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KALEMİNDEN | ENBÜYÜK | İNSANLARININ 
“GELECEĞE 100 GELECEK 
MEKTUPLAR” ZİHİN Oİ SENARYOLARI 
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TURKCELL PLATINUM'U SEÇİN 


AYRICALIKLARI 
YAŞAYIN 


2 PLATINUM 


İstanbul-Singapur bileti 10 kişiye çekilişle verilecektir. Kampanya MPİ'nin 22.09.2017 tarih ve 24951361-255.01.02-E.3308 sayılı izniyle 03.10.2017 (Saat: 10.00) - 06.11.2017 (Saat: 
09.59) arasında düzenlenecektir. Turkcell, Türk Hava Yolları, Mucize Tanıtım çalışanlarıyla 18 yaşından küçükler çekilişe katılamaz. KOV/ÖTV dışındaki vergiler talihlilerce ödenir. D&R 
hediye kitap, yıl sonuna kadar pazar günleri 1000 adet, 20 TL'ye kadar ve 1 kullanımla sınırlıdır. Vale hizmeti yıl sonuna kadar belirli AVM'lerde günde 1, ayda 2, yılda 4 kez ile sınırlıdır. 


Cinemaximum'larda 1 bilete 2. hediye bilet aynı film için pazartesi, perşembe, cuma ve pazar günleri, ayda 4 kullanım sınırıyla 31 Ekim 2017'ye kadar geçerlidir. Platinum 12 GB paketi ile 
birlikte fizy, 10 GB internetiyle birlikte TV* ve Dergilik faydası verilir. İnternet kotası bitiminde herhangi bir data paketi yoksa mobil internet üzerinden yapılan TV* ve Dergilik kullanım 


CINEMAXIMUM 


MAAXTI ÜCRETSİZ 
HEDİYE BİLET 
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İNTERNETTEN 
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Dergilik 


hızı 1 Kbps'ye indirilir. Başka bir internet paketi varsa kullanımlar hız kısıtı olmadan bu internet paketinden düşer. fizy uygulaması genelinde sadece Twitter ve Facebook'a giriş yapılırken veya 
uygulama içerisindeki bazı entegrasyonlar (Google Analytics, Adjust vb.) için standart internet bağlantı ücreti yansıtılır, mobil internet paketi varsa paketten düşülür. Tarifen yurt dışında 
geçerli özelliği ile otomatik olarak günlük ek 19,90 TL'ye, geçerli ülkelerde her yöne dakikalar ile abonenin bulunduğu ülke ve Türkiye yönü aranabilir; internet ve SMS'ler aynen kullanılabilir. 


Sadece kullanılan gün ücretlendirilir. Yurt içi tarifeye ek paketler kapsam dışıdır. Paket faydaları bittiğinde aşım ücretlendirilecektir. Ücretlendirme periyodu 60 sn/1 Mb'tır. İptal için IPTAL 
SUPERYURTDISI yazıp 2200'a gönderilir. Turkcell'in, koşullarda değişiklik hakkı saklıdır. Detaylar turkcell.com.tr'de. 


Her bir saati iki kez monte ederiz. 


Mükemmellik arayışı bizim için bir ilkedir. Bu nedenle her saat 
için aynı özeni gösteririz. Her saatin iki kez monte edilmesi 
ilkelerimizden biridir. Dolayısıyla, LANGE 1 TIME ZONE bir kez 


monte edilip dikkatlice ayarlandıktan sonra yeniden parçalarına 


ayrılır. Daha sonra mekanizmanın parçaları, karmaşık finisaj 
ve cilalama teknikleri uygulanarak elle temizlenir ve dekore 
edilir. Bunu nihai montaj işlemi takip eder. Karmaşık saatler 
söz konusu olduğunda bu, zorunlu bir yöntemdir, çünkü farklı 


MAESTRO BOUTIOUE, ABDİ İPEKÇİ CADDESİ ALTIN SOKAK NO:2/A, 34367, NİŞANTAŞI-İSTANBUL - TEL: 490 212 343 40 66 


Çünkü mükemmellik vakit alır. 
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mekanizmaları hassas biçimde ayarlama işlemi, devamlı olarak 
bileşenlerin çıkarılmasını ve yeniden eklenmesini gerektirir. Ancak sadece zamanı göstermeye odaklı daha az karmaşık modeller 
bile sistematik olarak iki kez monte edilir. Böylelikle elde ustalıkla 


yapılan tüm son işlemlerin uzun vadeli işlevsel bütünlüğü ve 
kusursuzluğu sağlanır. Ve bir parça ne kadar küçük veya ne kadar 
gizli olsa da, prensip olarak her biri teker teker dekore edilir. 


Biraz daha fazla zaman gerektirse bile. www.alange-soehne.com 


MaEsiro 


Yeni Türkiye'nin 


Ortak geçmişimizden aldığımız güç ve umutlarımızla yeşerteceğimiz 
ortak bir gelecek arzusuyla... Ortak değerlerimize vâkıf olmanın 
gururu ve her zaman iyiye, güzele vakfolma niyetiyle... 
Geleneklerimizin sağlam temelleri üzerinde, güçlü yarınlar için 
güvenle yükseliyoruz. 


Vakıf Katılım, Türkiye'nin dört bir yanında açtığı yeni şubeleriyle 
hızla büyüyor, ülkemizin ekonomisine değer katmaya devam ediyor. 
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< 


Vakıf Katılımın sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir. 
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Ortak geçmiş, ortak gelecek. 
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0850 2021202 | 444 44 77 | vakifkatilim.com.tr 
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CENNET KOYU 


İş Ortağım 


Yurtdışında 4.5G 
dolaşım lideri 
Vodafone Iş Ortağım 


a, 
— 


Vodafone Grup & Bağımsız Araştırma Şirketi Ovum Ocak 2017 araştırmasına göre Vodafone Türkiye, 100 ülkedeki 4.56 “4G ve üzeri teknolojiler” uluslararası dolaşım hizmeti ile 
Türkiye'nin en fazla ülkede dolaşım hizmeti sağlayan lider operatörüdür. Kasım 2017 itibariyle Vodafone Türkiye uluslararası 4.5G dolaşım hizmetini 129 ülkeye çıkarmıştır. 


Vodafone İş Ortağim'la Y 
işletmeler kurumsal # 
hatlarını 129 ülkede 
4.5G teknolojisinde 
kullanabiliyor. 


Gelecek heyecan verici. 


Hazır mısın? 
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Yeni Nespresso 


EXPERİ&MIUK > 


KAHVE KEYFİNİZE UZMAN DOKUNUŞU (e 
İsteklerinizin sesini dinleyin.Favori kahvenizi seçin, yeni Americano > >“ | 
tuşu,sıcak su seçeneği ve 3 farklı sıcaklık ayarı ile 5 farklı fincan boyu | > gi 
arasından seçim yaparak dilediğiniz şekilde kahvenizi hazırlayın. e 


Nespresso Boutigue'ler: Nişantaşı, Abdi İpekçi Cad. No:11 
Suadiye, Bağdat Cad. No:449 - Zorlu Center, Beşiktaş 
Nespresso Club: 444 1 576 


www.buynespresso.com 
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KEMERLİFE 
Hem Yeşil Hem Şehir 


Y1KDV | SAYIDA ( ViLsonu, 
) DAİRE (EMT TESLİM , 
Vi 4 A 


217 522 1 399 


kemerlife23.com.tr 
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TÜRKERLER'DEN 


İKİ DEĞERLİ PROJE 
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444 46 12 mahallankara.com Ofis | Konut | Alışveriş 


ayrıcalığı ile 


İH TÜRKERLER divan | izm. 


residence faydalanın! 


İş hayatının ve kent yaşamının merkezinde olacağınız, gün ışığı 
konseptiyle farkını ortaya koyan, nefes alan yaşam alanlarıyla 
hayatınızı kolaylaştıracak Mahall Ankara'da Ankara'ya bir başka 
bakacaksınız. 


Tarihe tanıklık edeceğiniz, her an hareketin bir parçası olacağınız, 
yeşilin ve mavinin tadına varacağınız Mahall Bomonti İzmir'de ise 
İzmir'i bir başka yaşayacaksınız. 


KONUTLARDA OFİSLERDE 
915 PEŞİNAT Telö PEŞİNAT 


72 AY VADE 84 AY VADE 
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444 18 99 mahallbomontiizmir.com Ofis | Konut | Alışveriş 


NBAF WBAF WBAF WBAF WBAF 


usiness Angels World Busi World Business World Business Angels World Business Angels 
İYANLEĞMM İvezimenii ate 7 Investment İri « Investment Forum “İnve Forum 


DÜNYA MELEK YATIRIM FORUMU 
WORLD CONGRESS 2018 
18 - 20 ŞUBAT 2018 | İSTANBUL 


Www.wbaf2018.istanbul 


WBAF WORLD CONGRESS 2018 


Dünyanın en büyük melek yatırımcılık kongresi WBAF World Congress 2018 İstanbul'da 
toplanıyor. İlk kez aynı anda 5 ayrı zirveye ev sahipliği yapacak olan WBAF 2018'e 80 ülkeden 
1000'in üzerinde katılımcı bekleniyor. Kongre, tarihinde ilk kez kapılarını start-up ve girişimcilere 
de açıyor. Dünya Mükemmellik Ödülleri de Swissotel The Bosphorus Istanbul'da VIP Gala 
Yemegi'nde verilecek. 


WBAF DÜNYA KONGRESİ 2018 


.— 


WBAF Melek Yatırımcılar Kongresi 2018 
(melek yatırımcılar için) 


Yatırım Alma Zirvesi 2018 
(start-up ve girisimciler için) 


CEO-Preneurship Zirvesi 2018 
(100 milyon USD üzerindeki 
sirket CEO'ları için) 


Impact Yatırım Zirvesi 2018 
(impact yatırımcıları için) 


Fintech Zirvesi 2018 
(Fintech profesyonelleri için) 


World Excellence Awards 2018 
(Dünya Mükemmelik Ödülleri) 
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Başakşehir'in 


Başakşehir'in 


Avrupa'nın 


büyük projesi 


İstanbul'un 


büyük kent 
meydanının 
yanı başında 


Başakşehir'in 


büyük vadisine 
komşu 


225 AlZamil | di SEHAYAPI 


büyük ve yeni 
AVM'sine sahip 


Avrupa'nın 


büyük botanik 
parkına komşu 


İstanbul'un 


yeni köprüsü 
3. köprüye sadece 
20 dakika mesafede 


adese 


büyük havalimanı 
3. havalimanına 
15 dakika mesafede 


Avrupa'nın 


büyük sağlık 
kentine komşu 


Siz en iyisi 

“EN”lerin buluşma noktası 
3. Istanbul'a bakmadan, 

çok özel fırsatlarını görmeden 
sakın ev almayın. 
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| Editör 
| Gerçek & Yorum | İlk100 Yılımız | Steve Forbes 


| Öngörü Geleceğin Kodu: Blok Zincirleri | 
Bülent Topbaş 


DOSYA 
(100 BüyükZihin 
| Geleceğe Mektuplar 


' Bilimin Rüyası 
Bugün herkes teknoloji alanındaki büyük gelişmelerden 
söz ediyor. Ancak daha büyük bir kıvılcım, üniversitelerin 
laboratuvarlarında parıldıyor. Kapıdaki “Bilim Devrimi”nin 
yaratacağı geleceği dünyanın farklı ülkelerindeki 
üniversitelerde görev yapan Türk akademisyenler, FORBES 
için kaleme aldı. 


| Fikirler ve Düşünceler | Yaşam Kalitesi için İyi 
Yönetişim | Dr. Yılmaz Argüden 


| Geleceğin Lideri 
Küresel çapta çok büyük bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor. 
Tüm sektörleri tüm şirketleri değiştirip dönüştürecek dev 
bir dalga bu. Yeni liderlik, bu dalganın üzerinde becerikli bir 
sörfçü olmayı gerektiriyor. Bugünün liderlerinin en büyük 
sorumluklarından biri de gelecekte nasıl liderlere ihtiyaç 
olacağını tespit edip onları yetiştirmek. 


| Eğitim: Duvarlar Yıkılıyor 
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurgulanan bilgiyi pratiğe 
dökmeden aklında biriktirme üzerine kurulu eğitim 
modeli yıkılıyor. 


Geleceğin Şirketi 
Blockchain, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti ve üzerine bir 
süredir beklenen bilimsel devrimin ilk çıktıları, iş dünyasının 
geleceğe yönelik tüm iş yapış süreçlerini ve daha da ötesinde 
varlığını tehdit eder hale geldi. Herkesin aklındaki soru şu: 
Geleceğin şirketi nasıl olmalı? 


i Perakende: Müşteri Saltanatı 
Müşteri, perakende için şimdiye kadar “hedef kitle” 
içindeyken gelişen teknolojiyle “hedef birey” haline geldi. 
Artık “her zaman haklı” olmanın bile ötesine geçecek. 


| Geleceğin Parası 
Önce İnternet, arkasından akıllı telefonlarla devam eden 
yaratıcı yıkım dönemi “para” kavramını da değiştiriyor. 
Bankaların, ödeme sistemlerinin, finteklerin ve hatta 
ezberleri bozan girişimlerin tek amacı aslında 'para'yı 
görünür olmaktan çıkartmak. 


Enerji: Beşinci Element 
Enerji yatırımlarının rotasını yenilenebilir enerjiye çeviren 
şirketlerin, gelecekte füzyon santrallerine ve uzaya çevirme 
ihtimalleri bilimkurgu senaryosu değil. 


| Teknoloji: Hayal Gücünün Sınırlarında 
Yazılımların hayatın nerelerinde kullanılmayacağını 
kestirmek giderek zorlaşıyor. 


| Net Balas ! Geleceği Görmek | Kanbolat Uz 


| İnternet: Akıl Tutulması 
Türkiye girişim ekosistemi, üçüncü büyük teknoloji dalgasını 
şimdilik seyretmekle yetiniyor gibi... 


| İnşaat: Geleceğin İnşası 
Nanoteknoloji ile geliştirilen yeni malzemeler ve dijitalleşen 
dünya, yeni yapıları ve kentleri şekillendirecek. 


' Fırsatlar ve Riskler 
Teknoloji ve bilimde çok büyük değişimlerin yaşanacağı, 
yeni kurulmuş girişimlerin tüm sektörleri ve şirketleri altüst 
edeceği bir dönemin arifesindeyiz. Peki Türkiye girişim 
ekosistemi bu dalgayı nasıl yakalayacak? 


100. YIL 
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' Turizm: Deneyim Çağı 
Yakın zamanda uzaya çıkmaya hazırlanan geleceğin 
turistleri, gezip görmekten çok deneyimleyip yaşamanın 
peşinde koşacak. Turizmcilerse büyük veri ve yapay zekanın 
yardımıyla kişiye özel turizmi pazarlamaya başlayacak. 


| Sağlık: Ölümsüzlüğün Peşinde 
100 yaşına ulaşmak artık bir ayrıcalık olmaktan çıktı. Sağlık 
sektörü çok daha fazlasının, ölümsüzlüğün peşinde... 3D 
yazıcılarda basılan organlar ve yapay zeka teknolojileriyle 
insanoğlu birer terminatöre dönüşebilir. 


 Gıda-Tarım: Devrimin Ayak Sesleri 
Gelecekte insanlığı kim doyuracak? Her zamanki gibi gıda ve 
tarım. Ancak bu defa biyolojik, kimyasal, mekanik ve dijital 
teknolojilerin yardımıyla. 


Telekom: Daha Fazla Hız, Daha Fazla Bağlantı 
Donanımın yerini yazılımın alması, her şeyin veri üzerinden 
hareket edip işlev görmesi ve daha da öne çıkan “müşteri” 


Tasarımın Geleceği 
Teknolojideki gelişmelerin, insanlığa daha iyi ve kaliteli bir 
hayat sunacağına inanılıyor. Ama birçoklarına göre bu altüst 
oluş, insanı geri plana atıyor. Umutlarsa sadece bir objenin 
tasarlanmasının ötesine geçip hayat tarzı olarak kendini 
konumlandırmaya çalışan tasarım olabilir mi? 


Finans: Değişimi Yakalamak 
Yeni bankacılığın ilk ipuçları şöyle: Gelecekte bankalar 
günlük hayatımızın kilit noktasında yer alacak ancak bir 
anlamda da görünmez olacak... 


| Makro Ekonomi | Robot İnsana Karşı 
Burak Saltoğlu 


| Uluslararası Yatırım | 2020 ve Sonrası 
Gökhan Kula 


| Direkt Temas | Nereye Koşuyoruz | Burçin 
Mavituna 
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| Zoom 
| Ajanda 


' Klasik Uçak Rallisi 
Klasik otomobil rallilerinden sıkılanlar buyurun 
klasik uçak rallisine. 


Polo'nun Yükselişi 
“Polo ekonomisi? sadece zenginliği ve lüksü takip ediyor. 


İlk Sürüş - Audi A8 
Yenilenen Audi A8, gelecekten ışınlanmış gibi. 


İnsani Dokunuşlar 
Artık neyin moda olacağından çok, markaların hayata ne 
kadar sahip çıkacağı önemli. 


| Yüzyıla Damgasını Vuran İkon Tasarımlar 
| Sinema Haritası 
İlk film gösterimini yapanlar bile bunu geçici bir heves 
olarak görmüştü. 
| Yat Endüstrisi 
Yat endüstrisinde ulaşılacak en ileri teknolojinin 
fiberglas olduğunu düşünmeyin. 


| Seyir Postası 


| Düşünceler | Gelecek 


SORUMSUZLUK BEYANI: Bu dergide yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı 
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu dergide ir alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 


Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercih 
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 


erinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bu dergide yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 


Türkiye aşkının 
kimyası: Petkim | di 


Tam 52 yıldır. 


52 yıl önce Türkiye'nin ilk petrokimya tesisi Petkim kurulurken 4 
hedef Türkiye'nin itici gücü olmaktı. Bugün ürettiğimiz 60 farklı 

hammadde ile 6000 sanayi kuruluşumuzun üretimine destek 

veriyor, ekonomimizi sağlam temeller üstünde yükseltmek için 

var gücümüzle çalışıyoruz. 


2.2 milyar dolar piyasa değeri ile Türkiye'nin en büyük şirketlerinden 
biri olmanın haklı gururuyla 150.000 kişiye doğrudan ve dolaylı g 
olarak istihdam sağlıyoruz. 


52 yıllık deneyimimizle bugün olduğu gibi gelecekte de k 
Türkiye ekonomisinin hep daha ileriye taşınmasına katkıda |; 
bulunmaya devam edeceğiz. 
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EU Eco-label sert ifikası alabilmek için, kağıt üretimi s 
gibi konulara yönelik katı kriterlerin karşılanması ge 
veya taze e 


recinde, doğal kaynakların ve kim i 
Tr. Aynı zamanda kağıt, yalnızca, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen geri dönüştürülmüş elyaf ve/ 
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Bundan 565 yıl önce doğmuş ressam, heykeltıraş, mimar, 
müzisyen, bilim insanı, matematikçi, mühendis, kaşif, anatomist, jeolog, botanikçi ve yazar Leonardo da Vinci'nin ince 
hesaplarına göre dünyanın sonu, 4006'da yaşanacak küresel 
bir selle gelecek. Bu sel tam olarak 21 Mart 4006'da başlayıp 1 
Kasım 4006'da insan yaşamına son verecekmiş -saat belirtmemesini yadırgadım doğrusu! Kuşkusuz bu dünyadan geçmiş en parlak zihinlerden biri olan 
da Vinci'nin, 1498 tarihli bir eserine dayandırılan bu hesaplamanın, tam 2508 yıl sonrasına 
dair bir öngörü içermesinin ardındaki özgüven ve cürete, hayret ve hayranlık hissetmemek 
mümkün değil. Bu iddiayı bir “kehanet değil, tahmin kategorisinde değerlendirmek içinse 
son derece geçerli nedenlerimiz olduğu ortada. 

Bu nedenleri yıllar önce Leonardo'nun doğduğu İtalya'nın Vinci köyündeki evinden 
dönüştürülmüş müzede hissetmiştim. Bundan 550 yıl önce yaptığı, çizdiği, ürettiği pek çok 
şey bugünün dünyasında vücut bulmuş durumda. Sanki da Vinci'yi bir zaman makinesine 
atıp yarım saatliğine beş asır sonraya getirivermişler de o da, dönüşte aklında kalanları çiziktirivermiş gibi bir duyguya kapılmıştım. Bugünkü otomobil motorlarının, kendini kuran 
saatlerin, bilgisayarın temeli olan çizimler; sonradan kaybolsa da, bir zırh içine yerleştirerek yaptığı robot, tank, paraşüt, helikopter, makineli tüfek çizim ve maketleri ilk nefeste 
sayabildiklerim. 500 yıl sonra ancak üretilip kullanılan pek çok icada imza atmış birinin, 
dünyanın sonuyla ilgili tahminlerini yabana atmak mümkün olmasa da (onun 2500 yıllık 
öngörülerinden aldığım ilhamla) kendi fani zihnim için biraz daha “kabul edilebilir bir 
süreye dikkatinizi yöneltmek istiyorum: Geride bıraktığımız ve önümüzde duran 100 yıla... 

Ne büyük tesadüftür ki Ekim 1917'de Çarlık rejimi, Bolşevik Devrimi ile yerini Sovyetler 
Birliği'ne bırakırken okyanusun öteki yakasında, ABD'de kendisini “serbest piyasanın ve 
girişimciliğin dinamosu” diye tanımlayan bir yayın olan FORBES Dergisi doğuyordu. Bugün Sovyetler Birliği yok ama FORBES 100'üncü yaşını kutluyor. Her şeyin büyük bir hızla 
değiştiği, dönüştüğü, yıkıldığı bir dünyada “dalya” diyen bir markanın değerini hissetmemek 
mümkün değil. Bugün FORBES Dergisi, giderek daha etkin, daha yaygın ve daha prestijli 
bir yayın haline geldi. Dünyanın dört bir yanında 50'ye yakın dilde ve ülkede yayımlanıyor; 
12 yıldır da Türkiye'de Türkçe olarak Türk iş dünyasıyla buluşuyor. 

100'üncü yaşı sebebiyle biz de FORBES Türkiye olarak çok özel bir sayı hazırladık. 

Şu ana kadar iş ve ekonomi yayıncılığındaki en zengin içerikle karşınızdayız. Koleksiyon 
parçası olarak kütüphanelerde duracak bir dergi üretmeye çalıştık. İlk olarak bu ülkenin 
ekonomik tarihinde imzası bulunan sınırlı sayıda iş insanından, kendi tecrübe ve birikimlerinden hareketle özel mektuplar yazmalarını rica ettik. Yedi değerli isim bizi kırmadı ve 
“Geleceğe Mektuplar” bölümümüzde okuyacağınız yaratıcı ve derin içerikli yazıları kaleme 
aldılar. Bu sayımızda geçen 100 yılda hem dünyada hem Türkiye'de olup bitenlerin detaylı 
bir değerlendirmesi, dönüm noktalarının analizine önemli sektörler bazında yer verdik. 
Geçmişten öğrendiklerimizle yönümüzü geleceğe çevirerek önümüzdeki kısa, orta ve 
uzun vadede bizi nelerin beklediğine baktık. Zira 100'üncü yaş özel sayımızın ana temasını 
“gelecek? oluşturdu. Bu sayıda Türkiye'nin ve dünyanın en önemli iş insanlarından, patronlarından, yöneticilerinden, akademisyenlerinden, bilim insanlarından görüş, fikir, tecrübe 
aktarımı yaparak çok özel bölümler oluşturduk. Ayrıca gelecekte öne çıkacak kavramlar 
olan liderlik, girişimcilik, tasarım, dijital dönüşüm gibi önemli birkaç konuyu, alanların 
lider isimlerinin yönettiği yuvarlak masa toplantılarında tartıştık. 

Yaklaşık 500 sayfalık içeriğimizi birkaç satırda anlatmak elbet mümkün değil zaten 
“ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” demiş atalarımız. Büyük bir emeğin sonuçlarıyla çıkıyoruz okurlarımızın karşısına. Umarız beğenir, keyifle okur, görüşlerinizi de bizlerle paylaşırsınız. Son söz olarak da bu sürecin sonunda neyi fark ettiğimizi paylaşmak istiyorum: Artık 
dünya, da Vinci'nin yaşadığından çok farklı. Bırakın binlerce yılı artık 100 yıllık öngörüde 
bulunmak bile neredeyse imkansız. Her şeyin mega bir hızla değiştiği, teknolojinin gideceği 
yönü kimsenin uzun soluklu kestiremediği zamanlardayız. Leonardo da Vinci gibi büyük 
bir dahi yeniden çıkana kadar insanoğlu, 10-20 yıllık tahminlerle yolunu çizmek, ilerlemek 
zorunda gibi gözüktü bize... 
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77” ORBES'un kurulduğu yıl 

| olan 1917, tarihteki en önemli 
— yıllardan... ABD, izolasyonist 
geleneğimizden dramatik 
bir kopuşla Büyük Savaş'a 
girdi. Bir dünya savaşının ortasında 
yeni bir yayın çıkarmak pek çoklarına delice gelebilir. Ama İskoç bir 
terzinin 10 çocuğunun altıncısı olan 
B. C. Forbes, ekonomi yazarı ve nihayetinde kendi işinin patronu olmak 
için uzun süredir yanıp tutuşuyordu. 
Önce Güney Afrika'ya gitti ve burada yeni kurulan Rand Daily Mail'in 
ileride Britanya ve ABD'de romancı 
olarak ünlenecek editörü Edgar 
Wallace için çalıştı. Ama Güney Afrika fazlasıyla küçük bir havuzdu ve 
1904'te ABD'ye göç etti. 

New York'a indikten sonra iş bulmakta zorlandı ama memlekete geri 
dönmek yerine “değerini kanıtlamak” 
için bir editöre birkaç haftalığına 
hizmetlerini “bedava” sunmaya karar 
verdi. Belirlenen süreden sonra bir 
ücret talep ettiğinde kapı dışarı edilip 
edilmeyeceğini bilmiyordu ama her 
girişimci gibi işleri “normal” yoldan 
halletmenin, onu bir yere götürmeyeceğini biliyordu. İşe alındı. Enerji dolu 
B.C. bir takma ad edindi. Aynı zamanda yine ekonomi yazarı olarak başka 
bir yayında daha iş buldu... Ulusal 
ölçekte tanınan bir finans yazarı haline geldi. Sadece haber ve birden fazla 
yayında köşe yazmıyor aynı zamanda 
kitaplar kaleme alıyordu. Yine de yalnızca kendi şirketlerini kuran bireyler 
hakkında yazmak yerine kendisi de 


— N - 4 — 
Devoted to Doers and Dolngs 


bir şirket kurmak istiyordu. Kendi yayınını kurmanın zamanının geldiğine 
inandı. İlk başta adı “Doers and Doings” (Yapanlar ve Yaptıkları) idi ama 
B. C. kendi soyadını kullanmaya ikna 
oldu; bu, o günlerde nadir görülen bir 
uygulama değildi. 

B. C. Forbes, bugün girişimci 
kapitalizmi adını verdiğimiz şeye 
derin bir inanç duyuyordu. İş dünyası liderlerinin yaptıklarını kayda 
geçirmeye bayılırdı -ne kadar gözükara olursa o kadar iyi. Ama onların 
müdafisi de değildi. Çalışanlarını 
suiistimal edenlere ya da şirketlerini kötü yönetenlere sövüp sayardı. 
FORBES'un ilk sayısında “İşin kaynağı mutluluk üretmektir, milyonları 
istiflemek değil” diye yazmıştı. 

FORBES 1920'lerde hızla büyüdü. 
William Randolph Hearst, 1928'de 
B. C'nin eserini bugünkü parayla on 


milyonlarca dolara satın almayı teklif 
etti. B.C. kendisini gururla reddetti. 
Ancak kısa bir süre sonra feci bir 

hata yapıp yapmadığını sorgulayacaktı. Buhran, FORBES'u kötü vurdu. 
1932'ye geldiğimizde şirket, adı hariç 
batmış durumdaydı çünkü ilan pazarı 
yüzde 80'den fazla daralmıştı. B. C. 
eserini serbest yazar olarak elde ettiği 
gelirle -hala Hearst'ün gazetelerinde 
köşe yazıyordu- ve “İskoç haftası” 
denen bir uygulama sayesinde hayatta 
tuttu: Çalışanlar her dört haftanın 
birinde ücretsiz çalışıyordu; bu da 
maaşlarda yüzde 25 kesinti anlamına 
geliyordu. Ama o zor zamanlarda 
insanlar iş sahibi olmaktan memnundu. B. C. yıllarca kendi maaş çeklerini 
bozdurmadı. 

Buhran'ı zar zor atlatmayı başaran 
FORBES, 1930'ları da Business Week 
(o zaman sahibi McGraw-Hill'di) ve 
Fortune'un (Time Inc.) gölgesinde 
ağır aksak geçirdi. 1945'te B. C'nin 
oğlu Malcolm (MSF), makinalı tüfek 
nişancısı olarak görev yaparken ağır 
yaralandığı Kara Kuvvetleri'nden terhis olduktan sonra FORBES'a katıldı. 
Bir diğer oğlu Bruce zaten şirketteydi. 

O dönemde FORBES'un içeriği 
büyük ölçüde serbest yazarların makalelerinden oluşuyordu. MSF tam 
zamanlı bir editoryal kadro oluşturma 
sürecini başlattı. Ayrıca hisse senedi 
tavsiyesinde bulunan ve bir önceki 
haftanın piyasa haberlerini analiz 
eden haftalık haber bülteni FORBES 
Investor'ı kurdu. Haber bülteninin 
35 dolar gibi sıradışı bir yıllık bedeli 
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Kimileri onu yeni tasarım anlayışıyla fütürist bir eser olarak tanımlayabilir. 
Kimileri uyandırdığı duygularla onu romantik bulabilir. Kimileriyse aykırı duruşunu 
gerçeküstü olarak yorumlayabilir. Biz ona sanatın eseri diyoruz. 


Sanatla mühendisliğin mükemmel uyumu Yeni Arteon, 
Volkswagen Yetkili Satıcılarında sizi bekliyor. 
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Doğuş Otomotiv | Trafik Hayattır | DANIŞMA HATTI: 444 89 24 


Yeni Arteon'un resmi spesifik CO, emisyonu (99/94/EG) 114-152 g/km arasında, resmi yakıt tüketimleri (99/94/EG) 1t/100 km: 
Şehir içi 5,3-7,1, şehir dışı 3,9-5,1 ve ortalama 4,4-5,9 arasındadır. 
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vardı (FORBES aboneliği 4 dolar civarındaydı), üstelik üretim maliyetleri 
de derginin çok çok altındaydı. Haber 
bülteni kısa sürede büyük başarı elde 
etti ve şirketin reorganizasyonu için 
gerekli sermayeyi sağladı. 

1947, FORBES 30'uncu yılını ve 
yeniden doğuşunu New York'taki 
Waldorf Astoria'da düzenlenen büyük 
bir yemekle kutladı. Editoryal içerik 
iyileşti, bir dizi yenilikle tiraj ve reklam gelirleri de arttı. Ocak 1949'da 
FORBES sektörler ve şirketlere dair 
yıllık karne uygulamasını hayata geçirdi. Ocak geleneksel olarak reklam 
için en ölü aydı ama bu sayının yayımlanmasıyla en iyi aylardan biri haline 
geldi. 1950'lerde dergi yeni gelişmekte 
olan yatırım fonu sektörünü derinlikli bir şekilde 
takip etmeye başladı. 
Buhran'ın acı hatıralarına 
rağmen milyonlarca insan 
ekonomik durumlarının 
iyileşmesiyle tekrar yatırım 
yapmaya başlıyordu. 

FORBES'un editoryal 
şöhretine herkesten çok 
katkıda bulunan isim, derginin uzun süreli (1961-99), 
keskin zekalı, huysuz, 
kimseden korkmayan editörü James Michaels'di. 
Şirketleri, tiyatro eleştirmenlerinin bir oyunu eleştirdiği gibi 
değerlendiren sert ve saldırgan haberlerimizle şöhret yaptık. Bu haberleri 
inandırıcı kılan şey, şirket bilançolarını diğer hiçbir yayının yapamadığı 
şekilde incelemekte giderek artan 
sofıstikasyonumuzdu. 

Derginin büyüyen şöhreti, 1982'de 
“En Zengin 400 Amerikalı”nın sıralandığı yıllık özel sayının çıkmaya 
başlamasıyla daha da ivmelendi. Fikir 
Malcolm'undu (400 sayısının ilham 
kaynağı, 1892'de New York'un sosyete 
kraliçesi Caroline Astor'ın ev sahipliği 
yaptığı 400 Balo'ydu). Ama MSF büyük bir iç dirençle karşılaştı. Gerekli 


Gerçek & Yorum STEVE FORBES 


bilginin büyük bir kısmı halka açık 
olmadığına göre bu insanların kim 
olduğunu nasıl bulacaktık? Birinin uygun olduğuna kanaat getirdiğimizde 
onun fınansal durumunu nasıl araştıracaktık? Editoryal departman bir 
“çalışma” yürüttü ve Malcolm'a fikrinin kesinlikle uygulanamaz olduğunu 
söyledi. Patron “tamam” dedi, “bu işi 
sizden alacağım ve kendim yapaca- 
&ım; dışarıdan personel bulacağım ve 
birkaçınıza el koyacağım.” Yazı işleri 
teslim oldu. Gerçekten de “Zenginler 
Listesi” adı verilen sıralamanın hazırlanmasında çalışan bir avuç editör ve 
muhabir, görünürde mevcut olmayan 
bilginin edinilmesinde gayet mahir 
yöntemler geliştirdi ve FORBES o 


FORBES tarihinin kilit isimleri: Derginin kurucusu B.C. 
ve oğlu Malcolm'un gençliği. 


günden beri araştırma alanını genişleterek veri bulma yöntemlerine incelik 
kazandırıyor. İlk edisyon muazzam 
bir başarı elde etti- hem editoryal 
açıdan hem finansal olarak ve listeler 
FORBES'un başlıca dayanaklarından 
biri haline geldi. 

FORBES'un süregelen başarısının 
sırrı, şu anda “markalaşma” dediğimiz 
şeydi. Daha iyi bir ürüne sahip olmak 
yeterli değil; Steve Jobs'un şık ve güzel tasarımlara yaptığı neredeyse delice vurguyla açıkça sergilediği üzere. 
MSF 1964'te, 48 yaşında kanserden 
hayatını kaybeden kardeşi Bruce'ün 
yerine geçtiğinde, şirket FORBES'u 


dünya genelinde girişimcilik, başarı 
ve iyi yaşamla eşanlamlı kılacak hamleleri hızlandırdı. MSF, geleneksel 
genel müdürlerin yapmadığı şeyleri 
yapıyordu: Faberge yumurtaları, Amerikan başkanlarının mektupları ve 
tarihi mektuplar, el yazmaları ve hatıra eşyaları, oyuncak tekneler, oyuncak 
askerler topluyordu ve bunları Beşinci 
Cadde'deki FORBES Binası'nın içinde inşa ettirdiği halka açık müzede 
sergiliyordu. ABD'den ve dünyanın 
dört bir yanından egzotik eşyalar 
satın aldı. Genel müdürlerle yenen 
mükellef öğle yemekleri, FORBES'un 
şirket merkezine bitişik kumtaşından 
evde bir gelenek haline gelmişti. Daha 
sonra her misafire üzerinde kendi adı 
ve yemeğin tarihi yazılı, alt 
tarafında da FORBES'un 
geyik kafası arması bulunan Tiffany marka gümüş 
bir kupa, kumtaşı evin 
şarap mahzeninde bu bardağın bir eşinin asılı oldugu bilgisiyle birlikte gönderilirdi. Misafir ne zaman 
isterse şarabı tatmak için 
uğrayabilirdi. Ama kimse 
gelmedi. 

1967'de nihayet 
FORBES'un ilan sayfaları- 
nın sayısı 1929'dakini geride bıraktı. MSF derginin 
50'nci kuruluş yıl dönümü için New 
Jersey'deki evinde muhteşem bir parti 
düzenledi. ABD'nin en güçlü şirketlerinden 500 lider ve eşleri partiye katıldı. Açılış konuşmasını gayet liberal 
bir Demokrat olan Başkan Yardımcısı 
Hubert Humphrey yaptı. 

FORBES, 70'nci kuruluş yıl dönümünü de MSF'nin New Jersey'deki 
evinde kutladı. Misafirler hala 70 
gaydacının yakındaki ormanın sisi- 
nin içinden çıkarak tepeden aşağı 
yürüyüşünü hatırlıyor. Şirket patronları bir helikopter filosuyla gelmişti. 
Hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde en 
büyük helikopter Donald Trump'a 
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“Burada her yer bahçe” 


Kavacık'ın hemen yanı başında, 
şehrin gürültüsünden uzak, 
özgürce dinlenebileceğiniz huzurlu bir yaşam 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 12 km uzaklıkta... 
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i 
aitti. Bu tür etkinlikler evrensel bir 
onayla karşılanmıyordu. MSE, Ağustos 1989'da, 70'nci doğum gününü 
kutlamak için Fas'ın Tanca kentindeki 
Palais Mendoub'da bir parti verdi; 
FORBES burayı daha önceki yıllarda 
satın almıştı (şu anda Fas kralına ait). 
Bu etkinliğin bedelini bizzat cebinden 
ödemesine karşın ABD'de medyanın 
belirli bir bölümü tarafından şiddetle 
eleştirildi. Dışarıdan bakanlar için 

bu savurgan bir ölçüsüzlüktü. Oysa 
durum tam tersiydi: FORBES için 
bugün hala onlarca yıl önceki kadar 
güçlü olan bir küresel imaj yarattı. İş 
ve eğlence dünyasından 
birçok insan, FORBES'un 
kapağında yer almayı elde 
ettikleri başarının nihai 
ispatı olarak görüyor: Markalaşmadan bahsetmişken! 

Time, Dow Jones ve 
McGraw-Hill gibi medya devlerinden çok daha 
küçük olmasına karşın 
FORBES Inc. bunlardan 
daha şöhretli, daha prestijli 
ve daha alımlıydı. Dergi, iş 
dünyası üzerindeki nüfuzu 
itibarıyla Fortune ve BusinessWeek gibi rakiplerini 
de geride bırakmıştı. 

FORBES, 75'nci yıl dönümünü Radio City Music 
Hall'da düzenlenen büyük 
bir etkinlikle kutladı. Gecenin en 
önemli olayı, yürüttüğü politikalar ve 
ustalıklı diplomasi ile ABD'nin Soğuk 
Savaş'ı kazanmasında hayati bir rol 
üstlenen eski başkan Ronald Reagan 
ile FORBES dergisiyle aynı yılda, 
1917'de kurulup kısa bir süre önce 
çöken Sovyetler Birliği'nin son lideri 
Mihail Gorbaçev'in yaptığı konuşmalardı. Ne çift ama! 

FORBES'un İkinci Dünya Savaşı 
sonrasındaki geri dönüşü ve yükselişi, 
temelleri gazete ve dergilerin kitlesel 
pazarlamasını mümkün kılan buharlı 
rotatif baskı makinesinin 1843teki 


Gerçek & Yorum STEVE FORBES 


icadından bu yana pek değişmemiş 
bir sektörde yaşandı. Ama İnternet'in 
yükselişiyle baskı dünyası yok olmaya 
başladı. 1990'ların ortasında birçok 
yayıncı, elektronik yayıncılığın basılı 
sayfayı İnternet'e koymaktan ibaret 
olduğunu düşünüyordu. Ve neredeyse 
yayıncıların tümü eksiksiz bir Web 
sitesi geliştirme konusunda gerekli 
taahhüde girme konusunda kararsızdı. “Neden bastığımız şeyi ücretsiz 
dağıtalım” diye düşünüyorlardı. Dahası, online reklamcılık o dönemde 
çok küçüktü. 

Forbes.com'un kurulduğu 1996'da 


Ronald Reagan, SF ve Mihail Gorbaçev, FORBES'un 75'inci yıldönümü 
kutlamasında. Tema: B.C. Forbes'un eseri, Lenin'inkinden 
daha uzun ömürlü oldu. 


neyse ki online ürünü dergiden ayırdık -farklı binalar, farklı statü, farklı 
raporlama süreçleri. Yeni girişim, 
sadece dergide çıkanı yayınlamakla 
kalmıyor çok sayıda orijinal içerik 

de üretiyordu. Forbes.com karlı hale 
gelmeden önce birkaç yıl boyunca 
hatırı sayılır miktarda zarar etti. Ama 
operasyonların birleştirilmesi gereken zaman sonunda geldi. Kültürel 
bir kıyım yaşandı, özellikle editoryal 
departmanlar açısından. Baskı yazarları, dot.com meslektaşlarına bol ama 
yüzeysel, dördüncü sınıf metinler 
kaleme almaktan memnun köylüler 


ve pozcular olarak bakıyordu. Dot. 
com yazarları ve editörleri de baskı 
muhabirlerini ve editörlerini tembel, 
fazla önemsenen züppeler olarak 
görüyordu. 

2010'da Lewis D'Vorkim'in baş 
ürün yöneticiliğine getirilmesiyle 
FORBES'da büyük değişimler yaşandı. Lewis” 1990'larda FORBES'daydı 
ve son olarak kendi şirketini, True / 
Slant'i yönetiyordu; FORBES da bu 
şirketin azınlık yatırımcılarından biriydi. Lewis'in yayıncılıkta yeni online 
dünyanın neye benzemesi gerektiği 
konusunda gözükara ve orijinal bir 
vizyonu vardı. Bugün ilgili 
alanlarda bin 700'ü aşkın 
uzmandan oluşan yeni bir 
katılımcı modeli yarattı. 
İçerik iyiyse nereden geldiği kimin umurundaydı, 
reklamverenlerden gelen 
içerik de dahil olmak üzere. 
“Doğal reklam” adı verilen uygulamayı gözükara 
bir şekilde hayata geçirdi. 
Lewis'in sürekli teşvik 
ettiği yetenekli ekibi, hiç 
durmadan okurlara yardımcı olan ve onların online 
deneyimini zenginleştiren 
yeni teknolojiler ve ürünler 

geliştiriyor. 

Üç yıl önce T. C. Yam'ın 

başında olduğu Integrated Whale Media Investments, 
FORBES'un çoğunluk hissesini satın 
aldı; bu da şirketin dijital tarafta daha 
hızlı büyümesine ayrıca yeni alanlara girmesine imkan tanıdı. Bugün 
FORBES'un editoryal kadrosu her 
zamankinden de güçlü. 

İleride bizi ne bekliyor? 2117'de 
insanların çok daha zengin ve bugün 
tecrübe ettiğimize kıyasla hayal edilemeyecek kadar yüksek bir yaşam 
standardına sahip olacağına bahse 
girerim. Ve FORBES, kurucusunun 
ruhunun rehberliğinde devam ederse 
bunu kutlamak için orada olacak. 


(©) 
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*Woolmark sembolü pek çok ülkede geçerli bir kalite onay işaretidir. 
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Gayrimenkul Yatırımında Yeni Alternatif: 
Gayrimenkul Sertifikası 


Gayrimenkul Sertifikası ile gayrimenkul projesinden konut satın almadan 
yatırım yapabilirsiniz. Dilerseniz; yatırım kuruluşları üzerinden yeterli sertifika satın alırsınız, 
tapunuz adresinize gelir. Ayrıca proje devam ettiği sürece sertifika toplayarak, 
kredi kullanmadan konutunuzun finansmanını sağlayabilirsiniz. 
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Geleceğin 


itcoin yeni zirveler yaptıkça 
gündemimizde yerini daha 
. fazlaalıyor. Aslında benim 
gibi hala “Dallas” filminde 
© Jin yaptıklarına kızgınsanız; 1982 Dünya Kupası'nda Sokratesli 
ve Zicolu efsane kadronun finalde 
İtalya'ya yenilmesinin hayal kırıklığını 
ve Ajda Pekkan'ın “Petrol” şarkısının, 
Eurovizyon'daki beşincilikle sonuçlanan kısmi başarısının mutluluğunu 
yaşıyorsanız, yaşınız itibarıyla gelişmeleri tam olarak anlamakta zorlanabilirsiniz. Ama medyayı biraz takip 
edebiliyorsanız, yeni bir paradigmanın geliştiğini anlamak çok zor değil. 
Bu öyle hızlı bir değişim ki son 20 
yıla damgasını vurmuş Microsoft bile 
çok geçmeden dinozor olarak görülebilir. Bu hızlı değişim sürecinden 
Darwin'in işaret ettiği gibi sadece 
güçlüler geleceğe transfer olabilecek. 
Ama güçlü olan aynı evrim teorisinde 
olduğu gibi değişime en iyi şekilde 
adapte olabilen demek. Eğer güçlüler; fiziken en büyükler olsaydı, 
bugün dünyada insanoğlu ya da hala 
yaşayabilen tek hücreli ilkel canlılar 
değil dinozorlar olurdu. İşin sırrı; 
fiziki güç veya büyüklük değil, bu 
değişime adapte olabilmek... 
Dünyada artık insanlardan çok 
daha fazla sayıda bilgisayar ve akıllı telefon var. Bu yüzden İnternet 
üzerinden artık daha çok işlem ve 
alışveriş yapıyoruz. Bu mecraya özgü 
kredi kartları, ödeme sistemleri, para 
transferi hatta bundan da öte, total 
bir sistem ihtiyacı artıyor. Bitcoin 


BÜLENT TOPBAŞ 


Kodu: Blok Zincirleri 


buna cevap veren yeni nesil kripto 
dijital para birimlerinin sadece bir 
örneği. Etherum gibi başka dijital 
paralar da var. Bunların arkasında 
çalışan blok zinciri denen bir sistem 
var ki esas paradigmayı da bu oluşturuyor. Robotik teknoloji, fintekler, 
yapay zeka tamam ama belli ki bu 
başka birşey... 

İngilizce'de para transferinin karşılığı olarak hala kullanılan “wire transfer”, telgraf sistemi terminolojisinden 
kalma bir terim. Uluslararası para 
transfer sistemi Western Union da zaten eski bir telgraf şirketi. Para transfer sistemi, alacaklının olduğu diğer 
bir banka şubesine telgrafla ulaştırılan 
bir onay mesajına dayanıyordu. Blok 
zinciri sistemi ise ihtiyaç duyulan bu 
güven unsurunu üçüncü bir kuruma 
gerek kalmadan, bütün kullanıcıların ortak kullandığı, sürekli kendini 
güncelleyen bir muhasebe defteri gibi 
akıllı kripto kodlarla sağlıyor. 

Büyük bilgisayar sistemi yatırımları 
yapan şirketler var arada elbette ama 
yine de buna; bir nevi kendi kendine 
yönetilen, düzenlenen ve varlıkların 
kaydını tutan ama merkezi de olmayan bir sistem demek mümkün. 
Sistem sonuçta bir otorite tarafından 
değil, herkes tarafından oluşuyor. 
İşlemler kriptoloji ile yapılıyor ve 
geçmiş her türlü bilgi, işlem kodunun 
içinde depolanıyor. Ödeme ve transferler bu söz konusu çoklu kaynakla 
kontrol edilip aynı anda onaylanıyor. 

İşlemlerin karşılıklı iki taraf arasında gerçekleşmesi ve sistemin 


kendisi haricinde aracıya ihtiyaç 
duymaması dünyada birçok işleyişi 
değiştirebilir. İlk akla gelen, bu sistemle devletin ve finans kurumlarının birçok işlevini yitirebilecek olması. Oy sayımı, seçim sistemi, tapu 
kaydı, otomobil alım-satımı, sağlık 
kayıt sistemi, Takasbank, noterler, 
sigorta, araç kiralama, para transferi gibi birçok iş yapma mecrasının 
zemini kayabilir. Bu sistemle birçok 
aracı kurum yerine teknolojiye dayalı 
tek bir mecra gelişiyor olabilir. Bu 
gerçekten de bir paradigma değişimi. Professor Niall Ferguson'un, 
belgeseli de yapılan ve paranın tarihini anlatan ünlü çalışması “Paranın 
Yükselişi”ne bugünlerde bir güncelleme yapması şart görünüyor. 
Telefonun yayılması 50 yıldan fazla 
uzun zaman aldı. Mobil telefonlar ise 
10 yılda yaygınlaştı. Blok zincirleri 
de sanıldığından çok daha hızlı yaygınlaşabilir. Uber, Airbnb, Lyft, Etsy, 
Taskrabbit gibi geleneksel olmayan 
iş modellerinin nasıl çok kısa sürede 
hızla geliştiğine hepimiz şahit olduk. 
Bilgisayar ve İnternet'in yaygınlaşması Amazom'u bir dev yapmıştı. Şimdi 
düşünelim aracı bir üçüncü tarafa ihtiyaç olmadığı bir sistemde bugünün 
yıldızı Amazon yarın ayakta kalabilir 
mi? Bu değişime ayak uydurabilmek 
için Google, IBM ve Microsoft gibi 
devler şimdilerde blok zinciri projeleri geliştiriyor. Bu paradigmanın ilk 
akla gelen hedefi olan bankalar da 
birtakım girişimler başlatıyor. Blok 
zinciri geleneksel finans kurumları 


100. YIL 


için bir tehdit ama eğer iyi yönetilebilirse belki onlar için iyi bir maliyet 
avantajıyla da sonuçlanabilir. Nihayetinde blok zinciri teknolojisi hızlı, 
küresel, şeffaf ve ucuz. 

2Vinci yüzyılda her şeyi değiştiren 
bir paradigmanın hızla ve nereden 


Öngörü BÜLENT TOPBAŞ 


geleceği belli olmuyor. Bu nedenle 
böyle bir dönemde ne olduğunu bile 
anlamadan yönettiğiniz ya da sahip 
olduğunuz şirketin cenaze namazın- 
da bulmak istemiyorsanız, hazırlıklı 
olmakta fayda var. Başta bankalar 
olmak üzere finansal aracı kurumlar 


blok zinciri teknolojisini de gözönünde bulundurarak kısa vadeli 

bilgi işlem çözümleri yerine makro 
gelişmelere de hazırlanmalı. Yönetim 
kurullarında ve icranın tepelerinde 
genç nesilden insanların olması bu 
açıdan çok önemli... 


Geliyorum Diyen Aşırı Oynaklık 


BD'de sadece hisseye dayalı 

borsa yatırım fonlarında (byf) 

yaklaşık 2.4 trilyon dolar olduğu ve bunun da toplam yönetilen 
hisse yatırımlarının beşte birini 
oluşturduğu hesaplanıyor. Bununla 
birlikte aktif yönetilen fonlardan 
pasif yönetilen endeks fonlarına da 
hızlı bir kayma var. Yani ABD hisse 
senedi piyasasını artık hem endeks 
hem de borsa yatırım fonları domine 
ediyor demek mümkün. Hissenin 
değeri yükseldikçe endeksten aldığı 
pay artıyor ve hisseye daha fazla para 
girişine neden oluyor. Pasif fonların 
artmasıyla yatırımcıların hisse konsantrasyonu ve piyasadaki momentum etkisi böylece arttı. Bu da piyasa 
dinamiklerinin eskisine göre değişmesi demek. 

Byf, bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları 
borsalarda işlem gören yatırım fonları, Eğer BİST 30 endeksine yatırım 
yapan bir byf'niz varsa onu alıp 
sattığınızda endeksteki ağırlıklarına 
göre 30 tane hisseyi birden alır ya da 
satarsınız. Diyelim ki beklentileriniz 
kötüleşti ve pozisyon azaltacaksınız, 
klasik bir yatırımcı olarak satılacak 
hisseleri performanslarına göre belirler ve pozisyonunuzu azaltırsınız. 
Hepsini satmayabilirsiniz. Ancak 
borsa yatırım fonunuz varsa, bu 30 
hisseyi birden satmak durumundasınız. Eğer olumsuz beklentiler bir de 
piyasa çoğunluğunca paylaşılıyorsa- 
ki genelde böyle olur- o zaman hisse 


senedine borsa yatırım ya da endeks 
fonları aracılığıyla yatırım yapmış 
herkes dışarıya sadece bu 30 kapıdan 
çıkmak isteyecek ve büyük ihtimalle 
kapılarda bir sıkışıklık yaşanacak. 

Bu nedenle pasif yatırım oranının 
arttığı bir hisse senedi piyasası, geri 
dönüşünün daha oynak ve kanlı olma 
ihtimali yüksek. Bu biraz da bize 
ölçeğine güvenerek likit olmayan 
tahvillere yatırım yapan ve büyük bir 
krize neden olan Long Term Capital 
Management'ı ve 2008 konut ipoteğine dayalı menkul yatırımlarını 
hatırlatıyor. 2008 Krizi'ne kadar çok 
fazla göze batmayan CDO'lar, nasıl 
krizin ertesinde çok bilinir hale geldiyse büyük ihtimalle borsa yatırım 
fonlarının nasıl çalıştığını ve piyasaya 
olan etkisini de önümüzdeki ilk krizin ardından yaşayarak öğreneceğiz. 

Borsa yatırım fonları basit bir 
algoritmik yatırım aslında. Bir de 
teknolojinin gelişmesiyle artan 
oranda başka algoritmik ve yüksek 
frekanslı işlemler de var. Hedge fon 
veri ve araştırma şirketi HFR'ye göre 
bu tarz yatırım stratejileriyle hedge 
fonlar tarafından yönetilen paranın 
büyüklüğü 933 milyar dolar. Yakın 
zamana kadar bunlar sadece hedge 
fonlar gibi sofistike kurumsal yatırımcıların kullanımındayken artık 
bireysel yatırımcıya da bu teknolojik 
çözümler ucuz bir şekilde sunulabiliyor. Robot danışman uygulamaları da 
bir taraftan artıyor. Bu tarz işlemlerin 
ve borsa yatırım fonları büyümesi 
neticesinde, piyasalarda kural bazlı 


yatırımları daha fazla yaşıyoruz. Yani 
trilyonlarca dolar para artık bilgisayarlar tarafından yönetiliyor. ABD 
hisse piyasasının işlem hacminin 
yüzde 37'si son yarım saatte gerçekleşiyor olmasının altında da zaten bu 
değişim yatıyor. Hisse senedi piyasalarında seans sonlarına doğru giderek daha çok yüksek hacimli ve daha 
sert hareketler olduğunu görüyoruz. 
Bunun en büyük müsebbibi de, farklı 
stratejideki borsa yatırım fonlarının 
seans sonunda portföylerini ayarlamak zorunda olmaları ve diğer algoritmik işlemler. 

Hem işlem hacmi hem de işlem 
hızının artmasıyla piyasalarda şehir 
içi yollardan aşırı hızlı otobanlara 
geçildi. Bu yüzden direksiyon başındakilerin artık daha dikkatli olması 
gerekir. Sakin zamanlarda bile algo 
işlemlerin piyasa işleyişine bazen ne 
kadar zarar verebildiğini ve piyasa 
dinamiğini bozabildiğini gördük. 
Bir de herkesin dışarıya çıkmak için 
aynı kapıya koştuğu ve likiditenin 
kuruduğu bir piyasayı göz önüne 
alırsak yatırımcıları bekleyen tehlikeyi tahmin etmek çok güç değil. 
Küresel likiditenin artması ve düşük 
faiz politikası son yıllarda piyasaların neredeyse hiç düzeltme yapmadan yükselmesini sağladı ve bu 
süreçte piyasaların dinamiği de pasif 
yatırım oranı artışı ve yüksek frekanslı işlemler ile değişti. Bu film ne 
zaman biter, belli değil ama filmin 
sonunun trajediyle bitme ihtimali 
sanırım biraz yüksek. © 


DÜNYANIN HER NOKTASINA 
SAĞLIK TAŞIYORUZ. 


Sizin sağlığınız bizim önceliğimizdir. İşte bu yüzden 
aşıları ve ilaçları, ısılarını sabit tutarak taşıyoruz”. 
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak ilaç 
taşımacılığı hizmetimizle dünyanın her yerine 
sağlık götürüyoruz. 


* Aktif Sıcaklık Kontrollü Konteynerlar 
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YAŞAYAN EN BUYUK 


100) 


YAŞIN 


kutlamak için son 100 yılı şekillendiren iş dünyasının en önemli girişimcileri, vizyonerleri ve 
kapitalizmin peygamberlerinin yazdıkları 100 denemeyi 
toparladık. Bütün bu yazıları toparlamak için dünyayı 
gezen Martin Scholler, iş insanlarının kendi fikirlerinden 
oluşan görüşlerini A'dan Z'ye düzenleyerek şimdiye kadar yapılmış en büyük derlemeyi oluşturdu. Sonuç olarak 
100 ayrı anekdotla, dersle ve fikirle iletilen bir zaman 
kapsülü ve girişimcilik ruhunun yansıtıldığı mastır derecesinde bir ders ortaya çıktı. 

FORBES Dergisi, ölçülebilir birçok listeyle ünlenmiş 
olmasına rağmen hala hayatta olan en büyük 100 zekadan bir liste yapmak doğası gereği öznel bir iş. İki yıl 
boyunca bir düzineden fazla editör, birçok kişiyi ayıklayıp bir isim listesi hazırlamak için sayısız kez toparlandı. 
Sonuç olarak teorisyenlerdense harekete geçenler, miras 
yoluyla zengin olanlar ve ya CEO'lardan ziyade ezber 
bozan girişimciler tercih edildi. Bu liste hazırlanırken 
uzun yıllardır dünya üzerinde etkisi devam eden birşeyler keşfetmiş ve ya keşfiyle kendi alanının sınırlarını 
aşmış insanların peşinde düştük. Öte yandan onur sahibi 


| | er zaman bireylerin gücünü savunan bir dergiyi 


kişilerin projeye bizzat katılmasına ayrıca özen gösterdik 
bu nedenle bütün yazılar orijinaldir ve kişilerin kendileri 
tarafından yazılmıştır. 

Bu liste geleceğe dair tavsiyeler vermesi amacıyla hazırlanmasına rağmen genel olarak hem FORBES hem de 
iş dünyasının geçmişteki başarılarından oluşuyor. Geride 
bıraktığımız 100 yıl, FORBES'un kökleri ve okuyucuları- 
nın öncülük ettiği bir Amerikan asrıydı. Bu aynı zamanda 
yaşça büyük beyaz erkek profiline yönelimin de ağırlıkta 
olduğu bir zaman dilimiydi. 

Bununla beraber artık değişim geliyor; listedeki 33 kişi 
beyaz değil. 1Vi dünyanın en dinamik iş merkezi Asya'dan 
olmak üzere listedeki 25 kişi Amerikalı değil. Listede 10 
kadın ve 50 yaşın altında 11 insan bulunuyor. Umuyorum 
ki bundan 100 sene sonra FORBES'un 200'üncü yıl sayısını okuyan bir kişi muhtemelen bu rakamların ciddi bir 
şekilde arttığını görecek. 

Bütün bu dinamizm derginin kanında olan ve 1917'de 
olduğu gibi bugün de FORBES'un yararlı ve ayırıcı olmasını sağlayan şey... 


-Randall Lane, Editör, Forbes Dergisi 


GÖÇMEN, KIRSAL ALAN İŞ YARATICISI, 
MİLYARDER: CHOBANI, KURUCU 


umi şöyle der: “Yolda yürüme- 
— ye başlayınca yol belirginleşir”. 
Chobani'yi kurduğumda hayatımda daha önce hiç şirket yönetmemiştim ve bir planım da yoktu. 
Baktığımda kolaylıkla düzeltilebilece- 
&imi gördüğüm tek birşey vardı; o da 
fabrikanın eski duvarlarının boyanması gerektiği... Bu nedenle boya satın 
aldım ve beş çalışanımla birlikte işe 
koyulduk. Bu hayatımda aldığım ilk 
ve en iyi karardı. Harekete geçmekte 
sihirli bir durum var. İnsana düşünmenin, yeni fikirler üretmenin ve ilerleme 
kat ediyormuşsun gibi hissettirmenin 
kapılarını açıyor. Bu yüzden oturup 
beklemeyin ve harekete geçin. 

Özellikle belirli bir seviyeye geldiğinizde her şeyi kendinizin yapması 
mümkün değil. Chobani'yi kurarken 
kendime ve kararlarıma güvenmek 
zorundaydım. Bugün hala kendime 
ve kararlarıma güveniyorum fakat 
arkamda birçok farklı insandan oluşan 
bir ekip var ve onlara canımı bile emanet edebilirim. 


KAHVE ÇARI: YÖNETİM KURULU BAŞKANI, STARBUCKS 


karlılık ve yardımseverlik arasında denge kurmamız gerektiğini konuşuyorduk. Starbucks yarı zamanlı çalışanlarına 
kapsayıcı bir sağlık sigortası ve hisse senedi opsiyonu şeklinde 
öz kaynak sağlayan ilk Amerikan şirketlerindendi. 

O zamanlar hissedarlarımız öz sermayenin zayıflatılması 
konusunda oldukça kızgın ve endişelilerdi. Bu faydaları sağlayarak daha karlı ve üretken olacağımız konusunda onları 
ikna ettim. Birkaç sene önce üniversite ücretlerini karşıladığımızda, hissedarlarımıza insanlara yatırım yaparak büyüdügümüzü, bu yüzden bunun bir hayır işi olmadığını izah ettim. 
Babam zamanında birçok mavi yakalı işte çalıştı ve o şirketlerde ona karşı yapılan saygısızlığın ve değersiz hissettirilmenin 
üzerindeki etkilerini ilk elden gördüm. Bu nedenle hala babamın hiçbir zaman çalışma şansı bulamadığı bir şirket kurmaya 
çalışıyorum. Babamın hiçbir patronuna sadakati yoktu çünkü 
işverenleri işçilerine sadakat göstermemişti. 


i 987'de henüz 11 dükkanımız ve 100 çalışanımız varken bile 
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Yaşayan En Büyuk 100 Zihin 


Elon Musk 


DEMİR ADAM: ALFA GİRİŞİMCİSİ; 
KURUCU ORTAK, PAYPAL, TESLA, SPACEX 


gelişmiş tıbbi teşhislere kadar 

birçok sosyal fayda sağlayacak. 
Fakat, yapay zekayı geliştirerek şeytanı 
çağırmış olma ve insanlığın varoluşuna 
karşı hayati risk yaratma ihtimalimiz de 
var. Eğer dijital yapay zeka geri dönülemeyecek bir şekilde insanlığın zararına 
kullanılırsa, bunun yıkıcı etkileri olur. 
Mesela, yapay zekayı spamden kurtulma amacına yönlendirirseniz, spamdan 
kurtulmanın en iyi yolunun insanlardan 
kurtulmak olduğu sonucuna varabilir. 
Ya da finansal bir program para kazanmak için en iyi yolun savaş başlatarak savunma stoklarının değerini artırmak olduğuna karar 
verebilir. Biz özyıkım kapasitesine sahip ilk canlı türüyüz ve eğer yeterince zaman tanınırsa 
bunun olma ihtimali yüksek... Burada sorulması gereken soru şu: Bunun önüne geçebilir miyiz? Önüne geçebilmek için yapay zeka hakkında bilgimizi olabildiğince artırmalı ve yapay 
zekayı kontrol edecek bir devlet kurumu oluşturmalıyız. Eninde sonunda özel sektör, insanlığın yararına olacak, güvenli ve kullanışlı teknolojiler üretmek konusunda başı çekmeli... 


VY apay zeka, sürücüsüz araçlardan, 


Masayoshi Son 

ŞİRKET AVCISI: SOFTBANK, KURUCU 
| Ik defa bir mikroişlemciyi 19 yaşındayken bir bilim dergisinde gördüm. Parmak 
ucunda tutulacak kadar küçük ama bütün 
bilgisayarı temsil ettiği söylenen bir çipti. 
İşte o anda kendime “bu insan hayatını değiştirecek, şu ana kadar insanoğlunun yaptığı 
en büyük buluş” dedim. Daha sonra sokakta 
ağlamaya başladım. O mikroişlemciler bilgisayarların içine sıkıştırıldı ve sonra biraraya 
getirilerek sırasıyla İnternet'i ve akıllı telefonları yarattı. Şimdi ise yapay zeka yoluyla 
bilgimizi ve aklımızı genişletiyorlar. Sanayi 
Devrimi insanların hayatını kökten değiştirdi. Bilgi devrimi ise sadece insanların kapasitelerini büyütmekle kalmadı, beyin hücrelerimizi de genişletti. Bir bakıma, beynimizi 
bacaklarımızdan ve kollarımızdan daha 
önemli hale getirdi. Bu üstün zeka, daha önce 
hiç görmediğimiz gelişmelere yol açacak ve 


100 ZİHİN 


Bono 
Müzik Grubu Solisti, U2 


Michael Deli 


Dell Technotogies, Kurucu 


Martha Stewart 


Gurme 


Ray Dalio 
Bridgewater Associates, 
Kurucu 


Craig Venter 
Celera Genomics, Başkan 


Charoen 
Sirivadhanabhakdi 


Thai Beverage, Kurucu 


T.Boone Pickens 
Hedge Fon Yöneticisi 


Yuri Milner 
Milyarder, DST Global 
Kurucu; Facebook, Airbnb ve 
Twitter Yatırımcısı 


Michael Milken 


Finans Simyacısı, Hayırsever 


Steve Case 
AOL, Kurucu Ortak 


Detroit'i Canlandıran Kişi 


Leonaro Deli Vechio 
Luxottica, Kurucu 


Eric Schmidt 
Yönetim Kurulu Başkanı, 
Novell, Google eski CEO 

Martine Rothblatt 
Sirius, Kurucu Ortak 
Carl icahn 
Icahn Enterprises, Kurucu 


Lex Wexner 
Şirketlerin Vizyoneri 
(Victoria Secret, Pink, 
Bath&Body Works) 


Sean Didy Combs 
Hip-Hop Sanatçısı, Alkollü 
İçecek ve Moda Lideri 


ANDROID'CİLERE TEKNOLOJİ GÖSTERİSİ: 


YAPI KREDi'DEN 
MOBiL ODEME! 


Yapı Kredi'den hayatınızı kolaylaştıran bir yenilik daha! 
Sadece telefonunuzu POS cihazına yaklaştırın ve tek harekette ödemenizi kolayca yapın. 
Üstelik her 50 TL'lik alışverişinizde 10 TL, 5 alışverişinizde toplam 50 TL puan hediye! 


YAPI KREDi MOBİL'i 
HEMEN iNDİRİN! 


p Google'play 


TURKİYENİN — 
DİJİTAL | ——— NN 
BANKASI > 


e e GVPYapıKredi 


yi ! 
A a, Hizmette sınır yoktur. 


” 


Yapı Kredi Mabil veya Yapı Kredi Cüzdan ile 27 Ekim - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında, Yapı Kredi bireysel kredi kartları ile Yapı Kredi POS'undan veya diğer banka POS'larından yapılacak tüm peşin 
alışverişlerinizde, tek seferde yapacağınız her 50 TL ve üzeri mobil ödeme işlemlerinize 10 TL, toplamda 50 TL puan hediye edilecektir. Kampanya müşteri ve cihaz bazında geçerli olup her müşteri 
en fazla 50 TL puan kazanabilecektir. Aynı gün aynı Üye işyerinden yapılacak işlemlerden ilki kampanyaya dahil edilecektir. Kampanyadan 30.000 kişi faydalanabilecek olup ilk 30.000 kişinin 
faydalanması halinde kampanya sona erecektir. Detaylı bilgi yapikredi.com.tr'dedir. 
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Paul McCartney 


BİR JENERASYONUN SESİ: BEATLES, 


SANATÇI, SÖZ YAZARI, TELİF HAKKI SAHİBİ 


ile takılırken benden kariyer tavsiyesi 

istedi. Şöyle cevap verdim: “İlk olarak 
kendine iyi bir menajer bul. Şu sıralar çok 
popülersin, çok para kazanacaksın ve birinin bu paraları idare etmesi lazım. İkinci 


i 980'lerin ortasında, Micheal Jackson 


olarak video işine girmeyi düşün (Ben 


bunu söyledikten bir süre sonra “Thriller” 
yayınlandı. Tavsiyemi dinlediğini düşündüm). Son olarak “şarkıların konusunda 


dikkatli ol. Kendi şarkılarını yayınla.” 


Şöyle cevap verdi: “Hayır, ben seninkileri 
alacağım.” Güldüm çünkü ciddiye alma- 


mıştım. Fakat o ciddiydi. 


Müzik yayın sözleşmesi imzaladığımız- 


Yaşayan En Buyuk 1 


00 Zihin 


da henüz Beatles'ın ilk zamanlarıydı. Ger- 


çekten ne yaptığımız umurumuzda değildi, sadece şarkılarımızın yayınlanmasını istiyorduk. 
Bir köle sözleşmesi olduğunu sonradan farkettik. Ne kadar başarılı olursak olalım, zam alamıyorduk. John öldükten sonra Northern Songs'un sahibi Sir Lew Grade ile konuştum ve eğer 
şirketi satmayı düşünürse ilk bana gelmesini söyledim. Daha sonra şirketi 20 milyon dolara 
satacağını söyledi. Ben de adil bir değer olduğunu düşünerek kabul ettim. Ama John'u dışarıda bırakmak istemiyordum. Onun akrabalarına gittim ve teklifi söyleyerek yarı yarıya ortaklık 
teklif ettim. Sadece 4 milyon dolar ödeyebileceklerini söylediler. Anlaşma olmadı. Daha sonra 
şirket 47,5 milyon dolarak Robert Holmes a Court'a satıldı. Yazdığım şarkılar için bu kadar 
para ödemeye hevesli değildim. Hiçbir karşılık almadan yazdığın şarkılara 50 milyon dolar 
ödemek zor geldi. Etrafımızı iyi insanlarla çevirmek çok önemli... Bu listede olabilmemin en 
büyük nedeni etrafımdaki insanlar... Etrafımdakiler sayesinde şarkılarımın telif haklarını alabildim. Eğer dönüp duruyor ve uğraşıyorsam, hayat benim için çok zor hale geliyor. Beynimin 


bir parçasını şarkı yazmak için rezerve etmek zorundayım. 


Marc Benioff 


KAHİN: KURUCU, SALESFORCE 


dine çalışan araçlarda ve özellikle yapay zekada 

birçok gelişmenin olduğu, dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırabileceğimiz bir dönemde yaşıyoruz. 
Bütün bu gelişmeler hayatı dramatik bir şekilde değiştirecek. Bu olanları anlayabilmek için yeni başlayanların 
sahip olduğu bir zihin yapısında olmamız gerekiyor. 
Yeni başlayan zihni, yeniliklerin özünü oluşturuyor. 
Kendine “Ne yapmak istiyorsun ve ya “Ne hayal ediyorsum diye sorduğunda “Neye başlıyorum” diye de sorabilmen gerekiyor. Uyumunu kaybeden insanlar geçmişte takılı kalıyor çünkü artık anı yaşamıyorlar. 


R obotikte, genetikte, kök hücrelerinde, kendi ken- 


Biliy Bane 
Oakland A, Başkan 
Yardımcısı 


Sara Blakely 
Spanx, Kurucu CEO 


Sheryl Sandberg 
Facebook, COO 


Bernard Arnault 
LVMH, Kurucu 


Julian Robertson 
Tiger Management, Kurucu 


Lakshmi Mittal 


Arcelormittal, Başkan 


Fred Smith 


Fedex, Kurucu 


John Paul DeJoria 
John Paul Mitchel Systems 
ve Patron Teguila, 
Kurucu Ortak 


Paul Ellen 


Microsoft, Kurucu Ortak 


David M. 
Rubenstein 
The Carlyle Group, 
Kurucu Ortak 


Morris Chang 
Computer Insider ve Taiwan 
Semiconducter, Kurucu 


Arthur Blank 


Home Depot, Kurucu Ortak 


J.W. “Bili” Marriott 


Marriott Otelleri, Kurucu 


Philip Anschutz 


Oewest, Eğlence Sektörü 


Sean Parker 
Napster, Kurucu Ortak, 
Facebook, İlk Başkan 


Guy Laliberte 
Şovmen, Milyarder, 
Cirgue du Soleil Ortağı 


Warren Buffet 
Berkshire Hathaway, CEO 


Diane Von 
Furstenberg 
Moda İkonu, Wrap Dress'in 
Mucidi 


ATM'YE DOKUNMADAN 
PARA ÇEKME TEKNOLOJİSİ 
YAPI KREDİ MOBİL'DE! 


Artık para çekerken karta, şifreye hatta ATM'ye dokunmanıza bile gerek yak. 
Daha kolay, daha güvenli ve çok daha hızlı para çekme özelliği 
Yapı Kredi Mobil'de. 


Hayatı kolaylaştıran bankacılık teknolojileriyle tanışmak isteyen 


herkesi Yapı Kredi'ye bekleriz. Pr <S | 3 
/ MA — 

w : ( Ka K 

a >” 


LATİN 


— 


(G/oYapıKred 


GM) YapıKredi 


Hizmette sınır yoktur. 
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Yaşayan En Büyük 100 Zihin 


Jack Welch 


CEO'LARIN CEO'SU: ESKİ CEO, GE 


tahrip ediciydi. 1963'de, GE'de üç 
yılını doldurmuş, hevesli, hırslı bir 
kimya mühendisiyken elektrik şirketinin içinde plastik işi kurmaya çalışıyordum. Süreç aşamasındayken deneme 
tesisim patladı. Evet, patladı. Tavan 
çöktü, camlar kırıldı ve her yeri duman 
kapladı. Neyse ki kimse yaralanmadı. 
Kariyerimin sona erdiğinden emindim. 
Nitekim birden patronum beni tanımıyormuş gibi davranmaya başlamıştı ve 
New York'taki büyük patronu görmem K 
gerektiğini söyleyen bir telefon almış- , 
tım. Adı Charlie Reed'ti ve onu hiç tanımıyordum. Çok korkuyordum. Azarlanacağımdan, küçük düşürüleceğimden ve kovulacağımdan emindim. Sonuç olarak benim projemdi ve patlaması benim suçumdu. 

Charlie Reed, o gün bana liderlik ve hayat hakkında büyük bir ders verdi. Çok sakin, düşünceli ve kibardı. Benimle saatlerini geçirerek, patlamanın neden olduğunu ve neyi farklı yapmam gerektiğini anlamamı sağladı. Sonrasında ise bana ikinci bir şans verdi. 

Bir kişi düştüğünde onu hemen kovmamam gerektiğini öğrendim. Herkes hata yapar ve 
bazıları gerçekten büyük hatalardır. İşte bu hatalar, büyümek için fırsatları peşinden koşmayı 
öğretir. Charlie ile görüşmemden sonraki yıllarda onun taktiğini ben de çalışanlarım üzerinde 
denedim ve bu taktiğin her zaman onları daha iyi yerlere taşıdığını gördüm. Ayrıca insanları 
uyarmanın zamanının, her şey iyi giderken olduğunu öğrendim. Tabii insanlar yükselirken 
burunlarının da büyümediğinden emin olmak gerekir. 


- n büyük hatam, tam anlamıyla 


Frank Gehry 


DÜNYAYI ŞEKİLLENDİREN MİMAR 


düncü yılımdaydım. Mesleki uygulama 

dersi hocam, bahçede takılırken yanıma 
geldi ve “Frank, seni bir süredir izliyorum. 
Bence sen iyi yerlere gelecek yetenekli bir 
gençsin. Bu yüzden sana bir tavsiye vermek 
istiyorum. Ne üstünde çalışıyor olsan da ya da 
ne kadar küçük bir proje olsa da işini yaparken varını yoğunu ona ver. Yaptığın işe karşı 
sorumluluk duygun olsun ve sakın hiçbir ayrıntıya önemsizmiş gibi yaklaşma.” Bu sözleri 
çok açık ve içten bir tavırla söyledi. Ben de 
söylediklerini asla unutmadım ve hayatımı bu 
tavsiyenin üzerine kurdum. 


| i outhern California Üniversitesi'nde dör- 


Brian Chesky 
Kurucu Ortak, Airbnb 


Russell Simmons 
Hip-Hop Lideri, Yoga Gurusu 


Peter Lynch 


Magellan Fund, Kurucu 


H. Ross Perot 
EDS, Perot Systems 
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Larry Gogasian 
Sanat Taciri 


Çin'in Risk Sermayedarı 


Lee Shau Kee 
Hang Kong 
Gayrimenkul Kralı 


Michael Eisner 
Disney, eski CEO 


Jack Dorsey 
Twitter, Sguare, CEO 


Mark Zuckerberg 


Facebook, Kurucu Ortak 


Patrice Motsepe 
Afrika'nın İlk Siyahi 
Milyarderi 


Meg Whitman 
HP, CEO, Ebay, Kurucu ve 
eski CEO 
Tim Berners-Lee 
WWW£ninYaratıcısı 


Henry Kravis 
KKR, Kurucu Ortak 


Jerry Jones 
Dallas Cowboy, Sahibi 


shahid Khan 


Flex-N-Gate, Kurucu 


Jeff Skol 
Ebay, Sosyal Girişimci 


James Patterson 
Yazar 


YAPI KREDİ MOBİL'DEN 
MESAJ GÖNDERİR GİBİ 
PARA GÖNDERME TEKNOLOJİSİ 


Yapı Kredi Mobil'den Bankacı Klavye'yi aktive ederek, 
mesaj gönderebildiğiniz tüm uygulamalardan kolayca para da gönderebilirsiniz. 


Siz de Yapı Kredi Mobil'i indirin, hayatı kolaylaştıran bankacılık teknolojileriyle tanışın. 


Metinciğim 
50 TL gönderebilir misin? 


Çok teşekkürler! 


2 M saj gi 


1 TÜRKİYE'NİN 


JiTAL 
BANKASI 


GöYapıKredi 


HEMEN İNDİRİN! | 


Hizmette sınır yoktur. 


YIL 


Yaşayan En Büyük 100 Zihin 


Muhammed Yunus 


KÜÇÜK YATIRIMCILAR İÇİN FON SAĞLAMANIN BABASI: KURUCU, 
GRAMEEN BANK; NOBEL ÖDÜLÜ SAHİBİ 


hem de özverililer. Neden özverili oldukları kısmı sürekli görmezden geliniyor? Tek 

gayeleri para kazanmaktan ziyade sosyal problemleri çözmek olan sosyal girişimler son 
zamanlarda dünyanın birçok yerinde ortaya çıkmaya başladı. Sosyal girişimlerde kar, yeni bir 
sorunu çözmek için geri dönüştürülüyor. Yatırımcılar kazandıkları paradan ziyade yaptıkları 
işten aldıkları hazla yetiniyorlar. Para kazanmak mutluluk, başka insanları mutlu etmek ise 
ekstra mutluluk getiriyor. 

Örnek vermek gerekirse; Grameen Enerjiyi Bangladeş'te kırsal alanlara elektrik getirmek 
için kurduk. İnsanlara gazyağına verdikleri paraları bize vermelerini böylece onlara elektrik 
getireceğimizi söyledik. Topladığımız paraları evlere güneş enerjisi sistemi kurmak için harcadık. Üç sene sonra 2 milyon hane, para ödemeden elektrik kullanabiliyordu. Çok başarılı 


< apitalizm, hırs üzerine kurulu bir sistem olarak yorumlanıyor. Ama insanlar hem bencil 


olduk. Birçok rakibimiz çıktı ve bu bizi çok memnun etti. Zira bu bir sosyal işti ve rakiplerimiz 


problemin çözümüne yardımcı oluyorlardı. 

Son üç yıldır Bangladeş'teki işsiz gençlere yeni iş fikirleriyle gelmeleri durumunda yatırım 
yapabileceğimizi söylüyoruz. Onlar için sosyal iş yapan bir girişim sermayesi fonu olduk. Hiçbirinin reddedilmeyeceğini fakat sadece uygulamaya hazır olanlara kaynak sağlanacağını garanti ettik. Şimdi ayda bin 500 girişimciye kaynak sağlıyoruz. 19 bin işletmeye para aktarıldı. 
Başarı oranımız yüzde 99,5. Tüm insanların girişimci olarak doğduğuna inanıyoruz. İnsanlar 
başkaları adına çalışmak için doğmadı. İnsanlığın erken tarihine baktığımızda avcılık ve toplayıcılıkla geçindiklerini görüyoruz. Biz iş arayan değil, iş yaratıcısıyız, bu DNA'ımızda var. İş 
aramak tarihte yanlış bir döngü... 


Li Ka-shing 
CK Hutchison, Başkan 


Robert Smith 
Vista Eguity Partners, 
Kurucu 


Lou Gerstner 
IBM, eski Başkan ve CEO 


Sheldon Adelson 


Kumarhane Kralı 


Jack Bogle 


Vanguard, Kurucu 


Jeff Koons 
Sanatçı 


Ratan Tata 


Tata Motor, eski Başkan 


John Doerr 
Risk Sermayedarı 


Bernard Marcus 
Home Depot, Kurucu Ortak 


Vinod Khosla 


Sun Microsystems, Kurucu 


Miuccia Prada 
Prada'nın Tasarımcısı, 
Ortak, CEO 


Carlos Slim Helu 
Telmex ve America Movil, 
Kurucu 


Jacgueline 
Novogratz 
Acumen Fund Kurucusu 


David Geffen 
Aslyum Records ve 
Dreamworks, Kurucu 


Sandy Weill 
CitiGroup, Başkan 


Richard Branson 
Virgin Group, Başkan 


Stephen 
Schwarzman 
Blackstone, Kurucu Ortak 


Michael Bloomberg 
Medya Patronu 


Barry Diller 
Paramount ve 20. Century 
Fox ABC, Başkan, 

IAC Kurucu 


AVRUPA'NIN EN YENİLİKÇİ 
DİJİTAL BANKASI 
YAPI KREDİ 


Dünyanın en saygın yayınlarından biri olan Global Finance tarafından “Avrupa'nın En Yenilikçi Dijital Bankası” 
ve “Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası” başta olmak üzere toplam 5 kategoride ödüle layık görüldük. 


Bankacılıkta devrim yaratan teknolojilerimizle dünyaya örnek, Türkiye'ye gurur kaynağı olmaya devam edeceğiz. 


Ne de olsa Yapı Kredi'de hizmette de, teknolojide de sınır yoktur. 


Y Avrupa'nın o V Y Avrupa'nın N/ 7 Avrupa'nın En İyi N Vİ Türkiye'nin Yy V o Türkiye'nin 

V  EnYenilikki OV V En İyi Kurumsal | V Y Entegre Kurumsal V V En İyi Vv Y En İyi Kurumsal V 

Eli Bankası JE a, Site Tasarımı Dz A, Bankası a, Dijital Bankası ii Kİ Dijital Bankası Va 
: ze wi 4 3. > a e e 


GM YapıKredi 


Hizmette sınır yoktur. 


50 


| FORBES 


Yaşayan 


Bill Gates 


TEKNOLOJİ TİTANI (KURUCU ORTAK, 
MICROSOFT); GLOBAL HAYIRSEVER 
(BILL & MELINDA GATES VAKFI); 
DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI 


arkadaşım Paul Allen, dünyanın ticari 

açıdan başarılı ilk bilgisayarı olan Altair 8800'ün olduğu bir “Popüler Elektronik” sayısını göstermişti. 
şeyi düşünmüştük: “Devrim bizsiz olacak.” 
Yazılımın dünyayı değiştireceğinden 
emindik ve eğer dijital devrime katılamazsak çok geç olacağının farkındaydık. Bu 
konuşma okul hayatımın sonu ve Micro- 


i 975'lerin başında, üniversitedeyken 


soft kariyerimin başı oldu. 


Önümüzdeki 100 yıl bunun gibi birçok 
fırsat yaratacak. İyi bir fikri olan kişiler 


En Büyuk 100 Zihin 


İkimiz de aynı 


fikirlerini bütün dünyayla anında paylaşabildiği ve inovasyon hızı gittikçe arttığı için keşif yapmak da kolaylaşıyor. İnsanların daha 
verimli ve yaratıcı olmalarını sağlamak için yapay zekanın yeteneklerini kullanmaya başladık. 
Biyolojik gelişmeler sayesinde insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşıyor. 

Bütün bu gelişmeler heyecan verici. Milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir ve ya geliştirebilirler. Ama bu, insanlar hata yapmaktan korkmadan çılgın fikirlerin peşine düşerse 
gerçekleşebilir. Önümüzdeki 100 yılda, insanlar yeniliklerin gücüne inanmalı ve devrimsel 
fikirlerin üzerine risk alabilmeli... 


Giorgio Armani 
VİZYONER: KURUCU, ARMANI 


er zaman gerçeklik duygu- 
H mu korumaya ve çevremi 

zamanın gerekliliklerini 
anlayan insanlardan seçtiğimden 
emin olmaya çalışıyorum. İş hayatında, takımım çok önemli bir yer 
tutuyor. Karar veren ben olmama 
rağmen fikir alışverişi yapabilecegim, yaratıcılık sürecine katkıda 
bulunacak insanlarla çevrili olmasını seviyorum. Moda dünyasında 
beş sene, 100 sene gibidir. Bu 
nedenle yerimizi koruyabilmek 
karşılaştığımız en büyük zorluk, 
sürekli sayısız teklif ve yeni iletişim seçenekleriyle karşılaşan insanların ilgisini diri tutabilmek. 


Steve Wynn 
Mirage ve Wynn Resorts, 
Kurucu 


Ronald Perelman 
Yatırımcı 


Tery Gou 


Foxconn, Kurucu 


Shonda Rhimes 
Hollywood Yapımcısı 


Jeff Bezos 
Amazon, Kurucu 


Berry Gordy 


Motown Records, Kurucu 


Eli Broad 
Seri Girişimci (KB Home, 
SunAmerica) 


Robert Murdock 
News Corp. 21. Century Fox, 
Başkan 


Jim Collins 
Yazar 


Tadashi Yanai 
Uniglo, Kurucu 


Charles Schwab 
WEF, Kurucu 


Charles Koch 


Koch Industries, Kurucu 


Ted Turner 
CNN, Hollywood Studio 
Dabbler, Kurucu 


Dhanin 
Chearavanont 
CP Group, Başkanı 


Gayrimenkul Yatırımcısı 


Donald Trump 
ABD Başkanı 


Oprah Winfrey 
Oprah Winfrey Network, 
Kurucu 


Güvenliğin Geleceği 


Volvo'da insan, her şeyden önce gelir. Attığımız her adımın, her düşüncenin ve geliştirdiğimiz her yeni teknolojinin merkezinde insan var. 
Bu yüzden Yeni Volvo XC60'ı geliştirirken sadece içindeki insanları değil, çevresindeki insanların güvenliğini de düşündük. 

Yeni Volvo XC60, gelişmiş güvenlik özellikleriyle birlikte size sakin bir sürüş deneyimi sunarken, havalı süspansiyon konfor ve 
dinamizmi bir araya getirir. Yerden yüksekliği sayesinde, otoyollardan en zorlu yollara kadar tüm engellerle rahatlıkla başa çıkabilir. 
Zamanın ötesinden gelen İskandinav tasarımı, güven veren sezgisel teknolojileri ve müzik keyfinizi zirveye taşıyacak 
Bowers & Wilkins ses sistemiyle Yeni Volvo XC60''ın ilham veren sürüş deneyimine hazır olun! 


ei örün | Gini | Fame” | Kato | VOLVO CARPRIME 


by Volvo Garanti 


Başarıyı âüçunüzda 


hissettiğiniz ari 


Toplantılarınızın başarılı geçmesi için. bir 
mekanın sağlayabileceği her şeyi düşündük. 
Dünyanın en dinamik şehirlerinden birinin tam 
kalbinde yer alan Fairmont Çuasar İstanbul, 
toplam alanı iki bin metrekareyi aşan, yüksek 
teknolojiye sahip, zarif tasarımlı toplantı 
alanlarıyla, en iyisini hedefleyen profesyonellerin 
tüm beklentilerini karşılıyor. Canlı yemek 
pişirme istasyonları ve tematik kahve 
molaları gibi yenilikçi yeme içme seçenekleriyle 
etkinliğinizi unutulmaz kılıyor. 


İstanbul'da keşfedeceklerinize açılan kapı. 
fairmont.com/istanbul 


Güirmonl 


ÇOUASAR ISTANBUL 
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izi karşılayanlar arasında olabilseydim, gezegenimizi onurlandırmanız nedeniyle duyduğum 
mutluluğu belirtmek isterdim. 

N Sizi bekliyorduk... Bizin insanlar, sizin uzayda varolduğunuzdan emindik çünkü bütün 
hesaplarımız böyle olması gerektiğiniz gösteriyordu. Yüzyıllar boyunca sizinle iletişim kurmak için 
çabalamamıza rağmen bir türlü sonuç alamıyorduk (Biz insanlar, dünyamızın güneşin etrafında bir 

dönüşü tamamlaması için geçen süreye “yıl” deriz). Bu ziyaretiniz yanılmadığımızı gösteriyor, mutluluğumun bir 
nedeni bu olurdu. 
Daha da önemlisi, sizin bizi ziyarete gelmiş olmanız, kendi kendinizi yok etmeden uygarlığınızı sürdürerek uzay 


BÜLENT 
ECZACIBAŞI 
KİMDİR? 
Sahip olduğu 1,5 milyar 
dolarlık servetiyle 
FORBES 100'de 
18'inci sırada yer 
alıyor. Listenin sanat 
koleksiyonlarından 
servetine en çok 
ekleme yapılan ismi. 
İKSV Yönetim Kurulu 
Başkanı ve İstanbul 
Modern Mütevelli 
Heyeti Başkanı da 
olan 67 yaşındaki 
Eczacıbaşı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Eczacıbaşı'nın 


şirketleri ağırlıklı olarak 
yapı ürünleri, tüketim 
ürünleri ve sağlık 
alanlarında faaliyet 
gösteriyor. 


“ 
nesi ii Dünya üzerinde eski uygarlıkların zamanından bugüne 


yolculukları yapabilecek gelişmişlik düzeyine ulaştığınızı 
kanıtlıyor. Ben, biz insanların, uygarlığımızı yok etmeden o 
aşamaya gelebileceğimiz konusunda kuşkuların çok arttığı 
bir çağda yaşıyorum. Dünyamızın sürdürülebilirliğinin 
önünde büyük tehlikeler görüyoruz, belki sizden 
öğrenebileceklerimizle bunları aşabiliriz. 

Sizin ziyaretinizi hep umutla ve heyecanla bekledik. 
Çünkü biliyorduk ki, ziyaretiniz, amacı ne olursa olsun, 
insanlık tarihinin en önemli olayı olacak. Bütün insanlar 
birbirleri ile uğraşmaktan hemen vazgeçecekler, sadece 
sizinle ilgilenecekler. Kendi sorunlarımıza ve dünyamıza 
bambaşka bir gözle bakmaya başlayacağız. Belki de 
dünyamızda tarihte görülmemiş bir barış dönemi başlayacak 
(Biz, insan topluluklarının birbirlerini öldürmeden birlikte 
yaşamaları haline “barış” deriz). 

En büyük dileğimiz dünyamıza iyi niyet ve dostlukla 
gelmiş olmanızdır. Evrenin sonsuzluğu içinde bizim 
gezegenlerimiz, yıldızlarımız, galaksilerimiz birer noktadan 
başka şeyler değiller; savaşmanın ne anlamı olabilir ki 


— KA (Biz, insan topluluklarının birbirlerini yok etmek amacıyla 
kavgaya girişmelerine “savaş” deriz)? 

Dünyamızda sürdürülebilirliği ve barışı yakalamak... Biz 
insanların en önemli hatta yaşamsal sorunları bunlar... Her 
ikisi için de emin bize çok büyük katkılarınız olacak. 

Kendimi takdim etmeyi unuttum: Ben adına “Türkiye 
Cumhuriyeti” denilen ülkenin bir vatandaşıyım (Biz 
insanlar, dünyamızın yüzeyini duvarlar ve dikenli tellerle 
“ülke” denilen alanlara böleriz; size garip gelebilir ama 
biz ülkelerimizi ayıran sınırları, uğruna savaşılacak kadar 
önemseriz). Benim ülkem, Türkiye, çok önemli bir ülkedir. 
Dünya üzerinde biraz farklı inançlara sahip insanlar, kavga 
etmeyi bırakıp birgün huzur içinde birlikte yaşamaya 
başlarsa, hiç kuşku yok ki bu, benim ülkem sayesinde 
gerçekleşecektir. Bugün böyle bir dünyaya ayak basmakta 
olduğunuzu umuyorum. 

Ayrıca benim ülkem, olağanüstü güzellikte bir ülkedir. 


kadar biz insanlar ne yapmışsak, bunları benim Mekana 
görebilirsiniz. Benim ülkemin insanları, konukseverlik 
ve farklılıklara gösterdikleri hoşgörü ve saygı ile de bütün dünyada tanınmışlardır. iz ji yuz. 
Sizin ziyaretiniz, bize özgü bir deyim olan “Tanrı misafiri” sözüne yepyeni bir anlam (| 
kazandıracaktır. Dünyamıza yaptığınız ziyaretin Türkiye'den daha güzel bir başlangıç noktası 
olamaz. 

Ziyaretinizin keyifli ve verimli geçmesini, gezegenlerimize yeni ufuklar açmasını 
diliyorum. 


Jeyg DESA saygılarımla, i* 


e ve saygıyı da size tarif etmekte zorlanıyorum. Bunlar, biz insanları birbirimize ve 
hayata bağlayan duygulardır. Beni anlayacağınızı ümit ediyorum). 


o» . 
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İergili GGeneler, 


ektubu size 2017 yılında yazıyorum. 

Sizlbu mektubu okuduğunuz zaman 

dünya muhtemelen çok farklı bir 

yer olacak. Girişimcilik ve inovasyon 

kavramlarının yaygın olduğu, her gün yeni 
buluşlarla hayatımızın değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak 
hepimiz biliyoruz ki yakın gelecekte bugün sadece hayal 
edebildiğimiz veya filmlerde izlediğimiz durumlar gerçek 
olacak. Belki bugün adını dahi bilmediğimiz meslekleriniz 
olacak, belki başka gezegenlerde yerleşim yerleri kurulacak 


ve siz bu mektubu başka bir gezegende okuyor olacaksınız. > : AHMET ÇALIK 
Bugün işlerimizi yaparken yoğunluklu olarak bilgisayarları | & a KİM DİR? 

ve mobil teknolojileri kullanıyoruz. Ancak şimdiden yapay | — Çalık Holding Yönetim 

zeka hayatımıza girmeye başladı. Yakın zamanda robotların Kurulu Başkanı Ahmet 

önce iş arkadaşlarımız olacağını sonra hayatımızdaki ( yl. Çalık, 1,4 milyar dolarlık 

tüm işleri yapar hale geleceklerini tahmin ediyoruz. Aynı servetiyle FORBES 


zamanda akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı üretim derken Lan he 
yer alıyor. 58 yaşındaki 


yaşamımızı ilgilendiren her noktada iyileşme sağlanacak ve akıllı bir dünya var olacak. Çalık, enerji, inşaat, 

Gelecekte de yaşam yeni ve büyük değişikliklere açık olacak, değişim hiç bitmeyecek. madencilik, finans, 
Ancak yaşam var oldukça değişmeyecek değerler var; adalet, itibar, ileri görüşlü olmak, güncel tekstil ve telekom 
olmak, değişimi öngörebilmek... Belki bizim bilmediğimiz mesleklerde çalışacaksınız ancak sektörlerinde 22 ülkeye 
bu kavramlar her zaman yol gösterici olacak. Çalık Grubu olarak bizler de gelecekte var olmak 
için çalışmalarımızı sürdürüyor, sizlerin hayal ettiğimiz geleceğe ulaşabilmeniz için bugünden 
önlemlerimizi alıyoruz. Temiz enerji kaynaklarına yatırım yapıyoruz, tüm işlerimizde insan 
hayatına değer katma anlayışımızla projeler üretiyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, 
çevresel ve toplumsal faaliyetlerimizi düzenliyoruz. Her işimizde hedefimiz, kaynakları en az tüketerek üretmek. 
Umuyoruz ki size yaşanabilir bir dünya bırakacağız, bunun için çaba gösteriyoruz. 

Teknolojide yaşanan gelişmeler ile genç tanımı değişecek, bizden çok daha uzun süre genç kalacaksınız, çok daha 
uzun hayatlarınız olacak. Sizlere tavsiyem; her zaman sevdiğiniz mesleği yapın, sevdiğiniz insanlarla birlikte olun, 
sevdiğiniz yerlerde yaşayın. Yaptığınız işlerle insan yaşamına değer katmak için çaba gösterin. Öğrenme kapasitenizi 
daha da geliştirebileceğinizi unutmayın, hayallerinizi hayata geçirin... Kalbinizin sesini ve aklınızı kullanarak azimle ve 
sabırla doğruya yürüyün. Hayatı güzellikleri ve dertleriyle birlikte sevin. İnsanlık onurunu koruyabilmenin en önemlisi 
olduğunu unutmayın. Gelecek nesillere iyi işler yapılmış iyi bir dünya bırakın... 

Unutmayın ki teknoloji sizleri daha izlenebilir kılacak ancak hür düşünce ile yolunuzu çizebilmek çok önemli. Bu 
yüzden sizi farklı kılacak, yeteneklerinizi ön plana çıkaracak, robotlaştırılması zor yetenekler edinin ve bunu bir yolculuk 
olarak görün. Bu yolculuğa yüksek motivasyon ile sarılan tüm gençlerin başarılı olacaklarına ve geleceği çok daha iyi hale 
getireceklerine inancım tam. 

Bu mektup vesilesiyle Forbes Dergisi'nin 100'üncü yılını kutluyor, başarılı yayın hayatıyla geleceğin iletişim kanalları 
arasında olacağına gönülden inanıyorum. 


Hepinizi SEYĞİ de kucaklıyor UM. 


yayılan bir operasyonu 
yönetiyor. 


Ahmet Çalık 


J 


Aklın başyapıtı E-Serisi, 
hayatınızı kolaylaştırmak için üretildi. 


Şimdi, E-Serisi'ndeki Mercedes me connect hizmetleri sayesinde, otomobilinize uzaktayken bile çok yakınsınız. 
Uzaktan Merkezi Kilit Kontrolü özelliğiyle otomobilinizi uzaktan kilitleyebilir, kilidini açabilirsiniz. 

Uzaktan Araç Durumuna Erişim ile lastiklerinizin basıncından silecek suyunuza kadar her türlü bilgiyi, 

sanki direksiyonunuzun başındaymış gibi bilirsiniz. 

Şimdi aracınıza uzaktayken bile hakimsiniz. 


Mercedes me connect uzaktan erişim hizmetleri, 201 7 imal yılı bir Mercedes-Benz otomobil ile ücretsiz edinilebilen 
bir Mercedes me hesabı gerektirir. Kullanıma açılmasından itibaren üç yıl süre ile ücretsiz sunulur. G-Serisi'nde bu 
hizmetler değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Mercedes-Türk bayileri ile iletişime geçebilirsiniz. 


Ez) 
Mercedes me 
MEP 
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EROL ÜÇER 
KİMDİR? 
Türkiye'nin en 
büyük inşaat ve 
enerji şirketlerinden 
Gama Holding'in 
kurucularından 89 
yaşındaki Erol Üçer, 
400 milyon dolarlık 
servetiyle FORBES 
100'de 100'üncü sırada 


yer alıyor. Üçer, Gama 
Holding'in yönetim 
kurulu başkanlığını 
2010'da Ergil Ersü'ye 
devrederek holdingin 
Onursal Başkanı oldu. 


u mektubumu FORBES Dergisi aracılığıyla sana yazarken özel duygular içindeyim çünkü kendime 
yakın gördüğüm için sana “arkadaşım” diye hitap ediyor, senden önce bu dünyaya gelmiş olmanın 
bendeki birikimi ile gelecek için bazı düşüncelerimi seninle paylaşmak heyecanını duyuyorum. 
Umarım yazdıklarımı aşırı bilgiçlik yapma hevesi olarak yorumlamazsın. 

“Gelecek” dediğimizde hangi zaman dilimine baktığımızı iyi belirlemeliyiz. Kısa vadeli bir bakış 
ile uzun vadeli bir yaklaşım arasında fark olacaktır. Çünkü dünyamız çok hızlı gelişim ve değişimlerin oluştuğu bir 
sahne durumunda. Ancak düşüncelerimizi belirlerken bu vade ayrımını yapmak kolay değil. Bu nedenle geleceğe ait 
görüşlerimi söylerken ben de bu ayrımı yapmadan ifade etmeye çalışacağım. 

Gelecekteki durumu ölçmek için örneğin, dünyamızdaki nüfus artışı ile bu nüfusun kullanabileceği kaynakları 
karşılaştırdığımızda, genel olarak yaşamanın daha da zorlaşacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Kaynaklar kıt, nüfus 
fazla olunca karşımıza çok değişik sorunlar çıkacaktır. Ayrıca ülkemizin bulunduğu Ortadoğu gibi siyasal çalkantıların 
ve de ne yazık ki savaşların çok olduğu bir bölgede yaşamanın zorluklarını da düşünmek gerekecektir. İşte bu 
sorunlarla dolu ortamda başarılı olmak isteniyorsa, insanlarımızın kişisel donanımlarının çok güçlü olmalı. Tıpkı zor 
hava koşullarında uçacak bir kuşun çok güçlü kanatlara sahip olması gibi... 

İşte böyle bir gelecek hazırlığı açısından, siz gençlere “neler söyleyebilirim” diye düşündüğümde, bu mektubumun 
çok uzun olacağını gördüm. Bu nedenle düşüncelerimi bir elemeye tabi tuttum ve eleğimin üstünde kalanların 
şunlar olduğunu gördüm: Sağlığına dikkat edeceksin, sevgi duygunun gelişmesine, sorunlara çözüm ararken sevgiyle 
yaklaşmaya önem vereceksin özellikle ülkeni çok seveceksin çünkü bu ülke kolay elde edilmedi... Hayatın her dalında 
ve aşamasında rekabete hazır olacaksın, bu hususu dikkate alarak başta yabancı dil olmak üzere diğer teknik ve 
teknolojik donanımlarını olabildiğince artıracaksın, hayatında okumaya ama çok okumaya yeterli yer ayıracaksın... 
Bütün bunların üstünde vurgulamak istediğim konu da şu: Her zaman ve her koşulda dürüst davranmak en temel 
ilken olmalı. 

Genç Arkadaşım, 

Yukarıda söylediklerimi sadece bir öneri olarak dikkate al ama sen de kendi görüşlerini katmaktan çekinme. 
Böylece geleceğin zor sularında daha kolaylıkla yüzebileceksin. 


Jana başardar Ayor VOCAL seogderimi yolluyorum. 
MA C 
ağlıcakıla kel 

Arkadaşın ve Ağabeyin 
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Enerji 
yatırımlarınızda 
büyümenin 
tamamlayıcı gücü 


Enerji projeleri leasing'inde uzman 
personelimiz ve avantajlı çözümlerimizle 
size zaman ve para kazandırmak için 
1988'den beri yanınızdayız. 


Gücümüze, hızımıza, öncü ruhumuza 
ve tecrübemize güvenin. 


(212).386 96.00 | infoGükleaöşco 
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üyükleriniz olarak son dönemde ülkemizin olağanüstü bir süreçten geçtiği yıllar yaşadık. Her şeye 
rağmen Türkiye'nin gücünü hep hissettik ve büyüklüğüne dünya ile birlikte tanıklık ettik. Ülkemizin 
gücünü ve en önemlisi başarma azmini millet olarak tüm dünyaya gösterdik. 
Türkiye bugün her açıdan çok büyük mesafe kat ediyor, gelecek için güvenli adımlar atıyor. Bizler 
de sizler için daha iyiye ulaşma gayreti içinde Türkiye'nin geleceğine bırakacağımız eserleri ortaya 
çıkarma hedefi doğrultusunda tüm enerjimizle çalışıyoruz. 

İstiyoruz ki siz, bizden çok daha ileride olun. 

İstiyoruz ki bizim yaşadıklarımız, çabalarımız, attığımız adımlar sizlere yol göstersin. 

Bu nedenle sizlere bir örnek, bir umut olması için kendi hikayemden kısaca bahsedeceğim. Ben, (belki de sizlerin 
üniversitesinde okuduğunuz ve) bugün dahi Türkiye'nin en fakir ili olan Ağrı'da doğdum. Doğduğumda bu güzel ancak 
şartları zor kentin bir üniversitesi yoktu. Öğrenim yıllarım sırasında eğitim için verdiğim mücadele işte o üniversitenin, 
2007 yılında inşa ederek devletimize hibe ettiğim Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin harcı oldu... 

Üniversite eğitiminin ülkelerin kültüründe, sosyal yaşamında, ekonomik hayatın canlanmasında lokomotif 
olacağına hep inandım. İşte bu nedenle uzun yıllardır yürüttüğüm eğitime destek faaliyetlerini, IC İbrahim Çeçen 
Vakfı ile kurumsal bir yapıya kavuşturdum. Bugün Vakfın eğitim bursu ile desteklediği öğrenci sayısı 10 bini aşmış 
durumda. 

Gençlerimize yeni ufuklar açmak, yeni hedefler sunmak ve topluma sürekli gelişimi amaçlayan üretken bireyler 
kazandırmak sonsuz bir mutluluk. En büyük ümidim, gelecekte bussayının yüz binlere, milyonlara ulaşması. Buradan 
yetişen gençlerin, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının değişimine, gelişimine ve canlanmasına katkı 
sağlaması. 

Sevgili genç kardeşlerim, 1969 senesinde bir yatılı bölge okulunun inşaatıyla başladığım iş hayatım, yıllar içinde bana 

| “sayısız başarılar ve gurur duyulacak projeler getirdi. Bugün inşaat, enerji üretimi ve dağıtımı, turizm, sanayi, sağlık 
yatırımları ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren, çalışan sayısı 10 binleri aşan ve dünyada yatırımcı kimliğiyle tanınan 
IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı'yım. 
- 50 yıllık tecrübemle Rusya Federasyonu, Ortadoğu, Orta Asya ve Avrupa gibi bölgelerde ve hatta kıtalar ötesinde, 
© . ABD'de kentlerin sembolü haline gelen köprüler, yollar, büyük binalar inşa ettim, ediyorum. Bakü Alev Kuleleri 
Projesi'nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi'ne, Bilkent ve Mersin Entegre Sağlık 
- . Kampüsleri'nden St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevre Yolu'na ve ABD - New York'taki yeni Türkevi'ne kadar birçok 
. projede IC Holding ve şirketlerinin imzası bulunuyor. 
İş hayatım boyunca hep gurur duyduğum işleri hayata geçirdim ve bundan da mutluluk duyuyorum. Ancak tüm bu 
dev projelerin yanında en büyük gururumun, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olduğunu belirtmem gerek. Adımın 
“ eğitimle yaşayacağını bilmek, gelecek nesillere bir eğitim kurumu ve eğitimi öncelik edinmiş bir vakıf bırakmak 
MEZ, 5 erçekten tarifi olmayan bir gurur. 
p e Elbette hem iş hayatındaki hem de sosyal hayattaki bu başarılarımın hiçbirini ailemin desteği olmasaydı elde 
“edemezdim. Belki de bunların hiçbirini yapamazdım. Onlar her zaman yanımda oldu, yaptığım her işte bana inandılar ve 


iğ ten de; aile bağlarınızı Si nel ahlaki ve insani değerlerinizi önceliğiniz haline getirmenizi, 
Ssteğini ve birliğini önemsemenizi bekliyorum. Unutmayın başarı, yalnızca iş hayatındaki başarı değildir. Bir 
| hayatında elde ettiği başarı, aldığı keyif ve yaşadığı mutluluk iş hayatını olumlu şekilde yönlendirmesini 

l in huzur hem sosyal hayatı hemi iş 1 olumlu etkileyecektir. İş hayatındaki başarı, aile 


K 
Yatırımlarını IC Holding 
çatısı altında toplayan 


a a ge : , 76 yaşındaki İbrahim 
vermenin önemine inanın. Bütün varlığınızla işinize sahip çıkın ve tüm bu yolculukta aile Çeçen, 500 milyon 


büyüklerinizin tecrübesinden, sağduyusundan mutlaka yararlanın. Okumayı, öğrenmeyi, dolarlık servetiyle 
eğitim almayı yaşınız kaç olursa olsun bırakmayın. İşte o zaman başarı merdivenlerini hızla ir Li 
tırmanacağınıza inanıyorum. my e e 


e gi Eze Sİ 2 E la Holding başta inşaat 
Değerli gençler, bugün Türkiye, yaşanan zorlu dönemlere rağmen hem siyasi hem de ölmek üzere, ere 


ekonomik açıdan geleceğe emin adımlarla yürüyor. Biz de ülkemizin gücünü hissederek üretim ve dağıtımı, 
daha çok çalışıyoruz. Ekonomiye ve istihdama katkı sağlayarak her gün hedefe biraz daha turizm, sanayi 
yaklaşıyoruz. sektörlerinde faaliyet 
Türkiye'nin bugünü, dünden daha iyi. Türkiye'nin yarını da, bugününden çok daha iyi olacak. KEY 
Biliyorum ki siz gençler Türkiye'yi daha da yukarılara taşıyacaksınız. Y 4 


Ben bu mektubu yazarken, sizler geleceğimizdiniz. 

Bugün biz sizlerin geçmişiyiz. 

Bizler, bizden evvel ki nesle göre çok daha modern, çok daha gelişmiş bir ülkede yaşıyoruz. En büyük ümidim, bu 
mektubu okuduğunuzda, sizlerin de çok daha gelişmiş ve eğitim seviyesi dünya ile yarışacak güce ulaşmış bir ülkede 
yaşamanız. 

Bugün hayalini kurduğumuz; insanı etnik kimliği, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun insan olarak gören, 
özgürlüklerin ve insan haklarının kısıtlanmadığı, hukukun ve adaletin hakim olduğu, isteyenin her istediği yerde ve 
seviyede eğitim alabildiği, toplumlar arası ekonomik imkanların eşit ve adaletli dağıtıldığı, hiçbir zümrenin dışlanmadığı, 
tüm bireylerin eşit şartlarda tüm imkanlardan yararlanabildiği, eğitimin ve bilimsel seviyenin en yüksek kademelere 
eriştiği, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, birbirini seven ve sayan mutlu bir toplum olmayı başardığımız, çevremizi 
ve doğal kaynaklarımızı koruduğumuz bir dünyada yaşamanızı diliyorum. 

Bu duruma gelmek için çok çalışmanız gerektiğini unutmayın. Ben sizlerin, iyi eğitimi hiçbir zaman 
bırakmayacağınıza, topluma ve çevreye duyarlı, ahlaklı bireyler olacağınıza inanıyorum. Vatana millete hayırlı evlatlar 
olduğunuzu biliyorum. 


Jeygiyle gözlerinizden ÖDÜYOUN. v 
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EREN ÖZMEN KİMDİR? 


Eşi Fatih Özmen ile ABD'de 
kurduğu Sierra Nevada 
Corporation'ın Başkanı. Özmenlerin 
şirketi uzay sistemleri, ticari 
yörünge taşımacılığı, mikro uydular, 
enerji, tele-tip, ve nanoteknoloji 
konularında teknoloji geliştiriyor. 
Eren Özmen, 825 milyon dolarlık 
servetiyle FORBES 100'de 37'inci 
sırada yer alıyor. Eşi Fatih Özmen 
ise 775 milyon dolarla 44'üncü 
sırada. 


iz, geleceksiniz. Siz, ilham kaynağımsınız. Siz, bugün yaptığım her şeyin Gi 
ardında yatan amaçsınız. Eşim Fatih ve ben, inanılmaz fırsatlar ve büyük 
başarılar deneyimleyecek kadar şanslıydık. Sierra Nevada Corporation'ı 
(SNC) büyüterek lider bir havacılık, uzay ve savunma şirketi haline getirmek 
için çıktığımız bu yolda pek çok yılı geride bıraktık. Bu süre içinde rotamızı 
belirleyen ve sizlere bırakacağımız mirası şekillendiren değerlerimizi korumak için irili ufaklı 
pek çok karar aldık. Tüm bu fırsatlar için minnettarız. 

Şimdi ise sizler kendi yolculuğunuza çıkarken tüm potansiyelinizi kullanmanızı, 
hayallerinizin peşinden gitme ve limitlerinizi zorlama fırsatına sahip olmanızı dilerim. 

Tüm zorluklara rağmen yılmadan yolunuza devam etmek için tutkulu, güçlü ve dayanıklı 
olmanızı temenni ederim. Keşke size her şeyin kolay olacağını söyleyebilseydim ancak 
ne yazık ki gerçek bu değil. Hayat kolay değildir. Ancak şunu asla aklınızdan çıkarmayın: 

Peşinden gidilmeye değer her amaç, bu amacı gerçeğe dönüştürmek için yapacağınız tüm 
fedakarlıklara değer. 

Şartlarınızın ötesinde hayaller kuracak ve hayal etmekten asla vazgeçmeyecek kadar . 
cesur olmanızı canı gönülden diliyorum. Hayatım boyunca yapabileceğim şeyler konusunda 
benden beklenenin üzerinde bir performans göstermek için çalıştım. Çünkü erkek egemen bir 
sektörde kendine yer edinmeye çalışan bir kadındım. Başarısızlıklarla karşılaşsanız bile asla 
hayalinizin uçup gitmesine izin vermeyin. Olumsuzluklarla karşılaştığımız anlar aslında en 
çok kendimizi geliştirdiğimiz zamanlardır. 

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımak üzere SNC'nin “Dream Chaser” 
uzay aracını seçmesi hem SNC hem de benim için bir dönüm noktasıydı. Ancak bu heyecan 
verici başarıyı tatmadan tam bir yıl önce seçilememenin verdiği yıkıcı tecrübe dahil, 
görünüşte aşılamayacak zorluklar yaşadık. 

İlk etapta NASA bizi seçmemesine rağmen hayalimizden vazgeçmek yerine mühendis 
ekibimize inandık ve çalışmaya devam ettik. Büyük çaplı finansal riskleri göze alarak Dream 
Chaserı şahsi olarak finanse ettik. Çünkü Dream Chaser'ın ABD'de ve uluslararası ölçüde 
uzay keşfi kavramını yeniden şekillendirebilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorduk. 

Büyük hayaller kurma konusundaki cesur tavrımız meyvelerini verdi ve Boeing ve Lockheed 
Martin gibi devleri yenerek büyük projeyi kazandık. Dream Chaser yalnızca NASA 
görevlerine ilişkin seferler yapmayacak aynı zamanda Birleşmiş Milletler ile ortaklığımız 
sayesinde dünya genelindeki gelişen ülkelere uzaya uçma imkanı da sağlayacak. 

Nasıl ki Dream Chaser'ı Amerikan uzay endüstrisine miras bırakmak için fırsat olarak 
görüyoruz; TRJet de, bizim Türk gençliği olarak sizlere miras bırakma arzumuzu temsil 
ediyor. TRJet, Türkiye'nin uzun yıllar öncesine dayanan, kendi milli yolcu uçağını tasarlama 
ve üretme hayalini gerçekleştirmesine yardım edecek. Bizim için TRJet her zaman bir 
uçaktan çok daha fazlasını simgeledi. Tam olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yaklaşık 100 yıl 
önce söylediği gibi “İstikbal göklerdedir” diyerek yola çıktık. 

Türkiye'nin artık dışarıya bağlı olmadan, kendi milli uçağını üretme ve dünyaya açılma “— 
zamanı geldi. TRJet'in ana hedefi de budur: Türkiye'nin havacılıkta kendini aşarak tamamen *. 
ticari bir model kullanıp dünyaca kabul gören sertifikaları alarak küresel Türk markası e ii ye 
yaratmak... TRJet, önceki dönemlere kıyasla çok daha fazla imkana sahip yeni nesil için e Ag 1 
Türkiye'de gelişen sivil havacılık sektöründen, daha güçlü ekonomiden ve gerçek istihdam ed 
olanaklarından oluşan yeni bir geleceği temsil ediyor. Bu nedenle sınırlarınızı aşmamak » 
için hiçbir nedeniniz yok. TRJet, en temelde gelecek nesillere hediye edilecek bir mirasın d h— 
temsilcisi niteliğinde. N 

Haydi, şimdi sınırlarınızın, engellerin ve şartlarınızın ötesinde düşünmeye başlayın. Kendi 
gelecek nesilleriniz için kafanızda canlandırdığınız dünyayı düşünün. Tutkunuzun, sizin ve “ 
yaptıklarınızın ardında yatan amaçlarınız için hep itici güç olmasına izin verin. Ancak bu 
şekilde yeni nesillere iyi bir gelecek sağlamaya devam edebilir ve dünyayı daha güzel bir yer 
haline getirebiliriz. 


Umutlu kalın... ! | e iğ. 
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ncelikle neden bu büyük “yol”a çıktığımdan söz etmeliyim. Nedeni anlatmadan, yaşadıklarımın diğer 
boyutlarına geçmemeliyim. Benim tek Kelimeye indirgeyebildiğim itici gücüm “korku”dur. Gerçekten de 
nedenim korkuda gizlidir. 
Akdeniz'de bir Ada... Bir boydan bir boya koşulsa, adeta nefesiniz yetecektir. İnsanın soluğu bitmeden, 
denizle karşılaşabilir. Her an, amansız ve tarifsiz bir korkuya dönüşür bu sıkışmışlık hissi. İşte bu, 
korkumun başlıca sebebidir. “Neden'in arkasından “Nasıl gelecektir tabiatıyla. Bu korkuyu yenmek için girilebilecek 
birçok çıkış yolu-yordamı içinde, Ana Kıta'ya “bağlanma” hem bir çare hem de bir ideal olarak belirir. 

Bu temel faktörleri dikkate aldığımızda, bu ruh halinden kurtulmanın ve korkuyu yenmenin yolu olarak özgüveni 
geleceğe taşımak gayretiyle eğitim seferberliği ön plana çıkar, Çünkü eğitim, gençlerle birlikte yeni bir gelecek 
kurmanın en ideal yoludur. 

Bu nedenle bu mektup hem Kıbrıs Türk halkını hem Türk milletini istikbale taşıyacak gençlere hitaben yazıldı. O 
gençlerin tamamını, gençliğimden bu yana kendimi eğitim hayatına vakfetmiş olduğumdan, evlat olarak gördüm. 

Bugün, dünün geleceği idi. Yarın da haliyle bugünün. Bu basit gerçek, olup bitenlerin sakince düşünülmesi halinde 
hayli karmaşık bir manzaraya dönüşüyor. Kendimi çok şanslı bir insan sayıyorum. Bugün ulaştığım ekonomik-mali 
varlık; üniversite kurucusu ve kurucu rektör olarak bir akademik-eğitsel-kültürel varoluşla meydana geldiği için 
hayatımı memnuniyetle anlamlandırıyorum. 

Fizik eğitimimden sonra eğitim alanında doktora yapmam “mukadderat'ımı perçinledi diyebilirim. İstikbali bu 
süreçte hep yatırım olarak kavradım. Hatta ister kendimi tanıma ister itiraf isterse gerçeği yansıtma deyiniz; ilk 
günden beri hissiyatım hep “yatırım” cihetinde oldu. “Gelecek” benim için öncelikle Türk milleti ve Kıbrıs Türk halkı 
oldu her zaman. Ancak samimiyetle ifade edeyim ki Ada'nın mutluluğu kadar onu “kıta”ya ve kıtalara taşımak benim 
için adeta bir içgüdü oldu. Bu bakımdan, Yakın Doğu Üniversitesi tüm gelirinin yine kendisine tahsis edilmesini 

| mutlak bir ilke olarak benimsedi öyle gelişti ve geleceği de öyle tanzim etmektedir ve edecektir. 

” © Aynıilke, şüphesiz ki Yakın Doğu Üniversitesi'nin kardeşi Girne Üniversitesi için de geçerli. Girne Üniversitesi de 
“istikbalin istikbali için yatırım” ilkesiyle önemli bir dinamizm kazanmış durumda... 

| Hayatımın her evresinde, hedeflerim iş hayatından çok daha kapsamlı oldu. Bu nedenle ve kesinlikle “övünme” 

» . duygusundan uzak bir şekilde kurumumuz, Yakın Doğu coğrafyasının en büyük kütüphanesine, Yakın Doğu ve Orta 
Doğu coğrafyasının en gelişkin hastanelerinden birine sahip. Takdir edilir ki bu durum, ekonomik-finansal imkanlar 

© ile geleceğe karşı görev yapma duygusunu sentezleme idealinden kaynaklanıyor. 

Tüm kurumlarımızdaki yönetici ve eğitici kadroların, yeni'kadrolar yetiştirmesi yine “istikbalde devamlılık” 
ilkesine dayanıyor. Ayrıca Günsel Ailesi olarak çocuklarımız da sürekliliğimizin temel teminatıdır. Doç. Dr. İrfan 
Günsel, Mütevelli Heyetimizin Başkanlık sorumluluğunu üstlenmiştir. Kızım Dr. Cemre Günsel Haskasap, Girne 
< Üniversitesi” nin kuruluş ve oluşumunda planlayıcı ve yönetici yetkisine sahip olmuştur. Oğlum Aziz Günsel ise hekim 
> olarak hem kendi alanında (kardiyoloji) ve belki de tıp kurumlarımızın gelecekteki uluslararası biçimlenmesinde 
ie istlenecektir. Bu durum sadece Günsel Ailesi'ni düşünmek anlamına gelmiyor, özel tasarruf düşüncesinden çok 
Teen m 


darı “istikbali şimdiden üretmek” anlamını taşır. aki üretilen nitelikli bilginin sürekliliğini sağlar 
killendirmenin en önemli aracıdır. 

ugün Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti'ni devlet olarak tanıyan tek ülke Türkiye'dir. Bizler için “tanınma”, 
üniversitelerimizin a ve yüksek bir İçe kavuşmasını aşan bir gaye olmuştur. Ülkemizin tanınmasının 


Günsel'in yaklaşık 150 

k parçadan oluşan klasik 
otomobil koleksiyonunda 
100 yaşını geçen üç 
otomobil var. 1903 model 
İngiliz yapımı Wolseley de 
bunlardan. Üstelik dünyada 
başka bir örneği de yok. 


SUAT GÜNSEL KİMDİR? 
1/7 milyar dolarlık servetiyle FORBES 
umudu ile uluslararası bir perspektifi ve ağırlığı olan bir kurumlar dizisine sahip 100'de 12'inci sırada yer alıyor. 64 
olmak asli hedeflerden biri olarak benimsenmiştir. Son tahlilde uluslararası yaşındaki Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi 


başarı arzusu ile gelecek vizyonu “şükür” ki diyelim, çeşitli mali imkanları da İK lm every 


: m servetini bu alandan elde eden tek isim. 
beraberinde getirmiştir. "Günsel" markasıyla Kıbrıs'ın ilk ve tek 


Bu vesileyle özverili girişimlerimizin sportif alan ve endüstri yönündeki otomobilini üretmeye hazırlanıyor. 
başarılarını da ifade etmeliyim. Kadınlar Basketbol Ligi Türkiye şampiyonluğu 
ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Yakın Doğu Üniversitemiz, bu çaptaki bir 
başarıya kayda değer özverilerle ulaştı. 

Yakın Doğu Üniversitesi ve şimdi de Girne Üniversitesi, sporu hem “Şampiyonluk Sporu” hem kitle sporu olarak 
geliştirme hedefini taşıyor. Tüm bunların ve özellikle kadınların ön planda tutulması yine “geleceği üretme” çabasının 
bir yansımasıdır. 

Endüstride büyük düşünmenin bir tezahürü ise “GÜNSEL” otomobilini, tasarımdan üretime kadar kendi 
bünyemizde hayata geçirme yönündeki çabalarımız... Kıbrıs'ta, Ada'da, kendi otomobilini üretme girişiminin, bir 
“hayal”in nasıl “gerçeğe” dönüştürüleceğine dair iyi bir örnek olarak kabul edileceği düşüncesindeyim. 

Hiç şüphesiz bugünümüz yarınımızı şekillendirecektir. Ancak yarınımızın da daha uzak yarınları belirleyeceğini 
aklımızdan çıkarmadan gelecek vizyonumuzu çok daha derinleştirmeliyiz. Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda 
fahri doktora ve çeşitli altın madalyalar tarafıma tevcih edilirken yaptığım konuşmalarda da hep buna vurgu yaptım. 
Bu sözleri söylerken gözlerimin önünden hep, gençliği yetiştirmenin ve geleceği üretmenin güzelliği geçti. 

Bu mektubun, bizim 100'üncü yılımızda yani 61 yıl sonra mensuplarımız ve ailemiz adına bu seslenişimizin 
Forbes'un değerli mensupları ve editörleri tarafından “Yakın Doğu Üniversitesi gençliğine” gönderilmesini temenni 
ederim. 


Pp 


İat Günsel 
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DİLEK SABANCI 
KİMDİR? 


Vista Turizm Yönetim 
Kurlu Başkanı 600 
milyon dolarlık 
servetiyle FORBES 
100'de 60'ıncı sırada 
yer alıyor. Sakıp 
Sabancı'nın 52 yaşındaki 
kızı Dilek Sabancı, 
1989'da kurduğu Vista 
Turizm ile aile işlerinden 
bağımsız girişim kuran 
ilk aile üyelerinden. 


R ıı. 


en 30 yıldır bir seyahat acentası ve turizm şirketi sahibiyim. Başlangıçta 10 kişiyle başlayarak 

bugün aşağı yukarı 200 kişi çalıştıran bir işletme haline geldik. Burada daha çok bilet satma, otel 

rezervasyonları, oto kiralama ve uluslararası firmalara çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. İş hayatım 

boyunca, yurtdışından turist getirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Yurt içinde ise otel, seyahat 

organizasyonları, bilet satma gibi konularda bir numara olmayı başardık. Carlson Wagonlit Grubu ile 
küçük bir iş ortaklığımız var. Bunun sayesinde, birçok uluslararası firmayla da başarılı bir şekilde çalışma imkanımız 
oldu ve oluyor. 

Nihayetinde bir kişi ne kadar isterse istesin, hayatta her konuda başarılı olamayacağına inanıyorum. Kendimden örnek 
verecek olursam, asistan ya da ev personeli seçerken tecrübeli taşeron firmalardan destek de alsak başarılı olamadığım 
zamanlar oldu. Vista çalışanları için seçim yaparken de bazı hatalar yaptık ama genele baktığımız zaman çok güzel bir 
ekiple çalışıyoruz ve bu da bizi çok büyük başarılara taşıdı. Burada demek istediğim şu ki gerek şirkette gerekse evde 
çalışan insanlar çok önemli. 

Turizm ve seyahat işi çok eğlenceli, çok canlı ve hareketli bir iş. İlk başladığım yıllarda birçok turizm fuarına 
katıldım, birçok kişiyle tanıştım. Şu anda daha çoğunlukla yaptığımız iş seyahatleri ve önceden daha çok ağırlık 
verdiğimiz tatil seyahatleri ekonomiye oldukça getirisi olan işler. Çok yakın geçmişte de turizm, bankacılık ve 
sanayicilikten sonra en çok getirisi olan üçüncü sektördü. Böyle bir işi yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve 
bu konuya ilgisi olan kişilerin, bu işi yapmasını tavsiye ederim. Bu iş için birkaç lisan bilmek gerekiyor. Eğer dünya 
görgünüz yeterli derecede değilse artıyor, dünya görgünüz belli bir seviyede ise de daha da gelişiyor. Çünkü değişik 
ülkelere gidiyorsunuz, farklı kültürler ve insanlar tanıyorsunuz, çeşitli mutfaklar tadıyorsunuz ve sadece kendi 
ülkenizin sınırlarında kalmayarak bir nevi bir dünya insanı oluyorsunuz. 

Son birkaç yılda gelişen teknolojik değişikliklerle birlikte e-ticketing, e-otel, e-otomobil kiralama gibi daha çok 
online iş seyahati dediğimiz işlere yöneldik çünkü dünya giderek e-iş alanına yönelmeye başladı. 

Tecrübem; her ne iş yapıyorsanız yapabildiğinizin en iyisini, en mükemmelini yapın. Bunun için iyi bir ekip kurun, 
onlarla uyum sağlayın ve teknolojiyi yakından takip edin. Başarının sırrı burada... 


vü ağn Dr Dilek Sabancı 


Education 


Deyr Poders 
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HAZIRLAYAN: EYYUP KARAGULLU 


Bilimin Rüyası 


BUGÜN HERKES TEKNOLOJİ ALANINDAKİ 'BÜYÜK' 
GELİŞMELERDEN SÖZ EDİYOR. ANCAK DAHA BÜYÜK BİR KIVILCIM, 
ÜNİVERSİTELERİN LABORATUVARLARINDA PARILDIYOR. 
KAPIDAKİ “BİLİM DEVRİMİ"NİN YARATACAĞI GELECEĞİ, DÜNYANIN 
FARKLI ÜLKELERİNDEKİ ÜST DÜZEY ÜNİVERSİTELERDE GÖREV 
YAPAN AKADEMİSYENLER, FORBES İÇİN KALEME ALDI. 
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Gelecek: 
Geçmişi, Şimdisi ve Geleceği 


PROF. DAVID PASSIG 


Li 
nsanların alıntılamayı sevdiği çok bilinen bir tabir 


var: “Gelecek artık eskisi gibi olmayacak”. İnsanlar 

bununla genelde yakın bir zamana dek düşündüğümüzden çok farklı bir şekilde gelişecek olaylara atıfta 

bulunuyor. Tür olarak geleceği algılama ve inceleme 
tarzımız ve hatta “geleceğin” tam olarak ne olduğuna 
dair kavrayışımızda büyük bir paradigma değişikliğinin 
tam ortasındayız. 


Geçmiş 

Binlerce yıldır insanlar geleceği muhtelif şekillerde algılıyor. Farklı kültürler, diller ve dinlerde farklı gelecek 
kavramları var hatta farklı kültürler yarına atıfta bulunmak için zıt yönleri işaret ediyor. Ama insan kültürlerinin 
çoğunda gelecek, insanların inceleyebileceği bir alemde 
yer almıyordu. Hatta bazı kültürlerde gelecek hakkında 
düşünmek yasaktı. Son yüzyılda gelecek hakkında düşünmenin muhtelif yollarını tarif etmeye yönelik sonsuz 
insan çabasına payımıza düşen katkıda bulunduk. “Gelecekleşebilir” ve “öngörü” gibi kavramlar ekledik hatta 


trendleri analiz etmeyi ve bunların insan uğraşlarına etkisini anlamlandırmayı denediğimiz bilgisayar programları 
bile geliştirdik. 


Şimdi 

Son yüzyılda geleceği kavramak için sarf ettiğimiz çaba, 
bilimler ve teknolojinin yanısıra toplumsal ve küresel olaylarda şu anki başarılarımıza katkıda bulundu. Bu çabalar 
İkinci Dünya Savaşı sırasında başladı. Disiplini kurma yönündeki ilk çabalar, fütürolojiyi daha 1943'te, uygulamalı 
bir araştırma alanı olarak kabul ettirmeye çalışan Alman 
felsefeci Ossip Flechtheim'dan geldi. Geleceği, uygun dersler açarak öğretmeyi teklif eden ilk kişi de kendisiydi. 

Adı anılması gereken ikinci bir kişi de “prospective”in 
kurucu babası Fransız Gaston Berger'di. Berger, teknolojik 
ve toplumsal değişimlerin sürekli hızlanmasının şu anki ve 
geçmişteki durumların analizi yoluyla tahmin yapma çabalarının tümüne engel oluşturduğunu tespit ederek yola 
çıktı. Sorulması gereken geleceği nasıl tahmin edeceğimiz 
değil, sürekli değişen bir dünyaya nasıl hazırlanacağımız 
ve öncelikli hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak hareket 
tarzlarını nasıl tercih edeceğimizdi. Odağın “tahminden”, 
“selecekteki zorluklara hazır olmaya” kaydırılması, yeni 
durumlarla başa çıkma ve kabul görmüş değerleri gerçekleştirme kapasitesinin doğru tahminler üretmekten daha 
önemli olduğu anlamına geliyordu. 

Geçmişten yola çıkarak yapılan kestirim olarak tahmi- 
nin yerini gerçek zamanda kendini yönlendirme ve yeniden yönlendirme, değer tercihi yapma ve özellikle proaktif yani arzulanan değişimin gerçekleşmesini sağlayacak 
şekilde karar alma kapasitesi aldı. Berger'e göre gelecek 
zaten şimdide gömülüydü ve “geleceği taşıyan olgulara” 
odaklandığımız takdirde ayırt edilebilirdi. 

Bu anekdotlar, gelecek araştırmalarının başlangıç aşamasında felsefecilerin bu alanın çağdaş uygulayıcılarının 
görünürde kabul etmek istediğinden daha önemli bir rol 
oynadığına işaret ediyor. Bu arada ekonomist Bertrand 
de Jouvenel, 1967'de bir kitap yayımladı ve artık alanın 
klasikleri arasına girmiş bulunan bu kitapla tartışma 
farklı bir yöne ilerledi. “The Art of Conjecture” (Tahmin 
Sanatı) adını taşıyan bu kitapta, de Jouvenel “facta” ile 
“futura” arasında bir ayrım yaptı. Bilimin olgularla (fact), 
halihazırda olmuş olanla, hakkında gerekçelendirilmiş 
enformasyon ve veri toplanabilecek olanla uğraştığına 
dikkat çekti. Bilim nihayetinde olgulardan kestirime 
gidebilir ve müteakip tahminler geliştirebilir. Diğer taraftan hakiki futura —yani hala olacak olan- dolayısıyla 
toplanabilir ve analiz edilebilir veri sunmayan şey, bilime 
ait değildir. Futura'dan bahsettiğimizde olgulardan değil, 
bilişsel ürünlerden, fikirlerden, beklentilerden, umut ya 
da korkulardan söz ederiz. 

De Jouvenel'in facta ve futura arasında yaptığı net 
ayrım, Wendell BelPin “dispozisyon” kavramını öne sürmesiyle berraklığını yitirdi. Bell'in attığı adım, ileri doğru 


önemli bir sıçramaydı çünkü dispozisyonlar, ontolojik bir 
doğaya sahip ve bilişsel yaratılar olmaktan uzaktı. Diğer 
bir deyişle dispozisyonlar geleceğe çıpalı ve ilgili koşullar 
tetiklendiğinde gerçekleşebilecek olgular -şekerin suda 
erime ya da bardağın yere düştüğünde kırılma kapasitesidir. Bir parça şekerin asla suya temas etmemesi, bir bardağın asla yere düşmemesi gayet mümkün. Ancak şekerin 
suya karışma, bardağın kırılma olasılığı her zaman mevcut çünkü bu, şekerin ve bardağın doğasına yapısal olarak 
gömülü bir olasılık. Dispozisyonlar, geleceği şartlandırabilen şimdiki olgulardır. Bu kavramın öne sürülmesinin 
beraberinde getirdiği temel sonuç, dikkatin şimdiye ve 
onun yapılarına kayması oldu. Bell'in önerisinin yanısıra son birkaç yıl içinde şimdinin, “gizil” olarak bir çeşit 
futura'yı içerdiği fikrini merkez alan muhtelif görüşler 
öne sürüldü. 

Giziller, özellikle felsefenin yoğun ilgi gösterdiği bir 
alan. En ilginç fikir, Giordano Bruno'nun yaptığı “natura” “naturans” ve “natura naturata” ayrımı. Kısaca ifade 
etmek gerekirse ayrım, bir süreç olarak gerçeklik ile bir 
ürün olarak gerçeklik arasında. Natura naturans, açığa 
çıkan bir kuvvet ve tam da bu açığa çıkma süreci izler 
bırakıyor; bunlar natura naturata ürünleri. 

Bu meselede fütüristler şimdiyi tanımlamak zorunda 
kaldı. Psikolojik veriler göz önüne alındığında, “psikolojik şimdinin” ortalama süresi 700 milisaniye. Şimdinin 
toplumsal formlarıyla iş daha da karmaşık hale geldi 
çünkü bunlardan birçok var. Aslına bakarsanız şimdinin 
toplumsal tipleri, birkaç saniye de (insanlar arası etkileşimler) sürebiliyor, birkaç yüzyıl da (toplumlar, kültürler)... Bu da geleceği düşünürken toplumsal şimdinin 
farklı tipleri arasında bir ayrım yapmanın neden zorunlu 
olduğunu gösterdi. 

Özetle bu, günümüzde bir tür olarak geleceği ve onun 
ortaya çıkışını anlama biçimimiz. Bu algıyla değişimi yönetmeyi ve çevremizin iyileştirilmesini planlamayı amaçlıyoruz. Bu, kendi başına büyük bir ontolojik başarı. Ancak geleceğe dair bu algıda bir paradigma değişikliğinin 
tohumlarını da görmek mümkün. Bu gelişmeye başlıca 
katkı beyin bilimlerinden geliyor. 


Gelecek 

Bilişsel bir yetenek olarak gelecek hakkında düşünmek, 
2Vinci yüzyılın başlarında sayısız nörofizyolojik araştırma tarafından incelendi. 20'nci yüzyıl boyunca düşünmenin insan beyninde tam olarak nerede gerçekleştiğini 
bilmiyorduk. Günümüzde bu mekanizma ve süreçler, 
muhtelif laboratuvarlar tarafından araştırılıyor. Geçmişte 
sadece insanların geleceği düşünme yeteneğine sahip olduğunu düşünüyorduk ama artık bunun sadece insanlara 
has birşey olmadığı, farklı hayvanların muhtelif tiplerde 
geleceği düşünme yeteneğine muktedir olduğu açıkça görüldü. Hepsinden önemlisi, beyin araştırmaları geleceği 
düşünmenin bebeklikten yetişkinliğe kadar nasıl geliştiği 


hakkında daha net bir resim sunmaya başladı. Bu insan 
yeteneğiyle ilgili bütün nörofizyolojik ve elektrokimyasal 
süreçleri anlamaktan hala çok uzağız ama yol çizildi. 

Araştırmalar geleceği tahmin etme yeteneğinden tam 
anlamıyla faydalanabilmesi için nefsin öncelikle gelecekte 
var olmaya devam edeceği olgusunun bilincinde olması 
gerektiği sonucuna vardı. Nefs ile gelecek arasındaki ilişkiyi değerlendirme yeteneği, “otonoetik bilinç” denen özel 
bir farkındalık ya da bilincin -kendini bilmenin- varlığına 
işaret ediyor. Otonoetik bilinç, dünyada başka şeylerin 
varlığını fark ettiğimizde, geçmişin ve geleceğin de var 
olduğunu fark eden bir diğer genel bilinçten esas itibarıyla 
farklı. Bilimciler bu bilinci, basitçe geçmişin ve geleceğin 
varlığını bilmeyi noetik bilinç -bilmek- olarak adlandırıyor. Öyle görünüyor ki sadece otonoetik bilinç, gelecekteki 
bir zamana önemli bir kişisel referans içerebiliyor. 

İki tip gelecek bilgisi arasındaki bu ayrıma dair ilk kanıtlar, bilimsel literatürde hastanın adının baş harflerinden dolayı “K.C” olarak bilinen bir örnek olay incelemesinde sunuldu. Bu hastada bir kafa travması neticesinde 
amnezi gelişti. Hastanın bilişsel yeteneklerinin çoğunda 
bozulma yoktu. Ancak kazadan bu yana geçmişteki hiçbir 
olayı hatırlamıyor ve kendini zihinsel olarak geleceğe 
yansıtamıyordu. Kendisinden geçmişi ya da geleceği 
düşünmesi istendiğinde “boşluk” gördüğünü söylüyordu. Geçmişi ya da geleceği düşünürken gördüğü bu iki 
tip boşluğu karşılaştırması istendiğinde, “ikisi de aynı 
tipte boşluk” yanıtını veriyordu. Gerçekten de bulgular 
hastanın kişisel geçmişini ve geleceğini algılayamadığını 
gösterdi. Bu “boşluk” fenomeninin bir diğer örneğe de 
hasta D.B.nin adı verildi. Geçirdiği kalp krizinin ardından 
beynine geçici olarak kan gitmemesinden ötürü D.B'de 
anoksik beyin hasarı vardı. Hasta o olaydan beri kendini 
geleceğe yansıtamıyor ya da geçmişten herhangi bir şeyi 
hatırlayamıyordu. Hastalar bir geçmiş ve bir gelecek 
bulunduğunu biliyor ve bir saat üzerinde doğru zamanı 
gösterebiliyor. Eksikliğini çektikleri şey, şu anki nefsleri- 
nin geriye doğru geçmişe ve ileriye doğru geleceğe uzandığının bilinci. 

Son yıllarda gerçekleşen disiplinlerarası işbirliği, geleceği düşünmeye dair eski ve yeni kavrayışları da netleştiriyor. Özellikle yeni disiplinlerarası yöntemlerden 
faydalanarak bunların nörolojik varlıklarını doğruluyor. 
Bu araştırmalardan yeni terimler doğuyor: Epizodik 
gelecek düşüncesi, planlayıcı ve ileriye dönük bellek 
gibi... Bunlar beyinde farklı geleceği düşünme türlerinin 
işlendiği özel yerlere tekabül ediyor. Önümüzdeki bir 
kaç on yıl içinde muhtemelen yeni kavramlar da ampirik 
olarak doğrulanacak. 


Gelecek Hangi Yönde? 


. İspanyolca 
İngilizce 


İbranice ve 
Arapça 


Aymara 
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Peru ve 
Bolivya'da 
konuşuluyor) 


Kuuk 
Thaayorre 
(Avustralya'nın 
yerli topluluklarından Pormpuraaw tarafından 
konuşuluyor) 


Mandarin 


(Çin) 


k 


Farklı dilleri konuşanlar, gelecekte olacakları farklı 
yönlerle tasavvur ediyor. 


Son araştırmalar, bir çocuğun zihninde geleceği düşünmenin ortaya çıktığı ana mekanizmanın elbette dil 
olduğunu gösteriyor; anne bunu çocuğun gelişiminin 
erken aşamaları sırasında iletiyor. Anne ile çocuk arasında gelecek olaylara dair konuşmalar sıklaştıkça ve bu 
konuşmalardaki motifler sayıca arttıkça bu çocukların beş 
ile yedi yaşa doğru üreteceği gelecek olayların çeşitliliği 
de çoğalıyor. 

Özet olarak insanların zihninde gelecek mevhumu- 
nun ortaya çıkmasını sağlayan nörolojik mekanizmaları 
betimlemek için yeni bir dil ve terminoloji geliştirmeye 
başladık. Bu araştırma hattında beliren birçok yol var. 
Bir kaç on yıl içinde yanıtlanması halinde gelecek terimini farklı bir şekilde anlamamızı sağlayacak birçok 
veri topluyoruz. Şu soruları bir düşünün: Gelecek zaman 
algısında toplumsal cinsiyetten kaynaklanan farklar var 
mı? Neden insanlarda geleceği düşünmek sadece beş ile 
yedi yaş arasında olgunlaşıyor? Geleceği düşünmenin 
insanlarda geç bir yaşta olgunlaşması, insan beyninin gelişimine dair daha önemli bir şeyi mi işaret ediyor? Temel 
gelecek yönelimi mekanizması kişinin hayatının ilk beş 
ile yedi yılında yavaş yavaş gelişiyorsa, ergenlikten sonra 
ve yetişkin hayatı sırasında neden muhtelif sıçramalarla 
gelişmeyi sürdürüyor? 

Ama bence en önemlisi, araştırmacılar geleceği düşünme yeteneğinin neden sadece insan hayatının üçüncü 
on yılında tam olgunluğa eriştiği ve neden ancak ondan 
sonra bu yeteneğe kişisel ve başkalarına liderlik yapmakla 
ilgili kararlar almak için güvenilebileceği sorusuna kısmi 
bile olsa yanıtlar üretmeye başlamalı. Bu olgunlaşma sürecinin kendine özgülüğü ve amacı nedir? 

Bu sorulara verilecek yanıtlar, gelecekte geleceği nasıl 
anlayacağımızı ve inceleyeceğimizi şekillendirecek. 


BÜYÜYEN TÜRKİYE'NİN 
YANINDAKİ GÜÇ 


Geçmişten miras değerlerimiz, güçlü sermayemiz ve modern bankacılık 
anlayışımızla büyüyen Türkiye'ye destek olmaktan gurur duyuyoruz. 


& 


25 VakıfBank 


CRM /vakifbank 


Yeni Yüzyılda 
Yaşam 
Bilimleri ile 
Yaşamın 
Dönüşümü 


on 50 senedir biyoloji ve tıpta baş döndürücü 
bir hızla gerçekleşen ilerlemeler gelecekle ilgili 
pek çok hayalin artık erişilebilir olduğuna işaret 
ediyor. Bu ivme hiç kuşkusuz önümüzdeki yüzyıla da şekil verecek ve etkisini giderek artırarak 
bilimin ve yaşamın tüm alanlarında dönüştürücü bir güç 
olmaya devam edecek. Yaşam Bilimlerinin bu hızlı evrimine dayalı hem disiplinlerarası hem uluslararası etkin- 
GÖKHAN S. HOTAMIŞLIĞ İL likler, canlı organizmaların (hücreler, hayvanlar, yaşam 


FM” i A ortamları, insanlar) tasarlanan moleküler makineler 
MD, PHD, HARVARD UNİVERSİTESİ (malzemeler, yapılar, araçlar, yapay zeka) ile harmanlan- 
TH CHAN KAMU SAĞLIĞI OKULU JS dığı yeni bir entelektüel ve endüstriyel devrimin loko- 


motifi olarak bizi geleceğe taşıyor. Bu devrim bir yandan 


SIMMONS GENETİK VE METABOLİZMA hayat ve ekonomiyi dönüştürecek çok sayıda yeni uygulama, ürün ve hizmetin ortaya çıkmasına öte yandan şim- 


PROFESÖRÜ, GENETİK VE KOMPLEKS diye dek kullandığımız felsefi ve etik çerçevenin yeniden 
HASTALIKLAR BÖLÜMÜ VE SABRİ ÜLKER yapılanmasına neden olacak. Kanaatim, bu sürecin her 


i ülkenin ve tüm insanlığın geleceği için çok büyük önem 
METABOLİK ARAŞTIRMALAR taşıdığı ve içinde yer almanın elzem olduğu yönünde. 


: Bu çerçeve içinde pek çok konu ve örnek irdelenebilir 
MERKEZİ BAŞKANI. ancak burada kısaca iki yöntem ve bir demografik ve sağ- 


lık yansımasına değinelim. 


EL 


Genom Oyunları ve Tasarlanabilir Biyoloji 
Bugün, yeterli hassasiyet içinde tüm canlıların genetik 
bilgi dizisine arzu edilen genetik müdahalelerin yapılabilmesi için yeterli veri tabanı ve teknik altyapı oluşmuş 
vaziyette. Önümüzdeki süreçte gerçekleşmesi beklenen; 
genetik koda uygulanacak bu sentetik değişikliklerin 
her defasında hata oluşmadan uygulanarak pratiğe aktarılması... 

Bunun anlamı artık insanların hem kendilerinin hem 
de tüm ekolojik üyelerin biyolojik geleceklerini tasarlar 
hale gelebilmesi, bunu destekleyecek araçları üretebilmesi, yani zaman ve şans faktörlerinin ortadan kaldırılması olabilir. Yani geleceğin genetikçilerine ve moleküler biyoloji uzmanlarına artık genom editörü ve yaşam 
tasarımcıları gözüyle bakabiliriz. 


Algının Moleküler Tasarımı ve Aktarımı 

Biyolojik bilimlerin önündeki en çetin sınavlardan biri 
heyecan, sevgi, korku, inanç gibi algılar ile bilginin depolanması ve geri çağrılması gibi beyin faaliyetlerinin 
kimyasal ve moleküler kodlarının anlaşılması. Buna 
sosyal ile biyolojik bilimlerin bütünleşmesi çabaları da 
eklenebilir. Bugün beyin faaliyetlerinin haritaları algılar 
çerçevesinde oluşturulabiliyor, yani hangi hücrelerin 
hangi sinyaller ile hangi algıları kodladığı ve karşılığında hangi biyolojik cevap sistemlerini harekete geçirdiği 
ortaya çıkarılabiliyor. 

Bu veri tabanı yeterli yoğunluğa ulaştığında beynin 
içeriğini kodlayıp indirmenin ve bunun doğal bir açılımı 
olarak geri yüklemenin mümkün olabileceği öngörülebilir. Yani beyin içeriğinin (deneyimler, acılar, mutluluklar, hafızadaki bilgiler gibi) depolanması, tasarımı, 
tamiratı ve aktarımı mümkün olabilir. 
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Kronik Metabolik Hastalıklar ve Yaşlanma 

En basit moleküler etkileşimden en karmaşık organ faaliyetlerine kadar yaşamın tüm alanlarında, en önemli belirleyici güçlerden biri enerjiyi yönlendiren metabolizma. 
Küresel sağlığa karşı en büyük tehdidin de kronik metabolik hastalıklardan gelmesi tesadüf değil ve bu sorunun 
devam edeceği hemen hemen kesin... Hızla artan dünya 
nüfusunda uzun yaşayan insan sayısındaki artış, yaşlılıkla 


ortaya çıkan kronik has- 


talıklar silsilesinin daha 
da zorlu hale geleceğine 
işaret ediyor. 

A .. .. ki .. l , 

ie sene içinde yaşam 
bu tip problemlerin çok yi ğ , 
yaratıcı çözümlere ula- bilimlerindeki hızlı 

gelişimle canlı 
organizmalar için 

yeni bir entelektüel 
ve endüstriyel 


şacağını hayal ediyorum. 
Diyabet, kalp hastalıkları, 
devrim başlayacak. 


yaşlanma ile ortaya çıkan 
zihinsel sıkıntılar gibi 
problemlerin ortadan 
kalkabileceğini düşünüyorum. Burada biri daha 
gerçekçi, biri daha hayalci 
olan iki açılımdan söz edilebilir. Birincisi yani gerçekçi 
olanı, var olan yaşam süresi ile sağlıklı yaşam süresinin 
tamamen birbiriyle örtüşmesi, yani ölene kadar sağlık... 
Diğerini ise sizlerin düşlerine bırakıyorum. Eğer bir gün 
vücudun eskiyen parçaları yenilenebilirse, eskiyen beynin 
içerikleri bu yeni parçalara aktarılabilirse “neler olabilir” 
diye düşünüldüğünde tüm sistemleri ve canlılarıyla dönüşüme uğramış, yepyeni bir dünya resmi çizilebilir. 

Haydi hep beraber kollarımızı sıvayalım ve bu heyecan dolu bilimsel serüvenin bir parçası olalım. 


DR. ÇAĞLAR ÖZDEN 
DÜNYA BANKASI ARAŞTIRMA 
BÖLÜMÜ'NÜN KIDEMLİ 
EKONOMİSTLERİNDEN. 
GEORGETOWN ÜNİVERSİTESİ'NDE 


MATHIS WAGNER İLE BİRLİKTE KALEME 
ALDIĞI SON KİTABI “MOVING FOR 
PROSPERITY: GLOBAL MIGRATION 
AND LABOR MARKETS” ÜÇ AY 
SONRA YAYIMLANACAK. 


ULUSLARARASI İKTİSAT DERSİ VERİYOR. 


Geçmiş, Simd 
ve Gelecek 


ünyada bugün doğduğu ülkenin dışında yaşayan yaklaşık 250 milyon göçmen var. Bu insanlar dünya nüfusunun yüzde 3,9'ini oluşturuyor. 

Medyadaki göç krizi imajına rağmen bu oran 

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dikkat çekici 
bir biçimde sabit seyrediyor ve diğer bütün küreselleşme 
ölçütlerinin -uluslararası ticaret, sermaye akışları, turizm 
gibi- bayağı gerisinde kalıyor. Daha dikkat çekici bir istatistik; sayıları 15 milyon civarında olan mültecilerin göçmen nüfusun sadece yüzde 6'sını, dünya nüfusunun da 
yalnız yüzde 0,2”sini oluşturması... Diğer bir ifadeyle dünyadaki bütün mültecileri yaklaşık 5 bin kilometrekarelik 
bir alana -İstanbul büyüklüğünde bir kente- sığdırabiliriz ve üstüne fazladan yer bile kalır. O zaman böylesine 
büyük bir yaygara neden koparılıyor? 

Bunun iki nedeni var: İlki, göçmenler ve özellikle 
mülteciler belli bölgelerde fazlasıyla yoğunlaşmış durumda. 10 kadar varış ülkesi, tüm göçmenlerin üçte 
ikisini barındırıyor. Mülteciler daha da yoğunlaşmış 
durumda; yüzde 80'den fazlası komşu ülkelerde yaşıyor. 
Bu yoğunlaşma yerel ama güçlü etkiler yaratıyor. Etkilenen bölgelerde yaşayanların ya da ekonominin etkilenen 
sektörlerinde çalışanların güçlü ve yüksek sesli tepkiler 
vermesine neden oluyor. 

İkinci olarak dili, rengi, kültürü farklı olan ve oy kullanamayan insanlar, işler zora girdiğinde ve ekonomik kriz 
patlak verdiğinde hemen günah keçisi haline getiriliyor. 
Bu yönde hiçbir akademik kanıt olmamasına rağmen 
2007-2008'de başlayan global kriz iş kayıpları, işsizlik ve 
bütçe açıklarından ötürü göçmenleri suçlamak için mükemmel bir ortam oluşturdu. Özellikle OECD ülkelerinde 
birçok politikacı bu “fırsatı” kullandı; oysa suçun çoğunu 
sorumsuz ve günü birlikçi politikalarda aramamız lazım. 

Eleştiriler bir yana, göçmenlerin ne gibi katkılar sağladığını hemen unutma eğilimi içindeyiz. Nobel Ödülü'nü 


Yeni Dünya'daki göçmenlerin 
aksine atalarımızın çoğu, çöken bir 
imparatorluğun yanan küllerinden 

kaçan çaresiz mülteciler olarak bu 
topraklara geldi. 


kazananların üçte birinden 
fazlası- kendi Aziz Sancar'ımız da dahil olmak 
üzere- göçmen. Barcelona, Manchester United, Galatasaray, Fenerbahçe ve son 
Dünya Kupası şampiyonu Alman milli takımı - Mesut 
Özil'i düşünün- göçmenler olmasaydı şu halleriyle varolamazlardı. Google ve Microsoft gibi önde gelen yüksek 
teknoloji fırmalarının yanısıra Alcoa, Clorox, Coca-Cola 
(Muhtar Kent'i hatırlıyor musunuz?), McDonalds, Pepsi 
ve Pfizer gibi birçok küresel şirketin genel müdürleri de 
göçmen. Hamdi Ulukaya ve onun gibi göçmen girişimciler, risk alma becerileri sayesinde rekor sayıda yeni şirketler kuruyorlar. Sonuçta göç etmenin kendisi de yüksek 
riskli bir girişim değil mi? 

Bilim, spor ve iş dünyasındaki bu süperstarların yanısıra göçmenler, gittikleri ülkelerin toplumsal ve ekonomik 
dokusunu değiştiriyor. Her eğitim seviyesinde, her meslekte ortaya çıkan işgücü boşluklarını dolduruyor, yerli 
halkın yapmak istemediği ya da yapamadığı zor ve pis 
işleri yapıyorlar. Savaş sonrası Almanya'ya giden Türk 
sanayi işçileri, Kaliforniya'daki Meksikalı tarım işçileri ya 
da Körfez ülkelerindeki Filipinli hizmetçiler bunun örnekleri... Onlar olmadan ekonominin birçok sektörünün 
ortadan kalkacağını, tüketiciler ve işverenlerin zorlanacağını, herkesin refah seviyesinin düşeceğini hiç kimse 
görmek istemiyor. 

Peki Türkiye? Tarihin en yıkıcı iç savaşlarından birinin neden olduğu en büyük mülteci akımlarından biriyle 
uğraşmaktan birçok önemli faktörü gözden kaçırıyoruz. 
İlk olarak unutmayalım ki ülkemiz de bir göçmen ülkesi; 
bu anlamda Avustralya, Kanada ve ABD'ye çok benzi- 


yor. Bu satırları okuyan her üç kişiden biri 
doğrudan bir “muhacir” soyundan geliyor. 
Ancak Yeni Dünya'daki göçmenlerin aksine 
atalarımızın çoğu, çöken bir imparatorluğun için için yanan küllerinden kaçan çaresiz mülteciler olarak bu topraklara geldi. 
Kimi 1860'lardaki Kafkas Sürgünü'nde 
kimi Balkan Savaşları sırasında kimi de 
1924 Mübadelesi'nde... Bunlardan başka 
Nazi Almanyası'ndan kaçanlar, 1979 İslam 
Devrimi'nden kaçan İranlılar, 1980lerin 
sonlarında Bulgaristan'ı terk eden etnik 
Türkler, 1990ların başlarında Irak'tan 
kaçan Kürt mülteciler, son 20 yılda eski 
Sovyet Cumhuriyetleri'nden çalışmak için 
gelen yüzbinlerce belgesiz 
göçmen var. Bu insanların 
bazıları geri döndü, bazıları 
başka ülkelere gitti, bazıları 
da kaldı. Türkiye, dil ve kültür 
farklılıklarına rağmen dikkate 
değer bir entegrasyon becerisi 
sergiledi. Bunu Cumhuriyet'in 
kurucu ilkelerine ve Anadolu 
mozaiğinin her yeni insanı 
kendi eşsiz hamuruna katma 
becerisine bağlıyorum. Sonuçta sadece 100 yıl önce Suriyeliler ile birlikte aynı ülkenin vatandaşlarıydık. 

İkinci olarak işin insanı yönü var. “Tanrı misafiri”, 
Anadolu insanının içindeki cevheri, iyi niyeti açığa çıkaran en sevdiğim tabirlerden biri. Mülteciler gittikleri 
topluma önemli sorunlar, maliyetler çıkarıyor ama tercih 
ettikleri için değil, çaresizlikten buradalar. Suriye'de ortalık en sonunda yatışınca bazıları kalacak, bazıları geri 
dönecek. Ama bugünkü politikalarımız ve tutumumuz, 
önümüzdeki yıllarda ne tür vatandaşlara veya komşulara 
sahip olacağımızı belirleyecek. 

Son olarak çocuklarımızın, torunlarımızın bizi nasıl 
değerlendirmesini istiyoruz? İyi ve erdemli komşular 
olarak mı yoksa kötü ve duygusuz komşular olarak mı? 
Nasıl ki 1492'de İspanya'dan atılan Sefarad Yahudileri'ni 
davet edip yerleştiren İkinci Bayezid'in davranışı 500 
yıl sonra hala hatırlanıyorsa, şu anki hareketlerimiz de 
yüzyıllar sonra belleklerde ve ulusal kimliğimizde yer 
tutacak. 

Ben de bir göçmenim; çocuklarımı, içinde yetiştiğimden farklı bir kültürde büyütüyorum. Her gün 
Amerika'da yaşamanın getiri ve götürüleriyle karşı karşıyayım. Bazı günler özlem içindeyim, bazı günler piyangodan büyük ikramiye bana çıkmış gibi hissediyorum. Kendimi farklı mekanların eşsiz deneyimleriyle yoğrulmuş 
küresel bir vatandaş olarak görüyorum. Göçün insanları 
ve toplumları değiştirdiğini birinci elden biliyorum. Bu 
değişimi olumlu kılmak yalnız bizim elimizde... 
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Organ Naklinin 
Yüzyılı 


Ik başarılı insandan insana böbrek nakli 1954 senesinde, 

aynı yumurta ikizi olan iki kardeş arasında gerçekleşti. 

Bundan sonra sırasıyla akciğer (1963), eş zamanlı kombine pankreas ve böbrek (1966), karaciğer (1967) ve 

kalp (1967) nakilleri gerçekleştirildi. Doğal olarak tüm 
yeni buluşlar paralel olarak gelişiyor. Ancak organ nakli 
tarihindeki gelişmeleri dört ana kategori altında incelemek daha doğru... 


Cerrahi Teknik ve Hasta Seçimi: Transplantasyonun 
erken dönemlerinde cerrahi tekniğin standardizasyonu, 

ameliyatı kolaylaştıracak ekipmanların geliştirilmesi, hasta 
seçimi, hastaların ameliyata hazırlanması, ameliyat sonrası 
yoğun bakım problemlerinin çözülmesi önem kazandı. 

Organ naklinde ikinci önemli gelişme; doku reddinin 

önlenmesi ve kadavran organ çıkartılması konusunda 
gerekli tıbbi ve etik problemlerin çözülmesi, cerrahi tekniklerin ve organların saklanması için gerekli koruyucu 
solüsyonların geliştirilmesi ön plana çıktı. 1970'lerin sonuna kadar özellikle organ nakli sonrası doku reddinin 
önlenmesi en önemli sorundu. Bu dönemde başarılı organ 
nakillerinin yapılmasına karşın, hastaların çoğunluğu bir 
seneden daha az zamanda ya doku reddinden ya da enfeksiyon nedeniyle kaybedildi. Bu dönemde geliştirilen 
yeni ve etkili doku reddini önleyici ilaçlar organ naklinin 
çehresini değiştirdi. Bunlarda ilki “cyclosporin” adı verilen 
ilaçtı ve 1978 senesinde ilk defa İngiltere'de Sir Roy Calne 
tarafından kullanıldı. Cyclosporin 1980'den itibaren Batı 
Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde de yaygınlaştı. Yan etkilerinin azlığı sayesinde, nakil sonrası hasta ve nakil edilen 
organların sağ kalım oranları birdenbire yüzde 80'lerin 
üzerine çıktı. Cyclosporin'i takiben Tacrolimus, Mycophenolate Mofetil ve diğer yeni ilaçların bulunması doku reddi 
oranlarını çok düşük seviyeye getirdi. Bu gelişmeler organ 
nakli merkezlerinin sayısının dünya üzerinde giderek artmasını sağladı. Buna paralel olarak nakil için uygun olan 
hastaların sayısı giderek arttı. 

Kadavra donörlerin azlığı 1990'ların sonundan başlayarak nakle ihtiyacı olan hastaların korkulu rüyası haline 
geldi. Kuzey Amerika'da her gün nakil listesinde bekleyen 
22 hasta, kadavra organ azlığı nedeniyle hayatını kaybe- 
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ETOL Ur. ŞUKU Emre rü Emre 


diyor. Bu durum nakil merkezlerini daha yaratıcı olmaya 
zorladı. Bu dönemde canlı vericilerden böbrek, karaciğer, 
pankreas ve ince bağırsak nakilleri yapılmaya başladı. Canlı vericilerin kullanılması doğal olarak beraberinde etik 
problemleri ve illegal organ alım/satım olaylarını getirdi. 
Bu sorun günümüzde hala devam ediyor. Organ nakli turizmi, ticareti ve kaçakçılığını önlemek için Dünya Sağlık 
Teşkilatı ve Batılı ülkeler birlikte çalışmaya başladı. Bu 
doğrultuda ilk defa İstanbul'da 30 Nisan 2008'de toplanan 
uluslararası kurultay İstanbul Deklerasyonu'nu yayımladı. 

Organ sayısındaki yetersizlik, organ nakli camiasını 

doğal olarak daha çok araştırmaya ve yaratıcı olmaya 
zorladı. Aşağıda özetlenen çalışmalar ve yaratıcı buluşlar 
organ naklinin geleceğini belirleyecek. 

Bu açıdan organ perfüzyon makinelerinin geliştirilmesi 
ve bunların organları vücut ısısında muhafaza etmesi son 
dönemin yeni yeni kullanılmaya başlanan en önemli teknolojik gelişmesi (Resim 1). Bu teknolojiyle organları vücut 

dışında canlı olarak muhafaza 
etmek mümkün hale geldi. Böylece evvelden organ naklinde kullanılmayan organların büyük bir 
kısmını kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. Yani kadavra donörlerden alınan ancak kullanılmaya 
uygun olmayan birçok organ 
zellikle kalp, akciğer, karaciğer 
ve böbrek) perfüzyon makinelerine bağlanıp canlılık dereceleri hücre fonksiyonları seviyesinde değerlendiriliyor. 
Ayrıca organların rehabilitasyon yöntemleriyle kaliteleri 
yükseltiliyor ve nakil için uygun hale getiriliyor. Ancak 
perfüzyon makineleri henüz emekleme aşamasında ve 
ABD ile Avrupa'daki belirli merkezler 
tarafından araştırma fazında insanlar 
üzerinde kullanılabiliyor. 

Diğer ilerleme ise yapay kalp 
konusunda. Bu alandaki teknolojik 
gelişmeler, ileride kalp naklinin yerini 
alabilecek seviyeye yaklaşıyor. Gerek 
sağ gerek sol karıncık yerine kullanılabilen yapay kalp cihazlarının bir senelik sağ kalım oranları, kalp naklindeki 
başarıyı yakalamaya çok yaklaşmış 
durumda (Resim 2). 

Araştırma safhasındaki ve organ naklinin geleceğinde 
belirleyici olacak ikinci teknoloji, üç boyutlu yazıcılarla 
organların üretilmesi. Bu teknolojide nakil edilecek organın bilgisayarlı tomografisinden yararlanarak üç boyutlu 
görünümü bilgisayarda oluşturuluyor. Bilgisayarda oluş- 


turulan bu model, üç boyutlu yazıcılara aktarılıyor 

ve tabakalar halinde üç 

boyutlu organlar yapılıyor. 

Üç boyutlu yazıcılarda 

mürekkep olarak hastanın 

kendi kök hücreleri kullanılıyor. Sonuçta ortaya 

çıkan organ, hastanın 

kendi immune sistemine 

uygun olduğu için nakil 

sonrası doku reddi problemini tamamen ortadan 

kaldırıyor. Şu anda bu teknolojiyi kullanarak laboratuvarda yapay böbrek üretilebiliyor. Bunun yanısıra aynı teknolojiyi kullanarak yapay 
kulak, mesane, soluk borusu ve kemik dokusu üretimi de 
başarıyla gerçekleştirildi. Üstelik bu organlar insanlarda 
kullanıldı (Resim 3, 4). 

Yetersiz sayıdaki kadavra ve canlı organları artırmanın 
başka bir yolu ise nakil olan hastalarda doku reddinin 
tamamıyla ortadan kaldırılması. Diğer bir deyişle nakil 
edilen organın, hastanın bağışıklık sistemi tarafından kabul 
edilebilir hale getirilmesi. Buna tip dilinde "immunolojik 
hoşgörü” sağlanması adını veriyoruz. Harvard Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir 
çalışmada, aynı vericiden alınan kemik iliği ve böbreğin 
nakil edilmesini içeren böbrek nakli protokolleri, az sayıdaki hastada dramatik sonuçlar ortaya koydu. Bu işlem 
donör sayısını doğrudan artırmamakla birlikte nakil edilen 
organın alıcının vücudunda uzun süre yaşamasını sağlayarak yeniden nakil ihtimalini ortadan kaldırıyor ve böylece 
nakil için bekleyen hasta sayısını azaltma konusunda etkili 
bir yöntem olarak görülüyor. 

Bu teknolojik gelişmelerin yanında koruyucu hekimlik 
anlamında yapılması gereken birçok çalışma, organ nakli için bekleyen hastaların sayısını azaltmak için önem 
taşıyor. Şeker hastalığının önlenmesi ve kan şekerinin 
düzgün takibi, yüksek kan basıncının kontrol altında tutulması özellikle tuz ve şeker kullanımının azaltılması, 
şişmanlığın ve onun getirdiği metabolik problemlerin 
önlenmesi gerek böbrek yetmezliğinin ortaya çıkmasını 
gerekse karaciğerde yağlanmaya bağlı siroz gelişmesini 
önleyen önemli unsurlar... 

Son senelerin en önemli buluşlarından biri de Hepatit C 
virüsünün tedavisinde gerçekleşti. Yeni bulanan antiviral 
ilaçlar sayesinde şu anda Hepatit C virüsünü vücuttan tamamen silmek mümkün. Bu ilaçlar sayesinde Hepatit C'ye 
bağlı siroz vakalarının önümüzdeki 10 yıl içinde giderek 
azalarak kaybolacağını tahmin etmek hayal olmaktan çıktı. 
Türkiye gibi Hepatit B virüsüne bağlı sirozun endemik olduğu bir ülkede yeni doğan çocuklara Hepatit B aşısı yapılması da, önümüzdeki dönemde Hepatit B'ye bağlı gelişen 
karaciğer sirozunun önemli oranda azalmasını sağlayacak. 
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Materya 


PROF. ALİ ERDEMİR 


erin Dunyası 


aş Devri'nden uzay çağına dek materyaller 

sanayileşmenin ve dünya genelinde ekonomik büyümenin bel kemiği oldu. Bugün de 

günlük hayatta kullandığımız akıllı telefonlar, 

bindiğimiz ya da sürdüğümüz araçlar dahil 
olmak üzere pek çok elektronik ya da mekanik sistemin 
sorunsuz, güvenli ve uzun ömürlü işlemesi için materyallere fazlasıyla bağımlıyız. Özetle materyaller birçok 
açıdan, günümüzün ileri düzeyde sanayileşmiş ve dijital 
toplumunun ardındaki itici güç. Araştırma keşifleri son 
hızla devam ediyor ve mikroelektronik, güneş enerjisi, 
havacılık, optoelektronik, bilişim ve pil teknolojisi gibi 
alanlarda çok daha yüksek performansı, verimliliği ve 
dayanıklılığı mümkün kılan yeni ve daha ileri materyaller geliştiriliyor. 

Hiç şüphesiz bu ilerlemelerin çoğu, sürekli genişleyen 
nanomateryal ve nanoteknoloji alemlerinden kaynaklanıyor. Caltech fizikçilerinden Nobel ödüllü Richard 
Feynman'ın çok tanınmış 1959 tarihli konferansı “Dipte 


Bolca Yer Var”, haklı olarak nanomateryal alanının genişlemesinin kavramsal temellerini atan çalışma olarak 
kabul ediliyor. O günden bu yana daha ileri elektronik 
(LED'ler gibi) ve fotonik aksamların, pillerin (güneş 
enerjisi hücreleri gibi) ve fotovoltaik cihazların yaratılmasının yolunu açan birçok istisnai nanomateryalin tasarım ve imalatında büyük aşamalar kaydedildi. Saniyede 
onlarca katrilyon işlem gerçekleştiren süper bilgisayarlar 
ve angstrom-altı hassasiyete sahip ileri analiz araçlarında 
kaydedilen son ilerlemeler, birkaç yıl öncesine dek duyulmamış hatta hayal bile edilemeyen yeni işlevsellikler sağlayan nanomateryallerin nano-ölçek tasarımını ve büyük 
ölçekli uyarlamalarını hızlandırdı. 

Aslına bakarsanız, yıllar içinde materyaller alanında 
edinilen bilgi birikimi ve uzmanlık seviyesi, tamamen 
yeni bir materyali artık bilgisayarla tasarlayabileceğimiz 
ve gerçekliğe dönüştürebileceğimiz bir noktaya geldi. 
Özellikle ileri kaplama teknolojilerini temel alan yeni 
materyal sentezleme yöntemleri, materyal mühendisine 
geleceğin ulaşım sistemlerinin ağır faaliyet koşullarının 
gerektirdiği süpersertlik ve kendinden yağlanma özelliklerini sağlayan gerçekten çok işlevli ve nanokompozit 
kaplama mimarileri tasarlarken ihtiyaç duyduğu türlerde 
esnekliği temin ediyor. Bunun en iyi örnekleri arasında, 
yüksek performanslı elektronik aksamlar, fotovoltaik 
cihazlar, sensörler ve bilgisayar sistemlerini içeren birçok sınai uygulamada, muazzam bilimsel ve teknolojik 
etkilere yol açan bir dizi yeni karbon bazlı nanomateryal 
bulunuyor. İleri materyallerin katmanlı imalatı ya da 
3D baskısı da hızla büyüyor ve yakında çok daha üstün 
işlevsellikler sunan elektronik, biyolojik yada mekanik 
sistemlerde kullanılacak kritik bileşenlerin çok daha hızlı 
prototiplendirilmesini ve seri imalatını mümkün kılacak. 

Günümüzde nanomateryal ve nanoteknoloji alanları, 
geleceğin ne getireceğini ve işlerin nereye doğru gittiğini 
öngörmenin çok zorlaştığı bir noktaya geldi. Hiç kuşkusuz, çok daha üstün performans, verimlilik ve dayanıklılığa sahip yeni cihazları mümkün kılacak materyallerin 
geliştirilmesinde, “Materials Genome” gibi büyük küresel 
girişimlerin bir kılavuz olarak tamamen benimsenmesiyle 
araştırma çabaları çok daha hızlanarak devam edecek. Yapay zeka ve giderek dijitalleşen bir dünyada bu yeni materyaller bir enformasyon süper otoyolunun temelini ya 
da bel kemiğini oluşturabilir. Özellikle sürekli genişleyen 
kablosuz ağlar, İnternet ve giderek daha fazla yapay zeka 
tarafından yönlendirilen elektronik cihazlarla birlikte 
dijital dünyadaki mobilitemiz ve bağlantılılığımız son on 
yılda muazzam ölçüde arttı ve yakın zamanda Nesnelerin 
İnterneti denen şeyin yaratılmasıyla sonuçlandı. Günlük 
hayatta bel bağladığımız o dijital cihazların çoğunun artan kapasitesi ve çok yönlülüğü, işlevselliklerini nanomateryal ve nanoteknolojideki yeniliklere borçlu. Gelecek 
yıllarda hiç şüphesiz fiziksel ve sanal dünya arasındaki 
bağlantılılık daha da artacak ve bu, sadece kendi aramız- 


daki bağlantılılığın değil, sürücüsüz otomobil gibi günlük 
hayatta kullandığımız cihaz ya da sistemlerin bağlantılılıının hızlanmasını ve iyileşmesini sağlayan daha ileri bir 
bilgi toplumunun temelini oluşturacak. 

Milyonlarca yıldır ekolojik yaşamı büyük çeşitlilik barındıran narin bir gezegende yaşıyoruz. Bütün bu yıllar 
boyunca gezegenimiz, üzerinde yaşayanlara özellikle 
binlerce yıldır ekolojik dengeyi bozmadan iyiliğinin hediyelerinden faydalanan biz insan türüne gayet cömert 
davrandı. Ancak 1800”lerin ortasında sanayi devriminin 
başlamasıyla işler değişti. Giderek mobilleşen ve ileri derecede mekanik yaşam tarzımızı daha da ileriye taşımak 
için ihtiyaç duyduğumuz kömür ve diğer fosil yakıtların 
artan kullanımı korkunç bir bedelle birlikte geldi: CO2 
salımı ve bunun gezegenimizi saran atmosferde birikmesi... Artan mobilite, sanayi faaliyet ve nüfusla birlikte 
CO2 salımı son yıllarda çok arttı ve en nihayetinde çok 
konuşulan iklim değişikliğine ya da günümüzün alt üst 
oluşlarına yol açtı. 

Dolayısıyla ekosistemin narin dengesinin bozulması- 
nın ve bu gezegendeki bütün canlı türlerinin hayatiyeti- 
nin bundan etkilenmesinin suçlusu insan türü... Müsrif 
yaşam tarzımızı ileri taşıyan modern makinelere bağımlılığımız hiç şüphesiz önümüzdeki yıllarda artmaya devam 
edecek. Yeni materyal teknolojileri de, enerji dönüşüm 
ve kullanım sistemlerini daha verimli, dayanıklı ve yeşil 
hale getirerek ekoloji ve çevre cephesinde bize yardımcı 
oluyor. Örneğin güneş enerjisi hücreleri, piller ve rüzgar 
enerjisi gibi diğer yeşil teknolojilerdeki verimlilik artışları büyük ölçüde yeni materyal teknolojilerinin keşfedilmesinden kaynaklanıyor. 

Bir diğer hayati toplumsal ihtiyaç: Su. Yaşamın su 
olmadan sürdürülmesi imkansız ve yeni materyal teknolojileri ucuz, temiz ve sürekli su arzını mümkün kılıyor. 
Özellikle en son materyal keşiflerini temel alan ileri zar, 
kataliz ve sensör teknolojileri, çok sayıda toplumsal, tarımsal ve sınai ihtiyaç için daha verimli ve daha ucuz su 
ıslahı, arıtımı ve yeniden ikmaline olanak tanıyor. 

Sonuçta en baştan beri birçok şey için materyallere 
bel bağladık. Bugünkü sanayileşme düzeyimize ileri materyal teknolojileri olmadan ulaşamazdık. Gelecek için 
bizi bekleyen en büyük zorluk, yıllar içinde oluşturulan 
dev materyal veri tabanının çevresel atık ya da kirlenme 
yaratmadan çok daha hızlı bir sınai büyüme sağlayacak 
daha akıllı cihazların hayata geçirilmesi ve entegrasyonu. 
Enerji ve çevre sürdürülebilirliği neslimizin yeni normu 
haline gelirken makine işlevselliği, verimliliği ve dayanıklılığını maksimuma çıkarmak için elimizden gelen her çabayı sarf etmeliyiz ve bütün bunlar temelde yeni ve daha 
sağlam materyallerin geliştirilmesine bağlı. Materyal 
alanının öncüleri ve gayet yetenekli materyal bilimcileri, 
mühendisleri ve uzmanları sayesinde müreffeh ve sürdürülebilir bir gelecek için sağlam bir yolda ilerlediğimizi 
gururla söyleyebiliriz. 


PROF. DR. UĞUR ŞAHİN 
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Kişiye Ozel Kanser Aşıları 


ağışıklık sistemimiz bizi sadece dışardan gelen 
bakteriyel ya da viral saldırılara karşı değil aynı 
zamanda çağın hastalığı kanser gibi iç tehditlere 
karşı da korumak için evrimleşmiştir. Genetik 
yapımızda (DNA) meydana gelen kalıcı değişiklikler (mutasyonlar) ile oluşan ve kontrolsüz hücre 
bölünmesiyle seyreden kanser 200'den farklı tipiyle 
tüm dünyayı tehdit eden bir sağlık sorunu. Son yıllarda 
yapılan çalışmalar, bağışıklık sisteminin kanserle savaştaki önemli rolünü ortaya koydu ve bu savaşta kullanılan 
yöntemler kanser immunoterapisi adı altında toplandı. 
İmmunoterapideki asıl amaç, bağışıklık sisteminin tümöre karşı eğitilerek tümörün tanınması ve yok edilmesi. 
Bağışıklık sisteminin hassas ve seçici özelliği sayesinde 
immunoterapide, kemoterapi ve radyoterapiden farklı 
olarak sadece kanser hücreleri hedef alınırken vücudun 
normal hücreleri etkilenmiyor. 
Kanser immünoterapisi uygulamaları arasında en eski 
yaklaşımlardan biri kanser aşıları. Hepimizin çocukluk 
ya da ergenlik döneminde olduğumuz mikrobiyal aşılara 
benzer olarak kanser aşıları, hedefin bağışıklık sistemine 
tanıtılması ve aktive edilmesi prensibine sahip. Etkinleş- 


miş bir bağışıklık sistemi hem vücuda 
giren düşmanları yok eder hem de aşılama yoluyla kendisine verilen bilgileri 
akıllı bir radar sistemi gibi hafızasında 
tutarak aynı düşman kapıyı tekrar çaldığında kısa sürede etkinleşip düşmana 
karşı tekrar savaşır. 

Aşılar aslında bağışıklık sistemine 
düşmana özgü moleküller (antijenler) 
sunarak sistemin tehdidi tanımasını 
sağlar. Kanser, hücrelerimizden kaynaklandığı için tümörlerin taşıdığı 
birçok molekül normal hücrelerde de 
bulunur ve bağışıklık sistemi aynı zamanda sağlıklı hücreleri de koruduğu 
için bu antijenlere karşı gereken tepkiyi vermez. Bu yüzden kanser gibi iç 
tehditlerde, tümöre özgü antijenlerin 
kullanılması aşı geliştirilmesinde çok önemli. Aşılar da 
dahil olmak üzere birçok immünoterapi yaklaşımında, bağışıklık sistemini eğitmede kullanılan yaygın 
uygulama, tümöre ait belirli ve sınırlı birkaç antijenin 
kullanılması. Bu nedenle birçok hastanın tümörleri, bu 
antijenleri taşımadıkları için bu tedavilerden yararlanamıyor. Halbuki kanser aslında bireye özgü bir hastalıktır 
ve bireyin tümörüne özgü antijenlerin bulunması ve bu 
antijenleri içeren aşıların geliştirilmesi gerekir. 

Bu bağlamda kansere özgü mutasyonlar sadece tümör 
hücrelerinde bulunduğundan kişiye özgü aşı geliştirilmesinde kullanılacak antijenler için paha biçilmez bir kaynak oluşturur. Kişiye özel kanser aşıları bu mutasyonları 
antijen olarak kullanarak bağışıklık sistemini etkinleştirir 
ve her bir hasta için kendisine özel bir tedavi olanağı 
sağlar. Kanser aşılarının üretimi için öncelikle hastadan 
sağlıklı hücreleri içeren kan örneği ve tümör dokusu 
alınarak bu iki örneğin genetik dizisi yeni nesil dizileme 
yöntemleriyle belirlenir ve birbirleriyle karşılaştırılır. Bu 
karşılaştırma sonucunda belirlenen tümöre özgü mutasyonlar arasından, hangi mutasyonun bağışıklık sistemini 
etkinleştirmede daha etkin olacağı dolayısıyla aşılamada 
kullanılabilecek bir antijen olup olmayacağı güçlü bilgi- 
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Sağlıklı doku (kan) ve kanser dokusunun 
karşılaştırmalı dizilenmesi 


Kansere özgü mutasyonlar sadece 
tümör hücrelerinde bulunduğundan 
kişiye özgü aşı geliştirilmesinde 
kullanılacak antijenler için paha 
biçilmez bir kaynak oluşturuyor. 


Mutasyonların 
belirlenmesi 


sayar algoritmaları kullanılarak belirlenir. Seçilen mutasyonları kodlayan 
RNA moleküllerinin laboratuvar ortamında üretilmesiyle kişiye özgü kanser 
aşısı tamamlanmış olur. Hastanın bu 
moleküllerle aşılanması, tümöre özgü 
mutasyonları tanıyarak etkinleşen bir 
bağışıklık yanıtı oluşturur. Örnek olarak 
cilt kanseri üzerine Almanya'nın Mainz kentinde yaptığımız kişisel kanser 
aşısı çalışmasına katılan 13 hastadan 
tedaviye başladığında tümörü olmayan 
fakat daha önceki tedavilerinde sıklıkla 
tümörü geri gelen sekizi aşı tedavisi sırasında ve daha sonraki 23 aylık gözlem 
döneminde hiç nüks yaşamadı. Aşı tedavisine başlamadan, tümörü nükseden 
diğer beş hastanın ikisinde de aşı sayesinde biri tam cevap olmak üzere tümör yoğunluğunda 
ciddi azalmalar sağlandı. 

Bu çalışma ile dört ay gibi bir sürede üretilebilen 
kanser aşısının etkinliğini gösterdiği gibi aynı zamanda hastaların hiçbirinde önemli bir yan etkiye neden 
olmayarak aşının klinik kullanımının güvenirliliğini 
kanıtladı. Sonuç olarak temel bağışıklık bilimi ilkelerine 
dayanan bu aşı konsepti sayesinde mutasyon içeren her 
tümör tipi için ayrı bir kanser aşısı geliştirilmesi mümkün oluyor. 

Gelecekte kanserin tedavisinde tümöre özgü olmayan 
ilaç odaklı tedavi yaklaşımları yerine kişiye özgü tedavi 
yaklaşımları daha akla yatkın görünüyor. Şu an kişiye 
özgü tedavilerin yaygınlaşmasının önündeki en büyük 
engel, bu tür yüksek teknoloji ürünlerinin pahalılığı ve 
üretimi için geçen süreler. Gün geçtikçe ilerleyen ve 
ucuzlayan dizileme teknolojilerinin yanında bu aşılar için 
özel olarak planlanan ve robot destekli yüksek seviyeli 
otomasyon imkanına sahip üretim şemaları ve tesisleri 
sayesinde kişiye özel kanser aşıları sadece ucuzlamakla 
kalmayacak aynı zamanda üretim süreci kısalarak bu 
yeni tedavi konseptinin yüzbinlerce hastaya zamanında 
ulaşması mümkün olabilecek. 


Mutasyonların 
seçimi 


Kişisel kanser 
aşısının üretimi 
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Oyun 
Kuramının 
Yarını 


yun Kuramı mikroekonominin bir alt dalı olup 

ekonomik bireylerin stratejik bir ortamda modellenmesi için analitik yöntemler önerir. Stratejik ortamlar, bireylerin mutluluğunun (kar 

veya fayda) sadece kendi verdikleriyle değil, 
başka bireylerin aldığı kararlarla da belirlenir. Bir örnekle 
devam edelim... Ürettiği bir ürün için fiyat belirlemeye 
çalışan bir A şirketi, fiyatı artırdıkça ürün başına elde ettiği 
kar artacaktır. Buna karşılık fiyat artıkça ürüne olan talep 
düşeceği için toplam kar düşebilir. Dolayısıyla belirleyece- 
$i fiyat (Oyun Kuramı terminolojisine göre strateji) karını 
etkileyecektir. Eğer bu şirketinkine benzer ürün üreten bir 
rakibi yoksa karının tek belirleyicisi kendi kararıdır ve bu 
problem mikroekonomide “tekel sorunu” olarak çalışılmıştır. Öte yandan eğer A şirketine benzer ürün satan rakip 
bir B şirketi varsa, A şirketinin karı hem kendininkine hem 
de B şirketinin belirleyeceği fiyata bağlıdır. Böyle A ve B 
(eya daha fazla sayıda) şirketlerinin bulunduğu ekonomik 
ortam stratejik bir ortamdır, Oyun Kuramı da stratejik 
ortamları modeller ve çözer. 

Yani Oyun Kuramı, bu gibi stratejik ortamları bir “oyun” 
olarak modeller. Tanımlanan bir oyunun rasyonel oyuncular arasında oynandığında nasıl bir sonuç doğuracağı Oyun 
Kuramı'nın sorduğu ve cevapladığı en önemli sorulardan 
biridir. Öncelikle rasyonelliğin tanımını yapmamız lazım. 
Rasyonel oyuncu diğer oyuncuların stratejileri konusunda 
bir kanıyı gözonüne alarak stratejileri arasında en yüksek 
faydaya ulaştıranı seçer. Oyun Kuramı jargonuna göre bir 
oyunun sonucunu tahmin etmeye “oyunu çözmek” denir 
ve oyunu çözmek için değişik “çözüm kavramları” kullanılır. Oyun Kuramı'nda en yaygın kullanılan çözüm kavramı 
“Nash Dengesi”dir. Buna göre oyuncular birbirlerinin 
denge stratejilerini doğru olarak tahmin eder ve rasyonel 
kararı verir. Değişik bir ifadeyle Nash Dengesi'nde hiçbir 
oyuncu, diğer oyuncular stratejilerinde sabit kaldığı müddetçe stratejisini değiştirmekten fayda sağlayamaz. 

Oyun Kuramı sadece “eşzamanlı oyunları” (oyuncuların 
aynı zamanda bağımsız karar verdiği oyunlar) değil, benzer şekilde “sıralı oyunları” (oyuncuların belli bir sırayla 
karar verebildiği oyunlar) modellemek ve çözmek için de 
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kullanılır. Mesela satranç iki kişilik, sıralı bir oyundur. Bu 
oyunu yüzde 100 rasyonel ve zeki iki kişinin oynadığını 
düşünelim. Bu durumda oyunu daha oynamadan bırakacaklarını, çünkü sonunda kimin yeneceğini (veya berabere 
kalınacağını) ikisinin de bileceğini Oyun Teorisi iddia 
eder ve ispatlar. Bilgisayar mühendisleri ve yapay zeka ile 
uğraşanların çok büyük çabalarla bulmaya çalıştıkları en 
iyi satranç oynayan programlara, oyun teorisyenleri teorik 
ilgisizlikle bakar çünkü oyunun değişmez bir sonucu olduğunu zaten biliyorlardır. 

Oyun Kuramı'nın 194te John Von Neumann ve Oskar 
Morgenstern'in yazdığı “Oyunlar Teorisi ve Ekonomik 
Davranışlar” kitabıyla başladığını söyleyebiliriz. 1944'ten 
günümüze üzerinde çok çalışıldı, geliştirildi ve stratejik ortamların analiz edilmesi ve 
tasarlanması konusunda önemli 
katkılarda bulundu. Oyun Kuramı, 
ekonomi biliminin diğer dallarını 
etkilemenin yanında diğer bilimleri 
de etkiledi. Örneğin uluslararası 
ilişkiler, politika ve hatta bilgisayar 
ve biyolojide bile Oyun Kuramı'nın 
sonuçları ve teknikleri kullanılıyor. 
Günümüzde en popüler olduğu 
alanlardan birkaçı; mekanizma 
tasarımı, market tasarımı, bilgi ekonomileri ve ağ oluşumları... 

Bunlardan market tasarımını bir başarı hikayesi olarak biraz daha detaylandıralım. Oyun Kuramı teknikleri 
kullanarak ekonomistler, milyar dolarlar düzeyinde gelir 
getiren radyo frekans ihaleleri tasarlanmasına yardımcı 
oldu; yıllık geliri yine milyar dolarları bulan Google gibi 
şirketlerin ana kaynağı olan İnternet reklamcılığının ihale 
yöntemlerini geliştirdi. Bunun yanısıra böbrek takası metotlarına katkıda bulunarak birçok böbrek hastasının hayat 
kalitelerini ve yaşam sürelerini artırdı. 

Bir diğer taraftan “rasyonel insan” veya “homo economicus” varsayımı (yani rasyonel kararları verme konusunda sonsuz kabiliyete sahip insan modellemesi) davranışsal 
ve deneysel iktisadın buluşlarıyla son zamanlarda tüm 
ekonomide sorgulanmaya başladı. Bu Oyun Kuramı'nı da 
etkiledi. Oyun Kuramı stratejik ortamları modellerken 
öncelikli olarak insanların önüne verilen seçenekler arasındaki davranışlarını da modellemelidir ve bu “karar modellemeleri” artık git gide daha fazla -hipotetik rasyonel 
insanlardan daha çok- sistematik hatalar yapan, optimize 
etmek yerine parmak hesabıyla karar veren, zaafları olan 
insanları göz önüne almaya başladı. Bu davranışsal modellemelerin Oyun Kuramı'nı yakın gelecekte daha da değiş- 


John Nash'in hayatını anlatan “Akıl Oyunları” filmi, 
Oyun Teorisi'nin popülerliğini artırdı. 


tireceğini öngörmek çok yanlış olmaz. Deneysel ve davranışsal iktisadın bulguları ışığında insanların davranışlarını 
hem basit (deterministik ve olasılıksal) seçim ortamlarında 
hem de stratejik ortamlarda gözlemlemek ve modellemek 
halihazırda biraz yapılıyor olsa da, ileride daha yaygınlaşacak. Dolayısıyla yakında Davranışsal Oyun Kuramı, davranışsal mekanizma tasarımı ve davranışsal market tasarımı 
daha çok duyduğumuz alanlar olacak. 

Yapay zeka ve otomatik öğrenmenin orta ve uzak gelecekte Oyun Kuramı'nı etkileyeceğini öngörebiliriz. Şu 
anda en iyi satranç, GO ve poker oyuncuları bu konularda 
geliştirilmiş en iyi bilgisayar programlarının gerisinde 
kalmaya başladı bile. Bundan birkaç sene öncesine kadar “satrançta bilgisayarın avantajının olması doğal ama 
GO oyununda bilgisayarın daha iyi olması için 10 yıllar 
gerekebilir” denirken bir de baktık ki “derin öğrenme” 
algoritmaları kullanan “Alphago” programı dünyanın en 
iyi GO oyuncularından Lee Sedol'u yendi. Yapay zeka 
programlarının insanların yüzünü analiz ederek ruh haletlerini ve modlarını anlama becerisi, insanların çok üstüne çıktı. 

Finansal sektörde alım satım kararlarında bilgisayar algoritmaları 

kullanmanın artık doğal olmasını 
bir tarafa bırakın, tüm alım satım 
kararlarını hiçbir müdahale olmadan veren algoritmaları kullanan 
şirketler çıkmaya başladı. 
Dolayısıyla gelecekte Oyun 

Kuramı'nda insan-yapay zeka ve 
yapay zeka-yapay zeka arasındaki 
stratejik ortamları modelleyecek teorilere ihtiyaç duyulacak. Yapay zekalar arasındaki ilişkiler 
aslında Oyun Kuramının ilk modellemesi olan “rasyonel 
ekonomik aktörlere” daha yakınlaşmaya başlayacak belki. Ama yine de aynı olmayacak. Çünkü öyle problemler 
var ki “polinom zamanda” optimal çözümlerini bulmak 
imkansız. Dolayısıyla problem büyüdükçe “hesaplama 
karmaşıklığı”nı göz önüne almak ve belki optimale yakın 
sonuçlarla yetinmek gerekecek. Bu kararları alan bireylerin bulunduğu stratejik ortamların sonuçlarını tahmin 
etmek veya bu kararları alan bireylerin bulunduğu yerlerde güzel sonuçlar verecek mekanizmalar tasarlamak, 
ilerdeki oyun teoricilerin üzerinde çalışacağı zevkli sorular olacak. 

Sonuç olarak teknolojinin gelişmesi ve ucuzlaması ve 
bunun yanında büyük veri ve yapay zekadaki gelişmelerden tahminimiz odur ki gelecekte artık her insanın yanında ona kararlarında yardım edecek, bunu da çok sofistike 
ve doğru bir şekilde yapacak mekanik yardımcılar olacak. 
Bu durumda stratejik ortamlar değişecek, belki de monotonlaşacak, belki de herkesin elindeki mekanik yardımcı 
optimal strateji söylediği için gelecekte satranç diye bir 
oyunu kimse oynamayacak! 
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PROF. DR. İLHAN FUAT AKYILDIZ 


Kablosuz 
İletişimin Yarını 


on 10-15 senedir haberleşme teknolojilerinde önceki 100 yılın tamamında kat edilenden daha çok 

yol kat edildi. Bilimkurgu olduğu düşünülen pek 

çok şey gerçeğe dönüştü. Mesela Star Trek'teki 

telefonlar ve video konferans cihazları şu an 
gündelik hayatımızdaki sıkça kullandığımız şeyler... Dick 
Tracy'nin bilek telsizi günümüzün akıllı saatleri şeklinde 
hayata geçti. 10 sene öncesinde sadece ses taşıyan cep 
telefonları bile düzgün çalışmıyordu, kapsama alanı çok 
sınırlıydı, kalite çok düşüktü, mobil uygulamalar yoktu. 
Şimdi ise veri trafiği, ses trafiğini geçti; Skype, Whatsapp 
gibi uygulamalarla sesli ve görüntülü konuşmalar bile 
veri trafiği üstünden yapılmaya başlandı. Pek çok hizmeti 
telefonumuzdaki yüzlerce mobil uygulamadan sağlamaya 
başladık, yemek siparişinden uçak biletine, navigasyondan mobil ödemeye kablosuz teknolojiler yaşamamızın 
ayrılmaz bir parçası haline geldi. 

Bugün de bilimkurgu gibi görülen pek çok teknolojinin 
önümüzdeki 10-15 sene içinde gerçeğe dönüşeceğine inanıyorum. Özellikle yazılımsal tanımlanan şebekeler (software defined networks), şebeke fonksiyonu sanallaştırma 
(network function virtualization) ve bulut programlama 
(cloud computing) gibi yazılımsallaştırma (softwarization) teknolojileri haberleşme sistemlerinde devrimsel 
değişiklere yol açacak. Bunun yanında milimetre dalga 
(milimeter wave) ve terahertz teknolojileri de Nesnelerin İnterneti, sanal gerçeklik gibi uygulamaların önünü 
açacak. Dört-beş sene içinde tamamen kurulması beklenen 5G ve devamı teknolojilerle veri hızları 100 katına 
çıkacak, gecikme 0,5 ms'nin altına inecek. Enerji tüketimi 
yüzde 90 azalacak ve daha yeşil, doğa dostu sistemler 
kurulacak. Bunun yanında maliyet de yüzde 90 düşecek 
ve dünya üzerinde kapsama alanında olmayan yer kalmayacak. Her türlü kişisel bilgimizi emanet ettiğimiz bu 


sistemlerin güvenliği de hem teknik olarak gelişecek hem 
de siber dünyayı kontrol altına alacak yeni kanunlar ve 
yönetmelikler oluşturulacak. 

30-35 sene önce bilişim teknolojileri ile ilgili yapılan 
tahminler kablosuz haberleşme ve mobil teknolojilerin 
bu kadar gelişeceğini öngörememişti, bütün tahminler 
İnternet'e odaklıydı. Ama bugün geldiğimizde noktada 
kablosuz haberleşmede yeni bir çığır açıldı. İnternet ve 
uygulamalar kablosuz haberleşmenin sınırlarına göre 
şekillenmeye başladı. 

Geleceğe yön vereceğini düşündüğüm iki teknoloji 
var. Birincisi “sesle kontrol edilebilen akıllı otomasyon”, 
ikicisi ise “bio-nano Nesnelerin İnterneti” (Internet of 
Bio-NanoThings). 


Sesle Kontrol Edilebilen Akıllı Otomasyon 
Önümüzdeki 10 sene içinde her şey sesle kontrol edilebilir olacak ve akıllı sistemler otomatik olarak komutları 
yerine getirecek. Şu anki Siri, Alexa gibi sesli asistanlar 
hala yetersiz. Yapay zeka, makine öğrenmesi (machine 
learning) teknolojilerindeki ilerlemelerle hem ses işleme 
ve konuşma tanıma çok daha ilerleyecek hem de makineler arası konuşma (device to device communication) 
sayesinde farkında olmadan akıllı makineler kendi aralarında haberleşerek çalışacaklar. İlerde telefonlar bile 
kullanılmayacak. Otomobillerimiz, evlerimiz, ofislerimiz 
gömülü elektroniklerle dolu olacak ve etrafımızdaki her 
şey akıllı olacağı için telefon gibi tek bir cihaz taşımaya 


Vücutta dolaşan İnternet'e bağlı doğal 
ve yapay bio-nano nesneler birbirleriyle 
haberleşerek hastalıkların, tümörlerin 
erkenden teşhisi ve yok edilmesini 
sağlayacak. 


gerek kalmayacak. Sesli komutlarlatelevizyonda kanal değişebilecek; kendi kendine giden otomobilimizle yolda iş arkadaşlarımıza 
e-posta atmasını, uçak bileti almasını komut verebileceğiz. Otomobilimiz, yolda diğer araçlarla 
haberleşerek hızını ayarlayacak, 
boş park yerlerini öğrenecek, kaza 
durumunda güzergahı kendi kendine düzeltecek. 


Nesnelerin İnterneti 
Nesnelerin İnterneti ile önümüzdeki 10 yıl içinde 50 milyar 
cihazın İnternete bağlı olacağı 
öngörülüyor. Bir sonraki adım ise 
vücut içinde biyokimyasal nano 
cihazlardan oluşan ağların yaratılması ve vücutlarımız- 
da varolan ağların manipüle edilmesi olacak. Moleküler 
biyoloji, nano ölçekli mühendislik ve robotik alanındaki 
gelişmelerin birleştirilmesi sayesinde vücudumuzdaki 
hücreler arasındaki doğal süreçlerin mikroskobik boyuttaki robotlarla takibi ve düzenlemesi sayesinde biyomedikal ve sağlık hizmetleri boyut değiştirecek. 

Vücut içindeki haberleşme, hücrelerin mesajcı moleküller gönderip almasına bağlıdır. Biz önce bu dili çözüp 
sonra o dilde hücrelerle konuşarak vücudun sağlık durumunu sorgulamayı ve hücre etkinliklerini düzenlemeyi 
planlıyoruz. 

Vücut içine koyulan bio-nano nesnelerin uzaktan 
koordine edilmesiyle vücudun doğal fonksiyonları izlenmesi ve kontrol edilmesi, nano ölçekte teşhis ve tedavi 
imkanlarını beraberinde getirecek. 

Şu anda benim laboratuvarımda bakteriler arasındaki 
haberleşmeyi inceleyen çalışmalar devam ediyor. Genetigi değiştirilmiş bakterilerin, vücudun zararlı bakterilerle 
olan savaşına nasıl yardım edeceğini ve bu şekilde hastalıkların önlenmesi veya iyileştirilmesinin nasıl mümkün 
olacağı üstünde yoğunlaşıyoruz. Vizyonumuz insan hücrelerinin genetiğinin değiştirilerek yeniden programlanması ve bio-nano nesneler ağına katılmasına dayanıyor. 
Vücutta dolaşan, İnternet'e bağlı doğal ve yapay bio-nano 
nesneler birbirleriyle haberleşerek hastalıkların, tümörlerin erkenden teşhisi ve yok edilmesini sağlayacak. Böylece insan ömrü birkaç yüzyıl daha uzayabilir. 


“ 


- Biyoteknoloji 
i Çağ 


e : atbaa icat edildiğinde yani 19'inci yüzyılda, 
—— bilginin ucuz bir şekilde topluma yayılmame si sını sağladı. Bu bilgilenme süreci, özgür 
iğ düşüncenin önündeki bariyerleri hızlı bir 


şekilde yıkarken daha yeni fikirlerin, teknolojilerin ve inovasyonun önünü açtı. Bugün bilgi saniyeler 
içinde küresel olarak el değiştiriyor. Geçmişte olduğu gibi 
yarının refah sahipleri değişen dünyaya hızlı bir şekilde 
adapte olan ve üretenler olacak. Kalıplaşmış sermaye ve iş 
kolları değil, kendini yenileyebilen ve risk alarak yatırım 
yapanlar daha büyüyecek ve değişen dünyada yerlerini 


ae güçlenerek alacak. 
PROF. UTKAN DEMİRCİ Bunlar çok uzak bir geleceğe yönelik gözlemler değil. 
GENÇ YAŞTA STANFORD Aksine şu anda gerçekleşiyor. Silikon Vadisi'nden yani 


zenginlik ve entelektüel piramidin en tepesinden baktığı- 


ÜNİVERSİTESİ'NDE, OKUL TARİHİNDEKİ nızda değişimi çok net görebiliyorsunuz. Son beş senedir, 
Vadi'nin kazancını bilgisayar, mikro işlemci ve teknolojik 


İKİNCİ TÜRK OLARAK “TENURED” cihazlardan sağlayan en büyük şirketleri, çok hızlı bir 
PROFESÖR OLDU. MIT VE HARVARD şekilde yatırımlarını biyoteknoloji girişimlerine ya yenile- 


rini kurarak ya da mevcutları satın alarak kaydırıyor. Sili- 


ÜNİVERSİTELERİ'NDEN DOÇENTLİĞİNİ konun pul, bilginin para olduğu bir dönemde gelecekteki 
N en muktedir bilgi; biyoteknoloji... 
ALDI, BAMM LABS'I KURDU. DXNOW, Bugün insanlar, 100 yılın üzerinde yaşamayı çok uzak 


bunun bir norm haline gelmesi yakın zamanda gerçekle- 


BİYOTEKNOLOJİ Şİ RKETLERİNİN şecek. Bunu sağlayan gelişen tıp bilimi ve ilaç endüstrisi- 


— nin yanısıra yaşam koşulları ve hayat yaklaşımlarının de- 
KURUCU ORTAĞI. ğişmesi... Zira geçmişte can alıcı birçok hastalık ilerleyen 
biyoteknoloji ile artık sorun olmaktan çıkmış durumda 


-kuduz, çiçek, malarya (gelişmiş ülkelerde) gibi... Son 
olarak Hepatit C'ye bağlı sarılık ve siroz bir hapla çözülür 
hale geldi. 

İnsanlar, zenginleştikçe ve sınıflar arasındaki yaşam 
kalitesi farklılıkları gelişen sosyal devlet yapılarıyla azaldıkça en kıymetli hazinelerinin kendilerinin ve sevdiklerinin sağlıkları olduğu bilincine hızlı bir şekilde varmaya 
başladı. Örneğin çocukluğumda, fakirlikten ve imkansızlıktan ortakulak iltihabi geçiren çocuğunu doktora götüremeyen azımsanamayacak bir çoğunluk varken şimdi 18 
yaşın altındaki herkese devlet sağlık hizmetini ücretsiz 
sunuyor. İngiltere'de günde 12 saat çalışan işçiler, nasıl 
bu imkansız sömürü düzeninden (Marxin öngördüğü 
şekilde olmamakla beraber) aynı Kapitalist sistemde zaman içinde evrimleşen insan bilinciyle arınmışlarsa, uzun 
ve yüksek yaşam kalitesini en doğal hakkı olarak gören 
kitleler de aynı şekilde biyoteknolojiyi, onun tıp bilimine 
yansımalarının icat edilmesini ve uygulanmasını talep 
edecek kadar hızlı bilinçleniyor. Kısacası çağımızda ölüm 
hak, biyoteknolojiyle hastalıklara karşı savaşmak helal... 

Peki buradan nereye gidiyoruz? Bir kere güzel günler 
göreceğiz. 20 sene önce üniversitedeyken jet-dot yazıcılardan aldığım çıktılara bakarken ya da ilk e-postamı 
okurken nasıl düşüncelere daldıysam, sonraki nesiller de 
biyoyazıcıdan çıkmış bir organın vücutlarına nakil edildiğinde aynı şeyleri hissedecek. Artık çağın ve bilimin gelişim hızıyla beraber yeniliklerin halk kitlelerine ulaşması 
o kadar çabuk oluyor ki neslimiz, ileride gelecek güzel 
günler olduğuna inanmalı... 

Biyoteknolojinin en önemli ilgi alanlarından biri kuşkusuz kanser... Neredeyse her gün “Hocam bu kanseri 
çözebilecek miyiz” sorusuyla karşılaşıyorum. Kanser tüm 
dünyada önemli bir sağlık sorunu. 2030'da yaklaşık 22 
milyon yeni vaka görüleceği ve kansere bağlı ölümlerin 
13 milyondan fazla olacağı tahmin ediliyor. Bunun başlıca 


Yakın bir gelecekte 
biyoyazıcılardan elde edilecek 
organların insan vücuduna naklini 
konuşacağız. 


nedeni, belirtilerin ve laboratuvar testlerindeki delillerin yetersiz olması. Bu nedenle 
hastalık erken aşamalarda teşhis edilemiyor. 
Gecikmiş klinik müdahale ve tedavilerse genellikle ne yazık ki başarısız klinik sonuçlara 
neden oluyor. Şimdi kanserde şunu anlamak 
önemli: Birçok kanser türü yaşla ortaya çıkıyor. Yani yaşlanmanın veya uzun yaşamanın 
getirdiği bir hastalık olarak er ya da geç insanların karşısına çıkıyor. Ama erken teşhisle 
artık birçok tür önlenebiliyor. Zaten günümüzde kanserin en etkin çözümü erken teşhis... Ancak 
bugün hiç de azımsanamayacak sayıda farklı alanlardan 
bilim insanı bu girift ve komplike sağlık problemi üzerinde adım adım büyük bir bulmacayı çözer gibi çalışıyor 
ve birçok yeni tedavi yöntemi ortaya çıkıyor. Örneğin 
yeni kanser erken teşhis yaklaşımlarından “sıvı biyopsi” 
yöntemi, “exosome” adını verdiğimiz küçük (30-300 nm 
büyüklüğünde) keseciklere ya da tümör hücrelerinden 
koparak kana karışan hücre dışına atılmış DNA parçacıklarına yoğunlaşıyor. Bu yöntemin, kanserin başka bir 
görüntüleme metoduyla saptanamayacak kadar erken 
teşhisi için önemli olduğu düşünülüyor. 

Bir diğeri son dönemde geliştirilen bir biyoteknoloji 
ürünü, Dr. Gözde Durmuş'un Stanford Üniversitesi'ndeki 
araştırmaları sırasında ortaya koyduğu, mıknatıslar arasında tek bir canlı hücreyi yerçekimsiz ortamda “uçurabilen” ve yoğunluğunu çok hassas bir şekilde ölçebilen 
bir mikroçip teknolojisi. Bu teknoloji aynı zamanda, 
hücrelerdeki biyolojik değişikleri çok hassas, hızlı, basit 
ve düşük maliyetli bir şekilde tespit edebiliyor. Bu çalışmamız 2015'te “Proceedings of the National Academy of 
Sciences” (PNAS) Dergisi'nde yayımlandı. Geliştirilen 
mikroçip sayesinde, her hücrenin kendine has manyetik 
özelliğini yoğunluğuyla karşılaştırarak bir hücre ayrıştırma metodu geliştirildi. “LEVTTAS” adı verilen bu hassas 
cihaz, kandaki tüm hücrelerin biyofiziksel farklılıklarını 
kullanarak yoğunluk (density) profillerini hızlıca çıkartıyor. Böylelikle hiçbir biyomarker ya da yüzey antikoru 
kullanmadan kandan dolaşan kanser hücrelerini ayırtediyor. Özetle bu manyetik mikroçip sayesinde basit bir kan 
testiyle milyarlarca kan hücresi arasından çok nadir görülen bu kanserli hücreleri 20 dakika tespit edebiliyoruz. 

“Geçmiş Tıp Yaklaşımı”, tek bir ilaç ve dozun herkese 
uygun olduğu temeline dayalıyken günümüzde disiplinler arası araştırmaların artması ve mikro/nanoteknoloji- 
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lerin tıp ve biyolojiye uygulanmasıyla bu yaklaşım hızla 
değişiyor. Geliştirilen yeni sıvı biyopsi yöntemleri, “geleceğin tıp yaklaşımında” kanser hücrelerinin hangi ilaca 
nasıl yanıt vereceğini anlayıp kişisel bir tedavi yöntemi 
geliştirmek için daha doğru ve hızlı bir yol sunacak. Çok 
kısa bir zamanda bu metotlar, kemoterapi, radyoterapi 
ve immünoterapiye “tamamlayıcı tanılama” (companion diagnostic) sistemi olarak destek verecek. Ayrıca bu 
teknolojilerin bazıları akıllı telefonlar gibi taşınabilir 
teknolojilerle hem hastanelerdeki klinik test laboratuvarlarında hem de hastanın evinde kolayca kullanılabilme potansiyeline ulaşıyor. Bu da hastalığın ve hastanın 
sürekli takibini kolaylaştırarak, en doğru ilaçla en doğru 
zamanda tedavi edilme ihtimalini artıracaktır. Özetle 
gelecekte hastane ayağımıza gelecek, ona gitmeyeceğiz. 

Gelecekte biyoteknoloji alanındaki yeni gelişmeler, 
bu örnekte olduğu gibi birbirine ilgisiz gibi görünen bilim 
alanlarının kesişmesiyle ortaya çıkmaya devam edecek. 
Şimdi manyetizma gibi fiziğin 
temel alanı, mikroakışkanlar 
dinamiği gibi apayrı bir konu, 
hematoloji gibi kan hücrelerini inceleyen tıbbın bir alanı, 
yoğunluk gibi lise fizik kitaplarında öğretilen temel bir bilgi 
biraraya geliyor ve kandan kanser hücrelerini ayıran yepyeni 
bir teknoloji ortaya koyuyor. 
Şimdi bu teknolojinin çok hızla 
şirketleşmesinin, ürün haline 
gelmesinin ve tüm dünyadaki 
kanser hastalarına hizmet etmesinin önünde hangi engel durabilir? Yazımın başında da belirttiğim ve anlatmaya çalıştığım asıl konu bu. Geleceğin lider şirketleri, 
geleceğin lider ülkeleri tekstil üreten, inşaat malzemesi 
yapanlar olmayacak. Nasıl geçen 20 yıla Google'lar 
Facebook'lar damgasını vurduysa, yarına da biyoteknoloji şirketleri yani Levitas'lar, Koek Biyotekler ve daha 
niceleri damgasını vuracak. 


Kısırlık Tarihe Karışacak 

Kaliteli ve uzun bir hayat isteyen insanlar, konu sonraki 
nesillerin devamına geldiğinde kendi sağlıkları kadar 
hassas ve kararlı olabiliyor. Son 50 yılda insan neslinin 
giderek kısırlaştığını Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 
istatistiklerinde görmek mümkün. Sağlıklı bir erkekteki 
sperm sayısı ve canlılığı sürekli aşağı yönlü gidiyor. Za- 


“Şampiyon spermleri" seçen biyoteknoloji çipi 
İzmir'de üretiliyor. 


ten DSÖ kısırlığı bir tıbbi hastalık olarak tanıdı. Bunun 
temelinde çevresel etkiler yatıyor. Hava kirliliği, sağlıklı 
ve doğal olmayan gıdalar nesilden nesle epigenetiğimizi 
bozuyor ve insanlığı kısırlığa mahkum ediyor. Bu problemin önüne geçebilecek çözümler gene biyoteknolojide, 
bilimde, araştırmada saklı... Örneğin mikroakışkanlı çip 
teknolojileri, özellikle sperm seçiminde bu sorunun bazı 
alanlarında çözüm sağlıyor. Üstelik bu çipler İzmir'de 9 
Eylül Depark teknoparkında üretiliyor. 


Ne Yapmalıyız? 

Birçok ilerlemenin gerisinde kalan ve ancak ilerlemeler 
başkaları tarafından ürünleştirildikten sonra pazar olarak 
bunları kullanan uluslar geride kalmaya mahkum oldular 
ve olmaya da devam edecek. Gelişmişlik sırasında öne 
çıkmak demek; dünya zenginliğinden alınan payda da 
büyük dilimi alabilmektir. Bu da bir vizyon meselesidir. 
Kendinizi dünya haritasında nereye ve neye layık gördüğümüzün bir yansımasıdır. Bilimdeki ilerleme ancak 
doğru ekosistemin kurulmasıyla mümkün olabiliyor. 
Düşünen, kendine güvenen, Enerjisini ve hedeflerini insanlığa katkı yapmaya adamış, 
bunu bir borç bilen, her zaman 
yenisi ve daha iyisini amaçlayan 
nesiller yetiştirelim. İş yaparak, 
üreterek ilerlemenin önündeki 
tüm maddi, manevi, politik ve 
zihinsel engelleri kaldıralım. 
Özellikle kızlarımızın eğitimine 
çok özen göstermek lazım. Zira 
geleceğin işkadınlarını, bilim 
kadınlarını eğitmek toplumun, 
ailenin eğitimini güvence altına 
almak demek... 

Yatırım yapalım... Geleceğimize, gelecek nesillere yatırım 
yapalım. 10, 50 hatta 100 yıllık 

planlarımız olsun. Ve onları geliştirerek sürekli destekleyelim... Kennedy, Ay'a gitme planını açıkladığında kaç kişi inanıyordu? Bizim de büyük 
hayallerimiz olsun. Bu hayaller bugün ilkokul sırasında 
gerçekleştireceği hedefler neden olmasın? Kıraç toprak 
mahsul vermez. Şansımız gene bu milletin çalışkan, yaratıcı, inançlı ve kabiliyetli olmasından kaynaklanıyor. 
Atatürk, “Türk milleti zekidir, çalışkandır” derken, tam 
da yoktan kendini küllerinden var etmiş bir ulusun potansiyeline sesleniyordu. Günümüzde bulunduğumuz 
nokta bundan çok farklı değil. Açlıkla sefaletle yüzyıllarca boğuşmuş Anadolu Mevlanalara, Yunuslara, Ali Kuşçw'lara beşik olduğu gibi biyoteknoloji çağının liderlerini 
de çıkarmaya hiç şüphesiz ki muktedirdir. 

Bakarsak bağ, bakmazsak dağ olur. Biz bakalım. Geleceğe umutla, güvenle, gururla, birlikte güçlü ve kardeşçe 
bakalım. Umut insanımızda... 
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Doğaya Paha 


Biçebilir miyiz? 


irçok kişi doğa koruma ve ekonomik gelişmeyi 

birbirine zıt kavramlar olarak düşünse de, yapılan binlerce araştırma, doğa koruma ve çevre 

sağlığının aynı zamanda ekonomik refahımızı, 

insanların ruh ve fiziksel sağlığını da artırdığını 
gösteriyor. Çoğumuz farkında olmasak da, doğanın ücretsiz olarak sağladığı ekosistem hizmetlerinin dünya ekonomisine yıllık katkısı, mevcut ekonomik düzenin ürettiği çıktının yaklaşık iki katı. 2014'te yapılan bir analiz, 
temiz hava ve su, erozyon kontrolü, iklim regülasyonu, 
tarım ürünlerini tozlaştırma, kuşların zararlı böcekleri 
yemesi gibi ekosistem hizmetlerinin dünya ekonomisine 
katkısını yılda 145 trilyon dolar olarak hesapladı. Dünyanın tüm ülkelerinin gayrisafi milli hasılalarının (GSYİH) 
toplamı ise yaklaşık 78 trilyon dolar. Aynı araştırma, 
doğal alanların yok edilmesinden dolayı ekosistem hizmetlerinin her yıl 4,3 ila 20,2 trilyon dolar azaldığını da 
hesapladı. 

Türkiye'nin yıllık GSYİF”sinin 860 milyar dolar oldugunu düşünürsek doğal olanların yok edilmesinin dünya 
ekonomisine yıllık bedeli, Türkiye ekonomisinin 5-25 
misli kadar. Başka bir ifadeyle her yıl Japonya ile ABD 
ekonomisi arasında bir bedel ödüyoruz. 

Doğal alanları hızla yok ettiğimiz yetmiyormuş gibi 
şimdi bir de üzerine iklim değişikliğini ekledik. Bir ay 
önce yayınlanan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin 
sadece ABD'ye yıllık maliyetinin 240 milyar dolar oldugunu hesapladı. Üstelik bu rakama, ABD'de bu yaz gerçekleşen üç dev kasırga ve Kaliforniya'yı kasıp kavuran 


yangınların maliyeti dahil değil. Aynı çalışma, önümüzdeki 10 yılda iklim değişikliğinin ABD'ye yıllık maliyetinin 
yaklaşık 360 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor. Yani 
iklim değişikliğinin dünyaya yıllık maliyetinin 1 trilyon 
doları geçmesi içten bile değil. Sıcak dalgaları, kasırgalar, orman yangınları ve kuraklıkların tek sebebi iklim 
değişikliği değil. Ama daha şimdiden ortalama sıcaklığın 
1 derece arttığı dünyamızda, yükselen sıcaklık hava olaylarının şiddetini artırıyor. ABD'de 1 milyar dolar üzerinde 
zarar veren ekstrem iklim olaylarının sayısı 1980'den beri 
beş kat arttı. Tüketimimizi ve karbon emisyonlarımızı 
azaltarak iklim değişikliğini durdurmazsak 2050'ye kadar 
dünyanın 2 derece daha ısınacağı ve iklim değişikliğinin 
maliyetinin iki kattan fazla artacağı hesaplanıyor. 

Güneş ve rüzgar gibi sürdürebilir enerji kaynakları, 
karbon emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğinin önüne 
geçmelerinin yanında, İnternet ile boy ölçüşebilecek yeni 
bir ekonomik devrimi de getiriyor. Güneş ve rüzgardan 
elde edilen enerjinin maliyetinin giderek düşmesi, Çin ve 
Avrupa'nın başını çektiği küresel bir yeşil enerji hareketini 
de beraberinde getirdi. Hızla düşen güneş enerji fiyatları, 
2020'ye kadar yüzde 66 daha düşecek ve 202'de dünyanın 
çoğunda güneş enerjisi, kömürden daha ucuz hale gelecek. 
Bu da 2040'da ABD'de kömür enerjisi üretimini yüzde 50, 
Avrupa'da ise yüzde 87 düşürecek. Bunun yanında ABD'de 
yenilenebilir enerjinin iki katına çıkması, 500 bin yeni iş 
yaratacak. Yenilenebilirlerin ABD'nin enerjisinin yüzde 
4O'ını karşılaması, kömürün yarattığı hava kirliliğinin 
sağlık maliyetini 97 milyar dolar, iklim değişikliğinin maliyetini ise 161 milyar dolar azaltacak. Yani doğayı korumak, 
iklim değişikliğini azaltmak ve ekosistem hizmetlerini 
muhafaza etmek aynı zamanda ekonomiyi de geliştiriyor. 


Kuşların Ekosisteme Hizmetleri 
Peki trilyonlarca değer taşıyan bu ekosistem hizmetleri 


ABD'de beyaz kabuklu çamın tohumlarının 
Göknar Kargaları tarafından dağıtılması işinin 
tahmini maliyetini hektar başına bin 980 ila 

2 bin 405 dolar; ABD'deki beyaz kabuklu çam 
ormanları genelinde ise 11,4 ila 13,9 milyar dolar 
olarak hesaplıyor. 


nedir? Üzerine yüzlerce kitap yazılmış 

ve ekolojinin önemli bir alt disiplini olan 
ekosistem hizmetlerini anlatmaya bir yazı 
yetmez ama uzmanlık alanım kuşlardan bazı 
örnekler vereyim. 

Tohum dağıtımı, belki de kuşların en 
önemli ekolojik işlevi. Kuşlar, bilinen 85 kerestelik ağaç türünün, 182 yenilebilir bitki 
çeşidinin (baharatlar dahil), 153 tıbbi, 146 süs 
bitkisinin ve 84 diğer ekonomik veya kültürel 
kullanımı olan çeşidin ve bazı tropikal ormanlardaki bütün ağaç ve odunsu türlerin yüzde 9>'sinin 
tohum dağıtımını yapıyor. Afrika maun ağacı (Meliaceae) 
gibi bazı önemli ağaç türleri, tohumlarının dağılması için 
bu işte uzmanlaşmış bazı dağıtıcı kuşlara muhtaç. Boynuzgagalar (Bucerotidae) ve ağaç tavuğu (Cracidae) gibi 
meyveyle beslenen büyük kuşların yok olması, ekonomik 
açıdan zararlı. Örneğin Gana'daki Antiaris toxicaria (upas 
ağacı) gibi tohumlarını kuşların yaydığı birçok kerestelik 
ağaç türünün tohumları çok iridir ve bu tohumları yalnızca büyük kuşlar dağıtabiliyor. 

Ilıman bölgelerde tohumunu kuşların dağıttığı çok 
daha az bitki türü olmasına rağmen bu bölgelerde kuşların ekonomik değeri yine de önemli. İsveç'in Stockholm 
Parkı'nda, Alakargaların ağaç tohumlarının dağıtılması 
veya ekilmesi işine katkıları, işgücü maliyetinin her kuş 
başına 2 bin 450 ila 11 bin 250 dolar; park genelinde ise 
210 -950 bin dolar arasında olduğu hesaplanmış. Profesör 
Diana Tomback, ABD'de beyaz kabuklu çamın tohumlarının Göknar Kargaları tarafından dağıtılması işinin tahmini maliyetini hektar başına bin 980 ila 2 bin 405 dolar; 
ABD'deki beyaz kabuklu çam ormanları genelinde ise 11,4 
ila 13,9 milyar dolar olarak hesaplıyor. 

Tohum dağılımına kıyasla kuşların yaptığı polinasyon/ 
tozlaştırma daha az yaygın olmasına rağmen Avustralya, 
Okyanusya ve And Dağları sis ormanları gibi belirli bölgelerde ve bitki grupları için de önemli. Dörtte üçü kendi 
kendilerine tozlaşamayan türler olmak üzere bin 500'den 
fazla ekilen veya tıbbi bitki türünün yüzde 3-5'ini kuşların 
tozlaştırdığı düşünülüyor. Okaliptüs, kaymak ağacı, malta 
eriği, ipeksi meşe ve kızıl ipeksi pamuk ağacı gibi ticari bitkiler üzerinde yapılan çalışmalar, balarıları gibi böceklere 
kıyasla, kuşların karışık çiftleşen bitkiler için daha yüksek 
kalitede polinasyon sağlayabileceklerini gösteriyor. Özellikle çoğu böceğin aktif olmadığı kış aylarında kuşların 
yaptığı tozlaştırmanın önemi göz ardı ediliyor. 
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Tarım Zararlılarının Kontrolü 

Kuşların bitkilere zarar veren böcekleri yemesinin de 
önemli ekonomik değeri var. Örneğin kuşlar, ladin ağacı 
kurdu istilalarının yoğunluğunu etkin böcek ilaçlarıyla 
karşılaştırılabilir bir oranda azaltabilir ve ladin ağacı 
plantasyonlarındaki hasarı hafifletebilir. ABD'nin Washington eyaletindeki kuşların ladin ağacı kurdu kontrolünün en az 1.473 dolar/km2/yıl değerinde olduğu hesaplanmış. Böcekçil kuşların elma, brokoli, kakao, kahve, 
mısır, lahana, üzüm ve yağ palmiyesi gibi çeşitli zirai sistemlerdeki zararlı böceklerin verdiği hasarı azalttığı da 
gözlemlenmiş. Örneğin Hollanda'daki elma çiftliklerinde, 
araştırmacılar zararlı böcek hasarının kuşlar tarafından 
azaltılmasının elma rekoltesinde yüzde 66'lık bir artışa 
karşılık geldiğini bulmuş. 

Benzer bir şekilde 
Borneo'daki araştırmacılar, 
kuşların yaptığı haşere kontrolünün yağ palmiyesi ekim alanlarında yüzde 9 ila 26 meyve 
kaybını önlediğini hesaplamış. 
Matt Johnson ve arkadaşları, 
Jamaika kahve ekim alanlarındaki kuşların, kahve çekirdeği 
kurtlarının verdiği zararı azaltarak kahve rekoltesini yükselttikleri ve çiftçilerin gelirlerini 
hektar başına 310 dolar artırdığını tespit etmiş. 

Fare gibi omurgalı zararlılarla mücadelede avcı kuşlar hakkında daha az bilgiye sahibiz ama 
bir Peçeli Baykuş'un hayatı boyunca 11 binden fazla fareyi 
yediğini, böylece yaklaşık 13 ton mahsulü heba olmaktan 
kurtardığını biliyoruz. İsrail'de eğitimli bir Peçeli Baykuş 
ile yapılan saha deneyleri, yırtıcı kuşun varlığının, küçük 
kemirgenlerin beslenme faaliyetini azaltarak onların 
tohum tüketimini ciddi oranda düşürebilecek bir “korku 
bölgesi” oluşturduğunu ortaya çıkarmış. 


Leşçiler ve Sıhhi Hizmetler 

Sadece İspanya'daki akbabalar, serbest dolaşan büyük ve 
küçükbaş hayvanların leşlerini temizleyerek her yıl en az 
I milyon euro tasarruf sağlıyor. Zira akbabalar olmasa, bu 
leşlerin profesyonel olarak bertaraf edilmesi gerekiyor. 
Akbabalar, özellikle de sıhhi atık programlarının kısıtlı 
olduğu veya hiç olmadığı gelişmekte olan ülkelerde daha 
da önem arz ediyor. 


Peçeli Baykuş, hayatı boyunca 11 binden fazla fareyi yiyor. 
Böylece yaklaşık 13 ton mahsulü heba olmaktan kurtarıyor. 


Ne yazık ki Eski Dünya akbabalarının sayıları kriz 
seviyesinde azaldı. Hindistan'da, akbabalarda böbrek 
yetmezliğine yol açan veteriner ilacı diklofenak uygulanmış ve bu nedenle çiftlik hayvanı leşleriyle beslenen 
akbabaların popülasyonu 1990'larda çok azaldı hatta bazı 
türlerin popülasyonu yüzde Ve indi. Akbabaların ekosistemden yol olmasıyla çürüyen hayvan leşlerinin sayısı 
artmış, daha az leş akbabalar tarafından tüketildiği için 
de leşlerle beslenen sokak köpeği ve sıçanların sayısı yükselmiş. Örneğin Hindistan'da bir çöplükteki sokak köpeği 
sayısında 20 kat artış tespit edilmiş. 

Bu potansiyel hastalık vektörlerindeki artış, beraberinde kuduz vakalarının çoğalmasına yol açmış. Muhtemelen 1994”te Batı Hindistan'da 54 kişinin yaşamına mal 
olan ve Hindistan'a turizm ve ekonomik boykot maliyeti 
2 milyar doları aşan kara veba salgınına da yol açtı. Ekonomist Anil Markandya ve arkadaşları, akbabaların yok 
oluşundan dolayı sokak köpekleri ve kuduz vakalarındaki 
artışın sadece 1992-2006 arasında fazladan yaklaşık 48 
bin insanın kuduzdan hayatını kaybetmesine yol açtığını 
ve Hindistan ekonomisine 34 milyar dolarlık maliyet getirdiğini hesaplamış. 

“TUCN Nesli Tükenen Türlerin Kırmızı Listesi”ne göre 
dünyadaki kuşların yüzde 
23'ü neredeyse yok olma tehdidi altında. Yüzde 44ünün 
ise sayıları azalıyor. Kuşların 
neslinin yok olması ve popülasyonlarının azalması, 
halihazırda önemli ekosistem 
süreçlerini bozuyor. Birçok kuş 
türü, yeri doldurulamaz ekolojik rollere sahip. Ekosistem 
hizmetlerinin toplumsal önemi 
ve değeri çoğu zaman ancak 
kaybedildiklerinde biliniyor. 

Örneğin Alaska Aleut Adaları'nın 
bazılarına salınan kızıl tilkiler, deniz kuşu kolonilerini 
dolayısıyla bunların besin açısından zengin gübrelerini 
yok ettiğinde, bu adalardaki ekosistemin tamamı yemyeşil çayırlardan tundraya dönmüştü. Yani kuşların kaybı, 
ekosistemlerinin tamamını bile değiştirebiliyor. Kuşların 
ve diğer canlıların sayılarındaki küresel çaptaki düşüşlerin önlenmesi için halen harekete geçmeye vakit varken 
gereken yatırımlar yapılırsa, ekosistemlerin ve canlıların 
insanlığa sağladığı trilyonlarca dolar değerindeki ücretsiz ekosistem hizmetleri yok olmayacak ve doğa korumak 
için yapılan yatırımlar insanlığa kat kat daha fazla dönüş 
sağlayacak. 

Not: Bu yazımın bir kısmının temelini oluşturan “How 
Much is a Bird Worth?” başlıklı yazımı tercüme eden 
Mustafa Özer ve Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma 
Derneği'ne teşekkür ederim. 


COLE HAAN 


Kanyon, Büyükdere Caddesi, No.185, G Katı, Levent — İstanbul 
Armada Alışveriş Merkezi, Eskişehir Yolu, Armada İş Merkezi, No.6, K.1, B Blok, 92 Nolu Mahal — Ankara 


colehaantr 


DR. İSKENDER GÖKALP 
CNRS-ICARE KURUCU DİREKTÖRÜ. 
120'Sİ CITATION ENDEKSLİ OLMAK 
ÜZERE 500'DEN FAZLA YAYINI 
VAR. AVRUPA YANMA ENSTİTÜLERİ 
FEDERASYONU'NUN KURUCU 
BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜ (2001-2016). 
ODTÜ TEKNOKENT'DEKİ ENERJİ VE 
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETİ 
İGDEAS'IN YÖNETİM KURULU BAŞKANI. 


“Doğalgazı 
İkame Etmek 


eleceğe bakarken geçmişten esinlenmek elbette gerekir, bilhassa enerji sistemleri gibi 
gelişmeleri uzun soluklu safhalardan geçen 
konularda... Bir örnek verelim. Yandaki kroki 
4 ile179Vde John Barber adlı bir İngiliz bugün 
gaz türbini dediğimiz teknolojinin patentini almıştı 
-yani 225 yıl önce. Fransız Devrimi ile yaşıt gibi; Antoine 
Lavoisier'nin kafası henüz omuzlarının üzerindeydi, 
hidrojen ve oksijen gazlarının ismini vermiş, harıl harıl 
modern kimya bilimini oluşturmaya çalışıyordu, 8 Mayıs 
1794”te Terreur Dönemi boynunu vuruncaya kadar... 

İnternetten bakarsanız, bugün gaz türbini teknolojisinin hangi boyutlara ulaştığını görürsünüz. Doğalgazla çalışan elektrik santrallerinin ana elemanı bu 
teknolojidir ve dünyada bugün bu teknolojiye sahip 
şirketlerin sayısı 10'u geçmez. Açıkçası arka bahçenizde 
milyarlarca metre küp doğalgaz olsa bile gaz türbini 
teknolojisine sahip değilseniz, enerji bağımsızlığından 
söz edemezsiniz. Türkiye gibi ikisi de yoksa “enerji koridoruyum” diye övünürsünüz ve ayak bastı parasından 
medet umarsınız. 

Ne peynir ne de enerji gemisi böyle yürümüyor elbette. 
Gaz türbini teknolojisinin 225 yılda bugünkü gelişmesine 
erişmesi için gereken her türden çalışmaların kapsamını 
düşünebilirsiniz (laboratuvar tipi yanma çalışmalarından, 


1791'de John 
Barber adlı bir 
İngiliz bugün gaz 
türbini dediğimiz 
teknolojinin 
patentini almıştı 
-225 yıl önce. 


teknolojik tasarım ve testlere kadar ve sadece yanma konusunda 
değil, yüksek sıcaklığa dayanıklı 
malzemeler, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, türbülanslı akışlar 
gibi konularda da). 

Hem teknik hem de toplum- 4 
sal boyutları olan büyük ölçekli 
teknolojik sistemlere “large scale 
socio-technical” sıfatını veriyoruz. Enerji gibi her türlü ulaşım, 
iletişim sistemleri de bu kategoriye girer. Bunlar toplumsal 
hayatın her boyutunu etkiler ve 
onlardan etkilenir yani karmaşık 
sistemlerdir ve tahlil edilmeleri, 
dinamiklerinin anlaşılması tam 
anlamıyla bilimlerarası yaklaşımlar gerektirir. Böylesi sistemleri 
değiştirmek de kolay değildir; 
hem gereken yeni teknolojiyi geliştirmek hem de o teknolojinin toplum tarafından kabulünü sağlamak uzun 
yıllar alır. Ayrıca bu sistemlerin ataleti de yüksektir yani 
bir kere egemen duruma gelince kolay kolay kurtulmak 
mümkün olmaz. Bugünkü fosil yakıtlara bağlı sistemlerin kömürden itibaren nerdeyse iki asırdır yaşamaları 
“carbon lock-in” kavramıyla tahlil edilmeye çalışılır. 
Yani karbonlu yakıtlara öyle bir bağımlılık oluşmuştur ki 
çıkış hiç kolay değildir. 

Peki enerji teknolojilerinin gelişmesine asırlardır öncülük eden ülkeler bugün ne yapıyor derseniz, 
Türkiye'nin geleceği Avrupa'da olduğu için sadece oraya 
bakarak cevap verebiliriz. 1950'lerden itibaren nükleer 
enerji, elektrik üretimine bir çözüm olarak getirildi. Bugün Fransa'nın dışında tüm Avrupa ülkeleri bir şekilde 
bu enerji sisteminden kurtulmaya çalışıyor. Bu sistemin 
taşıdığı risklerin bir doğalgaz deposunun patlamasından farklı boyutlarda olduğunu ne yazık ki yavaş yavaş 
öğrendik. Yenilenebilir bilhassa güneş ve rüzgar enerjisi 
sistemleri, elektrik üretimine yeni bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Bu elbette birçok başka sistemin de (mesela 
ulaştırma) elektrikle çalışır hale dönüştürülmesini gerektiriyor. Elektrik enerjisinin depolama ve uzun mesafelere 
taşıma güçlükleri var. Ayrıca yukarıdaki iki yenilenebilir 
enerji kaynağı da süreklilik yani emre amadelik açısından 
sorunlu. Bugün 1000 MW gücünde kuracağımız güneş 
santralinin sadece 300 MW gücünde bir doğalgaz santraline tekabül ettiğini unutmayalım. Ama herşeye rağmen 
sıvı ve katı fosil yakıtlara bağlı elektrik üretimi sistemlerinden yavaş yavaş çıkıldığını söyleyebiliriz. 


— 
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Peki doğalgaz? Petrol ve kömüre göre doğalgaz yanmasının 
CO2 salma potansiyeli düşük (tek 
bir karbon atomu ihtiva ettiği 
için). Ama doğalgazın sera gazı 
etkisinin CO2'ye göre çok daha 
fazla olduğunu unutmayalım yani 

1 doğalgazı atmosfere kaçırmadan 
yakmak gerekir. Diğer bir gelişim 
de hidrojene bağlı enerji sistemleri. Aşağıda değineceğimiz gibi 
yenilenebilir elektrikten hidrojen 
üretimi mümkün ve bu “enerji 
vektörü” (enerji kaynağı değil) 
yakıt pili ve CO2'nin metan gazına veya metanol gibi sıvı yakıtlara 
dönüştürülmesini sağlayacak 
teknolojileri tetikliyor. Son olarak 
her türlü organik atıktan enerji 
üretilmesi konusunun hızla geliştiğini not düşelim... 

Avrupa deliler gibi bu teknolojiler üzerine çalışıyor. 
Bu teknolojileri geliştirmek kolay değildir, bilim ağırlıklıdırlar ve “ben de yaparım” demekle olmaz. Üniversiteler ile araştırma kurumlarının ve sanayinin ar-ge 
olanaklarının tümüyle seferberliğini gerektirir. Avrupa 
dışından bir örnekle bu bahsi kapatıyorum. Son 20 senede Türkiye'deki nerdeyse tüm kömür santrallerini 
Çinli firmalar kurdu. “Çinliler yapıyorsa biz de yaparız” 
inanışı ne yazık ki geçerli değil zira aynı dönem içinde, 
yanma konusunda dünyada yayınlanan ne kadar bilimsel 
dergi varsa, basılan makalelerin yarıdan fazlasını Çinli 
araştırmacılar kaleme aldı. 

Enerji teknolojilerinin gelişme süreçlerinin şimdiye 
kadar hiçbir yerinde bulunamamış toplumlar bundan 
sonra yani yeni enerji sistemleri oluşturulurken ne yapmalı? “Çok çalışmalı” diyeceksiniz ve doğru bir tespittir. Arkasından ise “hangi konularda” sorusu gelmeli... 
Türkiye koşullarında şu gözlemleri yapabiliriz. Kısa ve 
orta vadede Türkiye'nin doğalgaz ithalatına bağımlılığının çaresi aranmalı. Orta ve uzun vadede ise döngüsel 
ekonomi (circular economy) dediğimiz yaklaşım yerine 
oturtulmalı. Yine orta ve uzun vadede elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin ve nükleerin payı artacak gibi 
görünüyor. Buna karşılık teknolojik bağımlılık artacak. 
Ne yazık ki bu alanlarda “atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti”. Yani Çin, Avrupa, ABD, Rusya ve diğer Asya ülkeleriyle rekabet etmek imkansız. 

Diğer iki alanda neler yapılabilir? Fosil yakıtlar cephesinde Türkiye'nin yüksek küllü ve nem oranlı linyitleri var. Bunların verimli ve temiz bir şekilde yakılmaları 
ne kadar zor olsa da geliştirilecek uygun teknolojiyle 
gazlaştırılmaları o kadar da kolay. Elde edilen sentetik 
gaz ile gaz türbinlerinde ve motorlarında yüksek verimle elektrik ve ısı üretilebilir. Sentetik gaz, elektrik üretiminde kullanılabileceği gibi sanayide, hanelerde ve sıvı 
yakıt üretiminde kullanılabilir. Özetle doğalgaz (ve ithal 
kömür) ithal ikamesi stratejisine en 
uygun yaklaşımdır. Ayrıca çevre kirliliği açısından da kömürün gazlaştırılması, yakılmasına göre defalarca daha 
temiz bir teknoloji. Her ne kadar gaz 
türbini ve gaz motoru teknolojilerinde 
dışa bağımlılıktan kurtulmak orta dönemde zor olsa da, gazlaştırma teknolojisine Türkiye hakim olabilir ve en 
azından kendi yakıtını üretebilir. Ayrıca etrafımızdaki ülkelerde aynı tipten linyitler bol miktarda bulunuyor. 
Bu nedenle Türkiye'nin geliştireceği teknolojiyi ihraç 
etme potansiyeli yüksek... Böylesi bir stratejiye kamu ve 
özel sektör, devlet, üniversiteler ve ar-ge kurumlarının 
desteğiyle bütünsel olarak sarılırsak geleceğe yönelik 
önemli bir adım atabiliriz. 

Döngüsel ekonomi konusunun enerji sektörüyle ilişkisi 
açık. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de sürekli bir şekilde tonlarca organik atık üretiliyor. Tarım ve ormancılık 
atıklarının yanında, atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurumsu organik maddeler, hayvansal atıklar çok önemli 
miktarlarda ve bertaraf edilmeleri için çözüm bekleniyor. 
Ayrıca bu durum dünyanın da sorun. Bu türden atıkların 


1000 MW gücünde 
kuracağımız güneş 
santrali sadece 300 MW 
gücünde bir doğalgaz 
santraline tekabül ediyor. 


gazlaştırma ve benzer teknolojilerle hem berteraf edilmeleri hem de enerji üretiminde kullanılmaları mümkün. Bu 
teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gereken 
birikim Türkiye'de var ve linyit gazlaştırma konusunda 
benzer türden bir seferberlikle “waste to energy” alanında 
dünya çapında bir konuma gelinebilir. 

Bu niş alanlarda teknoloji geliştirmenin sera gazı ve 
küresel ısınma konusuna da etkisi 
büyük. Linyit gazlaştırması sayesinde 
karbon dioksit tutulması mümkün 
oluyor (yanma öncesinde sentetik 
gazın ihtiva ettiği CO'yu CO2'ye dönüştürerek ve gaz türbininde sadece 
hidrojen gazını yakarak). Böylece 
elde edilen hidrojen yakıt pillerini 
de besleyebilir. Ayrıca tutulan CO2 
ile hidrojenin tepkimesi ve katalitik 
süreçler sayesinde metan gazı veya 
metanol gibi sıvı yakıtlar üretilebilir. 
Elbette hidrojenin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi gerekiyor. Bu da Türkiye'de kurulan güneş ve rüzgar santrallerinin ürettiği elektrik ile suyun elektrolizi 
sayesinde üretilebilir. Böylece bilhassa rüzgar santrallerinin ürettiği “fazla elektrik” için bir nevi enerji depolaması çözümü de ortaya çıkar. Organik atıkların enerji 
üretiminde kullanılması da “CO2 neutral” bir teknolojidir hatta “eksi CO2” üretimi olarak da düşünülebilir. 

Türkiye bu türden teknolojilerin geliştirilmesine varıyla 
yoğuyla vakit geçirmeden girmelidir. Türkiye'nin bilimsel, 
teknolojik, ekonomik ve çevresel saygınlığını ve dünya 
pazarlarındaki yerini böylesi hamleler artıracaktır. 
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Kalbi Çözmek 


ünümüzde kalp-damar hastalıkları, kanserden 
daha fazla sayıda ölüme yol açıyor. Kalp-damar 
biyolojisi ve mekaniği, yaklaşık 2 bin yıl önce 
Bergamalı cerrah-bilim adamı Galenos ile başlayan çok eski, temel bir bilim kabul edilse de, ilk 
açık kalp ameliyatını gerçekleştirebilecek kavramsal bilgi 
seviyesine insan ancak 60 yıl önce ulaşılabildi. Günümüzde kalp-damar hastalıkları hakkında bilgimizin gelişerek 
yeni boyutlara ulaşması ve buna bağlı tedavi yöntemlerin- 
de, gelişen teknolojilerde, cihazlarda inanılmaz bir artış 
var. Yakın gelecekte kalp hastalıklarının tedavisinde çok 
farklı disiplinlerin katkısının olduğu ürünler görmeyi 
bekliyoruz. Bu disiplinler, tıbbın farklı alanlarının yanısıra 
mühendislik, sosyal bilimler, fen, bilgisayar gibi çok daha 
geniş bilim alanlarını kapsıyor. Bu sayede oldukça yenilikçi, hastaların yaşam kalitesini artıracak ürünler geliştirilebilecek aynı zamanda birçok kronik hastalık çözülebilecek. 

Özellikle genetik hastalıklarla kalp hastalıkları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması ve DNA'nın daha yakın 
analizleri ile Marfan Sendromu benzeri kimi doğumsal 
kalp hastalıklarında gen tedavisi gibi yeni yaklaşımlarla 
kalıcı ve kesin tedavilerin hatta embriyo seviyesinde müdahalelerin gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. Kalp kas 
hücrelerinin, kapakçıkların, doku mühendisliği ve biyolojik üç boyutlu üretim teknikleri sayesinde dışarıdan enerji 
gerektirmeyen yapay kalp pompalarının prototip aşamasında olduğu biliniyor. 

Aynı şekilde hem organ hem de moleküler seviyede 
geliştirilmiş hesaplama ve tahmin yöntemleri, oldukça zor 
gerçekleştirilen -hem ilaçlar hem de kalp/damar cihazlarının insan da kullanılması için gerekli hayvan deneylerinin 
sayısını oldukça azaltacak. Kalp damar hastalıklarının 
izlenmesinde kullanılan görüntüleme yöntemleri, modern 
ameliyathaneye entegre edilecek özellikle manyetik rezonans (MRI) sistemleri ve sekanslarındaki gelişmelere paralel artık kalpteki her bir kas lifinin fonksiyonu üç boyutlu 


olarak tek tek takip edilebilecek. 

Diğer taraftan yakın gelecekte nasıl kasırgaları günlük 
takip edebiliyorsak, kan akışı içindeki her bir kan hücresini 
de izleyebileceğiz. Bu teknik kapasite, biyolojik kan hasarı 
ve kan inflamasyonu alanlarında moleküler seviyedeki 
bilgimizle birleşerek hasta bazında çok kesin tedavi yaklaşımları ortaya çıkaracak. 

Bugün ultrasound (sonografı) sistemleri kan akışı ölçümlerinde artık nerdeyse MRI kadar detaylı ve daha hızlı 
sonuç veriyor. Araştırma ilgi alanımız olan çocuk kalp hastalıklarında, nerdeyse kan kullanmadan yapılan açık kalp 
ameliyatları, çocuk yoğun bakım ünitelerindeki büyük gelişmeler ve yine hesaplamalı yöntemler kullanılarak kronik 
hastalıkların moleküler seviyede ilerleme hızının tahmini 
ve doğum öncesi hasta anne karnında yapılması düşünülen 
cerrahi uygulamaları da yeni gelişmeler arasında sayabiliriz. Bu büyük ilerleme sayesinde, yakın gelecekte, kalp 
hastalığı oluşmadan çok daha önce bunu düzeltecek tedavi 
yöntemleri ortaya çıkabilir. 

Yeni jenerasyon tıp doktorlarında da bu gelişmelere 
paralel bazı değişiklikler görülüyor. Teknolojiye ve biyomühendislik konularına eskiye göre çok daha ilgili, 
farklı disiplinlere ilgi duyan hem bilim insanı hem klinisyen özelliğini birlikte götürebilen doktorlarla daha 
sık karşılaşıyoruz. Daha ileri gelecekte, yeni geliştirilen 
cihazların ve ilaçların hastalara uygulanmaya başlama 
sürecinin ciddi olarak kısalacağı büyük revizyonlar gerçekleşecek. Bu doğrultuda araştırma sadece akademik 
birimlerde ve üniversitelerin tekelinde yapılmayacak 
topluma yayılacak. Mobil sistemler ve büyük veri tabanı 
uygulamaları toplumda her bir bireyin en ileri araştırmalara katkısını sağlayacak. Şu an için akıllı saatler, 
kullanıcısının kalp ritmini belli aralıklarda ölçüyor ve 
ritminin 120 bpm eşiğini geçmesi durumunda doktora 
görünmesi için uyarı veriyor. Benzer şekilde kıyafetlerimize ve hatta derimize entegre sensörler verilerin toplanmasına olanak sağlıyor. Bu alandaki araştırmaların 
daha da küreselleşeceği, buluşların sadece Batı'dan de- 
&il, Uzakdoğu gibi inovasyona baş koymuş tüm ülkeler 
tarafından sağlanacağı, bu nedenle ciddi patent savaşlarının yaşanacağını bekliyoruz. 

sa Şekil 1: Bilgisayar 

— ortamında kalbin 
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Koç Üniversitesi'nde 5,5 yıldır yürütücülüğünü yaptığım laboratuvarda, bu alanın sadece küçük bir damlası 
olan, kalp-damar biyomekaniği ve çocuk kalp hastalarına yönelik cihazlar üzerinde çalışıyoruz. Avrupa'nın en 
prestijli bilimsel programlarından “European Research 
Concuil” (ERC) projesi çerçevesinde yapmaya çalıştıklarımız bu alanda gerçekleşebilecek yenilikler hakkında 
çok fazla ipucu taşıyor. Öncelikle damarların hastalık 
sırasında veya normal büyüme nedeniyle geçirdikleri değişiklikleri hem makro (organ) hem de mikro yapı (hücre) düzeyinde öngörmeye yönelik bilgisayar programları 
geliştiriyoruz. Bu programların öngörü kapasitesini çok 
erken dönem tavuk embriyosunda geçici olarak yarattığımız doğumsal kalp hastalıkları modellerindeki gözlemlerimizle karşılaştırıyoruz. Hastalığı yaratan mekanik 
etkileri ortadan kaldırdığımızda oluşan genetik ve yapısal 
değişiklikleri anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca çocuk kalp 
hastaları için ek enerji gerektirmeyen yapay kalp pompaları (Prof. Rıza Türköz —- Acıbadem Hastanesi Çocuk 
Kalp Cerrahisi ile beraber), yeni doğan için yaşam destek 
ünitesi kanulleri geliştiriyoruz. 

TÜBİTAK destekli proje kapsamında geliştirdiğimiz, 
yüksek cerrahi tecrübe getiren çocuk kalp ameliyatlarını 
cerrahi öncesi planlamaya ve muhtemel cerrahi alternatiflerin kan dolaşımı, mekanik performanslarını tahmine 
yönelik öngörü yöntemlerimiz patentlendi ve klinik araştırma seviyesine geldi. Benzer hasta bazlı ameliyatların 
önceden bilgisayar destekli tasarımı ve performans analiz sistemleri, kalp kapakçık tamiri gibi daha komplike 
ameliyatlarda da kullanılacak. Bilgisayar destekli tahmin 
yöntemleri, hastanın genetik altyapısını hassas şekilde göz 
önünde bulundurarak hastaya özel, yüksek kesinlikte tedavi yöntemlerinin uygulanmasına olanak verecek. Son olarak kalp-damar sisteminin, sinir sistemiyle entegre çalışma 
mekanizmasını anlamaya yönelik çalışmalar, bu konuda 
gen sistemleri özel tasarlanmış zebra balığı ve fare modelleriyle devam ediyor. Bu yazıda bahsedilen gelişmelerin 
hasta yatağına ulaşması için etik izinlerinin tamamlanması 
sürecindeki zorluklar dolayısıyla biraz gecikse de yakın 
gelecekte, özellikle kronik kalp hasatlıkların tedavisinde 
büyük değişikliler yaratacak. 


Şekil 2: Damar biyolojisi 
araştırmaları için özel 
tasarlanarak, üretilmiş, 
transgen zebra balık 
embriyosunda üç boyutlu 
damar (yeşil floresan) 
ve kan hücrelerinin 
(kırmızı floresan) 

ileri mikroskobik 
yöntemlerle canlı olarak 
görüntülenmesi. 
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nsanoğlu mitolojiyi çok seviyor. Kendisinden çok daha 
güçlü kişi ya da objeler hayal ederek ulaşamadığı hedefleri elde etmekten değişik bir tatmin alıyor olmalı. Aslında çok da yersiz değil. Nitekim algıları beş duyu ile sınırlı varlıklarız. Algımızın dışında çok şey cereyan ediyor 
olabilir. İhtimaller hep Schrödinger'in kedisinin yaşayıp 
yaşamadığı varsayımlarında düğümlenir ve çıkamazsınız 
işin içinden. 
Simyacılar da çok uğraştılar. Her şey Altın'a dönebilirdi, 
o gizemli iksiri bulan da köşeyi dönecekti. Çok sonraları 
kimya bilimine dönüştü tüm gözlemler. Tabii önce atomun 
keşfi lazımdı. Atomlar, moleküller derken teknoloji gelişti, 
endüstriyel devrimler sonrası maddeye hükmedebilen, 
atomu parçalayan canavarlara döndük. Sanki atomlardan oluştuğumuzu unuturcasına... Atomların dünyasını 
anladıkça molekül kavramını benimsedik. Atomlar biraraya geldiğinde birlikte hareket ediyorlardı. Molekülleri 
ölçmeye başladığımızda da metrenin çok uzun bir birim 
olduğunu gördük. Milimetre, mikrometre derken nanometre birim tablosuna girdi. Yani nanoteknoloji denince 
“korkmayın” demek istiyorum. Nano-metre'den gelir ve 
metrenin milyarda biridir. Yani uzunluk birimi aslında... 
Gerçekte nano-parçacıklar yeni icat edilmiş nesneler 
değil. Havadaki tozlardan tutun, mangal isinde ve çok 
eski kiliselerin gravürlü renkli camlarında varolan ama 
tanımlayamadığımız çok ama çok küçük objeler. Bir saç 
teli 10 bin nanometre kalınlığında ve hayat fihristimiz olan 
DNA'mız 2 nanometre çapında... 


Nanoteknoloji günlük hayatımızda çoktan beri var. 
Örneğin cep telefonunuzda bulunan çiplerde nano silikon kullanılıyor. Yeni çıkan iPhone Win kullandığı Apple ALI çipleri 10 nm'lik silikon bloklarla işlem yapıyor. 
İşlemci barındıran tüm elektronik aletlerin en önemli 
parçaları nanoteknoloji ile üretiliyor. 

Peki bu durumda nanoteknolojiyi nasıl tanımlamalıyız? Bu yapmalıyız zira şimdiye kadar ne kazandırdığını 
ve gelecekte ne getireceğini daha sağlıklı öngörebilelim. 
Nanoteknoloji, nanometre boyutlarından doğan, yeni ya 
da gelişmiş uygulamalar bütünüdür. Bu yeni bir eylem 
olabilir -kuantum noktası gibi... Yada nanoparçacık 
olabilir -yekpare kristal malzemeler gibi... 

Biraz daha açalım isterseniz. En basitinden, bu yazıyı 
oluşturan harfler milimetre boyutlarında çünkü gözünüzün algılama çözünürlüğü sınırlama getiriyor. Ama 
eğer harfleri nanometre boyutlarında yazarsanız, bu 
yazıyı nanoteknolojiyle yazmış olursunuz. Siz de popüler tanımlayla “nanocu” olarak adlandırılabilirsiniz 
artık... Tabii tanımı, her şeyi küçültmeyle sınırlandırmak 
doğru değil. Küçüldükçe özelliklerin değiştiğinden ve 
hiç öngörülemeyen gelişmeler olduğundan dolayı aslında nanoteknoloji çok heyecan uyandırdı. Mesela kanser 
tedavisinde kullanımı öngörülen altın nanoparçacıkları, 
“kuantum noktası” denilen ve boyutlarıyla direkt alakalı 
bir özellik gösterir. Kilise camlarındaki rengarenk tonların nedeni de budur. Buralardaki altın nanoparçacıklar, 
altın tozlarının farklı boyutlarda öğütülerek ayrıştırılmasıyla elde edilir. 

Bu özelliği gelin biraz daha açalım. Güneş ışığını 
oluşturan fotonlar, metalik (altın bir metaldir) yüzeye 
çarptıklarında elektronları harekete geçirir. Bu elektronlar can havliyle diğer atomların üzerinde sekmeye 
başlar. Normal bir metal yüzeyinde birçok (trilyonlarca) 
atom olduğu için yoruluncaya kadar dolaşırlar. Tabii bu 


Nano boyutlu gözeneklere sahip malzemelerdeki akıl 
almaz gelişmeler yaşanıyor. Tıpkı nanoparçacıklardaki 


gibi bu yapılarda da esrarengiz özellikler çıkıyor ve daha 


önce çok zor ya da masraflı olan ayrıştırma reaksiyonlarını 
rahatlıkla yapabilir duruma geliyor. 


arada fotonlardan aldıkları enerjiyi ısı ve ışık şeklinde 
yayarlar ve rahatlarlar. Parçacık boyutu küçülünce atom 
sayısı azaldığı için elektron paslaşmalarına sınırlamalar 
gelir. Bu sınırlamalar yüzünden hareketlenen elektronlar daha sancılı bir şekilde rahatlama yoluna gitmek 
zorunda kalır ve değişik oranlarda (parçacık boyutuyla 
orantılı olarak) ısı ve ışık salınımı olur. Tabii nanoparçacık boyutunu değiştirerek istediğimiz dalga boyunu 
yakalayabiliriz. 

İşte bu özellik sayesinde nanoparçacık boyutunu ve 
şeklini değiştirerek kanser hücrelerini dışarıdan verilen 
bir ışıkla öldürme teknolojisi geliştirildi. Aynı zamanda 
daha önce üretilememiş lazer teknolojileri bulundu. 
LED televizyonlar, yeni “guantum dot” (kuantum noktasını gösteren nanoparçacıklarına verilen ad) teknolojisiyle çok daha net renkler göstermeye başladı. 

Nanoparçacıkların yekpare kristal olabilme özelliği de çok şaşırtıcı uygulamaları beraberinde getirdi. 
Genelde kristaller yekpare değildir ve kusurları vardır 
(evet aynen bu kelime kullanılır kristal biliminde de). 
Bu kusurlar ışık kırılması, renk, sağlamlık gibi özellikleri ciddi etkiliyor. Mesela güneş kreminde bulunan süt 
beyazı çinko ve titanyum oksitler, nanoparçacık olarak 
kullanılmaya başlanınca saydamlaştı ve daha rahat kullanılabilirlik sağladı. Bu ışık geçirgenliği duvar ve eşya 
boyalarında da kullanılmalarına imkan verdi ve boyaların hemen renk atmasını engelledi. 

Bir diğer örnek de gümüş metalinden verelim. Gümüşün antibakteriyel özelliği, büyük boyutlardaki parçacıkların uygulama zorluğu nedeniyle kullanılamıyordu. 
Nano boyutlarındaki gümüş metali, tekstil ve plastiklere 
karıştırılabilir hale geldi ve böylece sağlam kristal yapısıyla daha uzun süre dayanabiliyor. Aynı şekilde suyu 
geçirmeyen özelliğe sahip nano silika (bildiğimiz kum) 
elbiselere uygulandığında leke tutmaz, ütü gerektirmez 
hale getirdi. 

Bir diğer özellik de nano seviyeye indiğimizde maddelerin yüzey alanının çok artması. Bunu küp şeker ve 
toz şekerin çay içinde erime hızlarının farkından anımsayabilirsiniz. Yani parçacık boyutu ne kadar küçülürse 
ortamla o kadar hızlı iletişime geçebilir ve arzu edilen 
ürün daha hızlı üretilebilir. Bu özellik genelde petrokimya endüstrisinde önemli yer buldu. Katalizörler 
(reaksiyon hızlandırıcıları) nanoparçacık olarak kullanılınca hem daha hızlı iş yapmaya başladılar hem de daha 
az katalizör gerektiği için ekonomik fayda getirdiler. 
Örneğin otomobillerin egzozundaki katalitik dönüştüberaberinde getiriyor. E 


rücülerde de seryum oksit ve platin çok 
daha ekonomik ve başarılı olarak kullanılmaya başladı. 

Aslına bakarsanız burada saydıklarımız 
sadece günlük hayatımıza girebilenler. 
Gerçekte çok daha fazlası laboratuvarlarda 
çalışıldı ve çalışılıyor. Zaten teknolojinin 
mutfağı laboratuvarlardır. Birçok teknolojinin markete gelişi ya zaman alıyor ya 
da hiç gerçekleşmiyor. Bence bu konunun tartışılması 
nanoteknolojinin gelecekteki rolü için çok daha önemli. 
Çünkü mutfakta ne olduğu konusunda çaba sarf edelim 
ki geleceği ve potansiyeli öngörebilelim. Kendi çalışmalarımdan örnek vereyim isterseniz bu sefer. 

Yıllar önce (2006 oldukça eskide kaldı) demir oksit 
nanoparçacıkları üzerinde çalışırken onların boyutlarını 
değiştirdiğimde davranışlarında da değişiklik olduğunu 
gözlemlemiştim. İlk olarak manyetik özelliklerini kontrol altına almayı başarmıştık. O kadar küçüklerdi ki artık 
manyetik özelliklerini akıllarında tutamıyorlardı. Bu 
aslında istenildiğinde harekete geçirilebilen mıknatıs 
demek oluyordu ve biyolojik uygulamalarda harika bir 
özellikti. Ama esas medyanın ilgisini çeken bu manyezit 
nanoparçacıklarının (bilimdeki gerçek isimleriyle) arseniğe çok sağlam bağlanmasıydı. İçme suyundaki arsenik 
ile yüzeyindeki demir atomları sıkı bağ oluşturuyor ve 
yüzey alanının genişliğiyle de işlemi çok hızlı tamamlayabiliyordu. O günlerde bu çalışmamız çok konuşuldu ve 
hatta FORBES, bunu 2006'nın en iyi beş nanoteknoloji 
buluşu arasında iki numaraya koymuştu. 

Ama bir problem vardı. Bu manyezit nanoparçacıklarını üretmeyi düşünürseniz, kilosu binlerce dolara 
karşılık geliyordu. İçme suyu için çok pahalı bir temizleme olacaktı. Tekrar laboratuvara dönmüştüm; bir sene 
sonra sabun ve demir pası kullanarak aynı malzemeyi 
üretmeyi başardım. Kilosu 20 dolara kadar inmişti ve 
su temizleme endüstrisi için mantıklı hale gelmişti. Bu 
çalışma duyulduğunda bu sefer Esguire “dünyayı değiştirecek altı buluş” arasına aldı. Şimdi rahatlamıştım ve 
artık hiç kimse arsenikli su içmeyecekti. Fakat yine umduğum olmadı çünkü bu teknolojiyi uygulaması gereken 
ülkeler su arıtma tesislerine bile sahip olmayan fakir 
ülkelerdi ve arsenik onlar için çok daha az tehlikeliydi. 

Bazen çok heyecanlanarak dünyayı değiştirecek buluş 
şeklinde abartabiliyoruz bazı şeyleri. Aslında her buluş 


dünyayı değiştirir. Kimisi az kimisi çok. Bence gerekli 
olan düzgün bir mercekle teknolojiyi okuyabilmek... 
Siz okuyamıyorsanız kılavuz kaptanlara danışarak yol 
göstermelerini istemek gerekiyor. Yatırımcıların bilim 
insanlarıyla yakın ilişkide olmaları şart. Hele medya 
haberleriyle asla yetinmemeliyiz. 

Çalıştığım üniversitede yedi yıldır nanoteknoloji 
dersi veriyorum ve hep sorulan soru, “nanoteknolojinin 
geleceği” oluyor. Ben de getirilerini burada özetlediğimiz gibi anlatarak nanoteknolojinin kazandırdığı özelliklerin yeni platformlarda kullanılarak daha birçok yeni 
teknoloji geliştirebileceğimizden bahsediyorum. Çünkü 
nano bir maddeden ibaret değil, değişik bir boyut. 

Ama ısrarla “nanoteknolojide ne yönde gelişme olacağını” soruyorsanız nano boyutlu gözeneklere sahip 
malzemelerdeki akıl almaz gelişmeleri izlemenizi tavsiye ederim. Mesela süngerimsi bir madde düşünelim. 
İçindeki delikleri gözle göremeyecek kadar küçültürseniz, nano delikli malzeme yapmış oluyorsunuz. Tıpkı 
nanoparçacıklardaki gibi bu yapılarda da esrarengiz 
özellikler çıkıyor ve daha önce çok zor ya da masraflı 
olan ayrıştırma reaksiyonlarını rahatlıkla yapabilir duruma geliyorsunuz. Denize dökülen petrolü çok daha 
hızlı ve az malzemeyle toplayabiliyorsunuz; iç haznelerine ilaç yükleyip midenizde yavaş salınım yaptırarak 
uzun süre ilaç kullanmadan gezebiliyorsunuz. Bütün 
bunlar nanoteknolojinin gözenekli yapılarda kullanılmasıyla ortaya çıktı ve şimdilerde çok hızla gelişiyor. 

Ama asıl bir sonraki aşama beni heyecanlandırıyor. 
Bu süngerimsi, nano delikli yapıların içine nanoparçacıkları yükleyip hapsederseniz, çok daha güçlü ve fonksiyonel yapılar üretiyorsunuz. Hem nanoparçacıkların 
avantajlarını hem de delikli yapıların kullanışlılığını 
biraraya getirerek inanılmaz teknolojilere ulaşabilirsiniz. İşte laboratuvarımı ve ekibimi bu eksende çalıştırıyorum ve sizleri de birlikte çalışmaya davet ediyorum. 


BAU 
SİBER 
GÜVENLİK 
MERKEZİ 


SİBER SAVUNMANIN 
GELECEĞİ 


“BAU Siber Güvenlik Merkezi” Açıldı! 


Bahçeşehir Üniversitesi ile siber tehditlere karşı online sistemler, 
üniversite merkezli uzman güvenliğinde! 


Gelişen teknolojiyle bilgisayar sistemlerini, her gün artan siber saldırılar ve tehditlerden 
korumak da güçleşti. Bireylerin, şirketlerin, kamu kurum / kuruluşların ve devletlerin bu 
alandaki eksikliklerini tamamlayabilecek profesyonel iş gücü, Bahçeşehir Üniversitesi 
çatısı altında açılan BAU Siber Güvenlik Merkezi geliştirilecek, 


BAU 


Bahçeşehir University 


SG) 


BAHÇEŞEHİR UĞUR 


EĞİTİM KURUMLARI 


6 Yıldır OLED TV'nin En İyisi 

LG'nin OLED teknolojisi, art arda 6 kez Avrupa 
Görüntüleme ve Ses Birliği (ELSA) tarafından yılın en 
iyi OLED TV'si seçildi. ELSA OLED TV 2017-2018 
ödülünün kazananı mükemmel görüntü kalitesi ve 
geniş izleme açısıyla ultra ince LG OLED6SE7 oldu. 


ESA. Best 
AWARD:İ|Product 
660000 mi 


Value Electronics ESA OLED TV 2017-2018 
*Annual TV Shootout”” 2017 Winner 
LG OLED6SE7' 1G OLEDESE7 


NELLY 
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“TW'NİN KRALI” YİNE 
LG OLED TV 


Her yıl sektörün lider üreticilerinin TV modellerinin yarıştığı ve en iyi performansa sahip olanı 
bulmayı amaçlayan, bu yıl New York'ta 14'sü düzenlenen CE Week TV Shootout'Mta “TV'nin Kralı" 
(King of TV) ödülü LG OLED6SE 7'ye layık görüldü. Bu yılla birlikte LG OLED TV, 4 yıl üst üste bu 
ödülün sahibi olma başarısını göstermiş oldu. 


2017 CE Week TV Shootout'M'ta önceki yıllardan farklı olarak 
3 farklı kategoride değerlendirme yapıldı. LG E7 OLED TV, 
3 kategorinin hepsinde birincilik ödülünü toplayan ilk marka oldu. 


#WallpaperTV 


CES 2017 - En İyinin En İyisi: 

LG Signature OLED TV W 

CES 2017'de En İyi TV, En İyi İnovasyon ve En İyinin En İyisi gibi 
birbirinden değerli aldığı 45 ödülle tüm dikkatleri üzerine çeken 
LG Signature OLED TV W Picture-on-Wall tasarımı ile kuşkusuz 
yılın en çok öne çıkan inovatif ürünlerinden biri oldu. 


65" modelinin 2,57 mm inceliğindeki OLED paneli, kendi özel 
manyetik aparatı ile doğrudan duvara asılabildiğinden, duvarla 
arasındaki boşluk tamamen ortadan kalkıyor. Şık ve bıçak kadar 
ince kenarları televizyonun adeta havada süzülüyor gibi 


görünmesini sağlarken, kullanıcıyı tam anlamıyla sarmalayan bir 
deneyim sunuyor. LG Signature OLED TV W Dolby Atmos* ve 
Dolby Vision'M HDR özellikleri ile performans anlamında da 


rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. 


Türkiye'de Tüketici Sadakati 
En Yüksek TV Markası: LG* 


LG TV'nin üstün başarısı Türkiye'deki kullanıcıları tarafından da 
onaylandı. Ipsos tarafından KalDer işbirliğinde 2015 ve 2016'da 
gerçekleştirilen Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmalarında 
Tüketici Sadakati En Yüksek TV Markası seçilen LG öncü ve 
kaliteli ürün ve hizmetleri ile tüketicisinin memnuniyetini 
kazandığını da kanıtlamış oldu. 

*2016 TMS araştırması Şubat — Aralık 2016 döneminde, 18 yaş üzeri toplam 
21.533 kişi ile başarılı görüşmeler üzerinden, telefonla anket yöntemiyle (CATI) 
yapılmıştır. Her sektör en az 1500 yanıt üzerinden raporlanmıştır. Araştırma 
kapsamında, il sınırlaması olmadan Türkiye'de ikamet eden 340.000'i aşkın 


tüketiciyle temas edilmiştir. Her bir sektördeki marka pazar paylarına uyum 
gözetilerek, gerekli durumlarda ağırlıklandırma kullanılarak raporlanmıştır. 


UL Siber-Güvenlik Sertifikası'nı Elde Eden İlk Smart TV Platformu: LG webOS 3.5 


LG 2017 modellerinde Smart TV platformu olarak bir önceki versiyona göre daha akıllı, daha hızlı ve daha kolay olan webOs 3.5 


sürümünü kullandı. 


webOS 35 kullanıcıların mahremiyetine ve veri güvenliğine göstermiş olduğu hassasiyet ve bu doğrultuda geliştirdiği üst 
düzey siber güvenlik önlemleriyle siber güvenlik konularında uzman kuruluş UL (Underwriters Laboratories) tarafından sertifikalandırılan ilk Smart TV platformu oldu. webOS 3.5'in güvenlik yazılımı modülü olan Security Manager, Common Criteria'nın sıkı 
güvenlik testlerinden de başarıyla çıktı ve CC Uluslararası Güvenlik Sertifikası ile güvenilirliğini daha da sağlamlaştırdı. 


Netflix Keyfini Kusursuzca 


Yaşayabileceğiniz TV'ler 

Netflix Haziran 2017'de artık Dolby Atmos? ile hazırlanmış içerikleri yayınlamaya başlayacağını duyurmuştu. İlk 
etapta Bong Joon Ho'nun Okja adlı filmini, Hiroyuki Seshita 
tarafından yönetilen BLAME! adlı anime filmi ve fantastik 
gerilim Death Note'u içerik listesine Dolby Atmos olarak 
dahil eden Netflix'e Aralık 2017 itibari ile başka Dolby 
Atmos# içeriklerin de ekleneceğini biliyoruz. Dolby Atmos* 
teknolojisini destekleyen 2017 LG 4K OLED TV'ler ile bu 
içeriklerin keyfini doyasıya çıkarabilmek mümkün. 


Gelişmiş HDR Dolby Vision'" 

Dolby Vision'“ yoğun parlak ışığı, derin siyahları ve gerçekçi 
renkleri ortaya çıkaran bir teknolojidir. Film yapımcılarının 
da tercihi olan Dolby Vision" ile standart 2 saat süren bir 
film için 170 bin'den fazla tekil dinamik metadata işlenir. Bu 
sayede yönetmenin tam anlamı ile yansıtmak istediği 
görsellik ekrana taşınmış olur. Dolayısıyla Dolby Vision HDR 
desteği bulunan TV'lerde görüntü kalitesi, kontrast ve renk 
zenginliği anlamında daha üstün bir sonuç alınır. 


2017 LG 4K OLED TV'ler ve Nano Cell Display'V TV'ler hem 
Dolby Vision'" laboratuvarlarında hazırlanmış premium 
HDR içerikleri hem de HDR 10 ve HLG türündeki HDR 
içerikleri destekliyor. Hatta LG TV'lerde bulunan HDR Efekt 
özelliği görüntülerin kare kare işlenmesine ve gerekli olan 
yerlere dinamik verilerin eklenmesine imkân vererek HDR 
olmayan içeriklerin bile çok daha keskin bir netlikte 
seyredilmesini sağlıyor. 


Dünya'nın İlk 
UL Siber Güvenlik Setifikalı 


Smart TV'si 
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Her yıl düzenlenen TV Shootout değerlendirme etkinliği Value Electronics 


tarafından düzenlenmekte olup; TV Shootout'un isim hakkı Value 
Electronics aittir. 


2cEs Inovasyon Ödülleri jürilere sunulan betimleyici materyallere 
dayanmaktadır. CTA herhangi bir başvurunun veya iddianın doğruluğunu 
doğrulamamış ve ödül verilen ürünü test etmemiştir. 


100. YIL 


DR. YILMAZ ARGÜDEN 


Yaşam Kalitesi için İyi Yönetişim 


İ nsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özellik her zaman 

daha iyiyi arama güdüsüdür. Gelişmenin temeli de, bu dürtüdür. 

Kalite de aslında genel kabul gören 
dayanıklılık, estetik, standartların üstünde olmak gibi tanımlamalar değil, 
beklentilerin aşılmasıdır. Bu nedenle 
kalite dinamik bir kavramdır ve karşılanan her beklenti kalite kavramını 
bir ileri aşamaya taşır. 

Yaşam kalitesi tanımı ve ölçülmesi 
güç bir kavram... Çünkü birbirinden 
farklı birçok boyutu içeriyor; zaman, 
mekan ve kişiye göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle, yaşam kalitesini 
“insanların birey ve topluluk olarak 
özlemlerini gerçekleştirebilmeleri” 
olarak tanımlamak bu kavramın dinamikliğini, göreceliliğini ve öznelliğini 
de içinde barındırıyor. Dolayısıyla 
yaşamda kaliteyi yakalama çabasını, 
insanın her zaman daha iyiyi arama 
güdüsünü karşılama olarak tanımlayabiliriz. 

Peki, insan yaşamda neleri arar? 
İşte bu sorunun cevabı binlerce yıldır, 
filozofları, bilim insanlarını, devlet 
adamlarını uğraştıran, her insanın 
kendisine zaman zaman sorduğu, 
ancak tek bir cevabı olmayan bir soru. 
Hatta farklı dini inançların bile “nirvana' için farklı tanımları var. Zaten yaşamı tanımlayan da birçok boyut var: 
İnsanın (0) yemek, su, barınma, uyku, 
seks gibi biyolojik ve fizyolojik, (ii) güvenlik, tehlikelerden korunma, (iii) bir 
gruba ait olma, aile, ilişki kurabilme, 
sevgi görme, (iv) bağımsız davranabilme, toplumda saygın bir konum elde 
edebilme, başarılı olabilme, (v) bilgi ve 


deneyimini geliştirme, yaşamda anlam 
bulabilme gibi zihinsel, (vi) güzellik, 
sanatsal zenginlik gibi estetik gibi 
ihtiyaçlarının karşılanması ile (vii) 
kendini geliştirme, farklı deneyimler 
edinebilme gibi güdülerinin karşılanması (viii) başkalarının kendilerini 
geliştirebilmelerine yardımcı olabilme 
güdülerinin karşılanması... 

Bu nedenle bir toplumdaki yaşam 
kalitesinden bahsedilirken sadece 
yaşam süresinin uzunluğu veya gelir 
düzeyinin yüksekliği değil, tüm bu 
boyutlardaki çeşitliliğin ve elde edilen 
düzeyin de ifade edilmesi gerekiyor. 
Üstelik bir toplumdan bahsederken 
sadece en iyilerin değil, aynı zamanda 
ortalama insanın ulaştığı seviye ve en 
mahrum konumda olanların durumlarını da değerlendirmek elzem. 

Yaşam kalitesini ölçmeye çalışan 
uluslararası kuruluşlar, temel boyutları (1) uzun ve sağlıklı ömür, (2) bilgi 
ve eğitim düzeyi ve (3) kişi başına 
gelir düzeyi olarak belirliyor. Ancak 
bu boyutlara önemli birkaç kavramın 
daha dahil edilmesi gerekir. Örneğin 
yaşam kalitesinin önemli bir boyutu, 
güvenlik... Bu kavramı sadece ulusal 
güvenlik veya asayişi korumak değil 
aynı zamanda insanların incinme, 
kaza, afet, açlık, işsizlik, hastalık ve 
şiddetten korunması olarak da değerlendirilmeli. Nitekim ulusal tehditler 
açısından çok güvenli bir ülkede pek 
çok güvensiz insan bulunabilir. 

Yaşam kalitesini belirleyen önemli 
boyutlardan biri de adil bir ortamda 
yaşayabilmek... Adalet, insanın en 
köklü ihtiyaçlarından. Haksızlığa 
uğradığımız duygusuna bir kere kapıl- 


dık mı, yaşamımıza kalite katan hiçbir 
şey zevk vermez olur. Adalet yalnızca 
eşit haklar veya yasaların herkese aynı 
şekilde uygulanması değil, aynı zamanda gerçek fırsat eşitliği demek... 

İnsan haklarına saygı, diğer bir boyut. Demokrasi genel olarak oy verme 
hakkı, düşüncesini ifade etme özgürlüğü ve benzeri haklarla tanımlanır. 
Oysa artık insan hakları da demokrasi 
de bunların ötesine geçiyor. Artık esas 
olan insanların geleceklerini biçimlendirmede söz sahibi olması, kendilerini ilgilendiren konularda karar 
alma süreçlerine katılabilmesi. Modern çağın insan hakları ve demokrasi 
kavramlarının içeriği bu... Yönetim 
kavramından, katılımı ve karşılıklı 
güven oluşturmayı ifade eden “yönetişim” kavramına geçişin temelinde de 
bu dönüşüm var. 

İnsanoğlu, özlemlerini gerçekleştirebilmek, yaşamla ilgili risklerini 
yönetebilmek üzere topluluklar 
halinde yaşamaya başladığından bu 
yana kamusal, özel ve sivil toplum 
kurumları kurmaya ve bunların 
yönetsel hak ve sorumluluklarını 
tanımlamaya çalışıyor. Yönetişim, 
toplumların faaliyetlerini yönetmek 
amacıyla kullandığı politik, ekonomik ve yönetsel iradedir. Yurttaşların, grupların ve toplulukların, 
ortaklaşa karar alma ve uygulamada, 
çıkarlarını dile getirmede, yükümlülüklerini karşılamada ve çatışma 
noktalarının çözümünde kullandıkları mekanizmaları, süreçleri ve kurumları kapsar. Kurumlarda yönetim 
erkini kullananların nasıl “yönlendirileceği” (guidance) ve “gözetileceği” 
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When explorers roamed the oceans, the torpilleur was the 

captain's watch - a pocket chronometer which was the mark 

of his rank both onshore and off. Today's urban explorers prefer 

to captain their own destiny. For them, we present our new 

Torpilleur: at once casual, elegant and resolutely modern. 
Ouality without compromise. 
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NARDIN 
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ULYSSE NARDIN BOUTIGUE : Sarı Oba Sokak No: 5 Etiler / Istanbul - O 212 259 88 55 
Time Sguare : Kanyon AVM Giriş Kat Levent / Istanbul - O 212 35310 56 


Marine Torpilleur 

60 hours power reserve. 
Self-winding manufacture. 
Silicium technology. 


ulysse-nardin.com 
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i 
(oversight) yönetişim kavramının 
temelini oluşturur. 

İyi yönetişim kurumlara duyulan 
güveni artırmanın anahtarıdır. Güvenin özünde de özgürlük vardır. 
Özgürlük ise yaratıcılığı, mutluluğu 
getirir. Bu nedenle güven, gelişmenin 
de temelidir. Ancak güven yanılma ve 
aldatılma riskini de içerdiğinden kırılgandır. Buna rağmen güvene dayalı 
ilişki ne kadar geçici olursa olsun, 
güce dayalı ilişkiden daha sağlıklıdır. 
Güveni kurumsallaştırabilen toplumlar karşılıklı bağımlılığı ve 
işbirliği olanaklarını artırarak girişimciliği ve gelişmeyi 
mümkün kılar. 

Her karar bir maliyet içerir. 
Bu nedenle karar alınmadan 
önce neyi hedeflediği, nasıl 
uygulanacağı; ekonomik, sosyal, çevresel ve dağıtımsal etkileri ve uygulama maliyetleri 
de katılımcı bir anlayışla degerlendirilmeli. Bu nedenle 
iyi yönetişim, karar kalitemizi 
dolayısıyla yaşam kaynaklarının daha etkin kullanımını ve 
yaşam kalitemizi artırmanın en temel 
yöntemi. Kurumlara duyulan güveni 
artırmak üzere “Tutarlılık, Sorumluluk, Hesap Verebilirlik, Adillik, Şeffaflık, Etkinlik ve Katılımcılık” ilkelerini 
hayata geçirmeye her alanda, her 
fırsatta, her platformda toplumsal 
öncülük yapmalıyız. 

Ancak toplumsal açıdan yaşam kalitesini değerlendirirken sadece belli 
bir zaman kesitindeki durumu değil, 
gelecek nesiller için nasıl bir ortam 
hazırlandığı konusu da değerlendirilmeli. Zenginliğini sadece zevk ve sefa 
için kullanıp gelecek nesillerin yetiştirilmesine yeterli kaynak ayırmayan 
veya bugünkü zenginlik için çevreyi 
kirletmekten çekinmeyip gelecek 
nesillere çözülmesi güç sorunlar bırakan toplumlarda, yaşam kalitesinin iyi 
olduğu söylenebilir mi? Bu nedenle 
yaşam kalitesinin en temel boyutların- 


Fikirler ve Düşünceler DR. YILMAZ ARGÜDEN 


dan biri de sürdürülebilirlik... Yaşam 
kalitesini belirleyen önemli bir boyut 
da, sorumluluk üstlenerek başkaları 
için faydalı olabilmek. Çünkü paylaşma ve yardım, davranışları ve bu davranışların sonucunda kişinin hissettiği 
manevi tatmin duygusunu arttırır. 
Bugün insanlığı tehdit eden en önemli 
unsurlardan biri insanların belli farklılıklara odaklanarak “biz” ve “öteki” 
ayırımı yapmaları... Önümüzdeki en 
önemli medeniyet sınavı gelecek nesillerin zihinlerinde “biz” ve “öteki” 


Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi büyük şair ve düşünürler farklılıkları 
zenginlik kaynağı olarak gördü. 


kavramları yaratmak yerine, insanların karşılıklı bağımlılığını ve her bir 
bireyin bir dünya vatandaşı olduğunu 
anlatan “içinde dünya olmayan, dünya 
içinde olamaz” anlayışını hakim kılacak bir eğitim sistemini oluşturmak... 
Bu yaklaşım için farklılıkların bir 
zenginlik kaynağı olduğunu anlayan 
Anadolu geleneğine başvurmayı 
düşünmeliyiz. Anadolu geleneğin- 
de çok önemli bir yeri olan tasavvuf 
felsefesi, hoşgörü ve ahenge dayanır. 
Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi büyük 
şair ve düşünürler farklılıkları bir 
zenginlik kaynağı olarak görmüşlerdi. 
Mevlana'nın Konya yakınlarındaki 
bazı manastırları sık sık ziyaret ettiği, 
sohbetlerine katılanlar arasında muhtelif Hıristiyan ve Yahudi cemaatlerinden kişilerin bulunduğu ve hatta 
İstanbul'dan bile rahiplerin onunla 


görüşmeye geldiği kayıtlara geçmiştir. 
“Biz” ve “öteki” kavramları insanları pastanın büyütülmesine değil, 
onun paylaşılmasına odaklıyor. Oysa 
barış ve birliktelikle sorunların üstesinden gelmeyi hedefleyen insanlık, 
kendi yaşamını daha kaliteli hale getirebilir. Zaten insanları daha kaliteli 
bir yaşama taşımayı hedefleyen dinlerin özünde de bu anlayış var. “Kendin 
için ne istersen, başkaları için de onu 
iste” denen altın kuralı özetleyen büyük tasavvuf şairi ve düşünürü Yunus 
Emre'nin sözleriyle: 


Sen sana ne sanırsan, 

Ayruğa da onu san; 

Dört Kitabın manası, 

Budur, eğer var ise... 

Anadolu tarihinin önemli 
unsurlarından olan Ahiliğin 
ahlak tüzüğü de bu kavramı 
şu şekilde ifade ediyor: 

Bütün insanlara tek nazarla, 
iyi gözle baka. 

Nefse galip ola. 
Kendine istediğini başkalarına 
da isteye. 


Anadolu'nun kadim kültüründeki 
bu anlayışı yaşatabilmek ve yayabilmek gelecekte yaşam kalitesini geliştirmenin en önemli aracı olacak. Çünkü bu anlayış, insanların birbirlerine 
ve oluşturdukları kurumlara güven 
duymalarının temeli. Güven eksikliği ise sürtünme katsayısının yüksek 
olduğu ortamlar gibi enerjinin boşa 
harcanmasına ve gelişmenin sekteye 
uğramasına neden olur. 

Hayatta iki değer var ki paylaştıkça 
artıyor: Sevgi ve bilgi. Sevgisini ve 
bilgisini paylaşan insanlar en büyük 
zenginliğe kavuşanlardır. 

Hayatta mutluluk olumlu düşünce 
ile başlar, olumlu söylem ve eylemlerle gelişir, paylaşılan sevgi ve bilgiyle 
doruğa erişir. Yaşam kalitesini geliştirmenin aracı ise kurumlarına güven 
duyulan bir toplum oluşturmaktır. 


- 


Ziderlik 


HAZIRLAYANLAR: 
NİLGÜN BALCI ÇAV 


BUŞRA BOZOK 


DAR 
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i ÜÇ 


IDAN FAZLASI 


ÇLER OLACAK. 


DA 


üşünün ki bir zeminin 


üzerinde duruyor, 
her şeyi oradan yönetiyorsunuz. İşte 
üzerinde durduğu- 


muz o zeminin her bir 


parçası değişiyor. Liderliğin de bütün dinamiğinin değişmemesi mümkün değil” diyor 
Mentor Danışmanlık Kurucu Ortağı Hande 
Yaşargil... 

Küresel ısınmadan dünyanın politik iklimine ve yeniden çizilen sınırlara, toplumsal 
adalet ve kaynakların dağılımından teknolojik gelişmelere çok hızlı bir değişim ve 
dönüşüm söz konusu. 1990'lı hatta 2000'li 
yılların başlarında liderlik dendiğinde akla 
hala “karizmatik ve otoritesi çok güçlü 
adamlar geliyordu”. Bugün liderlik deyince 
akla gelen tek tek insanlar değil, ilişkiler. 
Her şeyden önce insanlar artık yönetilmek 
istemiyor. Liderlik anlayışını değiştiren en 
önemli şeylerden biri bu... Artık ne yapılacağını söyleyip dikte eden değil, insanların 
kendi kendilerini yönetmesine ortam sağlayan liderlere ihtiyaç var. 

Süreçler, iş yapış şekilleri, müşteriler, 
ürünler, bunların müşteriye ulaştırılmasındaki yöntemler... Eğer liderlik tüm bunları 
yönetmekse liderlik edilecek her şey hem 
de muazzam büyüklükte değişiyor. Böyle 
bir ortamda nasıl liderlik yapılabilir? Hangi özelliklere ihtiyaç var? Bu liderler nasıl 
yetiştirilebilir? İnternet'te 10 saniye beklemeye tahammül edemeyen, “her şeyi hemen 
şimdi” isteyen Z jenerasyonundan müşte- 


rilerin ve yöneticilerin olduğu bir dünyada 
nasıl liderlik yapılabilir? 

Aynı anda birden fazla işe odaklanıp yürütebilen ve bunu çok hızlı ve en üst düzey 
teknolojileri kullanarak yapan bir neslin 
lider ve müşteri olduğu bir dünya... Yaşargil, 
tüm bu değişimi yönetmek kadar bunun 
getirdiği kayıpları yönetmenin de önemli bir 
zorluk olduğunu söylüyor. Yüzeyselliğe düşme, derinleşip odaklanamama gibi. Bugünün 
liderlerini bekleyen en büyük zorluk bir 
yandan müthiş hızlı bir süreci yönetirken 
bir yandan da derinleşme ve odaklanma kaybını telafi etmek olacak. Üzerlerine düşen 
en büyük sorumluluklardan biri de kurumlarının gelecekte nasıl liderlere ihtiyacı olacağını bugünden görüp onları yetiştirmek. 
Yaşargil, “Bugünün liderlerinin yarını görüp, 
yarının liderlerini hazırlayıp, yetiştirmeleri 
gerek” diyor ve ekliyor: “Bu bizim hazırlandığımız gibi olmayacak.” 

FORBES'un 100'üncü yılını kutladığımız 
bu sayıda, bu konuda bir rehber hazırlamak 
üzere “gelecekte değişimi yönetecek liderlerin özellikleri ne olmalı? Onları şimdiden 
nasıl eğitmeliyiz? “geleceğin liderlerinin 
yönetim tarzı nasıl olacak?”, “artık “eski nesi” olan bizler, onlar için gerçekten yeterli 
miyiz?” gibi soruların yanıtlarını aradık. 

Mentor Danışmanlık'ın Yönetici Ortağı, 
Türkiye'de koçluk ve mentorluk alanında 
çalışmaya başlayan ilk ve en başarılı isimlerden biri olan Hande Yaşargil'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, bugünün 
liderleri, geleceğin liderlerinin özelliklerini 


anlattı. Ünlü&Co'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, Doğuş 
Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu, Nobel İlaç 
CEO'su Hakan Sahin, Tat Gıda Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer ve Facebook Türkiye 
Direktörü Derya Matraş, Adan Z'ye gelecekteki dünyanın liderlerini tartıştı. 

Hande Yaşargil: Bugün masanın etrafında beş ayrı sektörden yöneticiler var: Gıda, 
finans, ilaç, otomotiv ve yeni medya. Birbirinden farklı uzmanlık alanlarında liderlik 
yapıyorsunuz. Gelecekte liderliğin nasıl 
olacağını, yetiştireceğimiz bu “yeni liderleri” 
neye göre yetiştireceğimizi öngörerek bir 
çerçeve çizmek istiyorum. Şu soruyla başlayalım: Geleceğe dair ajandanız nedir? 

Mahmut Ünlü: Finans sektörü özellikle 
bireysel bankacılık alanında 10-15 yıldır zaten 
çok hızlı bir dönüşüm gösteriyor. Eskiden insanların şüpheyle yaklaştığı online bankacılığın önemi gün geçtikçe artıyor. Teknolojideki 
ilerleme ve insanların dünyaya bakışındaki 
dönüşümle birlikte bankacılık da tamamen 
değişecek diye düşünüyorum. Herkesin telefonu birer banka işlevi göreceğinden zaten 
şube söz konusu olmayacak. Blockchain gibi 
teknolojiler geliyor. Daha önemlisi insanların 


"GELECEKTE LİDERLİK NASIL 
OLACAK, GELECEĞİN LİDERLERİNİ 
ŞİMDİDEN NASIL EĞİTMELİYİZ, 
ARTIK 'ESKİ NESİL' OLAN BİZLER, 
Y VE Z KUŞAĞI İÇİN GERÇEKTEN 
YETERLİ MİYİZ?” GİBİ SORULARIN 
YANITLARINI, FORBES IDEAS 
BUGÜNÜN LİDERLERİYLE ARADI. 
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Geleceğin Liderliği 


“HER ALANDA ÇOK BÜYÜK ÇOK 
ÖNEMLİ DEĞİŞİMLER OLUYOR 
AMA BUNU DERİNLEMESİNE 
ALGILAYABİLECEK KADAR 
VAKTİMİZ YOK. ÖRNEĞİN KİTAP 
OKUMUYOR, ONUN YERİNE O 
KİTABIN 20 DAKİKALIK VİDEOSUNU 
SEYREDİYORUZ. KİMSENİN 
TOPLANTILARDA SUNUM DİNLEMEYE 


DAHİ TAHAMMÜLÜ YOK." 


Hande Yaşargil 


ihtiyaçlarını anlayabilmek -ki burada da teknoloji devreye giriyor. Büyük verinin kullanımı, bunun yapay zekalı programlarla yönlendirilip insanlara tavsiyede bulunulması gibi 
bize şu anda uzak gelen şeyler günlük hayatta 
kullanılıyor olacak ve tüm bunlar 5-10 sene 
içinde gerçekleşecek. 

Bankacılık en geleneksel sektörlerden... 
Paranın icadından beri bir meşgale olmuştur. Teknolojinin hayatımıza daha fazla 
katılmasıyla paranın el değiştirilmesi veya 
değerlendirilmesi de daha verimli bir hal 
alacak. Birçok iş ortadan kaybolacak. Sadece 
benim sektörümde değil, endüstri 4.0 ile 
beraber geleneksel gördüğümüz birçok iş 
ortadan kalkacak. Liderler olarak hepimizin 
buna hazır olup alternatifler üretmemiz gerek. Bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken 
bir yandan da engeller koyan bu dönüşümü 
iyi yönetmek zorundayız. 

Yaşargil: Arzu Hanım, gıda çok temel bir 
ürün. İnsanlar bu sektörde çok fazla değişikliğin olmayacağını öngörüyor. Ama eminim 
nasıl üretildiği, satıldığı, dağıtıldığı ve nasıl 
tüketildiği konusunda büyük değişiklikler 
olacak. Gıda sektöründe liderlik nasıl olacak? 

Arzu Aslan Kesimer: Gıda direkt olarak 
tüketiciyle ilgili ve hızlı tüketilen bir şey. 
“Bizim ürünümüzü kim tüketiyor? Hangi jenerasyon? Onların davranış şekli nedir? Gelecekte kim tüketecek?” gibi sorulara sürekli 
yanıt arıyoruz. Kuşaklar üzerine çalıştaylar 
yapıyoruz. Çünkü nasıl yaşayacaklarını 
anlarsak, neyi, ne zaman tüketip gıdaya ne 
kadar yer ayıracaklarını da öğrenmiş oluruz. 
Y kuşağı zaten hayatımızda. 

2010 sonrası doğanlara ise Z kuşağı diyoruz ve onları anlamaya çalışıyoruz. Benim 
evimde hem Y kuşağından hem Z kuşağından iki çocuk var. Bu yüzden çok gözlem 
yapabiliyorum. Z kuşağı her şeyi hemen 
istiyor. Hızlı istiyor. Beklemeye tahammülleri yok. Her şeyin ayaklarına gelmesini, 
gelen ürünün de nerede üretildiğini, hangi 
tarladan geldiğini bilmek istiyorlar. Biz de 
bu yüzden geçenlerde aramızda tek elde 
tutulabilen, diğer elle de açılabilen ve hızla 
yenebilen şeyler üretmek üzerine konuştuk. 

Yaşargil: Ali Bey, otomotiv en büyük dönüşümü geçiren sektörlerden biri. Sürücüsüz otomobiller artık yollarda. Çocukların 
yıllardır hayalini kurduğu uçan otomobillerden söz ediliyor. Nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz? Bu değişimi nasıl yöneteceğiz? 


Ali Bilaloğlu: Geleceği öngörmek derken 
ne kadarlık bir zaman diliminden bahsettigimiz önemli. Önümüzdeki 10 yılda hiçbir 
şey değişmeyecek mesela. Otomotiv aslında 
en hantal sektörlerden... Gerek üretim gerek perakende tarafında büyük yatırımlar 
gerekiyor ve bunların geri dönüşü de zaman 
alıyor. Hele de bir aracın trafikteki ortalama 
ömrünün 17 yıl olduğunu düşünürseniz. 

Ama şunu da söylemek lazım; içten yanmalı motorların ömrü tükendi. Devletler 
artık burada çok net bir politika ortaya 
koymaya başladı. Basında bu anlamda Anglosakson dünya ön plana çıkıyor ama aslında 
en büyük devrimi Çin yapıyor. 2025'ten sonra sadece elektrikli otomobil kullanacaklarını açıkladılar. Bugün elektrikli otomobiller 
en çok Çin'de satılıyor. 

Otomotiv dünyada en çok istihdam sağlayan sektörlerden biri. Sadece Avrupa'da üç 
milyon kişi otomotiv sektöründe çalışıyor. 
Yüzde 30'luk bir istihdam kaybı yaşanması 
ve bu insanların başka iş bulamaması sosyal 
anlamda problemler yaratacaktır. Devletin 
çözmesi gereken sorunlar olacak. 

Otonom sürüşe gelince... Otomobiller 
direksiyonsuz, pedalsız her yere gidecek. 
Teknoloji bunu yapabilir. Ancak konunun 
kanuni düzenlemeleri, etik boyutu konusunda bazı handikaplar var. Siz otomobili kullanırken önünüze bir şey çıktığında bir karar 
vermeniz gerekiyor. Kaza yapıp kendinize 
mi zarar vereceksiniz, direksiyona sağa kırıp 
oradaki adama mı çarpacaksınız. Bu kararı 
siz veriyor, siz sorumlu oluyorsunuz. İleride 
buna otomobiller kendisi karar verdiğinde 
sorumlu kim olacak? Programı yazan mı, 
otomobili alan mı, üreten mi? 

Zaten o yüzden henüz otonom otomobiller trafiğe çıkmıyor. Otomotiv sektöründeki 
en önemli konuların başında güvenlik geliyor. Bu tarz sorunlar çözülmeden “seviye 
beş” dediğimiz tam otonom araçların hayatımıza girmesi zaman alacak. 

Yaşargil: Sağlık alanında da çok büyük 
gelişmeler var. Hakan Bey, insan hayatının 
uzuyor olması herhalde teknolojideki dönüşümün en önemli göstergelerinden birisi. 
Teknoloji hem sizin sektörünüzü çok etkiliyor hem de popülasyonu değiştiriyor. İnsan 
hayatının uzaması, kişiselleşen tedaviler, 
sağlıklı yaşam trendleri aslında çift yönlü bir 
etki yapıyor diye düşünüyorum. Siz nasıl bir 
gelecek görüyorsunuz? 


Mahmut Ünlü 


"HERKES BİRİKİMİYLE BİR SONRAKİ 
JENERASYONU KENDİ GİBİ 
YETİŞTİRMEK İSTİYOR. EĞİTİMLER DE 
ARTTI ÇÜNKÜ YENİ GELENLER BİZİM 
GİBİ DEĞİL. DAHA FAZLA EĞİTİM 
İHTİYACI HİSSEDİYORUZ ÇÜNKÜ 
FARKLI BAKIYORLAR DÜNYAYA." 
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“YENİ NESİL ORGANİZASYON 
YAPILARI DAHA FARKLI OLACAK. 
BUGÜNÜN JENERASYONLARINA 
'SENİN HEDEFİN ŞU AMA NASIL 


YAPILACAĞINA KENDİN KARAR VER" 
DEDİĞİNİZDE DAHA HIZLI SONUCA 


ULAŞABİLİRSİNİZ. BUNUN YERİNE 
NASIL YAPACAKLARINI DİKTE 


ETMEYE ÇALIŞTIĞINIZDA DİRENÇLE 


KARŞILAŞIYORSUNUZ.' 


Ali Bilaloğlu 


Hakan Şahin: İlaç sektöründe birkaç tane 
trend var. Geçmişte ilaç sektörünün cirosunun büyük bölümü akut hastalıklar için 
geliştirilen ilaçlardan geliyordu. Yani nüfus 
yaşlandıkça ortaya çıkan, şeker, kanser, 
böbrek hastalıkları gibi kronik hastalıkların 
tedavisinde kullanılan ilaçlardan. İlaç sektöründeki en büyük değişikliklerden biri 
kimyasal sentezle elde edilen ilaçlardan biyoteknolojik ürünlere doğru yaşanan kayma. 
Biyoteknolojik ürünlerin dünyada en çok satan ürünler arasındaki oranı her geçen gün 
artıyor. Diğer taraftan pazarlama tanıtım 
alanında da değişiklikler oluyor. Avrupa'nın 
bazı ülkelerinde mümessilsiz tanıtım modelleri deneniyor. Mobil uygulamalarla 
bunların da ötesine geçilecek. Dronlarla ilaç 
tesliminden, 3D yazıcılardan söz ediliyor. 
Eczaneye gittiğinizde elinde istediğiniz ilaç 
yoksa 3D yazıcıdan basıp verecek. Zor gibi 
görünüyor. Ne kadar zamanda olabileceği 
belli değil gibi gözükse de bence bunların 
hepsi yakın zamanda gerçekleşecek. 

Yaşargil: Aslında konuştuğumuz pek çok 
sektör, mevcut değişime reaksiyon veren, 
ona göre pozisyon alan, uyum sağlayan sektörler. Siz Facebook Türkiye'nin direktörlügünü yapıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz 
sektör, değişimi tetikleyen, başlatan, öngören sektörlerden biri... Sizin gelecek öngörünüz nasıl ve nasıl yönetiliyor? 

Derya Matraş: Bundan bir süre önce 
CEO'muz Marc Zuckerberg şirketin 10 yıllık 
vizyonunu açıkladı. Önümüzdeki dönemde 
üç konu üzerinde çalışacağız: İnternet'e 
erişim, yapay zeka, arttırılmış ve sanal gerçeklik. Bugün dünyada 2,5 milyar akıllı telefon, 7 milyarın üzerinde de mobil telefon 
var ama hala dünyanın üçte ikisinin İnternet 
erişimi yok. O yüzden ilk amacımız bu erişimi sağlamak. Bu yüzden mesela Facebook'ta 
uzay mühendisleri çalışıyor. Afrika ve Hindistan gibi altyapısı olmayan bazı bölgeler 
üzerinde uçurmak üzere insansız hava araçları yapıyoruz. Yerel Telekom operatörleriyle belli anlaşmalar, programlar çerçevesinde 
çalışıp bedava data kullanabilecekleri fiber 
hızlı İnternet verebiliyoruz. 

İkinci konu yapay zeka. Şirket olarak misyonumuz dünyayı birbirine yaklaştırmak, 
herkese paylaşım ve topluluk kurma gücü 
vermek. Bunu yaparken dünyayı da daha 
iyi anlamaya çalışıyoruz. İkinci endüstriyel 
devrimde elektrik nasıl hayatımızı değiştir- 


diyse yapay zeka da hayatımızı değiştirecek. 
Facebook olarak yapay zekayı şu anda görme engellilerin etrafını anlayabilmesi için 
girdikleri haber kaynaklarını onlara okuyan 
sistemler geliştirme gibi alanlarda kullanıyoruz. İnsanların aynı dili konuşmadan da 
anlaşabilmesi ya da haber kaynağında en 
çok ilgili olduklarını düşündüğümüz içeriği 
karşılarına çıkarabilmek için yapay zekadan 
yararlanıyoruz. 

Üçüncü konu da artırılmış ve sanal gerçeklik. Artırılmış gerçekliği şöyle özetleyebilirim: Mesela bir gözlük var gözünüzde... 
Monet'nin bir tablosuna baktığınızda o 
tabloyla ilgili bilgiler gözlüğünüze geliyor. 
Sanal gerçeklik de şunu sağlıyor: Mesela ben 
İstanbul'dayım en yakın arkadaşım ise New 
York'da... Bugün aynı bizim şimdi olduğumuz gibi, üç boyutlu hissedeceğimiz şekilde 
karşılıklı oturup sohbet edebilir, oyun oynayabiliriz. Bu hayatımıza çok şey getirecek. 
İletişim alanında büyük değişiklikler oldu. 
Giderek daha kapsayıcı daha gerçek formlara doğru ciddi bir geçiş var. Hızlı değişime 
adapte olmak, o değişimi yorumlayabilmek, 
kendi yönetim sistemlerimizi ve işletmelerimizi buna adapte edebilmek en önemli 
konulardan biri olacak. 

Yaşargil: Bu şirketlere yetebilecek liderleri nasıl yetiştireceğiz? Hangi özelliklere 
sahip olmaları lazım? Bugün şirketlere baktığımızda herkesin bir liderlik akademisi 
olduğunu görüyoruz. Liderlik modelleri, 
eğitimler, daha deneysel tecrübeler var. 
Koçlukların forum çalışmaları var. Ama hala 
insanları bu konuştuğumuz resme yetiştirip 
hazırlayabiliyor muyuz emin değilim. Bugünden bunun için bir şey yapıyor muyuz? 
Ne yapıyoruz ya da yapmalı mıyız? 

Mahmut Ünlü: Yapıyoruz tabii ama hepimiz kendi birikimlerimiz ve ön yargılarımızla hayatı şekillendirmek istediğimiz için 
bizim ne yapmak istediğimizden çok, yetiştirdiğimiz o insanların daha kuvvetli pozisyonlara geldiklerinde ne yapacakları önemli. 
Herkes kendi birikimiyle kendisinden sonra 
gelen jenerasyonu kendi gibi yetiştirmek istiyor. Eğitimler de arttı çünkü yeni gelenler 
bizim gibi değil. Daha fazla eğitim ihtiyacı 
duyuyoruz. Farklı bakıyorlar dünyaya. 

Gelecekteki liderlerin, bugün gördüğümüz liderlik özelliklerinden çok daha farklı 
özelliklere sahip olacaklarını düşünüyorum. Bizim bugünden indoktrine etmemiz 


— 
ArzıAslan Kesime 


il 


“BEN X NESLİ OLARAK SANA YAĞ 
KUYRUĞUNA BİLE GİRDİM AMA 
Y YADAZ KUŞAĞI İÇİN BU HİÇBİR 
ŞEY İFADEETMİYOR. ONLAR İÇİN 
ŞİMDİ HER ŞEY ULAŞILABİLİR. 
BİZİM İÇİMİZDE DE BU KITLIK VE 
KORKU OLDUĞU SÜRECE ONLARI 
ÇOK DOĞRU YETİŞTİREMİYORUZ. 
ONLAR BAŞKA BİR NESİL. BİZİM GİBİ 
OLMAYACAKLARI VE BİZİM GİBİ 
YÖNETMEYECEKLERİ KESİN.” 
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Geleceğin Liderliği 


“YENİ JENERASYONLARIN GÖRMEK 
İSTEDİKLERİ ÖZELLİKLER BİZDE 
VAR MI, EMİN DEĞİLİM. ONLARI 

MOTİVE EDECEK BİR ORTAM 
YARATMAK ÇOK BİLİNMEYENLİ BİR 
DENKLEM. ONLARA 'MAZERETÇİ, 
MOTİVE OLMASINI BİLMİYORLAR, 
ÇOK ZORLAR' DİYORUZ. ASLINDA 
PROBLEMİN BİR KISMI DA BİZDEN 
KAYNAKLANIYOR." 


Hakan Şahin 


mümkün değil. Biz yine tabii korumacı duygularımızla bir takım şeyleri sabit tutmaya 
çalışacağız ama ben dünyadaki değişimin 
giderek hızlandığını görüyorum. Her alanda... Ve bu ivme artacak. 

Arzu Aslan Kesimer: 2100'den sonra doganlar 150 yıla kadar yaşayabileceklermiş. 
Dolayısıyla tek eş ve tek iş diye bir seçenek 
kalmıyor. İnsanların hayatları bölümlere 
ayrılacak, iş de öyle. Çocuklarımızın tek bir 
mesleği olacağını da sanmıyorum. Birden 
çok meslekleri olacak. İlk 20 yıl bir iş yapacak, ikinci-üçüncü kariyer... Bizim gibi 50 
yaş ve sonrası diye de bir şey olmayacak büyük ihtimalle. 

Ben bir yandan da, Z kuşağını yetiştirirken günlük hayattaki davranışlarımıza 
bakıyorum; çocukları kurstan kursa götürüyoruz. Onları da böyle alıştırıyoruz. Sanki 
her şeyi hızlı hızlı yapınca, hepsinden yapacakmış gibi. Belki bizim de davranışlarımızı 
değiştirmemiz lazım. İmkanlarımız çok arttı 
diye kendi yapamadıklarımızı çocuk üzerinde denemememiz gerekiyor. 

Onları geleceğin liderleri olarak yetiştirirken, EÇ ve IÇ üzerinde duruyoruz ama 
şimdi en çok üzerinde duracağımız şey yaratıcılık. Onlara yaratıcılığı aşılamamız, derin 
düşünceyi, bir şeye odaklanmayı öğretmemiz gerekiyor. Ama en önemlisi hayal etmek 
olacağı için yaratıcılık bana göre geleceğin 
liderinde olmazsa olmaz birşey. 

Yjenerasyonunu da, Z'yi de buna yönlendirmemiz lazım. Zaten öyle de gidiyorlar. 
Teknoloji onları yaratıcı olmaya sürüklüyor. 
Bu sırada belki öğretmenleri biz olmamalıyız, belki geleceği bizim bildiklerimizle 
yönetemeyecekler. 

Derya Matraş: Teknolojik, biyolojik, fiziksel her türlü sınır ortadan kaybolmaya başladı. Şimdi aynı şey hayatlarımız için de geçerli; hayatlarımız da birbiriyle çok bağlantılı 
olmaya başladı. Bu ne demek? Dünyada korumacı ülkelerin çoğunun global problemlere çözümü yok. Eğer biz açlığı bitirmek, 
şiddete son vermek, küresel ısınmaya çare 
bulmak istiyorsak beraber düşünmeliyiz. 
Çünkü hepimizin hayatları birbirine bağlı. 
Bu da tepeden inme olacak, çözülecek bir 
konu değil. Aşağıdan yukarıya başlaması lazım. Bu da genellikle şu şekilde oluyor: Önce 
lokal insanlar kendilerinden daha büyük bir 
amacın parçası hissedip aile ve arkadaşları 
gibi yakın çevrelerinden destek görüyor, o 


zaman sorunları çözmek için de daha büyük bir istek duyuyorlar. Bu şekilde gitgide 
büyüyen bir ivme yakalanıyor. O yüzden bir 
topluluk kurmak çok önemli hale geldi. Biz 
de bu yıl Facebook'un vizyonunu “insanlara 
topluluk gücü vermek” olarak değiştirdik. 

Ali Bilaloğlu: Bence önümüzdeki dönem 
en önemli konulardan biri, dataları doğru 
bir şekilde sentezleyebilme kabiliyeti olacak. Hep “big data'dan söz ediyoruz ya, artık 
akıllı veriden söz etmek gerek. O yüzden 
önümüzdeki dönemde meslek okullarında 
öğretilecek konulardan biri belki bu olmalı, 
verilerin nasıl kullanılıp nasıl değerlendirilebileceği... Bu toplum için de markalar için 
de kullanılabilir. 

Liderliğe gelince... Bunu tanımlayan şey 
dünyadaki akımlar. Dijitalleşmeyi zaten çok 
konuştuk. Geleceğin liderleri iletişimde bizim gibi sadece iki-üç kanal kullanmayacak. 
Belki 10-15 kanal kullanıyor olacak. Belki 
bugün daha hiç bilmediğimiz, tanımadığımız 
kanalları kullanıyor olacak. Bu yüzden geleceğin liderinin, iletişim anlamında çok daha 
esnek, çok daha hızlı olması gerek. Eğer farklı önlemler alınmazsa 24 saat iletişim halinde olabilecek bir dünyaya doğru gidiyoruz. 
Arzu Hanım'ın dediği gibi yaşam uzayacak. 
İnsanlar 40-50 değil belki 80 sene çalışacak. 
O zaman, liderlerin farklı jenerasyonları kültürleri bir arada yönetebilmesi gerekecek. 

Bizim jenerasyonumuz staj için yurtdışında şirketlere başvurmaya kalksaydı çok azı 
bunu başarabilirdi. Bugün öğrenciler, yurtdışında çok kolay staj yapabiliyor. Yabancı 
şirketler de zaten çeşitlilik istiyor. 

Yani ileride bir liderin belki lisanlar üzeri iletişim yapabilmesi gerekecek. Eskiden 
tek bir sanayiye, iş koluna hakim olması 
yetecekken gelecekte daha fazla alanda bilgi sahibi olması gerekecek. Tüm bunların 
liderliğin yapısını ve liderliği şekillendireceğini düşünüyorum. 

Yaşargil: Ali Bey çok büyük bir resim 
çizdiniz, çok teşekkür ederim. Arzu Hanım 
sizce geleceğin şirketlerine yetebilecek liderleri nasıl yetiştireceğiz? 

Arzu Aslan Kesimer: Ben geleceğin liderlerinin başarısızlığa tahammülü olan 
insanlar olması gerekeceğini düşünüyorum. 
Çünkü bugünkünden daha fazla başarısızlık 
olacak. Üniversite öğrencilerine sorunca çogunun -tıp bile okuyor olsa- girişimci olmak 
istediğini görüyorsunuz. Tabii ki her giri- 


Derya Matraş 


— lı, 


“KENDİMİZDEN DAHA İYİ İNSANLARI 
İŞE ALIP ONLARA DELEGE EDİYORUZ. 
BİZİM ÖZELLİKLE LİDERLİK EKİBİ 
İÇİNDE ÇOK SIK KULLANDIĞIMIZ 
BİRŞEY VAR, YARIN PİRAMİTİ TERS 
ÇEVİRSEM ALTINDAKİ İNSAN İÇİN 
ÇALIŞIR MIYDIN? 'EVET ÇALIŞIRDIM" 
DİYEBİLMELİYİZ, İŞE ALDIĞIMIZ 
İNSANLAR İÇİN. ” 
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Büyük dönüşümün arifesinde geleneksel sektörler her 


zamankinden daha fazla tehlike altında. 


MAHMUT ÜNLÜ 


Ancak teknolojideki ilerleme ve insanların 
dünyaya bakışındaki dönüşümle birlikte 
bankacılık tamamen değişecek. Herkesin 
telefonu birer banka işlevi göreceğinden 
zaten şube söz konusu olmayacak. Blockchain 
gibi teknolojiler geliyor ama her zaman 
önemli kalacak şey, insanların ihtiyaçlarını 
anlayabilmek... 77 


ARZU ASLAN KESİMER 


44 Gıda direkt olarak tüketiciyle ilgili ve hızlı 
tüketilen birşey. Bizim ürünümüzü kim tüketiyor? 
Hangi jenerasyon? Onların davranış şekli nedir? 
Gelecekte kim tüketecek?" gibi sorulara sürekli 
yanıt arıyoruz. Kuşaklar üzerine çalıştaylar 
yapıyoruz. Çünkü nasıl yaşayacaklarını anlarsak, 
neyi ne zaman tüketip gıdaya ne kadar yer 
ayıracaklarını da öğrenmiş oluruz. 77 


ALİ BİLALOĞLU 


araçların kanuni düzenlemeleri ve 
etik boyutu konusunda bazı handikaplar var. 
Aracı kullanırken önünüze bir şey çıktığında bir 
karar vermeniz gerekiyor. Kaza yapıp kendinize 
mi zarar vereceksiniz, direksiyona sağa kırıp 
oradaki adama mı çarpacaksınız. Bu kararı siz 
veriyor, siz sorumlu oluyorsunuz. İleride buna 
otomobiller kendisi karar verdiğinde sorumlu 
kim olacak? Programı yazan mı, aracı alan mı, 
üreten mi? 77 


HAKAN ŞAHİN 


44 İlaç endüstrisinde şu anda pazarlama ve 
tanıtım alanında değişiklikler oluyor. Avrupa'nın 
bazı ülkelerinde mümessilin olmadığı tanıtım 
modelleri deneniyor. Mobil uygulamalarla ötesine 
de geçilecek. Dronlarla ilaç tesliminden, 3D 
yazıcılardan söz ediliyor. Eczaneye gittiğinizde 
elinde istediğiniz ilaç yoksa 3D yazıcıdan basıp 
verecek. 77 


şimlerinde başarılı olamayacaklar. Onlara 
başarısızlığa tahammül etmeyi öğretmemiz 
lazım. Onun için de premortem (ölüm öncesi) dediğimiz çalışmayı yapmaları lazım. 
Yani bir işi kurdunuz, varsayın ki o iş öldü 
yani başarısız oldu. İşin başarısız olacağını 
düşünüp, neden böyle olduğunu bugünden 
konuşmayı öğretmemiz gerekiyor. 

İnsanlara hep “nasıl yapılmayacağını 
değil, nasıl yapılacağını söylemelerini” öğrettik ama aslında böylece insanları engelliyoruz. Nasıl yapılmayacağını söylemeye 
korkutuyoruz. Bizim nesil için başarısızlık 
çok korkunç bir şey. Ölsek daha iyi ama önümüzdeki nesil için bu böyle olmamalı. En 
azından onları ebeveyn olarak da, yönetici 
olarak da böyle yönlendirmemeliyiz. 

Ali Bilaloğlu: Ne kadar zamanda olacak 
bilmiyorum ama bence ileride başarının 
tanımı da değişecek. Bizim jenerasyonun 
başarı tanımı para kazanmakla ölçülüyor. 
İlerideki yöneticinin değeri belki sadece 
finansal performansıyla değil, ne kadar sürdürülebilir bir iş ortaya koyduğu, ne kadar 
fayda sağladığıyla ölçülecek. O yüzden 
bence başarının tanımı bundan 50 yıl sonra 
bugünkünden çok farklı olacak. 

Yaşargil: O zaman şöyle toparlamaya çalışayım: Bir tarafta dijitalleşme, yapay zeka, 
big data (büyük veri), değişime açık olmak 
gibi kavramlar var. Ama bir yandan da insan 
aklının, yapay zekanın, büyük verinin vs. 
çözemeyeceği sorunları çözüp, dünyayı kötü 
senaryolardan kurtarması gerekecek. Biz bu 
tipte liderleri kendi şirketlerimizde yetiştirmek için neler yapıyoruz? Neler yapmalıyız? 
Nasıl bir ortam kurmalıyız ki bu liderleri 
yetiştirebilelim? 

Mahmut Ünlü: Bu yeni jenerasyondan gelenler zaten “ben oldum”, “buraya geldim, artık bu şirketi yönetmeliyim”, “sizin 24 saatte 
yaptığınızı 10 saatte yaparım” diyen bir özgüvenle geliyor. Bu anlayışa sahip, akıllı ve 
motive gençleri, şirketleri, işleri, çevrelerini 
yönetebilir hale getirmek gerçekten kolay 
bir şey değil. Daha önce böyle bir jenerasyon 
görmedik ve belki deneme-yanılma yoluyla 
yapacağız bunu. Önceden bize iş verip, çalış 
derlerdi, yapardık. Sonra sırtımızı sıvazlarlar, üç kuruş bir şey verirlerdi ve biz süper 
motive bir şekilde çalışırdık. 

Önceden olduğu gibi “sen otur, daha beş 
sene sonra ne olacağını görürüz” deyip demotive etmek yerine bütün zorlukları da 


göstererek iş yaptırmalısınız. Neticede bu 
insanları iş yapmak için işe alıyorsunuz. 
Gelecekte yapabileceklerini gösterip onları 
çalışmaya teşvik etmemiz lazım. 

Derya Matraş: Bunu nasıl yapacağımızdan bahsettiniz ya... Ben bunun önemli bacağının şirket kültürü olduğuna inanıyorum. 
Mesela hızlı hareket etmekten bahsettik. Biz 
önümüzdeki altı ayda neler yapacağımızın 
yanı sıra neler yapmayacağımızı da listeliyoruz. Çünkü çoğu zaman 'evet bunları yapacağım” diyoruz ama hayır diyemediğimiz 
için önceli işlerde geç kalıyoruz. 

Daha önce yıllık değerlendirmeler yapar, 
örneğin “şu şu alanlar iyi ama bunları bunlarıda geliştir” derdik. Bugün artık “bu alanlarda zaten çok güçlü değil, sen onu daha 
motive edecek alanlara yönelt, iyi yanlarını 
daha da güçlendirebilsin” diye düşünüyoruz. Çünkü diğeri için harcanacak on birim 


enerjiyle zaten güçlü yanlarından daha fazla KADIN LİDERLİĞİ 


ii | poiirğin. Açılmak konusunda da TÜİK verilerine göre 2015'te Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusta kadınların istihdam 
zor diyaloglar” dediğimiz şeye teşvik edi- oranı yüzde 27,5'ti. Bu oranın Avrupa'da oranın en düşük olduğu Yunanistan'da bile 
yoruz. Eğer bir sorun varsa gözlerinin içine kadınların istihdama katılımı yüzde 42'lerde. Kadın istihdamını artırmaya yönelik teşvik 
bak, konuş ve çöz. Bu yaklaşım, sorunları ve SPK yönetmeliği gibi özendirmelere rağmen durum çok da iç açıcı değil. Üst düzey 
hızlı çözüp hızlı ilerlemeye, insanlar arasın- pozisyonlara çıkıldıkça fark daha da büyüyor. Yönetim kurullarında aile üyesi olmayan 
da güven inşa etmeye destek olan bir şey. kadın üyelerin oranı sadece yüzde 3 seviyesinde. 


RAW AslanKesi 1 İ Yönetim kurullarında çeşitlilik iş dünyasında uzun zamandır konuşulan bir kavram. 
rzu Aslan Kesimer: Sırt sıvazlayaca Birçok uluslararası şirket kendi içinde çeşitli programlarla bu hedef doğrultusunda 


adamlar yakında ofiste olmayacak. O yüzden çalışıyor. Ancak yönetim kurulları halen “pale and male” yani beyaz erkeklerden 
de sorun yaşayacağız diye düşünüyorum. oluşuyor. Oysa birçok araştırma 'cinsiyet, yaş, etnik köken' gibi özelliklerle 
İnsanların kendi kendini motive etmesi ge- zenginleştirilmiş yönetim kuruluna sahip şirketlerin finansal sonuçların n (FAVOK, 

rekecek. Çünkü bir yandan sırt sıvazlamakla net sermaye karlılığı, borsa performansı gibi) daha iyi olduğu görülüyor. Örneğin Mc 


ğ ol 1 İ b l Kinsey'in 2007 yılında yaptığı bir araştırma, yönetim kurulunda kadın üye sayısı daha 
a mutlu olmuyorlar artık. Ben bunu ço fazla olan şirketlerin FAVÖK ortalamasının iki kat daha fazla olduğunu (yüzde 5,8'e 


yaptığımı düşünüyordum. İnsanlara herkesin karşılık yüzde 11,1) gösteriyor. Ayrıca bu şirketlerin ortalama hisse senedi fiyat artışları 
içinde takdirlerimi de belirtiyordum ama da genel ortalama olan yüzde 47'nin çok üzerinde -yüzde 74. 
memnuniyet anketlerinde gördüm ki bu alan- (o Tüm bu sonuçlara ve kamuoyunun konuya giderek daha fazla önem göstermesine 

da yüksek not çıkmamış. Sonra araştırırken rağmen şirketler yönetim kurulları söz konusu olduğunda ellerinin altındaki yetenek 


ile bü mimik mek havuzlarının ancak yarısından yararlanmaya devam ediyor. Bu hızla gittiği takdirde 
özellikle de bu kuşağın ike edilmek iste- kadın-erkek üye sayılarının eşitliğe kavuşması ancak 2186 yılında mümkün olacak. 


diğini fark ettim. Yani birilerinin düğmeye Yönetim kurullarında daha fazla kadın üye bulunması için iş dünyasının geniş katılımı 
basıp onları “like” etmesi, diğerlerinin de ve desteğiyle bir mentorluk programı yöneten “Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin 
bunu görmesi lazım. Sonra ”teşekkür ettim Başkan Yardımcısı ve Forbes TÜRKİYE Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven: “İçinden 


aplikasyonu” yaptırdım bir tane. Bir yıldır bu geçtiğimiz bu dönüşüm çağında 2186 yılına kadar beklemek gibi bir lüksümüz de, 


uygulamayı kullanıp teşekkür ediyoruz bir- MR 

birimize ve mavi yakalılar da dahil tüm çalışanlar bunu çok yoğun kullanıyor. Yani “sırt YARININ Lİ DERLERİ NE ÖNERİ LER 
sıvazlama”nın da dijital versiyonları var. 


Özellildesön iki-üç yıldır kültür de çok s Kendin ol, cesur ol, olacaksa doğru olduğuna inandığın konuda başarısız ol. 


s Kendine yeni 'challenge'lar ver. 


değişiyor. Mesela Koç Topluluğu adına s Kozanı terk et, dışarı çık, yeni dünyalar keşfet. 
konuşursam, daha önce direktörlere veya s Kendilerinden öğrenebileceği iyi liderlerle çalış. 
genel müdür yardımcılarına yolladığım s Çok şey dene, işe yarayanları öğren. 


eğitimler daha teknik içerikli oluyordu. Son O * Kendine iyi koçlar ve mentorlar bul. RE 

e p GE eden : e s Varoluşsal sıkıntıları tecrübe edeceğin yerlere git ki düşünme şeklin konfdr alanından 
iki- uç yıldır well-being eğitimlerine gidi- çıksın, seni rahatsız eden insanlarla tanış, konuş. Aktivistlerle tanış, onlar muhtemelen 
yorlar. Geldiklerinde yogadan, pilatesten, el O yeni değişimin habercileridir. 

ele tutuşup dua etmekten bile bahsediyorlar (o « Geniş bir ilgiyle oku. 


KAYNAK: HENLEY BUSİNESS SCHOOL, PETER HAWKINS 
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Geleceğin Liderliği 


"Geleceğin lideri" deyince aklınıza ilk gelen olmazsa olmaz 
özellikler nelerdir? 


HANDE YAŞARGİL 


44 Zıtlıkları içinde barındırabilecek ve kimseyi 
yargılamayacak kadar geniş ve açık fikirli, TEDXx 
alıntılarıyla yetinmeyip kitap okuyacak kadar derin, 
başarıyı para ve gücün ötesinde hayat dengesi ve 
kalitesiyle tanımlayacak kadar kendinin farkında, sahip 
olduğu bireysel ve kurumsal gücü dünyanın ve çocukların 
geleceği için iyiliğe dönüştürme sorumluluğunu 
hissedecek kadar vicdanlı olması gerekiyor. Aslında 
geleceğin liderleri böyle mi olacak bilmiyorum ama 
gelecekte böyle liderlere ihtiyacımız olacağı kesin. 77 


öğrenebilme yeteneği, 
ikincisi yaratıcılık, üçüncüsü 
de vicdan ve ahlak. 77 


en yaratıcılık diyeceğim. Google'ın 
mucitlerinden Sebastian Bey ile tanışma şerefine 
eriştim. Geçmişte biliyorsunuz “icat edilecek her 
şey icat edildi" denildi ama Sebastian Bey, “Şu 
ana kadar icat edileceklerin sadece yüzde biri 
icat edildi" diyor. Dolayısıyla kalan yüzde 99 için 
ben mutlaka yaratıcılık diyorum. 77 


omşunun tavuğu komşuya kaz g ür 
derler... Dolayısıyla kendimde olmayan bir şeyi 
söyleyeyim, bence EO (Emotional Ouotient- 
Duygusal Zeka) çok daha önem kazanacak. 
Liderlerin çoğu her şey çok iyi olsun ister. Ama bunu 
şirketin tamamına yaymak, şirketteki herkes için 
iyi olacak ortamı sağlamak gün geçtikçe daha zor 
olacak diye düşünüyorum. 77 


yani iç dünyalarına daha çok yönelmiş durumdalar. Tüpraş geçen haftalarda beyaz yakalılar için bir uygulama başlattı. “9:30-15:30 
saatleri arasında şirkette olman lazım, onun 
dışındaki saatlerini kendin yönet” dedi. 
Bence bu bir sanayi şirketi için çok önemli. 
Biz de şimdi bunu nasıl uygulayabileceğimizi düşünüyoruz. Kendi zamanını yönetebilmesi için kültürün da buna hazır olması 
gerekiyor. Kendi kendini motive edebilecek, 
özerk lider/özerk insan olmayı nasıl öğreteceğiz buna bakmamız lazım. Herhalde artık 
liderlik eğitimleri de buna yönelik olacak. 

Derya Matraş: Bu iç dünyaya dönüşle 
ilgili ben de bir ekleme yapmak istiyorum. 
Bu nesil farkındalıkları biraz daha yüksek 
bir nesil. Şunu da gözlemliyoruz; kendinden 
daha büyük bir amaç için çalışmak istiyorlar. 
Sadece para veya hissedara değer yaratmak 
için değil. “Bu şirketin duruşu nedir? Dünyaya nasıl değer katıyor?” gibi sorular bu 
jenerasyon için belki maaştan ya da zamdan 
daha değerli bir hale geldi. 

Mahmut Ünlü: Ben de bunu teyit edeyim... 
Bizim şirkette üç tane ana sosyal sorumluluk 
temamız var; Eğitim, girişimcilik ve kadının 
iş gücündeki yeri. İnsanlar buna çok sahip 
çıkıyor, çok heyecanlılar. Hatta geldiler, “ayrıca bir şey daha kurmak istiyoruz” dediler ve 
sosyal sorumluluk komitesi oluşturdular. Üst 
düzey yönetimden kimse olmadan, direktör 
seviyesi, orta ve altı toplanıp, proje getiriyorlar. Gerekli fonu şirket içinden ya da dışından 
buluyorlar. Bu durum şirkete bağlılıklarını da 
artıran bir şey haline geldi. 

Ali Bilaloğlu: Hayatımız ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin yani “like butonu” dediğiniz şey gerçekleşse de hepsi sonuçta insanın 
temel ihtiyaçlarına cevap veren sistemler. 
Biri like'tan hoşlanır biri sırtının sıvazlanmasından. Bence en önemli konu samimiyet. 
Belki geçmişte buna çok önem verilmiyordu. 
Daha politik bir tavır kabul görüyordu ama 
artık bu dönemi geçtik. Yeni jenerasyon bu 
konuda çok net. 

Hakan Şahin: Bence bizim jenerasyon 
için liderlik yapmak gerçekten zor. Onların 
görmek istedikleri özellikler bizde var mi 
emin değilim. Yeni jenerasyonları motive 
edecek bir ortam yaratmak çok bilinmeyenli 
bir denklem. Biz yeni jenerasyona “bunlar 
mazeretçi, motive olmayı bilmiyorlar, çok 
zorlar” diyoruz ama bence problemin bir 
kısmı da bizden kaynaklanıyor. 


LIFECELL İLE 
İSTEDİĞİN KADAR 
DİZİ 


(EVET EVET, BİZ DE ASLINDA HEP BELGESEL İZLİYORUZ.) 


e 


Detaylar için: lifecell.com.tr 
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Kısa zamanda yeni eğitim 
platformlarının İnternet ve 
mobilde milyar dolarlık piyasa 
değerine ulaşması bekleniyor. Bu 
platformlar İkinci Dünya Savaşı 
sonrası kurgulanan “bilgiyi pratiğe 
dökmeden akılda biriktirme" 
modelinin duvarlarını yıkıyor. 


, ugünün eğitim kavramı çok 
) saçma. Tam zamanlı olarak il- 


İİ | ) 


”., kokuldan başlayıp üniversiteye 
| gidiyoruz. Sonra? Öğrenmeyi 
1. bırakıyoruz. Eğitimin, üç-dört 
sene fiziki bir noktaya gidip bir konu öğrenmek olmadığına inanıyorum. Bence ilkokul 
hariç -ki o da davranışlar üzerine olmalı - tam 
zamanlı eğitim verilmemeli.” Bu sözler, dünyanın batısında en çok yatırım alan online 
eğitim platformu Udemy'nin kurucusu Eren 
Bali'ye ait. Milyar dolarlık değerlemeye sahip girişim, Bali'nin bu bakış açısı üzerinde 
yükseliyor ve tüm stratejisini “hayat boyu 
öğrenme” (lifelong learning) kavramı üzerine 
kurguluyor. Bu sihirli bir kavram çünkü “fırsat 
eşitliği”, “sürdürülebilir büyüme” gibi şimdilerde dünyanın ve insanoğlunun geleceğini 
şekillendiren fikirlerin çözüm arayışlarına 
hitap ediyor. 

SpaceX ve Tesla Motors ile PayPal'ın (orijinali X.com) kurucularından ve bugünün 
dünyasının filozofu Elon Musk da benzer bir 
inanç taşıyor. Çocuklarının okulda aldıkları eğitimden memnun olmayan Musk, “Ad 
Astra” (Yıldızlara Doğru) isminde butik bir 


Web:5.0, Düşüncelerin Ağı: Uzun vadede 
insan-makine etkileşimi ile ihtiyacımız olan 


bilgiyi zihinlerimize doğrudan aktarabileceğiz. 


Yakın gelecekte artırılmış gerçeklik ile 
desteklenen bulut teknolojileri sayesinde 
öğrenme arzu edilen her an, her yerde 
gerçekleşebilecek. 


ARTI - EKSİ 


2016-2017 VERİLERİYLE 
TÜRKİYE'DEKİ TÜM 
ÖRGÜN EĞİTİM 
KURUMLARININ YÜZDE 
12,8'İNİ ÖZEL OKULLAR 
OLUŞTURUYOR. 


TÜRKİYE'DE ÖRGÜN 
ÖĞRENİMDEKİ 
ÖĞRENCİLERİN ÖZEL 
OKULDA EĞİTİM 
GÖRENLERİNİN ORANI. 


07,6 


38 
milyar $ 


Mobil eğitim pazarının 
2020'de ulaşacağı büyüklük. 


1.69 
milyar * 
2014-2016 arasında devlet 
bütçesinden 6 bin 486 özel 


okula aktarılan para. 


eğitim merkezi açtı. Musk verdiği bir söyleşide, çocuklarının ezber bilgiye boğulması 
yerine deneyim kazanarak öğrenmelerini 
tercih ettiğini söylüyor ve “Herkes yeteneğini 
keşfetmekte ve onu dilediği gibi geliştirmekte 
özgürdür” diyor. Öğrencilere problem çözmeyi değil, problemin ne olduğunu öğretmenin 
önemine dikkat çeken Musk bu düşüncesini 
bir örnekle açıklıyor: “Sıradan insanlara motorların nasıl çalıştığını öğretmeye kalksaydık 
geleneksel bir eğitimci şöyle diyecektir: “Tornavidalar ve İngiliz anahtarları hakkında her 
şeyi öğreteceğiz”.” Musk, bunun yerine öğrencilere bir motor vermenin ve sonra onu sökmeye çabalamanın daha mantıklı olduğunu 
söylüyor. “Çünkü esas soru, motoru parçalarına nasıl ayıracağımızdır. Böylece bir tornavida 
ihtiyaç duyarız” diyor, “Ardından çok önemli 
bir şey olur: Araçların parçaları ve ortaya çıkardıkları yapı anlaşılır hale gelir.” 

Benzeri fikirler bugünlerde havada uçuşuyor: “Okulsuz gelecek”, “eğitimi demokratik 
hale getirmek”, “maker hareketi” gibi kavramlar ve sloganlar, eğitimin geleceğinin felsefi 
altyapısını hazırlarken teknolojinin de yardımıyla araçların kökten değişeceği bir dönemin kapısını aralıyor. Özetle “bilgiyi pratiğe 
dökmeden aklında biriktirme üzerine kurulu” 
eğitim modelinin yıkılışına şahit oluyoruz. 

Bu işin fitilini 2006'da, kar amacı gütmeyen 
bir kuruluş olan Khan Academy ve kurucusu 
Salman Khan ateşledi: “Herkese, her yerde, 
dünya standartlarında ve bedelsiz eğitim 
sağlamak”. Farklı bir kentte yaşayan küçük 
kuzenine uzaktan ders anlatan Khan, bir gün 
hazırladığı dersi YouTube'a yüklemesinin 
ardından kuzeninin, bilgisayarda ders anlatan kişiyi daha çok sevdiğini “çünkü ihtiyacı 
olduğunda izleyebildiğini, anlamadığında 
durdurup tekrar edebildiğini” söylemesiyle 
Khan Academy'i kurduğunu anlatıyor. Khan 
Academy dersleri bugün 36 dile çevriliyor ve 
190 ülkede kullanılıyor. Bill Gates, Caufield 
Byers isimli efsanevi girişim sermayesi fonunu 
yöneten John Doerr ve başka birçok isim gibi 
Khan Academy'nin en sıkı takipçileri ve bağışçıları arasında. 

Zaten online eğitim, son dönemin en çok 
yatırım çeken ve girişim üreten alanlarından. 
Global Information tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre küresel e-öğrenme pazarının 
2018'e kadar 169 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Online eğitim platformlarının cebir- 


Dr. Çağrı Bağcıoğlu | İstanbul Bilgi Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Başkanı 
EĞİTİM AĞI 

“Eğitimin, herkesin aynı şekilde öğrenmesine olanak tanıyan geleneksel yapıdan 
çıkma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yapay zeka ile geliştirilen online uygulamalar 
kişiye özel eğitimi mümkün kılıyor. Eğitim böyle bir dönüşüm içindeyken Türkiye 

ile ilgili OECD raporları, PISA ve TIMSS sonuçları dikkate alındığında kat etmemiz 
gereken uzun bir yolu olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'deki üniversitelerin küresel 
eğitim standartlarına uyumluluğunun ölçümlenmesi, avantajlı ya da dezavantajlı 
alanların belirlenmesi ve bunlara göre yapılacak 
bir stratejik planlama önemli ölçüde yol gösterici 
olacaktır. Son 10-15 yılda dikkat çeken sayısal 
büyümenin heyecan verici olduğu aşikar ancak 
bu büyümenin kalite, çıktı ve bu çıktıların 
katmadeğerleri açısından hala istenen noktada 
olmadığını kabul etmeliyiz. 

“Hayat boyu öğrenme” mottosuyla 
mezunlarımızı sorgulayıcı, dönüştürücü, sınırları 
zorlayan, toplumu geliştiren bireyler olarak 
mezun edebilmeyi amaçlıyoruz. Diğer taraftan 
Laureate Education ile uzun vadeli bir işbirliğine 
gittik ve 80'den fazla kampüsle online tabanlı 
üniversitelerden oluşan bu ağın 2006'da 
Türkiye'deki ilk ve tek üyesi olduk. Böylece 
öğrencilerimize, ağa dahil üniversitelerde lisans 
ve lisansüstü öğrenimi görme fırsatı verdik. * 


ALTIN ÇAĞ 


Wired Dergisi eski editörü ve “Maker” kitabının yazarı Chris Anderson, dijital 
dönüşümün tetiklediği yeni bir sanayi devriminin yolda olduğunun sinyallerini 
2005'te vermişti. Kendisinin öncülüğünü yaptığı “Kendin Yap” ya da “Birlikte Harekete 
Geç” kültürünün (do it yourself-together) birleşmesinden oluşan Maker Hareketi, 
önce İngiltere'ye oradan da diğer ülkelere sıçradı. Gelinen noktada dünyanın birçok 
noktasında, girişimcilik ve kuluçka merkezlerine benzer maker-lablar kuruluyor; 
makerların birlikte çalıştıkları makerspaceler açılıyor ve bu çalışmaların ürünleri maker 
fuarlarında sergileniyor. Maker Hareketi'nin bir başka önemli ismi Dale Dougherty'e 
göre “Maker Ruhu”nun temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, yoğun 
ezber bilgi yerine deneyim var. Hemen hemen her fikir (müthiş bir yenilik içermesine 
gerek yok) bu hareketin kapsamında değerlendirilebiliyor. Bir fikri olan herkes artık 
teknolojinin yardımıyla bunu üretime dönüştürebiliyor. 3D yazıcılar sayesinde üretimi 
uzun zaman alacak ve çok pahalıya mal olacak prototipleri, bugün çok hızlı ve ucuza 
gerçekleştirebiliyorsunuz. Girişimcilik fikirlerinizi ve bunu hayata geçirme şeklinizi 
İnternet'te paylaşarak milyonlarca kişiye ilham verebiliyorsunuz. Artık pazara giriş ve 
bireylerin hayallerini gerçekleştirmeleri çok daha kolay. İnternet'te araştırma yaparak 
ve yaratmak istediğiniz şeyle ilgili biraz bilgi edinmeniz yeterli. Anderson, “Önümüzdeki 
10 yılda 'mucit' ile 'girişimci' arasındaki yol hiç olmadığı kadar kısalacak” diyor. 
Türkiye'deki en büyük maker topluluğu 
olan Maker Türkiye'nin kurucusu Ongun 
Tan ise 2015'te yaptığı TedX konuşmasında 
bu hareketin tüm dünyaya “sen de yap” 
çağrısında bulunduğunu çünkü insanlığın 
ilkel zamanlarda kendi üretimini yaparak 
hayatını sürdürdüğünü, sanayi devrimi 
sonrasında unuttuğu bu kültürü şimdi tekrar 
benimsemeye başladığını söylüyor. Bunun 
altında yatan neden ise dijital devrim. 
“İnternet sayesinde insanlar, birlikte hareket 
etmenin önemini tekrar kavradı ve topluluklar 
oluşturmaya başladılar diyor “Böylece 
fikirler paylaştıkça çığ gibi büyüdü ve Maker 
Hareketi'nin tohumları atıldı." 
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DEĞİŞİM BAŞLIYOR 


“Teknolojideki gelişmeler sonucunda, nasıl bir eğitim modeli belirlenmeli; Z Kuşağı'na 
hitap eden öğretim elemanlarının özellikleri ne olmalı” gibi sorulara cevap aranmaya 


başlandı. Bunun yanı sıra 

yakın gelecekte yabancı dil 
öğrenmek bir gereksinim 
olmaktan çıkacak mı gibi daha 
ekstrem sorular da tartışmaya 
açılıyor. Tüm bunların temelinde 
teknolojinin sağladığı kolaylıklar 
yatıyor. Öğrencilerin ellerinden 
düşürmediği akıllı cihazlar başta 
olmak üzere derslerine İnternet 
üzerinden hazırlanmasını 
sağlayacak karma bir eğitim 
modelini, üniversiteminiz bazı 
bölümlerinde uygulamaya 
başladık. Yaklaşık beş yıl içinde 
üniversite genelinde bu sisteme 
geçmiş olacağız. Yurtdışında 
tanınırlığımızı yapmak, 
uluslararası üniversiteler 

ile öğrenci ve akademisyen 
değişimlerini artırmak, bilimsel 
ve akademik işbirlikleriyle ortak 
projeler hayata geçirmek gibi 
stratejiler geliştiriyoruz.” 


FORBES İLE İLERİ 


Kapaklar, çığır açan yenilikler ve dergide 
ilk kez yer alanlardan oluşan bir yüzyıl. 


den sanat tarihine, kuantum fiziğinden finansa 
kadar birçok farklı başlıkta sunduğu dersler 
öğrencilerin muazzam bir dijital dünya okulunun öğrencisi olabilmesine olanak tanıyor. Bu 
mucizevi bir gelişme. Çünkü eğitimde fırsat 
eşitliği kavramını da içeriyor. Öğrenciler sınavlarına buradan çalışabiliyor ve eksiklerini 
giderebiliyor. Online eğitim platformlarının 
en bilinenleri Skillsoft, Udemy, Coursera, edX, 
Skillshare, Udacity ve Khan Academy. Bir 
kısmı ücretsiz olarak içeriklerini kullanıcılara 
sunarken bazıları bunu küçük bir ücret karşılığında yapıyor ya da çevrimiçi kurslardan ve 
sertifika programlarından para kazanıyor. 

İşte bu felsefi değişime, teknoloji de yeni 
araçlarla tüm gücüyle destek veriyor ve beklentilerin sonu yok. Örneğin ünlü fütürist 
Michio Kaku yakın gelecekte “artırılmış 
gerçeklik” ile desteklenen bulut teknolojisi 
sayesinde öğrenmenin arzu edilen her an, her 
yerde gerçekleşebileceğini söylüyor. Şu an bile 
MIT, Standford, Berkeley gibi dünyanın önde 
gelen üniversitelerindeki derslere İnternet ortamından dünyanın başka bir köşesinde yaşayan öğrenciler katılabiliyor. Diğer taraftan bir 
eğitimci, uzmanı olduğu dersi videoya kaydedip yeni online eğitim platformları üzerinden 
milyonlarca öğrenciye ulaşabiliyor. 

Kaku'nun bir diğer öngörüsü ise spontane 
çeviri yapabilen gözlükler. Kaku'ya göre gele- 


© 
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FRANK W. 
WOOLWORTH 


(1852-1919) 
FW. Woolworth Co.'nun (1878) kurucusu 


“Woolworth'ün güçlü sağduyusuna, 
kırılması imkansız cesaretine ve 
v muazzam enerjisine sahip bir 
& adamın bu dünyaya damgasını 
vurmamasının imkansız olduğu 
izlenimini edindim. Kendisi 
zihinsel ve fiziksel olarak büyük 
bir adam, sınırsız bir vizyona sahip. 
Örneğin kendisine “en büyük hırsınız 
nedir?” diye sordum. Napolyonvari 
yanıtı: “Medeni dünyanın her kentinde 
bir mağaza açmak oldu.” -“Büyük 
Adamları Konuşturmak” (13 Ekim 1917) 


Gideon Sundback -ileride fermuar 
olarak bilinecek- “Ayrılabilir 
Bağlayıcı”nın patentini aldı. 


Edwin H. Armstrong süper 
heterodin radyo alıcısı 
için patent başvurusunda 


HENRY FORD 


FORD (1863-1947) 
Ford Motor Co.'nun (1903) kurucusu 
“Ford'un çalışanlarına ilgisi hiçbir şekilde İstihdam (1857-1935) 


Minnesotalı mucit 
Charles Strite, 
fırlatmalı ekmek 
nm kızartma makinesi 
TI OCAK 1919 üzerinde çalışmaya 


“Mizah Bir İş başladı. 
Varlığı Mıdır?” “ < 


—.-— —— 
2 MART 1918: - 
- 
“Gazete Satıcılığından 
Multimilyonerliğe” Dd 
MILTON 
HERSHEY 
Bürosu'nda sona ermiyor. Kişi işe alındıktan sonra çeşitli Hershey Chocolate'ın (1894) kurucusu 
departmanlardan birine yerleştiriliyor, ilerlemesi özenle “Hershey, bağımsız bir 
takip ediliyor. Belirli bir sürenin sonunda kendisine hayırsever olarak yetim erkek 
verilen işe uygun olmadığı anlaşılırsa fabrikanın başka çocuklara ücretsiz eğitim ver- 
bir kısmına transfer ediliyor, en nihayetinde ona uygun bir erek harika bir iş çıkarıyor. Bu 
yer bulunana dek. Bir çalışanın işverenin kendisiyle amaç için doğduğu büyüleyici 
kişisel olarak ilgilendiğini, onun için bir değer eski evi kullanıyor ve şu an 
taşıdığını hissettiğinde mutlu olacağı ve itibarıyla 20 çocuğa bir yuva 
işverenini baş tacı edeceği kesin. Tek kelimeyle, sunuyor.” -“Amerika'nın En 
Ford'un amacı işçilerini hoşnut tutmak.” İyi İşverenlerinden Biri” (11 


-“En İyi İşverenimiz Kim?” (2 Şubat 1918) Ocak 1919) 


cekte kontak lensler de benzer bir işlemi yapabilecek. Bu sayede yabancı dil sorun olmaktan 
çıkacak gibi görünüyor. Bunun ilk adımları 


atıldı bile. Birçok markanın geliştirdiği gerçek a 
zamanlı tercüme kulaklıkları farklı dili ko- GELECEĞİN YATIRIM ALANI 


nuşan kullanıcıların iletişim kurabilmelerini Son dönemin en popüler yatırım alanlarından biri özel okul. 2016-2017 verileriyle tüm 
sağlıyor. örgün eğitim kurumlarının yüzde 12,8'ini özel okullar oluşturuyor. Örgün öğrenimdeki 


Araştırma şirketi TrendONE tarafından 
yayınlanan “The Web Expansion” (Web'in 


öğrencilerin yüzde 7,6'sı özel okullara devam ediyor. K-12 alanında eğitim gören 15 
milyon öğrencinin de 1 milyonu özel eğitim kurumlarında. Eğitimde özel sektörünün 
payının artması MEB tarafından teşvik ediliyor. Bu alanda atılan en somut adımlardan 


Gelişimi) başlıklı raporda ise “Web 50: Dü- biri 2014-15 eğitim-öğretim yılından bu yana uygulanan, özel okula devam edecek 
şüncelerin Ağı (Web of Thoughts)” ile uzun öğrenci başına ödenen teşvikler. Bu şekilde 2014-2016 arasında devlet bütçesinden 
vadede insan-makine etkileşiminde ihtiya- 6 bin 486 özel okula yaklaşık 1,69 milyar lira aktarıldı. Hedef 2023'te özel okulların 


cımız olan bilgiyi zihinlerimize doğrudan 
aktarabileceğiz. Şu an için özel donanımlarla 


payının yüzde 15'e ulaşması yönünde... Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, 
“Eğitim sektörü şu anda dev bir sektöre dönüştü" diyor ve ekliyor: “Artık her ailenin 
bütçesinde eğitim bölümü var; eskiden böyle değildi.” 


sağladığımız makine-insan iletişimi yapay Diğer taraftan devlet okulları da “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 
zeka ve nöroteknoloji alanındaki gelişmelerle O Hareketi" (Fatih Projesi), EBA (Eğitim Bilişim Ağı). Öğretmen Strateji Belgesi 
“bilgiye erişimi” ve öğrenme'yi kökten değişti- O 2017-2023, “Eğitime 96 100 Destek” gibi projelerle hızlı bir dönüşüm geçiriyor. 


recek. Bugün bile öğrencilerin öğrenme hızına 
göre düzenlenebilen akıllı ders kitapçıkları- 


Buna karşılık PISA sonuçları pek umut vermiyor. Türkiye, 2015'te 70 ülke içinde 
matematikte 49'uncu, okumada 50'nci ve fende 52'nci sırada yer aldı. Türkiye'nin 
puanları 2012'ye dek artma eğilimindeyken 2015'te her üç alanda da geriledi; alt 


nın oluşturulması, zayıf öğrenme alanlarının düzey performans gösteren öğrencilerin 


nokta tespiti, objektif ölçme değerlendirme 
testleri ve kişileştirilmiş eğitim gibi alanlarda 
yapay zeka uygulamaları kullanılıyor. Örneğin 
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Refet Polat'ın 2015'te “TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında destek 
alan çalışması, eğitim sürecinde kullanılan 
test tekniğinde öğrencilerin verdiği doğru ve 
yanlış cevaplara göre yapay zekayı bir ölçme 
ve değerlendirme aracı olarak kullanıyor. 


Yalan yok -adli tıpta 
kullanılmak üzere yalan 
makinesi icat edildi. 


Josephine ve Earle Dickson 
yara bandı Band-Aid'i icat 
etti. 


9 ARALIK 1922 
“Bir Genel Motors Devinin 
Hikayesi” 


Het Kapı Sisa Esman Kulak 


w Mrerien Beremdeğ bedri” 


1-2 ar 
çene 
Tarim 
Opütmizm İn Me Samimi 1— 


29 EKİM 1921 
“Amerika Yozlaşıyor mu?” 


Ben P. Ellerbeck -ileride 
cabriole olarak bilinecek 
-açılır kapanır tavanlı bir 

otomobilin prototipini tanıttı. 


7 AĞUSTOS 1920 
“Forbes'u okuyorum. 
Beğeniyorum.” -Thomas 
Edison 


oranı arttı. Öğrencilerin yaşam 
memnuniyetine ilişkin değerlendirmede 
ise Türkiye'deki 15 yaşındaki öğrencilerin 
yüzde 28,6'sı, O ile 10 arasındaki yaşam 
memnuniyeti ölçeğinde O ile 4 arasını 
seçiyor; yani yaşamlarından memnun 
olmadıklarını belirtiyor. Ancak aralık 
2016'da açıklanan TIMSS 2015 sonuçlarına 
göre Türkiye'deki 8. sınıf öğrencilerinin 
fen başarısı, TIMSS'e katılan ülkelerin 
ortalamasını yakaladı. 


FOR 


v 


John Harwood, ilk 
otomatik, diğer 26 MAYIS 1923 


adıyla kendiliğinden “Amerika'nın En Büyük 25 


kurulan kol saatinin Bankası” 
patentini aldı. 
FREDERICK L. MAYTAG 


(1857-1937) 

Maytag'in (1893) kurucusu 

“Maytag, makineyle çamaşır yıkamayı 
popülerleştirmek için yola çıktı ve yılda 5 
milyon dolar değerinde makine satışı göz 
önüne alındığında başarılı olduğunu söylemek 
gayet makul. Maytag, eski bel kıran çamaşır 
tahtasını ortadan kaldırmak, çamaşır yıkamayı 
bir mesai olmaktan çıkarmak ve insanları 

aile çamaşırlarının yıkanmasının nahoş bir 

iş olması gerekmediğine ikna etmek için yola 
çıktı... Mottosu: “Gerçek bir ihtiyaç söz konusu 
olduğunda, onu temin etmenin bir yolu bulunabilir.» -“Küçük Bir Kasabada Büyük Bir Ulusal 
Sanayi Nasıl Gelişti” (24 Kasım 1923) 
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Bu alandaki gelişmeler eğitimci profilinin 
de değişmesine neden oluyor. Third Space 
Learning”'in kurucusu Tom Hooper bir söyleşisinde, “Yapay zeka, öğretmenlerin yerini 
almayacak, daha iyi eğitimciler olmaları adına 
onlara destek olacak ve yol gösterecek” diyor. 
Geleceğe dair ipuçları üniversitelerde de 
"Rekabette ancak teknoloji ve bilgi üreten öğrenciler yetiştirerek farkımızı ortaya değişimi beraberinde getiriyor. Günümüzün 
koyabiliriz. Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini göz önüne alarak yaşam boyu üçüncü nesil üniversiteleri bilim temelli, tek 


öğrenme becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Bu bakış açısıyla işletme yüksek m. ie vi 
lisans programını, 2007'de Türkiye'de ilk kez “t-MBA" (MBA for teenagers) adıyla disiplinli kurumlar olmaktan çıkıp küresel 


Ali Rıza Lüle | Doğa Koleji - Genel Müdür 


liseye taşıdık. Müfredatımıza; girişimcilik ve inovasyon, teknoloji ve operasyon bilgi merkezi olmaya odaklanıyor. Örneğin 
yönetimi, pazarlama, para ve finans, uluslararası işletmecilik gibi öğrencilerin iş Yakın Doğu Üniversitesinde kullanılan süper 
hayatıyla ilgili vizyon sahibi olacakları dersler eklendi. Her yıl Harvard Business bilgisayar, CERN'nin gerçekleştirdiği parçacık 


School, MIT Sloan School of Management ve London School of Economics gibi önde 
gelen işletme okullarının ders 
programlarını takip ediyoruz 
ve buna göre değişiklikler 
yapıyoruz. Son yıllarda 
yatırımlarına ağırlık verdiğimiz 
fen ve teknoloji liselerinde 

ise ileri derece robotik ve 
kodlama, temel mühendislik, 
elektrik-elektronik, genetik, 
yaratıcı yazarlık ve ekoloji 
eğitimi veriyoruz. Ayrıca 

3D tasarım derslerinde, 
öğrencilerin tasarımlarını 
üretime dönüştürmelerini 
yardımcı oluyoruz. Bu liselerin 
sayısını birkaç yıl içinde 

20'ye çıkaracağız. Türkiye'de 
bir üniversite kurmak da 
planlarımız arasında yer alıyor. 


deneyine katkıda bulunulabiliyor ya da kanser 
ve ATDS araştırmalarında kullanılıyor. Yakın 
Doğu Üniversitesi-İş bankası işbirliğinde “giyilebilir sağlık teknolojileri” ile “doku ve organ 
oluşturma”, “yenilikçi organ nakli araştırmaları” ve “klonlama” gibi birçok proje hayata 
geçiriliyor. 

Diğer taraftan eğitim ve araştırma işlevlerine ek olarak üniversiteler artık birer girişim merkezi olarak görülüyor; öğrencileri 
girişimciliğe teşvik edecek bir müfredat ve 
araçlar sunması bekleniyor; kampüslerde 
kuluçka ve teknoloji transfer ofisleri ile hızlandırıcılar açılıyor. Zira bu değişim yeni 
neslin potansiyelini ortaya çıkarabilmesi ve 
kendi iş fikirlerini hayata geçirebilmesi için 
bir zorunluluk. “FORBES Ideas Girişimcilik 


Bİ 


a 


; 


m Mit gd 
ME YY | 
Otto F. Rohwedder ondan 
sonra gelen her icatla 
sonsuza dek karşılaştırılacak 


bir makine yarattı -ekmek 
dilimleyici. 


Kurgucunun kurgulama 
esnasında filmi izlemesine 
imkan tanıyan Moviola, Iwan 
Serrurier tarafından icat 
edildi. 


15 KASIM 1925 
“Wall Street Patlaması: Ne 
Kadar Sürecek?” 


1 TEMMUZ 1926 
“Radyo: Sorunu Ne?” 


Mae Firin man 
Lv a, 
mem Miami 

He m bre Hain 


taa amam 2 Pad 
Te Man e e 


15 KASIM 1924 
“John Moody: Karlı Yatırım 
Nasıl Yapılır” 


15 HAZİRAN 1927 
“Lindbergh Uçuşu İş 
Dünyası İçin Ne Anlama 
Geliyor?” 


John Logie Baird, ilk 
televizyon görüntüsünü 
başarıyla iletti. 


Robert Goddard ilk sıvı 
yakıtlı roketi fırlattı. 
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Prof. Dr. Ümran İnan ! Koç Üniversitesi - Rektör 


Üniversitemizde liberal eğitim felsefemizi yansıtan “çekirdek program” aracılığıyla 
farklı bilim dalları arasında etkileşimi artırmaya çalışıyoruz. 2013'de Koç Üniversitesi 
Girişimcilik Araştırma Merkezi'ni (KWORKS) hayata geçirdik. Girişimcilik 
faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet veren KWORKS, akademisyen ve mezunların 
sürdürülebilir ve ölçeklenebilir sosyal ve tekno-girişimler başlatmasına destek 
veriyor. Öğretim üyelerimiz 

kendi bağımsız araştırmalarını 
sürdürürken disiplinler arası 
işbirliğine önem veriyor, stratejik 
alanlarda takım olarak çalışıyorlar. 
2004-2017 arasında 737 ar-ge 
projesine toplam 84 milyon 

dolar dış kaynak sağladık; Eylül 
2017 itibarıyla 51 milyon dolarla 
desteklenen 147 aktif projemiz 
bulunuyor. 

Eğitim teknolojisi çalışmalarını 
yürüten Koç Üniversitesi Öğrenme 
ve Öğretmen Ofisi (KOLT), Koç 
Üniversitesi Öğretim Yönetim 
Sistemi (KULMS) adı altında 
hazırlanan çevrim içi platformu 
eğitim ve araştırma projeleri 
için kullanıyor. Burada ders 
materyallerinin paylaşımı sağlanıyor 
ve yardımcı uygulamalara yer 
veriliyor.” 


p TARALIK 1928 
İskoç bilimci Alexander “Robot Satışı Milyonlar 
Fleming penisilini keşfetti. Kazandırıyor 


THOMAS J. WATSON SR. 


(1874-1956) bi 
IBM'in (191) Genel Müdürü 

“Watson, National Cash Register'ın baş itici gücü John 

H. Patterson ile birlikte çalışırken yaşadığı bir olayı 

anlatıyor. Watson, adamlarının kesinlikle göreceği bir yere üzerinde 'düşün” yazan büyük bir levha asmıştı. Patterson içeri girdi 
ve çok etkilendi. Bir saat içinde fabrikanın her yerine 100 levha 
asılmıştı. Hepsinin üzerinde tek bir kelime vardı: Düşün.” 
-“Büyük Adamlar Hakkında Küçük Şeyler” (1 Haziran 1928) 


15 EYLÜL 1929 
“Hisse Senetlerinin Helena Rubinstein Inc.'in (1903) 


Foster Grant'in kurucusu 
Sam Foster, ilk toplu üretim 
güneş gözlüğünün satışına 


Ekosistemin Geleceği” toplantısında da bu 
konudan bahseden MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Erhan Erkut (syf: 260), üniversiteler beş-altı yıldır bu konuda önemli adımlar 
attığına işaret ediyor. “Bugün İTÜ Çekirdek 
300 girişimi içeri alıyor, Sabancı, Koç iyi gidiyor, Yıldız Teknik oyuna girdi. ODTÜ ve 
Bilkent eskiye göre daha aktifler” diyor. 

Dünya Ekonomik Forumu'nun çalışmasına göre 2015 ile karşılaştırıldığında 
Türkiye'de iş hayatı için gerekli görülen 
temel becerilerin yüzde 4Vi, 2020 itibarıyla değişmiş olacak. Aydın Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın 
karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, 
iletişim kurma ve işbirliği yapma, yaratıcılık 
ve inovasyon kapasitesi, müzakere etme ve 
sorumluluk alma, teknoloji okuryazarlığı 
gibi becerilerin gelecekte önem kazanacağına dikkat çekiyor. “Bireylere bu becerileri 
kazandırabilmek için ana sınıfından üniversiteye eğitim sistemimizi dönüştürülmeli ve 
teknolojinin bize sunduğu yaklaşım, model 
ve yöntemlerin uygulamalıyız” diyor. 

Bu dönüşümün olmazsa olmazı “STEM” 
(Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik) 
temelli eğitim. TÜSİAD son yıllarda bu konuya özellikle ağırlık veriyor. TÜSİAD Çalışma 
Grubu Başkanı Gamze Dinçkök Yücaoğlu, 
kurum bünyesinde oluşturdukları “STEM 


HELENA 
RUBINSTEIN 


(1872-1965) 


Görünümü” kurucusu 
“O kararsızlığı, azmi 


zayıflatan ve hırsı öldüren 
o mevsimsel uyuşukluğu at 
üzerinden. Dünya meşgul bir yer. 
Burada kaytarıcılara yer yok. 
İçine dolan enerjileri bir amaca 
yönlendir ve güz ayı olgunlaşan 
tarlalar üzerinde parıldadığında 
| -sen de muradına ermenin, 
i başarının o zengin hasadının 
neşesini öğreneceksin.” -“Yaşam 
ve İş Üzerine Düşünceler” (15 
Eylül 1929) 


başladı. 


“© AMRUPA KONUTLARI 
SÖZLERİN GERÇEK OLDUĞU YER 


Bugüne kadar birçok söz verdik ve her bir sözü gerçekleştirdik. 
Beklentilerin de üzerine çıkarak, sözler gerçek oldukça, binler mutlu oldu. 


Şimdi yeni sözlerin zamanı... 
Çünkü daha mutlu olmayı bekleyen on binler var. 


SATIŞTAKİ 
PROJELERİMİZ 


Satışı Tamamlanan ve Yaşam Başlayan Projelerimiz 


Avrupa Konulları ATAKENT 1 Avrupa Konutları ATAKENT 2 Avrupa Konulları ATAKENT 3* Avrupa Konulları TEM" Avrupa Konulları TEM 7” 
Avr Konutları SPARTAKULE 1* fwr Konutları ISPARTAKULE 7" Awr, Konutları İSPARTAKULE 3* Avrupa Konakları SAKLIBAHÇE Ayrupa Kanakları FLORYA 


Avrupu Konuları KALE 


Ki y / AvrupaKonutlari www. avrupakonutlari com ir 
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Nuri Has | Kadir Has Üniversitesi - Mütevelli Heyet Başkanı 


“Bugünün mesleklerinin bir kısmı yakın gelecekte teknolojideki hızlı dönüşümle 
birlikte “yaratıcı yıkıma" uğrayacak. Bu nedenle Kadir Has gibi üçüncü nesil 
üniversitelerin görevi bilgiyi aktarmak olmaktan çıkıyor. Adaptasyon yeteneği 
yüksek, bilgiyi üretime dönüştüren ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmemiz 


lazım. Sosyal yaşamın dönüşüm hızına 
sadece sürat olarak uyum sağlamak 
yetmiyor. Eğitim sistemimiz de bu 
dönüşümün bir parçası haline gelmeli. 
Bu anlamda dünyadaki iyi örneklere; 

ilk ve orta öğrenimde Finlandiya'ya, 
üniversite öğreniminde ise Anglo-Sakson 
dünyasına bakmalıyız. 

Öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim 
almaları için sürekli teknoloji yatırımı 
yapıyoruz. Bugüne kadar maddi değeri 
600 milyon doları aşan hayır işleriyle ön 
plana çıkan Kadir Has Vakfı da gelirlerinin 
büyük bölümünü üniversitemize tahsis 
etmiş durumda. Geleceğe bırakacağımız 
miras; akademik özgürlüğü sağlamış, 
kaliteli eğitim ve yönetim anlayışıyla 
uluslararası standartları yakalamış bir 
“dünya üniversitesi” olacak. Hedefimiz 
ise 20 yıllık sürede Kadir Has'ın 
dünyadaki ilk 250 üniversite arasına 


İs ? 


pi 


——. > 
Aİ 


Kraliyet Hava Kuvvetleri 
subayı Frank Whittle ilk 
jet motoru için patent 
başvurusunda bulundu. 


FORBES 


TOCAK 1930 
“Paniğe Ne Neden Oldu?” 


“ BIRDSEYE 


girmesi." 


FORBES'DA İLK KEZ 


CLARENCE 145 


(1886-1956) 
General Seafood Corp.'un (1923) kurucusu 
“Gıda tarihinin en devrimci 

fikri olan hızlı dondurmanın 
geliştirilmesi, gayet dramatik 

bir hikaye. Birleşik Devletler 
Biyolojik Araştırma Bürosu 
tarafından Labrador'da görevlendirilen Amerikalı bilimci 
Clarence Birdseye, kışın aşırı 
soğuğunda bir balığın soğuk 
havayla temas ettiğinde neredeyse anında kaskatı kesildiğini 
gözlemledi. Ayrıca balığın kısa bir 
süre içinde tekrar suya bırakıldığı 
takdirde yeniden yaşama dönme 
emareleri gösterdiğini gördü. 
Hızlı dondurmanın yapıya kayda 
değer bir hasar veremeyeceği 
sonucuna ulaştı ve bilimcilerin 
halihazırda birçok ülkede yürütmekte olduğu araştırmaları daha da 
ileri taşıyarak hızlı dondurmanın 
avantajlarını ispatladı.” 
-“Dondurulmuş Gıdalar Görücüye 
Çıkıyor” (1 Kasım 1930) 


1 KASIM 1932: 
“Televizyon: İmkanları” 


Ruska ve 
elektrik 


elektron 
için bir 


prototip 
geliştirdi. 


Fizikçi Ernst 


mühendisi 
Max Knoll, 


mikroskobu 


Çalışma Grubu”nun, öğretmen eğitimi, şirket-okul buluşmaları, PwC ile “2023'e doğru 
Türkiye'de STEM Gereksinimi” gibi çalışmalar gerçekleştirdiğinden bahsediyor. Kurum 
bu çerçevede Bahçeşehir Üniversitesi ile 
işbirliği yaparak “STEM Kiti ve Öğretmen 
Eğitimi Projesi” isimli projeyle öğretmenlere ücretsiz STEM kiti ve uygulama rehberi 
dağıttı. Yücaoğlu, “Öğretmenlerin yenilikçi 
öğrenme ortamları, uygulamaları ve deneyimleri tasarlamalarını sağlandık” diyor. 

STEM gibi tüm dünyada yükselişte olan 
eğitim trendlerinden bir diğeri de Flipped 
Learning (Ters-yüz sınıf/eğitim). Bu eğitim 
modeli sayesinde öğrenciler çalışacakları konulara İnternet üzerinden erişebiliyor. Derse 
gelmeden önce öğretmenlerin sisteme yüklediği videoları izliyor, notlar alıyor ve sorular 
hazırlıyor. Böylece amaçlanan derste hem 
diğer öğrencilerle hem de öğretmeniyle daha 
kaliteli zaman geçirmeleri. Açığa çıkan zaman da grup çalışması, beyin fırtınası, sorucevap ve diğer eğlenceli aktivitelere ayrılıyor. 
Günümüzde eğitimle ilgili diğer popüler 
modeller ise proje bazlı ve işbirliğine dayalı 
öğrenme, mikro öğrenme ve video, mobil 
öğrenme, oyunlaştırılmış ve oyun tabanlı 
öğrenme ve tüm bu modellerin harmanlaşmış 
hali karma eğitim. 

“Z” kuşağı; Nesnelerin İnterneti, sanal ve 


Varsa Için -George 
Blaisdeli ilk Zippo 
çakmağı üretti. 


TEylül 1933 
“Ya Emek? Karlar? NRA 
Yönetiminde mi?” 


Ağustos 7, 1932 
15. Yıl Özel Sayısı 
“Toparlanma ve Yeniden 
Inşa” 


Edwin H. Armstrong, 
frekans modülasyonu (FM) 
radyosunu geliştirdi. 


Halk ister 
Halkbank yapar. 


Halkın yüzünü güldürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz 
her zaman yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. 


e 7 


IHALKBANK 


halkbank.com.tr | 0850 222 0 400 Halkbank Dialog | 


4 
ö 
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Prof. Dr. Esra Gençtürk | Özyeğin Üniversitesi - Rektör 


“Endüstrideki değişimle birlikte geleneksel eğitim yöntemleri sanal gerçeklik ve 
online araçlarla destekleniyor. Tüm dünyada beşeri bilimler geri planda kalmaya 
başladı. Öğrencilere edindikleri bilgileri uygulama imkanı veren laboratuvar ve 
sanayi-üniversite işbirlikleri ön plana çıkıyor. Bünyesinde Girişim Fabrikası, OpenFab, 
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), eğitim alanları ve laboratuvarların bulunduğu 


Test bir iki... Test bir 
iki... S. Joseph Begun 
yayıncılık için ilk ses teyp 
kaydedicisini geliştirdi. 


15 OCAK 1935 
“Amerika'nın Refah 
Öncüsü!” 


girişimcilik merkezimiz, öğrencilerimize 
fikirlerini rahatça ortaya koyabilecekleri 
ve girişimci yönlerini keşfedebilecekleri 
bir ortam sunuyor. Bunun yanısıra 
girişimcilik lisans programını açan 
Türkiye'deki ilk üniversite olarak Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 

her yıl açıkladığı “Üniversitelerarası 
Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi'nde, 
son beş yıldır ilk 10 üniversite 
arasındayız; 2016'da vakıf üniversiteleri 
içinde dördüncü sırada yer aldık. 

Aynı şekilde TÜBİTAK'ın üniversite 
TTO'larına sunduğu desteği almaya 

hak kazanan ilk 10 ofisten biri olarak 
buluşların ticarileştirilmesi konusunda 
girişimcilere destek veriyoruz. Bilimin 
ilerlemesine ve bilginin işlenmesine 
öncülük eden, değişimi destekleyen ve 
farklılıkları kabul eden bir kurum kültürü 
en güzel mirasımız olacaktır. 


Alan Turing -ileride Turing Makinesi 
olarak bilinecek- “A Makinesi”ni 
tanıttı. Makine, depolanmış 
program bilgisayarlarının temelini 


artırılmış gerçeklik, yapay zeka uygulamaları, 
yeni iş modelleri (Uber, Alibaba, Facebook), 
Büyük Veri ve veri madenciliği, bulut teknolojisi, 3D yazıcılar, yapıcılar hareketi ile üretim/ 
tüketim biçimlerinin değiştirdiği bir dünyaya 
doğdu. Dolayısıyla kullanılan model ya da öğretim tekniği ne olursa olsun “Z” kuşağı olarak 
adlandırılan yeni neslin ihtiyaçları ve teknolojinin geldiği nokta, Bali'nin “saçma” diye nitelendirdiği geleneksel eğitim anlayışını ciddi 
bir dönüşüm geçirmeye zorluyor. 


Akıllı cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla online 
eğitimin bir alt kolu olan mobil eğitim de giderek 
yaygınlaşıyor. Online eğitim hizmetleri sunan İspanya 
merkezli Docebo'nun “e-eğitim pazarı 2017-2021 
trendleri ve tahminleri” raporuna göre şu anda 20 
milyar doları aşan mobil eğitim pazarının büyüklüğü 
2020'de 38 milyar dolara ulaşacak. 


40 38 milyar $ 
30 
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1 KASIM 1937 i 
oluşturdu. “1938 Model İlk kan bankası 
otomobiller” Chicago'nun Cook County 
Hastanesi'nde açıldı. 
JAMES 0. MCKINSEY 
(1889-1937) 
McKinsey & Co.'nun (1926) kurucusu ii 


“McKinsey alışveriş merkezi sorununu biliyordu, 
alışveriş promosyonunun yanısıra gayrimenkul 
gerektirdiğinin farkındaydı. Dahası bu işi yapacak 
adamı da tanıdığına inanıyordu.” 


15 TEMMUZ 1936 


-“Onları Hiç Uyarmadan Torpilliyor!” 


DuPont'un kimyacılarından 
( Ağustos 1937) 


Wallace Carothers tarafından 
yaratılan naylon ilk kez 
üretildi. 


15 KASIM 1934 
“Uzun Ömürlü Bir 
Toparlanmaya Dek Ezmeye 

Devam!” 


“Modernleşme Beslenme 
Çantalarını Dolduruyor” 
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Enver Yücel 
Bahçeşehir ve Uğur Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Başkanı 


Yeni Kikirler 


TEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitim modelini uygulamaya koyan Bahçeşehir Koleji'nin tüm kampüslerinde robotik ve 

kodlama dersleri veriliyor. “4. Sanayi Devrimi'ne 

girdiğimiz günümüzde bu eğitimi vermek zorundayız” diyor Enver Yücel, “Önceki sanayi devrimini 
ıskaladık, bunu da ıskalamak gibi bir lüksümüz olamaz.” 
STEM'i girişimciliğin, geliştiricilikle harmanlandığı, kreatif düşünmeyi ve teknolojik altyapıyı edinmeyi sağlayan 
disiplinlerarası iletişim modeli olarak tanımlıyor. Şu anda 
daha çok yükseköğretim seviyesinde kullanılan uzaktan 
öğretim yöntemlerinden okul öncesinde bile yararlanılması gerektiğini savunuyor. 

Yücel bugün üç kıtada dört üniversite, iki dil okulu, 
109 Bahçeşehir Koleji ve 160”1 aşkın Uğur Lisesi ile 180 
bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü bir ağın sahibi. Her 
yıl 120 milyon dolar eğitim ihracatı yapıyor. Uğur Eğitim 
Kurumları ve Bahçeşehir Üniversitesi ile Türkiye'de, 
BAU Mmternational University ile ABD, Washington, 
Almanya, Berlin ve Gürcistan'da yatırımları bulunan 
Yücel'in eğitim işindeki cirosu bugün 1 milyar liranın 
üzerine çıkmış durumda. Şu sıralar yakın markaja aldığı 
ülkeler arasında Afrika, Hindistan, Brezilya ve İngiltere 
var. 2018'de dört bin yeni personelin istihdam edileceği 
20 kolej açmayı planladığını söylüyor ve İngiltere'de değerlendirme aşamasında olan projelerinden bahsediyor. 
“İngiliz Hükümeti devlet okullarını özelleştirme stratejisi 
yürütüyor. Buna uygun olarak vakfımızı kurduk ve üç 
okul için satın alma talebimizi ilettik” diyor. 

Fakat onun eğitim sektöründeki kariyer hikayesi üniversite sınavına hazırlanırken eğitim gördüğü Laleli'de üç 
odalı Uğur Dershanesi'ni 1973'de satın almasıyla başladı. 
Uğur Eğitim Kurumları ile edindiği tecrübeyi özel eğitim 
sektöründe kök salmak için kullanan Yücel, 1994”te Bahçeşehir Koleji'ni faaliyete geçirdi. 1998'de ise Bahçeşehir 
Üniversitesi'ni kurdu. 

Bir dünya markası olma vizyonunu gerçekleştirme 
yolunda attıkları ilk adım, Amerikan üniversitelerinde 
lisans eğitimi almak isteyen gençleri SAT'a (Scholastic 


Aptitude Test) hazırlayacak Uğur Education'ı 2004”te açmaları olmuş. “Yurtdışı açılımlar kurumumuz için önemli 
bir basamak oluşturdu” diyor ve ekliyor: “O dönemde atılan tohumların filizlendiğini bugün görebilirsiniz.” Genç 
bilim adamlarını yetiştirmek içinse 2006'da Bahçeşehir 
Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi'ni açtıklarını anlatıyor. 

Ayrıca okulların kendi kültürüne, hedeflerine göre 
öğrenci seçebilmesi ve devletin sadece denetleyici role 
sahip olması gerektiğini vurguluyor. Bu düşüncesini 
desteklemek için ise “böylece okulların rekabet gücü 
artacak ve öğrencilere farklılaştırılmış eğitim modelleri 
sunma şansları olacak” diyor. Önerisi ise kendi eğitim 
kurumlarında da uygulamaya koydukları ve “Apply BAU 
Apply Fen-tek” adını verdikleri öğrenci değerlendirme 
modeli. Bu modelde öğrenci CVWsini, becerilerini, geçmiş 
dönemde yaptıklarını, hedeflerini ve hayallerini yazarak 
başvuru yapabiliyor. Başvurusu değerlendiren öğrencilerle mülakat yapılıyor ve uygun görülenler Bahçeşehir 
Okulları'nda eğitim almaya hak kazanıyor. 

Ama Yücel “herşeyden önemlisi” diyor, “Eğitimde en 
önemli nokta bina yatırımı değil, akademik kadronun 
kalitesi ve eğitim müfredatıdır. Sanayi devrimi anlayışı ile 
eğitim yapamayız. Eğer gençlerimizin başarılı olmalarını 
istiyorsak, onlara 2Vinci yüzyıl becerilerini öğretmeliyiz.” 


SEZONUN KLASIK 
EN YENi VE - PARÇALAR, 
İDO YACIĞIN MODERN 
RENKLERİ. ÇİZGİLER. 
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Sezonun en yeni ve özgün'renklerini, güncel detaylarla yorumlayan, 


klasik parçaları modern çizgilerle tasarlayan Altınyıldız Classics 2017-18 
Sonbahar / Kış Koleksiyonu ile tanışın, şıklığın yeniden keşfine katılın. 


2017-18 SONBAHAR / CLASSICS 


KIŞ KOLEKSİYONU 


www-.altinyildizclassics.com altinyildizclassics.tr (6) altinyildizclassics €4 altnyldzclsscs 
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Ahmet Hançer  Enocta - CEO 


Dijital Çözümler 


randon Hall Group'tan David Wentworth imzalı 
“2016 Brandon Hall Group Learning Study” 
isimli araştırmaya göre dijital öğrenme uygulamaları çalışan bağlılığı ve verimliliğini yüzde 53 
oranında artırırken eğitim maliyetlerini yüzde 
26, çalışan sirkülasyonunu ise yüzde 16 azaltıyor. Aynı 
raporda dijital öğrenmeye geçiş sırasında yapılan harcamaların, genel eğitim masraflarında sağlanan tasarruf 
sayesinde süreç içinde hızla telafi edildiği, mobil öğrenme uygulamalarına geçen şirketlerin de yüzde 84'e varan 
seviyelerde yıllık gelir artışı sağladığı yazılıyor. 

Dijital eğitim alanında çözümler üreten Enocta'nın 
kurucu ortağı Ahmet Hançer, şu anda 500'e yakın kurum- 
da, yaklaşık 2 milyon çalışana hizmet verdiklerini anlatıyor. Kendisi aynı zamanda Eğitim ve Gelişim Platformu 
Derneği'nin (TEGEP) kurucuları arasında yer alıyor. 
Amerika merkezli Learn Linc ile Türkiye'de sanal sınıf 
uygulamaları üzerine çalışmaları olduğuna da değiniyor. 
Bugüne kadar ağırlıklı olarak kurumlara sundukları teknoloji araç ve içeriklerini, yakın zamanda bireylerin de 
kullanıma sunmak için yatırım yapacaklarını söylüyor. 
Ayrıca bu alandaki tecrübelerini ülke dışında da değerlendirmeyi planlıyorlar. 

“Endüstri 4.0 olarak adlandırılan, hızıyla ve getirdiği 
değişimlerle nefes kesen bir döneme girdik” diyor Hançer, “Yaşanılan bu dijital devrimin dışında kalmamak için 
öğrenme ile ilgili bütün bildiklerimizi bir kenara bırakıp 
çağa ayak uydurmamızı sağlayacak yeni nesil öğrenme 
modellerini uygulamaya geçirmeliyiz” Birçok eğitim 
teknolojileri yatırımcısı gibi Hançer de, gelecekte yapay 
zekanın hem yaşam koçumuz hem de ihtiyaç duyulan her 
konuda bilgi veren eğitmenler olacağını ve artırılmış gerçeklik ile yaşamın içindeki bir simülasyon ortamında her 
şeyi deneyimleyerek öğreneceğimizi söylüyor. 

Kendisinin “yeni nesil öğrenme” olarak adlandırdığı 
model, teknolojinin yardımıyla öğrencilerin ihtiyacını 
karşılayacak bilgileri onlara küçük ve lezzetli parçalar halinde sunmak ve aralarındaki etkileşimi artırabilecekleri 
iletişim ortamları yaratmak. Bu nedenle eğitimin hayatın 
her aşaması ile iç içe planlanması ve yürütülmesi gerek- 


tiğini söylüyor. Sadece kurumları için değil, rekabetin 
değişen koşullarında kendi bünyesinde liderler yetiştirmek isteyen şirketler için de öğrenmenin stratejik önem 
taşıdığına dikkat çekiyor. “Nitelikli insan kaynağı için 
gereken yetkinlikler değişiyor ve ihtiyaca uygun iş gücünü temin etmek zorlaşıyor” diyor, “Yeniçağı omuzlayacak 
ve daha ileriye taşıyacak bir nesil yetiştirmek için eğitim 
sektöründeki dönüşümü iyi analiz etmek gerekiyor.” 

K-12 düzeyinde, teknolojiyi sınıflara entegre etmek 
ve öğrencilerin STEM becerilerini geliştirmeleri için 
gerekli eğitim politikalarını uygulamaya koymanın 
önemine vurgu yapıyor. “Özel eğitim kurumları teknolojiyle eğitimi destekleme konusunda kimi zaman 
kendi kaynaklarıyla çözüm oluşturmaya çalışırken kimi 
zaman da bu alanda teknoloji ve içerik sağlayıcılarla iş 
ortaklıklarına giriyorlar” diyor ve ekliyor: “Dolayısıyla 
bu alanda bulut üzerinden çözüm sağlayan çok sayıda 
girişim ortaya çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek.” 
Ayrıca video üretiminin eskiye oranla daha hızlı ve daha 
az maliyetli olması ve dijital içerik üretimi ile ilgili çok 
sayıda aracın kolayca temin edilebilmesi nedeniyle kurumların ve platformların kendi özgün içeriklerini hiç 
olmadığı kadar çok ürettiklerini anlatıyor. “Böylece bir 
içerik küratörü olarak öğrenme deneyimini yeniden tasarlıyorlar ve öğrenmeyi kolaylaştıran birer yönlendiriciye dönüşüyorlar” diyor, “Her öğrenenin aynı zamanda 
öğreten olduğu, bilginin paylaşarak çoğaldığı bir ortam, 
eğitimde ezberleri bozmaya devam edecek.” 


ONLINE TEKLİF ALMA UYGULAMASI İLE 


Fon büyüklüğünde sektör lideri AvivaSA» Online Teklif Alma uygulamasıyla hayatı kolaylaştırıyor. 
Ocak 2018'de sisteme dahil olması gereken, çalışan sayısı 50-99 olan şirketler, 


Otomatik Katılım'la ilgili sorularına hızlı cevap alarak zamandan kazanıyor, 
görüşme yapmadan kolayca teklif ve katılım süreçlerini tamamlıyor. 
Otomatik Katılım geleceği, AvivaSA bugünü kolaylaştırır. 
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* Ekim 2017 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'nin verilerine göre AvivaSA, katılımcıların fon tutarı büyüklüğünde sektör lideridir. Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. verilerine 
egm.org.ir adresinden ulaşılabilir. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım detaylı bilgilerine avivasa.com.ir'den ulaşabilirsiniz. ** 01 Ocak 2018 itibariyle AvivaSA ile Otomatik Katılım 
Sistemi'ne dahil olan ve iki (2) aylık cayma süresi içinde sistemden çıkış yapmayan çalışanlara, bir (1) yıl süre ile ücretsiz check-up hizmetinden yararlanma hakkı verilecektir. 


Ücretsiz check-up hizmeti, çalışan sayısı 50-99 arasında olan işverenlerin çalışanları için Anlaşmalı Kuruluşlarda geçerlidir. Anlaşmalı Kuruluşlara ilişkin detaylı bilgi çalışanlar ile 
randevu başvurularında paylaşılacaktır. Ücretsiz check-up hizmetinden yararlanma hakkı kazanan çalışanlar, bir (1) yıl süre ile bir defaya mahsus olmak üzere bu hizmetten 
yararlanabileceklerdir. Anlaşmalı Kuruluş'tan randevu almaksızın ücretsiz check-up hizmetinden yararlanılamaz. Ücretsiz check-up hizmetine ilişkin detaylı bilgi ve randevu almak 
için 0(212) 978 14 65 numaralı AvivaSA Avantajlı Sağlık Hizmetleri Hattı'nın aranması gerekmektedir. AvivaSA'nın ek faydayı değiştirme ve iptal etme hakkı saklıdır. 
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Zeynep Dereli  Tink - Kurucu CEO 


Altın Yaka 


Kuşağı diye adlandırılan teknoloji yerlisi yeni 
nesil, kağıtsız eğitim alıyor; online sınavlara 
giriyor; ters yüz eğitimle öğreniyor; yapay zekadan yararlanıyor ve bazıları “Design Thinking” 
tasarımını öne çıkaran okullara gidiyor. Ülkemizde de bu sistemin temellerini oluşturmak için eylül 
ayında İstanbul, Sancaktepe'de Türkiye'nin ilk Teknoloji 
ve İnsan Koleji (Tink) açıldı. Tink'in kurucusu ve CEO'su 
Zeynep Dereli, teknoloji okur-yazarlığı, yazılım geliştirme, girişimcilik, proje yönetimi gibi yetkinlikleri daha 
farklı düzeylerde ve sınırlı kapsamda veren okulların 
olduğunu fakat uyguladıkları eğitim modelinin birebir 
aynısının olmadığı söylüyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ayazağa'da bir kolej ve Çekmeköy ile Bahçeşehir'de 
anaokulundan dokuzuncu sınıfa kadar eğitim verecek 
iki Tink kampüsü açmayı planlayan okul, şimdiden 
İngiltere'de şube açmak için teklif almış. 

Tink'de, standart Anadolu Lisesi müfredatının yanısıra 
farklı programlama dilleri (Java, C#, Python vb), Android 
Studio ile mobil uygulama geliştirme, siber güvenlik, tasarım yetkinlikleri, kodlama, robotik eğitimleri de veriliyor. 
Dereli, “Kendin Yap” kültürünü de öğrencilere aşılamaya 
çalıştıklarını söylüyor ve ekliyor: “Ezber bilginin yerine 
kullanılabilir becerilerin öne çıkıyor. Bu da proje bazlı 
öğrenmenin önemini artırıyor.” 

Tink'de öğrenciler, Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla dokuzuncu sınıfta “girişimcilik dersi” almaya 
başlayacak. Bu program kapsamında girişimcilik, finansal okuryazarlık ve iş yönetimi konularında uygulamalı 
eğitimler verilecek. Vodafone, Arçelik, Borusan Ar-Ge, 
Zorlu Holding, Intel, Google, Microsoft, Panasonic, TEB, 
Acıbadem gibi önemli kurumlarla olan işbirlikleriyle de 
öğrencilere iş deneyimi kazandırmayı amaçlıyorlar. 

Dereli, kendilerinin de uyguladığı ters yüz edilmiş sınıfların (Flip Learning) dünyada yaygın bir konsept olduğunu 
söylüyor. “Bu uygulama doğrultusunda derslere girmeden 
önce öğrencilere derslerin özeti ve önemli noktaları online 
olarak gönderiliyor” diyor ve ekliyor: “Böylece öğrenciler 
derslerde tartışmak ve fikir üretmek için zaman kazanı- 


yor.” Dereli, bu sayede eğitimdeki bir diğer önemli gelişmenin ise öğretmenlerin bilgi aktaran kişi konumunun 
değişmesini olduğunu anlatıyor: “Proje bazlı eğitim konusunda yetkin öğretmenler artık daha popüler.” 

Dereli'ye göre gelecekte ancak makinelerle konuşmayı 
bilen kişiler lider olabilecek. Şirketlerde artık dijital dönüşümü yöneten “Corporate Digital Officer” pozisyonu 
var. “Artık beyaz yaka ve mavi yakalılardan sonra iki taraf 
arasında iletişimi sağlayan ve bilgisayarların dilinden anlayan altın yakalı çalışanlarımız oldu” diyor. Dereli “altın 
yakalı” çalışanların özelliklerini şöyle tanımlıyor: “Bu 
kişiler bilgiyi üretme ve kullanmadaki yetkinlikleri, problem çözmedeki kabiliyetleri, yaratıcılıkları ve teknolojik 
yatkınlıklarıyla ön plana çıkıyor.” 

Mevcut sınıf düzeni ve öğrenme sistemi, öğrencileri 
aynı araç içinde aynı noktaya ulaştırmaya çalışıyor. Oysa 
çok yakın gelecekte öğrenciler, ihtiyaç duydukları öğrenme araçları, programları ve teknikleriyle kendi öğrenme 
süreçlerini değiştirebilecek. Dereli de başarının sadece 
1Ç'ya bağlı olduğu zamanları hatırlatarak EO'nun keşfedilmesiyle başarı kıstasının değiştiğini söylüyor. “Artık bu 
ikiliye DO'yu (Digital Çuotient) yani Dijital Zeka'yı ekliyoruz” diyor, “Gelecek 20 yılda DO'su düşük bireylerin ve 
toplumların fakirleşeceğini düşünüyorum.” Bu konuda da 
oldukça iddialı. “Tink mezunları hangi mesleği yaparlarsa 
yapsınlar yüksek DO'ya sahip başarılı bireyler olacaklar” 
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ş dünyasında dönemsel olarak kavramlar egemen olur. 
20 yıl önce bu, Japonya çıkışlı “yalın üretim”di. Sonra 
6Sigma gibi açılımları çıktı 
arkasından ar-ge, peşi sıra 
inovasyon, sürdürülebilirlik 
kavramları geldi. Tabii arada 
daha birçok şey de vardı. Bugünün “büyük 
lafı” ise dijital dönüşüm ya da bazılarının 
kullandığı şekliyle Sanayi veya Endüstri 4.0... 
Aslında İnternet ekosisteminin ürettiği yeni 
girişimler olmasaydı, hiç kimse bu işi “yeni 
sanayi devrimi” olarak adlandırmaz zaten dolaşımda olan “dijitalleşme” yavaş yavaş bünye- 
ye nüfuz ettirilirdi. Ama bir anda yağmur gibi 
teknoloji yağmaya başladı; Blockchain, yapay 
zeka, büyük veri, Nesnelerin İnterneti ve üzerine bir süredir beklenen bilimsel devrimin 
ilk çıktıları... Üzerine de bu alanlardaki küçük 
girişimlerin, yılların köklü sektörlerini, popüler tabirle “distrub” edebilecek iş modelleriyle 
ortaya çıkması, tüm iş dünyasını ve şirketleri 
alt üst etmiş görünüyor. Bugün on binlerce 
girişim bankalara, otomotiv, sanayi şirketlerine saldırıyor. Alemin büyükleriyse (Amazon 
gibi), geleneksel rakiplerini hırpalıyor. Geçmişin büyükleri sofrada oturmaya devam etmek 
istiyorlarsa mecburen “dijital olarak dönüşmek” zorunda... Ama bu iş kolay değil. İnsan 
kaynağından kökleşmiş organizasyon yapılarına kadar tüm iş yapış modelini yenilemek, 
değiştirmek ve yeni ortama ayak uydurtmak 
gerçekten çok zor. Yaşlı, alışkanlıkları olan bir 
insanı değiştirmeye çalışmak gibi bir şey... Üstelik ne ve nasıl yapılacağı konusunda da her 
akıldan bir ses çıkıyor. Zaten bu, dijital dönüşümün en büyük gizemi. Çünkü herkes dijital 
dönüşümün zorunluluğundan bahsediyor ama 
yolun nasıl olacağı tam bir muamma. 
Moderatörlüğünü HP Türkiye eski CEO'su 
ve şimdi Index Group Danışmanı Serdar 
Urçar'ın üstlendiği FORBES Ideas'ın “Dijital 
Dönüşüm” tartışması da bu yolun peşindeydi. 
Masanın diğer tarafında TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu, BİT ve İnovasyon Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda 
Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkan Ve- 


kili Esin Güral Argat, GE Türkiye Başkanı ve 
CEO'su Canan Özsoy, Doğuş Holding Teknoloji Lideri İlker Kuruöz, TÜBİSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı ve aynı zamanda TFI TAB 
Gıda Yatırımları CTO'su Erman Karaca, Migros Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın 
ve Akbank Direkt Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş vardı. Bu 
kadro “Geleceğin Şirketi”ni aradı. 

Serdar Urçar: 2007'de Dubai'de görev 
yaparken kentte Dünya Ekonomik Forumu 
yapılmıştı. O, dönem üç temel konu gündemdeydi: Tek kutupludan çok kutuplu dünyaya 
geçiş, küresel iklim değişikliği ve dijitalleşme... 
Hakikaten mega trendlerden biri dijitalleşme. 
Devletleri ve şirketleri etkiliyor. Bugün bu 
konuyu biraz daha şirket bazında ele alacağız. 
Çünkü ekonominin güçlenmesi noktasında asıl mesele şirketlerin dijital dönüşümü. 
Türkiye'ye baktığımızda maalesef dijital doğmuş ve başarılı olmuş şirketler yok. Büyüyen 
bir ekosistemimiz var ama ekonomimizin 
yüzde 98'i hala geleneksel şirketlerden oluşuyor. O nedenle TÜSİAD”ı temsilen Esin Hanım 
ile başlamak istiyorum. Türk iş alemi dijitalleşmenin neresinde? 

Esin Güral Argat: Geçenlerde bizim ekip bir 
sunum yapıyordu. “Çok eskiden bu işi şöyle 
yapıyorduk” diye anlattılar. Hatırlamaya çalıştım, “çok eski” dedikleri dört yıl önceydi. Böylesine hızlı bir dönüşüm var. Dolayısıyla işlerimizi sürdürülebilir kılmak istiyorsak dijital 
dönüşüm zorunlu. Büyük şirketler bunun farkına varmış durumda. Önlem alıyor ve yatırım 
yapıyorlar. Ama KOBİ ve OBİlerde farkındalık 
hiç yok. Bu nedenle endişe duyuyorum. 

Tabii dijitalleşmenin önünde birkaç engel 
var, Bir kere dijital dönüşümün içselleştirilmesi gerekiyor. Türk şirketlerinden genelde delege etme vardır. Ama bu delege edilmeyecek bir 
konu. Yani şirket içindeki hiçbir grup dışarıda 
bırakılmadan başta lider içselleştirmeli... Diğer 
engel, çözümlere erişim. Dijitalleşmede her 
gün yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor ve bunların 
karşılanması için ihtiyaç duyulan çözümlere 
erişim konusunda bilgi yetersizliği var. Yani 
ihtiyacı var ama çözümü nerede, nasıl bulacağı konusunda bilgi sahibi değiller. 

Urçar: Bir değişmesi gerekenler, bir de değişmesini olanaklı kılacaklar var. Bu noktada 
bilgi ve iletişim sektörü bu dönüşümü gerçekleştirme yetkinliği konusunda TÜBİSAD neler 
düşünüyor? 


Erman Karaca: Dijitalleşme yolunda iletişim 
altyapısında yeterli değiliz. Geniş bantta abone sayılarında önemli bir artış var fakat penetrasyon oranları düşük. Büyük işletmelerde de, 
KOBİ'lerde de Avrupa Birliği standartlarına 
göre gerideyiz. Öte yandan 16-25 yaşta hiç 
bilgisayarla tanışmamış yüzde 16'lik bir kesim 
var. Benzer oran işletmeler için de geçerli. Dolayısıyla öncelikle eğitimden başlayarak şirketlerin ve kamunun dijital altyapıyı kurması ve 
kullanabilmesi sorununu çözmemiz gerekiyor. 
Diğer taraftan kritik konulardan biri de bilişim 
personelinin istihdam içindeki payı... Endüstri 
devrimi ve dijitalleşme ile birlikte şirketlerdeki bilişim istihdamının artması zorunlu... 

Urçar: Bu noktada GE örneğine dönmek 
istiyorum. GE bu anlamda inanılmaz bir 
dönüşüm gerçekleştirdi ve kendini “yazılım 
şirketi” olarak tanımladı. Bunun arkasındaki 
mantık nedir? 

Canan Özsoy: Evet, 125 yıllık bir şirketiz 
ama kendimize “125 yıllık bir start-up” diyoruz. Konuya bütünsel baktığımız zaman 
GE'nin ürettiği ve sattığı teknolojilerin içindeki yazılımların değeri, dünyanın onuncu 
büyük yazılım şirketine denk... Bu bakış 
açısıyla altı sene önce GE Digital'i kurduk. 
Nedeni, dijital dönüşümün karşı konulamaz 
gelişini görmemizdi. Endüstri devrimini, 
makineleşmenin etkisini ve İnternet devrimini yaşadık. Yeni devrimse bugün değil belki 
ama yarın mutlaka endüstri ile İnternet'in 


e yök e . Gi e ne Gİ Rİ Şi MLERDE 10 YATIRIM 

nternet ne de endüstri tarafında arzu edilen imi mi Sani layimi 

büyüme rakamlarına ulaşılamıyor. Endüstri- YAPARSINI Z; BIRI BİLEMEDİNİZ İKİSİ 

yel verimlilikte ise tamamen duraksama var. HAYATTA KALI R, GE RİSİ BATAR. 

Verimliliğin artması için makine ile teknolo- . 25 ma mp >: 

ll. DİJİTAL DÖNÜŞÜME DE BÖYLE 
Urçar: Bu deneyimden hareketle Türkiye'ye BAKMAK LAZIM. HERINİISIYATİIF 

ve mevcut üretim bazına baktığınızda Endüst- “5 

gb 0 konusunda hagi ii BAŞARILI OLMAYABILIR AMA TOPLAM 
Özsoy: Öncelikle dijitalleşmeyi dört ana SONUCUN BAŞARI LIOLMASI LAZIM. 

başlıkta ele alıyoruz. İlki, varlık yönetimi. 

Diğeri operasyon yönetimi, üçüncüsü çalışanların şirket ve birbirleriyle iletişimi... Son 

olarak şirketin kültürünün evrilmesi... Buradan Türkiye'ye bakarsam, 25 ülkede her sene 

yaptığımız “İnovasyon Barometresi” adlı bir 

çalışma var. Bu araştırmada Türk CEO'larının 

ve yatırımcılarının dijital dönüşüme bakışının 

da irdeledik. Hayret verici şekilde cesur, far- 


kında ve açıklar... Rakamlar Batılı ülke ortalamalarının üstünde ancak hayata geçmiş proje 
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DİJİTALLEŞMENİN ANA GİRDİSİ 
İNSAN. NİTELİKLİ, KATMADEĞERİ 
YÜKSEK ÜRETİM İÇİN KALİTELİ 
İNSAN KAYNAĞINA İHTİYAÇ VAR. 
DOLAYISIYLA KURUMLARLA 
BİRLİKTE BİREYLERİN DE DÖNÜŞMESİ 
GEREKİYOR. O NEDENLE “BİRİLERİ 
ALACAK BİRİLERİ UYGULAYACAK" 
DİYE BİRŞEY OLAMAZ. MUTLAKA 
YÖNETİM KURULU SEVİYESİNDE 
BU DÖNÜŞÜMÜN BAŞLATILMASI 


Esin Güral Argat 


Dijital Dönüşüm 


GEREKİYOR. 


sayısında oldukça gerideyiz. Yani fikirlerin 
ürüne dönüşmesi konusunda bir bilgi eksikliği 
olduğunu görüyorum -farkındalık var ama 
hayata geçirme yok. Ama bizim durum tespiti 
aşamasını geçip çok çabuk iyi hikayeler çıkarmaya ihtiyacımız var. 

Urçar: İlker Bey uzun yıllar Türkiye'nin en 
büyük telekom şirketinin teknoloji operasyonlarını yönettiniz. Şimdi Türkiye'nin en büyük 
holdinglerinden birinde dijitalleşme hikayesini yeniden yazıyorsunuz. Bu pencerelerden 
dijital şirketi nasıl tanımlıyorsunuz? 

İlker Kuruöz: Benim gördüğüm bir kavram 
karmaşası olduğu... Herkes dijitalleşmenin 
farklı bir tarafından tutuyor. Bence her şirket 
için bu tanım aynı değil. Doğuş Grubu olarak 
yediden fazla sektörde 35 bin çalışanla faaliyet 
gösteriyoruz. Böyle bakınca bir şirket için yapılan tanımın hepsine uyması mümkün değil. 

Grup içinde dijitalleşmeyi dört temel başlıkta ele almaya çalışıyoruz. İlki; çalışanlarımızı dijitalleştirmek... İkincisi müşterilerin hayatının dijitalleşmesi... Yani müşteriyle ilişkinin 
çok temiz ve pürüzsüz akmasını sağlamak... 
Üçüncüsü operasyonların optimize edilmesi. 
Dördüncüsü ise işimizi yeniden tanımlamak... 
En zoru da bu... Oturmuş bir sektördesiniz, 
yıllardır bu işi yapıyorsunuz ve dışarda sizin 
işinizi alt üst etmek isteyen yeni oyuncular var. 
Sizinki gibi oturmuş süreç ve organizasyonları 
yok. Kutunun dışından bakıp işinize farklı 
yaklaşım getirebiliyorlar. Aynı paranoya ile siz 
kurum içinde hamle yapabiliyor, işinizi yenileyecek düşünce ve inisiyatifi başlatabiliyor 
musunuz? Asıl soru bu... 

Şimdi bu başlıklara tek tek dönersek... Üç 
numaralısı en kolayı çünkü yıllardır yatırım 
yapıyoruz. Operasyonlarını optimize etmek 
çok uzun zamandır kurumların ajandasında... 
İkincisi yani müşterilerin hayatının dijitalleşmesi ise bence çok önemli bir hale gelecek. 
Müşteriler, tahmin ettiğimizden çok daha 
hızlı bir şekilde dijitalleşiyor. Evdeki teknoloji 
çok daha hızlı gelişiyor ve kurumların buna 
adapte olması kolay değil. 

Birinci başlıkta yani çalışan tarafında da 
çok önemli bir dönüşüm var. Yeni bir kuşak 
resme giriyor. Bu kuşağın çok farklı beklentileri var. Bir inisiyatif başladığında proje 
grubu kuruyoruz. İlk istedikleri bir proje 
odası, birarada oturup fiziksel olarak iletişim 
halinde olmak... Ama yeni kuşak, online platformlar üzerinden Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla konferans 


yapıp ortak misyonlar geliştiriyor. Şimdi bu 
jenerasyon işgücüne giriyor ve “sabah gel şu 
masaya otur, akşama kadar bu işi yap” dediğimizde sıkılıyorlar. Bu önümüzdeki dönemde 
çözmemiz gereken problemlerden... 

Diğer taraftan her şirketin de kendine göre 
ihtiyaçları var. Bu nedenle grup şirketlerini 
operasyon modellerine göre dört ana kategoride ele aldık. İlki; oturmuş bir sektörde faaliyet 
gösterip teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım 
yapabilen şirketlerimiz -uzun süredir BT 
yatırımı yapıp süreç değişimini gerçekleştirmişler. İkinci grup yine oturmuş bir sektörde 
çalışıp BT altyapısının yenilenmesine ihtiyaç 
duyan şirketler... Üçüncü kategoridekiler çok 
efektif BT çözümlerini çok uygun fiyata yapmak isteyenler... Çünkü bunların iş hacimleri 
bahsettiğimiz çok pahalı dönüşüm projelerini 
yapmaya yeterli değil. Bunların ihtiyaçları 
bulut teknolojisi ve onun etrafında şekillenen 
uygulamalarla çözümlenebilir. Maliyet açısından bu şekilde etkin yönetebilirler. Dördüncü 
gruba ise “start-up modelindeki şirketler” 
diyorum. Hala bir arayış içerisindeler... 

Özetle şirketlerimizin dijitalleşme hikayelerini bu dört rotada yönetmeye çalışıyoruz. 
Bunu yaparken dördüncü grubun ruhunu ve iş 
yapış tarzını diğer şirketlere aktarmaya çalışıyoruz. Ne kadar oturmuş olursanız olun, şirketin içinde bir parça start-up ruhu barındırmak 
zorundasınız. 

Urçar: Söylediğine katılıyorum, dijitalleşme 
konfeksiyon olamaz. Her şirkete aynı elbiseyi dikemeyiz. Her fırmanın farklı bir dijital 
olgunluğu, rekabetçi konumu var. Mustafa 
Bey hem teknoloji hem danışmanlık tarafında 
çalıştı. Perakende dijitalleşmede çok ilginç bir 
alan... Sektör bu anlamda nereye gidiyor? 

Mustafa Bartın: Gerçekten perakende sektörü olarak zor durumdayız. Dünya perakendeciliği şu anda tek şeyi konuşuyor: “Kimler 
ayakta kalacak, kimler gidecek?” Peki sektörümüz niye böyle bir riskin altında... Çünkü 
perakendecilik çok basit bir şey yapıyor -müşteri ile üreticiyi buluşturuyor. Kroger, ABD'de 
süpermarket denilince akla gelen ilk şirkettir. 
Amazon'un Whole Foods'u satın almasından 
sonraki altı ay içinde piyasa değerinin yüzde 
38'ini yitirdi. Bu bir şeyleri yanlış yaptığı için 
başına gelmedi. Son iki çeyrekte satışları biraz 
düşse de önceki 34 çeyrek pozitif büyüme 
göstermesiyle meşhur bir şirket... Ve altı aydan 
daha kısa bir sürede piyasa değerinin yüzde 
38'ini kaybetti. Bu, çok büyük bir olay... 


Erman Karaca 
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ŞİRKETLERİN VE KAMUN 
DİJİTAL ALTYAPIYI KURMASI VE 
KULLANABİLMESİ SORUNUNU 
ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR. HEP 
SÖYLEM DÜZEYDE KALAN BİLİŞİMİN 
STRATEJİK SEKTÖR OLARAK 
BELİRLENMESİ, ŞİRKETLERİN DE 
YÖNETİM KURULU SEVİYESİNDE 
BU KONUNUN SPONSORLUĞUNU 
ÜSTLENMESİ ÖNEMLİ... KRİTİK 
KONULARDAN BİRİ DE BİLİŞİM 
İSTİHDAMININ ARTMASI... 
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KURUMLARIN START-UP'LARIN 
NASIL İŞLEDİĞİNİN BİLGİSİNE SAHİP 
OLMASI VE ONLARA DOKUNMASI 
GEREKİYOR. ÇÜNKÜ İNOVASYONUN 
BİR KISMI DIŞARIDAN GELECEK. İKİ 
SENE ÖNCE KURULAN BİR ŞİRKETTEN 
“İŞİME YARASA DA HİZMET ALMAM" 
DÜŞÜNCESİNDE OLAN BİR KURUMUN 
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜN PEK 
MÜMKÜN OLDUĞUNU SANMIYORUM. 


ği 


Aslında son 10 yıl içinde perakendede 
büyük değişimlere daha şahit olduk. Örneğin 9 bin metrekarelik mağazaların bugün 
hiçbiri yok. Herkes şu anda mal sahibiyle 
mağazalarını küçültme üzerine pazarlık yapıyor. Marketler tüm dünyada gücünü yitirdi. 
Hipermarketlerin en büyük gücü elektroniği 
ve gıda dışı dediğimiz özel kategorileri satabilme gücüydü. Ama buralar Amazon gibi 
oyuncular tarafından işgal edildi. Zaten bu 
dönüşümü oldukça yoğun hissediyorduk, 
şimdi bir haneye tecavüz vakasıyla daha karşı 
karşıyayız. Amazon gıda perakendeciliğine 
yani resmen köyümüze girdi ve bu sektörde 
bir şok etkisi yarattı. 

İki sene önce yapılan dijitalleşme endeksi 
isimli bir çalışmada sektörümüzde birinci olduk. İyi durumdayız ama bu hiçbir şey ifade 
etmiyor. Her an yıkıma uğrayabilir, rahatsız 
edilebiliriz. Bunun için sürekli bir risk haritası hazırlıyoruz. “Tehlike nereden gelebilir, 
zayıf yönlerimiz nedir, hangi start-up işimizi 
bozabilir” gibi sorular üzerine çok ciddi analizler yapıyoruz. 

Urçar: Tolga Bey geçmiş deneyimleriyle 
hem tüm sektörlerdeki hem de bankalardaki 
dijitalleşme deneyimine bizzat tanıklık ediyor. Sizin pencerenizden dijitalleşmede ne 
durumdayız ve siz dijitalleşmeyi nasıl tanımlıyorsunuz? 

Tolga Ulutaş: Her sektör bazında tablo farklı... Örneğin finans, telekom, perakende farkında ve öncülük yapar vaziyette. Üretim işindeki 
sektörler ise farkındalığa erişmiş durumdalar 
ancak uygulamalar yavaş yavaş geliyor. 

Diğer konuya gelirsek... Bence dijitalleşmenin her şirkete uyabilecek merkezi bir 
tanımı var ancak her şirketin bunun üzerine 
konumuna ve stratejisine göre ekleyebileceği parçalar bulunuyor. Dijitalleşmeyi iki ana 
eksende tanımlıyorum. İlki müşteriye hizmet 
verdiğiniz kanalların, diğeriyse şirketin kendi 
içindeki süreçlerin dijitalleşmesi. Bu iki eksende de aynı anda ilerlenmesi gerekiyor çünkü 
biri olmadan diğeri olmuyor. İçerdeki hizmet 
üretim modellerinde dijitalleşmeye gitmeden 
müşteri kanallarında dijitalleşmeye çalışmak 
pek gerçekçi ve sürdürülebilir değil. 

Aslında bunların kesişim noktasında başka 
bir unsur var ki, o da bu iki ekseni doğru hayata geçirdikten sonra ortaya çıkıyor: Dijital 
ürün ve servis üretimi. Bu varolan bir ürünü dijitalleştirmek anlamına gelmiyor, yani 
“bir ürünü mağazadan satıyordum, şimdi 


İnternet'ten” değil. Fiziksel ortamda varolamayacak bir ürünü veya servisi ürettiğiniz 
zaman bunu yapmış oluyorsunuz. Örneğin 
Nike'ın ayakkabının altına koyduğu cihazlarla performansınızı ölçmesi ve arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlaması bir dijital 
üründür. Bu tecrübenin fiziksel dünyada 
karşılığı yapılamaz. 

İki ana eksen herkes için geçerli. İçerdeki 
üretim sürecini ve müşteriye verdiğin servisleri dijitalleştir, sonra dön bunların kesişiminden dijital ürünler ve servisler tasarla... 
Şirket, bunların da üzerine pazardaki konumundan veya rekabetçi avantajından kaynaklı olarak dijitalleşme sürecinde bazı şeyleri 
önceliklendirebilir ya da geriye bırakabilir ya 
da tanımını evriltebilir. 

Diğer taraftan dijitalleşme hızlı ve toplu 
düşünme gerektiren birşey, çok disiplinli bir 
yaklaşım istiyor ve tek taraflı yürütülmesi 
mümkün değil. Yani “bu iş, şu kişinin sorumluluğunda” diye yola çıkan bir kurumun başarısız olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla CEO 
ve yönetim kurulu seviyesinde yönetilmeli. 

Buna ek olarak şirket içinde total bir efor 
gerektiriyor ve bunu da hayata geçirebilmek 
için insan kaynağını destekleyecek yapılar 
ortaya koymak gerekiyor. Mevcut yetkinlik 
ve kaynaklarla bunu yapmalıyız. Yani insan 
kaynağının yetkinliklerini geliştirmeliyiz. 
Şirketlerin “eski dünyayı biri yönetsin, yeni 
dünyayı da birileri gelecek, onlar çözer” 
yaklaşımını bırakmaları gerekiyor. Bu dijitalleşmenin önündeki en büyük zihinsel engel. Mevcut kadrolar, zaten yetkin olmasalar 
o kurumlarda çalışamazlardı. Bence insanlara yeni yetkinlikler kazandırmak gibi bir 
sorumluluğumuz var. Ekipmanlarını değiştirmeli, onları yeni bilgilerle donatmalıyız. 
Asıl şirketlerin kökleşmiş, ürünlere, müşteri 
segmentlerine veya kanallara göre organize 
olmuş yapılarının yeni bir şekil almaya ihtiyacı var. Şirketlerin karar verme mekanizmalarındaki değişim aslında dijitalleşmenin 
önünü açacak. Şirketlerin ve çalışanların da, 
“agile team” dediğimiz bir amaç etrafında 
kurulup bozulan yapılarla çalışmayı öğrenmesi gerekiyor. 

Urçar: Bunların ışığında bir dijital değişim 
programının başarıya ulaşması için neler 
gerekiyor? 

Kuruöz: En temel noktalardan biri üst 
yönetimin fikirbirliği... Bence bu en önemli 
aşama. İkincisi yıllık planların, ana inisiyatif- 


Canan Özsoy 
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GELİŞİM ÇOK HIZLI VE ÖNÜMÜZDEKİ 
GÜNLER BAŞ DÖNDÜRÜCÜ 
GELİŞMELERE GEBE. İDDİA EDİYORUM 
10 SENE SONRA DÜNYADA HİÇ 
FOSİL YAKIT KULLANAN ARAÇ 
KALMAYACAK, UÇAK DAHİL. 
DÜNYADAKİ 68 BİN TANE SANTRALİN 
HEPSİ BİRBİRİNE BAĞLI OLACAK. 
152 BİN ARAÇ DA İNTERNET'E 
BAĞLI... ÖZETLE ÇOK DAHA BÜYÜK 
BİR DEĞİŞİMİN ENDÜSTRİDE 
YAŞANACAĞINA TANIKLIK EDECEĞİZ. 
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EKOSİSTEM DİNAMİĞİNİ HALA 
REDDEDEN VARSA ÖMÜRLERİ 
ÇOK UZUN OLMAYACAK BENCE. 
DIŞARIDA BU KADAR YARATICI ZEKA 
VE FİKİR VARKEN BUNLARI ÜRETİM 
VE YARATIM YAPINIZA ENTEGRE 
ETMEDEN ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMEK 
BÜYÜK HATA OLUR. GEÇMİŞTEN 
GELEN DİKİNE ENTEGRE YAPILAR 
BUGÜNÜN ŞARTLARINA DAYANAMAZ. 


Tolga Ulutaş 


lerin içinde inovasyonun ve dijitalleşmenin 
konulması. Bugün şirketlerde risk komiteleri 
var. Ama finansal ve ekonomik riskler konuşuluyor. Ancak asıl risk görmediğiniz, çok 
fazla hakim olmadığınız taraftan gelecek. 
Dolayısıyla soru, bununla ilgili planınız aksiyonunuz var mı? 

Rekabetten bahsederken aynı sektörün 
oyuncularının dijitalleşmenin neresinde olduğundan konuşuluyor ama “sektör dışı bir 
oyuncu işi nasıl alt üst edebilir” sorusu ajanda 
değil. Dolayısıyla kurumların start-up'ların 
nasıl işlediğinin bilgisine sahip olması ve bu 
girişimlere dokunması çok önemli. 

Urçar: Kurumlar ve start-up ilişkisi dijital 
dönüşümünün gerekliliklerinden biri olarak 
görünüyor. Buradan hareketle Erman Hanım, 
Ata Holding'in CTO'su ve uzun bir bankacılık 
deneyimizi de göz önüne alarak yolun nasıl 
olması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Karaca: TAB Gıda Yatırımları olarak bin 
restoran, beş marka ve Çin'de de 750'nin 
üzerinde restoranla çalışan, bunun yanı sıra 
patates, ekmek, et fabrikası, sebze üretimi ve 
lojistik şirketleri ile reklam ajansından oluşan 
bir yapıyız. İşin hem üretim ayağı hem servis 
operasyonlarının yönetilmesi hem de tüketiciye sunulması noktasında dijitalleşme bizim 
için olmazsa olmaz. 

İnsanlar, şirketler ve iş modelleri değişiyor. 
Eskiden başkaydı bugün şirketlerin operasyonel mükemmeliyeti sağlaması, dijital kanallara 
kayması verimlilik ve maliyet açısından global 
oyuncu olabilmesi son derece kritik. Bunun 
için yeterli insan kaynağının, sağlam sermaye 
yapısının olması gerekiyor. 

Güral: Erman'ın da bahsettiği gibi istihdamla ilgili soru işaretleri var. Biz bu dönüşümdeki insan kaynağına “altın yaka” diyoruz 
-yazılımı ve tasarımı oluşturan... Dolayısıyla 
yetişen insan kaynağında disiplinler arası düşünme yetkinliğinin olması gerekiyor. Bunu 
Love'da yaptık. Love olarak sofra camı imalatı yapıyoruz. Dünyada beşinci büyük üretim 
kapasitesine sahibiz. Kendimize “ne yaparız 
da sürdürülebilirliğimizi sağlarız” sorusunu 
sorduk. Teknolojiyi dışarıdan tedarik etmeniz gerekiyordu. Ya maliyeti çok yüksek 
oluyordu ya da vermekten sakınıyorlardı. Bu 
sarmaldan çıkabilmemiz için teknolojimizi 
üretmemiz gerekiyordu. Bununla ilgili bir 
teknopark oluşturduk. O teknoparkta üretim 
teknolojilerimizi geliştirmeye başladık. Bu, 
müthiş dinamik bir yapı kazandırdı. Tekno- 


parkta çalışan ekibimiz üretim prosedürünü 
çok iyi biliyor. Ama aynı zamanda yeni teknolojileri kullanma yetisine de sahipler. Dolayısıyla prosedürü, üretimin gereklerini bildikleri için geliştirdikleri teknolojileri rahatlıkla 
adapte edebildik. Dolayısıyla disiplinlerarası 
analiz yapabilme yetisinin şiddetle desteklenmesi lazım. 

Risk haritalarından bahsettik. Biz daha 
ziyade pusula mantığına geçmekten yanayız. 
Gideceğimiz yönü her zaman bileceğiz ve 
bu yolda başımıza gelenlere rağmen hızımız, 
inovasyon gücümüz ve dayanıklılığımızla o 
yöne gitme gücünü taşıyacağız. Bu anlamda 
dijital dönüşüm kılavuzları ve küçük ekiplere 
rehberler oluşturuyoruz, yatay dönüşüme de 
zemin hazırlayacak bir altyapı kuruyoruz. 

Urçar: Canan Hanım, bölgede ve dünyada 
dijital iş yapısını nasıl hayata geçiriyorsunuz? 

Özsoy: Ağır sanayi yapan bir şirketin dijitalleşmesi çok zor gerçekten. Yağmur altında 
dans eden fil örneği gibi. Bizim ilk iç reklamımızdı buydu. Yağmurda filler şarkı söylüyordu 
ve altta “biz bunu yapabiliriz” sloganı geçiyordu. Hakikaten hiç kolay değil. Topyekun 
kültürel değişim olarak ele alınmalı. 

GE olarak üç büyük değişiklik yaptık. İlk 
yaptığımız şey, açık ofise geçmek oldu. Bugün 
GE'de kimsenin ofisi yok. Önceleri çok rahatsız oldum. Hatta bunu daha önce yapan Amerikan şirketlerinin Türk CEO'larına gittim 
ve nasıl olacağını sordum. “Zor olacak ama 
alışırsın” dediler. 100 çalışanımız varsa, 60 
masa koyduk. Bugün 600 kişinin çalıştığı bir 
ofiste, nerede boş yer bulursam oraya oturuyorum. İşim kiminleyse onun yanına yerleşiyorum. Tahminim de hızla adapte oldum yeni 
sisteme... Özetle ortamı değiştirmeden insanı 
değiştiremiyorsunuz. 

Diğer taraftan performans değerlendirme 
sistemini tamamen değiştirdik. Ölçmekten 
performans geliştirmeye geçtik. Bölüm 
ayırmadan feedback veriyoruz. Örneğin bu 
toplantıdan çok memnun kaldıysam hemen 
çıkışta Erman'a “çok güzel şeyler öğrendim, 
iletişimde kalalım” ya da “katkın çok kıymetli” gibi bilgiler veriyorsunuz. Mevki fark 
etmeksizin bunu yapıyoruz. Bu da şirkette 
devamlı fark edilme, fark etme yaratıyor. 
Dönüşlerin yüzde 90'ı olumlu, eleştiri daha 
az. Ama olsun, nihayetinde “like” toplumun- 
da yaşıyoruz. Neyin beğenildiğini, neyin 
dönüş sağladığını gördükçe insanlar ona 
daha çok yöneliyor. Böylece senede bir gün 
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“TERSİNE MENTORLUĞA" 

ÇOK İNANIYORUM. BU 
ÜLKENİN İLK E-TİCARET 
PROFESYONELLERİNDENİM. 
İNTERNET'İN İÇİNDE DOĞDUM. 
AMA ŞU ANDAKİ GELİŞMELERİ 
YAKALAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM. 
BU NEDENLE MENTORLUK YAPTIĞIM 
BİR GENÇLE HER AY İKİ-ÜÇ SAAT 
TEKNOLOJİ KONUŞUYORUM. 
ONA KARİYER AĞABEYLİĞİ 


YAPIYORUM GÜYA AMA ASLINDA 
O, BANA YAPIYOR... 
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“hadi bakalım ne yaptılar” diye bir kaygımız 
kalmadı, ben de aralık ayı kabusundan kurtuldum. Ama nihayetinde tahminimizden 
daha yavaş, daha güç ve meşakkatli bir yolculuk bu... 

İyi yönlerini başarılı olduğumuz taraflarını anlatıyorum ama altı yıldır döktüğümüz 
aralıksız emeğin karşılığında gidebildiğimiz 
mesafe yarınlarda rahatsız edilme korkusunu 
üstümüzden atacak düzeye gelmedi. Onun 
için hangi bölgede çalışıyorsam çalışayım her 
gün yeni yöntemler düşünmek, her gün ye- 

44 Bence her şirket için dijitalleşme tanımı nilikler yapmak zorundayız. Risk ve rekabet 
farklı. Ancak kendi yolumuzda dijitalleşmeyi çok. Üstelik nereden geldiği belli değil. Üç 
dört temel başlıkta ele almaya çalışıyoruz. senelik şeyi üç ayda planlamak yerine üçüncü 


İlki; çalışanlarımızı dijitalleştirmek... İkincisi » 
müşterilerin hayatının dijitalleşmesi... Yani ayın sonunda değişen rekabet koşullarına 


müşteriyle ilişkinin çok temiz ve pürüzsüz göre yeni plan belirlemek en iyisi. 

akmasını sağlamak... Üçüncüsü operasyonların Urçar: Migros'un dijital dönüşüm tecrüoptimize edilmesi... Dördüncüsü ise işimizi besi nasıldı? 

yeniden tanımlamak... En zoru da bu. 77 


Bu, dijital dönüşüm ile ilgili en büyük gizemi barındıran soru. 
Çünkü herkes olması gerekeni söylüyor ama yolu anlatmıyor. 


Bartın: Sona kaldığım için radikal şeyler 
söylemek durumunda kalıyorum zira güzel 
şeyler anlatılmış oluyor. Ben klasik mühendis 
kafasıyla notlar aldım. Önce CEO ne yapmalı 
ona bakmak lazım. Bu işin lideri benim için 
CEO'dur. Bir alt düzeyde dijital ekosistem 
bilgisi ve ruhu yoksa onları Silikon Vadisi'nde 
bir tura götürürüm. Şöyle bir hafta Google, 
Facebook ofisini dolaştırırım. Yine mi olmadı 
ondan sonrasını CEO düşünsün. 

Diğer taraftan her fırmanın bir start-up 
satın alması gerektiğine inanıyorum. Bundan daha kolay ve kesin bir çözüm olamaz. 
Biz, Taze Direkt markasını satın aldık. 
Ekibinin de bir kısmını bünyemizde tuttuk. 
Hayatımızda bu kadar öğrenemezdik. En 
iyi çalışanları da işin içine katıyoruz. Çünkü 


16 daha çok strateji ve yol haritası senesiydi. 
2017 daha çok ekip kurma ve dijital pilotlar 
senesi. 2018, pilot çalışmaların yaygınlaştığı, 
şirket kültüründe dijitalleşme hareketlerinin 
başladığı bir sene olacak. 2019 ise yeni dijital gelir 
kaynaklarının oluşturulması ve şirket kültüründe 
olgunlaşma yılı olacak. 2020'de de gerek süreç 
gerek insan kaynağı olarak yetenek geliştirebilme 
aşamasına gelinecek. Bu, beş yıllık bir koşu... 77 


Buna göre bir tarafta dijital öteki tarafta liderlik 


ve nitelikli insan kapasitesi var. Dijitalleşen 
şirketler ancak bu iki hususta başarılı olursa 
lider olabiliyor. Yani iş sadece şirketi teknolojik 
araç gereçle donatmakla bitmiyor. Doğru 
şekilde stratejinin içine koyabilmek buna paralel 
olarak kültürel dönüşümü de gerçekleştirmek 


gerekiyor. 77 


TOLGA ULUTAŞ 


44 Dijitalleşmenin sunduğu fırsatları ve tehditleri 
analize ederek yola çıkmak gerekiyor. Bugüne 
kadar şirketi avantajlı kılan unsurların ne kadar 
tehdit altında olduğu veya ek ayrıcalıklı kılacak 
fırsatlar olup olmadığı analiz edilmeli. Özetle 

ilk adım, durum analizi. Arkasından iki eksenli 
hareket etmek lazım... Yani hem içerdeki hem de 
müşteriye verilen hizmetlerin dijitalleştirilmesi. 77 


küçük, büyüğü dönüştüremez. İyi çalışanlarımızı oraya gönderiyoruz ki sonra o kültürü 
geri getirsinler. Düşünsel müridi olduğum 
Clayton Christensen'ın önerisidir. 

Ardından insan kaynağımın yeterliliğini 
ve uyumluluğunu test ederim. Dijital dönüşüm operasyonel dönüşümsüz mümkün olamaz. Canan Hanım “agile ofis” dedi, ben bir 
adım ileri götürüyorum organizasyonun da 
“agile” olmalı. Ayrıca BT'de kullanılan çevik 
yönetim işinin kesinlikle şirket yönetimine 
yayılması gerek. Aynı zamanda yalın organizasyon yapısının da çok kritik olduğuna 
inanıyorum. Çünkü katı hiyerarşiler, dijital 
dönüşümün önünde büyük bir engel. Dijital 
dönüşümün en önemli kısmı iş modelinin 
dönüşümü aslında... Risk haritasıyla tehlikelere karşı kendimi korumaya çalışırım. Ni- 


hayetinde bu süreç kanlı olmak zorunda ve 
gelebilenler gelecek, gelemeyenler ölecek. 

Urçar: Index Grup deneyimimle söyleyebilirim ki ana kadro mutlaka bu işin arkasında olmalı ve irade hissedilmeli. Çok net 
bir yönetişim yapısı oluşmalı ve her ay bir 
defa toplanıp projelerin ilerleyişini kontrol 
eden bir yürütme kurulu oluşturulmalı. 
Ayrıca değişik şirketlerden oluşan bir dijital dönüşüm ekibi ve ana projelerin ekibi 
olmalı. Bunların da hangi frekansta biraraya 
geleceği, sürecin nasıl takip edileceği de net 
olmalı. Girişimlerde 10 yatırım yaparsınız, 
biri bilemediniz ikisi hayatta kalır, gerisi 
batar. Dijital dönüşüme de böyle bakmak 
lazım. Her inisiyatif başarılı olmayabilir ama 
toplam sonucun başarılı olması lazım. 

Kuruöz: Şu çok açık ve net ki, dijitalleşme 
kaçınılmaz. İnsan kaynağı konusunda da bir 
ajandamız olması gerektiğini gördük. Ancak 
her kuruma aynı elbiseyi giydirmenin büyük 
bir risk olduğunu düşüyorum, bu konuda 
segmentasyon şart. Her kurumun dijitalleşme 
hikayesi birbirinden farklı olacak. Ancak çevik 
organizasyonlar bunu başaracak. Biri düşünür, 
öbürü talep eder, o yapar, öbürünü test eder” 
bakışıyla bu işleri gerçekleştirmek artık mümkün değil. Bunun bir teknoloji organizasyonu 
olmadığını bütün kurumu etkileyen bir iş olduğunu anlamamız lazım. 

Özsoy: Dijitalleşmeye beş yıllık bir koşu 
olarak bakıyoruz ve bu koşuda çok önemli üç 
“S” var. İlki; standartlaşma, aynı platform üzerinde çalışabilme... Tüketici platformlarının ve 
yazılımlarının demokratikleştiği gibi kurumlarda da ortak ve açık platformlar olmalı -hem 
varolan aplikasyonların kullanıldığı hem de 
üzerine terzi işi yazılımların yerleştirildiği... 

İkincisi sürdürülebilirlik... En büyük hasarı veren bir işi yarıda bırakmaktır dolayısıyla yaptığımız her işte sürdürülebilirliğine 
odaklanmalıyız. Bir diğeriyse güvenlik... Kurumunuzun varlıklarını, süreçlerini iç ve dış 
mihraklara karşı savunabilecek kadar siber 
güvenlik algınız yoksa çok üzgünüm. Siber 
saldırılar artık anlık adi olaylar haline geldi. 
Dolayısıyla dijitalleşme yatırımı yaparken 
siber güvenliği öğrenmeye ve kurgulamaya 
başlamazsanız, işiniz zor demektir. 

Güral: Bu yolda liderlik çok önemli ve asıl 
soru, “nasıl bir liderlik gerektiği”. Öncelikle 
nasıl öğrenileceğini bilmek ve hayat boyu öğrenmek çok önemli... Diğer taraftan araç değil 
süreç odaklı olmak gerekiyor. Nihayetinde 


obje değiliz, sürecin parçasıyız. İnternet aslında mevcut hiyerarşiyi çoktan değiştirdi fakat 
kurumlarımıza bu aynı şekilde yansımadı. 
Eskiden liderler, liderliklerini korumak için 
otoriter davranıyordu, bir sürü bariyer vardı. 
Ama İnternet ile bu bariyerler yıkıldı dolayısıyla liderliğin de değişmesi gerekiyor. 

Diğer taraftan eskiden birçok şey öngörülebiliyordu ve ona göre önlem alınabiliyordu. 
Günümüzde bu pek mümkün değil. O nedenle yenilikçi, dinamik ve hızlı hareket eden 
mikroorganizmalara dönüşmeliyiz. Çocuklarımızı yetiştirirken ayakları üzerinde durabilen başarılı bireyler olmalarını istiyoruz. 
Benzer bir kurum kültürü oluşturabilirsek 
risklere karşı kendisini koruyan, tüm olumsuz faktörler altında yoluna devam edebilen 
şirketler inşa edebiliriz. 

Karaca: Dijitalleşme işimizi daha iyi yapabilmemiz, sonuca daha hızlı ulaşabilmemiz 
için kritik başarı faktörü... Ve bu süreçte 
karamsar değilim, yapabileceğimize inanıyorum. Ama kuşkusuz yapmazsak çok şey 
kaybederiz. Kapatırken de dijital dönüşümün 
bir teknoloji projesi olmadığını stratejik bir 
karar olduğunu anlamak gerekiyor. Özetle bu 
veriye dayalı bir konu, o verileri de güvenli 
bir şekilde saklamadan, doğru analiz etmeden, içselleştirmeden hedef koyabilmek ve o 
hedefe ulaşmak mümkün değil. 

Ulutaş: “Dijitalleşme” bir strateji olamaz. 
Sizin bir stratejiniz vardır, o stratejiye de dijitalleşmenin etkilerini ölçerek başlamalısınız. 
Hangi sektörde olursanız olun, dijitalleşme- 


RAPORLARIN DİLİ 


TÜSİAD, iş dünyasına son iki yıldır bu konuda uyarıyor ve 
yaratmaya çalışıyor. Kurumun bu kapsamdaki son raporla 
Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0” başlıklıyı 
başarılı bir şekilde uygulandığı durumda, 
Türkiye'deki üretim sektörlerinin verimliliğinde 50 milyar 


fayda sağlanması potansiyelinden söz ediliyor. Diğer bir beklenti, verimlili 


4-7 aralığında bir artış. Diğer taraftan küresel değer zincir 
Sanayi 4.0 çevresinde oluşacak ekonomi yoluyla kazanıla 


sanayi üretiminde yıllık yaklaşık yüzde 3'e kadar ulaşabilecek bir artışı teti 
öngörü 


GSYİ 
bire 


yılda 


olabi 


milyar 
anlamına geliyor. 
rakamlara ulaşılmasının ise 


raporlarla bir ivmelenme 
ından “Türkiye'nin Küresel 
dı. Raporda, Sanayi 4.0'ın 


(günümüz ekonomik büyüklüğünde) 


iraya varabilecek bir 

kte yüzde 
erine entegrasyon ve 
cak rekabet avantajının, 
klemesi 
üyor. Bu da, Türkiye 
H'sinde yüzde 1 ve üzeri 

k büyüme yani 150-200 
ira seviyesinde ek gelir 
Rapor bu 


yaklaşık 10-15 milyar liralık 


bir yatırımla ancak mümkün 


leceğini tahmin ediyor. 
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Dijitalleşme, şirketi teknolojik araç gereçle donatmakla bitmiyor. 


Diital Dönüşüm 


Buna paralel insan kaynağının kültürel dönüşümü de gerekiyor. 


4 Dij alleşi 


CANAN ÖZSOY 

44 Yeni yakalara ihtiyacımız var. Beyaz ve mavi yaka 
Türkiye'de mevcut ve nitelikli. Olmayan şey, “yeni 
yaka”. Yani beyaz ile mavi yaka arasında iletişimi 
sağlayacak kişi. GE olarak 75 yıldır Türkiye'deyiz, 
dört büyük fabrikamız, iki mühendislik merkezimiz 
var. Biz zorlanıyorsak, bir de KOBİ'leri düşünün. 
Programlama dili bilen ve makine ile üretimi 
buluşturacak ara elemanlara ihtiyacımız var. Bunun 
için pilot proje olmalı ve birkaç da örnek okul... 77 


Türkiye'de çok büyük bir yazılımcı problemimiz var. 
Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmuş 
yazılımcı ve elektronik mühendisliğini bitirmiş insan 
arıyoruz. Ama ne yazık ki bu insanlar yurtdışına 
kaçıyor. Dün genel müdürümle toplantıda “yakın 
coğrafyalarda örneğin Balkanlar'dan insan kaynağı 
bulamaz mıyız" konusunu konuştuk. Bu çok acı... 77 


ERMAN KARACA 


44 Bugün şirketlerin operasyonel mükemmeliyeti 
sağlaması, dijital kanallara kayması, verimlilik ve 
maliyet açısından global oyuncu olabilmesi son 
derece kritik. Bunun için yeterli insan kaynağının, 
sağlam sermaye yapısının olması gerekiyor. Bu 
yolda da yazılım hayati önem taşıyor ve bugün 
mühendislik bölümünü bitirmiş iş çok fazla gencimiz 
var. Bu insanlar kazanabiliriz. 77 


üşümdeki insan kaynağına “altın yaka 


diyoruz -yazılımı ve tasarımı oluşturan... Dolayısıyla 
yetişen insan kaynağında disiplinler arası düşünme 
yetkinliğinin olması gerekiyor. Diğer taraftan 
okullarda yazılımın mutlaka öğretilmesi gerekiyor. 
Hatta okul öncesi başlatılmalı. Matematiğin mutlaka 
sevdirilmeli. Yeni iş gücünün hem iş akışına hem de 
dijitalleşmeye hakim olması çok önemli. 77 


nin sunduğu fırsatları ve tehditleri analize 
ederek yola çıkmak gerekiyor. “Gerçekten 
ihtiyacım var mı, yaparsam ne olur, nerelerde 
ihtiyacım var, rakibim yaparsa ne olur” gibi 
soruların cevaplanması gerekiyor. Ayrıca 
şirketin sektöründeki diğer oyuncularla karşılaştırıldığında bugüne kadar onu avantajlı 
kılan unsurların ne kadar tehdit altında oldugunu veya ek ayrıcalıklı kılacak fırsatlar olup 
olmadığı analiz edilmeli. Özetle ilk adım, 
durum analizi. 

Arkasından iki eksenli hareket etmek 
lazım... Yani hem içerdeki hem de müşteriye 
verilen hizmetlerin dijitalleştirilmesi. Ama 
şirketi ayrıcalıklı kılacak unsurları önceliklendirerek... Öteki türlü “iş olsun” diye 
yapmaya gider. Örneğin “rakibin aplikasyonu var, ben de yapayım” mantığıyla hareket 
edilmemeli. Müşteri kitlesi buna uygun mu, 
ihtiyacı var mı... Mesela bir madencilik şirketi çıkıp “ben de app yapayım mı” demeli. 
Aslında madencilik şirketinin uğraşması gereken sahadaki iş gücünü nasıl daha verimli 
hale getireceği, dijital yöntemlerle nasıl 
optimize edeceğidir... 

Anlatmayı sevdiğim bir örnek var: Yabancı bir maden şirketinin en büyük maliyeti, 
hammaddenin limanlara taşınması ve bu iş 
için kullandığı tren yollarının bakım masrafları... Vagonların ağırlığı ve çevresel koşullar 
(Amazon ormanlarında) rayları hırpalıyor. 
Bu şirket vagonların üzerine sensör yerleştiriyor. Bu da vagonların dengeli yüklenmesini ve virajlara dengeli girmesini sağlıyor. 
Ulaşım maliyetlerinde yüzde 10, emtia maliyetinde yüzde 1 tasarruf sağlıyor böylece. 
Emtia pazarında yüzde 1 ucuza mal etmek 
muazzam birşey. İşte dijitalleşme! 

Bu işten sadece aplikasyon yapmak anlaşılmamalı. Evet, tüketiciye hizmet ediyorsanız 
ve tüketicinizin sizi orada görmesi stratejik 
önceliğinizse, yapın tabii ki... Ama uymuyorsa uymuyordur. Rakibin önüne sizi geçirecek, 
neyi çözseniz en büyük sıçramayı yapacaksınız, dijitalleşme buna yardımcı oluyor mu 
olmuyor mu” diye bakmanız gerekiyor. Aynı 
sektördeki iki firmanın dijitalleşme stratejisi 
bile aynı olamaz. Sektördeki konumunuz, 
riskler ve fırsatlar, müşteri beklentilerinize 
göre sizi ayrıcalıklı kılacak bir çözümün peşinde koşmalısınız. Stratejinizden bağımsız 
bir dijitalleşme yol haritası çizemezsiniz. 


Türkiye'nin En Değerli 


Pad 
> . 


Banka Markası 


Va 
ç 4 The Banker Euromoney 


Türkiye'de Türkiye'nin 
| / Yılın Bankası En Iyi Bankası 


Global Finance EMEA Finance 
Türkiye'nin Türkiye'nin 
En Iyi Bankası En Iyi Bankası 


gis 


Sizin bankanız olmak 
yılın bankası 
olmak kadar güzel 


Bu yıl da bankacılık sektörünün en prestijli ödülleri Akbank'ın. 
Değerli müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere 
bu başarıyı borçlu olduğumuz tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürler. 


AKBANK 


sizin için 
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Müşteri 
Saltanatı 


Müşteri, perakende için şimdiye kadar “hedef 
kitle" içindeyken gelişen teknolojiyle “hedef 
birey" haline geldi. Artık “her zaman haklı" 
olmanın bile ötesine geçecek. 


elecekte bugünkü halinden en farklı olacak Boyner Grup CEO'su Cem Boyner, perakendedeki en 
sektör muhtemelen perakende olacak. Geli- önemli dönüşümün 2000'lerde İnternet'in ticari hayata 
şen teknolojinin hızla değiştirmeye başladığı girmesiyle başladığını söylüyor. Boyner, “E-ticaretin 
tüketici alışkanlıkları şirketleri de değişmeye doğuşu ile başlayan süreçte perakendenin tüm kuralları 
zorluyor. Perakende işini en yalın haliyle son değişti, ezberleri bozuldu” diyor. Perakende sektöründe 
kullanıcıya ürün satmak olarak tanımlamak mümkün. büyümek isteyen bir şirketin yöneticisi için 10 yıl önce 
Dolayısıyla bu değişim perakendeciler için kaçınılmaz. sadece tek bir yol vardı. Şirket satın alarak ya da yeni 
Üstelik sadece satış yöntemleri değil, satılan ürünler de şubeler açarak mağaza sayısını artırmak. Bugün gelinen 


hızla değişiyor. noktadaysa artık mağazalaşma müşteriye ulaşmanın asli 


yolu olmaktan hızla çıkmaya başladı. Sanal 
ve fiziki ayrımının hızla değişmesi tüketiciler açısından yeni bir gerçeklik yaratıyor. 

We Are Social 2016'nın sosyal ve dijital 
trendlerini ve istatistiklerini incelediği “Digital in 2016 Raporu'na göre Türkiye nüfusunun yüzde 58'i (46,2 milyon kişi) İnternet 
kullanıcısı. Dünya ortalamasının yüzde 46 
olduğu bu alanda Türkiye 19uncu sırada 
bulunuyor. Mobil İnternet trafiğinde ise 
Türkiye yüzde 46 ile dünyada dokuzuncu sırada bulunuyor. Rakamlar Türkiye'de İnternet kullanım oranlarının hızla yükseldiğini 
gösteriyor ve perakende sektörünün bütün 
gelecek stratejisini dijitalleşme üzerine kurmasını anlamlandırıyor. 

Nitekim perakende sektörü için müşteriye farklı şekillerde ulaşabilmenin önü 
açılarak “çoklu kanal” kavramı ortaya çıktı. 
TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, 
“Online ticaretteki potansiyel ile birlikte 
omnichannel (çoklu kanal) modeli sektörün kalbine yerleşti” diyor. Üstelik moda, 
teknoloji, gıda ve yapı perakendesi yapan 
şirketlerin yöneticileri de Gürcan'la aynı fikirde. Dolayısıyla perakende şirketleri artık 
farklı dijital mecralarla fiziki mağazalardaki 
operasyonlarını tutarlı bir şekilde entegre 
etmek zorunda. 

Bu entegrasyonu yapmayı amaçlayan 
teknolojiler ortaya çıkmaya başladı bile. 
Perakendecileri en çok heyecanlandıran 
yeni teknolojilerden biri “Beacon. Düşük 
enerjili Bluetooth teknolojisini kullanan konum tabanlı bir etkileşim teknolojisi olarak 
tanımlanabilecek sistem, perakendecilerin 
müşterileri ile sürekli temas kurmasını sağlayacak. Pasif olarak sinyal yayan Beacon, 
cihazların mesafeye bağlı olarak belirli mesajlar alabilmesinin önünü açıyor. Kişinin 
daha önce yaptığı alışverişler ve hatta ilgi 
alanları Beacon teknolojisinde çok önemli. 
Şirketler müşterileri mağazalarının yakınına 
geldiğinde kendisine özel kampanya mesajları ve ürün önerileri gönderebilecek. Cem 
Boyner, “ Akmerkez'e giren bir kullanıcıya 
“hoş geldin” diyebilmek, Wepublic içinde o 
müşterimizin alışkanlık ve zevklerine uygun 
yeni ürünlere anında yönlendirmek mümkün hale geliyor” diyor. Ancak bunu yapabilmek için “büyük veri” analizini hakkıyla 
yapabilecek bir teknoloji altyapısına sahip 
olmak gerekiyor. 


Vahap Küçük | LC Waikiki - Yönetim Kurulu Başkanı 


Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin başında gelen LC Waikiki, 2016'da ulaştığı 
9,4 milyar liralık ciroyla giyim perakendesinde en yakın rakibini dörde katlayan 

bir büyüklüğe ulaştı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Türkiye'de 
ulaşabilecekleri doğal sınırlara yaklaştıklarını düşünüyor. Küçük, “Türkiye pazarı 
doygunluk noktasına yaklaşmış durumda. Türkiye'de verimlilikle büyümeye katkı 
sağlanması gerekiyor. Asıl büyüme ise yurtdışındaki operasyonların genişlemesinden 
gelecek” diyor. Küçük, perakende sektörünü değiştirecek en önemli etkenlerden 
birinin de tüketicinin moda trendlerine artık daha hızlı ulaşması ve her geçen gün 
birbirine benzeyen müşteri kitlelerinin oluşması olduğunu söylüyor. Vahap Küçük, 
“Tüketicinin her an, her yerde ürüne ulaşması söz konusu. Lojistik ön plana çıkacak. 
Tabii ki bunun yanı sıra üretimi de göz ardı etmememiz gerekecek” diyor. 


Gelişen teknoloji, satın alma kültüründe kökten bir değişim 
yaratıyor. Dolayısıyla perakende sektöründe de... 


Satın alma süreçlerinde Nesnelerin İnterneti ve yapay 
zeka uygulamalarıyla programlanmış ticaret, anlık 
değişim gösterebilen insani kararların etkisini azaltacak. 
Diğer yandan perakendeciler de “çalışansız” mağaza 
konseptleriyle bütün kontrolü teknoloji ve müşterilerine 
bırakacak. 


Yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinin gelişmesiyle 
birlikte perakendeciler kişiye özel ürünler ve satış 
stratejileri geliştirecek. Müşteri tanımlaması için 
kullanılan “hedef kitle" yerini, “hedef birey”e bırakacak. 


Akıllı bileklikler ve akıllı saatler gibi giyilebilir 
teknoloji ürünleri üzerinden ödeme yapmak 
gelecekte sıradanlaşacak. Bu teknolojilerin sanal para 
teknolojileriyle birleşmesi ile yaşanacak değişiklik 
hayallerin ötesine geçebilir. 
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Online alışveriş, sosyal medya kullanım- mi kesmesine neden olabilir. Büyük verinin 
ları, İnternette yapılan aramalar, satın alı- işlenmesi ile birlikte müşteri tanımlaması 
nan ürünler... Artık şirketler için bir insanı için kullanılan “hedef kitle” yerini “hedef 


tanımaya yetecek kadar çok veriye ulaşmak O birey”e bırakacak gibi görünüyor. Örneğin 
mümkün. Ancak bu verilerin çokluğu ciddi o yeni bebek sahibi olmuş bir tüketici bebek 


bir süzgeçten geçirilmesini gerektiriyor. ürünleri satın almaya başladığında bu kişi- 
“Büyük veri” olarak adlandırılan bu veri ye, farklı bebek ürünleri ile ilgili önerilerde 
yığınını iyi analiz ederek işe yarar bilgilerin Oo bulunabilecek ya da çocuk bezleri indirime 
damıtılması gerekiyor. Çünkü müşteriye, girdiğinde bununla ilgilidoğrudan iletişime 
ilgisini çekmeyecek isabetsiz önerilerde geçilerek haberdar edebilecek. Bu strateji 
bulunmak Bluetooth'unu kapatarak iletişi- bir yandan satışları diğer yandan da müşteri 


bağlılığını artırarak gelirin 
sürekliliğine de katkıda bulunacak. 

Mağazalar müşterileri 
ile ilgili verileri kendi uygulamaları ile toplayabiliyor. 
Örneğin müşterilerine kablosuz İnternet bağlantılarını 
ücretsiz olarak kullanma 
imkanı sunuyor. Bu sadece 
müşteri memnuniyetini artırmak için yapılan bir uygulama 
değil. Şirketler kablosuz ağ 
üzerinden müşterilerinin magazalardaki davranışlarını ve 
alışkanlıklarını analiz edecek 
veriler de topluyor. Bu yolla 
mağazalar, müşterinin mar- 


Murat Gigin | Tekzen 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 


Tekfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tekzen, 120'ye 
ulaşan mağaza sayısıyla Türkiye'nin en yaygın yapı marketi 
konumunda. Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su 
Murat Gigin, perakende sektörünün geleceğini belirleyecek 
trendleri üç başlık altında topluyor: Dijitalleşme, e-ticaret 

ve yerel koşullara uyarlanmış dünya eğilimleri. Gigin, dijital 
teknolojilerin gelişmesiyle birlikte sektörde yeni pazar 
yerleri ve operasyonlar ortaya çıkacağını söylüyor. Gigin'e 
göre artırılmış gerçeklik (AR; Augmented Reality) gibi 

yeni teknolojilere adapte olmak için eğitim ve pazarlama 
biçimlerine yatırım yapmak gerekecek. Gigin, “Müşteri 
analitiklerinin oluşturulmasını sağlayan entegre teknoloji 
platformu, veri depolama sistemleri, üretkenlik uygulamaları 
ile birlikte tedarik sistemindeki teknolojik yatırımlar, geleceğin 
perakendecilik iş modelinin temel yapıtaşları olacak” diyor. 
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15 HAZİRAN 1938 Chester Carlson'ın kuru teksiri 
“Elektrik: İlerlemenin icat etmesiyle kopyalama işi 
Resmi Geçidi” dünyaya geldi. 


15 EKİM 1939 15 EKİM 1940 
“Kamyon Nasıl Alınır” “Batı'nın Yeni Altına 
Hücumu” 
d 
WALT DISNEY i 2 


Peter Goldmark ilk z 


renkli televizyonu 
piyasaya sürdü. 


(1901-1966) 
Walt Disney Co.'nun (1923) kurucusu 
“Walt Disney, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'e hayat 
verdiğinde gişe rekorları kırmaya yazaılı bir film üretmekten 
daha fazlasını yaptı. Aynı zamanda Pamuk Prenses ürünleri 
stoklayan tüccarlara rekor satışlar getirecek bir grup yıldız 
satıcı ortaya çıkardı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile ilgili 
bu ürün satışı işinin temelleri, film gösterime girmeden önce 
atılmıştı ve büyük ölçüde Miki Fare, Donald Duck ve diğer Disney yaratımlarındaki ürün satış deneyimlerini esas alıyordu.” Igor Sikorsky ilk başarılı 
-“Pamuk Prenses, 7 Cüceler: Satıcılar” (15 Mart 1938) helikopter VS-300'ü icat 
ettiğinde gelecek gayet 
parlak görünüyordu. 
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Jaklin Güner ! Vakko - CEO 


kayı tekrar tercih edip etmediğini, mağaza 
içinde neler yaptığını, nerelerde dolaştığını 
ve en çok nerede zaman geçirdiğini belirleyebiliyor. Böylece müşterilerine deneyimlerinin takibi ile kişiselleştirilmiş özel öneriler ve fırsatlar sunabilmeyi amaçlıyorlar. 
Örneğin müşterinin yarım saat inceledikten 
sonra satın almaktan vazgeçtiği takım elbise indirime girdiğinde müşteri özel olarak 


79 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin hazır giyimdeki en köklü markalarından olan 


Vakko'nun CEO'su Jaklin Güner, sektörün eşiğinde olduğu değişim çağını bir fırsat 


olarak görüyor. Güner, “Yaşanan teknolojik dönüşümle perakendenin önüne çok 


geniş imkanlar açılıyor. Bir tarafta 
verimlilik ve rekabet gücü için iş yapma 
süreçlerinin dijitalleşmesi var. Diğer 
tarafta büyük veri analizine dayalı öneri 
sistemleri, mağaza içi akıllı uygulamalar ve 
hatta yapay zekaya dayalı kişisel asistan 
hizmetleri” diyor. Güner'e göre şirketlerin 
gelecekteki varlıklarını bu sürece adapte 
olup olamadıkları belirleyecek. Jaklin 
Güner, perakendenin global oyuncularının 
büyük veri işleme kavramını geride 
bırakıp akıllı veri yönetimine geçişi 
gündemlerine aldıklarını söylüyor. Güner, 
“Önümüzdeki dönemde bunun üzerine 
yapay zekaya dayalı uygulamaları daha çok 
konuşacağımızı tahmin ediyorum” diyor. 


HUUN 


ilk elektronik 
dijital bilgisayarı 


lowa Devlet 
Üniversitesi'nden 

John Atanasoff GEORGE 
ve Clifford Berry GALLUP 


bilgilendirilebilir. Perakendeciler ayrıca bu 
verileri kullanarak mağaza tasarımlarını ve 
vitrin düzenlemelerini iyileştirmek içim de 
kullanabilirler. 

Sektörü değiştirecek konulardan biri de 
giyilebilir teknolojiler. Akıllı bileklikler ve 
akıllı saatler üzerinden ödeme yapılması gelecekte yaygınlaşacak. Bu teknolojilerin sanal para teknolojileriyle birleşmesi ile yaşanacak değişiklik hayallerin ötesine geçebilir. 
Üstelik aksesuar olarak tüketiciye “yapışık” 
olan bu cihazlar Beacon gibi teknolojilerle 
birleştiğinde alışveriş çok daha kişisel bir 
hale gelecek. Diğer yandan bu tip ürünler 
perakende sektörü açısından satılacak yeni 
ürünler anlamı taşıdığı için de önemli. 

Kategori Mağazacılığı Derneği Başkanı 
ve Mediamarkt CEO'su Yenal Gökyıldırım 
başka bir teknolojik gelişmeye daha vurgu 
yapıyor. Son dönemde hemen hemen her 
alanda kullanımı artan sanal gerçeklik teknolojisi perakendeciler için de fırsatlar yaratıyor. Gökyıldırım, “Müşteriye sunulacak 
deneyimin önceden görülmesi ve hissedilmesi ile birçok şirketin müşteri ile daha sıkı 
bağlar kurmasını sağlıyor. Perakendeciler 
tüketicileriyle “müşteri deneyimi'nin en uç 
noktaya çıkarıldığı sanal gerçeklik sayesinde 
yepyeni bir kanal ile daha yakından tanışa- 


(1901-1984) 
Gallup Organization'ın (1935) 
kurucusu 


(1872-1967) 

L.L. Bean'in (1912) kurucusu 

“İşte size nüfusu 965 kişiden ibaretken memleketi Freeport, Maine'de kalmayı tercih eden ve 
günlük cirosu zaman zaman baş döndürücü 30 
dolar seviyesine ulaşan bir ayakkabı ve erkek 
eşyaları mağazasından yıllık geliri 1 milyon 
doları aşan bir şirket yaratmış bir adamın hi- 


bir kodaman değil ama Leon Leonwood Bean, yine de özgür Amerikan 
girişim sisteminde başarılı olmuş 
işadamları listesinin en üstlerinde 
yer alıyor.” 

-“Sıradışı Kalsın” (1 Haziran 1941) 


kayesi. Kendisi büyük sanayici, Wall Street tarzı 


HENRY J. KAISER 


(1882-1967) 

Kaiser Shipyards'ın (1939) kurucusu 

“Henry J. Kaiser'ın gemi yapımındaki 
başarıları ülkenin dikkatini çekti. İlk 
10 bin tonluk kargo gemisini Ekim 
1941V'de, 147 günde tamamladı. Bu 
yıl ise 10 gün içinde bir gemi inşa 
etti. Kendisi mucizeler yaratan bir 
adam değil ama gizli bir silahı var. 
O da üretim kontrolörlerinin gücü.” 
-“Henry Kaiser'in Gizli Silahı” 

(15 Ekim 1942) 


geliştirdi. 15 OCAK 1942: li 
ali 25. YIL ÖZEL SAYIS “Anketlerle ilgili en sık İsviçreli kimyacı Albert 
15 EYLÜL 1941 “Pearl Harbor'a sorulan soru” diyor Dr. Hofmann, bisiklete 
“Yeni Bir Dönemde İş (yle Goodhue ve Tek Yanıt” Gallup bir noktada, şu: binerken LSD'nin 
5 William Sullivan ilk, tek ii b e 
Alemi Kllenimiise5r0<01 Bana neden sorulmadı” psikedelik özelliklerini 
kutusunu icat etti. Birçok insan öyle Geztenii 
görünüyor ki işin içinde 
LEON LEONWOOD BEAN bir sahtekarlık olduğuna 


inanıyor. Anketin her 
hafta yayımlanan 
sonuçlarını görüyorlar 
ama anketçilerimizi hiç 
görmüyorlar. Bu soru, 
gerçekten aklı karışmış 
erkekler ve kadınlardan 
geliyor. Sıklıkla herhangi 
bir nedenden ötürü anketi 
itibarsızlaştırmak isteyen 
diğerlerinden de geliyor.” 
-Dr. Gallup ile Sahne 
Arkasında” (1 Şubat 1943) 


15 MAYIS 1943: 


“Ki ızlar Marşlarla Eve 
Dönecek mi?” 
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İrü RKİYE'NİN SÜPERMARKASI 


TURKEY 
2016-2017 


BU YILDA 
ÇOK PARLADIK 


Atasay, 80. yılında halkın oylarıyla Türkiye'nin en beğenilen 
süpermarkalarından biri oldu. Bizi 3 kez üst üste Superbrands 
ödülüne layık gören herkese teşekkürlerimizle. 
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Bir Atasay Yeter 
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biliyor” diyor. Yenal Gökyıldırım'ın dikkat 
çektiği sanal gerçeklik teknolojisi, sanal 
deneme odaları olarak karşımıza çıkacak. 
Mağazalarda kurulacak alt yapı ile tüketici 
satın almak istediği ürünü dijital olarak üzerinde deneyebilecek ve yakışıp yakışmadığına karar verebilecek. 

Alışveriş sürecinde ürüne karar verme ve 
Alman perakende devi Metro Grup'un teknoloji perakende markası Mediamarkt bu satın almanın teknoloji desteğiyle yapılması 


yıl Türkiye'deki 10'uncu yılını dolduruyor. Mediamarkt'ın Türkiye pazarına girdiği gelecekte çok daha uç bir noktaya ulaşacak. 
dönemde birçok yabancı teknoloji zinciri faaliyete başlamıştı. Ancak Mediamarkt'ın 
aksine Alman Electronic Partner ve Amerikalı Best Buy mağazalarını Teknosa'ya; 
İngiltere merkezli Electroworld ve 


Yenal Gökyıldırım | Mediamarkt - CEO 


İnsan tamamen devreden çıkarak bütün 
işi akıllı cihazlarına bırakacak. Nesnelerin 


Fransız Darty ise Bimeks'e devredip | İnterneti ve yapay zekaya dayalı cihazların 

oyun dışı kaldı. Şirketin CEO'su Yenal birleşmesinin bu sonucu kaçınılmaz kılacağı 
Gökyıldırım, Mediamarkt'ın Türkiye'de "hb . şimdiden konuşuluyor. Salmon Research'ün 
m YAZ yayınladığı bir araştırma Britanya'daki tüke- 


ülke kültürüne adapte olmasına ei Ri vi, 
ticilerin yarısından fazlasının iki yıl içinde 


bağlıyor. Gökyıldırım, sektörün ae N * 
geleceğini ise dijitalleşmede görüyor. İ | ) ; programlanmış ticarete hazır olacaklarını 
Gökyıldırım, “Dijitalleşmenin getirdiği © gösteriyor. Örneğin sahibinin programlayakişiselleştirilmiş müşteri iletişimi, — rak yetkilendirmesi durumunda buzdolabı, 
platformlar arası bilişim teknolojileri - Ni - 

e yumurta rafı boşaldığında bağlı olduğu 
sistemleri ve ürünlere gerçek zamanlı : Gi . il 

İnternet ağı üzerinden marketin sanal ma- 


erişim gibi geleceğe hazırlık amaçlı 

yeni iş modelleri sektörü değiştirmeye ğazasına bağlanıp otomatik olarak yumurta 
devam edecek” diyor. Bu yaklaşımla 

Gökyıldırım'ın başkanlığını yaptığı 


Diğer yandan insanlardan ve yazar kasalardan tamamen arınmış mağazalar da perakendedeki dönüşümün diğer ucunda yer 
alacak. İsveç kökenli Wheelys ilk denemeyi 
yaptı bile. Mağazada alışveriş yapmak için 


sipariş edilecek. 
Kategori Mağazacılığı Derneği de her 
yıl sektördeki oyuncuları bir araya 
getirerek “Teknoloji Konferansı” 
düzenliyor. 


Manhattan Projesi için 
yapılan ilk atomik testle 
nükleer çağ başladı. 


FORBES'DA İLK KEZ FORBES'DA İLK KEZ 


CONRAD HOWARD HUGHES 

il (1905-1976) 
DR mea ik Hughes Aircraft Co.'nun (1932) kurucusu , Ni 
Hilton Hotels'in (1919) kurucusu Mark | hesap makinesi “Tlk kez fabrikadaki işçiler dışında sıradan insanlar dünyanın en 
“Otel işi mi? Dünyanın Harvard'da görücüye büyük uçağını görme şansına erişti -Culver City, Kaliforniya'daki 
en insani işi” diyor, çıktı. AUGUST 7,1920 fabrikasında Howard Hughes tarafından geliştirilen deniz uçağını. 
“Hayatın esaslarıyla Buraya resimaltı yazısı Hughes H-#ün kanat genişliği 975 metre, Her biri 3 bin beygir 
uğraşıyor, yemekle, yazılacaktır. gücündeki sekiz motorunu çalıştırmak için 53 bin litre yakıt 


taşıyacak. H-4'ün toplam ağırlığı 1474 ton.” 


uyumakla. Bir otelde 
5 -“Havacılık Trendleri” (1 Eylül 1945) 


her şeyin olması gerekir, 
günah çıkarabileceğiniz 


bir peder de dahil.” FORBES'DA İLK KEZ 
- “Conrad N. Hilton: 
BILL LEAR 


Yakından” (15 Ağustos 


1944) (1902-1978) 


Learjet'in (1962) kurucusu 

“Kısa bir süre önce uçak ekipmanları imal eden Lear, Inc.'in başkanı Bill Lear 
tarafından sergilenen birkaç ürünü gördüm. Lear, herkesten önce tüketici ürünlerine dönüştürmeyi hedeflediği ses kayıt birimlerine ciddi yatırım yapmayı planlıyor ya ev 
radyolarına iliştirilecek bir parça ya da cepte taşınacak, ofislere, arabalara, uçaklara kurulabilecek bağımsız üniteler şekilde.” 

-“Kablolu İyi Bir İş Alanı” (15 Eylül 1945) 


: 15 AĞUSTOS 1944 
“İş Dünyasının Liderleri Açıklıyor 
-En Büyük Hatam” 


A STAR ALLIANCE MEMBER Ez 


Tek rakibi evimdekikoltuk: 22H 


Biliyoruz ki hayatta küçük şeyler daima fark yaratır. 
İşte bu yüzden yeni Premium Economy Class”ı daha 
geniş koltuklar, bacaklarınız için 9050 daha fazla 
alan, iki kat bagaj hakkı ve uçağa bindiğinizde sizi 
karşılayacak bir hoş geldiniz içeceği gibi ekstralarla 
donattık. Böylece size de sadece arkanıza yaslanıp 
uçuşunuzun keyfini doyasıya çıkarmak kaldı. 


LH.com 
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TÜRKİYE'DE PERAKENDE 
SEKTÖRÜNÜN 2016'DA 
ULAŞTIĞI BÜYÜKLÜK. 


tek gereken, alacağınız ürünün barkodunu akıllı telefona indirdiğiniz uygulamaya 
okutmak. Satın aldığınız ürünler uygulamaya üye olurken verilen kredi kartından 
otomatik olarak düşülüyor alışveriş anında 
tamamlanmış oluyor. Güvenlik ise kameralar ve mağazayı yöneten dijital bir asistan 
aracılığıyla sağlanıyor. Benzer bir personelsiz mağaza konseptini perakende devi Amazon da “Amazon Go” markasıyla ABD'de 
deniyor. 

Kentlerde süpermarketler bir biri ardına açılmaya başlayıp organize perakende 
gelişince sokak aralarında yer alan binlerce 


bakkal “dükkan”ı kapatmak zorunda kalmıştı. 


Şimdilerdeyse online perakende devleri aynı 
kaderi süpermarketlere yaşatmaya başlıyor. 
FORBES'un düzenlediği “Dijital Dönüşüm” 


30,8 
milyar 5 
2016 İTİBARIYLA 


TÜRKİYE'DE 
E-TİCARETİN ULAŞTIĞI 


p 


024 


2016'DA E-TİCARET 
HACMİNDE 
GERÇEKLEŞEN BÜYÜME 


konulu yuvarlak masa toplantısında (bkz. 
Syf. 147) Migros Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Bartın bu konuda çarpıcı bir örnek 
veriyor. Bartın, ABD'de süpermarket denilince akla ilk gelen zincirlerden olan Kroger'in, 
Amazon'un rakibi Whole Foods'u satın almasından sonraki altı ay içinde piyasa değerinin 
yüzde 38'ini yitirdiğini söylüyor. Kroger 
örneğinin de gösterdiği gibi teknolojinin 
sunduğu esnekliğe uyum sağlayamayan ve 
sırtını fiziki mağazalara dayayarak perakende sektöründe var olmaya çalışan şirketlerin 
gelecekte yeri yok. Tabii bu fiziki mağazaların artık işe yaramadığı ya da geçerliliğini 
yitireceği anlamına gelmiyor. Ancak binlerce metrekarelik alanlardan oluşan devasa 
mağazalar dönemi kapanıyor. Migros Genel 
Müdürü Özgür Tort, perakendenin geleceğini belirleyecek en önemli 
unsurun verimlilik olacağını söylüyor. 

Perakende sektöründe 
teknolojiyi arkasına alan 
müşterinin hakimiyeti 
her geçen gün artıyor. 
Perakende şirketleri de 
bu gerçeğe adapte olup 
varlıklarını sürdürmeye 
çalışıyor. 


ORANI. 


Kontakt lens kavramının 
geçmişi Leonardo'ya kadar 
geri gitse de ilk plastik kornea 
lensi Kaliforniyalı optikçi Kevin 
Tuohy tarafından piyasaya 
sürüldü. 


Millet, patlamış mısır 
isteyen var mı? İlk 
mikrodalga fırın piyasaya 

sürüldü. 


15 KASIM 1947: 


“Günümüzün Önde Gelen 


4 Harvardlı fizikçi An Wang bir “darbe aktarım 
50 İs Lideri” 


kontrol cihazı” için patent başvurusunda bulundu. 
Bu cihaz, bilgisayarlarda manyetik çekirdekli 
belleği mümkün kıldı. 


1OCAK 1949 
“Forbes'un İlk Yıllık 
Amerikan Sanayi 
Raporu” 


15 MART 1948 
“Başarılı Adamlar: Thomas 
J. Watson” 


Cep telefonu için gerekli 
teknoloji Bell Labs'de 
-alo? -D.H. Ring tarafından 
uygulamaya kondu. 


1TEMMUZ 1946 
“Beyaz Yakalıların Morali 
Bozuk!” 


“UYKU PERİSİZ 


BELLONA 


wi i Bellona Fourseasons Yatak; bir yüzeyi serinlik etkisi veren 
: pamuk, diğer yüzeyi sıcaklık etkisi veren yün pedlerle dört 
, mevsim uyku kalitesini dengelemeye yardımcı oluyor. Üstelik 
eN ya <—. bir tarafı sert, diğer tarafı yumuşak özelliğiyle Fourseasons, 
# sıcaklı) 7 > farklı uyku ihtiyaçlarını da mükemmel bir şekilde 
ETKİSİ VEREN! i YUMUŞAK | karşılamayı amaçlıyor. 
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bellona.com.tr 
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Cem Boyner | Boyner Grup - CEO 


Yaratıcı Ge 


— ürkiye'de perakende denildiğinde akla ilk 
gelen isimlerin başında Cem Boyner yer 


alır. 1990'da kullanıma sunduğu “Advantage” 


| kartla sektörde başlattığı taksitli alışveriş 

l modeli, büyük bir dönüşüm yaratarak kısa 
sürede perakende ve bankacılıkta standart haline geldi. 
“T-Box ile de sektörün ilk ses getiren pazarlama stratejisine imza attı. Sektörün geçmişini şekillendiren en 
önemli isimlerden olan Boyner'e göre perakendenin 
geleceğinde ise teknolojinin desteği ile “kişiselleştirilmiş hizmet” yatıyor. 

Cem Boyner, “Eskiden perakendede trendler ve ana 

kurallar yaklaşık 10 yılda bir değişirdi. Günümüzde bu 
değişimler daha hızlı” diyor. Bu hızın sebebiyse elbette 


ecek 


teknoloji. Boyner'e göre dijital dönüşüm perakende sektörünün ezberlerini bozup oyunun kurallarını kökünden 
değiştiriyor: “Mobil cihazlar, kişiselleştirme ve yapay 
zeka teknolojileri işimizi kökten değiştirmeye başladı 
bile. Artık bilgi çağında değil ilgi çağında yaşıyoruz. 
Müşterinin ilgisini çekebilmek, karar anında yanında 
olabilmek her zamankinden önemli.” 

Cem Boyner'in 1990'da kullanıma sunduğu Advantage, müşterilerine taksit imkanı veriyor, indirimler sağlıyor ve hediye puanlar veriyordu. Odönemde sunduğu 
bu “yeni” imkanlar kartın yaygınlığını hızla artırdı. 
Türkiye'de uygulanan ilk “müşteri sadakati” uygulamalarından olan Advantage, 2002'de 75 milyon dolara 
HSBC'ye satıldığında yaklaşık 1,5 milyon kullanıcısı 


"YAPAY ZEKANIN GELİŞMESİYLE KİŞİYE 
ÖZEL ÜRÜN, KİŞİYE ÖZEL REKLAM, KİŞİYE 
ÖZEL TEKLİF VE KAMPANYALAR GELECEKTE 
YAYGINLAŞACAK. BİZ DE TÜM ALTYAPIMIZI 
BUNA GÖRE KURUYORUZ." 


bulunuyordu. Kartı değerli kılan da ulaştığı kullanıcı sayısıydı. Çünkü Boyner, 1,5 milyon müşterinin bilgilerine 
sahipti ve o dönemde bu bilgiler hazine değerindeydi. 

Bugün de aynı bakış açısı geçerli ancak artık önemli 
olan veriye sahip olmak değil, veriyi işleyerek nitelikli 
bir hale çevirebilme kabiliyeti. Cem Boyner bu noktada 
“büyük veri” ve yapay zeka kavramlarına vurgu yapıyor. 
Boyner, “Yapay zekanın gelişmesiyle kişiye özel ürün, 
kişiye özel reklam, kişiye özel teklif ve kampanyalar gelecekte yaygınlaşacak. Biz de tüm altyapımızı buna göre 
kuruyoruz” diyor. 

Teknolojideki gelişmelerin perakende sektöründe 
faaliyet gösteren şirketleri değiştirmesinin basit bir nedeni var: Teknoloji müşteriyi değiştirdi. Cem Boyner, 
“1980'lerde müşteriye ulaşmanın en etkili yolu doğru 
yere, doğru zamanda doğru mağazayı açmaktı. 1990”larla birlikte müşteri başrolü aldı, perakendeciler artık 
ürün ve lokasyonla farklılaşmak yerine müşteriye farklı 
davranmakla ayrışır oldu” diye hatırlatıyor. Boyner'e 
göre perakendedeki en önemli dönüşüm 2000”lerde İnternet'in ticari hayatımıza girmesi ile başladı: 
“E-ticaretin doğuşu ile perakendenin tüm ezberleri 
bozuldu. Artık müşterilerimize sadece mağazalarımızda 
değil onların ofis ve işyerlerinde de hizmet verme ve 
ürün satma şansı yakaladık.” 


Bugünse online kanallarının yaygınlaşmasıyla birlikte 
perakendecilerin fiziksel olarak müşteriye ulaşmak gibi bir 
dertleri kalmadı. Cem Boyner, 
“Büyüme artık müşteriyi koşulsuz mutlu etmekten, istediği an 
istediği yerde yanında ve hazır 
olmaktan geçiyor. Perakendeciler omnichannel (çoklu kanal) 
hizmet vermek zorunda” diyor. 

Boyner'in vurgu yaptığı konulardan biri de verimlilik ve 
mağazalaşma stratejilerindeki 
değişiklik. “Biz Boyner Grup'ta 
verimliliğe odaklanıyoruz. 
Mağaza artışına sırtımızı yaslamıyoruz. Çünkü artık her açtığımız yeni mağaza için bir verimsiz mağazayı kapatacağımız 
ve İnternet'in daha da ön plana 
çıkacağı günler çok yakında” 
diyor. Boyner'in bu saptaması 
mağaza perakendeciliğinin 
önemini kaybettiği anlamına 
gelmiyor. Aksine çok daha dinamik ve esnek bir mağazalaşma 
stratejisi ön plana çıkıyor. Cem Boyner, “Mağazaların 
artık verimli bir şekilde toplam müşteri deneyimine 
katkı sunması gerekiyor. Doğru yerde, ihtiyaca yönelik 
çözümler sunmak üzere operasyonumuzu sürekli gözden geçiriyoruz” diyor. 

Boyner'in mağazalar tarafında attığı son adım, Akmerkez'deki Beymen mağazasını Wepublic'e çevirmesi 
oldu. Boyner, “Lokasyon teknolojileriyle beraber gerçek zamanlı iletişim ve kişiselleştirme olanakları arttı. 
Wepublicte müşterimizi alışkanlık ve zevklerine uygun 
yeni ürünlere anında yönlendiriyoruz” diyor. 

Boyner'e göre sektörde büyümenin değişmeyen tek 
formülü inovasyon. Boyner, “İnovasyon bizim için müşteri mutluluğu sağlamanın, kazan-kazan ilişkisi kurmanın yeni ve yenilikçi yolları demek” diyor. Elektronik 
ticaret platformları Hopi'de bunu nasıl yapacaklarını da 
anlatıyor: “Müşteri davranışlarını analiz ederek müşterilerin isteklerini onlardan önce tespit edip, en doğru 
ürün ve servisi en uygun kampanyayla, en doğru zamanda müşterinin ekranına getirecek altyapıyı hazırlıyoruz. 
Perakendecilerin bu tip yenilikçi çözümlere yatırım 
yaparak işlerini büyütebileceklerini düşünüyorum. Müşteri de zaten bunu istiyor. Ona ilgisini çekmeyecek ya da 
500 kilometre uzaktaki bir teklifi sunmamıza tahammül 
edemiyor.” 
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Özgür Tort Migros - Genel Müdür 


Verimlilik Yönetimi 


igros'un 1954'te 45 satış aracıyla İstanbul 

Belediyesi'nin girişimiyle faaliyete başlaması, Türkiye'de organize perakendenin 

başlangıcı olarak kabul edilebilir. Aradan 

geçen 63 yılda hem Migros sahipliği hem de 
perakende sektörünün kendisi büyük bir dönüşüm yaşadı. 1975'te çoğunluk hisselerinin Koç Holding tarafından 
satın alınması şirket için en önemli dönüm noktasıydı. 
2008'de Koç Holding'in, İngiliz BC Partners'a sattığı şirketin çoğunluk hisselerini 201te, Tuncay Özilhan yönetimindeki Anadolu Grubu satın aldı. 

Bütün bunlar yaşanırken Migros, birçok yeniliğe 
imza atarak Türkiye'de perakende sektörünün en önemli oyuncularından biri olmayı sürdürdü. Gıda perakendesinde barkod, kredi kartı ile ödeme, elektronik yazar 
kasa sistemi, market markalı ürün, sadakat kart ve sanal 
market gibi sektörü değiştiren birçok uygulamanın ilkini gerçekleştirdi. 

2008'de Migros'un başına geçen, Anadolu Grubu ile 
de görevine devam eden Genel Müdür Özgür Tort, perakendenin geleceğini belirleyecek en önemli unsurlardan 
birinin verimlilik olacağını söylüyor. Tort'a göre sektörde 
var olmanın koşulu, büyüme ve penetrasyonun devamlılığı için verimlilik olmazsa olmaz bir ilke. Özgür Tort, 
“Verimlilik ancak lojistik ve teknolojik altyapının birlikte 
ve uyum içinde çalışması ile sağlanabilir” diyor. 


Migros'ta gıdadan temizlik ürünlerine, züccaciyeden 
kırtasiyeye kadar yüzlerce çeşit ürün satışı gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla üreticilerle tüketiciler arasında bir 
köprü işlevi görüyor. Özgür Tort, perakende oyuncularının farklılaşarak ve ilave talep yaratarak hem müşteri 
hem de üretici için fırsat platformu yaratması gerektiğini 
söylüyor. Tort'un bunun için benimsediği kavram ise 
“yeni nesil perakende”. Migros'un Türkiye'de perakende 
sektöründe “ar-ge merkezi” statüsüne sahip ilk kuruluşu 
olduğunu söylüyor. Tort, “Teknolojiyi tüketicinin günlük 
hayatına dokunan, alışveriş sırasında yararlanabileceği 
bir farklılık unsuru olarak görüyoruz. Teknolojik uygulamalarımız bizi rakiplerimizden ayrıştırırken verimliliğe 
de çok önemli katkılar sağlıyor” diyor. 

Moda perakendesi kadar olmasa gıda perakendesinde 
de dijitalleşme ve online alışveriş önemli bir alternatif 
kanal haline geldi. Migros, kendi online satış kanalı olan 
Sanal Market'in yanı sıra 2016'da doğal gıda online alışveriş markası Tazedirekt”i satın aldı. Özgür Tort, perakende 
sektöründe dijitalleşmeyi sadece online satış hizmeti 
olarak algılamanın büyük bir yanlış olacağını söylüyor. 
Özgür Tort, “Fiziksel ve dijital arasındaki keskin çizginin 
giderek yok olduğu günümüzde, yeni nesil perakendeciler olarak, fiziksel perakende ile dijital dünyanın kolaylık 
ve hızını bir arada sunduğumuz dijital bir müşteri deneyimine odaklanmamız gerekiyor” diyor. 
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İhsan Ateş DeFacto - CEO 


Moda Gündemi 


C Waikiki'nin ardından Türkiye'nin hazır giyimdeki ikinci büyük markası DeFacto, son altı yılda 

10 kat büyüyerek önemli bir başarı yakaladı. Bu 

büyümenin mimarı olan DeFacto CEO'su İhsan 

Ateş, perakende sektöründeki büyümenin gelecek yıllarda daha rekabetçi bir ortamda devam edeceğini 
düşünüyor. Ateş, “Yoğun rekabet koşulları, klasik pazarlama yaklaşımından ziyade “müşteri tatmini sağlama ve 
müşteri sadakati kazanma” amaçlarını öne çıkaracak” 
diyor. Çünkü müşterilerin artık çok daha bilinçli ve talepkar olduğunu düşünüyor. “Böyle bir ortamda müşterilerin 
bireysel ihtiyaçlarına sürekli karşılık verebilen, bununla 
da yetinmeyip fazlasını sunan işletmeler uzun vadede 
daha başarılı olacaklar” diyor. 

Bu yüksek beklentiyi karşılamanın yolu da doğal olarak müşteriyi çok iyi tanımaktan geçiyor. Bu da teknolojiyi doğru kullanmaktan... İhsan Ateş de “Müşteri hakkında 
en ayrıntılı bilgilere sahip olup herkese hitap eden özel 
pazarlama yöntemleri ile rekabetteki konumumuzu daha 
yükseğe taşımayı hedefliyoruz” diyor. Dolayısıyla Ateş'e 
göre müşteriyi cezbedecek hizmetleri çoğaltan teknolojik 
gelişmeler perakende sektörünün geleceğini şekillendirecek. “Yapay zeka, robotik sensörler, sanal gerçeklik gibi 
teknolojiler, müşteriyle etkileşimlerini artırmak isteyen 
yenilikçi perakendecilerin öncülüğünde, iş yapma şekillerini değiştiriyor.” 

Perakendeciler için lojistik ve stok yönetimi de en az 
başarılı pazarlama stratejileri üretmek kadar önemli. 
Çünkü satış hacmiyle birlikte ciroyu artırmak kadar, maliyetleri azaltıp karlılığı artırmak da hayati. Ateş, “Karlılık 
üzerine direkt etki eden her türlü aksiyon; indirimleri 
etkin yönetmek, maliyetleri kontrol altında tutmak hiç 
olmadığı kadar önemli hale geldi” diyor ve ekliyor: “Maliyetlerin düşürülmesi, operasyonel altyapı, daha geniş 


ağ ve standardizasyon alanlarında da teknoloji ana faktör 
olacak” diyor. Sonuç olarak şirketlerin bütünlüklü bir 
teknolojik evrim geçirmesi zorunlu. 

Başta sosyal medya olmak üzere yaşama biçimini değiştiren teknolojiler özellikle giyim perakendecileri üzerinde önemli bir etkiye daha sahip: Moda algısının ve anlayışının değişmesi. İhsan Ateş, pek çok markanın sosyal 
medyayı sadece müşteriler ile iletişim aracı olarak kullanmakla kalmayıp aynı zamanda onları dinleyebileceği ve 
onların moda gündemlerini takip edeceği bir mecra olarak kullanıyor. Gelecekte bu değişikliğin etkisi çok daha 
belirgin hale gelecek. İhsan Ateş, hazır giyim ve moda 
sektöründe ürünler ve hizmetler artık daha niş ve kişisel 
olacak öngörüsünde bulunuyor. Ateş, “Moda tasarımcıları 
ve lider teknoloji firmalarının akıllı telefonlarla bağlantı 
kuran sensörler ya da iletken liflerle başlattığı dönüşüm, 
moda markalarının ürünlerin tasarımlarını yeniden kurgulamasına neden olacak. Öyle ki iş, tasarımların kişisel 
zevklere göre uyarlanmasına hatta kişisel mesajlar ve 
aksesuvarlar içermesine kadar gidecek” diyor. 
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Bülent Gürcan TeknoSA - Genel Müdür 


Satıştan Servise 


”——--—eknolojideki gelişmeyle birlikte alternatif satış 
| kanallarının artmasıyla en hızlı değişen sektörlerin başında perakende geliyor. İronik bir şekilde 
bu durumdan en çok etkilenenlerse teknoloji 
| perakendesi yapan şirketler oldu. Son 10 yılda 
büyük yatırımlar ve iddialı hedeflerle Türkiye pazarına 
giren Alman Electronic Partner ve Amerikalı Best Buy 
mağazalarını Teknosa'ya; İngiltere merkezli Electroworld 
ve Fransız Darty ise Bimeks'e devredip oyun dışı kaldı. 
Diğer yandan sektörün büyüklerinden Bimeks'le ilgili iflas 
söylentileri, Gold'un bünyesindeki dört şirketi için iflas 
erteleme talebinde bulunması da eklenince geleneksel 
teknoloji perakendeciliğinin yaygınlaşan e-ticaret karşısında yaşadığı şokun büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor. E-ticaret, 
perakendenin fiyat, maliyet ve rekabet yapısını geri dönülmez biçimde değiştirdi. 

Bu alanda karlılığını sürdürebilen şirketlerden biri olan 
TeknoSA'nın Genel Müdürü Bülent Gürcan “Sektörde 
rekabetin sınırları ve niteliği değişiyor. Bir ürün ya da kategorinin satıldığı nokta sayısını tespit etmek bile zorlaşıyor. 
Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi fiyat rekabetinin 
yerini erişilebilirlik, kolaylık ve uygunluk alacak. Hizmet 
ön plana çıkacak” diyor. TeknoSA'yı da bu öngörüye uygun 
olarak konumlandıran Gürcan, “Klasik anlamda sadece 
ürün satan bir perakende şirketi değiliz. Sektörde ürün ve 


servisleri tek adreste sunan bir deneyim merkeziyiz” diyor. 

Son yıllarda İnternet'in yaygınlaşması, teknolojik gelişmelerin hızlanması ve buna paralel olarak tüketici davranışlarındaki değişiklik, perakende sektöründe yeni bir 
dönemi başlattı. Gürcan, “Perakende sektöründe müşteri 
merkezli stratejiler her zaman izleniyordu ancak teknolojinin oyuna dahil olmasıyla bu farklı bir boyuta taşındı. 
Online ticaretteki potansiyel ile birlikte omnichannel (çoklu kanal) modeli sektörün kalbine yerleşti” diyor. Gürcan 
artık müşteriye her kanaldan kesintisiz hizmet sunmaya ve 
müşterinin ihtiyaçlarına göre özel deneyimler oluşturmaya 
odaklandıklarını, farkı yaratan özelliklerinin de bu olduğu 
görüşünde. Bülent Gürcan, “Değişen tüketici alışkanlıklarına ve gelişen teknolojilere adapte olan ve hatta öngören 
şirketler, şimdi olduğu gibi gelecekte de sektörde hep bir 
adım önde olacak. Müşteri deneyimini iyi tasarlayan ve 
çevik, fit olan şirketler rekabette öne geçecek” diyor. 

Gürcan'a göre günümüzde tüketiciler, perakendeciler 
sanal ya da gerçek dünya ayrımı yapmadan sürekli ulaşabildikleri tek bir marka olarak görmek istiyor. Bu yaklaşım 
gelecekte daha da keskinleşecek. Gürcan'ın bu durum 
karşısındaki stratejisi hazır: “Sadece ürün satan değil aynı 
zamanda servis sağlayan bizim gibi perakendeciler için tek 
bir odak var. Müşteriye nerede, ne zaman isterse aynı hizmeti, aynı deneyimi sağlayabilmek.” 
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Bankalararası Kart 
Merkezi CEO'su 


PARANIN GELECEĞİ 


SaklıiGerçeldik 


Önce İnternet, arkasından akıllirtelefonlarlâ'devam edem'yaratltiyıkım dönemi "para 
kavramını da değiştiriyor. Şü'anda bir ara.dönem yaşiyoörüz”Bankaların, ödeme 
sistemlerinin, finteklerin ve hatta ezberleri bozan girişimlerimtek'amacı aslında 'para'yı 
görünür olmaktan çıkartmak. Gelecegin para Kavramı, güveni»kKimlik görünmezlik ve dijital ' 
ifadelerden oluşuyor. | 
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Mütet hi Ahmet Usta Emre Güzer 
SDRVEKÜMUCUsu Boğaziçi Üniversitesi - 
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2015'TE MOBİL 
CÜZDANLARDA 75 
MİLYAR DOLAR İŞLEM 
GERÇEKLEŞTİ VE 2020'DE 
BU RAKAMIN 500 
MİLYAR DOLARA ÇIKMASI 
BEKLENİYOR. 


ok geriye gitmeye gerek yok 10 yıl kadar 
önce dijital para kavramı profesyonel 
para yöneticilerinin bile aklında yoktu. 
Milyonlarca dolar harcanarak kurulan 
yeni sistemler “para'nın kendisini değil, 
sadece güvenle saklanması ve el değiştirebilmesini temel alıyordu. İnternet ve 
akıllı telefonlarla herkesin cebine giren 
uygulamalar işin şeklini kökünden değiştirdi. 
Öyle büyük bir “yaratıcı yıkım yaşanıyor ki 
artık “para” kavramını bile herkes kendine 
göre tanımlama imkanına sahip. Biraz sermayeniz varsa -talep görür mü bilinmez 
ama- kendi kripto para biriminizi piyasaya 
sürmeniz işten bile değil. 

Bu değişimin sürükleyicisi mobil teknolojiler ve yeni neslin bu teknolojilerle doğması 
olsa da, mimarı elbette bankalar, ödeme sistemleri, finansal teknoloji (fintek) şirketleri ve 
hatta yeni kurulan girişimler oluyor. Bankalar 
mobil teknolojilere müthiş yatırımlar yapıyor, 
ödeme sistemleri sürekli yeni açılımlar yaratmaya çalışıyor, fintekler getirdikleri farklı 
bakış açılarıyla hizmet sağlıyor ve girişimler 
nakit paranın ortadan kaldırılmasını sağlıyor. 

Bu şirketlerin ve yapıların ortak noktası 
yaptıkları ve geliştirdikleri her yenilikle insanların “para” kavramını yeniden tanımlamalarına neden olmaları... Bu şirketler insanları 
gözlemleyerek, ihtiyaçları tespit ederek yeni 
fikirleri hayata geçiriyor, deniyor ve başarılı 
olanları sisteme kazandırıyor. Bu karşılıklı bir 
öğrenme döngüsü. Ortaya çıkan ekosistemin 
temelinde yatan para ise hem bu şirketler 
hem de kullananlar tarafından yeniden tanımlanıyor. 

FORBES'un 100 üncü yaşında Türkiye'de 
para kavramının değişmesine ön ayak olan ve 
eli taşın altındaki yedi isim “para” kavramının 
geleceğini tartıştı. Finans teknolojilerindeki 
gelişmelerin toplumda yaratacağı etkilere, 
paraya bakış açımızın nasıl değiştiğinden 
gelecekte bizi nelerin beklediğine kadar para 
kavramının geniş bir perspektifte ele alındığı 
toplantının moderatörlüğünü Bankalararası 
Kart Merkezi CEO'su Soner Canko yaptı. 


Masada, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi 
Profesörü ve RiskTürk kurucu ortağı Burak 
Saltoğlu, SecureDrive'ın kurucusu ve Fütürestler Derneği'nin Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanı Murat Şahin, Garanti Bankası Dijital 
Bankacılık Birim Müdürü Bora Uludüz, PayU 
Türkiye'nin kurucu ortağı ve CEO'su Emre 
Güzer ve “Blockchain 101” kitabının eş-yazarı, 
eski teknoloji gazetecisi yeni girişimci Ahmet 
Usta ve BiTaksi ile Getir'in kurucusu Nazım 
Salur “para” kavramını ve geleceği konuştu. 

Soner Canko: İşimizle ilgili elimizde sıkça 
kullandığımız bir kaynak var, 1887'de basılmış 
bir kitap; “Geçmişe Bakış”. 1887'de Edward 
Bellamy, 2000'li yıllara naklolduğunu hayal 
ediyor. 2000'leri görüp geçmişe bakıyor. Kitabın bizim için kutsal boyutu şu ki içinde 
bugünkü kredi kartlarını tarif ediyor. Biz de 
şimdi geleceğe bakıp “para” kavramını irdeleyeceğiz. Kuşkusuz teknolojinin finans sistemi 
ve hayatımıza getirdiği değişimleri yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Para, bankacılık, 
ödeme sistemleri ve hayat birbiriyle ilişkili 
iç içe geçmiş kavramlar. Bunları irdeleyerek 
uzun vadede yaşayacağımız değişimleri öngörmeye çalışacağız. Bu çerçevede ilk sorumu 
Burak Saltoğlu'na sormak istiyorum. Teknoloji 
finans sektörünü nasıl etkiliyor? 

Burak Saltoğlu: Yaşanan en büyük değişimin robot teknolojilerinin hayatımıza girmesi olduğunu söyleyebilirim. Aslında şu anda 
yapılan 100 birimlik işlemin 78i halihazırda 
otomatik olarak yapılıyor. Çeşitli akademisyenlerin yaptığı fütüristik çalışmalarda -mesela Daron Acemoğlu- önümüzdeki 20 sene 
içinde robotların, istihdamın yüzde 57'sini 
ele geçireceği ortaya çıkıyor. Yani belli seviyedeki finans çalışanlarının istihdamı ciddi 
anlamda tehdit altında... Şu anda akademisyenler ve piyasalar, robot yatırımcı yazılımları üzerinde çalışıyor. 

Canko: Robot yazılımlardan beklenti büyük mü? 

Saltoğlu: Aslında bu konuda inanılmaz 
beklentiler yok. Görece basit bir portföy 
ağırlığı önerisi verebilecek bir ara elemanın 
yerini bilgisayarların alması durumu söz konusu. Çok ağır bir algoritma kullanarak hiç 
görülmeyecek hareketlerle piyasayı yenecek 
bir teknolojiden bahsetmiyoruz. Ancak gelişmelere göre fazla sürtünmenin, psikolojik ve 
duygusal tepkilerin olmadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. 2020'de 2 trilyon doların direkt 


robot yatırımcılar tarafından yönetileceği 
öngörülüyor. Muhtemelen 5-10 sene sonra ya 
üniversitedeki derslerimizi bugünkü şekilde 
anlatamayacağız ya da öğrenciler dersimize 
gelmeyecek. Finans alanında yaşanan bu dönüşümü yakalamak için artık MBA programlarında fintek dersleri açılıyor. 

Gelecek değişimin bir de sosyal boyutu 
var. Nitelikli-niteliksiz diyebileceğimiz daha 
az eğitilmiş ya da eğitilmemiş insanlar arasında oluşacak gelir dağılımı problemi için 
ciddi sosyal politikalar üretilmesi gerekiyor. 
Böylece robot teknolojisinin finans sistemine girmesiyle birlikte oluşacak rant, “iyi bir 
refah-sosyal politika ile tekrar gelir dağılımı 
sürecine katılabilir mi”, bence asıl soru bu. 
Bunu ne kadar iyi algılıyoruz, belli değil. 

Canko: Değişim sadece istihdam piyasalarını mı etkileyecek? 

Saltoğlu: Hayır, özellikle gelişen Blockchain 
teknolojisi ve ortaya çıkan kripto para birimleri bugün merkez bankalarını da tehdit ediyor. 
Merkez bankaları kendi kripto paralarını oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Merkez bankaları harekete geçiyor çünkü paranın tekel 
gücünü kaybetmesi söz konusu. Keza bankaların da tekel yapısı kırılabilir. Buna karşılık yeni 
tekeller doğabilir. Dolayısıyla regülasyonlarla 
ilgili çok sıkı değişimler yaşanıyor. 

Canko: Bir fütürist olarak Murat Şahin'e 
teknolojinin para kavramı ve kullanımı üzerindeki etkisini sormak istiyorum. Teknoloji 
“para” kavramını nasıl etkiledi? 

Murat Şahin: Teknoloji 20 yıl önce işleri 
kolaylaştıran bir yardımcıydı. Şirketlerin bilgi 
işlem ekipleri vardı ve yapılan işlerden farklı 
apayrı bir alandı. Bir noktada işler değişmeye 
başladı ve teknolojinin dokunmadığı, içinde 
olmadığı, kalbinde yer almadığı hiçbir alan 
kalmadı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada para kavramını 
veya hayatımızdaki her şeyi 
değiştiren en önemli konunun teknoloji olduğunu 
görüyoruz. Tam hayatımızın ortasında duruyor. 

Gelecekte para kavramına bakarsak parayla ilişkimizi gözden geçirmemiz 
gereken bir noktadayız. 
İnsanların şimdi ve yakın 
gelecekte de en çok ihtiyaç 


Bugün Türkiye'de 
24 milyon mobil 
şube kullanıcısı var. 
Mobil bankacılık 
yıllık yüzde 60-65 
oranında büyüyor. 


duyacağı şey güven olacak. Bir bakış açısıyla 
geleceğin para birimi “güven olacak. Diğer 
taraftan tüketiciler açısından fiyat ve ürünün 
içeriğinden daha önemli bir konu ön plana 
çıkıyor: “Deneyim”. Dolayısıyla ürün-fayda 
ilişkisi tamamen değişmiş durumda. Bu da 
parayla olan ilişkimizin değişmesi demek... 

2018'de insanlık kabaca 500 milyar dolar 
tasarruf edecek teknoloji sayesinde. Nasıl 
olacak bu? Mesela “haftada yedi 
saat otomobil kullanıyorum, 
neden satın alayım?” sorusu 
soruluyor artık. Buradan şu çıkarıma gidiyoruz, parayla olan 
ilişkimizdeki en önemli değişiklik mülkiyet üzerine oluyor. Bir 
şeyin sahibi olma kavramı değişiyorsa, paranın rolü de değişiyor demektir. 

Canko: Özellikle en vurucu 
yorum olarak “mülkiyetin parayla ilişkisi” dikkatimi çekiyor. 


İfa 


Bankalararası Kart 
Merkezi CEO'su Soner 
Canko: “Fintekler ve 
bankalar teknolojiyle 
birlikte yeni para 
kavramını doğuracak." 
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“GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ VE 
NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) PARA 
İLEİLİŞKİMİZİ DEĞİŞTİRECEK ÖNEMLİ 
KONULARDAN BİRİ. 2016'DA IOT 
PAZARI YÜZDE 31 BÜYÜDÜ. BUGÜN 8,6 
MİLYAR IOT CİHAZI KULLANILIYOR. 
BU RAKAMIN 2021'E KADAR 20 
MİLYARA ÇIKMASI ÖNGÖRÜLÜYOR. 
BU ÖNGÖRÜYE GÖRE IOT PAZARININ 
2021'DE KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ 
78 TRİLYONDAN 120 TRİLYON 


Murat Şahin 


Paranın Geleceğ 


DOLARA ÇIKACAK." 


Gelecekte parayla ilişkimizi doğrudan etkileyecek bir konu... 

Şahin: Otomobil örneğinden devam edersek ABD'de 2030'da 925 milyar mil yolculuk 
paylaşımlı yapılacak. 2020'de ABD'deki otomobil sayısının 247 milyondan 44 milyona 
düşmesi bekleniyor. Bu, mülkiyet ve para kavramının değişimine güzel bir örnek... 

Tabii bir de yapay zeka var. Araştırmalar, üç 
sene içinde 800 bin kişiye iş imkanı yaratacağı 
ve küresel ekonomiye LI trilyon dolar katkıda 
bulunacağını söylüyor. 2027'de yapay zekanın 
da katkısıyla dünya nüfusundan fazla akıllı 
asistan olacağı öngörülüyor. 

Bu etkilerin yanında diğer taraftan insan 
ömrünün uzaması, parayla olan ilişkiyi değiştiriyor. Bir yüzyıl önceye göre ortalama 20 yıl 
artmış durumda yaşam sınırı. Şimdi 150 yıllık 
ömürden bahsediliyor. 80 milyar dolarlık bir 
pazar olan “Sentetik Biyoloji” hayatımızı degiştiriyor. 2025 gibi 5G teknolojisiyle beraber 
sağlık işlerinin yüzde 25 büyüyeceği tahmin 
ediliyor. Bu gerçekleştiğinde her birimizin 
tıbbi tavsiye alacağı sanal doktoru olacak. 

Diğer taraftan gelecek 20 yılda 1 milyar 
insan fakirlikten orta gelir seviyesine çıkacak. 
Bu değişim geçen 50 yılda da yaşanmıştı ve 
bazı endüstrileri yeniden tanımlamıştı. En 
önemlisi turizm sektörüydü. 1950'lerde 100 
milyon insan seyahat eder ve 1 milyar dolar 
para harcarken şimdi 1,2 milyar insan 2 trilyon 
doların üzerinde para harcıyor. 

Bütün bu örneklerde tüketici deneyiminin 
ürün ve fiyatın önüne çıktığını görüyoruz. 
Herkes “yeni, benzersiz birşey denemek” istiyor. Böylece hayatımıza Blockchain ve kripto 
para giriyor. İnsanların bu teknolojilerle para 
kavramında da özgürlüklerini yaşamaya gayret 
ettiklerini düşünüyorum. 

Canko: Bu noktada Bora Uludüz'e dijitalleşen paraya sektörün nasıl uyum sağlayacağını 
sormak istiyorum. Nelerle karşılaşacağız, bankalar nereye gidiyor? Bankalar bir arka-ofise 
dönüşüp meydanı finteklere mi bırakacak? 

Bora Uludüz: Murat Bey'in vurguladığı gibi 
teknoloji artık hayatımızın tam ortasında yer 
alıyor. Bankacılıkta da farklı değil. 15-20 senedir alternatif kanalları konuşuyoruz. Ancak 
artık “yan konu” olmaktan çıktı ve ana gündem 
maddesi haline geldi. Öyle ki artık CEO ajandasında yer alıyor. 

ABD'de bu yıl ticari bankalar dijital alana 
20 milyar dolar yatırım yapacak. Ve bu rakamın her sene yüzde 22 büyüyeceği tahmin 


ediliyor. Finansal teknolojiler, bu yatırımların 
bir parçası. Bankalar bu oluşumları destekliyor. Uzun bir süre bankalar, finteklerin 
“tehdit mi fırsat mı” olduğundan endişe etti. 
Artık resim şekilleniyor. Bankalar için çok 
güzel fırsatlar var. 

Canko: Peki paranın dijitalleşmesi konusuna bankalar nasıl bakıyor? 

Uludüz: Paranın dijitalleşmesi derken 
birkaç evreden bahsediyoruz aslında. Birinci 
evre müşterilerin cebine girmek... Yani basit 
işlemler için uygulamaların kullanılmasını 
sağlamak. Bugün 24 milyon mobil bankacılık, 
13 milyon İnternet bankacılığı müşterisi var. 
Mobil yıllık yüzde 60-65 büyüyor. Nakitsiz 
topluma geçişte sadece banka değil PayU, 
BiTaksi gibi uygulamalar da destek oluyor. 
Burada ödemelerle ilgili önemli bir konu da 
mobil cüzdanlar. 2015'te 75 milyar dolar kadar işlem gerçekleşti ve 2020'de bu rakamın 
500 milyar dolara çıkması bekleniyor. 

İkinci evre biraz daha farklı... Basit işlemlerin ötesine geçip ürün satın alma söz konusu. 
Üstelik satış sonrasını da dijital olarak yönetmek söz konusu. Burak Bey'in bahsettiği robot 
danışmanlar bu alanda gündem maddelerinden... Bu alanda çok hızlı bir büyüme evresine 
girilmesini bekliyoruz. 

Canko: Bankaların ve finteklerin bu konudaki yaklaşımları çok önemli zira gelecekteki 
para kavramının altyapısını bu sektördeki 
gelişmeler belirleyecek. Peki neden bu hızlı 
büyümeyi öngörüyorsun? Kırılma mı var? 

Uludüz: Mobil kanallara güvensizlik hakimdi. Artık bu sorun hızla ortadan kalkıyor. Ayrıca deneyim tarafı ön plana çıkıyor. Gerçekten 
mobil kullanım müthiş basitleşti. Artık bu 
kullanım kolaylığı deneyimlendiği için kullanım daha da artacak. 

Üçüncü evreye gelirsek... Kapasite olarak 
bütün işlemleri, satışları dijitale aktarmışız ve 
insanlar kullanıyor ama bunların arkasına çok 
iyi bir akıl koyabilmek lazım. Hep konuştuğumuz yapay zeka burada devreye giriyor. Müşteri, bir şeye ihtiyacı olduğunu daha bilmeden 
yönlendirme yapmayı sağlıyor yapay zeka. Bir 
Amazon ya da Netflix gibi “bu dönemde nakit 
sıkıntı çekeceksin” gibi yönlendirmeler yapmak gerekiyor. Burada gidecek çok yol var. 

Canko: Gelecekte finansal liberalleşme ile 
birlikte bankalar bugünkü işlevlerini kaybedecekler mi? 

Uludüz: Bir bakış açısı bunun olabileceğini 
söylüyor. Tepede bankalar birleştirici rolde, 


Prof. Dr. Burak Saltoğlu 


“BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE 
ORTAYA ÇIKAN KRİPTO PARA 
BİRİMLERİ, BUGÜN MERKEZ 
BANKALARINI DA TEHDİT EDİYOR. 
MERKEZ BANKALARI KENDİ KRİPTO 
PARALARINI OLUŞTURMAK İÇİN 
ÇALIŞMALAR YAPIYOR. HAREKETE 
GEÇİYORLAR ÇÜNKÜ PARANIN TEKEL 
GÜCÜNÜ KAYBETMESİ SÖZ KONUSU." 
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Paranın Geleceğ 


“BİZ HAYATIMIZI YAŞARKEN 
PARA TEK NOKTADAN, GÜÇLÜ BİR 
AKIL TARAFINDAN YÖNETİLEN 
KAVRAM HALİNE GELECEK. PARAYI 
DÜŞÜNMEYEREK HAYATIMIZI 
SÜRDÜRECEĞİZ. YAPAY ZEKA KENDİ 
KENDİNE İŞLEMLERİ İHTİYACIMIZA 
GÖRE YAPACAK." 


Bora Uludüz 


altta geliştirici ve uygulayıcı oyuncular yer alabilir. Bakış açımıza göre alttaki oyuncu, fintek 
olmak zorunda değil. Gelecekte bütün finans 
kurumlarına erişim tek bir kanaldan olabilir. 
Müşteri geldiğinde “senin beş bankada 20 
ürünün var...” diyebileceğim. Bu altyapı meselesi... İnsanlar için önemli olansa o tek noktada 
yaşayacağı deneyim. 

Çok daha açık bir dünya olacak ve erken yatırım yapan banka bu oluşumların lideri olabilir. Bu yatırımlar yapılmazsa 15-20 sene sonra 
yatırım yapmayan bankalar yok olup gidecek. 

Canko: Yatırım gereği ile noktaladık, bu 
noktada sözü Emre Güzer'e bırakıyorum... 

Emre Güzer: Teknolojide birkaç kırılma anı 
var. Yıllardır şunu tartışıyoruz: Teknoloji mi 
yoksa insan mı iş yapış şekillerini değiştiriyor? 
Geldiğimiz noktada -yeni nesli de düşünerek- cevap, “insan” çıkıyor. Farklı iş yapmaya 
alışmış, farklı paylaşımlar yapan genç nesil 
ve bunun etrafında şekillenen bir teknoloji 
ekosistemi var. Bence ne şanslıyız ki yüzyıllar 
önce icat edilmiş ve kullanılan ekosistemleri 
tamamen baştan icat ettiğimiz bir dönemi 
yaşıyoruz. Bankacılık sistemlerinden para alıp 
göndermeye kadar birçok şeyi yeniden icat 
ediyoruz. Ve asıl önemlisi bu değişimin ekseninde insan var. 

Avrupa'da uygulamaya geçen yeni banka 
lisansı bütün altyapıların herkese açılıp “banking as a platform /services” dönemini başlatıyor. Aslında bu hem bankalar hem de fintekler 
için çok iyi bir gelişme çünkü yeni nesil zaten 
bütün işlerini WeChat gibi uygulamalarla yapıyor. Bugün WeChat'in 1 milyar kullanıcısı 
var ve uygulama içinden para gönderebiliyor, 
bankaya giriyor, taksi çağırabiliyor... Teknolojide kırılma anı olarak son birkaç yılda gördüğüm mesajlaşma uygulamalarını söyleyebilirim. Örneğin 15 yıl geri dönsek telefonların 
olmayacağı, çiplerden konuşulacağı bir gelecek hayal edilirdi. Ancak hayatımıza iPhone 
girdi ve boyut olarak küçülme eğiliminde olan 
telefonların büyümesine yol açtı. 

Canko: Çeşitli kırılma anları gelecek öngörülerinin değişmesine, tahminlerin de gerçekleşmemesine neden oluyor. Öngörülerimizi 
değiştirebilecek bir isk” var mı? 

Güzer: Yapay zeka bu yaşadığımız kırılma 
anı için çok önemli. Mesajlaşma uygulamaları 
yeni nesle farklı bir kapı açtı. Bankalar teknolojinin yardımıyla bu altyapıları herkese 
açmazsa zaten hayatta kalmaları mümkün olmayacak. 2020'de dünyadaki ödemelerin yarı- 


sının alternatif sistemlerden yapılacağı tahmin 
ediliyor. Uber, BiTaksi, Netflix gibi yeni nesil 
işmodellerinin getirdiği alternatif ödeme sistemleri giderek büyüyecek. Bu rakam önemli 
zira bankalar ile mobil tarafta iş yapan girişimler ve fintek şirketlerinin ortak çalışması 
gerektiği bir dünyaya doğru yol alıyoruz. 

Eski nesil bir fintek şirketi olmamıza rağmen yatırım yapıyoruz çünkü trenin kaçtığının farkındayız. Bu pazarın içine girebilmenin 
tek yolu beraber işbirliği yapmaktan geçiyor. 
Bütün bu gelişmiş teknolojilere rağmen bankalar işbirliği yapmayı yıllar önce bıraktı. 
1970'li yıllarda biraraya gelip dünyanın en 
işbirlikçi ürünü olan SWIF'T'i ayağa kaldıran, 
arkasından Visa, Mastercard oluşumlarını hayata geçirebilen, 90'larda Bankalararası Kart 
Merkezi'ni kuran bankalar 2000'lerin başında 
işbirliği yapmaktan vazgeçti. Önce bu işbirliği 
sorununu çözüp içerde ve dışarda işbirlikleri 
yapıp yeni nesil nerede, ne yapıyorsa kendimizi konumlandırmamız gerekiyor. 

Hiç şubeye gitmeyen, çağrı merkezini aramayan kullanıcıya banka şubelerinin, çağrı 
merkezlerinin maliyetlerini yükleyemeyiz. 

Bu nedenle dünyada şubesi olmayan bankalar 
doğuyor. Geldiğimiz noktada yaptığımız işin 
fıntekler de dahil yeniden icat edildiği bir 
dünyadayız. Bunun ana sürükleyicisi ise kullanıcılar. Kullanıcılar da öğrenmemiz gereken 
insanlar. PayU olarak gerçek zamanlı kredi 
vermeye başladık. Bu bankacılık sektörü için 
“yaratıcı yıkım” mıdır? Evet, sistemin dışına 
çıktığı için böyledir. Peki bu uygulamayı bir 
banka ile beraber yapabilseydik farklı yerlere 
gidebilir miydi? Evet, giderdi... Çerçevelerin 
yeni çizildiği, “rekabet mi yapıyoruz yoksa işbirliği içinde miyiz” sorularının cevaplanması 
gereken bir dönemdeyiz. 

Canko: Nazım Salur'a geliyoruz. Aramızdaki en farklı girişimci... BiTaksi ve Getir iki 
farklı ve çılgın girişim. Biz bankacılar, ödeme 
sistemciler yıllarca kendimizi o kadar şişirdik 
ki sonunda müşterinin dükkana gömlek almak 
için değil, ödeme yapmak için geldiği sanrısına kapıldık. Gömleği de kompliman olarak 
yanında verdik. Ancak müşteriler alışverişe 
cüzdanına renkli plastiği koymak için değil, 
gömlek almak için gidiyor. Sonunda öğrendik, 
ödemeler görünmez olmalı. Nazım Bey bize 
ödemelerde görünmez olmayı öğretti ve şimdi 
dijital ticarette yerimizi, esas gücümüzü buna 
göre konumlandırıyoruz. Nazım Bey, bizi neler bekliyor? 


Nazım Salur 


“AKILLI TELEFONLAR BİR SÜRÜ 
ŞEYİ DEMOKRATİZE EDİYOR. PARA 
DA ÇEŞİTLEYECEK. BU AÇIDAN 
BAKILDIĞINDA SADECE MERKEZ 
BANKALARININ YÖNETTİĞİ DÜNYA 
DÜZENİ VAR. MOBİL TEKNOLOJİLER, 
DİJİTALLEŞME BU 
MONOPOLLERİ YIKABİLİR." 
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Paranın Geleceğ 


“YENİ KAVRAMLAR GİRECEK 
HAYATIMIZA. BUGÜN MESELA 
'LİKE'KAVRAMINI YAŞIYORUZ. 

BİR SOSYAL ORTAMDA 100 LİKE'IN 
DEĞERİ EMİNİM 100 LİRADAN FAZLA. 
İNSANLARIN GELİŞEN TEKNOLOJİYLE 

BİRLİKTE KAVRAMLARA YENİ 

ANLAMLAR YÜKLEDİKLERİ BİR ÇAĞA 
GİRİYORUZ. PAYLAŞIMLAR ÇOK 
ÖNEMLİ OLACAK." 


Emre Güzer 


Nazım Salur: Ne kadar görünmez olursanız 
o kadar iyi. Getir uygulamamızda ödeme butonu yok mesela. Sepete ürün konuyor ve sadece 
getir butonuna basıyor. “Nereden ödeyeceksin” diye sormuyoruz. Hayatın akışında, bakkala gittiğimizde parayı uzattığımızda, “onaylıyor musun” gibi bir soru yok. Aslında temelde 
kavram olarak insanın hayatında para yer 
almıyor. Temel ihtiyaçlar hayatın akışında yer 
alıyor. Esasen para, mutlu yaşam için bir araçtır. Ödeme sistemi de paranın el değiştirmesi 
biçimidir. Daha önce nakitti şimdi dijital... Şu 
anda insanların gelirlerinin yüzde 10'una bile 
eli değmiyor. Gelir arttıkça yüzde Vlere kadar 
iniyor oran. Paranın çok olması, çoğalması da 
gelecekle ilgili korkunun telafi edilmesi için... 

Bir teknoloji girişimi ne kadar yıkıyorsa o 
kadar iyi. Finans sektöründe mevcut düzen 
içeriden bozulamaz. Bankalardan hiç umutlu 
değilim. Getir'i yaptığımızda yeni bir vizyon 
kazandım. Getir hikayeyi tersten yazma işiydi. 
Elimizdeki imkanlara göre “ne yaparız”dan 
ziyade “10 dakikada 200-300 ürünü müşteriye 
nasıl götürürüz?” sorusunun arayışıydı. “Sonu 
böyle bitsin, biz başını yazalım” dedik. Böylece 
bende hayatın diğer alanlarına da tersten bakma eğilimi arttı. Mesela dünyada 40-45 saat 
çalışma var. Evli bir çiftten 90 saat işgücüne 
katkı bekleniyor. Bunun doğru olduğunu, en 
optimal hayat olduğunu kim tespit etti? İnsanlar daha mutlu mu? Bence değil. 

Bugün üretim araçlarının geldiği noktada, 
çok az nüfusun çalışmasıyla tüm gıdayı, demiri, çimentoyu üretebiliyor. Yemek, barınmak 
gibi temel ihtiyaçlar için dünya nüfusunun 
yüzde 15'i yeterli. Sonra “'manevt ihtiyaçlar 
geliyor. Bunlar da insanların birbirine daha 
çok zaman ayırmasıyla olabilir. Bugün bazı 
ülkelerde vatandaşlık maaşı uygulamaları 
var. Bizde de yapılan yardımlar var. Bu bir 
gelir transferi. Toplumun, “altta kalanın canı 
çıkmasın” demesi gerekiyor. Haftada 40 saat 
çalışma, gençlere vereceğimiz tek reçete olmamalı. İki paralel yol önerebiliriz. Biri para 
odaklı olmayan yavaş bir hayat olabilir, toplum 
bunu yüceltebilir. Paranın daha görünmez 
olduğu, saymadığımız, yatırırken çoğaltmayı 
düşünmediğimiz ama ihtiyaçlarımızın daha 
“otomatikleştirilmiş” şekilde karşılandığı bir 
dünya hayal ediyorum. İnsanların 40 saat çalışma ihtiyacı bir süre sonra ortadan kalkacak. 
Şu anki dünya düzeni geçici bir durumu temsil 
ediyor. Biz bir aradönemdeyiz ve 20-30 yıl 
içinde bildiğimiz dünya değişecek. 


Canko: Ahmet Bey, siz teknolojinin geleceğini düşünerek para kavramına dair neler 
öngörüyorsunuz? 

Ahmet Usta: Parayı ekonomi diliyle konuşuyoruz ama sokaktaki insana göre para 
isteklerini satın almaya yarayan şey. Bugün 
geldiğimiz noktada para ve idari merkezi 
yapılar, “güven” unsuru üzerine kurulu. Birbirini tanımayan insanların belli bir değer 
takası yapabilmek için güvendikleri bir yapıya 
olan ihtiyacın ifadesidir para. Bu açıdan bakıldığında temelinde Blockchain olan kripto 
para birimlerinin bugün geldiği 3 -4 bin dolar 
gibi seviyeler, insanların bu değeri bir sayısal 
kayda vermeye hazır olduklarını gösteriyor. 
Blockchain gibi yapılarla aracıların ortadan 
kalkmaya başladığı bir dönemde kimliğin ön 
plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Gelecek 
50-100 yılda süreci bilemeyiz ama paranın 
değerini belirleyen şey kimlik olacak. Ve 
Nazım Bey'in de ifade ettiği gibi para giderek görünmez hale gelecek. Bu görünmezlik 
kimlikle beraber olacak. Bu kimliğin toplum 
içindeki diğer araçların üzerinde de kullanılması mümkün. Regülasyon aradan çıktığında bu kimliğin aracılara ihtiyaç duymadan 
Blockchain yapısıyla beraber daha fazla ön 
plana çıktığını göreceğiz. Parasal ya da değer 
değişimine dayalı işlemlerde regülasyonun 
müdahalesi azaldıkça sermaye dağılımı daha 
eşit olacak. 

Canko: Blockchain teknolojisi para kavramını şimdiden değiştirmeye başladı bile. 
Ancak Blockchain'in sadece finansa indirgenmesi de yanlış. Blockchain ile ilgili gelişmeler 
tamamen sektörlerin yaratıcılığına bağlı. Son 
olarak herkese 10 yıl sonrası ve belki de daha 
uzun vadede nasıl bir para kavramı hayal ettiklerini sormak istiyorum. Siz kristal kürenize baktığınızda para kavramı ile ilgili gelecekte neler görüyorsunuz? 

Salur: Adı çok daha az geçecek. Para kelimesini az duyacağız. Görünmez olacak ancak 
çok daha fazla parasal işlem yapacağız. 

Usta: Bence insanlar paradan çok mutluluk 
konuşacak. Bütün ömrümü ev almak yerine 
“ihtiyacım kadar para tutayım, onunla yeni 
deneyimler elde edeyim” diyecek. 

Güzer: Yeni kavramlar girecek hayatımıza. 
Bugün mesela ike” kavramını yaşıyoruz. Bir 
sosyal ortamda 100 like'ın değeri eminim 100 
liradan fazla. İnsanların gelişen teknolojiyle 
birlikte kavramlara yeni anlamlar yükledikleri 
bir çağa giriyoruz. Yeni para birimleri, alt co- 


Ahmet Usta 


“BLOCKCHAIN GİBİ YAPILARLA 
ARACILARIN ORTADAN KALKMAYA 
BAŞLADIĞI BİRDÖNEMDE KİMLİĞİN 

ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADIĞINI 
GÖRÜYORUZ. GELECEK 50-100 YILDA 
SÜRECİ BİLEMEYİZ AMA PARANIN 
DEĞERİNİ BELİRLEYEN ŞEY KİMLİĞİN 
KENDİSİ OLACAK.” 


190 


| FORBES o FC 
Paranın Gele 


Yeni nesil fintek şirketleri büyük yapılar olan bankalara meydan okuyor. 
Küresel sistem ise her iki cephenin ortak çalışma yapmasını teşvik ediyor. 


7 
* | SONER CANKO 
44 Bankalar ve fintekler arasında rekabetin 
yaşandığı bir dönem yaşıyoruz. Geleceğe dair 
bankaların iyice geri çekildiği ve finteklerin ön 
planda olacağına dair öngörüler var. Diğer taraftan 
özellikle Türkiye'de bankalar fintek alanında 
yatırımlar da yapmaya istekli. Fintekler ve bankalar 
arasındaki denge zaman içinde kurulacak. 77 


446 Eskiden bankalar alternatif kanalları, IT 
bölümlerinde ele alırdı. Artık CEO ajandasında 

yer alıyor. ABD'den bir istatistikle devam etmek 
istiyorum, 2017'de ticari bankalar dijital alana 20 
milyar dolar yatırım yapacak. Ve bu rakamın her 
sene yüzde 22 büyüyeceği tahmin ediliyor. Uzun bir 
süre endişe vardı bankalarda, fintekler bize tehdit 
mi var yoksa fırsat mı diye. Artık resim şekilleniyor. 
Bankalar için çok güzel fırsatlar var ve ekosistem 
şekilleniyor.. 77 


EMRE GÜZER 


44 Biz eski nesil bir fintek şirketi olmamıza 
rağmen yatırım yapıyoruz çünkü trenin kaçtığının 
farkındayız. Bu pazarın içine girebilmenin tek yolu 
işbirliği yapmaktan geçiyor. Bütün bu gelişmiş 
teknolojilere rağmen bankalar işbirliği yapmayı 
bıraktı yıllar önce. Bizim bu işbirliği sorununu 
çözüp önce içerde sonra da dışarda işbirlikleri 
yapıp yeni nesil nerede, ne yapıyorsa kendimizi 
konumlandırmamız gerekiyor. 77 


44 Teknolojik start-up alışkanlıkları ne kadar 
yıkıyorsa o kadar iyi. İlk yatırımı almak isteyen 
şirketlere “neyi yıkıyorsun" diye sorulur. Eski köye 
yeni adet getirmek, mevcut düzeni bozmak bizim 
işimiz. Finans sektöründe mevcut düzen içeriden 
bozulamaz. Bankalardan ben hiç umutlu değilim. 
Bankalar şu anda devletin elindeki regülasyonlardan 
şikayetçi ancak bu regülasyonlar yakın vadede 
bankaları yıkacak girişimlerin önündeki en büyük 
engel. Aslında bankaları koruyor.. 77 


inler olacak. Şu an adını koyamıyoruz ama 100 
bin liradan değerli şeyler olacak hayatımızda. 
Bu da mutluluğu beraberinde getiriyor. 

Usta: Ayrıca önemli bir konu daha var: 
Satın alma gücü. Mesela üç sene önce aldığın 
bilgisayarı yenilemek istediğinde daha fazla 
para vermen gerekiyor. Oysa kişinin üç sene 
öncesine göre bilgisi ve çevresinden gördügü takdir artarken satın alma gücü düşüyor. 
İnsanlık bunun değerini algıladıkça para, kişilerin yetenek ve kabiliyetiyle doğru orantılı 
olacak diye düşünüyorum. 

Saltoğlu: Değişim 10 seneye kalmayacak. 
Bugün İsveç'te artık nakit kullanılmıyor. Kısa 
vadede nakit denilen fiziksel işlem ortadan 
kalkıyor. Maddi eşitsizlikler ise yaratıcı yıkımların iyi bir sosyal politikayla düzenlenmesi halinde giderilebilir. Varlık sahiplerinin 
öncüsü olduğu çeşitli oluşumlar - Give Back 
gibi- servet transferinin önünü açıyor. Burada 
önemli olan, transferin ciddi kavgalarla mı 
yoksa vizyoner politikacılarla mı olacağı... 

Salur: 15-20 milyar değerindeki Twitter'in 
San Fransisco'daki merkezinde hatta kapısının önünde evsizler yatıyor. Twitter'ın 15 
milyar dolarlık varlığını rahat yaşaması, sürdürebilmesi için sokakta yatan adam olmaması menfaatine, 

Saltoğlu: Bu kesin ama dediğim gibi bu 
servet transferi zorla mı olacak yoksa akılcı 
yumuşak politikalarla mı? 

Salur: Şu anda bir geçiş dönemini yaşıyoruz. Sistem aynı kalamaz. İnternet'in, sosyal 
medyanın düşünce yapısında yeni bir “-izm” 
doğuyor. 

Uludüz: Para tek bir noktadan güçlü bir 
akıl tarafından yönetilen bir kavram haline 
gelecek. Parayı düşünmeden hayatımızı sürdüreceğiz. Yapay zeka kendi kendine işlemleri 
ihtiyacımıza göre yapacak. İşin bir de değer 
tarafı var. Paranın yerine kimliğin geçeceğini 
düşünüyorum. Para ve like gibi kavramların 
hepsi iç içe geçiyor. Değer tarafında kimlik ön 
plana çıkacak. 

Canko: Dijital çağda benim gibi obsesif bir 
yönetici için iki saatlik İnternet bağlantısı 
mahrumiyeti büyük keyif verdi. Umarım paranın geleceği hakkında yaptığımız bu beyin 
fırtınası okuyucularımıza da bize olduğu gibi 
enerji verir. Son olarak hepimizin teknolojinin 
dünyaya daha adil bir düzen getirmesini hayal 
ettiğimiz ortaya çıktı. Bu ekip geleceğin “para'sını da bu dünya düzenindeki hümanist bir 
düzlemde tarif ediyor. 


BİKİM 
ZexXpress 


| BKM Express ile 
“kolay ve hızlı alışveriş 
7/24 cebinizde! 


BKM Expre vii ulamasını App Store ve 
Goo ögliriyiz rider indir ebilirsiniz. 


BİKİM 
zexXpress 


b com.tr 


192 | FORBES 


Nükleer ve yenilenebilir enerjinin ileri teknoloji sayıldığı bugünler, yakında yerini füzyon 
santrallerine ve uzaydan enerji çekme çalışmalarına bırakabilir. 


obert Zemeckis'in “Geleceğe Dönüş > de hikaye, 
filmin gösterim tarihinin (1989) 26 yıl sonrasında 
geçiyordu ve dünya, dönemin fütüristik yaklaşımlarını zorlayacak şekilde renkliydi; uçan arabalar, 
kaykaylar, ayağın büyüklüğüne göre kendini 
ayarlayan ayakkabılar, saniyeler içerisinde hazırlanan 
pizzalar... 2020'ye yaklaştığımız şu günlerde henüz bunlar 
gerçekleşmiş değil fakat teknoloji de -özellikle enerji sektöründe yerinde saymadı. Akıllı sayaçlar, otomatik ödeme 
talimatları, enerji santrali kurulum maliyetlerinin milyarlardan milyon dolarlara düşmesi, enerjiyi depolama çalışmaları... Bilgi çağını yaşadığımız bu yüzyıl, teknolojinin 
artık her şeyi mümkün hale getirebileceğine dair ufuk açtı. 
Belki bundan 26 sene önce enerji alanında hayal bile edilemeyen noktalara geldik ve daha fazlasını hayal ediyoruz. 
Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla, 
“Bilgi işlem bazlı “yeni ekonomi başlığı altında sektörleri 
karşılaştırdığımızda enerji sektörünün ivmeyi hızlı bir 
şekilde adapte ettiğini, kendine has bir alt sektör oluşturmaya başladığını görüyoruz. Enerjinin üretimi, dağıtımı, 


güvenliği ve enerjiye erişim konusunda küçük çapta yeni 
platformlar oluşmaya başlıyor” diyor ve ekliyor: “Kendi 
elektriğini üretip kalan kısmını akıllı platformlarla satan bölgeler, tüm elektrikli araçları güneş enerjisiyle şarj 
imkânı sunan akıllı iletim yapısı olan akıllı şehirler ve kendi enerjisini üreten evsel kullanıcıların birbirleri ile ticaret 
yapmalarını olanaklı kılan platformlar gibi oldukça yenilikçi çalışmalar var” Enerji sektöründe başlayan bu büyük 
dönüşüm, beraberinde kaynak çeşitlendirme faaliyetlerine 
hız kazandırdı. 

Aslında enerjide çeşitli kaynak arayışları tarih boyunca 
hep vardı fakat son 50-60 yılda yaygın kullanılan enerji kaynaklarının iklime olumsuz etkileri, uygun kaynak 
arayışı sürecini de hızlandırdı. Gelişen teknoloji bizi “yer 
altına bağımlıyız” düşüncesinden kurtardı ve diğer doğal 
kaynaklara yöneldik. “Peki ya geleceğin enerjisi ne olacak?” 
sorusu akıllarımızı kurcalamaya başlayınca ortaya bir sürü 
bilim kurgu fikirleri atıldı. Uzmanlar arasında Prof. Dr. Beril Tuğrul gibi “Güneş enerjisi santralinde 5 MW bile iyi bir 
kapasiteyken nükleer santraller 1.200 MW'lıktır. Tarımı bir 


kenara bırakıp bütün Orta Anadolu'yu güneş 
paneliyle kaplasanız da birkaç nükleer santralin ürettiği enerjiyi ancak karşılayabilirsiniz. 
Nükleer teknoloji diğer yüksek teknolojilerin 
başlangıç basamağıdır. Yani nükleer teknoloji 
olmadan ne uzay teknolojisine girebilirsiniz 
ne nano teknolojiye ne de hidrojen teknolojisine... Çünkü nükleer teknoloji ve nükleer 
teknikler bu alanlarda kullanılır” diyen de var 
Prof. Dr. Noam Lior gibi “Enerji üretimlerinin 
küresel ısınmaya etkisini yok etmek için tüm 
ülkelerin uzayda üretilecek elektrik enerjisini 
kullanması gerekiyor. Uzayda yer çekiminin 
olmaması, enerji üretim üslerinin ucuz ve 
sağlıklı olmasını sağlarken deprem riskini 
sıfıra indiriyor. Gelecekte bundan çok faydalanacağız” diyen de. Ayrıca Prof. Dr. Osman 
Sevaioğlu gibi “Yenilenebilir enerjilerin yakıt 
maliyetlerinin olmaması, çevreyi kirletmemesi 
ve gelecekte fosil yakıtların tükenecek olmasına bağlı olarak alternatifsiz ve rakipsiz olarak 
kalacak olmaları nedeniyle desteklenmeleri ve 
teknolojilerinin geliştirilmesi gerekmektedir” 
diyenlerin sayısı da az değil. 

Nükleer enerji konusunda ikiye bölünen 
görüşlerden oluşan dünyada, bir yandan 
nükleer karşıtı kampanyalar yürütülürken 
bir yandan yeni santraller açılıyor. Şu anda 31 
ülkede toplam 440 nükleer reaktör var. Petrol 
gibi fosil yakıtlar bakımından zengin Birleşik 
Arap Emirlikleri'nin de içinde bulunduğu 
bazı ülkeler bile enerji kaynak yatırımlarını 
çeşitlendirmek için toplamda 64 adet nükleer 
reaktörü işleme alma sürecindeler. 2023 yılına 
kadar da dünya genelinde toplamda 164 yeni 
nükleer reaktör yapılması planlanıyor. Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki patlamayla bir felaket yaşayan Japonya ise o dönem kapattığı 17 
nükleer güç santralini aradan geçen altı yıldan 
sonra yeniden açmaya çalışıyor. 2014 yılı verilerine göre 58 adet nükleer santrali bulunan 
Fransa, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 
77'lik kısmını bu santrallerden karşılıyor. 99 
nükleer santrali olan ABD ise elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'lik kısmını buradan 
sağlıyor. Japonya'da 43, Rusya'da 35, Çin'de 33, 
İngiltere ve Ukrayna'da 15 adet olan nükleer 
santraller, bu ülkelerin elektrik ihtiyacının 
belli bir kısmını karşılıyor. Ayrıca Tayvan'da 
altı, Macaristan'da dört, Pakistan'da üç, Güney 
Afrika'da iki, Ermenistan ve İran'da da birer 
adet nükleer santralin bulunması, Türkiye'nin 
bu konuda yatırım yapmakta geciktiğini gös- 


teriyor. Türkiye şu anda ilk nükleer santralini 
devreye alma çalışmalarını sürdürüyor. “Çevresel maliyetleri de dahil ettiğiniz zaman tahminimizce yenilenebilir enerji kaynakları hep 
bir adım önde olacaktır. 

Ancak Türkiye'nin hedeflediği nükleer 
enerji de bu kombinasyon içerisinde önemli 
bir yer tutacaktır, bu unutulmamalıdır” diyen 
Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Polat, arz güvenliği açısından enerji kaynağı 
çeşitlendirilmesinde dengeli bir dağılımın 
önemli olduğunu vurguluyor. 

Enrico Fermi, 1942 yılında insan yapımı ilk 
nükleer reaktörü kurduğunda, bu enerjinin 
arzında güvenlik önlemleri 
alınmadığı zaman neler olabileceği hakkında henüz bir 
bilgisi yoktu belki. Fakat bir 
enerjiyi az miktarda girdiyle 
ve neredeyse sonsuz olarak 
elde etmek rüya gibi gelince 
bu enerji türü konusunda yeni 
teknolojiler geliştirildi ve birçok ülkede santraller açılmaya 
başlandı. 1950'li yıllara gelindiğinde “Barış İçin Nükleer” 
(Nuclear for Peace) adı altında 
kampanyalarla nükleer enerjinin, geleceğin enerjisi olduğu 
yönünde seminerler verildi 
hatta Türkiye'de de santral 
kurmak için çalışmalar başlatı!- 
dı. Bu trend 1979 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 
Three Mile Island santralindeki kazaya kadar sürdü. Bu 
şokun etkisiyle yavaşlayan nükleer enerji kampanyaları 1986 yılında Ukrayna'nın Çernobil 
şehrinde yaşanan büyük patlamayla insan 
hakları örgütlerini ve çevrecileri ayaklandırdı. 

Etkileri hala devam eden Çernobil faciası, 
o dönem büyük ayaklanmalara sebep oldu ve 
bu kez birçok ülke nükleer enerjiye temkinli 
yaklaşmaya başladı. Bu yıldan sonra nükleer enerjinin güvenliği üzerine çok yoğun 
çalışmalar sürdüren ülkeler, bu konuda ileri 
teknoloji geliştirmeye başladı fakat bir yandan 
çevrecilerin okları hala nükleerin üzerinde 
olmaya devam etti. 2011 yılına gelindiğinde 
Japonya'nın Fukuşima kenti kıyılarında gerçekleşen bir tsunami felaketi, kentteki nükleer 
enerji santraline de büyük zararlar verdi ve 
sonucunda binlerce insan radyasyona maruz 


167,3 
milyar kWh 


Temmuz 2017 sonuna göre 
Türkiye elektrik üretiminin 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6,7 artarak 
ulaştığı miktar. 


ORTAK AKIL 


Sektörde tek yetkili karar mercii olsaydınız geleceğin enerji 
sektörünün yatırımlarını hangi alanlara yöneltirdiniz? 


Cemil Kazancı: Enerji kaynaklarını olabildiğince çeşitlendirmek 
ve yerel kaynakların kullanımını yaygınlaştırmak çok önemli. Yakın 
gelecekte Türkiye'nin en önemli yerli kaynağı olan kömürden ve 
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin daha da artacağını 
düşünüyorum. 


Murtaza Ata: Gelecek 30-40 yıl bağlamında enerji alanındaki 
yatırımların öncelikle yenilenebilir enerji üretimine ve yenilenebilir 
enerjinin hidrokarbonların yerini almasını destekleyecek teknolojilere 
yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yenilenebilir kapsamında 
öncelik güneşe verilmelidir. Elektrikli mobil araçların yaygınlaşmasını 
hızlandıracak kablosuz güç transferi, otonom araç sistemleri, akıllı şebeke 
teknolojileri de yakın gelecekte gereken yatırımlar. 


Adnan Polat: Bütün enerji yatırımlarını hiç kuşkusuz şu an geleceğin 
enerjisi olan ve dünyada da büyük bir hızla büyüyen yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönlendirirdim. Bununla birlikte yatırımları iletim 
tarafında akıllı şebeke teknolojilerine ve Ar-Ge tarafında da depolama 
teknolojilerine yönlendirirdim. 


Halil Demirdağ: Diğer enerji kaynaklarının çok uygun olmayacağını, 
nükleerin tehlikesini, kömürün çevresel etkisini düşünerek yeşil enerji 
şirketi kurdum. Dolayısıyla karar mercii olduğum yerde, şirketimde 
bunu destekledim. Yeşil enerji içerisinde de rüzgar, biyogaz, 
jeotermal gibi diğer sektörleri de inceleyip en çok aklıma yatan güneş 
enerjisine yöneldim, şirketimiz de bu konuda daha çok büyüdü. 


En çığır açıcı gebelikten 
korunma yöntemi emekleme 
çağına girdi: Biyologlar 
yumurtlamayı engelleyen bir 
progesteron hapı üzerinde 
çalışmaya başladı. Ama siz 
yine de buna sadece “hap” 

diyebilirsiniz. 


15 EKİM 1950 
“Otelci Hilton: Esas Olan 
Her Zaman Fiyat Değildir” 


TEKİM 1952: 
35. YIL ÖZEL SAYISI 
“Bertie Charles Forbes: 
Bazı Şeyler Vicdana Aykırı” 


Kemmons 
Wilson'ın Memphis, 
Tennessee'de 
bir kişinin 
geceliği 4 dolara 
konaklayabileceği 
ilk Holiday Inn'i 
açmasıyla moteller 
sınıf atlıyor. 


Buradan çekin lütfen! Frank 
McNamara ülkenin ilk kredi 
kartı Diners Club'ı piyasaya 
sürdü. 


15 OCAK 1951: 
“FTC'den Mason: Artık Baş 
Canavar Değil” 


kaldı. Üçüncü nükleer facia olarak tarihe 
geçen bu durum artık birçok ülkede kırmızı 
alarm etkisi yarattı ve santrallerini kapatma 
veya yeni santral açmama kararı aldılar. Bu 
tecrübeler ülkeleri yine de nükleerin cazibesinden tamamıyla koparmış değil. 

Bugünkü nükleer santraller her ne kadar 
fisyon reaksiyonuyla (radyoaktif elementlerin 
parçalanmasıyla) çalışsa da yakın zamanda 
füzyonla (iki atom çekirdeğinin birleşmesiyle) 
çalışacak reaktörlerin kullanımı gündemde. 
Middle Tennessee Eyalet Üniversitesi'nden 
nükleer enerji güvenliği uzmanı Prof. Dr. 
Michael Allem'e göre füzyon reaktörleri çok 
güvenli. Geride ısı ya da radyoaktif fisyon 
kalıntısı bırakmadığını belirten Allen, bir kesinti olması durumunda sürecin durduğunu, 
uranyum ya da plütonyum kullanılmadığı için 
nükleer silah da yapılamayacağını söylüyor 
(füzyon reaktörlerinde radyoaktif olmayan 
helyum ya da hidrojen kullanılıyor). ABD, 
Maryland merkezli Lockheed Martin adlı şirketin 2022 yılında pazarlanabilecek bir füzyon 
enerjili nükleer santral versiyonunu açıklamasının güven yarattığını söyleyen Allen'e göre 
bu teknoloji gerçekleşirse insanlık tarihinin en 
büyük olaylarından biri gerçekleşir. Nükleer 
reaktörlerde kullanılan enerji miktarı hakkında basit bilgi vermek gerekirse kömürlü bir 


Li ee 


James Watson ve Francis 
Crick DNA'nın yapısını 
keşfetti -çifte sarmalı. 


J; PAUL GETTY (1892-1976) 


Getty Oil'in (1942) kurucusu 
“Getty bir şeyi istediğinde paranın önüne dikilmesine 
izin verecek tipte bir adam değildi asla. Bu mizacından 
ötürü otel işine bile girdi. Efsaneye göre Getty bir gece geç 
saatte gösterişli Hotel Pierre'e gitti ve gözde süitini istedi. 
Resepsiyonist kendisine süitin dolu olduğunu söyledi. 
“O sütti istiyorum” diye kükredi petrol kralı. 

“Üzgünüm efendim” dedi resepsiyonist tekrar, 

“Süit dolu”. Getty hışımla oteli terk etti. 

Bir sonraki gün Pierre'i satın aldı ve 

resepsiyonisti işten attı.” 

-“Getty'nin Vurgunu” (1 Mayıs 1953) 


15 ŞUBAT 1953 
“Paramount'tan Lamour ve 
Hope: Mazuma'ye Giden 
Yol Aşk” 


santralde dolum işlemi günde iki defa ve çok 
yüklü miktarlarda kömür ile gerçekleşirken 
füzyon reaktörlerde bu işlem, ortalama iki yılda bir gerçekleşiyor. Aynı zamanda (atık sorununu bir tarafa bırakırsak) doğa dostu olması 
sebebiyle güvenliği üst düzeye çıkarıldığında 
gelecekte birçok ülke tarafından vazgeçilmez 
olacağı açık. 

Uzaydan enerji transferi düşüncesi ise çok 
fütüristik gibi gelse de aslında yeni bir fikir 
değil. Fikir ilk olarak 1968 yılında ABD'de Dr. 
Peter Glaser tarafından ortaya atıldı ve Glaser 
1973 yılında bu fikrin patentini aldı. 1970'li 
yıllardan beri enerji transferi yönünde bazı 
girişimler yaşandı ama dönemin teknolojisi 
veya ekonominin elverişsizliği sebebiyle proje 
1983 yılında kapatıldı. Şimdi ise Airbus'a bağlı 
Avrupa Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (EADS) 
uzay birimi Astrium, 2020 yılına kadar güneş 
enerjisini yakalayacak ve lazer ışınları yoluyla 
dünyaya yönlendirecek bir uygulayıcı yapmayı 
hedefliyor. İlk başta 20 kWh kapasiteli kurulması planlanan projede, ilerleyen dönemlerde 
kapasite miktarının artırılması hedefleniyor. 
Güneş enerjisi ise uyduya yerleştirilecek fotovoltaik panolar tarafından yakalanacak. Elde 
edilen enerji lazer ışınlarına dönüştürülerek 
dünyaya yönlendirilecek. Lazer ışınındaki 
enerji, bir gemi güvertesinde elektriğe dönüş- 


eyes 


Pittsburgh, Pennsylvania'da 
çocuklara ilk kez Dr. Jonas 
Salk'ın yeni çocuk felci aşısı 
yapıldı. 


İORBE 


1SMART1954 
“Uçak Üreticilerinin Önü 
Hala Açık” 


Yanında patates kızartması da ister miydiniz? 
Ray Kroc, Des Plaines, Illinois'de ilk McDonald's 
restoranını açtı. 


5S 


türülecek veya gökyüzünde elektrikli motorla 
çalışan uçakları besleyecek ya da karada ıssız 
bir bölgede bulunan bir şehrin elektriğini 
sağlayacak. Bu proje gerçekleşirse güneş gibi 
asla tükenmeyen bir kaynaktan temiz enerji 
elde edilmiş olacak. Uzmanlar “dünyada güneş 
panelleri kursak yetmez mi?” sorusunu ise 
İngiltere ve onun gibi yılın büyük bir kısmın- 
da bulutlu olan veya yazın bile az güneş ışığı 


alan kutup bölgelerinin enerji 
3.733 kwh 


ihtiyaçlarını karşılayacak kadar 
güneş enerjisi üretemedikleri 

2015'de Türkiye'de kişi 
başına düşen elektrik 


şeklinde cevaplıyor. 
Benzer bir çalışma olarak iki 
yıl önce Japon bilim insanları 
tüketimi. ABD'de 13 bin 
kWh, Japonya'da 7 bin 750 
kWh, Almanya'da ise 7 bin 


1,8 kWh enerjiyi kablo kullanmadan mikrodalgalar yardı- 

279 KWh. Dünya ortalaması 
ise 3 bin 60 kWh... 


mıyla 55 metre uzağa taşımayı 
başarmıştı. Bu mesafeden şimdilik sadece elektrikli su ısıtıcısını çalıştırsalar da gelecekte 
uzaya güneş panelleri kurup 
aynı yöntemle enerjiyi dünyaya 
aktarmayı planlıyorlar. Çok 
uzak mesafeden aktarılan enerjinin miktarının 
daha fazla olacağını ve uzayda güneş enerjisini 
kesintisiz olarak elde edebileceklerini açıklayan Japon bilim insanları, projenin tam işlerlik 
kazanacağı tarih olarak 204091 işaret ediyor. 


TEKİM 1956 
DANIEL FE. GERBER »Rc4denDavid 


(1898-1974) Sarnoff” 
Gerber Products'ın (1928) kurucusu 

“Daniel F. Gerber yaşamla ilgili istatistiklere ilgi 
duyuyor. “Doğumların sergilediği trend karşısında 
tamamen şaşkınız” diyor 58 yaşındaki Gerber. Beş 
çocuğu bulunan Gerber, şirketinin ABD'nin artan 
doğum oranını da geride bırakan bir hızla büyümesi 
karşısında “herkesten çok şaşırdığını” da sözlerine 
ekliyor.” -“Bebek Bolluğu” (15 Haziran 1956) 


15 OCAK 1955 
“Wall Street -Paralı 
Tembeller” 


John W. Backus ve IBM mühendislerinden oluşan bir ekip, 
ilk önemli bilgisayar programlama dili FORTRAN için bir 
el kitabı hazırladı. 
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Temmuz 2017 sonuna göre 


kaynaklara göre elektrik üretim dağılımı. 
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“24 
Hidrolik 
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Kömür 


15 EYLÜL 1957: 
40. YIL ÖZEL SAYISI 


Donald Power” 


#7 


Brooklyn'deki Cumberland 
Packing Corporation'ın 
kurucusu Benjamin 
Eisenstadit, ileride “Sweet'n 
Low” adıyla bilinecek yapay 
tatlandırıcısı için yarattığı 
küçük poşetle modern şeker 

paketini tasarladı. 


Doğalgaz 


“General Telephone'dan 


Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki patlamadan 
sonra ciddi oranda enerji açığı yaşayan Japonya, fosil yakıt kaynakları da yetersiz olunca 
hızlı bir şekilde alternatif enerji kaynakları 
arama yoluna girdi. Fakat bu durum sadece 
Japonya için geçerli değil. Zira fosil yakıt veya 
erişilebilir yeşil enerji kaynakları bakımından 
zengin olan çoğu ülke artık kaynak çeşitlendirme çalışmaları yapıyor. 

Sınırları içerisinde çok miktarda petrol 
ve doğalgaz rezervi bulunan 
ABD'de kaya gazının çıkarılma- 
ya başlamasıyla stratejik değişiklikler yaşandı. “Son beş yıllık 
döneme baktığımızda kaya gazı 
dünya enerji sektöründe çok 
önemli değişikliklere neden 
oldu. Dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçısı olan ABD'nin, 
bir anda kaya gazı teknolojisi 
ve rezervleri ile ihracatçı konumuna gelmesi şaşırtıcı ve 
çarpıcı bir şekilde tüm enerji 
pazarını değiştirdi” diyen Türkerler Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım Türker, kaya 
gazı fiyatlarının dünya doğalgaz 
fiyatlarının üçte ikisi oranında 


Türkiye'nin 


r 
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Mühendis Wilson 
Greatbatch vücuda 
yerleştirilebilir ilk kalp 

pilini üretti. 


FORBES 


ITEMMUZ 1958 
“Füzeler Para 
Kazandırabilir mi?” 


Elektrik mühendisleri (Fairchild 
Semiconductor'dan) Robert Noyce ve 
(Texas Instruments'dan) Jack Kilby, 
bilgisayar entegre devre kartı için 
patent başvurusunda bulundu -her 
biri kendi başına ve bir diğerinden 
habersiz olarak. 


der — y“ 
r, me g 9 3 Demiryolları” 
yk > © - 


daha ucuz olması ile ikame enerji maliyetinin 
bir anda düştüğünü söylüyor. Enerji ihracatçısı pozisyonuna geçmeyi planlayan ülkede, başkan Donald Trump'ın 2018 yılından itibaren 
kademeli olarak ham petrol stoklarını satmayı 
planladığını açıklaması da “enerjide bir devrin 
sonuna mı geldik?” sorusunu ortaya atıyor 
(Söz konusu satışlardan 2018-2027 mali yılları 
toplamında 16,6 milyar dolar gelir elde edilmesi planlanıyor). “Ana enerji çağları arasında 
bir geçiş dönemi oluyor. Şimdi biz bir geçiş dönemindeyiz” diyen Prof. Dr. Volkan Ediger'e 
göre dünyadaki en önemli dönüm noktaları 
bu geçiş dönemleri. Dünyada her 60-70 yılda 
enerji konusunda bir geçiş dönemi olduğunu, 
dönemin birincil kaynağı yerini bir diğer kaynağa bırakacağı zaman arada bir geçiş enerjisi 
kullanıldığını açıklayan Ediger, petrol çağını 
bitirecek olan enerjinin yenilenebilir enerji olduğunu fakat aradaki geçiş yakıtının ise doğalgaz olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Doğalgaz 
da fosil yakıt ama diğerlerine göre en temizi, 
en kullanışlısı ve en avantajlısı.” 

Her geçen yıl yeni bir doğalgaz ya da petrol 
rezerviyle karşılaşıyoruz fakat bu artık onları 
kullanacağımız anlamına gelmiyor. Fosil yakıtların insan sağlığı ve iklim değişikliği üzerine 
raporlanmış olumsuz etkileri artık miatlarını 


Fizikçi Theodore Maiman 
sentetik yakut kullanarak 
ilk lazeri yarattı. 
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1 MAYIS 1959 15 EKİM 1960 
“1959'da “Wilmington, 
Delaware: 

Amerika'nın 

Şirket Başkenti” 


ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN 


YATIRIMLARIMIZA 
DEVAM EDİYORUZ! 


Türkiye'nin en büyük jeotermal santralinin yatırımcısı olarak 
2017 yılında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 


Aydın ili Germencik ilçesinde yapımına devam ettiğimiz 
232,3 MW'lik JES yatırımımızın 22,6 MW kapasiteli 

EFE 6 Jeotermal Enerji Santrali'ni (ES) 2017 yılında 
devreye aldık. EFE 6 JES ile yılda 190.000.000 kWh üretim 
yaparak 80.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. 


EFE 6 ile yeşil enerjideki toplam kurulu gücümüzü 
767 MW'ye, yıllık toplam üretimimizi 3,3 Milyar kWh'ye 
çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. 


Www.guris.com:tr 
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doldurmaya çoktan başladıklarını gösteriyor. 
Kömür ve İklim Değişikliği 2016 Raporu'na 
göre Türkiye'de sera gazı salımlarındaki ar- 


tışın en kritik sorumlusu kömür ve doğalgaz. 
Rapora göre 1990'da 2078 milyon ton olan 
sera gazı salımı 2014'de 467,6 milyon tona 
çıktı. Bu tarihler arasında 259,8 milyon ton 
artış gösteren sera gazı salımlarındaki enerji 
sektörünün payı 206,6 milyon ton oldu. Ne 


2017'nin ilk çeyreğinde 


Türkiye'nin enerji ithalatının 
geçen yılın aynı dönemine 


göre yüzde 39 artmasıyla 
oluşan maliyet. 


var ki Endonezya, Malezya, 
Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkeler enerji kaynak çeşitliliğinin bir kısmını kömüre 
yöneltti. Çin ise ülkedeki 
hava kirliliğinin kırmızı 
çizgiyi çoktan geçmesi nedeniyle kömür politikalarını 
üretimi yavaşlatma ve zamanla durdurma yönüne çeviriyordu. Buna uluslararası 
sivil toplum kuruşlarının üst 
üste yayımladığı olumsuz 


raporların etkisiyle ülkelerin üzerindeki kamuoyu baskısı artınca birçok ülke “sıfır emisyor projeleri üretmeye başladı. Almanya'nın 
2030 yılından itibaren benzinli, dizel ve LPG'li 
araçları üretmeyip sadece elektrikli araçlara 
geçeceğini açıklaması, Çin, Hindistan, İngil- 


JOHN 
KLUGE 


(1914-2010) 
Metropolitan Broadcasting 
Corp.'un (1958) başkanı 


« Sel 15 KASIM 1961 
Rahat ik Si “Ford Motors'dan Henry 
Kluge, yine de dökülen Ford |” 


kaşları hep çatık ve 
işleri kendisi halletmeyi seviyor. “Elimi 
çamura bulaştırmam 
gerektiğine 
inanıyorum” diyor, 
“Büyürken kent 
merkezindeki 
mağazayı da 
gözetmeye devam edeceğim. 

Karlı WWEW 
mağazası, Kluge'nin 
haftada iki-üç gün 
Washington'dan New 
York'a gelmesine 
sebep oluyor.” 
-“Kluge'nin Teoremi” 
(15 Ocak 1961) 


yi 


Pump 


e 


Procter & Gamble'da 
daha önce Jif fıstık 
ezmesi, Duncan Hines 
kek karışımı gibi ürünlerin 
geliştirilmesine nezaret 
eden Victor Mill en büyük 
başarısına imza attı 
-Pampers adıyla ünlenecek 
tek kullanımlık çocuk bezi. 


1 MAYIS 1962 
“Havayolu Şirketlerini Daha 
da Açık Bir Gökyüzü mü 
Bekliyor?” 


Bell Labs, bir NASA 

roketiyle ilk iletişim 

uydusu Telstar Vi 
fırlattı. 


tere, Fransa, Avusturya, Danimarka, İrlanda, 
Portekiz, İspanya, Japonya, Hollanda, Güney 
Kore ve Norveç'in de bu yöndeki açıklamaları 
ve kesin tavırları enerji üreticilerini harekete 
geçirdi. 

“Bugün dünya hala petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil/karbon kökenli enerji kaynaklarını kullanıyor. Ancak bu kaynakların iklim 
üzerindeki olumsuz etkileri ve insanlığın geleceği açısından yarattığı tehlike giderek daha 
net görülüyor” diyen Borusan EnBW Enerji 
Genel Müdürü Mehmet Acarla, dünyada yenilenebilir enerjiye geçiş trendinin gözlemlendiğini söylüyor. Uluslararası Enerji Ajansı, Yenilenebilir Enerji 2017 Raporu'nda ise 2017-2022 
yılları arasında yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 4$lük bir artışla 920 GWın üzerine 
çıkacağı belirtiliyor. Yenilenebilir enerjinin 
2016 yılında dünya elektrik üretimindeki payı 
yüzde 24 ve 2022 yılında bunun yüzde 30'a 
yükselmesi öngörülüyor. Önümüzdeki beş yılda yenilenebilir enerjideki büyümenin yüzde 
80O'inin rüzgar ve güneş enerjisinden gelmesi 
bekleniyor. Türkiye'de ise elektrik üretiminin 
yüzde 3Li yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Bu rakamın yüzde 29lük kısmını hidroelektrik santraller oluştururken rüzgarın payı 
ise yüzde 6 civarında. 


DAVID OGILVY 


(1911-1999) 
Ogilvy & Mather'ın (1948) kurucularındI 
“Ogilvy hem yumuşak satışta 
(Hathaway gömlekleri, 
Rolls-Royce) hem de incelikli 
agresif satışın (Sears, Roebuck, 
General Foods, Shell Oil) 
ustası. Ogilvy, araştırmacı 
George Gallup için çalışırken 
Amerikalılar hakkında birçok 
sey öğrenen bu şık İngiliz, 
alışılmışın biraz dışında 
olmanın değerini biliyor. 
Örneğin reklam panolarının 
yasaklanmasını teklif etti. Ama 
gerek kendisi gerek rakipleri, 
onun bir reklamcılık dehası 
olduğu konusunda hemfikir. 

15 yılda sıfırdan ABD'nin en 
büyük 2Vinci reklam ajansını 
(faturalama: 56,7 milyon 


Harvey Belli milyonlarca 
emojinin ortaya çıkmasını 
sağlayan o sarı insansı suratı 
tasarladı -Gülen Yüz'ü. 
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ğ 15 TEMMUZ 1963 
dolar) yarattı. gi ” “Tütünün Önünde Yeni 
-“Kadın Aptal Değil, Senin Slime” 


Karın” (15 Kasım 1963) 
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Devletlerin yeşil enerji konusundaki teşvikleri, 2017 G20 Zirvesi'nin ana gündem 
maddesinin iklim değişikliğiyle mücadele 
oluşu, hızla gelişen teknoloji sayesinde kaynak 
çeşitliliğinden maksimum fayda sağlanabilmesi gibi etkenler, sektör yapıcılarının rotasını 
yenilenebilir enerjiye çevirdi. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı'nın raporuna göre Türkiye rüzgar enerjisinde 48 milyon MWh, hidroelektrikte teorik olarak 433 milyon MWh, 
jeotermal enerjide 31 bin 500 MW, biyokütle 


3098 


Temmuz 2017 sonuna göre 
lisanssız santrallerle beraber 
Türkiye'de bulunan elektrik 
santrali sayısı. 


atık enerjisinde 8,6 milyon 
TEP (ton eşdeğer petrol) 
ve yıllık toplam 2 bin 737 
saat güneşlenme süresiyle 
yenilenebilir enerjide yüksek potansiyeli bulunuyor. 
Bu durum Dünya Bankası 
Grubu Üyesi Uluslararası 
Finans Kurumu (IFCY'ye 
göre Türkiye'ye 2020 yılına 
kadar yaklaşık 28 milyar 


dolar yatırım çekecek. 

“Petrolünü ve doğalgazını kendi çıkaran, en 
ucuza mal eden ülkelerden Suudi Arabistan 
bile artık enerjisini fosil yakıtlardan üretmeyecek. Onlar da enerjilerini güneşten elde 
etme kararı aldı ve ihalesi geçen haftalarda 
tamamlandı” diyen Smart Energy Yönetim 
Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, ihalenin 2 
dolar/sentin altında bir fiyatla tamamlandığını 
belirtiyor. “Ülkemizde bu rakam güneş için 


Ender Çolak | Baymak - CEO 
KARBONSUZ HAYAT 


Isıtma-soğutma sistemleri alanında faaliyet gösteren Baymak'ın CEO'su Ender Çolak, 
enerji işindeki dönüm noktasını “decarbonization” (karbonu giderme) olarak görüyor. 
“Decarbonzation gelişiminin önemli sonuçlarından biri de hidrojen kullanımıyla gelen 
yakıt türlerindeki değişiklik” diyor. Diğer taraftan Çolak, güneş enerjisinin elektrikten, 
ısınmaya ve taşıt kullanımına kadar rolünün hızla artacağını düşünüyor. “Hidrojen 
kullanımı yaygınlaşabilir. Ayrıca artan tüketimi düşündüğümüzde çöpten enerji 


üretiminin de dikkate değer bir 
konu olacağını inanıyorum. Tabii ki 
enerjinin depolanması da önemli” 
diye de ekliyor. Ender Çolak diğer 
taraftan yenilenebilir enerjide 

ve karbon ayak izinde Avrupa 
Birliği yeni hamleler başlattığını 
hatırlatarak 2020'den itibaren 
“Nearly Zero Energy Buildings” 
(Sıfır salınımlı bina) direktifinin 
yürürlüğe girmesinin hem 

inşaat hem de kendi sektörlerini 
değiştireceğini düşünüyor. 


6.99 dolar/sent. Ancak unutmayalım ki, bizde 
karşılık olarak çok ciddi bir fabrika kurma garantisi söz konusuydu. Bu olmasa 5 sentlerin 
altını görürdü” diyen Demirdağ'a göre devlet 
enerji sektörüne Kredi Garanti Fonu (KGF) 
desteği verirken “bunun belli bir miktarı yeşil enerjinin finansmanında kullanılacaktır 

ve bunun için özel bir faiz oranı söz konusu 
olacaktır” gibi bir şart koşmalı. Demirdağ için 
böyle adımlar uzun vadede enerji maliyetlerini düşürebilir ve ülke kalkınması için büyük 
katkı sağlar. 

Enerji sektöründe kaynaklar ve üretim 
biçimleri kadar kayıplara engel olmak, verimli 
kullanmak da önemli. Prof. Dr. Volkan Ediger, 
“Artık bir gram enerji bile sokağa atılmamalı 
ve bütün tedbirler alınmalı. Çünkü verimli 
olarak tasarruf ettiğin her enerji, yeni bulduğun enerji kadar değerlidir” diyor. Konvansiyonel tasarruf tedbirlerinin enerji kayıplarının 
büyüklüğüne bakıldığında yeterli olmadığı 
açık. Ne var ki enerji sektöründeki ağırlığı 
giderek artan teknoloji kullanımıyla gelecekte 
tasarruf konusu tamamen çözülmüş olacak. 
Şimdiden Çin ve ABD gibi ülkelerin enerji 
santralleri üzerinde verimliliği denetlemesi, 
hızlı sorun tespiti ve anlık veri toplamak gibi 
amaçlar doğrultusunda droneları uçurması 
ya darobotlardan yeşil enerji santrallerinde 
enerjinin kaynağına göre açıyı ayarlamak 
konularında yararlanmaya başlamaları da 
bunların kanıtı. Aynı zamanda Nesnelerin İnterneti (ToT) teknolojisinin büyümesi ve bulut 
bağlantılı robotları daha da geliştirmesiyle, 
enerjide 2030 yılına kadar yüzde 30 oranında 
verimlilik elde edilmesi planlanıyor. Zaten 
Avrupa Birliği Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Gunther Oettinger'a göre şu ana 
kadar konmuş kuralların yardımıyla Avrupa 
Birliği'nde 2020 yılına kadar bu hedefin yüzde 
18-19lik kısmı başarılabilir. 

Danışmanlık şirketi McKinsey'in 2016'da 
yayımladığı “Beyond the Supercycle: How 
Technology is Reshaping Resources” 
(Süperdöngü'nün Ötesinde: Teknoloji, Kaynakları Nasıl Şekillendiriyor) raporuna göre 
gelişen teknoloji petrol ve doğalgaz alanında 
290 milyar dolar, kömür, demir ve bakır sektörlerinde ise 100 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Geriye beklediğimiz tek şey kalacak, 
santrallerin sessiz çalışması... © 
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Cemil Kazancı 
Kazancı Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 


Y Kuşağının 
İktidarı 


ürkiye'nin halka açık en büyük serbest elektrik 

üreticisi olan Aksa Enerji 2015 yılından itibaren başlattığı “yurtdışına açılım politikaları sayesinde toplam kurulu gücünü 2 bin 377 MW'a 

çıkardı. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemil Kazancı, bundan sonrası için planlarının acil enerji 
ihtiyacı bulunan ülkelerde hızlı bir şekilde projelere başlamak olduğunu söylüyor. “Halihazırda Afrika'da yatırımlarımız devam ediyor, başka kıtalarda da görüşmelerimiz 
var “diyen Kazancı, Türkiye jeneratör pazarında lider 
olan şirketleri Aksa Jeneratör ile de özellikle Hindistan 
ve Afrika'da yatırımlarına hız katarak dünyada ilk beşte 
bulundukları pazarda ilk üçe çıkma hedefinde olduklarını 
anlatıyor. 

Aksa Doğalgaz, Türkiye'de 8 milyar metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştiriyor. 2020 hedefleri bunu 10 
milyar metreküpe çıkarmak. 21 bin 638 km'lik şebeke 
uzunluğunu da 2021 yılı sonunda 40 bin km'ye ulaştırılması hedefleniyor. Şirket bugüne kadar Türkiye doğalgaz 
sektörüne 2,4 milyar lira yatırım yaptı. 2021 yılı sonuna 
kadar 2,4 milyar lira daha yatırım yapılacak. Ayrıca mevcut lisans bölgelerine ilave olacak ilçeler ile abone potansiyelinin de 4,5 milyonun üzerine çıkacağı öngörülüyor. 

Kazancı, yakın gelecekte kömür ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmenin daha da yaygınlaşacağını 
söylüyor ve enerji kaynaklarını mümkün olduğunca çeşitlendirerek ve yerli kaynakların kullanımını yaygınlaştırmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Yerli kömürden üretim hem maliyet avantajı hem de ithal kaynaklara 
bağımlılığı sınırlandırması bakımından kilit önemde. 
“Yerli kömür teşvikinin de olumlu etkisiyle 2017 yılının 
ilk dokuz ayında yerli kömürden enerji üretimi önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı” diyor. 

Kazancı, küresel enerji sektöründeki gelişmelere paralel olarak sektörün Türkiye'de de hızlı bir gelişim ve de- 


gişim süreci yaşadığını söylüyor: “Endüstri 4.0 devrimiyle 
birlikte dijitalleşme artık öncelikli gündem maddelerimizden biri oldu. Gelişen teknoloji ve verimliliği artırma 
çalışmaları sayesinde dünyada toplam talebin 2060'a kadar yüzde 40 büyümesi, elektrik talebinin ise yine küresel 
bazda iki katına çıkması bekleniyor”. Bu, rekabetin de 
artması demek. Kazancr'ya göre dijital dönüşüm çağında, 
müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine önceden görüp bu 
talebi hızlı ve eksiksiz bir şekilde yanıtlayabilen şirketler 
bir adım önde olacak. 

Aksa'nın rekabette bir adım öne çıkmanın yanı sıra 
riskleri azaltıp döviz gelirlerini artırmak için izlediği 
strateji globalleşme. Bu alanda önemli bir yol kat etmiş 
durumdalar. Gana, Mali ve Madagaskar'daki santralleri 
mart ayından bu yana çalışıyor. Kazancı, Afrika'da bulundukları ülkelerin elektrik ihtiyacının şimdiden yüzde 
15'ini karşıladıklarını söylüyor. Kıtadaki toplam kurulu güçleri 386 MW'a ulaşmış durumda. Kazancı daha 
başarmaları gereken çok şey olduğunu söylüyor. İnsan 
kaynaklarından, teknoloji geliştirmeye uzun bir liste var: 
“Artık teknolojinin kullanıcısı olmak değil, geliştiricisi 
yaygınlaştırıcısı olmak daha önemli. Önümüzdeki 10 yıl 
içinde global iş gücünün büyük bir oranda Y kuşağında 
oluşacağını biliyoruz. Bu da belki beş kuşağın bir arada 
çalışması anlamına geliyor. Teknolojiyle birlikte Y kuşağıdokunduğu tüm sektörleri değiştirmeye başladı bile. 
Zaten bu nesille birlikte yeni iş kollarının doğacağını ve 
şu anda bilinen bazı mesleklerin artık tarihe karışacağını 
düşünüyorum”. 


Mehmet Acarla 
Borusan EnBW Enerji - Genel Müdürü 


Sadece 
Yenilenebilir 
Enerj 


nerji yatırımlarının tamamını yenilenebilir 

alanında yapan Borusan EnBW'nin liderliği hedeflediği rüzgar enerjisindeki ilk yatırımı, 2009 

yılında Bandırma'da yaptığı 89,7 MW'lık santraldi. Bugün rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji 
santrallerinin toplam kurulu gücü 446,4 MW'a ulaşmış 
durumda. İki adet jeotermal enerji santral lisansıyla beraber toplam portföyü 1.000 MWı bulan Borusan EnBW 
Enerji'nin genel müdürü Mehmet Acarla, “En başından 
belirlediğimiz hedef tamamı yenilenebilir olmak üzere 
toplam 2 bin MW'lık bir portföy oluşturmaktı” diyor. 
Sadece yenilenebilir enerji üreten bir şirket olarak enerji 
sektöründeki baş döndürücü gelişmelerden umutlular. 
Teknolojik gelişmeler bir yandan verimliliği artırırken bir 
yandan da yatırım maliyetlerini düşürüyor. Geriye bir tek 
finansman kalıyor. Acarla, “Uygun finansman olanaklarının sağlanması durumunda yatırımlardaki artış hızının 
pek çok sektörün önüne geçeceğini tahmin etmek güç 
değil” diyor. 

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle düşük karbon ekonomisine geçiş hazırlıklarının 
hızla sürdüğü bu dönemde, Paris'te gerçekleşen 2Vinci 
BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda alınan kararlar ve imzalanan anlaşmanın gerektirdiği şekilde, belli 
bir vade içinde dünyanın karbon kökenli fosil yakıt kullanımını azaltması öngörülüyor. Bu doğrultuda Türkiye de 
enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine odaklanma, pazarın liberalleşmesi ve yerli 
üretim kapasitesinin artırılması gibi adımlar attı. Acarla, 
“Çevre üzerinde olumsuz etkisi bulunmayan, iklim degişikliği sürecini tetiklemeyen, gezegenimizde yaşayan 
canlıların yaşam kalitesini ve doğal dengeleri bozmayan 
rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları, geleceğin enerjisi olacak” diyor. Bu kaynakların 
toplam üretim içindeki payı da artıyor. 


Teknolojinin gelişmesiyle daha önce ulaşılması ekonomik olarak mümkün olmayan enerji kaynaklarına ulaşmak ve onlardan yararlanmak da mümkün olmaya başladı. Acarla yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanması 
alanındaki teknolojilerin de geliştiğine dikkat çekiyor. 
Acarla, Türkiye'nin bir yandan depolama teknolojilerine yönelik mevzuat çalışmaları yaparken bir yandan da 
enerji depolama teknolojilerini yerli imkânlarla geliştirmek için özel teşvik mekanizmaları kurması gerektiğini 
söylüyor. 

“Petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları ve enerji tüketim merkezleri arasındaki konumu gereği enerji denklemlerinde olmazsa olmaz bir pozisyonda bulunan Türkiye için “Uluslararası konjonktür açısından baktığımızda, 
etrafında bulunan bölgelerin istikrarsızlığı karşısında 
Türkiye'nin istikrarlı durumunu ve güvenli bir geçiş noktası olma özelliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu nedenle 
enerji jeopolitiği açısından Türkiye'nin önemi giderek 
artıyor” diyen Acarla için enerji sektöründe geçiş değil de 
dağıtımın ve ticaretin yapıldığı, fiyatın belirlendiği merkez ülke (hub) olmak büyük önem taşıyor. 

Boru hattı projelerinde sadece güvenilir bir transit 
ülke konumunda olmanın Türkiye için bu anlamda büyük 
bir getirisi olmadığını açıklayan Acarla, “Bu nedenle AB, 
ABD ve Rusya Federasyonu gibi Türkiye de, kendi planladığı enerji politikası içerisinde geliştirdiği projelerle 
merkez ülke olmayı hedefiemeli. Böylece ülkemiz sadece 
enerji güvenliğini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda 
bölgede temel enerji fiyatlarının belirlendiği kilit bir konuma ulaşmış olur” diyor. 
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Murtaza Ata 
Kalyon Holding - Enerji Grubu Başkanı 


Güneşten Sonra 
-uUzyon 


alyon Holding'in Güney Koreli Hanwha-O 

Cells firmasıyla kurduğu Kalyon-Hanwha Grubu, mart ayında sonuçlanan YEKA-I GES ihalesini 6,99 dolar/sent KWh'lık en düşük teklifi 

vererek kazanmıştı. Kalyon Holding, 1.000 
MW kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi santralinin 
yatırımına 2019 yılının birinci çeyreğinde başlayacak. 
2020 yılında tamamlanması beklenen proje için “Enerji 
üretim yatırımlarımıza devam edeceğiz, ağırlığı da temiz enerji üretimine vereceğiz. Özellikle güneş enerjisi 
yatırımlarımızı hem teknoloji üretme hem de teknoloji 
geliştirme alanlarında genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 
rüzgardan elektrik üretim yatırımları da üzerinde durmaya devam edeceğimiz bir alandır” diyen Kalyon Holding Enerji Grubu Başkanı Murtaza Ata, en fazla 30 yıl 
içerisinde yenilenebilir kaynakların enerji ihtiyacımızın 
ağırlıklı bir kısmını karşılayacağını söylüyor. Ata'ya göre 
yenilenebilir kaynaklar içinde de güneş enerjisi ön planda olacak hatta tek kaynak olacak. Ata, “Uzun vadede 
güneş enerjisi ve gelişmiş batarya depolama sistemleri 
yatırımlarına öncelik verilmeli, teşvikler bu yönde düzenlenmeli” diyor. 

Fosil yakıtların, doymak bilmeyen açlığımız ve hırslarımız eşliğinde” gezegenin varlığını tehdit etme noktasına 
gelmesinden yakınan Ata'ya göre bu durumu değiştirebilecek her çalışma insanlığa yapılmış bir hizmet. Ata, 
hidrokarbon bazlı enerjinin unutulduğu bir dünyada 
yaşamak istediğini, en büyük hayalinin ise “fosil yakıtsız 
bir geleceğin kapılarını açacak fikirleri ve teknolojileri 
miras bırakmak olduğunu” söylüyor. Planlaması devam 
eden rüzgar enerjisi santralleriyle 2021 sonuna kadar 
1.000 MW YEKA ve 210 MW diğer lisanslar kapsamında 
olmak üzere toplamda 1.210 MW kurulu gücünde rüzgar 
enerjisi santrallerini devreye almış olacaklarını belirten 
Ata için elektrikli mobil araçların yaygınlaşmasını hızlan- 


dıracak kablosuz güç transferi, otonom araç sistemleri, 
akıllı şebeke teknolojileri de yakın gelecekte yönelinmesi 
gereken yatırımlar. 

Kolin İnşaat ve Çelikler Holding ile ortak oldukları 
ve Ankara-Çayırhan'da başladıkları 800 MW kurulu 
gücündeki linyit santrali yatırımına rağmen Ata, 2050 
yılına gelindiğinde elektrik ihtiyacının tamamının güneş 
ve nükleer santrallerden karşılanacağına inanıyor. İnsanlığın geleceği için en güçlü ve sağlıklı enerji kaynağı 
olarak da yenilenebilir enerjiyi değil “tükenmez enerji” 
olarak tanımladığı “füzyon enerjisi'ni görüyor. Anlattığı 
gelecekte uçan arabalar ve yakıt ikmaline gerek duymayan taşıtlar var: “İdeal işletme parametrelerine dayalı 
füzyon reaktörleri pratik teknolojiler haline geldiğinde 
tükenmez enerjinin kapısını aralamış olacağız. Bu nihai çözüm olacak. İlerleyen aşamalarda teknoloji daha 
da gelişerek küçük hacimli füzyon reaktörlerine sahip 
olacağız. Uçaklar, gemiler ya da uçan arabalarımızın 
üzerinde füzyon reaktörleri olacak. Kullanım ömrü boyunca yakıt ikmaline gerek duymadan kullanılacaklar.” 
Füzyon enerjisinde radyoaktif elementler kullanılmadığından daha güvenli bulunuyor. 

Ata, yenilenebilir enerjiyi de yeterince çevreci, yeterince sağlıklı görmüyor. Örneğin rüzgar... “Belirli bir 
havzada esen rüzgarı yok ederek elektrik enerjisine çeviriyoruz veya güneşin değmekte olduğu devasa yüzeyleri 
panellerle kapatarak bunların kapladığı alandaki ekolojik 
denge ile oynuyoruz” diye açıklıyor. Yine de hidrokarbonlarla kıyaslandığında rüzgar ve güneşin etkilerinin 
sözünü etmeye değmeyeceğini de sözlerine ekliyor. 
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Adnan Polat Polat Holding - Yönetim Kurulu Başkanı 


Kayna 


ürkiye petrol veya doğalgaz gibi fosil kaynaklar 

açısından şanslı bir ülke değil, buna karşılık 

rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir 

kaynaklar tarafında önemli bir potansiyele 

sahip. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Polat, yenilenebilir enerji alanında önemli bir 
portföyleri bulunduğuna dikkat çekerek “Toplam 660 
MW kurulu güce sahip sekiz rüzgar santralimiz bulunuyor. Fransız ve Kanadalı ortaklarımız ile birlikte 2023 
yılına kadar portföyümüzü 1.000 MWın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diyor. 

Güneş ve rüzgar enerjisi alanında yatırımları olan 
Adnan Polat, “Hedefimiz büyük, tabii ki rüzgar enerjisi 
alanında büyümeye devam ederken güneş enerjisi başta 
olmak üzere diğer yenilenebilir kaynaklara da yatırım 
yapmayı istiyoruz. Orta vadeli hedeflerimizden biri de 
Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali olan Soma RES“i 
kapasite artışı yatırımı ile birlikte Avrupa'nın en büyük 
“onshore” rüzgar santrali yapabilmek” diyor. 

Polat, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin uzun vadede değişimin yönünü belirleyecek önemli konular olduğunu düşünüyor. Bu çerçevede Türkiye'de orta vadede 
enerji yatırımlarının yenilenebilir enerji ve kömür olacağını, uzun vadede ise yenilenebilir enerjiye kayacağını 
düşünüyor. 

Dağıtım tarafında ise “akıllı şebeke yatırımlarının ön 
planda olacağını vurgulayan Polat, “Akıllı şebekeler iletim 
ve dağıtım tarafında faaliyete geçirilmeli, iletim şebekesi 
altyapımız daha çok yenilenebilir enerji tesisinin sisteme 
bağlanabileceği şekilde yapılandırılmalıdır” diyor. Polat 
ayrıca dünyada dağıtık elektrik üretimi (tüketim nokta- 


< Dengesi 


sında üretilen elektrik) konusunun gündemde olduğunu, 
akıllı ve ekolojik şehirler ile birlikte dağıtım yatırımlarının da bu kapsamda şekilleneceğini söylüyor ve ekliyor: 
“Her şeyin önüne “akıllı? kelimesini ekleyeceğimiz bir 
dünya geliyor; akıllı evler, akıllı fabrikalar, akıllı şebekeler, akıllı ulaşım, akıllı iletişim ve her şeyin daha çok 
otomasyona dayalı olduğu bir sistem.” Küresel ısınmanın 
ve bu sürecin yavaşlatılması için alınacak önlemlerin geliştirilecek yeni teknolojileri de şekillendireceğini söyleyen Polat, arz güvenliği açısından da enerji kaynaklarının 
dengeli bir dağılım içinde olmasının giderek daha fazla 
önem kazanacağını vurguluyor. 

Polat Holding olarak halkın enerji sektöründe hem 
tüketen hem de yatırım tarafında olabileceği bir finans 
modeli üzerinde çalıştıklarını söyleyen Adnan Polat için 
en büyük miras, sürdürülebilir yatırımlarla halka en ucuz 
enerjiyi sağlamak. 

Uzun vadede dijital dönüşüm tarafının da ön planda 
olacağını açıklayan Polat, bu dönüşümle birlikte yeni 
mesleklerin çıkabileceği gibi bazı mesleklerin de kaybolmaya yüz tutacağını, dijital alandaki gelişmeler ve 
mesleklerde yaşanacak değişimlerle sınırların da kalkacağını söylüyor. Geleneksel ofis modellerinin yerine sanal 
ofislerin, organizasyon yapılarındaki klasikleşmiş hiyerarşik düzenin ise uzmanlık esaslı bir sisteme geçeceğini 
belirten Polat, “Artık giyilebilir güneş hücreleri bile çoktan hayata geçirilmeye başlandı. Sırt çantanızla doğada 
dolaşırken cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Güneş 
enerjisi yaşamımızdaki her yere uygulanabilir pratikliğe 
geldi. Yaşamın kaynağı olan güneş, geleceğin de enerji 
kaynağı olacaktır” diyor. 
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Türkiye'nin “Ofis”i olarak 76 yıldır ne yaptıysak, bu ülkenin yarınları için yaptık. 
Şimdi de Türk futbolunun geleceğine destek olmaktan gurur duyuyoruz. 


Biliyoruz, BAŞEMETESEK 
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Halil Demirdağ 
Smart Energy - Yönetim Kurulu Başkanı 


 Teşviksiz Tercih 


Ik bilgisayar 1946 yılında “ENTAC€” adıyla icat edildiğinde günümüz parasıyla 6 milyon dolarlık fatura 

çıkarmıştı ve yaklaşık 30 ton ağırlığa sahipti. Bugün 

ise gram ağırlıkla ifade edilen bilgisayarlar ceplerimize bile sığıyor. Teknolojinin geldiği noktaya “kilidin 
kırılması” gözüyle bakan Smart Energy Yönetim Kurulu 
Başkanı Halil Demirdağ için bu durum güneş enerjisi 
yatırımları için de kolaylık getirmiş, 10 yıl önce bir güneş enerjisi santrali yatırımı için 5 milyon dolar gerekirken günümüz teknolojisinin bunu 1 milyon doların 
altında sağlaması bunlardan biri. 

Smart Energy olarak ilk yatırımlarını 2009'da 
Bulgaristan'da yaparken güneş enerjisi yatırım maliyetlerinin uzun vadede düşeceğini öngördüklerini belirtiyor Demirdağ. Zaten bu durum Smart Energy'yi yurtiçi 
ve yurtdışı toplam yatırımlarıyla 100 milyon dolarlık bir 
portföyü yönetir hale getirmiş. 

Dünyanın en büyük 500 firmasından Çinli SUMEC'in 
Phono Solar şirketiyle geçen ağustos ayında Gebze'de 23 
bin 500 metrekarelik bir alanda güneş paneli üretimine 
başlayan Smart Energy, bu yatırımla Avrupa'nın en büyük panel üretim fabrikasını açmış oldu. Tam kapasitesi 
1.200 MW olan fabrikanın ilk etapta 400 MW'ını devreye aldılar. Yakın gelecekte de “tam kapasite” üretime 
geçeceklerini söyleyen Demirdağ, “Hedefimiz “Türk 
Mal” güneş panellerini dünyaya ihraç etmek. Attığımız 
bu ilk adımın devamı gelecek; bir sonraki hedefimiz güneş hücrelerini Türkiye'de üretmek” diyor. Bugün solar 
hücreler dışında güneş enerji santrallerine ait neredeyse 
her şey Türkiye'den tedarik edilebiliyor (trafo kabinleri 
ve orta gerilim kabinleri üretildiği gibi ayrıca invertör, 
wafer ve ingot üretmeye başlayacak şirketler var). 

Enerji yatırımları içinde teknoloji olarak en az ithal 
hammadde girdisiyle kurulabilen enerji santrallerinin 
güneşe ait olması, piyasada da rekabetçi bir enerji türünün oluşmasını sağladı. Son iki YEKA ihalesinde fiyat 
olarak en uygun enerji kaynaklarından biri olarak tarihe 
geçmesinin de bunun kanıtı olduğunu söyleyen Demirdağ, “Nükleerin 12 sent olduğu bir enerji piyasasında 
rüzgarın dört sentin altında, güneşin -fabrika kurma şar- 


tıyla- 6,99 sent olarak gerçekleşmesine bakınca, ileride 
yeşil enerjinin teşvik olmadan da öncelikli tercih edilen 
enerji kaynağı olacağına inanıyorum” diyor. 

Birçok ülkenin tarihler verip peş peşe “benzinli ve 
dizel araçların kullanımını yasaklaması ya da “sıfır 
emisyon” kampanyaları düzenlemesi uzun vadede petrole olan ihtiyacın azalmaya başlayacağını gösteriyor. 
“Son zamanlarda enerji kaynaklarında hızlıca yaşanan 
“çeşitlendirme” çalışmalarıyla petrol ve doğalgaz artık 
insanların tek ümidi olmaktan çıktı. Petrol çıkarmanın 
bugünkü maliyeti güneş ve rüzgar gibi enerji kaynaklarından daha pahalı” diyen Demirdağ”'ın en büyük hayali 
de temiz enerjiyle yaşamak. Zira yeşil ve temiz enerjinin 
gelecek nesillere yapılacak çok ciddi bir yatırım olduğuna inanıyor. 

Artık ı MW'lık yatırımla, 1,6 milyon hatta 1,9 milyon 
KWh elektrik üretebiliyoruz ve bu dünya cari fiyatlarıyla yaklaşık 80-100 bin dolarlık enerji demek. Bu yüzden enerji ihtiyacının çok büyük santraller üzerinden 
karşılanmasının ileride sıkıntı yaşanacağını söyleyen 
Demirdağ, “Baktığınız zaman büyük santraller kömür, 
doğalgaz, çevrim, termik ve nükleer. Hepimiz biliyoruz 
ki bunların bir saat içinde açılıp kapanma imkanı yok; 
saatlerce, günlerce süren süreçler söz konusu. Örneğin 
Türkiye'de eğer 10 tane bin MW, 2 bin MW veya 5 bin 
MW'lik santral aynı anda 24 saat çalışıp sadece base-load (pik yük) veren santral oluşursa bunlardan hangisini 
kapatacaksınız?” diyor. 
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Düşük karbonlu ekonomiyi destekleyen banka 


Türkiye'nin ilk karbon nötr bankası TSKB, 
iklim değişikliğine çözüm üreten sürdürülebilir yatırım projelerine kaynak sağlıyor, 
gerçekleştirdiği öncü uygulamalarla düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekliyor. 


TS B Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 


www.tskb.com.tr 
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Kazım Türker 
Türkerler Holding - Yönetim Kurulu Başkanı 


BUtUNCU 
Yaklaşım 


ürkerler Holding, jeotermal enerji alanında 

300 MW kurulu güce ulaşan santralleriyle 

Türkiye'nin en büyük yatırımcılarından biri. 

Geçtiğimiz ağustos ayında da, Siemens ve 

Kalyon ile birlikte 1 milyar dolarlık Rüzgar 
Enerjisi-Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 
ihalesini alan konsorsiyum içinde yer aldılar. Türkerler 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, enerji 
sektöründe değişimin temel dinamiklerinin karbon salınımının azaltılması, yeni enerji kaynakları, enerji üretim 
maliyetlerinin düşmesi ve yeni kaynaklara ulaşılması 
olacağını söylüyor. Yeni kaynaklar ve teknoloji, enerjide 
küresel siyasi dengeleri de etkileyecek gelişmeler yarattı. 
Türker, “kayagazı fiyatlarının dünya doğalgaz fiyatlarının 
üçte ikisi oranında ucuz olması ile ikame enerji maliyeti 
bir anda düştü” diyor. Türker'in dikkat çektiği gibi enerji 
verimliliği ile ilgili düzenlemeler de önemli gelişmelerden: “Tüm dünyada LED aydınlatmalar ve A*4* verimlik 
düzeyindeki elektrik motorları ile enerji tüketiminde de 
ciddi anlamda azalmalar meydana geldi. Bu değişim çok 
da fark edemediğimiz şekilde hızlı oldu.” Artık marketlerde famanlı ampül satılmıyor ve 40 Wlık famanlı ampüllerimiz 6 Wlık led ampüllerle değişti. Türker sadece 
bu yolla aydınlatma amaçlı tüketimde yüzde 85 düşüş 
olduğunu söylüyor. 

Fosil yakıtların fiyatlarının düşmesi, yatırımı tamamlanan santraller ve verimliliğin artması gibi gelişmeler Türkiye için olumluydu. Ancak Türker, petrol ve doğalgaz 
sektörüne yapılan yatırımların hızla düştüğüne dikkat çekerek, fosil yakıtlardaki görece düşük fiyatların uzun süre 
böyle devam etmeyeceğini söylüyor. Yani Türkiye'nin 
yerli ve yenilenebilir kaynaklarla yatırımlarına devam 
etmesi zorunlu. 

Kazım Türker bu açıdan bakınca tabloyu olumlu görüyor: “Türkiye'ye bakış açısı oldukça iyi ve çeşitli ulusla- 


rarası raporlarda görüyoruz ki bu sene de enerji yatırımı 
açısından dünyada yükselişini devam ettiren ilk 10 ülke 
arasında yer alıyoruz.” Türker bu hızın sürdürülebilir 
olması için, “finansman maliyeti, yerli üretim ve çevre ülkelere teknoloji sağlanarak, yatırım yapılması alanlarında 
atılabilecek adımlar olduğunu düşünüyoruz” diyor. 

Türker, enerji depolama alanındaki gelişmeleri de 
oyun değiştirici olarak görüyor ve buna hazırlık yaptıklarını söylüyor: “Zira enerji depolama sistemleri ticari anlamda ekonomik seviyeye geldiğinde enerji sektörü tüm 
dünyada ve ülkemizde çok büyük bir dönüşüme girecek.” 

Gelecekten son derece umutlu, rüzgar, güneş ve enerji 
depolama sistemlerinde gelişime açık olmak bakımından 
parlak bir gelecek öngördüklerini söylüyor. 

Kendileri de bu parlak geleceğe katkıda bulunacak 
adımlar atıyor. Kuracakları rüzgar santrallerinde türbinlerin yüzde 69'i yerli üretim ve yerli teknoloji olacak. 
Türker, YEKA ihalesiyle birlikte ar-ge çalışmalarına da 
ağırlık verdiklerini ve bunun için her yıl 5 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını söylüyor. Hedeflerini ise şöyle 
açıklıyor: “Proje sonunda kendi teknolojimizi dünyaya 
satabilecek noktaya geleceğiz. Bu sayede, Ülkemizde üretilecek rüzgar türbinleri tüm dünyaya ihraç edilecek”. 


100. YIL 


r 


2 
Nİ 


Ziz0 ui 


“ 
, 
" 
" 


ve iç 


İS ği ez vom Fa VAN 
Ş snr i- rom gara 


gil MT 


Hayal Gücünün 
Sınırlarında 


Yazılımların hayatın nerelerinde kullanılmayacağını kestirmek giderek zorlaşıyor. 


ürkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜ- 
BİSAD) verilerine göre Türkiye bilgi ve iletişim pazarı 2016'da 120 bin kişilik istihdamla 
94,3 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Önceki 
yıla göre yüzde 14,“lük bir artışa denk gelen 
bu büyümenin önemli bir kısmı, Deloitte Türkiye Ortağı 
Tolga Yaveroğlu'nun da ifade ettiği gibi 4.5G ihalesinden kaynaklanıyor. Zaten mevcut büyüklüğünden 64,7 
milyar lirası iletişim teknolojilerinden geliyor. İşin asıl 


kısmı yani bilgi teknolojileri tarafıysa yüzde 1Vlik büyümeyle 29,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu rakamın 
12,9 milyarı donanım, 11,9 milyarı yazılım ve 4,9 milyar 
lirası hizmet... Bu üçlü içinde en yüksek artış yüzde 16,3 
ile yazılımdan geldi. Yerlilik oranlarıysa yükseliyor -hizmet alanında yüzde 86, yazılım kategorisinde ise yüzde 
60... Üstelik ihracat da artıyor. Önceki yıla göre yüzde 
32 artışla 3,1 milyar liraya ulaşan ihracatın 2 milyar liralık bölümünü yazılım oluşturuyor. Bu rakam da önceki 


yıla göre yüzde 41 artmış durumda. 100 
liralık yazılım cirosunun 14 lirası Ortadoğu 
ve Afrika (yüzde 56) ile Avrupa Birliği'ne 
(yüzde 20) yapılan ihracattan geliyor. Son 
yılların ekonomik konjonktürü göz önünde 
bulundurulduğunda bu artışlar olumlu karşılanabilir ancak istihdamın buna karşılık 
gelecek biçimde artmadığını not etmek gerek. Mevcut pazar rakamlarını yorumlayan 
IBM Türk Genel Müdürü Defne Tozan, 11,9 
milyar liralık yazılım büyüklüğü için “Bugüne kadar bu alanda yapılan yatırımlar artık 
kendini oldukça hissettiriyor. Ancak bu, 
yazılım sektöründe hala yapacak çok işimiz 
ve kat edecek çok yolumuz olduğu gerçeğini 
değiştirmez. Yazılım çok dinamik, yeniliğe 
ve gelişime çok açık bir konu” diyor. 

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca ise 2016'daki bir dizi olumsuzluğa rağmen sektörün Türk Lirası bazında 
çift haneli büyümesini sürdürmesinin 
önemli olduğunu düşünüyor. Ona göre bu 
büyümenin itici gücü, dijital dönüşüm. Karaca “2016 kurumların, rekabetin gerisinde 
kalmamak için dijital dönüşüm stratejilerini 
konuştukları ve bunları planladıkları bir yıl 
oldu” diyor ve ekliyor: “Dijital dönüşüm gerek katmadeğerli gerek mobil ürünlerde öne 
çıkıyor. Bu açıdan hem yazılım geliştirenler 
veya servis sunanlar hem de donanım tedarikçileri önemli rol oynayacak” diyor. 

Zaten her sektörde olduğu gibi bilgi ve 
iletişim teknolojileri alanında da gündem 
dijital dönüşüm. Büyümeyi de tetikleyecek 
asıl unsur bu olacak. Danışmanlık şirketi Gelecekhane'nin kurucusu Halil Aksu, 
“Bundan sonra hayatın her alanında yoğun 
bir dijitalleşme yaşanacaktır” diyor. Aksu'ya 
göre gördüğümüz ve göreceğimiz her şeyin 
yanına, altına, üstüne dijital unsurlar ilave 
edilecek, her şey entegre olacak. “Bunların 
her biri de yazılım sayesinde mümkün olacak” diyen Aksu “Hareketli hareketsiz, canlı 
ve cansız, her şey er ya da geç İnternet'e 
bağlanacak ve bağlanan her şey er ya da geç, 
akıllı hale gelecek. Her türlü deneyim, otomasyon, entegrasyon, optimizasyon yazılımla yapılacak” öngörüsünde bulunuyor, buna 
karşılık yazılım sektöründe olası gelişmelere 
rağmen radikal bir değişiklik beklemiyor. 
Endüstri 4.0 ve dijitalleşme trendinin bir 
süre etkisini göstereceğini, akabinde yeni 
modalar ve kavramlar çıkacağını düşünen 


Aksu ister istemez yeni yazılım gereksinimleri oluşacağını ve bunların bir kısmının 
küresel tedarikçiler bir kısmının da yerli firmalar tarafından, kalanının ise yeni girişimlerle karşılanacağını öne sürüyor. “Vatandaşa ve müşteriye kaliteli hizmet, konforlu 
deneyimler için daha gidilecek çok yol var” 
diyen Aksu öte yandan sağlık, eğitim, hukuk, 
kamu yönetimi ve tüm altyapı bakımından 
2Vinci yüzyıla terfi etmemiz gerektiğini, 
bütün bunların yazılımla olabileceğini söylüyor. Aksu yazılım pazarının potansiyeli 
açısından kamu tarafından yönetilen sağlık, 
eğitim, vatandaşlık servisleri gibi alanları 
işaret ederken eğlence, oyun, animasyon, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarının 
büyümeyi sürükleyeceğini belirtiyor. Ayrıca 
önerileri de var: “Bir yasal düzenleme ile 


DİJİTALLEŞME VE 
FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ 


Danışmanlık şirketi Accenture'ın “Dijitalleşme Endeksi”nde (ADE), şirketlerin dijital 
olgunluğu yükseldikçe karlılıklarının da artacağı yönünde bir hipoteze yer veriliyor. 
Bu hipoteze göre dijitalleşme, şirketin verimlilik ve üretkenlik kazanmasının ve 

aynı zamanda daha az kaynakla daha yüksek cirolara ulaşmasının önünü açıyor. 
Böylece de şirketlerin daha düşük maliyetle çalışmasını ve yüksek kar marjı elde 
etmesini sağlıyor. Accenture bu hipotezi test etmek için bir regresyon analizi yapmış 
ve halka açık kaynaklardan FAVÖK marjlarına erişebildiği 38 şirketten oluşan bir 
örneklemi analiz etmiş. Analizin sonucunda bir şirketin ADE puanı ile FAVÖK marjı 
arasında bir ilişki olduğunu bulmuş. Buna göre Accenture Dijitalleşme Endeksi'ndeki 
10 puanlık bir artış, şirketin FAVÖK marjında ortalama yüzde T'lik bir yükselişle 
ilişkilendirilebiliyor. Örneğin yıllık geliri 1 milyar lira olan bir şirketin, ADE puanı 
kendisinden 10 puan aşağıda olan rakiplerine göre yılda ortalama olarak 10 milyon lira 
ek FAVÖK elde etmesi bekleniyor. Dijitalleşmeye bir övgü daha! 


SEKTÖRLER VE DİJİTALLEŞME ORANLARI 


9 Finansal Hizmetler 81 
4 Hizmet Faaliyetleri 79 
6 Perakende Ticaret 77 
5 Motorlu Kara Taşıtlarını Ticareti ve Onarımı 75 
7 Toptan Ticaret 69 
10 Sigorta ve Emeklilik Fonları 66 
3 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri 66 
3 Elektrikli Teçhizat İmalatı 63 
3 Bilgi ve İletişim Teknoloji Ekipmanlarının Toptan Ticareti 62 
8 Ulaştırma Ve Depolama 60 
8 Motorlu Kara Taşıtlarının Imalatı 57 
3 Gıda/İçecek Ürünlerinin İmalatı 56 
5 Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 55 
LU Diğer İmalat 51 
4 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 48 
6 Enerji 48 
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akıllı araçlar hayatımızın bir realitesi haline 
gelebilir. Bir yönetmelik ile akıllı binalara 
geçiş zorlanabilir. Bazı başarı hikayeleri ile 
oyun, eğlence ve animasyon dünyası umulmadık ölçeklere ulaşabilir...” 

IBM Genel Müdürü Defne Tozan ise büyümeyi dijital dönüşüm çerçevesindeki yeni 
teknolojilerin iş süreçlerine uyarlanmasında 
görüyor. “Yapay Zeka ve bilişsel teknolojiler, 
İnternet devriminden bile daha köklü değişiklikler yaratacak. Türkiye'deki iş yapış biçimlerini ve sektörleri eşi benzeri görülmemiş bir şekilde dönüştürecek” diyen Tozan'a 


Gartner ekim ayında yaptığı açıklama ile 2016 tahmini BT harcamalarının 3,4 trilyon 
dolar olduğunu açıkladı. 2017 tahmini ise 3,5 trilyon dolar dolaylarında. 


göre artık şirketlerin iş yapış biçimlerinde 
Büyük Veri'yi yorumlamak, anlamlandırmak 
ve üretim süreçlerine dahil etmek en önemli 
rekabet araçlarının başında geliyor. 

Diğer taraftan yazılım pazarının büyümesine en çok etki edecek etmenlerden bir 
diğeri Bulut Bilişim... Bu teknoloji, dijital 
dönüşüm için gerekli araçların tabana yayılmasında önemli rol oynayacak. Zira şirketler 
çok daha düşük maliyetlerle çözümlere erişilebilecek. Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka, 
Bulut Bilişim, Nesnelerin İnterneti kavramlarının iş süreçlerinin temel bileşenleri haline geldiğine dikkat çeken SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da özellikle Bulut 
teknolojisi kullanımının hem dünyada hem 
de Türkiye'de çok net ve radikal bir şekilde 
artacağını düşünüyor, “Bunun en önemli tetikleyicisi dijital dönüşüm 


2016 2016 2017 2017 2018 2018 olacak” diyor. 

Harcamalar Büyüme (4) Harcamalar Büyüme X Harcamalar Büyüme Ancak Candan'a göre 
Veri Merkezi Sistemleri 170 -03 VA 03 173 12 bu süreçte KOBİ ve 
Kurumsal Yazılımlar 326 53 351 76 381 86 OBİlerin de dönüşüme 
Cihazlar 630 24 654 38 677 36 katılması kritik bir nokta: 
BT Hizmetleri 894 32 922 EN 966 47 “Yapay Zeka'nın uygulama 
N alanı olan Endüstri 4. 
İletişim Hizmetleri 1.374 12 1.378 03 1400 16 — düs , Eş 

bazı iş kollarını makinele- 

Toplam BT 32906 29 3477 24 3.598 33 


KAYNAK: GARTNER (TEMMUZ 2017) 


LEE TACOCCA 


(1924-) 
Ford Motor Co.'nun (1903) başkanı, Chrysler'in 
(1925) genel müdürü 

“Otomobil işinde küçük rekabet 
gücü kazançları bile zorlukla elde 
edilir. Ford'un Lee Tacocca'nın 
agresif satış kampanyasının meyvelerini topladığı açıktı. Örneğin 
Tacocca şirketi tekrar otomobil 
yarışı işine soktu (ve Ford son iki 
yılda 11 yarışın 10'unu kazandı). 
Bu yıl ülkenin dört bir yanında 
Ford kahvaltıları ve öğle yemekleri 
düzenledi; işadamlarını bedava 

bir öğün yemeğe ve test sürüşüne 
davet etti. Tacocca bu ilkbaharda 
da -minyatür Thunderbird olarak 
tarif edilen- Ford Mustang”i 
piyasaya sürecek.” 

-“Ford: Tekrar Hızlanıyor” (15 
Mart 1964) 
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1TEMMUZ 1964: 


“Yedinci Cadde Wall Street 
Yolunda” 


1 NİSAN 1965 
“13 Milyar Dolarlık İçki 
Sanayi” 


IBM ilk ticari 
anasistem bilgisayar 
ailesi System/360'ı 

piyasaya sürdü. 


re ve yazılımlara bırakır- 


RUTH HANDLER 


(1916-2002) 

Mattel'in kurucularından/Barbie'nin 
(1945) yaratıcısı 

“Oyuncak işinde başarının 
sırrı: Büyük bir hacim 
alanında, uzun yıllar boyunca popülerliğini koruması 
beklenen, özenle geliştirilmiş 
yeni bir oyuncak kavramı 
yarat; bunun etrafında düşük 
ve orta fiyatlı oyuncaklardan 
oluşan bir ürün grubu 

inşa et; çocuklara yönelik 
televizyon programlarında 
yoğun reklam faaliyeti 
yürüt” 

-“Barbie'den Daha Fazlası 
Gerekiyor” (15 Haziran 
1966) 


Dr. Michael DeBakey 65 
yaşındaki eski bir kömür 
madencisine yapay kalp cihazı 
taktı. 


 1HAZİRAN 1966 
“Üniversite Neden Bu 
Kadar Pahalı?” 


İŞCEP'LE HAYALLERİ © 


BİRİKTİREN KUMBARA 
— —— DiJiYAL KUMBARA 


İş Bankası Kumbarası şimdi. dijital haliyle. de çocuğunun geleceği için gece gündüz çalışan 
anne babaların yanında. . İşCeple birikim yapma ke kolaylığı Dijital Kumbarada 


Rİ Ni 


.tr | Şubelerimiz 
inden geriye dönük 7 tak 


i al Kurbanın kullar arı çı yin ves ese ba m 
ot adet Vadeli Kumbara Hesabı bulunması raketerdi Di bara'ya para aktarma iş. 3 stooth vasıtasıyla | 
ile gerçekleştirilebilecektir. Dijital Kumbal g OS 


sistemler! ile uyurdu otrüpiile birlikte cep telefonun 
tedir. Ayrıritil: biligi: isi yagan ve Şubelerimiz 
İl vw) 
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3 
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— 
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5 
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e 
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o 


100. YIL 


b 


ken daha iyi hayat standartları sunacak pek 
çok yeni iş kolunu da beraberinde getirecek” 
diyen Candan birbirini tekrarlayan işlerin 
artık insan gücü ihtiyacı duyulmadan yapılabileceğini belirtiyor. Ancak karar verme ye- 


TÜRKİYE'DE DİJİTALLEŞME NE DURUMDA? 


Türkiye'deki şirketler dünyadaki eğilime paralel olarak operasyonel yetkinliklerinin 
dijitalleştirilmesi alanında, dijital hizmetlere göre daha iyi bir performans ortaya koyuyor. 


Finansal Hizmetler 


Hizmet Faaliyetleri 


Bilgi ve İletişim 


Teknolojisi 


Donanımlarının Toptar 


Ulaştırma ve 


| 


| Ortalarha: 452 | 


Ticareti 


Depolama 


——— © Motorlu Kara 


Taşıtları 


o 


o 10 


20 


nın İmalatı 


< 


30 


Ortalama: 9669 


40 


Dijital Operasyonel Yetkinlikler Puanı 


1 NİSAN 1967 
“Elektronik Paranın 
Geleceği” 


2 


Entegre devre kartının 
mucidi Jack Kilby 
bir buluşa daha imza 
atıyor: avuçiçi hesap 
makinası. 


WILLIAM 
HEWLETT 


(1913-2001) VE DAVID PACKARD 
(1912-1996) 

Hewlett-Packard'ın (1939) kurucuları 
Packard ve Hewlett'in artık 
şirket tabanını genişletmiş 
olması sayesinde şirketin 
geleceği daha istikrarlı 
olacak. En büyük günahı kötü 
zamanlamaydı: Dallanıp 
budaklanmaya başlamak için 
fazla bekledi. Manzara yakın 
gelecek için o kadar parlak 
değil. Uzay araştırmalarında 
devlet harcamaları düşük 
seviyelerde kalmaya devam 
ediyor ve yeni ürünlerde 
ar-ge, pazarlama, ilk üretim 
maliyetleri yüksek seyretmeyi 
sürdürecek. Ama çeşitlenmenin 
bedelini ödedikten sonra, 
bunun dışında elektronik 
sektörünün en iyi yönetilen 
şirketlerinden biri olan H-P'nin 
çıkışını sürdürmesi gerekir.” 
-“İyi Bir Şeyle Gereğinden 
Uzun” (15 Nisan 1968) 


İ 4 
Sigorta, Reasürans ve 
İ li Emeklilik Fonları 
Mi ri Toptan Ticaret 
| > | 


Motorlu Kara Taşıtlarının 
Ticareti ve Onarımı 


Perakende Ticaret 
| 


Yiyecek ve İçecek 
Hizmeti Faaliyetleri 
Elektrikli Teçhizat 
malatı 
Kimyasalların ve Kimyasal 
Ürünlerin İmalatı 
Gıdafİçecek 


Diğer İmalat Ürünlerinin 
malatı 


Diğer Metalik Olmayan 
Minefal Ürünlerin İmalatı 


Ana Metal Sanayi 


KAYNAK: ACCENTURE 


1 AĞUSTOS 1968 
“2 Milyar Dolarlık Bir Pazar: 
Evcil Hayvanlar” 


San Francisco'daki bir 
bilgisayar konferansında 
yaptığı meşhur “Bütün 
Demoların Anası” sunumunda, 
mühendis Douglas Engelbart 
çok sayıda dönüşümsel 
teknolojiyi tanıttı -aralarında 
“fare” adını verdiği bir cihaz 
da bulunuyordu. 


tisi gerektiren işler yine insanlar tarafından, 
otomasyon desteğiyle gerçekleştirilecek. 
Yani robotlar işimizi elimizden almayacak; 
yok olan işler yerine insan ruhuna dokunan 
ve insana ihtiyaç duyan yeni işler ortaya 
çıkacak. 

Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Filiz Doğan özellikle mobil 
cihazlar üzerinde Yapay Zeka ve ve chatbotların yükselen trendler arasında olduğuna dikkat çekiyor. Doğan'a göre sırasıyla 
müşteri deneyimi çözümleri, insan kaynakları çözümleri ve ERP önümüzdeki dönemde yine öncelikli konular... 

Nihayetinde yazılım, Türkiye'de gerçek 
değerini pek bulamayan bir iş. Büyük şirketler dışında yaygın alıcıların olmadığı, ERP 
sistemlerinin bile henüz orta boy şirketler 
dünyasına yeni yeni nüfuz ettiği, yıllardır 
KOBİ'leri teknolojiye adapte etme hayaliyle 
yaşayan ve herşeyin üzerinde, Logo, Netaş 
ve Mikro Yazılım gibi birkaç örnek dışında 
kendi üreticilerini çıkaramamış bir pazar ve 
iş kolu. Çok umut beslenen girişim ekosisteminden de güçlü örnekler çıkmadığı düşünülürse dijital dönüşüm bu tabloyu ne kadar 
değiştirebilir ki? © 


ABD'de mühendis Donald Wetzel 
tarafından patenti alınan -ve 
ileride otomatik para çekme 

makinası ya da ATM adıyla 
bilinecek- elektronik bankacılık 
ekipmanı piyasaya sürüldü. 


N 

) 

“Y4 
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WARREN 
BUFFETT 


(1930- ) 

Berkshire Hathaway'in (1970) başkanı 
“Buffett basit bir insan 
değil ama basit beğenilere 
sahip. Bir hisse senedini 
basit, temel nedenlerden 
ötürü alıyor, çetrefil ya da 
sofistike sebeplerle değil. 
Diyebiliriz ki hisseleri biraz 
Omaha'ya benziyor.” 
-“Para Adamı” (1 Kasım 
1969) 


1 NİSAN 1969 
“Gurme Yemek: Bir Moda 
Büyük Sektöre Dönüşüyor” 


MAGENTA SECURİTY! 


ŞİRKETLER İÇİN KOLAY VE 
GÜVENLİ SİBER KALKAN 
il 


T-Systems Security Hizmetleri uçtan uca çözümleri 


; 


AN 


< 5 ile ideal desteği sağlarken, ihtiyaçlarınıza uygun 

— olarak çözümlerini özelleştirebilmektedir. 

— 

< 'E--Systems: 

m Gö... e Gn 
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Yazılım Teknolojilerinin Gündemi 


İşte, araştırma şirketi Gartner'a göre yakın gelecekte yani 2020 civarında öne çıkacak eğilimler, 
olaylar... Bunlar aynı zamanda yazılım işindeki yeni fırsatlar anlamına da geliyor. 


Tüketici Görüntülü ve Sesli Arama Eğiliminde 

Gartner, sesli ve görsel aramayı (search) desteklemek 
üzere Web sitelerini yeniden tasarlayan markaların, 
202Ve kadar e-ticaret gelirlerini yüzde 30 artırabileceğini 
savunuyor. Zira sesli ve görsel arama, akıllı telefonlardaki asistanlar sayesinde hızla popülerleşiyor. Tabii bu 
gerçekleşirse, şirketler tüketici alışkanlıkları hakkında 
daha doğru bilgi toplayabilecek. Gartner'a göre bu veri de 
zincirleme bir şekilde daha iyi servis, artan müşteri memnuniyeti ve gelirler olarak geri dönecek. 


Kendini Dağıtan Devler 

Büyük teknoloji devleri son yıllarda yeni iş alanları yaratmakta bir hayli zorlanıyor. Dolayısıyla oyunun liderliğini 
elde edecek rekabet avantajları yaratamıyor. Gartner, yedi 
teknoloji devinden (Amazon, Apple, Facebook, Google, 
Alibaba, Baidu ve Microsoft) beşinin 2020 sıralarında 
gelirlerinin tüm kaynağını değiştirecek bir hamle yapa- 


Intel'de Ted Hoff liderliğindeki 
bir ekip, mikroişlemci çağını 
başlatacak minyatürleştirilmiş 
dört bitlik merkezi işlemci 
birimi Intel 4004'ü geliştirdi. 


FO: 
RBES 


7 
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TEKİM 1970 
“Nestle'nin Küresel 
Milyarları” 


Atari'nin 
kurucularından 
Nolan 
Bushnell'in 
yönetiminde, 
mühendis Allan 
Alcorn öncü 
arcade oyunu 
Pong'u yarattı 
(Bushnell daha 
sonra şirketten 
parasını alarak 
çıktı ve Chuck 
E. Cheese pizza 
zincirini kurdu.) 


Fizikçi ve odyofil 
James T. Russell yeni 
bir veri depolama 
ve müzik çalma 
formatının patentini 
aldı: Kompakt disk. 


15 TEMMUZ 1971 
“Wall Street'in Yeni 
Modaları” 


FORBE 


a 


n 
TARALIK 1972 
“Gillette Hala Keskin mi?” 


X 
ri 


y 


cağına inanıyor. Araştırma şirketi, Apple'ın, elindeki iPod 
gibi müzik endüstrisini değiştiren bir ürünü yok etme 
pahasına iPhone ile telefon işine girmesi gibi bir olayın 
gerçekleşeceğini varsayıyor. 


Kripto Paraların Yasallaşması 

Gartner yine 2020'de bankacılık sektörü içinde Blokchain 
tabanlı kriptopara birimleri kullanımının 1 milyar dolar 
hacme ulaşacağını düşünüyor. Bu miktar, dünya bankacılık sektörü düşünüldüğünde kuşkusuz hayli ufak bir 
para. Zaten burada önemli olan paranın büyüklüğü değil, 
bankacılık sektörünün buna meşruiyet kazandırması. 
Piyasada şu anda 1200'den fazla kriptopara birimi olduğu 
düşünülürse bankaların bu kabulü, farklı sektörlerdeki 
para alışverişini de kripto paralara kaydırabilir. 


Artan Sahte Haberler 
2022'ye gelindiğinde gelişmiş ülkelerdeki bireylerin bü- 


Motorola mühendisi Martin Cooper, 
avuçiçi hücresel mobil telefonu 
yarattı. İlk aradığı kişi Bell Labs'deki 
meslektaşı Joel Engel oldu. 


RAY KROC 


(1902-1984) 

McDonald's Corporation'ın 
(1955) kurucusu 

“Kroc uysal bir 4 

adam değil. Nefreti 

(piyasa doygunluğundan bahsedenlerin yanısıra en başta, aşırı 
zenginleştiği için hız kesmek isteyen 
insanları içeriyor) coşkusu kadar Fo RBES 
keskin. Kroc şöyle diyor: “Bu bir > " 
kurtlar sofrası ve biri beni haklam- —. 

ak isterse önce ben onu haklarım. 
Bu, Amerikan tarzı en güçlünün 
hayatta kalması. Her zaman 

seni öldürmek isteyen biri vardır. 
Yeşerdiğin takdirde büyürsün ve 
olgunlaşır olgunlaşmaz çürümeye 
başlarsın. Bunların hepsini Casey 


s 


Stengel tarzı afaki bir monolog ,,. IMART1973 
şeklinde anlatıyor.” Pan Am: Darboğazdan 
Çıkıyor” 


-“Ray Kroc için yaşam 50'sinde 
başladı. Yoksa 60 mıydı?” (15 Ocak 
1973) 


TURKISH AIRLINES & 


Miles&Smiles $tGaranti 


enterprise 


01 Ağustos-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Opet, CarrefourSA, Arçelik, Beko, TeknoSA, Watsons, Enterprise üye işyerlerinde 1 TL harcama karşılığında 
2 Mil, Rixos'ta 4 Mil kazanımı gerçekleşecektir. Mil kazanımı sadece Garanti Bankası POS'larından Miles&Smiles programı üyesi işyerlerinde Miles&Smiles 
Kredi Kartı ile yapılacak işlemlerde geçerlidir. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri 1 ayda Opet, CarrefourSA, Watsons ve Enterprise 
harcamalarından en fazla 5.000'er Mil, Arçelik, Beko ve TeknoSA'dan 10.000'er Mil kazanabilir. Rixos otellerinde yapılacak harcamalarda Mil kazanımında 
sınır yoktur. Firmalardan yapılan alışverişlerden kazanılan Mil'ler harcamaların yapıldığı ayı takip eden ayın 5'ine kadar yüklenecektir. 
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Sahte haberlerden kaynaklanan 
yanlış bilgi tüketimi ve 

buna karşı önlem olarak 

iletişimi yönetecek aktif araç 
gereksinimi, Yapay Zeka üzerine 
yeni sektörlerden biri olabilir. 


“Amerika'nın Doygun 
Kozmetik Pazarı” 


Arthur Fry, 3M'den 
meslektaşı Spencer 
Silver'in yarattığı 
hafif yapıştırıcıyı 
kullanarak kalıcılığı 
ispatlanan bir 


Sasson ilk dijital kamerayı yaptı. 
3,5 kilo ağırlığındaki makinenin 


(1924-2013) 

USA Today'in (1982) kurucusu 
“Hakkımda neler söylediklerini biliyorum” diyor 
Rochester merkezli Gannett gazete zincirinin 51 
yaşındaki başkanı ve genel 
müdürü Allen H. Neuharth, 
diyorlar ki bak Tırsak 
Neuharth gidiyor. Detroit”te 
ağzı burnu dağıldığından 


yük kısmı gerçek bilgilere göre daha fazla 
yanlış bilgi tüketecek. Sahte haberler arttıkça 
şirketlerin, markaları hakkında söylenenleri 
daha yakından takip etmesi gerekecek. Dolayısıyla şirketlerin, iletişimi yönetmek için 
daha güçlü araçlara ihtiyacı olacak. 


Yapay Zeka Bereketi 

Yapay Zeka (YZ) 2020'den başlamak üzere 
istihdama olumlu etki yapacak. Gartner'ın 
tahmini şu: YZ 1,8 milyon işi ortadan kaldıracak, buna karşılık 2,3 milyon yeni iş yaratacak. Tüm endüstriler, YZ'nin getireceği 
zaman ve emek tasarrufundan etkilenecek. 
Ancak çalışanların tamamen değiştirilmesi 
beklentisinin aksine YZ işleri güçlendirecek, 
verimliliği artıracak. 


Herşeyde Nesnelerin İnterneti 
2020'de yeni ürün tasarımlarındaki elekt- 


15 MART 1975 
“1975: Sınav Zamanı” 


DAN VE FRANK 
CARNEY (1931-; 1938- ) 


Eastman Kodak'ın 
mühendislerinden Steven 


bir fotoğrafı kaydetmesi 23 
saniye sürüyordu. 


Pizza Hut'ın kurucuları (1958) : 
N “Frank ve Dan Carney, bir 
15 AĞUSTOS 1974 AL NEUHARTH gün, Wichita, Kansas'taki 


markette babalarına yardım 


uğradı ve diğer kiracısından, 
yan taraftaki köhne bardan 


önce Saturday Evening Post'ta 
ikiniz? dedi üniversitede okuyan 


Carney kardeşlere, “burada, 
babanızın marketinin hemen 


kırtasiye malzemesi bu yana hep yanında güzel, saygın bir pizza 
tiki a korkuyor.” dükkanı açabilirsiniz”. 167 milyon 
ERO el - Büyük N dolarlık (satışlar) Pizza Hut 
Balık, Küçük zinciri böyle doğdu.” 
Deniz ds -“Günde Bir Pizza” (15 Mayıs 
Nisan 1975) 1975) 


ederken binanın sahibi olan kadın 


yakınmaya başladı. Kısa bir süre 


New York'taki bir pizza dükkanı 
hakkında bir haber okumuştu. “Siz 


ronik parçaların yüzde 95'inde Nesnelerin 
İnterneti (Nİ) teknolojisi yer alacak. Nİ maliyetleri düştükçe kullanım yaygınlaşacak. 


Botlar Devir Teslimde 

2021 gibi şirketlerin yüzde 50'den fazlası, 
her yıl bot ve chatbot oluşturmaya, geleneksel mobil uygulama geliştirmekten daha 
fazla harcama yapacak. Yetenekleriyle yükselen botlar doğal olarak aplikasyonların 
ipini çekiyor. “Aplikasyon sonrası” dönemde, 
chatbot'lar YZ'nin yüzü olacak ve botlar, 
geleneksel aplikasyon geliştirme biçimini 
değiştirecek. 


Nİ'nin Güvenlik Açıkları 

2022'ye kadar, Nesnelerin İnterneti alanında 
güvenlik bütçesinin yarısı, koruma yerine 
arıza giderme, geri çağırma ve güvenlik açıklarının giderilmesine ayrılacak. 


Çok Yönlülük, Uzmanlık Alanını Aşar 
2027'de bilişim teknolojileri personelinin yüzde 401 multidisipliner ve çoğunlukla da teknolojiyle doğrudan ilişkili olmayan insanlardan oluşacak. Gartner, bu kitleyi “çok yönlüler” 
diye tanımlıyor. Bilişim teknolojileri alanında, 
teknik” olmayan yöneticiler çoğalacak. 


Steve Jobs ve Steve Wozniak, 
Jobs'un ailesinin garajında 
ahşaptan yeni bir tür kişisel 

bilgisayar inşa etti. İkili, cihaza 

Apple | adını verdi. 


1 HAZİRAN 1976 
“Videodisk: Kendi 
tv'ni Programlamanın 
Başlangıcı” 


MARVIN DAVIS 


(1925-2004) 

Davis Oil Co.'nun (1947) başkanı 

“Davis'in babası Jack, New York'taki konfeksiyon 
işinden 1930”lada petrol anlaşmalarına yatırım 
yapmaya başlayacak kadar çok para kazandı ve 
Marv Davis de bu işe çok erken yaşta bağlandı. 
Kendisine H.L. Hunt'ın verdiği bir öğütü hatırlıyor: 
“Evlat” demişti Hunt, 'en çok kuyuyu açan adam en 
çok petrolü çıkarma şansına sahiptir.” 

-“Yeni Petrol Arayıcıları” (15 Aralık 1976) 


SAMSUNG 


Galaxy Note8 


Samsung Galaxy Note8 ile 


Büyük İşler Yap 


— 
— 


"g'fa) Hayata Pratiklik Katan 


Özellikleriyle S Pen 


S Pen kullanıcılara, ekran kiliti olduğu zaman 
bile 100 sayfaya kadar not alma ve çeviri özelliği 
söyesinde 71 dilden çeviri! yapabilme gibi pek 
çok olanak sağlar. 


öGB RAM, 8 çekirdekli Exynos 8895, lünm işlemci, 
64GB bellek ile dana güçlü ve hızlısınız. Ayrıca 
salın alacağınız mikros0 kart ile telefon hafızönızı 256GB'o kodar artırabilirsiniz. Dilerseniz Internette gezinip telefonunuzdan yayın yapabilir. 
isterseniz çoklu görevleri hızlıca yerine getire—- 
bilirsiniz, 


samsuns Samsung Knox ile 
KNOX Bilgiler Güvende 


Dünyada pek çok ülkenin ve şirketin Kullandığı 
üst düzey güvenlik platformu Samsung Kriox, 
bir dizl güvenlik kontrolü ile cinozın bütünlüğünü sürekli olarak doğrular, Dış tehditler ile 
telefon arasında kalkan görevi görür. Böylece 
kullanıcının gözü asla arkada kalmaz 


Urkçe dil Nenüz des 


Ci Uygulama Çifti Oluşturarak 
Sg Çoklu Görev Yapma 


Yenilenen Çoklu Ekran, seçili ikl uygulamayı 
eşleştirerek aynı anda birden fozla iş yapma 
fırsatı sunar, Kullanıcılar maillerini takip ederken 
video izleyebilir veya ajandası açıkken video 
konferans yapabilir 


SAMSUNG Samsung DeX ile 
DeX Mobilden Masaüstüne 


Sarnsung DeX Multimedya istasyonu, telefonunuzun 
desteklediği bir mosaüstü bilgisayar deneyimi 
sunuyor. Bu sayede dosyalarınızı cinazınızdo 
tutabilir, daha büyük bir ekrana ihtiyacınız 
olduğunda Samsung DEeX' kullanabilirsiniz. 
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Hakan Bulgurlu 
Arçelik A.Ş. - CEO 


Makineler Çağ 


ürk beyaz eşya sektörü yıllık 29 milyon adet 

üretim ve 21 milyon adedin üzerinde ihracatıyla Avrupa'nın en büyük üretim üssü konumunda -Çin'in ardından dünyada ikinci sırada... İhracat her geçen yıl güçleniyor. Arçelik CEO'su 
Hakan Bulgurlu, sektördeki trendlere bakıldığında satın 
alma ve birleşme işlemlerinin son yıllarda yoğunlaştığını 
özellikle Uzakdoğulu şirketlerin önemli alımlar gerçekleştirdiğini ancak Türkiye'nin bu konjonktürde önemini 
korumayı başardığını ifade ediyor. 

Türkiye'de beyaz eşya sektörü yüzde 70-80 oranında 
yerli. Gelecekte bu oran artabilir ama radikal bir artış 
beklenmiyor. Üstelik yerli üretim ekosistemi giderek büyüyor, yan sanayi giderek gelişiyor. Bununla beraber diğer 
ülkelerde de benzer eğilimler var. Uzun vadede Türkiye'deki üreticilerin yurtdışında da rekabet edebilmesi için 
yerli yardımcı sanayi KOBİ'lerinin ar-ge ve üretim yatırımlarının teşvik edilmesi gerekiyor. 

Bulgurlu'ya göre günümüzde dijital bir devrime tanıklık ediyoruz. “İnternet'in yükselişi, bilgisayarlar ve 
mobil teknoloji dünyayı dönüştürüyor” diyen Bulgurlu bu 
doğrultuda elektronik ile yazılımın ortaya çıkardığı akıllı 
ev teknolojileri pazarının beş kat büyüyerek 2020'de 400 
milyar dolarlık hacme ulaşacağı öngörüsüne dikkat çekiyor: “Yakın gelecekte evlerimizde kullandığımız ürünler, 
anlama ve öğrenme yeteneğine sahip olacak, tüketicinin 
hayatının her noktasına dokunacak.” 

Bulgurlu'nun söz ettiği yakın gelecek Arçelik ürünleriyle bir ucundan başlamış durumda. Söz konusu ürün, 
dijital ev asistanı “HomeWhiz?, HomeWhiz ile akıllı telefon, tablet, akıllı tv üzerinden beyaz eşyalar ve ev aletleri 
entegre bir platformda kontrol edilip kendi aralarında 
iletişime geçebiliyor. Fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi 
ve ocak gibi ev aletlerini Home Whiz sayesinde uzaktan 
ve ev dışından kontrol etmek, onlardan bilgi almak ve 


programlamak mümkün. Uzun vadede beyaz eşyaları 
sesli komutlarla çalıştırabilmesi ve öğrenen algoritmalarla kullanıcılara tavsiyelerde bulunabilmesi ya da kendi 
aralarında konuşabilmesi gibi özellikler de HomeWhiz 
platformuna eklenecek. 

Ayrıca Arçelik ürünleri diğer markalarla da iletişim 
kuracak. Bu amaçla Arçelik 2015'te, dünyanın önde gelen 
teknoloji şirketlerinin oluşturduğu AllSeen Birliği'nin 
“premier” üyesi oldu. Arçelik, HomeWhiz'i bu çerçevedeki çalışmalarının başlangıcı olarak görüyor. Bulgurlu, 
“HomeWhiz, bizi akıllı ev teknolojilerinde hayal gücümüzü zorlayacak yeni ufuklara taşıyacak. Bu alanda geliştirdiğimiz ürünler, gelecekte Allseen Birliği'ndeki diğer 
üreticilerin milyonlarca farklı ürünüyle aynı dili konuşacak” diyor. Öngörüsü 2020'de, bu şekilde 20 milyar cihazın birbiriyle iletişim halinde olacağı yönünde. 
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Defne Tozan IBM Türk - Genel Müdür 


Gelecek Bilişselde 


BM Türk Genel Müdürü Defne Tozan Türkiye'nin 

teknolojik gelişiminde bugüne kadar üç farklı dönemin söz konusu olduğunu söylüyor. Bunların ilkinin 

tablolama sistemleri olduğunu, 1950'lere kadar kullanımı süren bu sistemlerin yerini programlanabilir 
olanlara bıraktığını belirtiyor. “Bu sistemleri hala kullanıyoruz. Ama 2011 itibarıyla bilişsel (kognitif) diye adlandırılan yeni bir teknoloji çağına geçildi” diyor. 

Tozan bu noktada artan veri hacmine dikkat çekiyor. Her gün ortalama 2,5 exabayt (2,5 milyar GB) veri 
üretiliyor ve bu hacim, iki yıl öncesine kadar oluşan 
tüm verinin toplamına eşit. “Attığımız tweet'lerden MR 
görüntülerine, sosyal medyadaki etkileşimlerden adım 
sayılarımıza kadar dünyadaki tüm verilerin yüzde 80'i 
günümüzde kullanılan bilgisayar sistemleri tarafından 
anlamlandırılamıyor” diyor Tozan, “TBM olarak beş 
yıldan daha az bir sürede sağlıktan finansa, turizmden 
eğitime, perakendeden bankacılığa kadar her sektörde 
dünyada veri analizine dayalı yapay zeka teknolojilerinin 
kullanıldığı köklü değişiklikler bekliyoruz.” 

Tozan, Yapay Zeka konusunda eğitimin artırılması, 
mevzuatın düzenlenmesi özellikle kamuya ait veri kümelerinin kullanıma açılması ve üniversite özel sektör 
işbirliğinin artması gerektiğini ifade ediyor. “Halihazırda 
yazılım sektörünün büyümesinde regülatif anlamdaki 
en önemli unsurun kişisel verilerin korunması olduğunu 
söyleyebiliriz” diyen Tozan veri yerelleştirme gibi kısıtlayıcı unsurların ülkeleri ve şirketleri teknolojik anlamda 
geri bırakacağını savunuyor. Bilişsel çözümleri tek başına 
ele almamak gerekiyor; bu çözümlerin üzerinde çalışacağı bulut çözümlerine entegrasyon da büyük önem taşıyor. Aynı zamanda Blockchain üzerine kurulu bir finans 
dünyası Tozan'a göre hiç uzakta değil. 


Uğur Candan SAP Türkiye 
Genel Müdür 


Dönüşüm Şart 


artner'ın yeni araştırmasına göre 2017'de 
dünya genelinde bilişim teknolojileri harcamalarının 3,5 trilyon dolara yaklaşacağı 
görülüyor. En hızlı büyüme tahmini ise yüzde 
76 ile kurumsal yazılım pazarından gelecek. 
Türkiye'de kurumsal uygulama yazılım pazarı (2016), 


yüzde 12,9”lük büyümeyle 301 milyon dolar hacme ulaştı. 


SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan bu rakamın 
daha da büyüyeceğini düşünüyor. Gerekçesiyse dijital 
dönüşüm. Bundan on yıl öncesine bakıldığında kurumsal 


yazılımların şirketlerin işlerini kolaylaştırmak üzere bir 


destek fonksiyonu görevini üstlendiğini hatırlatan Candan, “Oysa şimdi, kurumların stratejik hedefleri doğrultusunda geleceği planlamalarında, yeni pazarlara girme 


ve yeni iş modelleri oluşturmalarında da kilit bir öneme 


sahip” diyor. 
Dijital dönüşüm bugün her on kurumdan sekizinin 
ajandasında. Candan dijital dönüşümün formülünün, tıpkı 


“ birelin beş parmağının uyum içinde hareket etmesi gibi 


şirketlerin de iş gücünü yani çalışanlarını, müşterilerini, 
tedarik zincirlerini, Nesnelerin İnterneti gibi ileri teknolojiler ve Bulut platformlarının sunduğu avantajlarla bir- 


leştirmeleri olduğunu söylüyor. “Önümüzdeki 5-10 yıl çok 


daha çığır açıcı gelişmelere sahne olacak. Endüstri 4.0 ve 
dijital dönüşüm ile birlikte dünya bir yol ayrımının eşiğinde” diyen Candan'a göre dijitalleşmeye ayak uyduramayan 


ve iş yapış biçimlerini entegre edemeyen kurumların uzun 
© vadede hayatta kalması çok zor. 


Yazılım alanına yatırım yapmanın “seferberlik alan 
olması gerektiğinin altını çizen Candan, “Türkiye, genç 


ve dinamik işgücü ile Endüstri 4.0'da rakiplerinin önüne 


geçecek potansiyele sahip” diyor. 


KIŞLIKLARINIZI oranla 
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Kış gelmeden, Garenta'ya gelip şirket aracını uzun dönem kiralayan 
rahat ediyor. İlk 500 aracın kış lastiklerini Garenta hediye ediyor. 
Üstelik, depolama hizmeti ile diğer lastiklerinizi de sizin yerinize saklıyor. . . 


Aracınızı Garenta'dan uzun dönem kiralayın, 
.... 500 araçlık fırsatı kaçırmayın! ie 


— A 


Kampanya süresince kullanıcılar her yeni kiralamada kış lastiği ve depolama hakkı kazanır. Lastik değişimi yapılan bayi yerine farklı bir yere 
sevk istendiğinde doğacak maliyet müşteri tarafından karşılanır. Kampanya 25.10.2017-31.12.2017 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyada 
belirtilen kış lastiği ve depolama hizmeti, sözleşme süresi boyunca geçerlidir. Kampanya 444 4 263 numaralı çağrı merkezinden, 
www.garentapro.com ve mobil site üzerinde yapılan ilk 500 araç kiralamasında geçerlidir. İstenilen araçta uygunluk olmaması durumunda 
muadili veya bir üst grup araç sunulabilir. Bahse konu hediye, kış lastiği ve depolama hizmeti için geçerlidir. Diğer ek ürün ve hizmetler ile 
birleştirilemez. Kış lastiğinin marka/modelini Garenta tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahiptir. İade veya değişim durumunda kampanya 
ile kazanılan haklar kaybedilmektedir. Bu kampanya başka bir kampanya ile birleştirilemez. Kampanya stoklar ile sınırlıdır. GarentaPrRO 
herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın, kampanya koşullarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Lastik sökme-takma ve depolama 
hizmeti yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir, Trabzon, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Konya illerinde yapılmaktadır. 
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Filiz Doğan Oracle Türkiye 
Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı 


Bulut Kaçınılmaz 


kim ayında Oracle dünyanın ilk özerk veritabanını geliştirdiğini duyurdu. Kendi kendine 

çalışan, öğrenme yeteneği olan bu veritabanı 

diğerlerinden “kullanılabilirlik, performans ve 

güvenlik sunmak için otomatikleştirme” özellikleriyle ayrılıyor. Önemli ölçüde de düşük maliyetle iş 
görüyor. Oracle Database 18c ile güçlendirilen “Oracle 
Autonomous Database Cloud”, makine öğrenmesi temelli 
bir otomasyon kullanıyor ve insan faktörünü ortadan 
kaldırıyor. Makine Öğrenmesi ve otomatik sıkıştırma 
nedeniyle daha az hesaplama ve depolama gerektiren 
veritabanı, çalışırken kendi kendini güncelliyor, düzeltiyor ve ayarlıyor. 

“İşletmelerin çevik olmaları, verilerle yönlendirilmeleri, değişimlere tepki verebilmeleri ve hızla yenilikler 
yapabilmeleri gereken bir devirdeyiz” diyen Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Filiz Doğan bu 
durumun şirketleri doğru teknolojilere yatırım yapma 
konusunda hiç olmadığı kadar baskı altına aldığını söylüyor. Doğan “Arka ofisten, iş stratejisini etkinleştirici teknolojilere doğru kaydıkça günümüzdeki bilişim yatırımlarına 
yönelik kararların iş performansı üzerindeki etkileri “ya 
hep ya hiç halini aldı” diyor. 

Doğan bu noktada Bulut bilişim önümüzdeki dönemin 
en önemli eğilimi olacağını, doğrusal iş modellerinden 
platforma geçişin bu eğilimi destekleyeceğini düşünüyor. 


Ozan İnan Veeam Türkiye - Ülke Müdürü 


Kırılımın Arifesinde 


nternet'in halka ulaşmasıyla başlayan birinci gelişim 
sürecini, 1990'ların ortalarında finans sektörünün 
müşterileriyle buluşma isteğiyle başlayan ikinci bir 
evrim döneminin izlediğine dikkat çeken Veeam Türkiye Ülke Müdürü Ozan İnan, “Bugün en etkili yaygın- 


laşma mobil uygulamalarda. Bu evrim alt katmanlarıyla 


ilerlemeye devam ediyor” diyor. Yazılımların gelişimiyle 
“erişilebilirliğin? devreye girdiğini ve artık “omni-channel diye adlandırılan (çağrı merkezi, akıllı telefonlar, 


d web siteleri gibi) kanallar üzerinden aynı bilgiye ulaşıla- 
- bildiğini belirten İnan, son kırılımın ise dijital dönüşüm 


ile (Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Dijital İzlenebilirlik, 
Sanal Gerçeklik ve robotlar) geleceğini söylüyor. 

İnan'a göre 3D baskı ve Blockchain bu teknolojilerin 
çıktıları olarak kabul edilebilir. “Bu teknolojiler aynı 
çerçevede yer alıyor ve ekonomiye faydasına bakıldığında karşımıza dijital dönüşüm çıkıyor” diyen İnan artık 
dijital dönüşümün bir seçenek değil, bir öncelik olduğunu vurguluyor. “Mesela bir perakende şirketinin, yazılım 
altyapısını yeni koşullara uygun hale getirmemesi, dijital 


| kanalları iş süreçlerine dahil edememesi beş yıla içinde 


rekabet gücünü kaybetmesine yol açacak kadar kritik 
hale geldi” diyen İnan, işin tabiatı gereği dijital dönüşümün başarılı olabilmesi için siber güvenlik alanını strate- 


- Jinin merkezine oturtmak gerektiğini de belirtiyor. 


İnan, öncelikli stratejinin, fikri olan herkese eşit mesafede duran, şeffaf yönetilen inovasyon merkezlerinin 
sayısını artırmak olduğunu düşünüyor. Yazılım geliştiricilere vergi avantajının sağlanmasını ya da devletin alım 
garantisi vermesini de çözüm önerileri olarak sıralıyor ve 


© hatırlatıyor: “Çünkü biliyoruz ki bugün Microsoft, Ama- 


zon, Google gibi dünya devi şirketler sadece fikirleriyle 
değil, devlet desteğiyle bugünkü konumlarına geldi.” 
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KANBOLAT UZ 


Geleceği Görmek 


aş günleri ya da yıl dönümleriister istemez insanda geçmişi sorgulama ve geleceği 

öngörme hissi uyandırır. Bu 

çabayı, analitik fikirler değil 
de duygu ve hisler olarak nitelendirmem tesadüf değil. Çünkü değişimin 
baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde bırakın yüz yıl sonrayı, 10 
yıllık geleceği öngörmek bile analitik 
düşünce biçimiyle herkesin kolayca 
başarabileceği birşey değil. O yüzden 
gelecek öngörüleri, düşünceler değil 
de hislerle yapılabilir. Elbette tahminlerin bilimsel bir altyapısı olmak 
zorunda... 

Geçmiş, kendi sektörlerinin en üst 
düzeyinde yer alıp öngörüde bulunmaya en ehil pozisyonda oldukları 
halde gelecek tahminleriyle fena 
halde “çuvallayan isimlerin örnekleriyle dolu olunca kahinliğe soyunmak 
herkesin cesaret edebileceği bir şey 
olmaktan çıkıyor. Elbette istisnalar 
da mevcut. Gelecek bilimci Raymond 
Kurzweil bu istisnai kişiliklerin önde 
geleni. Aynı zamanda bir mucit olan 
Kurzweil, geleceği öngörmedeki başarılarıyla ün yaptı. Bu başarısının da 
etkisiyle olsa gerek Google onu mühendislik biriminin başına geçirdi. 

Geleceği görmek denince herhalde 
en yeteneksiz kişilerin bile öngörebileceği bir gerçek, yüz yıllık gelecekte 
hepimizin ölmüş olacağı. Bu bir tahmin değil, hepimizin malumu bir realite. Yoksa öyle değil mi? Kurzweilin 
öngörülerine göre 2020'li yıllarda 
yapay zeka ile donatılmış nanorobotlar sayesinde bugünkü hastalıkların 
çoğu ortadan kalkacak. 2030'lu yıllar- 


da sanal gerçekliğin, yüzde 100 fiziksel gerçeklik gibi olacağını savunan 
Kurzweilin en iddialı öngörülerinden 
biri de, yine aynı 10 yıl içinde insan 
aklı ve bilincinin dijital ortama yüklenebilmesinin mümkün olacağı. 

İnsan bedeninin biyolojik bileşenlerinin yerlerini sentetik parçalara 
bırakması uzun zamandır öngörülen 
hatta gerçekleşmeye başlayan bir durum. Peki beyne yerleştirilecek kablosuz iletişim cihazlarıyla bilgilerin 
bulut üzerinde çalışan yapay zeka ile 
paylaşılmasına ne dersiniz? Beyin sonuçta nöron hücreleri arasında akan 
biyoelektrik sinyaller ile bilgiyi işleyen 
bir organ. Bu işlemi yapay olarak gerçekleştirebilecek bilgisayarlar yapıldığında ve beyin ile bu yapay zekalı 
makineler arasında iletişim kurulduğunda insanın beyin kapasitesi milyonlarca kez artmış olacak. Böyle bir 
yapının sonucunun ne tür gelişmelere 
yol açabileceğini hayal etmek güç. 

Biyolojik beyinler ile yapay zekalı 
makineler arasındaki iletişimin kablosuz veri sinyalleriyle gerçekleşeceği 
ortamda belki de bir iletişim biçimi 
olarak konuşmanın ortadan kalkacağını öngörmek hiç de zor değil. İngiliz 
yayın kuruluşu BBC de 2012'de izleyicilerine, geleceğe ilişkin öngörülerini 
sormuş. Daha sonra da gelen yanıtlar 
arasında en yüksek ihtimal olanlarını gelecek bilimciler Tan Pearson ve 
Patrick Tucker'a seçtirmiş. Bir tür 
telepati olarak nitelendirilebilecek 
düşünce transferi ile konuşmadan 
iletişim kurmak en yüksek gerçekleşme ihtimali olan öngörüler arasında 
yer almış. Gen mühendisliği ve gelişen 


robot teknolojileri ile olağanüstü zeki 
ve ölümsüz bireyler yaratmak da yine 
gerçekleşmesi yüksek ihtimal olan 
kehanetler arasında. 

Elbette kötümser öngörüler de 
var: Örneğin yüksek olasılıkla gelecekte çok sayıda doğa tarihi müzesi 
kurmak zorunda kalacağız. Zira 
bugün çevremizde görmeye alışık 
olduğumuz canlıların çok önemli bir 
bölümünün soyu tükeneceğinden, 
onları görebileceğimiz tek yer olarak 
doğa tarihi müzeleri kurmamız gerekecek. 

Geleceği görmeye çalışmak insanoğlunun var olduğu andan itibaren 
kafa yorduğu en önemli düşünsel 
uğraşlardan olmuş. Bugün giderek 
gelişen bilgisayarlar örneğin hava 
durumunu çok daha kesin şekilde 
tahmin edebiliyor. Para piyasalarında, borsalarda muhtemel hareketleri 
öngören yazılımlar, alım-satım kararları veriyor. Üstelik yapay zekanın 
gelişiminin henüz emekleme dönemlerini yaşıyoruz. 

Ray Kurzweil 2019'da üretilecek 
bilgisayarların, insan beyninin işlem 
kapasitesine eşit kapasiteye sahip 
olacağını iddia ediyor. 2029'daki 
bilgisayarlar ise insan beyninden bin 
defa daha yüksek işlem kapasitesine 
ulaşacakmış. Eğer bu gerçekleşirse, 
asıl yapay zeka o zaman büyük bir 
sıçrama gerçekleştirecek. Öngörülere 
göre biyolojik ölümsüzlük olmasa 
bile dijital ortama aktarılan akıl ve 
bilincin ölümsüzlüğü gerçek hale gelebilir. Yine de teknolojinin gelişimine bakarak biyolojik ölümsüzlükten 
de umudu kesmemek gerek. © 
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İorahim Etem 


MENARINI group 


Geleceği İnşa Etmek 


114 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin ilk ve en köklü ilaç firması İbrahim Etem-Menarini, 
Türkiye'nin üretim hacmi en yüksek beş firmasından biri olarak geleceğe güvenle yürüyor. 


anlatır mısınız? 

1903'te kurulan İbrahim Etem- 
Menarini, 114 yıllık tecrübesiyle 
Türkiye'nin ilk ve en köklü ilaç 
firması. İlaç sanayimizin asırlık 
çınarının hikayesi, tıbbi analizlerin 
yapıldığı küçük bir tahlilhane- 

de başladı. Osmanlı'dan Türkiye 
Cumhuriyeti'ne ilaç sektörünün sanayileşmesine tanıklık eden İbrahim 
Etem- Menarini'nin hikayesi genç 
Türkiye'nin sosyokültürel değişiminin de şahidi. Kurucumuz İbrahim 
Etem saygınlığı ve güvenilirliğiyle 
tanınırdı. Öyle ki Mustafa Kemal 
Atatürk sağlığıyla ilgili bazı klinik 
analizlerin yapılmasını ve takibini 
kendisine emanet etmişti. İbrahim 
Etem'in, Türkiyede ilaç sektörünün 
temellerinin oluşmasında büyük 
emeği bulunuyor. Örneğin ilk 
çengelli serum şişelerini geliştirilerek önemli bir sorun inovasyonla 
çözüldü. Ayrıca ilk yerli antibiyotiği, 
ilk hormonu, ilk vitamini üretti. En 
önemli özelliği yenilikçi ürün, tedavi 
ve bilimsel yöntemleri benimsemek 
olan şirketimiz, bu bakış açısını 
sağlık sektörüne kazandırmayı 
hedefliyor. 


--* Kuruluşunuzdan bu yana nasıl 
bir büyüme süreci geçirdiniz? 
2001'de Akdeniz'in karşı kıyısında kuruluş hikayesi ve değerleri 
kendisine çok benzeyen İtalyan devi 
Menarini ile İbrahim Etem'in yolları 
kesişti ve Selçuk Ecza Holding ortaklığıyla İbrahim Etem-Menarini adını 
aldı. Tarihi 1886'ya dayanan Menarini, bugün 131 yaşında. Türkiye'nin 
yanısıra tüm AB üyesi ülkelerde, 
Rusya, Orta ve Doğu Avrupa, orta 
Amerika, Hindistan, Çin ve Kore, 
Arjantin ve Meksika gibi 130'dan 
fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 
Markaların gücüne inanan ve 
İbrahim Etem'in hikayesine saygı 
gösteren Menarini, 100 yılı aşan bu 
tarihi korumayı da misyon ediniyor. 
Bugün 800'den fazla çalışanımız ve 
üretimimizle Türkiye'nin en büyüklerindeniz. İşbirliğimiz sonrasında 
yerli üretim ilaçlar ve yenilikçi 
ürünlerin biraraya gelmesiyle birlikte portföyümüz genişledi. Üretim 
kapasitemiz de buna paralel olarak 
arttı. Türkiye'nin ilk seri üretim 
yapan firması olduğumuz için çok 
farklı formlarda ilaç üretebiliyoruz. Ampul, şurup, katı ve yarı katı 
ürünler, oral penisilin gibi geniş bir 


üretim yelpazesine sahibiz. Kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, 
gastroenteroloji, ağrı kesiciler, migren, viral hastalık alanlarında farklı 
ürün gruplarımız var. Aynı zamanda 
“tüketici sağlığı” ve “hayvan sağlıgi” alanlarında da faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. 


«> En son verilerle şirketinizin 
büyüme rakamlarını paylaşır 
mısınız? 

Bugün her vatandaşımıza ulaşacak 
bir portföyümüz, ülke nüfusunun 
üzerinde kutu satışımız bulunuyor. 
2016'da 75 milyon kutu ilaç ürettik 
ve ithal ettiğimiz ürünlerle birlikte Türkiyede sağlık sektörüne 100 
milyon kutu ilaç sağladık. Türkiye'de 
ilaç sektöründe kutu satış rakamlarına göre altıncı sıradayız. 2014'ü 
yüzde 14, 2015'i yüzde 19 büyümeyle 
kapatırken 2016'da yüzde 25 büyüdük. Tüketici sağlığı pazarında da 
yükselişimiz sürüyor. Hayvan sağlığı 
ürünlerimiz ve ilaç ihracatımız var. 


.-* Şirketinizin misyonu ve 
vizyonuyla ilgili neler söylemek 
istersiniz? 


İbrahim Etem ile Menarini'nin ve 
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İbrahim Etem-Menarini Genel Müdürü Uğur Bingöl önümüzdeki sene 15 milyon euro yatırım yapacaklarını söylüyor. 


beraberlerinde onlarca kurumsal 
değerin biraraya gelmesinin tek 
amacı var; insan için değer üretmek. 


Bu bizim vizyonumuz ve sloganımız. 


100 yıldır yerleşmiş ilaç üretim ve 
dağıtım kültürümüzü önümüzdeki yüzyıllarda da devam ettiren 
bir firma olmak istiyoruz. İtalyan 
Menarini'nin de şirket felsefesinde 
bu var. “İlaçta Kalite” yani üretimde 
kalite hedefiyle yol alıyorlar. İnsan 
için değer üretmekten, insan sağlığına hizmet etmekten daha büyük bir 
gurur olamaz. 


hedefleriniz nelerdir? 
Önümüzdeki sene yaklaşık 15 
milyon euro yatırım planlıyoruz. 


Ağırlıklı olarak da ağrı ve kardiyo- 


vasküler alanlarda yatırım yapacağız. 


Ürünlerimizi aksatmadan sunabilmek, sürdürülebilir olabilmek ve 
yeni ürünlerle bölgede büyümek 
öncelikli hedeflerimiz. Türkiyede 
üretime çok önem veriyoruz. Bu 
yaklaşımımızın yansıması olarak 
Topkapı'daki alanın tamamını üretime ayırdık ve idari birimlerimizi 
Maslak'a taşıdık. 

Ocak 2017 itibarıyla Maslak'taki 
yeni ofisimizde hizmet vermeye 
devam ediyoruz. İki yıl içinde 60 
milyon lirayı aşan yatırımımızı 
tamamlamış olacağız. Yeni ofisimize taşınmamızın sebeplerinden 
biri de buydu. Üretim tesisimizde 
yeni üretim, depolama, dağıtım 


alanları açtık. İki yeni üretim hattı 
kuruyoruz. Bu sayede halihazırda 
pazara sunduğumuz ürünlerin 
yüzde 90'ından fazlasını Türkiye'de 
üretebileceğiz. Türkiye'nin üretim 
hacmi en yüksek beş firmasından 
biri olarak yatırım ve büyüme hep 
gündemimizde olacak. 

Ayrıca tüketici sağlığı kategorisinden yepyeni bir ürünü 
pazara sunduk. Yeni ürünümüz 
Sustenium'un, multi-vitamin pazarındaki en önemli ürünler arasında 
yer alacağına inanıyoruz. Bu vesileyle mutlu bir haberi de paylaşmak 
isterim ki; Sustenium, 2017'de “En 
İyi Ürün” kategorisinde “Altın Havan” ödülünü aldı. Bu bizim için çok 


değerli. &ss 


232 | FORBES 


Türkiye girişim ekosistemi, üçüncü büyük teknoloji dalgasını şimdilik 
seyretmekle yetiniyor gibi... 


ürkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-I, 
24 Ocak 1994'te fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düşmüş ve Türkiye teknolojik açıdan uçurumun kenarına itilmişken aynı 
yıl ekonominin geleceğini değiştirecek Web 
fikri ortaya çıkmıştı. Web'in ardından ABD'de İnternet 
girişimleri patlamış, emeklilik fonları ile özel sermaye 
şirketleri “İnternet'e yatırım yapmaya başlamıştı. Girişimlere yatırılan paranın toplamı 1999 sonunda 31,9 milyar 
dolara ulaşmıştı. Bu dalga patlamaya (ekonomiye dot.com 
balonu olarak geçen) yakın bizim kıyılarımıza da vurmuştu. 1999 sonrası Doğan, Sabancı, Zorlu, Doğuş, Sabah, 
Çukurova gibi büyük medya grupları ve holdingler bu işe 
girmişti. Benzer şekilde o günlerde büyük beklentiler, ilk 
kuşak girişimlerin de doğmasını tetikledi -Idefix (1998), 
Infoshop — Hepsiburada (1998), Mynet (1999), Sahibin- 


den.com (2000), Yemeksepeti (2001 Ocak), Gittigidiyor 
(2001 Şubat). O günlerde hakkında satın alma söylentileri 
dolaşan Superonline'a 2 milyar dolar değer biçilmişti. 
Sonradan Superonline'a devredilen Vestel.Net için dönemin Vestel Başkan Vekili Cengiz Ultav, “Birçok yabancı 
banka bize 210 ila 455 milyon dolar arasında değer biçiyor. Bu rakam Tofaş ile aynı...” demişti. 1999'da kurulan 
Ixir için Doğuş Grubu'nun ciro hedefi 30 milyon dolardı. 
Fakat bu girişimler işe henüz başlarken ABD'de İnternet balonu aniden söndü. Aynı şekilde Türkiye'de de... İlgi 
bir anda söndü, büyük şirketler piyasadan çekildi, kalanlar küçüklerdi. Sessiz geçen beş-altı yılın ardından dünyada Facebook'un kuruluşuyla başlayan ikinci dönem, bu 
kez iki yıllık bir gecikmeyle Türkiye'ye geldi. İkinci milat 
sayılan 2008'de Markafoni'nin kuruluşu ile başlayan özel 
alışveriş sitesi ve peşinden gelen e-ticaret dalgası, kısmen 


bağlantı ve penetrasyon sorunlarını çözmüş 
bu bakir topraklara bahar havası gibi geldi. 
Özellikle 2011-2013 dönemi “altın çağ” gibiydi. 
Yabancı fonlar giriyor; e-ticaret ve oyun ağırlıklı girişimler kuruluyordu. Diğer taraftan 
kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar açılıyor; 
üniversiteler Türk gencinin olmayan girişimcilik kaslarını güçlendirmeyi bir vazife addetmeye başlıyordu. Diğer taraftan erken aşama 
fonlar ile melek yatırımcı nüfusu da artmaya 
başlamıştı. 

Ama bu dönem ne yazık ki bir hikaye çıkaramadı. İlk kuşak şirketlerden -Gittigidiyor, 
Pozitron, Sadece Hosting ve tabii ki Yemeksepeti gibi- çıkışlar heyecan yarattı kuşkusuz 
ama İnternet'in ikinci döneminden Markafoni ve kısmen de Trendyol dışında büyük hikaye veya “yaratıcı yıkım” fikri çıkmadı. Yatırım 
tarafı da Hasan Aslanoba gibi bir fenomene 
rağmen güdük kaldı. Düzenlemeye rağmen 
yatırım yapan melek yatırımcı sayısı artmadı; 
yerli erken aşama girişim sermayesi fonlarının sayısı sınırlı kaldı; yabancı fonlar gelmedi; kurumsal yatırımcılar ise birkaç iyi örnek 
dışında işin şov tarafında kaldı. İşin daha da 
olumsuz tarafı, istedikleri ortamı bulamayan 
çoğu girişimci veya bu erken aşama şirketlerin çalışanları yurtdışına gitmeye başladı. 
Buna şirketlerinin merkezini yurtdışına taşıyanları da ekleyebilirsiniz... 

Üçüncü dalganın vurduğu şu günlerde 
genel tablo bu şekilde. 2017 başı itibarıyla 
ekosistemde 6 bine yakın girişim, 250'ye 
yakın aktif kurumsal yatırımcı, 80'in üzerinde teknopark ve hızlandırma programı 
var. Üstelik bu sene sisteme 100 milyon 
doların üzerinde yatırım yapılacak ki bu 
bir rekor. Bu sayılar kuşkusuz umut vaat 
edici. Ama aksine ekosistemin geneline yansıyan bir umutsuzluk havası var. Örneğin 
Yemeksepeti ile en büyük çıkışa imza atan 
Nevzat Aydın, Türkiye İnternet sektörünün potansiyelini bir türlü kinetik enerjiye 
dönüştürmediğini ve dünyadaki büyük dalgayı kaçırdığını düşünüyor. Benzer şekilde 
Lidyana'nın kurucusu ve yatırımcı Hakan 
Baş, potansiyele rağmen yakın dönemde 
pazarı alt üst edecek bir projenin yakın vadede çıkabileceğini düşünmüyor. FORBES 
Ideas toplantısına katılan eTohum'un kurucusu Burak Büyükdemir de, girişimler için 
Türkiye'nin çorak kaldığını düşünüyor. Ama 
buradan bir ayağa kalkmaya ihtiyaç var. Zira 


yatırımcı Hasan Aslanoba'nın da dediği gibi 
“artık fırsatlar değil, riskler dönemindeyiz.” 
Kastı; yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, 
Blockchain gibi teknolojilerin çok hızlı bir 
değişimi tetikleyeceği ve bu noktada da 
oluşacak mesafenin kolay kapatılamayacağı 
yönünde. Ona göre bu değişimi yakalamak 
için her sene Türkiye ekosistemine 1,5 milyar dolar girmesi gerekiyor. Bunun “uçuk” 
bir beklenti olması bir kenara, fintekleri bir 
kenara koyarsak Nesnelerin İnterneti ve 
yapay zeka alanında girişim yok gibi birşey... 
MIT mezunu ve yapay zeka alanında yüksek 
lisans yapmış Gram Games'in kurucu ortağı 
Kaan Karamancı da önümüzdeki yüzyılda 
her şeyin merkezinde yapay zeka olacağına 


Fırat İşbecer | Monitise Türkiye - CEO 
SAĞLIKTAKİ FIRSATLAR 


Fırat İşbecer, ağabeyi Fatih İşbecer ile 2000'de kurdukları Pozitron'u, 14 yıl sonra 100 
milyon dolara Monitise'a satarak Türkiye İnternet tarihinin en başarılı çıkışlarından 
birine imza atmıştı. İşbecer'e göre uzun vadede DNA ve sağlık alanında yapılan 
çalışmalarla insan ömrü en az iki-üç kat uzayacak; yaşlanma geriye sarılacak; yapay 
zeka ve robotlar sayesinde 300-400 yıllık mega projeler hayata geçirilebilecek. Gıda 
teknolojileri alanında yaşanan 
gelişmelerle beslenme bambaşka 
bir noktaya taşınacak, canlı 
hayvanlar üzerine kurulu mevcut 
besin döngüsü değişecek. Bugüne 
kadar 40'dan fazla girişime yatırım 
yapan İşbecer, şu anda Büyük Veri, 
sağlık, gıda ve beslenme alanında 
teknolojik yenilik getirenler 

ile tarım gibi klasik sektörleri 
inovasyonla çok daha verimli hale 
getiren girişimlere ilgi gösteriyor. 


Rıfat Oğuz | Sinemia - Kurucu 


YIL 2045 


Özel bir sinema kulübü Sinemia, sinema sektöründeki tüketim alışkanlıklarını 
değiştiren bir teknoloji üzerinden yükselen bir girişim. Finansal teknolojileri 
Nesnelerin İnterneti ile etkileşime sokuyor; lokasyon bazlı aplikasyonu ve yapay 

zeka tabanlı algoritmayla çalışan ödeme kartıyla şu anda konuştuğumuz tüm yeni 
teknolojileri kullanıyorlar. Rıfat Oğuz, YZ'nin insan zekasına erişeceği, ikisinin bir ve 
tekil hale geleceği yıl olarak 
2045'in işaret edildiğini 
anlatıyor ve 100 yıl sonra 

bu işlerin nasıl icra edileceği 
konusunda robotlarla birlikte 
yaşanılan bir evren hayal ettiğini 
söylüyor. Bir noktada insan 
zekası tarafından kodlanmış 

bir makinenin, başka bir 
makineyi üretebildiği bir düzene 
geçileceğini söyleyen Oğuz, “Bu 
da bir zeka ve bilgi patlamasını 
getirecek, eksponansiyel bir 
zeka çılgınlığı olacak” diyor. 
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FORBES'DA İLK KEZ 


(1918-1992) 
Walmart'ın (1962) kurucusu 


ki?” 


Drexel Burnham, Michael Milken'ın 
himayesinde, Texas International 
adında küçük bir petrol arama 
şirketi için 30 milyon dolarlık 
tahvili yüzde 11,5 getiri vaadiyle 
piyasaya sürdüğünde, ileride 
ıskarta tahvil olarak bilinecek, 
yüksek riskli, yüksek getirili yeni mi?” 
bir menkul kıymet türü geliştirdi. 


SAM WALTON 


“Gerçek şu ki Wal-Mart hala Sam'in koç, orkestra 
sefi, baba figürü rolleri etrafında dönen ve bunlara 
bağımlı bir tek adam şirketi. Walton's'ı sıradan 

bir iskonto zinciri olmaktan alıkoyan şey de bu. Bu 
dünyanın Waltonlar”ın önündeki en zorlu sorun, 
halef'yetiştirme eğiliminde olmamaları. İnsan 
doğası göz önüne alındığında bunu nasıl yapabilirler 


-Sam Walton'ın Yaşamında Bir Gün” (1 Aralık 1977) 


inanıyor. “İnternet doğduğundan beri insanlar bu mecrayı Internet v1.0, 2.0, 3.0 şeklinde 
etiketler koyarak hangi evrede olduğumuzu 
tanımlamaya çalışıyorlar” diyor ve “Ama 
bundan sonrasını yapay zeka öncesi (Y.Z.Ö.) 
ve sonrası (Y.Z.S.) İnternet olarak adlandırılacak.” Dolayısıyla Türkiye girişim ekosisteminin artık e-ticaret ya da servis dışında 
farklı fikirlere ihtiyaç var. Mevcutların da 
ayakta kalmak için kendi yapılarını değiştirmeye... Armut.com'un kurucu ortağı Erol 
Değim, gelecekte tüketicilerin teknolojiyi 
kullanım şekillerinin evrilmesiyle, ihtiyaçlarını anlatacakları platformların da değişeceğini düşünüyor. “Konuşma temelli arayüz” 
(conversational interface) deneyimlerinin 
yükseleceğini, bu nedenle ev hizmetleri 
alanında dünyanın ilk chatbot'unu geliştirdiklerini anlatıyor. 

Diğer taraftan yatırımcılık da değişiyor. 
İnternet'in yapısı bu kadar farklı bir noktaya 
evrilirken yatırım fonlarının bundan etkilenmemesi kuşkusuz mümkün değil. 2010'da 
Türkiye'ye giren Avrupa merkezli yatırım 
şirketi Hummingbird Ventures'ın yönetici 
ortağı Fırat İleri'ye göre kendileri gibi erken 
aşama girişim fonlarının yok olabileceğini 
düşünüyor. “Bu işsiz kalmamız anlamına 
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FREDERICK W. 
SMITH 


(1944-) 

Federal Express'in (1971) kurucusu 
“Smith'in şimdi yeniden 

doğan fikri, büyük ölçüde 
havaalanlarının sıkışık olmadığı 
gece saatlerinde uçacak, tamamen 
yük taşıma amaçlı bir havayolu 
şirketi kurmaktı. Şirket, teslimat 
hızının maliyetten daha önemli 
olduğu, yüksek öncelikli küçük 
paketlerin nakliyesini yapacaktı. 
Bu, bildiğiniz, sıradan, 1-2 milyon 
dolar risk sermayeli yeni bir şirket 
olmayacaktı. Smith'in önerdiği 
şey, tek bir hamlede ülke çapında 
bütün bir sistem kurmaktı. 
“Naiftim diyor Smith, “İyi bir 
kavramın bütün parayı çekeceğine 
inanıyordum. Bunun doğru 
olmadığını anladığımda o kadar 
ilerlemiştim ki duramazdım”» 
-“Suyun Altında Nefes Almak” (1 
Mart 1977) 


1MART 1977 
“MBA: Yeni Seçkinler 


geliyor” diyor, “Çünkü Angellist, Seedrs, 
FundersClub, Kickstarter gibi kitlesel fonlama platformları çok hızlı büyüyor ve iyi 
girişimler, bu platformlar üzerinden, direkt 
olarak insnalardan saatler içinde milyonlarca 
dolar kaynak bulabiliyor. Bundan dolayı güç 
dengeleri değişecek ve bugünün aksine gün 
geçtikçe, yatırımcıların iyi girişimciye yatırım 
yapabilmek icin savaştığı bir piyasa göreceğimizi düşünüyorum.” 

Birbiri ardına kurulan kitlesel fonlama 
platformları bir tarafa Fırat İleri'nin bu düşüncesini doğrularcasına farklı yatırım modelleri ortaya çıkıyor. Örneğin son altı ayda 
Initial Coin Offering (ICO -yeni girişimlerin 
bitcoin ve ether karşılığında temel kripto 
paralarını sattığı para toplama mekanizması), 
toplam yatırımları geçti. Bu yolla 200 milyon 
dolar kaynak bulan girişimler oldu. 

Nihayetinde Türkiye girişim ekosistemi üçüncü büyük teknoloji dalgasına pek 
umutlu girmiş görünmüyor. Eldeki silahlar 
yetersiz, fikirler ne yazık ki büyük hikaye çıkartacak kadar güçlü değil, olanlarıysa yurtdışındaki iklimde büyümeyi tercih ediyor. 
Büyük bir aklın devreye girmesine ihtiyaç 
var. Yoksa mevcut akıl tutulması kıskasından 
kurtulma imkanını bulamayacağız. 


30 EKİM 1978 
“Göç: Hanımefendi 
Neden Hala Çağırıyor” 


Birleşik Devletler Savunma 
Bakanlığı, ilk yer konumlama 
uydusu Navstar'ı yeni Küresel 
Konumlama Sistemi'nin -diğer 

adıyla GPS'in- bir parçası 
olarak fırlattı. 


RALPH LAUREN 


(1939-) 

Ralph Lauren Corporation'ın (1967) kurucusu 

“Lauren, moda alanında Pierre Cardin benzeri bir 
yaratıcı düşünür değil. Daha ziyade kendi beğenileriyle 
varlıklı insanların nasıl görünmek istediğine dair 
açıkgözlü bir kavrayışı biraraya getiriyor -en azından 
şimdilik: “Yeni gelenekçilik, biraz eski Ivy League gibi 
ama daha romantik.” 

-“Ralph Laurer'in Polo Oyunu” (26 Haziran 1978) 


İşe başlarken 
yol arkadaşlarınızı iyi seçin 


Türk Telekom Kurumsal müşterilerimiz lastik.com.tr'de yapacakları 
750 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL indirim kazanıyor. 


> LASTIK boşluk VKN ya da TCKN yazın 
6606'ya SMS gönderin. 


lastilŞ SiLASSA o ZRIDGESTONE | Tu gi K Te (e ko m 
> 


kurumsal.turktelekom.com.tr / 444 5 444 


Bu tekliften faydalanmak için Türk Telekom, TTNET veya Avea Kurumsal müşterisi veya Türk Telekomlu Kurumsal firma çalışanı olmanız 
gerekmektedir. Lastik.com.tr'de geçerli 100 TL indirim kampanyasından faydalanmak için; LASTIK boşluk Vergi Kimlik Numarası veya 
T.C. Kimlik Numarası yazıp 6606'ya SMS göndermeniz gerekmektedir. Lastik.com.tr'nin 750 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL indirim 
kuponudur. Hak edilen kod, lastik.com.tr'de sipariş oluşturma ekranındaki “HEDİYE ÇEKİ” alanına girilir. Geçerli kodun girilmesi ile indirim 
sepete uygulanır. Kampanya 31.12.2017 tarihine kadar geçerlidir. Kampanya kodları tek kullanımlıktır. Herhangi bir nedenle iptal veya 
iade edilen siparişlerde kod tekrar aktif edilmez. Kampanya lastik.com.tr'deki diğer indirimler ve kampanyalar ile birleştirilemez. Brisa 
Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kampanya koşullarını, süresini ve kapsamını değiştirme hakkına sahiptir. Kampanya 
kapsamında değişiklik yapma hakkı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş. 


ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'de saklıdır. 6606'ya gönderilen kısa mesajlar bağlı bulunduğunuz operatör tarifesine göre 1 standart 
SMS ücreti olarak yansıtılır. 
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Yomi Kastro | Inveon ve Inventures 
Kurucu Ortak ve CEO 


E-ticaretin Yeni Hali 


-ticaret altyapısı, m-ticaret uygulamaları ve e-ticaret 
dijital pazarlama sistemi sağlayan Inveon, Aralık 
2016'da ilk ve tek e-ticaret odaklı ar-ge merkezi 
.unvanını aldı. Şirket sanal ve artırılmış gerçeklik 
uygulamaları üzerine çalışıyor. Planları, 2018'de tüketiciye evinden çıkmadan AVM deneyimi yaşatmak. Aslında 
şirketin kurucusu Yomi Kastro, genel olarak e-ticaret alanına yaptığı yatırımlarla biliniyor. Kastro, Türkiye'nin ilk 
hızlandırıcılarından Inventures üzerinden bugüne kadar 
aralarında IVIY, Trendyol, Ideasoft, Blesh, Supplementler 
ve Bulucak'ın da bulunduğu 15 girişime destek verdi. Ama 
son birkaç yıldır odağını küresel bir marka çıkarmak için 
yurtdışında kurulmuş modellere çevirmiş durumda. 

Bu kapsamda deneyimli bankacı Mehmet Sezgin'in San 
Francisco'da kurduğu “myGini” ve “Contact” girişimlerine 
ortak olmuştu. “İşimiz gereği 5-10 yıl sonrasını görmeye 
çalışıyoruz” diyor Yomi Kastro, “Teknolojinin değişimi 
“genişleme patikası” (expansion curve) denilen bir eğri 


19 ŞUBAT 1979 


Apple'ın (1976) kurucularından 

“Birçok Silikon Vadisi başarı hikayesi gibi bu da bir 
garajda başladı. 1976'da o zamanlar 21 yaşında olan Steve 
Jobs, liseden eski arkadaşı 25 yaşındaki Stephen Wozniak 
ile Palo Alto, Kaliforniya'daki bir ev bilgisayarı kulübünde 
karşılaştı. İkisi de üniversiteyi bırakmıştı ve mühendis 


sayesinde Britanyalı 

gençler artık Bee Gees ve 
Sky albümlerini ABD'deki 
akranlarından birazcık daha 
pahalıya satın alabiliyor; 
oysa birkaç yıl öncesine dek 


Kasım, 1979) 


üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla Inventures'daki yatırım 
dinamiğimizi teknoloji üretimini hızlandıracak yurtdışındaki girişimlere çevirdik.” 

Gündeminde teknolojik donanımlarla insanların fiziksel 
özelliklerin kuvvetlendirilmesi ve biyonik organ gibi kavramlar var. Ona göre insanların önemli bir kısmı doğduğu 
gibi hayatına devam etmeyecek. Bu da insan-robot değişimlerinin başlangıcı olacak. 

Ona göre bugünü tanımlayan doğru kelime; hız. Bunun 
da büyük şirketlerin performans kriteri olan karlılık ve 
büyüme gibi oturmuş finansal parametrelerin yerini sürdürülebilirliğe bırakacağını düşünüyor. “Mesai sistemleri 
değişecek, her şey sıfırdan tanımlanacak, organizasyon 
yapıları küçülecek” diyor, “Aynı küçük girişimler gibi.” 


Bilgisayarları yerel 
alan ağlarına (LAN) 
bağlayan eternet, 
ticari bir ürün 


Vie P dü e olarak piyasaya 
ony, Walkman adını verdiği, üksek Maliyeti” sürüldü. 
insanların hareket halinde müzik FORBESDASLK KEZ 
dinlemesine imkan tanıyan RICHARD 
portatif bir kasetçaları piyasaya 
sürdü. BRANSON 
(1950- ) N 
“. kl simi iv j 
“En azından kısmen Richar JOHN DELOREAN 
STEVE JOBS «955-2om Branson'ın 18 plak mağazası (1925-2005) 


DeLorean Motor Company'nin (1975) 
kurucusu 

“Otomobil hala kendisinin en 
iyi reklamı. Lotus Esprit ile 
Corvette'in melezi gibi duran 
zımparalanmış paslanmaz 


olarak çalışıyordu; Jobs Atari'de, Wozniak Hewlett- ABD fiyatlarının çok üzer- çelikten prototipin geçici 18 AĞUSTOS 1980 
Packard'da. İki şirket de ikilinin kişisel bilgisayar projesini o inde bir bedel ödüyorlardı. tanıtımında kentte galon başına “Saddam Hüseyin: 
finanse etmeyi reddedince onlar da minik bir anasistemi Britanya'da işler genelde bu 20 mil, otoyolda 30 mil yakıt VW Du 
kendi başlarına inşa etmeye başladı. Apple 11 bilgisayarı şekilde yürümez -centilmen- verimliliğine ulaştığı belirtili- Liderliğini Satın 
-hala şirketin neredeyse tek ürünüydü- 1977 ilkbaharında ler iskonto yapmaz ama 28 yor” Alabilir mi?” 
bir bilgisayar fuarında sergilendi ve oyılın sonuna dek yaşındaki Branson bunu hiç -“Berrak Bir Günde” VAN 

Apple bu makinelerin satışından 2 milyon dolar kazandı. takmıyor.” ( Mart 1980) 

-“Apple'ın Pastası” (20 Ağustos 1979) - “Ah, Masumiyet!” (12 


m İM 


gi 2 
> 


SARAR 


SARAR.COM | SHOP.SARAR.COM 
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Nevzat Aydın Yemeksepeti - CEO 


--| icaret Out 


i e Yemeksepeti ne Nevzat Aydın birbirlerini 
bırakmıyor. Şirketini 661 milyon dolara alan 
Alman Delivery Hero'nun halk arzına da 
nezaret eden 41 yaşındaki Aydın, eve yemek 
siparişi işinin hala yeniliklere çok açık ve 
büyüme b çok yüksek bir alan olduğunu düşünüyor. Ekosistemin gelişiminden de memnun görünüyor. Türkiye'de iyi fikirler ve bunları hayata geçirmeye 
hazır iyi girişimcilerin sayısı azımsanmayacak kadar 
fazla olduğunu söylüyor. Buna karşılık Türkiye İnternet 
sektörünün potansiyelini bir türlü kinetik enerjiye dönüştürmediğini ve dünyadaki büyük dalgayı kaçırdığını 
söylüyor. Gerekçelerinin ilki, bir sürü yeni girişim ve 
servis kurulmasına rağmen rol model oluşturacak yeni 
örneklerin çıkmaması. Diğeriyse “çıkış” olmaması. 
Geleceğe ise fütüristik bakıyor. 100 yıl sonra “İnternet 
girişimi”, “e-ticaret” gibi kavramların ortadan kalkacağını çünkü “offline to online” geçişin tamamlanmasıyla 
artık “İnternet'te olmanın” gündelik hayatın kendisi 


Microsoft, IBM'in ilk PC'si 
ile aynı pakette 16 bitlik 
bilgisayar işletim sistemi 


———— 
? MS-DOS'u piyasaya sürdü. 
e, | 


3 AĞUSTOS 1981 


“Risk Sermayesi isine 
Uygun musunuz? 
GORDON MOORE 
(1929- ) 


Intel'in (1968) kurucularından 

“Rekabet büyüdü. Yarı iletkenlere 
PHIL talep öylesine arttı ki -dünya 
KNIGHT genelinde 13 milyar dolar- bütün 
(1938-) segmentlere Intehin 70lerde bellek 


Nike'ın (1964) kurucularından 

“İşin sırrı” diyor Knight, 
“profesyonel atletlerin giyeceği 
türde bir ayakkabı üretmek ve 
sonra bunları profesyonellerin 
ayağına geçirmek. Pazarın geri 
kalanı takip edecektir?” 
-“Nike'ın Hızlı Yolu” (23 Kasım 
1981) 


yongaları ve mikroişlemcilerde 
yaptığı gibi tek bir şirket hakim 
olamayacak. 80'lerde en az beş ya 
da altı şirket -birkaçı Japon olmak 
üzere- silikon pastayı daha eşit 
dilimler halinde bölüşecek.” 

-“Bir Efsane Dünyaya İniyor” (30 
Mart 1981) 


olacağına inanıyor. “Çevremizdeki cihazlar birbiriyle 
iletişim halinde olacak; bulut bilişimle farklı platformlar 
arasındaki sınırlar ortadan kalkacak; somut para kavramı 
tamamen ortadan kalkmasa da, retina, parmak izi tarama 
ile kimlik tanımlaması ve ödeme yapma gibi teknolojiler 
standart hale gelecek” diyor. Diğer taraftan Büyük Veri 
ile ilgili mesleklerin büyük önem arz edeceğini söylüyor. 
İstihdamla ilgili öngörüsü ise robotik çözümlerin uygulanabildiği her türlü mesleğin ortadan kalkacağı yönünde. 
Yapay zeka ile şirketlerdeki en önemli departmanlarınsa 
iş zekası, insan kaynakları ve ürün olacağını düşünüyor. 


İsviçreli saat 
üreticisi yeni bir 
giriş seviyesi 


saati piyasaya 10 EKİM 1983 
sürdü. Saatin “Yönetim: Patrona 
adı ikinci saat Neden Maaş 
anlamına gelen Ödüyoruz?” 


“second watch” 


13 EYLÜL 1982: slime 
İlk Forbes 400 arışımından 
oluşuyor: 


“Amerika'nın En 


Zengin İnsanları” Swatch. 


GEORGE 
STELNBRENNER 


(1930-2010) 

American Ship Building Co.'nun başkanı (1967); 
New York Yankees'in sahibi. 

“American Ship beklemedi. “1978'de 
işlerimizi sürdürebilmek için ne yapabiliriz diye etrafımıza bakınmaya 
başladık? diyor Steinbrenner. Ama 
yaşlanan bir süper yıldızın yerine 
genç bir “fenom” bulmak her zaman 
mümkün olmayabilir. Şirketin içine 
girdiği arayışın da kazanç getirmesi 
zaman aldı. 

-“Steinbrenner'ın Yeni Top Oyunu” 
(4 Mart 1983) 


Coca-Cola, markasının 
1886'dan bu yana ilk 
uzantısı olan yeni bir 

şekersiz meşrubatı 
piyasaya sürdü -Diet 
Cola. 


(İLLA ANAN NAA NA AN 
SVESNESESEESEESERESES RO 
AMNSENSNESESESEEEE UĞUR 
İ dalelerimimİ Add AA AAAAAAİnininininin! 


İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA 
İŞİNİZİ BÜYÜTEMEZSİNİZ. 


Finansal uyarılar ve 


işinizi büyütmenizi sağlayacak pek çok 
özellik Mikro Yazılım'da. 
A i LILIM 


» mikro.com.tr vi ek isteyen her şirkete lazım, 


O 


Tahir Zaimoğlu ProjectZ - Kurucu 


Beşli Bahis 


rojectZ'nin 41 yaşındaki kurucusu Tahir 
Zaimoğlu'nun kardeşi Tolga ile kurduğu 'aile 
ofisi” “ProjectZ” bugüne kadar İnternet ekosistemine 10 milyon liradan fazla kaynak aktardı; son 
beş yıl içinde 13 yatırıma imza attı; pek az erken 
aşama girişim sermayesi şirketine nasip olacak şekilde 
üç 'çıkış” gerçekleştirdi; bu çıkışlardan koyduğu paranın 
iki katından fazlasını kazandı; kendi kuluçka merkezinden -biri yılda 600 milyon liralık iş hacmi üreten- iki 
girişim çıkardı ve portföyündeki dokuz girişim arasında 
piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde bir şirket var. 
İnternet'e kaynak aktaran Türkiye'deki ilk “aile ofisi'nin 
kurucusu Tahir Zaimoğlu bu beş teknoloji ve alan için 
bahse giriyor. 

Algoritma Bazlı Yatırımlar: Betterment ve Wealthfront 
gibi algoritmayla yönetilen yatırım araçlarından çok daha 
fazlasının görüleceğini söylüyor ve “robotlar insanların 
yerini alacağı” söyleminin özellikle yatırım araçlarında 
hızlı ve geniş çaplı gerçekleşeceğini düşünüyor. 

Y Kuşağı: “En kalabalık kuşaklardan, 1980 sonrası dogan Y jenerasyonu artık yatırım yapma yaşına geliyor” 


diyor ve ekliyor: “Bu kuşağın önem verdiği konuların 
başında sürdürebilirlik, temiz enerji, sosyal ve çevresel 
etkisi olacağına inandıkları işler geliyor.” 

Yaşlılara Odaklanan Yatırımlar: 2050'de dünya genelinde yaşlı sayısının 2 milyarı geçmesi bekleniyor. “Bu 
da yatırım fırsatı” diyor, “Yaşlılar için tasarlanmış evler, 
ürünler gerekecek.” 

Altyapı: Zaimoğlu, mevcut altyapının dünya nüfusundaki artış hızı düşünüldüğünde şu anda bile hiç yeterli 
olmadığına işaret ediyor. Dolayısıyla ulaşım, su, enerji 
ve konut yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini 
söylüyor: “Örneğin 3d yazıcıların ev üretimi yapabilecek 
noktaya gelmesi, özellikle nüfusu yoğun ülkeler için 
hayat kurtarıcı olabilir.” 

Çok Kutuplu Dünya: Zaimoğlu, “2008 Krizi'nden sonra kurulan hükümetlerin tamamı içe dönük ekonomik 
planları devreye aldı. Bu korumacılık da, her ülkenin 
kendi marka ve şirketlerini çıkartacağı anlamına geliyor. 
Bundan önce Avrupa'yı Amerika'yı veya Asya'yı domine 
eden şirketler görüyorduk. Artık ülke egemen şirket ve 
markalar göreceğiz” diyor. 


SADELE AKILLI DEĞİL 
DÜŞÜNCELİ 
TELEFON 


UENEFPAL MOBİLE 


76 


Parmak İzi Okuyucu | 
8 MP Flaşlı Selfie Kamera 


Corning? Gorilla9 Glass 


Google'dan en yenisiyle gerisini düşünme 
androidone 


ri -İ (9) /generalmobile www.generalmobile.com 
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Hakan Baş Lidyana - Kurucu 


Küresel Oyun 


idyana'nın kurucusu Hakan Baş, son yedi senede 

19 İnternet girişimine imza attı, Ancak İnternet 

aleminde son günlerde giderek ağırlaşan “umutsuzluk” halinden o da etkilenmiş durumda. Potansiyele 
rağmen yakın dönemde pazarı alt üst edecek bir projenin 
yakın vadede çıkabileceğini düşünmüyor. Onun yerine bugünlerde odağını yatırımcısı olduğu girişimlerin iç pazar 


sarmalından çıkıp küresel bir e. ER A H ai d p f |) n | CO r n 


yapay zeka, Nesnelerin 


Rina Onur | 500 Startups İstanbul - Ortak 


İnterneti, Blockchain, Bü- rken aşama girişim sermayesi fonu 500 Startups 
yük Veri, 3D yazıcı gibi tek- İstanbul'un ortağı Rina Onur, geçen sene 14 ginolojilerin bilginin kolayca rişime yatırım yaptı. Uzun vadede sektör içinde 
akmasını sağlayacağını ve teknolojiyi daha etkin kullanan ve hayata dokunan 
tüm bunların köklü deği- şirketlerin daha etkili hale geleceğine inanıyor. “Büyük 
şimlerin hızla gerçekleşme- Veri'nin gelişmesiyle beraber yeni işlerin merkezinde yasini sağlayacağına inanıyor. pay zeka bulunacak” diyen Onur, bu nedenle yapay zekayı 

| “Dolayısıyla” diyor, “Küre- odağına alan teknoloji adaptasyonlara yatırım yapmaya 
sel düşünmeyen, dünyayı başladı. Zaten son dönemde yatırım yaptığı girişimler 

UN hedeflemeyen bir şirketin -Botanalytics, Massive Bio ve AppSamurai- yapay zekayı 

başarılı olması imkansız.” farklı yöntemlerle kullanıyor. 


Arda Kutsal Webrazzi - Kurucu 


Başka Bir Dünya 


irişimci ve yatırımcı Arda Kutsal, geleceğin şimdi konuştuklarımızla şekillenmeyeceğini düşünüyor. Yapay zeka ve robot alanındaki 

gelişim göz önüne alındığında iş yapış şekillerinin çok değişeceğini ama geleceği büyük olasılıkla henüz ismini bile bilmediğimiz 
teknolojilerle şekilleneceğini söylüyor. Şu andaki mevcut teknolojilerin ne 
komut verilirse onu yaptığını ama yakın gelecekte kararlarını kendi veren 
sistemlerin hayatımıza gireceğine inanıyor. “İnsanların buna nasıl tepki 
vereceğini merak ediyorum” diyor. Yatırımı kimliğiyle de yapay zeka ve 
Blockchain alanları ilgisini çekiyor ama biyoteknolojinin altını özellikle 
çiziyor. Diğer taraftan İnternet camiasındaki herkes gibi o da kendi işinin 
küresel hale gelmesi gerektiğine inanıyor. “Gelecek nesillerin büyük düşünebilmesi, hayallerini gerçekleştirebilmesi için onlara güven veren bir sektör geçmişinin olmasını istiyorum ve bunun için çalışıyorum” diyor. 
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Geleceğin 
nŞası 


İnşaat şirketlerinin, geleceğin 
kentlerini ve yaşama alanlarını 
inşa etmeden önce gelişen yeni 


teknolojilere adapte olarak kendilerini | 


baştan yenilemeleri gerekecek. 
Nanoteknoloji ile geliştirilen yeni 
malzemeler ve dijitalleşen dünya, yeni 
yapıları ve kentleri şekillendirecek. 


rantor, gökyüzünü kaplayan çelik 

bir kubbe ve zeminde toprağı örten başka bir çelik yığını arasına 

kurulmuş devasa bir kent. Kentin 

gıda ihtiyacı tamamen yapay bir 
şekilde özel birimlerde topraksız tarım yapılarak sağlanıyor. Kubbelerle kaplı bu ihtişamlı kentte yaşayanlar için tüm aydınlatma 
ve iklimlendirme hizmetleri de insan eliyle 
yapılıyor. Gece-gündüz ve mevsimsel döngü 
bile teknolojinin desteğiyle insan kontrolün- 
de. Sadece devlet görevlilerinin çıkabildiği 
kubbelerin dışında, kentteki insanları hiçbir 
şekilde etkilemese de, gezegenin kendi doğal 
koşulları hüküm sürüyor. 

Nüfusu 45 milyara ulaşan bu devasa kent, 
bilimkurgunun en büyük yazarlarından 
Isaac Asimow'un “Vakıf” serisindeki galaktik imparatorluğun başkenti... Asimovw'un 
1940'ların başında yazmaya başladığı bi- 


Sanal gerçeklik teknolojisi ile yapıları inşa 
edilmeden gezmek mümkün olacak. 


a. 


Japonya'da bulunun Sakata Mirai Köprüsü'nde 
nanoteknoloji ile geliştirilen güçlendirilmiş 
beton (UHPC) kullanıldı. 


ARTI - EKSİ 


NANOTEKNOLOJİ İLE 
GELİŞTİREN İNŞAAT 
MALZEMELERİNİN 


2025'TE YARATMASI 


BEKLENEN PAZARIN 
BÜYÜKLÜĞÜ. 


15 trilyon $ 


PWC'YE GÖRE KÜRESEL 
İNŞAAT HARCAMALARININ 
2025'TE ULAŞACAĞI 
TOPLAM HACİM. 


İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN 
TÜRKİYE'NİN GAYRİ SAFİ 
MİLLİ HASILASINDAKİ 
DOĞRUDAN PAYI. 


Isaac Asimov'un ünlü bilimkurgu serisi “Vakıf”ın başkenti Trantor'un temsili bir çizimi. 


limkurgu kitaplarıyla geleceği kurgularken 
hayal ettiği birçok şey bugün gerçekten kullanılıyor: Kablosuz cihazlar, nükleer enerji, 
robotlar, yürüyen kaldırımlar, robot beyinli 
insansız araçlar... Peki kentler ve mimari 
hakkındaki hayallerinin ne kadarı gerçeğe 
dönüşebilecek kadar gerçekçi? 

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler 
hayatı değiştirmeye devam ediyor. Oluşan 
yeni kültür, teknolojiyle birleştiğinde gelecekte bambaşka bir kentten söz edeceğiz 
kuşkusuz. Aslında değişim, tasarımın bilgisayar ortamına taşınmasıyla çoktan başladı. 
Bu durum özellikle mimari alanda önemli 
bir etki yaratıyor. Artık işin içinde sadece 
mimarın yaratıcılığı yok. Bilgisayar ortamında çizilen projeler, teknolojinin desteğiyle 
çok daha uç noktalara ulaşarak aykırı yapıların ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Üstelik 
bu duruma yapı teknolojilerindeki yenilikler 
de eklenince kağıt üzerindeki yapı çok daha 
hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşüyor. 

Dünyada kent nüfusunun oranı 1950'de 
sadece yüzde 30'du. Birleşmiş Milletler'in 
verilerine göre 2014'te yüzde 54'e ulaştı. 
2050'de ise yüzde 66'yı geçmesi bekleniyor. 
Özetle dünyadaki kırsal yaşam hızlı bir ivmeyle sona doğru gidiyor. Kentlerde yaşayan 
nüfusun bu kadar hızlı artması ise “kent” 
kavramını yeniden tanımlamayı gerekli kılabilir. Bu durumda bilimkurgu kitaplarında 
tarif edilen teknolojiyle donatılmış büyük 
ve yapay yapıların gerçekleşmesi ne kadar 
mümkün olabilir? 

Sürdürülebilirlik son yılların en önemli 
kavramlarından biri olarak ön plana çıktı. 
Bu kavramın önemi gelecekte çok daha fazla 
ağırlık kazanacak. Artan nüfus ve kentleşme 
oranlarıyla birlikte enerji, gıda ve su kaynaklarının savurganca kullanıldığı ve doğal 
çevreyi yok ederek sürdürülen yapı faaliyetlerinin sürdürülebilmesi imkansız bir 
hale geliyor. Dolayısıyla gelecekte kentlerin, 
bilimkurgu dünyasında olduğu gibi çok büyük yapay yapılardan oluşması fikri fantezi 
olarak kalabilir. Yine de kentsel alanlardaki 
arazi kıtlığı nedeniyle yapıların yükselmeye 
devam etmesi kaçınılmaz görünüyor. 

Sonuç olarak hem inşaat teknolojileri 
hem de genel olarak bilim, gelecekte gıda, 
su ve enerjinin daha verimli kullanılması 
konusuna odaklanarak çözümler üretmeye 
çalışacak. Bu durum hem mimaride hem de 


Ferit Meriçten | Ferko - Yönetim Kurulu Başkanı 


SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR 


Ferko Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten, Türkiye'de inşaat sektörünün tarihinde 
pek çok iniş çıkışlı dönemden geçmesine rağmen son 50 yıldır yurt içinde ve 
yurtdışında güçlenerek, dünya normlarında projeler geliştirerek önemli bir gelişim 
gösterdiğini söylüyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörleri 15 yıldır oldukça hareketli 

bir dönem yaşıyor. Bu durum asıl 

işi inşaat olmayan birçok şirketi ve 
girişimciyi sektöre çekti. Meriçten, 
bunun etkisiyle sektördeki rekabetin 
arttığını söylüyor. Ancak Meriçten'e 
göre üretilen beş projeden ikisi 
sorunlu. Bu durum da müşterilerin 
daha ince eleyip sık dokuyarak alım 
yapmasına neden oluyor. 

Ferit Meriçten, inşaat sektöründe 
bugünün en önemli kavramlarının 
enerji verimliliği ve sürdürebilirlik 
olduğunu söylüyor. “Sürdürebilirliğin 
tüm sektörlere yenilikçi bir bakış 
açısı kazandırdığını, çevreye ve 
topluma katkı sağlayan bir akım 
olduğunu düşünüyorum” diyor ve 
ekliyor: “Bu ilke ekonomik, ekolojik 
ve sosyal bakış açılarını da kapsıyor. 
Projelerimizde bu bilinçle ilerliyor, 
ekonomik ve ekolojik binalar 
oluşturuyor, binalarda yaşayacak 
olanların konforunu ön planda 
tutuyoruz.” 


GELECEĞİN TRENDLERİ 
Gelişen teknoloji, inşaat şirketlerinin iş yapış biçimlerini 
tamamen değiştirecek. 


Nanoteknolojik Malzemeler 


Nanoteknoloji ile geliştirilen inşaat malzemeleri 
şirketlerin alışkanlıklarını kökten değiştirecek. 
Yapıştırıcılar, beton, kaplama, döşeme, cam, aydınlatma 
cihazları, boru tesisatları gibi alanlarda kullanılan nano 
malzemeler şimdiden sektörde kullanılmaya başlandı. 
Ancak gelecekte yapı sektörünün ana malzemeleri haline 
gelecekler. 


Sanal Gerçeklik 


Sanal gerçeklik teknolojisi inşaat şirketlerinin maketten 
satış stratejilerini bambaşka bir boyuta taşıyacak. 

Yapı aşamasından önce müşterilerini sanal gerçeklik 
teknolojisiyle oluşturulan proje simülasyonlarında 
gezdirerek daha “gerçekçi” bir pazarlama stratejisi 
izleyecekler. 


Akıllı Kentler 


Artan akıllı bina sayısıyla birlikte kentler de aynı 
yaklaşımla yeni bir mimari ve teknolojik düzeye çıkacak. 
Enerji, ısıtma ve soğutmanın tek bir merkezden 
yönetildiği ve kullanıcı gereksinimlerini algılayabilen 
teknolojiler daha yoğun bir şekilde kullanılacak. Bu 
yapılar kente de entegre edilecek. 
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Basketbol oyuncusu 


İlk Kısa Mesaj 
Hizmeti 

(SMS) Neil 
Papworth'ten 
Richard Jarvis'e 
gönderildi. O ilk 
mesajda ne mi 
yazıyordu? “İyi 
Noeller” 


MICHAEL JORDAN «963-) 


“Jordan aptal olmadığı için kazandığının 
büyükçe bölümünü bir kenara ayırması 
gerektiğini biliyor çünkü 29 yaşında 

ve kariyerinin sonu çok uzak değil. Ve 
tatmin etmesi gereken pahalı zevkleri var: 
Bir düzine otomobile (bazıları Chicago 
bölgesindeki Chevrolet bayileriyle yaptığı 
reklam anlaşmalarından) ve geniş bir giysi 
dolabına (Jordan markasını lisanslayan 
pazarlama girişimi sayesinde) sahip. 
Chicago'da karısı ve iki oğluyla birlikte 
yaşadığı banliyöde 2 bin 415 metrekarelik 
bir ev inşaatının tam ortasında. Basketbolu 
bırakmak Jordan için yolu sonu olmayacak.” -“Onları Riske Et!” (25 Mayıs 1992) 


kullanılan malzemelerde büyük bir değişim 
yaratacak. İlk adımlar atılmaya başlandı bile. 
Özellikle nanoteknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay olarak üretilen ve en basit örneğiyle doğal gibi davranan ürünlerin kullanılması yaygınlaşacak. 

Atakule ve Abdi İpekçi Spor Salonu gibi 
yapılara imza atan yüksek mimar Ragıp Buluç, yapı işini doğaya karşı verilen bir savaş 
olarak tanımlıyor. Buluç'a göre her bina 
doğaya karşı verilen bir savaşın ürünü. Buradaki önemli nokta ise bu savaşın yıkıcı bir 


Ziya Yılmaz! DAP Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 


DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya 
Yılmaz, son 15 yılı gayrimenkul sektörünün 
“altın çağı” olarak nitelendiriyor. “Sektör 
özellikle son 15 yılda oldukça ciddi bir 
büyüme kaydetti ve büyümeye de devam 
ediyor. Doğru hamlelerin yapılmasıyla 
taşıdığı büyük potansiyel olağanüstü 

bir güce dönüşebilir” diyor. Ziya Yılmaz, 
özellikle son 100 yılda teknolojik 

anlamda müthiş bir aşama kaydedildiğini 
hatırlatarak bu gelişimin inşaat sektörünü 
doğrudan etkilediğini söylüyor. “Sanayi ve 
teknolojik gelişim bütün hızıyla sürüyor. 
Bu konuda tüm etkenler inşaat sektörünün 
değişiminde rol oynayacak” diyor. 
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a Spider” (Bir Örüm- 


2 MART 1992 hafta dört yayımcıdan teklif almıştık” diyor Pat- 
“Country Rock'ı terson.” -“Patterson Çıkageldi” (1 Mart 1993) 
Fethediyor” -“Onları Riske Et!” (25 Mayıs 1992) 


Navigator. 


JAMES 25 NİSAN 1994 
“Neden Bill 
PATTERSON Clinton Tek 
(1947- ) Yazar 10 MAYIS 1993 Dönemlik 
J. Walter Thompson North Henry Kravis'in Başkan Gibi, 
America reklam ajansının RJR Nabisco'su Görünüyor 
N ği Philip Morris'in Fiyat 

başkanı Patterson, ocak S dan Sağ 

da “Along Came yl 
edile 8 Çıkabilir mi? 


cek Çıkageldi) adını taşıyan yedinci romanını 
yayımladı. Daha önceki altı romanı sadece makul 
denebilecek satış rakamlarına ulaşmıştı dolayısıyla 
Patterson bu sefer Spider'ın pazarlanmasında 
etkin bir rol üstlenmeye karar verdi. Patterson'ın 
temsilcisi, kitabın yayımlanmasından bir yıl 

önce tamamlanmış metni Hollywood'daki 
meslektaşlarına yolladı. Onlar da kitabı New 
York'taki yayımcılara tavsiye etti. “Bir sonraki 


Marc Andreessen ilk ticari Web 
tarayıcısı Mosaic'i geliştiren ekibe 
liderlik yaptı. Bir sonraki yıl Andreessen 
İ yeni kurduğu şirketi Netscape'ten bir 
sürücü daha piyasaya çıkardı -Netscape 


mücadele olmaktan çok kendi gerçeklerini 
koruyarak “yapay” ve “doğal”ı bütünleştirmesi. Rakıp Buluç, “Çevreyi yaratamayan 
toplumlar, çevreyi de koruyamaz” diyor. 

Bu bakış açısı, doğadan öğrenerek kendi 
çevresini oluşturmayı amaçlayan bir mimari 
yaklaşımın gelişmesini sağlıyor. Dolayısıyla 
yeni mimarinin en önemli parçaları nüfus 
baskısı ile su ve toprak kaynaklarını korumayı hedeflemek, değişen teknolojiyi ve 
yeni malzemeleri de bu hedef için kullanmak olacak. 

İnşaat sektörünün bugününe yön veren 
birçok şirket de bunun farkında. Sinpaş Yapı 
Genel Müdürü Ahmet Çelik, “Sektörün geleceğinde akıllı evler, doğaya saygılı, çevreye 
etkisi minimuma inmiş teknolojiler hakim 
olacak” diyor. Kuzu Grup CEO'su Özen 
Kuzu ise inşaat sektörünün eskiden kum, 
çimento, beton gibi malzemelerle çözümlenebilen bir yapıya sahip olduğunu söylüyor. 
Ancak Kuzu'ya göre bu durum artık geride 
kaldı: “Günümüzde rekabet ortamını da düşündüğümüzde doğru projelere adım atmak 
için akılcı kaynak kullanımı önem taşıyor.” 
Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ise 
“İnşaat faaliyetleri ve malzemelerini artık 
enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik şekillendiriyor” tespitini yapıyor. 

İnsanlık tarihi kullanılan malzemelere 


Ocak ayında Stanford öğrencileri Jerry Yang ve 
David Filo, “Jerry ve David'in World Wide Web 
Rehberi” adında bir Web sitesi kurdu. İkili üç ay 
sonra da sitenin adını Yahoo! olarak değiştirdi 
(logoda ünlem yoktu). 
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— BOMONTİ — 
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Hem Beyoğlu hem Beşiktaş 
hem de Maslak'a yakınlığıyla 


Bakmaya doyamayacağınız 
tarihi yarımada manzarasıyla, 


Kağıthane tüneliyle ulaşılan TEM 
ve Dolmabahçe tüneliyle 
ulaşılan sahil yoluyla, 


İsteyene manzara, isteyene teras 


isteyene bahçe sunan, ayrıca 
ofis kullanımı olan karma projesiyle, 


Bölgenin ilk ve tek meydanıyla 


lansmana özel avantajlı fiyatlar 
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göre dönemlere ayrılır -taş, demir, bronz 
çağı gibi. Bilgisayar ve teknolojinin hayatı 
değiştirdiği günümüz ise genellikle silikon 
çağı olarak isimlendirilir. Gelecek çağa ismini verecek şeyse ise insanların nanoteknoloji ile geliştirdikleri yapay malzemeler 
olacak. Sürdürülebilir bir kaynak kullanımı 
için inşaat sektörünün de geleceğinde nano 
malzemeler var. Bu nedenle mimarlık ve 
mühendislik alanları kimya sektörüyle çok 


daha iç içe geçecek. Bugün ilk örnekleri 
kullanılmaya başlanan “life-like” denen ve 
gerçeğinden esinlenerek tasarlanmış mimari 
malzemeler, yapıların temeli olmaya başlayacak. Günümüzde yapıştırıcılar, beton, 
kaplama, döşeme, cam, aydınlatma cihazları, 
boru tesisatları gibi alanlarda kullanılan 
nano malzemeler yapı sektöründe, sınırlı da 
olsa, yer bulmaya başladı. 2025'te bu malzemelerin yaratacağı ekonomik hacmin 2 mil- 


yar dolara yaklaşması bekleniyor. 

Bugün kullanılan nano malzemeler, mevcutların daha çok güçlendirilmiş halleri. 
Örneğin nanoteknolojiyle üretilen ve betonun geliştirilmiş bir hali olan çok yüksek 
performanslı “UHPC” sayesinde hammadde 
kullanımı azaltılarak daha hafif yapılar oluşturulabiliyor. Üstelik yapıların dayanıklılıkları da artırılıyor. Örneğin Kanada, Almanya, 
Japonya ve Kore'de UHPC kullanılarak 
diğerlerine göre çok daha hafif ve daha dayanıklı olan köprüler inşa edildi -2007'de 
Almanya'da inşa edilen Gârtnerplatz Köprüsü gibi... Nanoteknoloji ile geliştirilen bir 
başka beton çeşidi ise su itici özelliğiyle su 
yalıtımı gerektirmiyor ve uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Bunun yanı sıra harç 
içinde kullanılan organik fiberlerle karma, 
esnek ve hafif betonarme yapılar inşa etmeye olanak sağlıyor. Nanoteknoloji kullanı- 


H. İnanç Kabadayı | Ege Yapı - Yönetim Kurulu Başkanı 


Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Türk inşaat sektörünün bugün 
teknolojik olarak dünya standartlarının üzerinde nitelikli projelere imza attığı 
görüşünde... “Türk firmaları dünyanın her yerinde köprü, tünel, havalimanı, konut, 
ticari alan, eğlence ve alışveriş merkezleri, 
spor alanları gibi dev projeleri geliştirecek 
yetki ve tecrübeye sahip” diyor. 

Kabadayı, değişen yaşam tarzı ve 
gelişen ihtiyaçların inşaat sektörünü de 
dönüştürdüğünü söylüyor: “Her sektörde 
olduğu gibi inşaat alanında da inovatif 
ürün ve çözümler öne çıkmaya devam 
edecek. Yeşil bina teknolojileri, akıllı bina 
sistemleri, akıllı kentler, genel ve çevresel 
ulaşım çözümleri ile enerji verimliliği 
sektörün geleceğine yön verecek. Yoğun 
rekabet koşullarında kurumsallaşma 
sürecini tamamlamış, inovasyona ve 
tüketici memnuniyetine yoğunlaşan 
firmaların öne çıkacak.” 
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MARTHA STEWART STEVE 
ey Living Omnimedia'nın GE 


(1997) kurucusu 
“Tarzın duayeni Martha Stewart, Time Warner ile giriştiği 


TI MART 1996 
“Sihirbaz: 
George Lucas” 


America Online'ın (1991) 
kurucularından 


sa 
W 
i. Weilc 


E-ticaret Çağı 
Başladı: Jeff Bezos, 
Amazon.com ile ilk 
kitabını (Douglas 
Hofstadter's Fluid 
Concepts and 
Creative Analogies) 


sıkı pazarlıktan ötürü fırça 

yedi. “Yeni bir şey değil” diyor 
kaynaklarımızdan biri. Birkaç 

yıl önce, KMart ev eşyaları ürün 
serisinin tanıtımı için yürütülen 
pazarlıklar sırasında hanımefendi 
bir restoranda buluşma fikrine 
şiddetle karşı çıktı. “Neden benim 
yerime gelmiyorsunuz” dedi. 
Bunun üzerine grup mükellef 


Nintendo'nun 


aşmıştı. 


“Tipik bir eleştiri 
haberi şöyle olurdu: 
AOL'nin hırslı kurucusu Stephen Case 
boyundan büyük 
bir işe kalkıştı. 
Internet AOL'yi 
silip atacak çünkü 
insanlar ticari bir 
online hizmete 
katılmak yerine 


24 ŞUBAT 1997 
“Wall Street 
Pespayeliği: Bear, 
Stearns & Vurguncu 
Aracı Kurumlar” 


sattı. Diğer taraftan bir öğle yemeği için Stewart'ın. Jaronya'da “İnternet'e girerek” 
Pierre Omidyar'ın Westporttaki mülküne gitti. Bir Game Boy için sö ic men 
eBay'i sahneye çıktı. sonraki hafta katılımcılara yemek o yayımladığı iki daha fazla bilgiye 
İlk listelenen ürün, giderlerinden üzerlerine düşen oyunla Pokemon en İl iyi 
kırılmış bir lazer li Lİ i» ğ erişediliyor. Ferdinand Porsche'nin 
klü bir fat: ld ılgınlığı başladı z 
işaretleyiciydi ve LK Gmk nn ei ş ME basi > -“Steve'in ilk hibrit aracı 
- - nesin 
18 ARALIK 1995 açık artırmayla 14,83 Ev Sahibi” (29 Temmuz 1996) itibarıyla serinin Davasından Uzak Elle 
“İşadamı: dolara satıldı. satışları 200 Durun” (27 Ocak ya g3 ir yüzyıl 
George Foreman” milyon kopyayı 1997) sonra Toyota ticari 


satışa sunulan ilk hibrit 


otomobili üretti -Prius. 


KUSURSUZLUK 
HAYAT BULDU! 


Kusursuzluk ve asaletin 
sembolü Ouasar'da 
hayat başladı... 


Tm RERİBENCES pe e Or MPTEL 
RESİDEN 


Www.guasaristanbul.com 


0850 2884000 
VLATRANS 


250 | FORBES 


larak geliştirilen hedef malzemelerden biri 
de kaplama. Karbon salınımı az olan, ısıyı 
yalıtan ve enerji tüketimini kontrol altında 
tutan kaplama malzemeleri gelecekte çok 
Süleyman Çetinsaya | Artaş İnşaat - Yönetim Kurulu Başkanı daha önemli bir hale gelecek. 

Bu gelişmeler kuşkusuz inşaat işindeki insan kaynağını da alt üst edecek ve yeni mes- 


“Avrupa Konutları" markasıyla 10 yılda 16 bin 500 konut inşa ederek teslim eden i Ni Z Ni 
i e i i p lekler ortaya çıkacak. İnşaat mühendisleri 
Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, gelişen teknolojiyle j : N : 
birçok konuda olduğu gibi inşaat sektöründe de ihtiyaç ve beklentilerin değiştiğini bu yeni nesil malzemeleri uygulayabilmek 
söylüyor. Çetinsaya'ya göre şirketler, halihazırda genç kuşakların beklentileri için yeni uzmanlıklar geliştirmek zorunda 
karşılayabilmek için teknolojik gelişmeleri her zaman çok yakından takip ediyor. kalacak. İnşaat şirketleri ve malzeme üreten 
Buna ek olarak tüketicilerin akıllı bina konseptine sahip, fonksiyonel donatıları içinde şirketler ar-ge departmanları kurarak yeni 
barındıran konutları tercih etmeye başladığına işaret ediyor. “Son yıllarda olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de teknolojik yeniliklerin kullanıldığı projelerin önde olacağı 
kanaatindeyim” diyor. 


tip malzemelerin geliştirilmesine yatırım 
yapacak. Bu durum yeni nesil malzeme mühendisliği dalını oldukça geçerli mesleklerden biri haline getirecek. 

Bina teknolojileri gelişirken kaçınılmaz 
olarak kentler de aynı yaklaşımla yeni bir 
mimari ve teknolojik düzeye çıkacak. Akıllı 
bina sayısının artmasıyla enerji, ısıtma ve 
soğutmanın tek bir merkezden yönetildiği 
ve kullanıcı gereksinimlerini algılayabilen 
teknolojiler daha yoğun bir şekilde kullanılacak. Üstelik bu yapılar kente de entegre 
edilecek. Kent yönetimlerinde enerji başta 
olmak üzere kaynak kullanımından tasarruf 
edilmesini sağlayacak uygulamalar geliştirilerek yaygınlaştırılacak. 

Diğer yandan inşaat şirketlerinin önünde 
uyum sağlamaları gereken ikinci bir deği- 


Sean Parker ve Shawn Fanning tarafından 
geliştirilen denkler arası paylaşım hizmeti 
Napster çevrimiçi olarak faaliyete geçti. 


Pfizer'da bilimciler 
kardiyovasküler 
düzensizliklerin tedavisi için 
geliştirilmekte olan Sildenafil 
adlı ilacın tesadüfi bir yan 
faydasını keşfetti. Nisan ayında 
Viagra sertleşme bozukluğu 
ilacı olarak satışa sunuldu. 
Pazardaki ilk üç ayında 400 
milyon dolar değerinde 
“Vitamin V” satıldı. 


18 EKİM 1999 
“John Malone: Kablolunun 
Kralı Dijital Geleceğimize Nasıl 
Hükmedecek” 


HOWARD 
SEAN COMBS «ses- SCHULTZ 


Müzisyen ve yapımcı 
Rap'in şirket işlerinden de anlayan Michael 
Jordan'ı Puffy şu an itibarıyla girişimcilik 
yeteneklerini sadece deniyor olabilir ama 


Starbucks'ın (1971) başkanı 
“Howard Schultz bir dahi. 
“Normal kahveyi İtalyanca'ya 
tercüme ettiğiniz takdirde iki 


şimdiye kadar elde ettiği başarı yüksek ücretli m e 
bir çalışanınkinden farksız. Önce MCA Records, mii o — fiyata satabileceğinizi 
şimdi de Arista. Gerekmiyorsa niye sermayeyi Pahalı Anlaşmaların eşfetti. , R 
riske sokasınız?” Ardındaki Hokus S a Muamması 
-“En İyi 40 Eğlendirici” (21 Eylül 1998) Pokus” 2 Şubat 1999) 


“Gelecek onlar için gelecek!” 


Kocaeli Sanayi Odası Şehabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinde 
Büyük Ödüle layık görülerek “Çevre Ödülünü alan 
İlk Çimento Fabrikası” olmaktan gururluyuz. 
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İsmail Hakkı Ekşi ! He Gayrimenkul - Yönetim Kurulu Başkanı 


He Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Ekşi, iklim değişikliği ve çevre 
şartlarındaki olağan olmayan değişimlerin inşaat sektöründe de yeniliklere neden 
olacağını ve şirketleri daha çevreci olmaya iteceği görüşünde. Bu noktada yeni 
gelişen teknolojilerin kullanılan malzemeleri de değiştireceğini söylüyor. Ancak 
Ekşi'ye göre bunun için henüz erken: “Nanoteknoloji ile şu an bazı sektörlerde 
çalışmalar yapılıyor ve yeni ürünler geliştiriliyor. Bu ürünler zamanla inşaat 
sektöründe de yaygınlaşacak. Ancak pahalı olmasından dolayı sektöre girişleri 
zaman alacak." Ama inşaat sektöründeki değişimin sadece kullanılan malzemelerle 
sınırlı kalmayacağı inancında. “Gelecekte robotlar var. Sektör de buna uyacak” diyor. 
Halihazırda inşa sürecinde yeni teknolojik aletlerin kullanımın artığını söyleyen Ekşi'ye 
göre insan emeğini azaltan bu ekipmanların kullanımı yaygınlaşacak. 


Me, Eğ er n 


ya 
a 


e getirerek yılda 1 milyon dolara yakın 


yayımladı. Kitap 24 ciro elde ediyor. Ma için bu sadece bir 
saatte 400 bin kereden başlangıç. Kendisinin artık küre- 
fazla indirildi. sel emelleri var. Hedefi 6,8 trilyon 
dolar değerindeki dünya ticaretini 
», Webleştirmek.” 
-“Tavşan Kadar Hızlı, Kaplumbağa 
Kadar Sabırlı” (17 Temmuz 2000) 


şim rüzgarı da var. Özellikle konut üreten 
şirketlerin artık pazarlama faaliyetlerinde 
geleneksel yolların dışına çıkarak gelişen 
teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeye uygun 
stratejiler geliştirmek zorundalar. Kuzu 
Grup CEO'su Özen Kuzu bu noktada “Büyük 
Veri”ye vurgu yapıyor. 

Kuzu, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini 
analiz edebilmek için Büyük Veri'nin kullanılacağı uygulamalar geliştirilmesi gerektiği 
fikrinde. Aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmeleri için dijital 
dönüşüme ayak uydurmalarının zorunlu 
olduğunu söylüyor. 

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ise 
son yıllarda önemli bir trend haline gelen 
sanal gerçeklik uygulamalarına vurgu yapıyor. “Sanal gerçeklik teknolojisi, ürün henüz 
ortaya çıkmadan müşteriye sunulacak deneyimin önceden görülmesi ve hissedilmesini 
ve müşteriyle daha sıkı bir bağ kurulmasını 
sağlayacak” diyor ve ekliyor: “Deneyimin hayatımızdaki yeri arttıkça satın alma alışkanlıklarımızdan gündelik hayatımızda alacağımız 
kararlara kadar birçok şey değişecek.” Nihayetinde inşaat şirketlerinin, geleceğin kentlerini 
inşa etmeden önce gelişen yeni teknolojilere 
adapte olmaları dolayısıyla kendilerini baştan 
inşa etmeleri gerekecek. 


Peylists .... 
favori > 


Party om > 
N Bond inp > 
1 MAYIS 2000 15 EKİM 2001 Sonay 
“Pierre Omiolyar: “Savaş Sırasında Yaşam: Karşı rl lulenider 2 
Dot-Com Dünyası Koymak, Başa Çıkmak ve sean 
Hayır Müessesesine Yeniden İnşa” 
Yükleniyor” 
SARA BLAKELY 
JACK MA (1971-) 
(1964- ) Spanx'in (2000) kurucusu X 
Alibaba Group'un (1999) “Birçok tesadüfi girişimci gibi N 
kurucularından Sara Blakely de sadece ZN. 
“Bugün Alibaba kişisel bir sorununu m 
dünyanın dört bir çözmek istiyordu. Ç 
ER yanından ithalatçı ve Dar pantolon v— > 
Stephen King kitlesel ihracatçıları biraraya altına sandalet ; -— 


Me 


Walkman, kenara çekil. Apple 
iPod'u piyasaya çıkardı. 


giymeyi seviyordu 


ama arkasını düz 

gösterecek doğru iç 
çamaşırını bulamıyordu.” 
-“Önemsiz ve Süssüz” (2 
Nisan 2001) 


Mekanlarınızda tuğlanın getirdiği 
sıcak görünümü yakalamak artık çok 
kolay. Ege Seramik Lisbon Serisi, 
6x25cm ölçüsü iletuğlanın yeni alternatifi, Üstelik seramiğin uzun ömürlü 
kullanım avantajı ile birlikte. 
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Erhan Boysanoğlu | Mesa Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
i esa, 2019'da 50'inci yaşını kutlayacak. Bugüne 
kadar 11,5 milyon metrekarelik inşaat alanın- 

N da 95 bine yakın konuta imza atarak sektöre 

7 yön veren şirketlerden oldu. Mesa Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, 
inşaat sektörünün ve faaliyet gösteren şirketlerin geleceklerini yeni teknolojilerin ve uluslararası pazarlarda 
iş yapabilme kabiliyetlerinin belirleyeceği görüşünde. 
Boysanoğlu, “50'nci yıla bir buçuk kala, geriye dönüp baktığımda, Mesa olarak öncülük ettiğimiz “çağdaş site kavramr ve 1978'de ilk defa uyguladığımız “tünel kalıp sistemi”, 
Türkiye'de sektörü değiştiren temel faktörlerdi” diyor. 

Boysanoğlu'na göre geleceği şekillendiren de aynı 
yaklaşım olacak. “İnşaat sektörünü değiştirecek, geliştirecek birçok unsur bulunuyor. Bunların içinde tünel kalıp 
sistemi örneğinde de açıkça görüldüğü gibi öncelikle 
teknoloji geliyor” diyor. 70 yaşındaki duayen inşaatçının 
bu sisteme neden bu kadar vurgu yaptığını anlamak için 
biraz tanımak gerekiyor. Bugün inşaat projelerinin bu 
kadar hızlı bir şekilde bitirilebilmesinin temel sebebi olan 
tünel kalıp teknolojisi, betonarme yapılarda taşıyıcı duvar 
ve döşemenin bir defada dökülmesine olanak veren tünel 
şeklindeki çelik kalıplar sistemine verilen ad. 

Bu sistemde duvar ve döşeme beraberce yerinde dökülüyor. Fikir olarak basit gibi görünse de, bu sistem Türk 
inşaat şirketlerinin iş yapış hızını bir hayli artırdı. Bu 
yüzden özellikle yurtdışında (Libya ve Rusya'da) Türk 
şirketleri iş bitirme sürelerinin kısalığıyla ciddi bir rekabet avantajı sağladı. 

Erhan Boysanoğlu, Türk inşaatçılarının geleceğini de 
yeni teknolojik gelişmelere hızla adapte olmakta görüyor. 
Mesa bugün sektörde inşaat, imalat ve hizmet alanında 
faaliyet gösteriyor. Üstelik hem geliştirici hem de taahhüt şirketi olarak. Dolayısıyla Boysanoğlu tüm sektörü 
yakından gözlem altında tutuyor: “Güncel gelişmeleri ve 
teknolojiyi sürekli takip ediyoruz. Hatta takip etmekle 
yetinmiyor, geliştiriyoruz. Dolayısıyla sektörün geleceğine hazırlanmaktan ziyade, geleneğimizde olduğu gibi 
sektörü geliştirmeye odaklanıyoruz.” 


Boysanoğlu'nun vurgu yaptığı bir diğer konuysa uluslararasılaşma. Ağustos 2017'de Engineering News Record 
(ENR) tarafından yayımlanan “Dünyanın En Büyük 250 
Uluslararası Müteahhidi” listesinde Türkiye 46 şirketle, 
Çin'in (65) ardından en fazla temsil edilen ülke oldu. Ancak Boysanoğlu bardağın boş tarafına bakmak gerektiğini 
söylüyor: “Dünya pazarında fırma sayısı bazında dünya 
ikincisi olmakla birlikte Türkiye müteahhitliğinin küresel 
arenadaki en büyük sorunu bu büyüklüğünü ciro tarafına 
yansıtamaması.” Bu sorunun çözümü içinse “Artık niceliğin yanısıra nitelikli projelere yönelmek” gerektiğini 
vurguluyor. 

Tabii bu işin sadece müteahhitlik tarafı. Boysanoğlu'na 
göre asıl farkı, Türk şirketlerinin dünya genelinde geliştirici yönlerini daha da güçlendirmeleri yaratacak. Mesa 
da yurtdışındaki adımlarını bu yaklaşımla atıyor. Şirket 
yurtdışında birçok ülkede müteahhit olarak yer alırken 
Almanya, Letonya ve Polonya gibi ülkelerde de geliştirici 
olarak kendi projelerine imza atıyor. Örneğin halihazırda 
alışveriş merkezi ve ofisten oluşan ticari gayrimenkul ile 
konut projesi tamamladıkları Polonya'da devam eden bir 
de konut projeleri bulunuyor. Boysanoğlu yine Varşova'da 
iki konut projesi üzerinde çalıştıklarını söylüyor. 


Xclusiveş müşterilerimiz 
TAV Passport Kart'la 
seyahatlerde bir adım önde. 


Siz de Xclusivet dünyasına katılın”, hediye TAV Passport Kart'ınızla 
anlaşmalı havalimanlarında lounge girişi, otopark kullanımı ve 
hızlı geçiş haklarından ücretsiz olarak yararlanın. 


Xclusive* müşterilerimize sunduğumuz diğer ayrıcalıklar: 


Tüm restoran harcamalarında 9 15 indirim. » Özel şoförlü araç hizmeti. » Ücretsiz kuru temizleme hizmeti .* Kişiye özel birçok 
avantaj sunan ücretsiz Xclusive kredi kartı. » Xclusiveş kütüphane. * Kişiye özel müşteri ilişkileri temsilcisi ve Xclusive Hizmet hattı. 


Xclusives dünyasına katılmak için 


XC yazın, 5152'ye gönderin. 


5 ONB 


7 FİNANSBANK 


*Xclusivet müşterisi olabilmeniz için aylık birikim ortalamanızın 250.000 TL ve üzeri olması yeterlidir. 
**SMS gönderimitüm operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden bir SMS olarak ücretlendirilir. 


Xclusive Hizmet Hattı 
(0216) 522 49 59 xclusive.com.itr 
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Erden Timur | Nef - İcra Kurulu Başkanı 
nşaat sektörünün en genç patronlarından 35 yaşındaki 
Erden Timur'un 2010'da geliştirdiği Nef markası, sadece dört yıl sonra 2014'te 1 milyar lira ciro sınırını aşarak 
rüştünü ispatladı. 2016'yı da bin 435 adet konut satışı 
ve 1,3 milyar lira ciroyla kapatarak yükselişini sürdürdü. Nef'in, şirket ömrü için çok kısa denilebilecek bir 
sürede, ulaştığı bu büyüklük Timur'un geliştirdiği özgün 
stratejilerin sonucu. 

Yeni teknolojilere ve tüketici ihtiyaçlarına adaptasyon 
kabiliyetinin gelecekte şirketlerin kaderini belirleyeceği 
görüşünde olan Timur, “Teknolojide ve sanayide olduğu 
gibi bu sektörde de yenilikçi ve yaratıcı olanlar, tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek buna uygun çözümler geliştirenler ilerlemeye devam edecek.” 

Nef'i kısa sürede büyüten stratejilerin temelinde bu 
yaklaşımla ortaya çıkan ve Timur'un patentini aldığı 
“Fold” konsepti var. Projelerinde sinema, oyun, hobi, 
misafir, toplantı odaları, sanat ve müzik stüdyoları hatta 
istenirse bir şef tarafından yemeklerin pişirildiği yemek 
odası gibi modüller bulunuyor. Bu konseptle, 50 metrekarelik stüdyo bir daireniz de olsa, aileniz geldiğinde 
kullanabileceğiniz bir misafir odasına, terasa, sinema 
salonu gibi lükslere sahip olabiliyorsunuz. Sadece ihtiyaç 
duyduğunuzda kullanıp ödüyorsunuz. 

Nef projelerindeki bu konsept, sektörde fark yaratan 
önemli bir inovasyon. Erden Timur, gelecekte de aynı 
yaratıcılığı sürdürmek zorunda olduğunun farkında. 
“Dünyada sürdürebilirlik, teknoloji ve inovasyona odaklı 
projeler ve hizmetler giderek ön plana çıkıyor. İnşaatta 
kullanılan malzemeleri artık enerji verimliliği ve çevresel 
sürdürülebilirlik şekillendiriyor” diyor. Bu gelişmelerin 
artan rekabetle birleşince sektördeki markalarda önemli 
bir baskı yarattığını söyleyen Timur, “Bu gelişmelere 
uyum sağlayamayan markaların hem maliyet yükleri hem 
de inşaat kalitelerinde düşüş ve gerileme kaçınılmaz olacak” tespitini yapıyor. 

Timur'un vurgu yaptığı önemli konulardan biri de 


dijitalleşme. Çünkü dijitalleşen hayata uygun pazarlama 
stratejilerinin de geliştirilmesi gerekiyor., “Dijitalleşen 
dünyada her geçen gün, hedef kitleleri daha iyi analiz 
edebilmek ve onların online dünyadaki davranışlarını 
daha iyi anlayabilmek önem kazanıyor” diyor. Kullanıcı 
aksiyonlarını iyi takip ederek bu takip sonucunda elde 
edilen verileri doğru analiz eden şirketlerin bir adım öne 
geçeceğini düşünüyor. Bu nedenle Nef, sosyal medyayı 
oldukça etkin kullanıyor. Facebook'ta 307 bin takipçisi 
bulunan şirket buradaki geri dönüşleri satışa da çevirmeyi başarıyor. Erden Timur, “Facebook'ta yaptığımız 
reklam yatırımıyla 4 bin 740 talep topladık, 31 daire satışı 
yaptık ve bu başarımız case study olarak tüm dünyada 
yayınlandı” diyor. 

Genç inşaat patronunu heyecanlandıran diğer bir 
teknolojik yenilikse sanal gerçeklik teknolojisi: “Ürün 
henüz ortaya çıkmadan müşteriye sunulacak deneyimin 
önceden görülmesi ve hissedilmesi müşteriyle daha sıkı 
bir bağ kurmayı ve onları daha derinden etkileyebilmeyi 
sağlayacak.” Timur'a göre deneyimin hayatımızdaki yeri 
arttıkça, satın alma alışkanlıklarımızdan gündelik hayatımızda alacağımız kararlara kadar birçok şey değişecek. 


İYİNİN DE İYİSİ 


Dünden bugüne, aradığınız hizmet 


Toyota Plaza ALJ'de! 


3 Toyota Plaza AL j 


75 Satış iyi Servis ve V Yedek Parça 
Sigorta 2.El 


0060 toyota.com.tr 


Toyota Plaza ALJ Toyota Plaza ALJ Ankara 
Merkez Mah. Erenler Cad. No: 20 Inönü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 336 
Çekmeköy 34782 ISTANBUL Batıkent Yenimahalle 06370 ANKARA 


Tel: (0216) 643 03 03 Faks: (0216) 643 03 00 Telefon: (0312) 293 00 00 Faks: (0312) 2788090 
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Özen Kuzu | Kuzu Grup - Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO 


Z Kuşağı Yapılar 


ugüne kadar imza attığı yaklaşık 500 proje ile 
100 binin üzerinde konut üretimi gerçekleştiren 
Kuzu Grup'un CEO'su Özen Kuzu, geleceğin yapılarını inşaat şirketlerinden çok yeni jenerasyonun ve teknolojinin belirleyeceği düşüncesinde: 
“İnşaat sektöründe dijital bir çağ başladı. İnsan hayatını 
kolaylaştıran teknolojiler, inşaat sektörünü de gelişime ve 
değişime açık hale getirdi” Kuzu'nun söz ettiği değişim, 
binaların nasıl yapıldığından çok neden yapıldığıyla ilgili. 

Teknoloji kullanımı özellikle yeni nesiller için hayatın 
asli parçalarından biri haline gelmiş durumda. Doğal 
olarak inşa edilecek “yaşam alanlarının” da bu yeni hayat 
tarzıyla uyumlu olması gerekiyor. İnşaat sektörünün 
eskiden kum, çimento, beton gibi malzemelerle çözümlenebilen bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Kuzu, bu 
durumun bugünden başlayarak değişeceği görüşünde: 
“Günümüzün rekabet ortamını da düşündüğümüzde 
doğru projelere adım atmak için akılcı kaynak kullanımı 
önem taşıyor. Alışkanlıklarımızı bile değiştirmek zorken 
dijital dönüşüm ile kurumsal yapıyı değiştirmek, dünya 
ile rekabet edebilmek için de Büyük Veri'ye ulaşabilmek 
önemini koruyor.” 

Bir inşaat şirketinin CEO'su olarak Kuzu'nun Büyük 
Veri'ye vurgu yapması önemli. “Günümüzde veriyi bilgiye 
dönüştüren ve bunu doğru şekilde aktaran şirketler ku- 


rumsallaşma yolunda başarılı adımlar atıyor” diyen Kuzu, 
şirketlerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmeleri için 
dijital dönüşüme ayak uydurmalarının zorunlu olduğunu 
söylüyor. 

Özen Kuzu, gelecek 10 yılda Nesnelerin İnterneti uygulamalarının hızla yaygınlaşacağını düşünüyor. Bu durum tüm yapıların, bu gelişmeye adapte olmasını gerekli 
kılacak. Nesnelerin İnterneti basitçe birbirleriyle veya 
daha büyük sistemlerle iletişim halinde olan nesnelerin 
oluşturduğu bir ağ. Kuzu, “İnsan gücüne gerek kalmadan 
dijital dönüşüm ile kısa zamanda çok iş yapılabilecek” 
diyor ve ekliyor: “Geleceğin yapıları da bu teknolojiye ve 
yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda.” 

Kuzu'ya göre bu değişim başladı bile. Gelişen teknoloji 
ile inşaat sektörü de ihtiyaçlar doğrultusunda değişiyor. 
Kuzu, “Z kuşağı” olarak tanımlanan gençlerin iş dünyasına girmesiyle bu dönüşümün başladığını söylüyor. “Z 
kuşağının teknolojiyle iç içe yaşaması evde, okulda, işte 
her yerde bir değişimi beraberinde getiriyor” diyor. Bu 
dönüşümün yaşam alanlarına yansıması da kaçınılmaz. 
Özen Kuzu'ya göre “Dijital çağa ayak uydurularak inşa 
edilen, çevreye duyarlı, akıllı yapılar uzun dönem ayakta 
kalabilecek. Günümüzde teknoloji bu denli hayatımızın 
her noktasında aktifken inşaat sektöründe de değişim 
kaçınılamaz.” 
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Serhat Görgün 
Borsa İstanbul Satış ve 
Pazarlama Direktörü 
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Hasan Aslanoba 
Aslanoba Capital 
Kurucusu 
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GİRİŞİM ALEMİ 
BUGÜNLERDE 
SOFTBANK'IN SAHİBİ 
MASAYOSHI SONIN 
KURDUĞU VISION FUND 
İLE ÇALKALANIYOR. 
93 MİLYAR DOLARLIK 
BÜYÜKLÜKLE 
EKOSİSTEME GİREN 
FONLA ÖNÜMÜZDEKİ 
SENE GİRİŞİMLERE 
AKTARILABİLECEK 
KAYNAĞIN HACMİNİN 
150 MİLYAR 

DOLARA ULAŞACAĞI 
HESAPLANIYOR. 
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ürkiye'de son 10 yıldır bir avuç insan, “ekonomik sistemin ve şirket yapılarının değiştiğini, 
Türkiye'nin bu değişimde üstünlük sağlayacağı bir rol almasının yolunun da girişim 
ekosistemini ayağa kaldırmaktan geçtiğini 
anlatıp duruyor. Paralarını, emeklerini ve 
vakitlerini ortaya koyup kendi tabirleriyle 
“betonda çiçek yetiştirmeye çalışıyorlar”. 

Onların inandığı gelecekte “yapay zeka, 
Nesnelerin İnterneti ve Blockchain” teknolojileri sağlıktan eğitime, endüstriden bankacılık sistemine hatta devlet yapılarına kadar 
herşeyi altüst edecek. Ve bu değişimi de bugünün büyük şirketleri değil, şimdinin küçük 
girişimleri sağlayacak. Bu inançları da artık 
bir bilimkurgu romanı olmaktan çıkıp çok 
hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşüyor. Dolayısıyla asıl soru; bu gelecekte nasıl rol oynayabileceğimiz ve oyunda olmak istiyorsak hangi 
adımları atmalıyız? 

Bu sorunun yanıtı için Türkiye girişimcilik 
ekosisteminin bugünkü halini borçlu olduğu 
isimlerden beşi, FORBESun 100'üncü yılı 
için fikir jimnastiği yaptı. Moderatör koltuğunda 2008'de kurduğu hızlandırıcı ve melek 
yatırım platformu e-Tohum ile bugüne kadar 
ekosisteme onlarca girişim kazandıran Burak 
Büyükdemir vardı. Masanın diğer tarafında 
ise Türkiye'nin üniversite bünyesindeki ilk 
hızlandırıcısını kuran MEF Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Erhan Erkut; Türkiye 
yatırımcılık tarihinde “milat” olarak kabul 
edilen Hasan Aslanoba; Sabancı Üniversitesi 
bünyesindeki kuluçka merkezi Inoventin 
kurucusu, şimdi ise Borsa İstanbul Satış ve 
Pazarlama Direktörü Serhat Görgün; Dünya 
Bankası, TEPAV gibi kurumlarda girişimcilik konusunda çalışmalar yapan şu anda da 
GE'nin İnovasyon Lideri olan Ussal Şahbaz 
yer alıyordu. Onlar gelecek için çözümü apaçık anlattılar. 

Burak Büyükdemir: Masaya bakınca girişimciliğin geleceğini çok farklı açılardan 
ele alabileceğimiz bir katılımcı profili var. 


Ekosisteminin Geleceğ 


Girişimcilikle kastım, teknoloji odaklı katmadeğerli girişimcilik... Özetle Türkiye'nin 
geleceğinde değerli olabilecek girişimciliği 
konuşalım istiyoruz. Dolayısıyla Erhan Hocam ile ve öncelikle bir durum tespiti yaparak başlayalım... 

Erhan Erkut: Türkiye'de 10 sene öncesine 
kadar ne melek yatırım ağları ne de üniversiteler bünyesinde kuluçka merkezleri vardı. 
Devlet teşviklerinden konuşmuyorduk. Özetle mevcut aktörlerin hiçbiri oyunda yoktu. 
Böyle bakarsak 10 sene önceye göre çok yol 
aldık ancak olmamız gereken noktanın yakınında bile değiliz. Çünkü dünya standartlarına göre Türkiye gibi bir ülkede girişimcilerin 
toplam nüfus içindeki payı yüzde 15 seviyesinde olmalı. Şu anda yüzde 5-6 civarında 
-TOBB'a kayıtlı herkes girişimci sayılmasına 
rağmen rakam bu... Üstelik katmadeğerli girişimcilikte rakam daha düşük. 

Aslında aktörlerin tamamı sorunlu ama 
faturanın büyüğünü kendi sektörüme yani 
eğitime kesiyorum. Zira üniversiteye gelen 
çocukların “kendimi gerçekleştireceğim, 
potansiyelime ulaşacağım, dünyayı değiştireceğim” düşüncesi ve eleştirel bakış açısıyla 
eğitilmeli. Oysa eğitim sistemimiz, girişimcilik için gerekli adaleleri çocuktan söküp 
alıyor. Aslında işe ortaokul hatta ilkokuldan 
başlamalıyız ancak oralarda da müfredat konuşuluyor. Girişimcilikten bahseden bile yok. 
“Atatürk az mı çok mu olsun, dinin ağırlığı 
artmalı mı azalmalı” eksenine sıkıştık ama 
2Vinci yüzyıldayız. Bu zamanda sorulacak 
sorular; ne kadar yaratıcı olduğun, ne kadar 
inisiyatif alabildiğin ve ülkeye nasıl katkıda 
bulunacağın... Ne yazık ki girişimcilik, eğitimin ajandasına giremiyor. Üniversitelerde 
üst düzeyde girişimciliği tartışamıyoruz. 

Tabii diğer aktörler de sorunlu. Bugün 
ucundan kıyısından bu işle ilgilenen kurumlar etkinlik ve şov aşamasına takılıp kalıyor. 
Özel sektör de öyle ama inşaat işinden daha 
fazla para kazanma şansı verildiği sürece 
sermayeyi “girişimciliğe yatırım yapmıyor” 
diye eleştiremezsin. Sermayenin kendine 
sunulan olanaklardan yararlanmamasını bekleyemezsiniz. 

Özetle 10 yılın sonunda geldiğimiz noktada, 
çok iyimser olamıyorum. Ülkemiz girişimcilik 
için şu anda çorak bir toprak. Ama Burak'ın 
bir sözü vardır, “betonda bile çiçek yetişir” 
diye... Şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz. 


Büyükdemir: Türkiye'de girişimcilik ekosisteminde Hasan Aslanoba öncesi ve sonrası var. Bir mihenk taşı çünkü kimse aksiyona 
geçip onun gibi yatırım yapmadı. Dolayısıyla 
yatırımcılık ekosisteminin öncesini ve sonrasını değerlendirmesini isteyeceğim kendi- 


sinden... 


Hasan Aslanoba: Dijital ekonomiyi anlamak için özellikle karar vericilerin eğitimi 
çok önemli. Zira yanlış bilgilerle donatılmış 
çok fazla karar vericilerden söz ediyoruz. 
Sadece kamuyu değil özel sektörü de kaste- 


diyorum. Eski ekonominin 
ezberleriyle geleceğe baktıkları için bildiklerini zannediyorlar ve ona göre hareket 
ediyorlar. Biraz futbola 
benziyor durum. Sokaktan 
birini çevirin mutlaka futbol 
konusunda bir fikri vardır. 
Her alandaki karar vericiler 
de böyle bakıyor olaya ama 
bu başka bir oyun... Dolayısıyla önce cehaletimizi kabul 
etmemiz gerekiyor. Zira artık 


zaman doldu ve lüksümüz kalmadı. Bugün 
yapay zeka kapıyı bangır bangır vuruyor; teknolojinin adaptasyon süreci çok hızlanıyor; 
önümüzdeki iki-üç sene içinde uzaylıların 
saldırısına uğramış gibi hissedeceğiz. 
Gelelim yatırıma... Dünya milli geliri 75 


trilyon dolar seviyesinde. Yuvarlak bir he- 


2017 yılı genelinde 
Türkiye'deki girişim 
ekosistemine 
yapılan yatırımın 
toplam büyüklüğü. 


sapla Türkiye, dünya milli gelirine yüzde 1 
katkı sağlıyor. 2017'de girişim ekosistemine 
beklenen yatırımın büyüklüğü, 93 milyar 
dolarlık Vision Fund'ın girişiyle 150 milyar 
dolara yükseldi. Dolayısıyla mutlaka kendi- 


mizi dünyayla eşitlemek zorundayız. Yani Türkiye'de girişim ekosistemine 1,5 milyar 
dolar yatırım yapılması gerekiyor. Aksi takdirde bu çok 
ciddi ulusal güvenlik sorunu 
haline gelecek. Geçen gün Putin yapay zeka konusunun ne 
kadar önemli olduğuna vurgu 
yaptı. Bunun ne kadar önemli 
olduğunu anlayan başka ülkeler var, başta Çin... Yakın bir 
zamanda ekonomimizin ciddi 


FORBES Ideas 


“Girişimcilik 
Ekosisteminin Geleceği” 
başlıklı toplantının 
moderatörlüğünü 
üstlenen e-Tohum 
kurucusu Burak 
Büyükdemir, beyin 
göçünün büyüyen bir 
sorun olduğuna işaret 
ederek Estonya, Şili gibi 
ülke örneklerinde olduğu 
gibi Türkiye'nin de beyin 
göçünü kolaylaştıracak 
düzenlemeler yapması 
gerektiğini söylüyor. 
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Girişimcilik Ekosisteminin Geleceği 
ti İznin 


BUGÜN OTOMOTİVDE, ENERJİDE 
BÜYÜK ŞİRKETLERİN REKABET GÜCÜ 
YOK. ANGEL.CO'DA 4 BİN OTOMOTİV 
GİRİŞİMİ VAR. ŞİRKETLER BUNLARLA 
MÜCADELE EDEMEZ. AMA BİRKAÇINI 

SATIN ALIP, MÜHENDİSLERİYLE 
BİRLİKTE YENİ ŞEYLER ÜRETMELERİNİ 
SAĞLAYABİLİR. O ŞİRKETİN 50 

SENE SONRA AYAKTA KALMASINI 

SAĞLAYACAK ŞEY, ORADAN ÇIKACAK 
BİR-İKİ FİKİR OLACAK. 


Erhan Erkut 


saldırı altında olduğunu göreceğiz. Özetle 
artık fırsat aşamasını geçtik, riskleri anlatmamız gerekiyor. Ulusal ekonomimizin geleceği için çok önemli bir eşikteyiz... Yatırım 
anlamında dünyayla eşitlenmezsek daha da 
bağımlı hale geleceğiz. 

Büyükdemir: Borsa İstanbul olarak gündemde çok fazla proje var ve bu alanda oldukça aktifsiniz. Neler yaptığınızı anlatabilir 
misin? 

Görgün: BİST olarak temel rolümüz, alıcı 
ve satıcıyı biraraya getirmek. Bunu yapıyoruz zaten ancak üzerine girişimciyi desteklemek amacıyla bazı uygulamaları devreye 
aldık. Örneğin çıkış sorununu çözmek 
amacıyla sermaye piyasası kurallarını biraz 
esneterek “zarar eden şirket halka açılamaz 
kuralını kaldırdık ve çıkış yolunun halka arz 
olmasını sağlayacak adımları attık. Yine bu 
çerçevede iki yıl önce Özel Pazar kuruldu. 
Girişimci ile yatırımcıyı biraraya getiren 
platform sayesinde 360 civarında girişimci 
ve 108 yatırımcı buluştu. Fakat gördük ki istediğimiz dinamizmi ekosisteme getirmiyor. 

Özel Pazar konseptini yaygınlaştırmak 
için İstanbul Kalkınma Ajansı ile çok yeni 
bir projeye başladık. Aslında Türkiye'nin 
farklı kentlerin ticaret odalarından ve yerel 
yönetimlerinden sürekli, çok iyi iş fikirleri 
olan girişimciler ile işadamlarını biraraya 
getirecek bir adres talebi var. Kentlerin 
harekete geçmeyen potansiyellerine yönelik olarak Özel Pazar'ın mikro örneklerini 
Konya, Antep, Adana gibi belli başlı kentlerde kuruyoruz. İş planı hazır... İstanbul 
Kalkınma Ajansı ile bütçesi dahi hazırlandı. 
Diğer taraftan bir Crowd Funding (Kitlesel 
Fonlama-KF) platformu kuruyoruz. KF'yi 
bir modül olarak tasarladık böylece KF platformu kurmak isteyenlerin kolayca entegre 
edebileceği hale getirdik. 

Zaten SPK da, KF yapmak isteyenlerin 
platformlarını BİST'e entegre etmelerini 
bir kriter olarak isteyecek. Sonuçta BİST bu 
gücünü kullanarak piyasayı domine edecek 
bir platform elbette kurabilirdi ama tek elde 
toplanmış ve ne kadar hızlı çalışabileceği 
muamma olan bir yapı çıkardı. Buna ilk itiraz 
eden de biz olduk... 

Büyükdemir: KE, Ankara'da beş senedir 
konuşuluyor ve potansiyeli kaçırdıktan sonra hareket ediyoruz gibi... Değişimin hızı 
düşünüldüğünde Blockchain ve Bitcoin, 
KF'yi yerinden edebilir... 
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YENİ HAYALLERİN 
BÜYÜMESİNDE, 

O HAYALLERİN GERÇEGE 
DÜNÜŞMESİNDE 
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Bugüne kadar binlerce teknolojik Start-Up projesine 
ve kadın girişimcilere danışmanlık verdik, finansal 
destek sağladık. Melek Yatırımcı Programları ve 
Fintech FutureFour projesi ile de yeni girişimcilere 
daha fazla destek vermeye varız. 


Biz Türk Ekonomi Bankası'yız! 
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Girişimdilik Ekosisteminin Geleceği 


KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK, ŞİRKETLERİ 
KORUYACAK BİR ŞEYMİŞ GİBİ 
SUNULUYOR. AMA BU DOĞRU 

DEĞİL. ELBETTE İNOVASYONU TERK 
ETMEYECEKLER, MAMULLERİNİN 
ÖMÜR EĞRİSİNİ UZATMAYA 
ÇALIŞACAKLAR AMA KURUMSAL 
GİRİŞİMCİLİĞİN GELENEKSEL 
ŞİRKETLERDE HAYATA GEÇMESİ ÇOK 
ZOR. ASIL YAPMALARI GEREKEN, 
FONLARINI KURUP GİRİŞİMLERE 
PARA YATIRMAK... 


Görgün: Elbette haklısın ama bu tip stratejik konularda bir miktar temkinli gitmekte 
fayda var. Örneğin Blockchain iki saniyede 
takas yapılmasına imkan veriyor. Kuşkusuz 
bu takas dünyasını alt üst edecek. Ama bunu 
şu anda dünyada kullanan borsa yok. Sadece 
Nasdag basit bir uygulamasını deniyor kendi 
özel pazarında. Özetle tüm dünya temkinli... 

KF'de ise dünyada en büyük hacim borçlanma (hisse, ödül, hibe ve borçlanma bazlı 
model var) üzerinden geçiyor. Bizde hibe 
ve ürün uygulamaları var. Hisse bazlı gayrimenkul dışarıda tutulacak şekilde geliyor. 
Borçlanmada ise BDDK giriyor işin içine 
çünkü temelde bankaların alanı borçlanma... 
Dolayısıyla “ben açtım” demek mümkün 
değil. Bankacılık düzenlemelerinin nasıl 
etkileneceğini hesaplamadan bunu yapmak 
doğru değil. 

Büyükdemir: Bu noktada sözü Ussal 
Şahbaz'a devretmek istiyorum. Mevcut durumu değerlendirebilir misiniz? 

Ussal Şahbaz: 10 senede ilerledik ama 
başkaları çok daha ileri gitti. Severek verdiğim bir örnek var. Türkiye, Ortadoğu'da 
kentleşme oranın en yüksek olduğu ülke. 1 
milyondan fazla nüfusu olan dokuz kentimiz var. Ama Ortadoğu'nun Uber'i sayılan 
milyar dolar piyasa değerine sahip Careem, Dubai'den çıktı. Halbuki burası korsan 
taksinin, dolmuşun çıktığı yer ve ülkece bu 
inovasyonu organize edecek bir yapı kuramadık. Tabii bunun bir dizi nedeni var. 
Türkiye'deki kamu-özel tüm kurumlarda 
“herşeyin en iyisini ben bilirim, başkasıyla 
işbirliğine ihtiyacım yok” anlayışı var. Dijital ekonomi dediğiniz şey farklı tecrübeleri 
biraraya getirerek ilerlemeyi gerektiriyor. 
Dolayısıyla bu tavırdan kurtulamadığımız 
takdirde dijital ekonominin sağladığı fırsatlardan yararlanamayız. 

İkinci olarak isteniyor ki kamu para 
dağıtsın, girişimciyi desteklesin. Böyle girişimcinin önü açılmaz. Bununla beraber 
kamunun ön ayak olmadığı bir girişimcilik 
ekosisteminin kurulduğunun da örneği yok. 
Devlet liderliği hep olmalı sadece bunu göstermenin farklı yolları var. Finansal destek 
akılla geldiğinde faydalı ama daha önemlisi 
regülasyonlar... Örneğin bir teknolojinin 
regüle edilmesi konusunda güzel bir uygulama var. Diyoruz ki “bir bakalım”. Bunu yenilenebilir enerjide yaptık, “yayılsın, alırız” 
dendi. Şimdi Blockchain başladı, tavır yine 
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Etrafımızdaki havanın günlük yaşamımızda büyük bir etkisi var. 
Son araştırmalara göre; hava kirliliği nefes sorunlarının oluşma riskini 


arttırıyor, bu da çeşitli uyku sorunlarına yol açıyor. 2 
Temiz hava katalizörlerimiz ile araçlardan ve sanayi tesislerinden m 
havaya karışan zararlı emisyonları azaltarak daha temiz bir havada, e 


daha güvenli nefes almanıza yardımcı oluyoruz. 


İn” ii a — 
n ŞE ye 
Hava kalitesini iyileştirerek, daha rahat uyumanızı sağlıyoruz, çünkü Dar . — 
BASF'de biz kimya yaratıyoruz. me , mn | | BASF . 
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Detaylı bilgi için wecreatechemistry.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. 
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Giriş mailik Ekosisteminin Ge CEBİ 


DİJİTAL EKONOMİ FARKLI 
TECRÜBELERİ BİRARAYA GETİREREK 
İLERLEMEYİ GEREKTİRİYOR. DİĞER 
TARAFTAN İNSANLAR VE KURUMLAR 
ARASINDAKİ GÜVEN İLİŞKİSİ 
ÇOK ZAYIF. BÖYLE BİR ORTAMDA 
İNOVASYON ÇOK ZOR. BU, KAMU 
KURUMLARI, BÜYÜK ŞİRKETLER VE 
GİRİŞİMCİLER İÇİN GEÇERLİ VE HEMEN 
DEĞİŞMESİ GEREKEN BİR SORUN. 


Ussal Şahbaz 


aynı... Niye bir kamu kurumu da “dünyada 
ilk ben yapacağım, risk alacağım, ülkemdeki 
mühendisler, girişimciler öğrenecek sonra 
başka ülkelere satacağım” demez. 

Bunu yapmazsak, teknolojinin herhangi 
bir alanında lider olmamız mümkün değil. 
Çünkü riski alan biraz zarar görüyor ama 
sonuçta kazanıyor. 

Diğer taraftan YASED'in ar-ge grubu başkanı olarak teknoparklar ve ar-ge merkezlerindeki şirketlerin yöneticileriyle konuşma 
fırsatı buluyorum. Şu açık ki 1995'te çıkan 
teknopark kanunu ile ar-ge mevzuatı, eski 
dünyanın kurallarına göre yapılmış. Örneğin 
metrekare başına düşen çalışana göre vergi 
teşviki veriliyor. Çalışan ar-ge merkezine 
girerken turnikede kartını basıyor; dışarıya 
öğle yemeğine giderse destekten düşülüyor; 
mastıra giderse bilimsel çalışma sayıldığı 
için düşmüyor ama ders vermeye giderse 
düşüyor. Bunlar eski usul. Az önce söylediğim gibi teknoloji kanuna adapte olmaz, 
kanun teknolojiye adapte olur. Dolayısıyla 
kanunları yeni dünyaya uydurmak lazım... 

Büyükdemir: Hemfikir olduğumuz konulardan biri, insan kaynağı ve risk algısının 
düşüklüğü... Kültürel bakış açısıyla risk iştahını geliştirebilmek için ne yapmalıyız? 

Erkut: Kültürel altyapımız girişimciliğe 
pek yatkın değil maalesef. Risk iştahı ve 
bireysellik düşük, güç mesafesi ise yüksek... 
Girişimcilik ile bu üçü arasında bir bağlantı olduğu araştırmalar tarafından verilere 
dayalı olarak dile getiriliyor. Dolayısıyla bir 
kere işe 3-0 geriden başlıyoruz. 

Üstelik 600 yıllık bir imparatorluk üzerine yine merkeziyetçi -biraz Fransız usulüdevlet yapısı, herşeyin devletten beklendiği 
bir ortam, orta sınıf yok, girişimciliği desteklemeyen bir ortam... Böyle bir geçmişle 
profesyonel yönetici çıkmasını bile beklemek iyi niyetli... Bir de Türklerin girişimci 
olduğuna dair genel bir yanlış algı var. Hayır, Türkler girişkendir, girgindir. Dolayısıyla kültürel yapı, sosyo-ekonomik durum ve 
tarihi nedenlerle -tabii bunun içinde kadercilik de var- Türkiye epey geriden başladı 
girişimcilik yarışına. 

Aslında muhteşem işler yapmadık değil... 
Mesela biraz önce konuştuğumuz teknopark 
kanunu, 1995'te çıktığında dünyada örneği 
yoktu. Ama yıl 2017 oldu, teknoparklardan 
çıkan girişim yok... Çünkü teknoparklar emlak projesine dönüşmüş durumda. Üniversi- 


İş dünyasının 
yeni standartları 
Ferko Line ile çiziliyor... 


İstanbul'un gelişen ticaret merkezi Kağıthane'de iş dünyasının standartları yeniden çiziliyor. 
Business park konsepti ile iş hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Ferko Line; 

estetik yatay mimarisi, geleceğe hazır teknolojik alt yapısı, Walter Knoll imzalı ofisleri ve 
Four Points by Sheraton ayrıcalıklarıyla konfor ve prestijin altını çiziyor. 
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ÇOK SESLİLİK VE HERKESİN ORTAYA 
BİR AKSİYON PLANI ATMASI 
DOĞRUYU BİR MİKTAR SAPTIRIYOR. 
TABİİ ESKİDEN FIRSATLARI 
ANLATMAK DAHA ZORDU AMA ŞİMDİ 
RİSKLER ANLATILDIĞINDA ALGILAR 
DAHA FAZLA AÇILIYOR. DOLAYISIYLA 
KAMU DA, GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME 


Serhat Görgün 


KONUSUNA ARTIK DAHA 
AKTIF YAKLAŞIYOR. 


Grişimciik Ekosisteminin Geleceğ 


tenin devletten alamadığı fonu şirketlerden 
almanın yolu olmuş. Şirketlerin vergilerini 
aşağı çekmelerine izin veriyorsun, o da üniversiteye fahiş kira veriyor çünkü vergiden 
daha az. Bugün koskoca bankanın teknoloji 
biriminin teknoparkta ne işi var? Telekom 
şirketinin 300-400 çalışanı için bina yapıp 
teknoparka koymak, ülkeyi vergiden mahrum bırakmak demek. Zaten buradan inovasyon da çıkmıyor. 

Yine de üniversiteler beş-altı yıldır yapması gerekenleri hayata geçirmeye başladı. 
İTÜ Çekirdek 300 girişimi içeri alıyor, Sabancı, Koç iyi gidiyor, Yıldız Teknik oyuna 
girdi. ODTÜ ve Bilkent eskiye göre daha aktifler... İTÜ'nün yaptıklarından gurur duyuyorum ama hala sıkletinin altında vuruyor. 
Bir MIT kadar girişim çıkarma kapasitesi 
var, En iyi beyinler ODTÜ, İTÜ'ye geliyor. 
Bu çocuklardan her sene 30 şirket çıkarabiliriz ki, üç-dört bile iyidir. 

Görgün: Inovent”ten 17 şirket çıkardık, 
dördü battı sadece. Üçü çıkış oldu, dokuzu 
hala aktif. Bu modeli Özyeğin Üniversitesi 
devam ettirdi, kısmen de Koç Üniversitesi. 
Ama orada kaldı. 

Aslanoba: Teknopark konusunda herkes 
üç maymunu oynuyor, kimse kralın çıplak 
olduğunu söylemiyor. Her gün 10-15 teknoloji 
makalesi okurum, birinde de teknoparkların 
iyi bir şey olduğunu söyleyen bir cümleye 
denk gelmedim. Eskiden gerekliymiş, İnternet altyapısının güçlü olmadığı zamanlarda 
fiziksel yakınlık sinerji sağlarmış. Ama bugün 
çözüm her yerden geliyor, yan binadakine 
ihtiyaç yok. Üzerine bir de girişimlerin, kentin dışında kurulan tekno vadilere gitmeleri 
isteniyor. Bu çalışmaz. Bir girişimci için en 
önemli şey metro istasyonuna yakınlıktır. 

Büyükdemir: Bu noktada büyüyen bir 
sorun da beyin göçü. İstatistikleri tutulmuyor ama ciddi sayıda yetenekli beyin yurtdışına gidiyor. Yeni ekonominin kurallarına 
ve mevcut örneklere bakarsak birçok ülke 
beyin göçünü kolaylaştırmaya çalışıyor. 
Örneğin Estonya ya da Şili... Şili oturma ve 
çalışma izni ile sermaye veriyor. Türkiye'nin 
dışarı akan suyun yerini doldurması ve yeni 
yetenekleri çekebilmesi için ne yapması 
gerekiyor? 

Erkut: Beyin göçünün hızlandığı bir 
gerçek... Ekosistemdeki insanların Twitter 
hesaplarına bakın, hepsi sürekli çalışanlarının yurtdışına gittiğini yazıyor. Ancak bu 


Reklam vermenin doğal yolu 


Hedef kitlenizi en doğru anda ve en doğal şekilde yakalamak artık sizin elinizde. 
“sahibinden Doğal Reklam” ile hedef kitlenizi ve bütçenizi kendiniz belirler, 
reklamınızı yayına kendiniz alırsınız. Reklamınız ihtiyacınıza göre web'de, 

mobil web'de veya mobil uygulamalarda aranan ilanlar arasında 4. sırada yer alır; 


Jel | 
sizi hızla sonuca ulaştırır. 


Doğal reklam vermek için: www.sahibinden.com/i/sahibinden-dogal-reklam 
Detaylı bilgi için: 0212 288 7950 
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Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve büyümesi için nasıl bir 


yol izlenmesi gerektiğine dair çözüm önerileri... 


44 Girişim bakanlığı kurulmalı. 
Ayrıca Onlarca bir girişimcilik 
üniversitesi açılıp TÜBİTAK, 
KOSGEB ve kalkınma ajansının 
teşvik bütçesi birleştirilip 

tek elden yönetilmeli. Bu 
üniversite üzerinden de 

15 kalkınma bölgesinde 
hızlandırma merkezleri 
açılmalı. 77 


44 Ekosistemin ihtiyacı olan yatırım 
ancak eski ekonomi kaynaklarından 
sermaye aktarılmasıyla yaratılabilir. 
Öncelikle şirketler, kurumsal girişim 
sermayesi fonlarını kurmalı. Devlet 
de vergi teşvikleriyle şirketlerin 
ödeyeceği miktarın belli bir kısmının 
ekosisteme kanalize edilmesini 
sağlamalı . 77 


44 Borsa İstanbul olarak taşın 
altına elimizi koyuyoruz. 
Önümüzdeki bir-iki yıllık süreçte 
içinde hızlandırıcı da bulunan 
fintek girişimlerine odaklı 

bir teknopark, yetenekleri 
arayacağımız melek yatırım ağı, 
bir kitlesel fonlama platformu 
ve girişim sermayesi fonundan 
oluşan bir yapı kuruyoruz. 77 


çalışmalı. Ama büyük şirketlerin 
kültürü buna hazır değil 
dolayısıyla bir katalizör gerekiyor. 
Yani kurumlarla girişimcileri 
konuşturabilecek bir ekosistem 
lazım. Devlet de regülasyonları ve 
kanunları bir an önce teknolojiye 
adapte etmeli. 77 


akışı durdurmak yerine lehimize çevirebiliriz. Türkiye, Ortadoğu'nun kapısı... Mısırlı, 
Pakistanlı, Filistinli girişimciler için burası 
bir cennet... Kuzey Afrika ve Ortadoğu diye 
baktığında bu bölgedeki ülkelerin hiçbirinde ne eğitim ne teknoloji ne de yatırım 
ortamı bizden iyi değil. Bu ülkelerin en 
parlak beyinlerinin Avrupa yada ABD'ye 
gitmesi de eskiye göre daha zor. İşte fırsat... 
Bu çocukları burada kuluçkalayabilsek ama 
Start-up Turkey için buraya gelmeye çalışan 
girişimcilere bile vize vermiyoruz... Ama Pakistan, Tunus, Cezayir, Filistin gibi ülkelerin 
parlak beyinlerini getirsek, 100 şirketlik bir 
kuluçka merkezi kursak sonra onları Türklerle karıştırsak... Tüm Arap pazarına ürün 
geliştirecek kapasiteye ulaşırız ki neler işler 
çıkar oradan... Altın fırsat bir var: İstanbul, 
üçüncü dünya ülkelerinin girişimcilik merkezi olabilir ama göz göre göre kaçıyoruz. 

Büyükdemir: Bu noktada biraz geleceği 
inşa etmek için “ne yapmalıyız” sorusu etrafında konuşmayı istiyorum. Ekosistemimizi 
büyütmemiz için hangi adımları atmalıyız? 

Aslanoba: Şu kesin, girişimlere her sene 
1,5 milyar dolar yatırım yapılmalıyız. Peki 
bu parayı nereden bulacağız? Yeterli sayıda İnternet zenginimiz yok, yurtdışından 
gelmiyor... Yurtiçi dinamikler biraz hareketlendi; eksiden ekilen fidanlar ağaç oldu ve 
daha büyük hacimli yatırım çekiyor ama bu 
sene rekor kıracak olmamıza rağmen toplam 
yatırım sadece 100 milyon doların biraz üzerinde. Yani bu para yok... 

O zaman iç dinamikleri harekete geçirmeli ve eski ekonomi kaynaklarından 
sermaye aktarılmalıyız. Asıl ivmeyi ancak 
kurumsal girişim sermayesi fonlarının kurulmasıyla yakalayabiliriz. Tabii şöyle bir 
gerçek var ki bu kurumların karar vericilerinde risk alma kültürü yok. O zaman kamu 
bu rakama ulaşıncaya kadar teşvik verecek. 

Büyükdemir: Bu noktada melek yatırımcılık sistemi ya da şirketlerin hızlandırıcı 
programları neden etkili olamıyor? 

Aslanoba: Kamu iyi niyetli bir şekilde 
melek yatırımcılığı teşvik edecek düzenlemeyi getirdi. Ama uygulama yeteri kadar 
çalışmıyor. O zaman neden işlemediğine 
dönüp bakmalıyız. Çok bürokratik işlem 
ve aşırı bilgi paylaşılmasını isteyen bir prosedür belki insanların geri durmasına yol 
açıyor. Fonların fonunda da benzer durum 
var. Yani eldeki silahlar yetmiyor. O zaman 


Bu ülkenin dört bir yanında 
hayallerini yatırıma 
dönüştürenler, ülkesine 
değer katanlar... 


İyi ki varsınız, 
biz hep yanınızdayız. 
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devlet vergi silahını devreye alabilir. Dozu 
artırmalıyız bir şekilde. Çünkü tekrar ediyorum; bu ulusal ekonomimizi tehdit edecek 
bir noktaya geliyor. Mesela Amazon geliyor 
ve bunun sadece perakende sektörü üzerindeki ne kadar etkili olacağını birkaç sene 
içinde göreceğiz. 

Görgün: Girişim sermayesi yatırım fonu 
uygulaması da çalışmıyor. Çünkü SPK mevzuatında çok fazla prosedür var. 

Aslanoba: Hızlandırıcı programlarında 
da tam anlamıyla bir inovasyon tiyatrosu 
oynanıyor. İşi tamamen halkla ilişkilere çevirmişler. Birine katıldım ve dayanamayıp 
terk ettim. Gençler sunum yapıyor, birinciye 
de 40-50 bin lira destek veriyorlar. Bu şirketlerin birkaç milyar lira cirosu var, 40-50 
bin lira nedir? Kur girişim sermaye fonunu, 
yatırım yap... Neden kurmadıklarını sordugumda ise aldığım yanıt daha şaşırtıcıydı: 
Repütasyonlarını kaybederlermiş çünkü 
firmalar batarmış. Tabii ki batacak. 

Büyükdemir: Ama şirketler, kurumsal 
girişimciliği ellerindeki yeteneği kaybetmemek için kullanıyor. Girişimciye “fikrin varsa anlat, hayata geçirelim” diye çağırıyorlar. 
Ama bir süre sonra girişimci görüyor ki yapılmıyor. Şu anda “mış” gibi yapılıyor. 

Erkut: Bu zaten en kötüsü... Yarışma yapmak nedir? 

Görgün: Fon kurmasalar bile ilk ticari 
kullanan olma garantisi vermeleri bile yeter... Müşteri olsunlar hiç olmazsa... 


BORSA İSTANBUL EKOSİSTEMİ 


Borsa İstanbul, son birkaç senedir büyük bir değişim geçiriyor. Örneğin bir sene 
önce BİST'te algoritmaların yaptığı işlemlerin payı sıfırken bugün yüzde 12-13'lere 
çıkmış durumda. Öte yandan brokerlar tarafından verilen emirlerin payı da yüzde 
6-7'den 0,8'lere düştü. Yine bu çerçevede iki yıl önce Özel Pazar kuruldu. Girişimci 
ile yatırımcıyı biraraya getiren platform sayesinde 360 civarında girişimci ve 108 
yatırımcı buluştu. Kurum şimdiyse bir kitlesel fonlama platformu ile başlayacak ve 
dört ayaktan oluşacak bir ekosistem kurmaya hazırlanıyor. BİST Satış ve Pazarlama 


Direktörü Serhat Görgün, fintek girişimlerine odaklı bi 
fonu kurduklarını, ayrıca Borsa İstanbul kampüsünün içi 
teknopark açacaklarını söylüyor. “Teknoparkta bağı 


irişim sermayesi yatırım 
fintek odaklı bir 

in yanısıra aracı 
-ge yapmalarını, 
işleyecek algoritma 
i istiyoruz” diyor 
-"Öte yandan yeteneği 
iye'den yakalamak için 
rım ağı kuruyoruz. 
önümüzdeki bir-iki yıllık 
te içinde bir hızlandırıc 
an teknopark, ağ, kitlesel 
fonlama ve fondan oluşan bir 
yapı planlıyoruz." 


Büyükdemir: Girişimciliği geliştirmede 
şirketlerin yatırım fonu kollarıyla en hızlı 
çözümü sağlayabileceği konusunda hemfikiriz gibi... Peki devlet bunu nasıl teşvik 
edebilir? 

Aslanoba: Vergi... Bir şirketin kurumlar 
vergisi 500 milyon liraysa bir seviye belirlensin ve o kadarının yatırıma yönlendirilmesi istesin... 

Büyükdemir: Vergiden bir dilimin ayrılması ve yatırıma dönüşmesiyle şirketlerin 
geri dönüş beklentisi de azalacak çünkü 
zaten o parayı vergi olarak verecekti. 

Büyükdemir: GE tüm bu konuştuklarımız 
çerçevesinde bir yapılanma geçiriyor. Ussal 
Bey, bu değişimin penceresinden nasıl bir 
gelecek görüyorsunuz? 

Şahbaz: İki kritik konu var. İlki inovasyon, girişimcilik, dijitalleşme konularında 
hep içeriye bakmamız gerekiyor. Desteği 
verirken dahi... Ama bu destekler dünyayla 
olan linkleri artıracak şekilde olmalı. İkincisi regülasyonların teknolojiye adaptasyonu. 
Bu konuda herkesten önce harekete geçmeliyiz. Örneğin üç sene önce Blockchain 
konusunda adım atsaydık, finans merkezi 
projesi daha hızlı ilerleyebilirdi. 

Aslanoba: Gerçekten hızlı hareket etmeliyiz, yine tekrarlıyorum, lüksümüz kalmadı. 
Muazzam bir teknolojik devrim yaşanıyor ve 
göbeğinde çok akıllı insanlar var. Enteresan 
bir dünya bizi bekliyor. Bir an önce tohumları 
saçmalıyız. Kamunun bunu yönetmesine gerek yok, vergi teşvikleriyle eski ekonomiden 
paranın sisteme kanalize edilmesini sağlasınlar, gerisini piyasa halleder. Tek yol bu... 

Erkut: Bunu daha önce de ifade ettim, 
girişim bakanlığı kurulmalı. Şu anda dört 
bakanlık girişimciliğe katkıda bulunmaya 
çalışıyor. Ama bu işten anlayan bir girişimcilik bakanı, eğer Cumhurbaşkanı'na da yakın 
durabilirse çok hızlı yol alabiliriz. 

Onlarca üniversite de bu işi doğru dürüst 
yapamıyorsa, bir girişimcilik üniversitesi 
açarsın ve girişimcilik teşviklerini TÜBİ- 
TAK, KOSGEB, kalkınma ajansı ile dağıtık 
yapacağına bakanlık altında birleştirip tek 
elden yönetirsin. Bu üniversite üzerinden 15 
kalkınma bölgesinde açılacak hızlandırma 
merkezleriyle yetenekleri toplarsın. Devletin yapması gereken bu yapıyı kurmak... 
Toplumda gereken iştahın oluşacağını düşünüyorum eğer birkaç da başarı hikayesi 
çıkarsa... © 


HAZIRLAYAN: ÖZER TURAN 


Yakın zamanda uzaya çıkmaya hazırlanan geleceğin turistleri, gezip görmekten 
çok deneyimleyip yaşamanın peşinde koşacak. Sanal gerçeklik teknolojisiyle 
rekabet etmek zorunda kalacak turizmcilerse büyük veri ve yapay zekanın 
yardımıyla kişiye özel turizmi pazarlamaya başlayacak. 


urizm ve gelecek kelimeleri yan yana geldiğin- Blue Origin, Virgin Galactic, SpaceX gibi şirketler 
de son zamanlarda akıllara ilk gelen şey uzay 2020'ye kadar uzay turlarını başlatmayı planlıyor. Dünturizmi oluyor. FORBES'un global milyarder yaya dönersek teknoloji en az uzay turizminde olduğu 
listesindeki birçok isim de bu alana milyarlarca (o kadar ön plana çıkacak. Öyle ki turizm anlayışı tamamen 
dolarlık yatırım yapıyor. Örneğin Amazon'un değişime uğrayacak. 
kurucusu Jeff Bezos uzay turizmi şirketi Blue Origin'in Turizm yatırım danışmanlık firması Servotel 
hedeflerine daha çabuk ulaşması için her yıl 1 milyar do- Corporation'ın yönetim kurulu başkanı Ömer İsvan gelece- 


lar değerinde hisse satışı yapacağını duyurdu. in turizmini sadece tek bir kelimeyle özetliyor: Deneyim... 


> >. 
Servotel Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
İsvan geleceğin turizmini deneyim üzerinden tanımlıyor. 


Ömer İsvan, Kamboçya'nın başkenti 
Phnom Penh'e gittiğinde oradaki en büyük 
tapınakları gezmediğini anlatıyor: “Çekilen 
binlerce fotoğrafını bir kenara bırakın sanal 
gerçeklik teknolojisiyle gitmeden de bu tapınakları gezebilirim” diye anlatıyor. Tapınaklara gitmek yerine şehirdeki en büyük pazarda iki gün geçirmeyi tercih ediyor. İsvan, 
“Oradaki kültür dokusunu, kokuları, tatları 
yaşamak bana daha cazip geldi. İnsanlar da 
artık gündelik hayatlarında yaşayamayacakları tecrübeleri deneyimlemek istiyorlar” diyor. 

Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez de 
İsvan'la aynı fikirde. Sönmez, “İnsanlar artık 
seyahat ettikleri yerlerde sadece görülmesi 
gereken yerleri gezmekle yetinmiyorlar, orada yaşayan yerel halkın yaşam şekillerini de 
deneyimlemek istiyorlar” diyor. 

Turizmde talebin bu şekilde değişmesinin 
iki sebebi de teknolojiyle ilintili. Sosyal medya kullanımının hızla artması insanları paylaşabilecekleri deneyimler aramaya yönlendiriyor. Eskiden insanların gezmekteki amacı 
yeni yerler görmekti. Ancak İnternet'in hayata dahil olmasıyla birlikte dünyadaki hemen 
her yerle ilgili yazılı ve görsel bilgi bulmak 
mümkün. Sanal gerçeklik teknolojisi ise bu 
durumu bir üst seviyeye çıkardı. 


Mehmet Aygün | Titanic Otel - Yönetim Kurulu Başkanı 


Türkiye'nin en büyük yerli otel zincirlerinden Titanic Otel İstanbul ve Berlin'deki 
otelleriyle iş ve şehir otellerine sahip. Diğer yandan Antalya ve Bodrum'daki otelleri 
ilede spor turizmi ve güneş tatili segmentlerinde de faaliyet gösteriyor. Titanic 
Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, turizm sektörünü etkileyen asıl 


konunun teknolojinin kendisinden 
çok teknolojinin değiştirdiği hayat 
biçimi olacağı görüşünde. Aygün, 
“Artık zaman çok kıymetli, insanlar 
seyahat dönemlerini sigarayı bırakmak, 
forma girmek, detoks veya yoga 
yapmak gibi kendilerine iyi gelecek 
şekilde geçirmek istiyorlar. Yoğun 
şehir hayatında kaybettikleri zamanı 
telafi etmek için tamamen kendilerine 
zaman ayıracakları aktiviteleri tercih 
edecekler” diyor. 

Aygün'e göre kişisel zevklere dayalı 
tatil biçimleri sektörü önemli ölçüde 
değiştirecek. Aygün, “Sağlık alanında 
“Spa-wellness"a yönelik tatil konseptleri 
oluşuyor. Spor bağlantılı turizm de her 
geçen gün gelişiyor. Gastronomi odaklı 
tatiller de trendler arasında. Bu yeni 
tatil anlayışı tamamen kişisel zevklere 
ve ihtiyaçlara göre belirlenecek” diyor. m | 


Ömer İsvan, insanların Kapalı Çarşı'ya 
yapıyı görüp fotoğraf çekmek için değil, orada pazarlık yapmak, o ortamı yaşamak için 
geleceklerini söylüyor. İsvan'a göre turizm 
her geçen gün daha da kişiselleşecek: “Artık 
kimse kitleyle birlikte hareket etmek istemeyecek. Bu durum gelir düzeyi çok yüksek 
kitle için böyle değil sadece. Daha alt gelir 
gruplarında bu böyle olacak.” 

Turizmde talebin kişiselleşmesi, karşılık 
olarak arzın ve pazarlamanın da kişiselleşti- 


Amazon'un kurucusu Jeff 
Bezos, uzay şirketi Blue 
Origin için yılda 1 milyar 
dolar harcıyor. 


278 


| FORBES 


rilmesini zorunlu kılıyor. Tam da bu noktada 
devreye teknoloji giriyor. Büyük verinin etkin 
bir şekilde kullanılmasıyla turistlerin seyahat 
alışkanlıkları analiz edilerek doğru kişiye 
doğru tekliflerin yapılması gerekiyor. 

Ömer İsvan, bu noktada en büyük tehlike- 
nin, “Bu otel çok iyi iş yapıyor ben de benzerini yapayım” bakışıyla inşa edilen “formül oteller” olduğunu söylüyor. Bunun yerine bölgeyle 
uyumlu, oradaki kültürün bir parçası haline 
gelebilecek projelerin geliştirilmesi gerekiyor. 
Esasında teknoloji diğer sektörlerin aksine turizmde gözle görülür bir değişim yaratmayacak. Daha çok iş yapış şekillerini ve pazarlama 
anlayışlarını değiştirecek. Turistik bölgeler ve 
oteller yine aynı olacak belki ama kişiselleşen 
talepleri karşılayabilmek için sektörde yapılan 
yatırımların da kişilik kazanması gerekecek. 


045 


2.700 


Turizm, en basit tanımıyla en az bir geceliğine, bir yerden başka bir yere gitmek demek. 
Dolayısıyla sektör için en önemli alanlardan 
biri de havacılık. Gelecekte gözle görülebilir 
en somut değişiklikler de bu tarafta yaşanacak gibi görünüyor. Çok da uzak olmayan bir 
gelecekte ses hızını aşan süpersonik uçaklar 
yaygınlaşacak. Uzun vadede ise sesten 20 kat 
daha hızlı olan hipersonik uçaklarla dünyanın en uzak noktası bir saatlik mesafeye 
inecek. Havaalanları da yeni nesil uçaklara 
uygun teknoloji üslerine dönüşecek. 

TAV Havalimanları Holding CEO'su Sani 
Şener, gelecekteki terminal binalarını “Milyonlarca gerçek zamanlı hava durumu ve 
yolcu hareketi verilerini sürekli olarak ayarlayan sofistike bir makine” olarak tanımlıyor. Havalimanlarında beklemek tarihe karışacak ve bütün süreçler 
tamamen dijital teknolojilerle otomatikleştirilmiş 
şekilde yapılacak. 

Şener'e göre gelecek- 


TÜRKİYE'DEKİ YATAK TÜRKİYE'DE teki havalimanları, kendi 


ARTI - EKSİ 


LE NA KAPASİTESİ İÇİNDE BEŞ kir eğe enerjisini ve suyunu top- 
YILDIZLI OTELLERİN | 
YAPILMASI BEKLENEN eee layarak, kendi atıklarını 
DİJİTAL HARCAMALARIN geri kazanarak sürdürü- 
BÜYÜKLÜĞÜ. lebilirlik stratejisini de 


kullanacak. 


Ahmet Sönmez | Setur - Genel Müdür Ceylan Pirinçcioğlu ! VIP Turizm - Yönetim Kurulu Başkanı 


Turizm sektöründe yaşanan değişim sadece iş yapış biçimlerini 

değil rekabeti de değiştiriyor. Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, 
sektördeki rekabetin de önümüzdeki dönemde daha çok dijital 
ortamda, özellikle de mobil 
platformlarda yoğunlaşacağını 
öngörüyor. Şirketler dijital 
dünyada geliştirdikleri yeniliklerle 
rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak. 
Sönmez, “Gelişen teknoloji ve 
sektördeki dijitalleşme şimdiden 
sektörü değiştirmeye başladı. Artık 
müşterilere seyahat alışkanlıklarına 
göre anlık teklifler sunabilecek, 
aynı anda müşterinin tüm seyahat 
ihtiyacını planlamaya yönelik 
servisler sunan platformlar önem 
kazandı” diyor. Sönmez'e göre 
dijital çağa tamamen adapte olmuş 
yeni nesil tüketicilerin ekonomik 
alım güçlerinin gelişmesiyle bu 
kitleye özel seyahat deneyimlerinin 
tasarlanması önem kazanacak. 


Turizm sektörün en eski şirketlerinden Vip Turizm'in yönetim 
kurulu başkanı Ceylan Pirinçcioğlu, teknolojideki gelişmeler 
sonucu herkesin kendi turizm acentesi haline geldiğini söylüyor. 
Rakamlar Pirinçcioğlu'nun bu 
tespitini doğruluyor. Seyahate 
yapılan dijital harcamaların 
2020'de dünya çapında 
808 milyar dolar seviyesine 
gelmesi bekleniyor. 
Pirinçcioğlu'na göre artık 
turizm sektörünü tanımlayan 
kelime deneyim. Pirinçcioğlu, 
“Sektördeki trendlerin 
başında, tutkularının peşinden 
giden neslin belirlediği macera 
turizmi geliyor. Meksika'da 
köpek balıklarıyla yüzme, 
Afrika'da vahşi yaşamla yakın 
deneyimler içeren safari, 
İsviçre Alplerine tırmanış gibi 
adrenalin yüklü seyahatler de 
yükselişte” diyor. 
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Masalsı Bir Noel ve Sokak Pazarları 22 - 26 Aralık 2017 
Rengarenk sokak pazarları arasında yürüyüş ve yerel lezzetlerin keşli. 
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Fi, Alin orandır; matematiksel olarak 118. olup mükemmellik, gizem, sonsuzluk ve güzelliği sembolize eder 
figustoclub üyelerine sanatsal içerikli, yerel kültürel etkileşimlerin olduğu, gurme lezzetlerin tadıldığı ürün ve hizmetlerle 
gustolu deneyim sunan seyahat kulübüdür MP Turizmin yeni bir markasıdır. Üyelik ve diğer programlarımız için bize ulaşın. 


0212 368 48 48 o www.figusto.club f figustoclubofficial figustoclub W figustoclub 
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Sani Şener TAV Grubu - CEO 


Hızlı Uçmak 


O yıldır TAV Grubu'nun CEO'su olarak görev 

yapan Sani Şener sadece şirketini değil, havacılık ve turizm sektörlerini de şekillendiren en 

önemli isimlerden. Sani Şener, havalimanlarının 

gelecekte mimarisinden işletme yöntemine kadar büyük bir değişim geçireceğini söylüyor. Günümüzde 
havalimanları daha çok beklemek üzerine kurulu bir 
sistemle işliyor. Öyle ki park etmek, girişte güvenlik kontrolünden geçmek, check-in yapabilmek ve sonrasında 
uçağa binmek için havaalanlarında birkaç saat harcamak 
gerekiyor. Sani Şener, yakın gelecekte havaalanlarının bu 
bekleme halinden kurtularak hareket etmeye başlayacağını söylüyor. Şener, “Yolcular havalimanlarında güvenliğin görünmez hale geleceği, terminal içinde kusursuz 
geçişler yapacakları, bütün servislerin ileri teknoloji ile 
sunulacağı kişiselleştirilmiş bir seyahat deneyimi yaşayacaklar” diyor. 

Sani Şener, geleceğin havalimanlarında üç önemli 
konunun öne plana çıkacağını söylüyor: Yolcu tecrübesi, 
gelir modellerini değiştirme ve sürdürülebilirlik. Şener'e 
göre “Kişisel teknolojiler ve havalimanları teknolojisi 
iyileşmeye devam ederken terminaller hareket kolaylığı, 
yolcu memnuniyeti ve sürdürülebilirliği vurgulayan stratejiler ve çözümler sunmak zorundalar.” 

Bu dönüşümün merkezinde ise teknoloji ve mobilizasyon yer alacak. Şener, en büyük dönüşümü gelişen yakın 
saha iletişim (NFC) teknolojisinin yaratacağını söylüyor. 
Şener, “Yolcular NFC teknolojisine sahip cep telefonlarını biniş kartı olarak kullanarak, güvenlik, lounge ve yolcu 
biniş kapılarını otomatik olarak beklemeden açacak” diyor. Halihazırda bu teknolojilerin bir kısmı kullanılmaya 
başladı. Ancak Şener'e göre bu teknoloji tam olarak kullanılmaya başlandığında geleneksel havaalanı mekanları 
ortadan kalkacak. Uzaktan check-in, biletleme salonunun 
küçülmesini sağlayacak. Mobil güvenlik taramaları, merkezi güvenlik kontrol noktasını ortadan kaldıracak. 

Bu değişimin iki önemli etkisi olacak. Havaalanlarında 


konforu ve gelir üreten mekanlar artacak. Şener, “Ortadan kalkacak ya da küçülecek olan bu alanlar, daha fazla 
zamana sahip olacak yolcuların konforunu ve havalimanı 
gelirlerini arttırmaya yönelik olarak alışveriş ve yemek 
mekanları olarak tasarlanacak. Havalimanları, stres azaltan ve yolculara yerleşik bir yer hissi kazandıran, refah 
odaklı ve geleneksel olmayan tasarım unsurlarını içeren 
lüks mekanlar olarak yakın gelecekte yerini alacak” diyor. 

TAV Grubu, sadece havaalanı işletmeciliğinde değil 
inşasında da büyük bir güce sahip. Sani Şener, havalimanlarının mimari yapısının değişmesi ve yolcu taleplerinin 
artmasıyla birlikte mega projelere dönüştüğünü söylüyor. Bu trendin artarak devam edeceğini düşünen Şener, 
“Bu gelişim yeni projeler yanında mevcut projelerin de 
teknolojik olarak yenilenmesi veya genişletilmesini beraberinde getirecek” diyor. Şener, yapı sürecinde de artık 
teknolojinin asli unsur haline geleceğini söylüyor: “Yapı 
Bilgi Modellemesi (BIM), drone kullanımı, 3D yazıcılar, 
robotize ekipmanlar ve sektördeki diğer teknolojik gelişmeleri projelerde kullanıyor olacağız” diyor. 


Ralph Radtke 
Çırağan Palace Kempinski İstanbul 


Genel Müdür 


Kempinski Residences 
Türkiye Bölge Direktörü 


Kişisel Lüks 


oğaz'ın kıyısında büyük bir ihtişamla yükselen 

Çırağan Sarayı, tarihi yapısı, manzarası ve tabii 

ki fiyatlarıyla İstanbul'un en lüks ve eşsiz otellerinden. İşletmesini de bütün dünyada ağırlıklı 

olarak lüks iş otelleri bulunan Kempinski'nin 
yapması tesadüf değil. Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye 
Bölge Direktörü Ralph Radtke, lüks turizmin geleceğinde 
kişisel deneyimlerin çok daha önemli bir hale geleceği 
düşüncesinde: “Özellikle lüks seyahat ve konaklamada 
artık tekdüzelikten uzak, tamamen kişiselleştirilmiş 
deneyimler ve misafirlerin kendini özel hissetmesinin 
önemi artıyor. Lüks hissedilmelidir. Hem fiziksel hem de 
duygusal olarak.” 

Fiziksel lüks kısmı işin en kolayı. Güçlü bir sermaye ve 
özel bir yapı ile fiziksel lüksün sınırlarını zorlamak mümkün. Ancak devreye lüksün hissedilmesi girdiğinde iş 
değişiyor. Radtke, “Tüm dünyadaki lüks seyahat eğilimlerinde kişiselleştirilmenin önemi artıyor. Bunu yapabilmek 
için lüks seyahatseveri iyi tanımlamak gerekiyor” diyor. 
Burada da devreye teknoloji giriyor. 

Radtke, “Tüm sektörlerde olduğu gibi turizmde de 
online ve mobil teknolojiler yaygınlaşmaya devam edecek” diyor. Ama önemli bir ayrıma da vurgu yaparak: 
“Lüks seyahat ve konaklama işinde teknoloji her zaman 
bir araç olmalıdır. Asıl etki yaratan kişisel dokunuşlarla 
misafirleri deneyimsel ve duygusal olarak anlayarak bunu 
markanız ve servisinizle bütünleştirmenizdir.” 

Ralph Radtke, turizm sektöründe sosyal medya kullanımının karar verme sürecindeki etkisinin giderek 


arttığını söylüyor. Bu durum otelleri çok kanallı pazarlama stratejileri geliştirmeye itiyor. Radtke'ye göre çoklu 
kanalları doğru kullanan ve yatırım yapan markalar ön 
plana çıkacak. Radtke, “Misafirin tüm deneyiminin gözlemlenmesi çok önemli. Hatta servis, ürün ve markayı 
onun gözünden görerek bu noktalara odaklanmak büyük 
bir hizmet farkı yaratacak” diyor. 

40 yılı aşkın süredir otelcilik sektöründe çalışan ve 
Fransa'dan Tayland'a, Lüksemburg'dan Rusya'ya 15'ten 
fazla ülkede sayısız otel yöneten Radtke, teknoloji kuşağı 
olarak tanımlanabilecek *millennial'ların uzun vadede 
turizm sektörüne çok farklı dinamikler getireceğini düşünüyor. Radtke “Otel seçiminin yüzde 50'den fazlası mobil 
telefonlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu oran sürekli 
artacak” diyor. Radtke, “Bu kuşaklar oda rezervasyonu 
yapmadan önce sosyal medyada yer alan yorumları okuyor, değerlendiriyor ve tüketim kararlarını verirken o 
yorumlara güveniyorlar. Online referanslar ve diğer tüketici yorumları onlar için oldukça önemli. Bu noktada da 
sosyal medya yönetiminin ve konaklama esnasında misafirlere verilen memnuniyetin ve geri bildirimlerin önemini daha da çok göreceğiz” diyor. Radtke'ye göre “Tüketim 
alışkanlıklarını ve sosyal hayata bakış farklılıklarını iyi 
anlamak gerekiyor”. 
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Kemal Geçer Lufthansa Türkiye 
Genel Müdür 


Dünya Küçülüyor 


onu gelecek ve teknoloji olduğunda akla ilk 
gelen şeylerden biri, üstün teknolojilerle donatılmış ulaşım araçları olur. Lufthansa Türkiye 
Genel Müdürü Kemal Geçer'in turizm sektörünün en önemli parçalarından havacılığın 
nasıl değişeceği ile ilgili söylediği sözler, bu beklentileri 
karşılayacak cinsten. Göçer'in en çok vurgu yaptığı teknolojilerin başında yapay zeka geliyor. Göçer, “Yapay 
zeka turizm ve havacılıkta da her alanda kullanılabilir 
olacak. Örneğin havacılıkta oluşturacağı veri tabanları 
ile otomatik dijital iletişim aracılığı ile dijital asistan, 
anında sorulara cevap verilebilecek ve müşterinin ihtiyaç 
ve alışkanlıklarına yönelik çözüm ve servisleri önerebi- 


lecek” diyor. Rezervasyon sistemleri de kişinin daha ön- ve daha ferah görünümü ile dikkat çekecek. Müşteri deceki deneyimlerinden yola çıkarak tercih ve ihtiyaçlarına (o neyimi ve konforu ön planda olacak” diyor. 

göre seyahat ve konaklama tekliflerini filtreleyip otoma- Yeni uçak teknolojilerinin odağında hız var. Kemal Götik olarak sunabilecek. çer, “Orta vadede supersonic uçaklar kullanılacak. Uzun 
Göçer, uçakların kullanacağı teknolojilerle birlikte ha- o vadede ulaşım sektörü şu an test edilen yeni icatlar ile 

vaalanı ve pist ihtiyaçlarının da değişeceğini öngörüyor. köklü bir değişime uğrayacak. Dünyanın her yerine ula- 

Göçer, “Havalimanları iç mimarisinde fütüristik dizaynı şım çok daha kısa sürede ve daha konforlu olacak” diyor. 


için bir cazibe alanı oluşturuyor” diyor. 
Dikmen'in bu tespitinin ardındaysa 
turizm sektöründe gittikçe artan “deneyim” trendi var. Dikmen, “Seyahat edenler artık biraz daha standartın dışında 
ilgi bekliyor. Aldığı hizmetin hikayesini 
bilmek ve kendisine özel deneyimler yaşamak istiyor” diyor. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması otelleri müşteri 
yorum ve değerlendirmelerine çok daha 
açık hale getirdi. Can Dikmen'e göre bu 


Can Dikmen Sway Hotels 
Yönetim Kurulu Başkanı 


Direkt Temas 


i zun yıllar Türkiye'de tatil 
denildiğinde akıllara sadece 
deniz, güneş, kum turizmi 
geliyordu. Bugünse birçok 
girişimci kitle turizminin 


dışına çıkarak yeni niş alanlarda yatırım 
yapıyor. 2017'de 35 milyon euro yatırımla Erzurum Palandöken'de açılan Sway 


durum küçük otellerin dev markalarla 
çok daha etkin bir şekilde rekabet etmesinin yolunu açtı. Dikmen, “Müşterinin 


Hotels de bunlardan biri. Sway Hotels kendisini özel hissetmesini sağlayacak 
Yönetim Kurulu Başkanı Can Dikmen de bu trende dik- kişiselleştirilmiş deneyimler sunduğunuzda hızla fark 
kat çekiyor. Dikmen, turizmi yılın bütün dönemlerine edilip bilinirliğinizi artırmak daha kolay. Aynı şekilde 
yaymayı amaçlayan kongre, yat, golf, yayla ve dağ gibi negatif yorumların yarattığı olumsuz etkiyi kısa sürede 
turizm türlerinin gelecekte çok daha fazla ön plana çı- yok etmek de bir o kadar zor. Dolayısıyla oteller artık çok 


kacağını söylüyor. Dikmen, “Bu yeni alanlar yatırımcılar o daha dikkatli” diyor. 


N 


DOĞAN JEOTERMAL 
GROUP 
EZYIL 
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100 yaşına ulaşmak artık bir ayrıcalık 
olmaktan çıktı. Sağlık sektörü çok daha 
fazlasının, ölümsüzlüğün peşinde... 

3D yazıcılarda basılan organlar ve yapay 
zeka teknolojileriyle insanoğlu birer 
terminatöre dönüşebilir. 


ürkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 7 bin 300 kişi hayatını 
kaybetti. Yapay zekayla donatılmış 
otomobiller artık sürücüye ihtiyaç 
duymayacak. İlk örnekleri çoktan 
yollara çıktı ve yakın bir gelecekte yaygın 
olarak kullanılacak. Kazaların yüzde 95'inin 
insan hatasından kaynaklandığı düşünülürse, yapay zekayla donatılmış otomobiller 
sadece geçen yıl Türkiye'de 6 bin 935 kişinin 
hayatını kurtarabilirdi. Bu hiç hoş bir düşünce olmasa da, tüm dünyada organ nakli 
için sırada bekleyen insanlar için iyi haber 
değil. Geçen yıl Türkiye'de 4 bin 922 organ 
nakli yapıldı. Canlıdan yapılan nakiller artsa 
da trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin 
organları, nakil için bekleyenlerin en büyük 
umutlarından. 
İyi haber şu ki, yapay zeka tır şoförlerini işsiz bırakıp, bizi de otomobillerimizin 
sürücüsü olmaktan çıkarıp yolcusu olmaya 
terfi ettirdiğinde, insanoğlu organları üç 
boyutlu yazıcılardan çıkarmaya başlayabilir. Bu da kulağa ancak bir bilimkurgu filmi 
senaryosu gibi geliyor ama öyle değil. Ünlü 
Amerikalı milyarder David Rockefeller, 101 
yaşında öldüğünde, altı kalp nakli, üç böbrek, iki de ciğer nakli geçirmişti. Stanford 
Üniversitesi”nden profesör unvanını alan 


Osman Kibar, Forbes'un 
listesinde servetini 
biyoteknolojiden 
edinen tek Türk. San 
Diego merkezli şirketi 
Samumed yaşlanmayı 
önleyecek tıbbi 
keşiflerin peşinde. 
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en genç araştırmacılardan Utkan Demirci, 
“Bugün insanlar, 100 yılın üzerinde yaşamayı 
çok uzak bir hayal olarak görmüyor. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde bunun bir norm haline 
gelmesi yakın zamanda gerçekleşecek” diyor. 
Milyarder olmadan da, 3D organ nakilleriyle 
daha fazlasına ulaşmak mümkün olabilir. 

3D yazıcılar organ üretmeye çoktan başladı. Johnson & Johnson Medikal Cihazlar 
Türkiye Genel Müdürü Özgür Tomruk, 
ABD'de hastaların kullanımına sundukları 3D yüz implantından söz ediyor. Şirketin ABD'deki “3D Yazıcı Mükemmellik 
Merkezi”nde, 3D yazıcılardan cerrahların 
operasyon özelindeki ihtiyaçlarına özel cerrahi aletler üretebiliyor ya da daha harikası, 
hastanın CT taramasından çene kemiği gibi 
kişiye özel implantlar üretilebiliyor. 

Aslında o kadar uzağa gitmeden, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Teknopark'ında sadece 
bir yıl önce kurulan AxalotBio'da tam da 
bu alanda çalışıyor ve yapay kemik üretiyor. Şirketin kurucularından 25 yaşındaki 
Onur Yıldırım bir mekatronik mühendisi. 
Kök hücre terapisi alanında Acıbadem ve 
İstinye üniversiteleriyle ortak çalışmalar 
yürüttüklerini, TÜBİTAK destekli olarak 
yapay deri çalışmaları yaptıklarını söylüyor. 
“Yapay deri ve organ üretimi yapan cihazlar 
da geliştiriyoruz” diyor. Yıldırım bu alandaki çalışmaların hızlı bir şekilde ilerleyip 3D 
yazıcılardan organ üretilmesinin mümkün 
olacağı geleceği uzak görmüyor: “Doku üretimi zaten yapılıyor. Biz de üretiyoruz. Karaciğer gibi örneğin kalbe göre daha homojen 
organların üretilmesi için de yürütülen çalışmalar var.” Yıldırım, insan kalbinin yazıcıdan çıkmasının henüz bir hayal olduğunu 
söylüyor ama kalp dokusu üretiliyor. Mart 
2015'de Nature Communications'ta yayınlanan bir makalede California Üniversitesi 
profesörlerinden Biomühendis Kevin Healy 
liderliğindeki bir ekibin, kök hücreden kalp 
kası ve bağ dokusu üretti. Healy, bu teknolojinin doğuştan gelen kalp kusurlarının tedavisinde kullanılan ilaçların denemesinde 
yarar sağlayabileceğini söylüyor. 

Ohio State Üniversitesi'ndeki başka bir 
araştırma daha heyecan verici. Araştırmacılar 
kök hücreden, kurşun kalemlerin arkasındaki 
minik silgiler büyüklüğünde beyin üretmeyi 
başardı. Beş haftalık bir insan fetüsünün beyniyle aynı genetik yapıya sahip olan beyin, 


işleyen nöronlara ve sinyal taşıyan uzantılara 
sahip... Tıpkı gerçek bir beyindeki gibi... 
Artık işlemeyen organların yerine yenisini 
yazıcıdan çıkarıp takmanın çok daha ötesini 
hayal edenler de var. İnsanların bilincini, 
biyolojik olmayan yani etten kemikten yapılmayan bir taşıyıcıya aktarıp ömrü uzatmayı hatta ölümsüzlüğü hedefleyen “2045 
Girişimi”nin kurucusu 36 yaşındaki Rus milyarder Dmitry Itskov gibi... “2045 Girişimi”, 
bu tarihte insanın yeni bir türe evirileceğini 
düşünüyor ve bunun için çalışıyor. İlk ve şimdiki aşama, “beyin bilgisayarlar” tarafından 
yönetilen insan vücudunun yerini alacak 
avatarlar. Son aşamada ise insan beyni artık 


HAYALLER 


Sağlık alanında çok fütüristtik düşünecek olursak mevcut 
gelişmelerin ipuçları eşliğinde ne gibi hayaller kurulabilir? 


m —— 


a 


Özgür Tomruk 

Johnson & Johnson Medikal Cihazlar Türkiye | 
Genel Müdür 

Nanoteknoloji sayesinde, tıbbi cihazların uzaktan 
kontrol edilecek kadar küçülmesi, damar içine 
uygulanabilecek noktaya gelmesi ve birçok tıbbi 
uygulamanın geleneksel yaklaşımlara göre çok 

daha sorunsuz halledilebilmesi bekleniyor. Ayrıca 
ameliyatlarda simülatörlerin kullanılması, hastanelerde 
robotiklerin günlük hayatın bir parçası olması ve 
görüntüleme teknolojileri alanında da gerçeğe yakın 
anatomik görüntüler elde edilebilmesi düşleniyor. 


Serkan Barış 


AstraZeneca Türkiye ! Ülke Başkanı 

Bugün kişiye özel hastalık tedavi edilebilir durumdayız. 
Gelecek için hayal kurmak gerekirse, “kişiye” özel 

ilaç üretiminin yapılması, bir inovatif ilacın daha keşfi 
esnasında hedefe yönelik olarak tasarlanabilmesi ve 
hatta ilaçların kapsül, tablet, intravenöz gibi formlardan 
çıkarılarak bir nanoparçacığın üzerine oturtularak 
“hedef” odağa gönderilebileceği günlere hızla 
ilerlediğimizi düşleyebiliriz. 


Afşar Akal 
IBM Watson Health Türkiye | 


Ortadoğu ve Afrika Bölge Satış Direktörü 

İlerde yaşlandığımızda belki bir yaşlı bakım 

evine gitmektense, kendilerine yük olduğumuzu 
hissettirmeyecek robotlarla evlerimizde yaşamlarımızı 
idame ettirebileceğiz. Destekli yaşam üniteleriyle tele 
sağlık çözümleri her an yanımızda olacağı için hastaneye 
akut veya acil bir durum olmadıkça gitmeyeceğiz. 
Bunlar güzel hedefler ve bizce hayal değil. 
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2021'DE YAPAY ZEKA 
KULLANAN SAĞLIK 
UYGULAMALARININ 

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ. 


Kaynak: Frost&Sullivan 


JACK WELCH 


(1935-) 
General Electric'in (1892) başkanı 


haklı olarak personel fazlası 
için kötü bir şey olmadığına, 


attığına dikkat çekiyor. 


çekersiniz; bütüne kazanma 
tutumu aşılamak yerine 
zayıflara teslim olursunuz?” 


<İlk yıllarda Jack Welch, nötron bombasından 
esinlenen “Nötron Jack” lakabını kazandı. Çünkü 
söylendiğine göre kendisi bir 
ettiğinde bina yerinde kalıyor ama insanlar orada 
olmuyordu. Bu lakap Welch'i canını sıkıyor ama 


ve ehliyetsizliğin sadece şirket 
aynı zamanda her işi tehlikeye 
Dönemsel budama olmadan, 


kendi ifadesiyle “Yıllar içinde 
tüm şirketi aşağı bir seviyeye 


-“General Electric, Kazananlarla Birlikte” (26 Mart 1984) 


maddeye bağımlı olmaktan çıkacak, vücutlarımız birer hologram haline gelecek. 

Böyle bir geleceği hayal etmek gerçekten 
güç. O zaman bir yerden bir yere gitmek için 
trenlere, uçaklara ihtiyacımız kalacak mı? 
Peki ya hastanelere? Hologram vücudumuz 
için doktorlar yerine programcılara ihtiyacımız olacak belki... 

Etten kemikten faniler olarak varlığımızı 
sürdüreceğimiz yakın gelecekte de doktorlara 
duyulan ihtiyaç azalacak. Sağlık alanına yatırım yapan Sun Microsystem'ın kurucusu milyarder Vinod Khosla, doktorların yaptığı işin 
yüzde 80'ini yapay zekanın alacağını söylüyor. 
Khosla'nın “Khosla Ventures” isimli şirketi, 
cep telefonlarını birer elektrokardiyogram 


040 


SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAPAY 
ZEKA UYGULAMALARININ 
2014-2021 ARASINDAKİ 
BÜYÜME TAHMİNİ. 


663,8 milyon $ 


AYNI PAZARIN 2014'TEKİ 
TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ. 


Ridley Scott'un yönettiği 
bir Super Bowl XVII 
reklamında Apple 
128K'lık kişisel bilgisayar 
Macintosh'u tanıttı. 


fabrikayı teftiş 


Muhteşem Para 
Makinesi” 


Windows 1.0” piyasaya sürdü. 


TI MART 1985 
“Sirket Satın 
Almalar: Neden 
Kimse Güvende 
Değil?” 


göreve imkan tanıyan yeni işletim sistemi 


aletine dönüştürerek kullanıcıların kalp sağlıklarını takip etmelerini sağlayan AliveCor, 
ilaç geliştirmek üzere yapay zeka geliştiren 
Atomvise gibi geleceğin sağlık teknolojilerine 
de yatırım yapıyor. Tıpkı trafık kazaları gibi 
doktor hataları da insan hayatına mal oluyor 
ve Khosla, bilgisayarların kompleks verileri 
toplayıp işlemekte Harvardlı doktorlardan 
daha iyi olduğunu düşünüyor. 

Tıp alanında her yıl yayınlanan binlerce 
yeni araştırma ve sonuçları takip ve analiz ederek güncel kalmak kolay bir iş değil 
ne yazık ki. Ancak bilgisayarlar için öyle. 
IBM'in “Watson for Oncology” çözümü, 
yapay zeka teknikleriyle kanser teşhisinde 
yardımcı oluyor. 

Beyin tümörlerinin görüntülerini inceleyen yazılım, bir doktorun 160 saatte yaptığı 
işi 10 dakikaya indiriyor ve büyük bir doğrulukla teşhis koyabiliyor. Watson for Oncology 
dünyada onkoloji alanında hazırlanan tüm 
raporları (yılda 5 bin kadar) inceliyor. Amerikan Kanser Derneği verilerine göre ABD'de 
yılda 12,1 milyon mamogram yapılıyor. Yapay 
zeka, mamogramları 30 kat daha hızlı ve 
yüzde 99 kesinlikle yorumlayabiliyor. Bu da 
yanlış teşhis ve gereksiz biyopsilerin önüne 
geçilmesi demek. 

Yapay zeka daha fazlasını da vaat ediyor. 
PwC'nin “Yapay Zeka Robot Teknolojisi 


IBM PC Convertible adını taşıyan ilk dizüstü 
bilgisayarını piyasaya sürdü. 2 bin dolara satılan 
makinenin ağırlığı 6 kilogramdı. 


29 ARALIK 1986 


“Eğitime Çok 
f | N isik Fazla mı Para 
Microsoft, Apple'ın Macintosh'una yanıt olara Harcıyoruz?” 
19 KASIM 1984 grafik kullanıcı ara yüzü bulunan ve çoklu 
“Mike Milken'in 


Www.iemenarini.com.tr 


İnsan için 
değer 


Ülkemizin ilk ve köklü 
ilaç şirketi olarak, 100 yılı 
aşkın süredir hep yenileniyor; 
insan için değer üretmeye 
devam ediyoruz. 


lorohim Etem 
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Niçin “Yeni Sağlığı Tanımlayacak?” başlıklı 
raporu yapay zekanın sağlığın her alanına sızacağını öngörüyor. Buna göre eğitim, erken 
teşhis, tedavi, sağlıklı bir hayat sürme ve son 
olarak hayat sonlanırken yapay zeka insan 
sağlığına katkıda bulunacak. 

Microsoft ise kanser hücreleri tespit edilir 
edilmez onlarla moleküler düzeyde savaşacak 
bilgisayar programları geliştiriyor. İlk aşamada 4,5 milyon dolar yatırım alan Cycadias 


Mehmet Şenyurt CCN Biomedikal 


Genel Müdür 


Gelişen sağlık teknolojileri, evde ve uzaktan bakım, 
doktorumuzu artık cebimizde taşımaya olanak 
sağlayacak gelişmeler içeriyor. Ancak nüfusu 80 
milyona yaklaşan Türkiye'nin sağlıkta yaygın erişimi 
sağlamak için hala dev hastanelere ihtiyacı var. 
Şehir hastaneleri projelerinde kullanılan 

yüksek teknolojik sistemlerin yüklenici firması 
olarak hizmet veren ve son olarak Mersin Şehir 


ga 


Hastanesi'nin açılışını gerçekleştiren CCN 

Biomedikal Genel Müdürü Mehmet Şenyurt, şehir hastanelerinin rekabette de 
etkisini göstereceğini söylüyor: “Kamunun, yüksek teknoloji ve standartlarla 
donatılmış bu hastanelerde vereceği hizmet, özel sağlık kuruluşlarında ciddi bir 
konsolidasyon sürecini beraberinde getirecektir. Sağlık sektöründe marka değerini 
oluşturmuş ve niş bir segmente hizmet veren özel sağlık kuruluşları da bir nebze 
olsun etkileneceklerdir bu oluşumdan." 


OPRAH 
WINFREY 954- ) 


kurucusu 


roldeki yıldızlarından Oprah 


saatlere kaydırıyor.” 


Talk şov sunucusu ve Oprah Winfrey Network'ün 


“King'in şimdi yeni bir kazandıranı 
daha var: Color Purple'ın yardımcı 


Winfrey'in sunduğu bir saatlik 

bir talk şov. Program 134 istasyon 
tarafından yayımlanıyor ve bu 
rakamın sonbaharda 200'ü bulması 
bekleniyor. Oprah Winfrey sabah 
kuşağında o kadar başarılı oldu ki 
birçok istasyon onu öğleden sonra geç 


-“Bir Zamanların ve Geleceğin King 


13 TEMMUZ 1987: 


“Kapitalizm 
Doğası Gereği Bir 
Değişim Biçimidir” 


STEVEN SPIELBERG 


(1946- ) Film yapımcısı 

“Tüm zamanların en çok kazandıran 
10 filminden beşinin ardındaki yaratıcı 
güç olan Steven Spielberg”in serveti 


Spielberg para harcamaya başladı: Şarkıcı Bobby 
Vinton'ın Pacific Palisades'deki eski evini, Malibu 
sahilinde bir ev, New York'un Long Island'ında 
bulunan East Hampton'da bir “kır evi” ve 


simdiden 200 milyon doları buldu. Son birkaç yılda 


iTBra isimli şirket, meme kanserini erken 
aşamada teşhis etmeyi sağlayan ve meme dokusunun yoğunluğunu ölçen sutyenler üretiyor. Dünya satranç şampiyonu Kasparov'u 
alt eden Google'un Deep Mind İngiltere'de 
2016'dan bu yana körlük ve kansere yol açan 
bir hastalığın erken aşama göstergelerini 
bulmak için kullanılıyor. 

Bir de robotlar var. PwC'nin raporunda bu 
alanda çarpıcı gelişmelerden örnekler var. 
Örneğin “Giraff” isimli mobil iletişim robotu, kronik hastaların dış dünyayla iletişimini 
sağlıyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor, tekerlekli ve kamera ile monitörü var. 
“Kaspar” isimli çocuk boyutlarındaki robot, 
otistik çocukların bakımını üstlenen aile ve 
öğretmenlere yardımcı olarak geliştirildi. 

Türkiye'de kadınların ortalama yaşam 
beklentisi 80 yıl. Ömür uzadıkça yaşlı bakımı 
daha da büyük önem kazanacak. Bu da teknolojinin girdiği alanlardan... Örneğin “Bestic” 
hareket edemeyen, kollarını ve ellerini kullanamayan insanların yemek yemesini sağlayan 
bir robot yardımcı. 

Tüm bunlar Türkiye'yi de etkileyecek mi 
yoksa sadece gelişmiş ülkelerde mi olacak? 
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, tarihin en büyük dönüşümünün 
yaşandığı bir çağda olduğumuzu söylüyor. 


Northwest Airlines 

pilotu tekerleği -ve hava 
yolculuğunu- yeniden icat etti, 
Rollaboard adını verdiği iki 
tekerlekli bavulun patentini 
aldığında. 


28 KASIM 1988 
“Hükümet Kaldıraçlı 
Satın Almaları Nasıl 
Sübvanse Ediyor?” 


Dünyası” (9 Şubat 1987) Manhattan'daki Trump Kulesi'nden bir daire satın 
aldı. Ayrıca Orson Welles'in Yurttaş Kane filminde 
kullandığı “Rosebud” kızağına hiç tereddüt etmeden 
60 bin 500 dolar ödedi.” -“Nasıl Harcıyorlar, Nasıl 


Yatırım Yapıyorlar” (21 Eylül 1987) 


JOHN MACKEY «953-> 


Whole Foods Market'in (1980) kurucularından 

“En büyük korkum” diyor işadamı Mackey, 
“piyasanın büyük oyuncuların (Kroger ve Safeway 
gibi dev zincirlerin) müdahil olacağı kadar hızlı 
büyümesi”, Ama sonrasında, organik gıdayla ilgilenmesine yol açan inançlarını hatırlayan Mackey 
ekliyor: “Bu, aynı zamanda en büyük umudum.” 
-“İyi Gıda, Harika Marjlar” (17 Ekim 1988) 


Eli Lilly'nin bilimcilerinden Ray Fuller, depresyonla 
mücadele ettiğine inanılan bir nörotransmitter olan 
serotonin'i artıran bir ilacı geliştirenler arasındaydı. Üç 
yıl içinde Prozac dünyanın en fazla reçetelendirilen antidepresanı haline geldi. 
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“Giyilebilir hatta yutulabilir teknolojilerle 
tüm yaşamsal fonksiyonların kesintisiz izlenebildiği bir çağdayız” diyor ve devam ediyor: “Bir sağlıkçı olarak şunu da söyleyebilirim ki, hastalıkları ilk evrede teşhis etmek ya 
da yapay zeka ve büyük veri uygulamalarıyla 
önceden tahminde bulunmak hastalığın tamamen önüne geçilmesini ya da hasta olacak 


kişinin yaşam kalitesini etkilemeden hayatına 
devam etmesine büyük bir katkı sağlıyor.” 
Birinci'ye göre yapay zeka, büyük veri ve 
robot teknolojileri birlikte düşünüldüğünde 
yakın gelecekte doktorlarımız yanımızda taşıdığımız bir cep telefonu gibi olacak. David 
Rockefeller, 200 yaşına kadar yaşamayı hayal 
ediyordu. Keşke biraz daha dayanabilseydi. 


Turgut Tokgöz | İEİS - Genel Sekreteri 


Türkiye'de biyoteknolojik ilaçlar 2016'da 3,4 milyar 
lira ile reçeteli ilaç pazarı içinde yaklaşık yüzde 
16,5'lik bir paya sahip. İlaç Endüstrisi İşverenleri 
Derneği (İEİS) Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, 

10 yıl önce Türkiye pazarında biyobenzer ürün 
bulunmazken bugün 17'si yurtiçinde üretilen 42 
ürün olduğunu söylüyor. “İlaç alanında gelecek 
biyoteknolojik ürünler olarak görünüyor. Bugünkü 
koşullarda bilinen yaklaşık 30 bin hastalıktan 
ancak 10 bininin tedavisi yapılabiliyor” diyor, 
“Aralarında kanser, Alzheimer, kalp ve diyabeti 

de içeren 200 hastalığın tedavisi için geliştirilen 
ilaçların büyük bir kısmını biyoteknolojik ilaçlar 
oluşturuyor” diyor. Dünyada biyoteknolojik 
ilaçların kullanım oranı yüzde 20'leri aşmış 
durumda ve artmaya devam ediyor. Tokgöz de, 
Türkiye ilaç pazarındaki ithal ürünlerin yüzde 
29'unu biyoteknolojik ilaçların oluşturduğunu 
söylüyor ve ekliyor: “İlaç endüstrisi, tamamen 
ithalata dayalı bir biyoteknolojik ilaç tedarik 


Forbes 


modelinin sürdürülebilir olmadığının bilinciyle 
hareket ediyor.” 

Hala yeterli olmasa da, endüstrinin arge harcamaları bu paralelde artıyor. Bugün 
itibarıyla akredite ar-ge merkezi sayısı 25'e 
ulaşmış durumda. Harcamalar da 10 yılda yüzde 
154 artışla 234 milyon liraya ulaştı. İEİS de bu 
alanda çalışmalar yürütüyor ve üniversitelerle 
işbirliğine gidiyor. Ayrıca, biyoteknoloji alanında 
gelişime daha etkin katkı sağlamak hedefiyle, 
2016 sonunda Türkiye Biyoteknolojik İlaç 
Platformu'nu kurdular. Şu anda platform 
bünyesinde 19 ilaç firması bulunuyor. 

Tokgöz'ün verdiği bilgiye göre platform 
üyelerinin bu alanda bitmiş ve devam eden 
fiziki yatırımları 800 milyon dolar, yine yapılmış 
ve devam edecek ar-ge çalışmalarına ilişkin 
harcamaları da 455 milyon dolar tutarında. 
Tokgöz, “Gelecek beş yılda bu alanda önemli 
çıktılar bekliyoruz” diyor. 


e 


MADONNA (1958- ) 


Pop yıldızı 

“Nice, Fransa'da coşkulu bir şarkı ve 
dans gösterisini az önce bitirdi. 32 yaşındaki 
pop yıldızı Madonna Ciccione, sarıya boyanmış 
saçlarıyla sahnede yürüyor ve vokalistlerini 
fırçalar gibi yapıyor. Fildişi rengi büstiyeri ve bir 
takım elbiseden alınma pantolonuyla Madonna 


25 ARALIK 1989 
“Küresel Isınma 
Paniği” 


CARLOS SLIM HELU 0s40-) 


Grupo Carso'nun (1980) kurucusu 

Etrafı Meksikalı sanatçıların resimleri, 
antika Meksika kitapları ve belgelerinden oluşan bir koleksiyonla çevrili 
Slim sabahlarını telefonda geçiriyor 
ve rakamların üzerinden geçiyor ama 


35 bin hayranından 
oluşan kalabalığa 
bakıyor, 
yumruğunu 
kaldırıyor ve 
bağırıyor: 

“Burada patron 
benim. Kalabalık 
kükrüyor.” 

- “Günah İçin Bir 
Beyin ve İş İçin 
Bir Beden” (1 Ekim 
1990) 


İngiliz bilimci Tim Berners-Lee, 
Internet vasıtasıyla erişilebilen 
World Wide Web'i icat etti. 
İki yıl sonra ilk Web tarayıcısı 
ortaya çıktı. 


19 MART 1990 
“Malcolm Forbes: 
Hayattayken Yaşadı” 


dört bir yana yayılmış varlıklarının çok 1 NİSAN 1991 

yakından kontrol etmeye çalışmıyor. Hiç “Microsoft'tan Bil 

elinden bırakmadığı Küba purosundan bir o Gates: Onu Kimse 
Durdurabilir mi?” 


nefes alarak “Her şirketin içinde olamam. 
Benim işim düşünmek” diyor.” 
-“El Conguistador” (16 Eylül 1991) 


Serbest ve açık 
kaynaklı yazılım 
Linux piyasaya 

sürüldü. 


YILIN ÜRÜNÜ 
YILIN ÖDÜLÜ 


5 Katmanlı 
Benzersiz Multivitamın 


TRİPLE ACTION 
Türkiye eczacılık sektörünün en iyilerinin seçildiği p/ 0 1 / 


Altın Havan 2017'de “Yılın Ürünü Ödülü”nü alan, 
3 katmanlı tablet teknolojisine sahip benzersiz 
multivitamin Sustenium Triple Action ile 

enerjiyi yükledik, başarıyı katladık! 
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Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Sağlık Grubu - Yönetim Kurulu Başkanı 


Türkiye Sağlıkta Bir Merkez 


cıbadem Sağlık Grubu, 10 yıl önce yani 

2007'de altı hastane ve dört tıp merkezinden 

oluşuyordu. Bugün ise beş ülkede 22 hastane, 
4 20 tup merkeziyle hizmet veriyor. Ayrıca Tür- 
“ kiye dışında hastaları yönlendiren 39 “Health 
pol noktasıyla 22 ülke ve 35 kentte varlık gösteriyor. 
Türkiye'nin en büyük özel sağlık zincirinin kurucusu ve 
sağlık sektöründen edindiği servetle FORBES'un milyarderler listesine giren tek isim olan Mehmet Ali Aydınlar, 
özel sağlık sektörünün Türkiye'deki büyüme seyrini, 
dünya ve ülke ekonomisinin belirleyeceğini söylüyor: 
“Çünkü artık dünya çok küçük. Ama yine de şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de özel sağlık sektörü büyüyecek 
ama bu, grup hastaneleri şeklinde olacak.” Aydınlar bunun en önemli nedeninin sağlık hizmetinde yatırımın çok 


pahalı, buna karşılık karlılık oranının birçok sektöre göre 
çok daha düşük olması olduğunu anlatıyor. 

Türkiye'de 600 civarı özel hastane var ve buna ek olarak kamu hastaneleri de sürekli büyüyor. Bir yandan da 
çok yüksek yatak kapasitesine sahip dev şehir hastaneleri 
yapılıyor. Aydınlar, artan maliyetleri dikkate almayan 
SGK'nın hacmi (yani bakılan hasta sayısını artırmayı) 
özendiren sabit bir fiyat politikası olduğuna dikkat çekiyor. “Dolayısıyla” diyor Aydınlar, “sağlık sektöründe kaliteli hizmet sunumu için işler her geçen gün zorlaşıyor.” 
Bu güç rekabet koşulları içinde sağlık turizmi önem kazanıyor. Aydınlar, Türkiye'nin bu alanda önemli bir potansiyeli bulunduğunu düşünüyor: “Özel sektör, bu durumu 
değerlendirmeye çalışıyor. Ülkemizin çevresindeki birçok olumsuzluğa rağmen yapılan çalışmalar sonucunda 


gelen yabancı hasta sayısında 
bir artış söz konusu. Bu sektörü 
olumlu bir katkı sağlıyor.” 
Aydınlar, Acıbadem'in ilk 
kurulduğu yıllarda Türkiye'den 
birçok hastanın tedavi olmak 
için yurtdışına gittiğini ve kamu 
hastanelerindeki uzun kuyrukları hatırlatarak çok önemli bir 
yol kat edildiğini hatırlatıyor. 
Gelinen noktada Türkiye sahip 
olduğu kaliteli sağlık kuruluşları, güçlü altyapısı ve uzman 
hekimleriyle dünyanın pek çok 
yerinden insanın gelip tedavi 
olmak istediği ülkeler arasında yer alıyor. Birçok ülkeden 
birkaç saatlik bir uçuş süresiyle 
ulaşılması, Avrupa ve ABD'ye kıyasla daha makul fiyatlarla hizmet sunulması, turistik zenginlik gibi önemli 
avantajlar da var. Aydınlar, Türkiye'de sunulan sağlık ve 
otelcilik hizmetlerinin kalitesi pek çok gelişmiş ülkeyle 
aynı düzeyde anlatıyor. Aydınlar tüm bunların Türkiye'yi 
sağlık turizmi açısından güçlü bir çekim merkezi haline 
getirdiğini düşünüyor. Ancak henüz kat edilmesi gereken 
uzun bir yol olduğunu da sözlerine ekliyor: “Yurtdışı 
tanıtım faaliyetlerimize baktığımızda bu konuda henüz 
istenilen düzeyde olmadığımızı görüyoruz. Sağlık turizminin gelecek 


Mehmet Ali Aydınlar özel sağlık sektöründe laboratuvar, mobil sağlık hizmetleri, catering, sigorta gibi 
farklı ihtiyaçlara yönelik şirketler kurarak bir eko sistem yarattıklarını söylüyor. 


ğı sıkıntılar, GSS ile ortadan kaldırılmış oldu” diyor. Bu 
temel değişiklik özel hastanecilik alanında da bir itici güç 
oldu. Özel hastanelerin sayısı hızla arttı, ileri teknoloji 
kullanımı, otelcilik ve kaliteli sağlık hizmeti gibi kavramlar gelişmeye, uygulanmaya başladı. Kamu hastaneleri de 
bu alanda çok ciddi mesafe kat etti. Aynı dönemde ilaca 
erişim de arttı. Aydınlar, sağlık alanındaki tüm bu olumlu 
gelişmelerin altını çizerken eksiklerini de dile getiriyor. 
Özel sağlık sigortası tarafındaki eksikler bunlardan 
biri: “Özel sağlık hizmeti sunucuları 
ile özel sağlık sigortası birlikte bü- 


vaat eden bir sektör olması dolayısıyla devletimizin bu alanın gelişimine verdiği önem ve buna bağlı 
teşvikler, bireysel olarak hastanelerin ve acentelerin tanıtım yapmasını 
kolaylaştırıyor. Ancak bu alanda ülke 
olarak yükselmek için birlikte hareket etmek önemli.” 

Aydınlar, özel sağlık sektöründeki 


ACIBADEM, 
BULGARİSTAN 
VE HOLLANDA 

YATIRIMLARINDAN 

SONRA AVRUPA'DA 

BÜYÜMEYE DEVAM 
EDECEK. 


yüyen kurumlardır. Maalesef özel 
sağlık sigortası ülkemizde beklediğimiz gibi büyümedi; bugün halen 
ülke nüfusunun yüzde Wleri seviyesinde. Tamamlayıcı sağlık sigortasının sorunları uzun yıllardır bir türlü 
çözülemedi.” Aydınlar, genel sağlık 
sigortasını başarıyla uygulayan birçok ülkede özel sağlık sigortasının 


gelişmelerden söz ederken bunun 
Türkiye'de 2009'ten beri uygulanan 
“Sağlıkta Dönüşüm Programı”ndan 
bağımsız düşünülemeyeceğini söylüyor. Çeşitli kamu 
kurumlarına ve SSK'ya ait olan hastanelerin Sağlık Bakanlığı altında birleşmesi ilk ve büyük adımlardan biriydi. 
Aydınlar, “Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile tüm vatandaşların kamu sağlık güvencesine alınması da çok önemliydi. 
Çünkü GSS ile kişilerin memur mu, işçi mi, esnaf mı, 
işveren mi yoksa emekli mi olduğundan bağımsız olarak 
aynı koşullardaki sağlık hizmetinden yararlanma hakkı 
doğdu. Bu çerçevede, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 
kapsamındaki kişilerin özel sağlık kurumlarında yaşadı- 


da güçlü ve sağlık finansmanında 
önemli bir yere sahip olduğunu 
anlatarak “Bu da kamu üzerindeki 
yükün paylaşılmasını sağlıyor” diyor. 

Aydınlar, gelecek kuşaklara bırakmak istediği mirasın ise “mükemmeliyet tutkusu” olduğunu söylüyor: 
“Acıbadem'i kurarken dünya oyuncusu olmak üzere yola 
çıktık, bu hayalle hareket ettik. Şunu söyleyebilirim ki, 
bu hayalin gerçekleşmesini sağlayan en büyük itici güç, 
sahip olduğumuz “mükemmeliyet tutkusu'ydu. Gelecek 
kuşaklara bırakmak istediğim ilk miras da bu olurdu; 
yaptıkları işi tutkuyla ama mükemmeliyet tutkusuyla 
yapmaları...” 
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Hasan Ulusoy Nobel İlaç - Yönetim Kurulu Başkanı 


Dışa Bağımlı 


7 obel İlaç, Türkiye dışında en yaygın organi- 
İN i zasyona sahip Türk ilaç şirketi olma özelliği 
taşıyor. 53 yaşındaki şirket, Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Ulusoy'un “Adriyatik'ten Çin 
Seddi'ne” diye tarif ettiği bir coğrafyada, Orta 
Asya ve Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da Nobel markasıyla 
satış yapıyor. Şirketin Türkiye'deki iki tesisinin yanısıra 
Özbekistan ve Kazakistan'da da iki fabrikası bulunuyor. 
Hasan Ulusoy, “Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi” projesine seçilen ilk firma olmakla 
gurur duyduklarını söylüyor. “İlacın geleceğinde büyük 
önem arz edecek biyoteknoloji alanında kendi imkanlarımuzla var olabilmek için bu şekilde adım attık” diyen Ulusoy, son yıllarda nadir rastlanan hastalıklarda kullanılan 
ve “yetim ilaçlar” olarak tabir edilen Türkiye'nin büyük 
ölçüde ithalata bağımlı olduğu ürün gruplarında da hammadde üretimi yaptıklarını söylüyor. 

Ulusoy, “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında 
sağlık hizmetleri ve ilaca erişimde ciddi bir gelişme sağlandığına da dikkat çekiyor: “Son beş yıllık kutu bazında 
ilaç tüketimi artışı yüzde 30'a yaklaştı. Hastane hizmetleri, yeni yapılan şehir hastanelerinin de devreye girmesiyle 
daha da kaliteli hale geldi. Kişi başı bir sağlık kuruluşuna 
başvuru sayısı 10 yılda dört katına çıktı. Bunlar sevinilecek gelişmeler...” 

Ancak Ulusoy tablonun bir başka yönüne daha dikkat 
çekiyor. “İlaç firmaları açısından durum “geleceği planlamadan çok “hayatiyeti sürdürme” noktasında” diyor. 


İN 


Bu haklı bir tespit zira sağlık hizmetlerinin finansmanında çekilen zorluk nedeniyle ilaç fiyatları baskılandı. 
Mevzuat gereği yapılması gereken düzenlemeler sürekli 
ertelendi. Ulusoy, “İki yıl önce de mevcut olumsuz durum 
“yeni prosedür” haline getirildi” diyor ve ekliyor: “Tabiatı 
gereği sürekli yenilenmek ve gelişmek zorunda olan ilaç 
işinde böyle bir hissiyatın oluşması üzüntü verici. Halbuki bugün üzerinde düşünmemiz gereken çok ciddi konular var. İlaç sektörü halen yıllık 4 milyar dolara yakın cari 
açık veriyor. 4,5 milyar dolarlık ithalata karşılık yaklaşık 
500 milyon dolar ihracat yapabiliyoruz. Ancak ilaç stratejik bir saha. Hem ülkemizin yarınlarında sıkıntı yaşamamak hem de can yakıcı dış ticaret açığına çözüm üretebilmek için tüm paydaşların elbirliğiyle çalışması gerekiyor.” 
Ulusoy'un bu düşüncesi 2023 Vizyon Programı'nda 
kendine yer buldu ve ilaçta dışa bağımlılığın azaltılması öncelikli konu olarak kabul edildi. Peki ama bu nasıl 
mümkün olacak? Ulusoy, çözümün ilaç sektörünün 
“yarına nasıl çıkacağı düşüncesinden” kurtarılmasında 
olduğunu düşünüyor. Ardından Türkiye'de ilaç konusunu 
düzenleyen kanunun kabul ediliş tarihinin 1927 olduğunu 
hatırlatıyor: “Yani 1262 sayılı kanunumuz 90 yaşında ve 
halen yürürlükte... Bu açıdan baktığınızda regülasyonu 
en köklü ve sağlam ülkelerdeniz. Yarım asrı aşkın süredir 
de ana kalemlerde ihtiyacımızı üretebilecek kabiliyete 
ve kapasiteye sahibiz. Bu, gurur duyulacak bir durum. 
Ülkemizde yılda yaklaşık 2,3 milyar kutu ilaç tüketiliyor. 
Bunun yüzde 80'e yakın kısmı yerli üretim...” 


ISTANBUL 


Casia Spa Levent'in odaları, jakuzi köşeleri, macera yapılmakta olup, sunulan 
merkezinde, 2000 metrekarelik duşları, kar odaları, erkek ve bay- o bakımlar arasında ballı-sütlü 
alanda birçok seçenek sunan anlar için ferah hamam ve din- hamam bakımı ve deep tissue 
ödüllü bir SPAdır. İçerisinde jaku- olenmealanları ile birlikte 12 adet R ; z P 
zi, sauna ve duşların bulunduğu masaj odası bulunmaktadır. vücut masajları Casia Spa'ya 
çift kişilik özel suit oda, ısıtmalı Masajlar ve hamam bakımları özgü, özel bakımlar arasında yer 
iç havuz, gym, fitness ve plates profosyonel terapistler tarafından almaktadır. 


Daha fazla bilgi için *90 212317 77 00 veya levent.istanbul&hyatt.com veya 
#leventistanbul.centric.hyatt.com instagram hesabından ulaşabilirs iz. 
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Dr. Şuayip Birinci Sağlık Bakanlığı - Müsteşar Yardımcısı 


Cebimizde 


ağlıkta Dönüşüm projesinin ilk fazında temel 
amaç, sağlık hizmetlerinde erişimin artması ve 
sürdürülebilirliğin sağlanmasıydı. Sağlık Bilgi 
i Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve 
Şehir Hastaneleri Takibi ve Koordinasyonu gibi birimlerin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Şuayip Birinci, bu projenin beklentilerin çok üstüne çıkarak eskisiyle kıyaslanamayacak şekilde sağlık sisteminde 
köklü değişimler yapılmasına olanak sağladığını söylüyor. 
Bu dönüşümün ikinci fazında sağlık bilişimi, teknolojileri ve önleyici hizmetler ile sağlık okuryazarlığında 
dünyaya yön veren bir ülke olma hedefi var. Yapay zeka, 
büyük veri, artırılmış gerçeklik, robotik teknolojileri gibi 
kavramlar, merkezinde teknolojinin olduğu ikinci fazı 


<i Doktor 


oluşturacak. “Yakın zaman kadar hayal diyebileceğimiz 
şeyler şu anda kullandığımız uygulama ya da araçlar haline geldi. Giyilebilir hatta yutulabilir teknolojilerle tüm 
yaşamsal fonksiyonların kesintisiz izlenebildiği araçların 
kullanıldığı bir çağdayız” diyor Birinci ve devam ediyor: 
“Bir sağlıkçı olarak şunu da söyleyebilirim ki hastalıkları 
ilk evrede teşhis edebilmek ya da yapay zeka ve büyük 
veri uygulamalarıyla önceden tahmin edebilmek hastalığın tamamen önüne geçilmesini ya da hasta olacak 
kişinin yaşam kalitesini etkilemeden hayatına devam 
etmesine büyük bir katkı sağlıyor. Özetle dünyamızdaki 
yıkıcı çevresel faktörler minimize edilirse, gelişen yüksek 
teknolojinin sağlık sektörüne adaptasyonuyla insan ömrünün çok daha yükseğe ulaşabileceğini düşünüyorum.” 
Birinci'nin de söylediği gibi herşey sadece gelecekte 


yapılacaklar hanesinde durmuyor. Dijitalleşme alanında 
önemli yol kat edilmiş durumda, Örneğin Birinci, hedefleri- 
nin Türkiye'de tüm hastaneleri 
en az “HIMSS Seviye 6 Dijital 
Hastane” konseptine adapte 
etmek olduğunu söylüyor. 
Sağlık Bakanlığı, 2013'ten bu 
yana hastanelerdeki teknoloji 
altyapısıyla ilgili olarak uluslararası ölçekte akreditasyon 
sağlayan HIMSS (Healthcare 
Information and Managament 
Systems Society) organizasyonu ile çalışıyor. HIMMS, Enram 
derecelerinin en yükseği olan 
7 mükemmellik seviyesi olarak 
adlandırılıyor. Bu seviyedeki 
hastanelerden sadece dört Avrupa ülkesinde ve toplam yedi 
tane bulunuyor. Bunlardan 
biri İzmir Tire Devlet Hastanesi. Türkiye'de 16 tane de “Seviye 6” hastane bulunuyor. 
2016'nın ilk yarısında Avrupa'da “Seviye 6” derecesini 
almaya hak kazanan dokuz hastanenin sekizi Türkiye'de. 
Birinci, Türkiye'nin sağlık hizmet alanında dünyaya örnek olacak uygulamaları adapte ettiğini, orta ve uzun vadede Afro-Avrasya'nın cazibe merkezi olacağını söylüyor. 
Dijitalleşme yolunda atılmış önemli adımlardan biri 
de e-nabız projesi. 2016'da Dünya Zirve Ödülleri (World 
Summit Awards) kapsamında en iyi uygulama seçilen 
proje 750 hastaneyi birbirine bağlıyor ve şu anda 5 
milyondan fazla kullanıcısı var. 
E-devlet uygulaması üzerinden 
kolayca üye olunabilen sistemde, 
kullanıcılar tüm sağlık verilerine 
(hastanelerde yaptırdıkları tahlil 
ve muayene raporları ve röntgenler gibi) ulaşabiliyor ve istedikleri 
kişilerle paylaşabiliyor. Hayata 
geçen daha pek çok proje var... 
Radyoloji alanında büyük kolaylıklar sağlayan Ulusal 
Teleradyoloji Projesi (radyoloji görüntülerinin dijital 
olarak transfer ve arşivlemesinin yapılmasını kapsıyor) 
ve uluslararası bağımsız değerlendirme ve danışmanlık 
şirketleri tarafında alanında en iyi uygulama örneği olduğu söylenen “İlaç Takip Sistemi” gibi. Şuayip Birinci, 
Türkiye'de ilk kez Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi 
(ESİM) Sistemi'ni de hayata geçirerek işitme engelli 


SAĞLIKTA 
DÖNÜŞÜMÜN İKİNCİ 
FAZININ MERKEZİNDE 
TEKNOLOJİ VAR. 


Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız projesi, Türkiye'de 750 hastaneyi birbirine bağlıyor. Platformun üye sayısı 
5 milyon kişiye ulaştı. Tahlil ve görüntüleme gibi tüm sağlık bilgilerine tek noktadan ulaşılabiliyor. 


vatandaşlara mobil uygulama üzerinden acil, muayene 
ve randevu işlemlerinde canlı tercüme hizmeti sunmaya 
başladıklarını söylüyor. 

Kronik hastalıkların takibi konusunda Avrupa'da 
beş ülkenin paydaş olduğu “Horizon 2020 Programı” 
kapsamındaki “Proempower Projesi”nin koordinatörlüğünü Sağlık Bakanlığı üstleniyor. Bu projeye göre tip 
2 diyabet hastalarının çevrimiçi bir platformda sağlık 
uzmanları tarafından uzaktan takibini içeriyor. Diyabetlilerin kendi hastalık yönetim süreçlerine daha fazla 
müdahil olmaları ve nihai olarak 
daha kaliteli ve kesintisiz bir kronik hastalık yönetimi sağlanması 
hedefleniyor. 

Uygulamada şimdilik bunlar var. 
Ancak gelecek çok daha fazlasını 
getirecek. Şuayip Birinci, genetik 
alanındaki gelişmelerin sağlığı sadece önleyici hizmetlerden ibaret 
kılabileceğini hayal ediyor ve ekliyor: “Bazıları endüstri 
4.O'ın abartılmaması gerektiğini düşünüyor. Kişisel olarak 
bu devrimin içinde öngörülemez süreçleri de barındırdığını düşünüyorum. Yapay zeka, robot ve implant teknolojilerinin düşünce sınırlarımızı zorladığı bir süreci 
yaşıyoruz. Yapay zeka, büyük veri ve robot teknolojileri 
birlikte düşünüldüğünde yakın gelecekte doktorlarımız 
yanımızda taşıdığımız bir cep telefonu gibi olacak.” 
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Hakan Koçak Koçak Farma - CEO 


Biyobenzerleştirme 


oçak Farma, Türkiye'de ilk biyobenzer ilaç 

üretimini yapan ve piyasaya sunan şirket. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 1,1 

milyar lira sabit yatırım teşviki kapsamında biyoteknolojik ilaç üretim tesislerini kurdular ve 
projenin önemli bir bölümü de tamamlanmış durumda. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan akredite ar-ge 
merkezinde yaklaşık 70 bilim insanı ve uzman çalışıyor. 
Tesislerde analog insülinler, biyobenzer monoklonal 
antikorlar (mAb), viral ve bakteriyal aşılar yerli olarak 
üretilecek. Koçak Farma CEO'su Hakan Koçak, “Stratejik 
öneme haiz bu yatırım Türkiye'nin yüksek katmadeğerli 
teknolojik ilaçta ithalata bağımlılığını azaltacak, daha da 
önemlisi biyoteknoloji kültürünün ve deneyiminin oluşmasına ve yeni yatırımlara öncülük edecek” diyor. 

Biyoteknolojik ilaç üretimi, ilaç endüstrisi için bir 

dönüm noktasını ifade ediyor. Konvansiyonel ilaçlar 
kimyasal bileşiklerden üretilirken biyoteknolojikler ilaçlar canlı hücrelerden elde edilen biyolojik ürünler. İlk 
bioteknolojik ilaç, 1928'de Alexander Fleming tarafından 
üretilen penisilindi. 1980'li yılların başında da ilk defa 
rekombinant DNA teknolojisiyle insan insülini üretilerek 
diyabet tedavisinde kullanıldı. Günümüzde hormonlar, 
insülin, monoklonal antikorlar (mAblar), aşılar ve kan 
koagülasyon faktörleri gibi biyoteknolojik ilaçlar çeşitli 
tedavi alanlarında kullanılıyor. 


Hakan Koçak, Türkiye'nin küresel ilaç sanayi için 
önemli merkezlerden olduğunu vurgulayarak: “Türkiye biyoteknolojik ilaç ihtiyacını büyük oranda ithalatla 
karşılıyor ve her bir kilo biyoteknolojik ilaca ortalama 
1 milyon dolar ödüyor. İthalata bağımlı biyoteknolojik 
ilaç tedarik modeli, Türkiye için sürdürülebilir değil. O 
nedenle yerli üretim hayati” diyor. Koçak Farma'nın yaptığı da tam olarak bu. Ama Hakan Koçak konvansiyonel 
ilaçlarda önemli bir üretim merkezi olan Türkiye'nin 
biyoteknolojik ilaçta da benzer bir konuma gelmesi için 
zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. 

Koçak, 10'uncu Kalkınma Planı kapsamındaki “İlaçta 
Yerelleşme Projesi”nin Türkiye ilaç sektörünün gelişimi 
açısından “milat” denebilecek önemli olduğunu söylüyor. 
Projenin hedef ve amacı; özetle, yurtiçi ilaç ihtiyacının 
yerli üretimle karşılanması, teknolojisine sahip olmadığımız ilaçların yerli-yabancı ortak girişimleriyle ve belli 
süreli devlet alım garantisiyle üretilmesi... 

Hakan Koçak, ilk kez Türkiye'de uygulanan İlaç Takip 
Sistemi'nin de (İTS) ilaç sektörünün gelişimi açısından 
önemli olduğuna işaret ediyor: “Bu sistemde karekod 
üzerinden ilacın barkod, seri ve parti numarasıyla ticari 
ismi girilerek üretiminden itibaren takibi, tedavinin güvenliği, etkinliği, farmakovijilans bilgileri ayrıntılı şekilde 
izlenebilir hale geldi. Bu ilaç sanayinde dijital dönüşümün başarılı bir örneğidir.” 


MSC YACINI ei 


Aynı Seyahatte Size Özel Farklı Bir Dünya 


Her detayında, lüks anlayışının ön plana çıkarıldığı MSC YACHT CLUB konsepti ile 
MSC Seaview, MSC Seaside, MSC Meraviglia, MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida ve 
MSC Fantasia'da ayrıcalıklarla dolu bir dünya sizi bekliyor! 


» Özel check-in ve check-out alanları ve işlemlerinizde öncelik »* 24 saat Butler ve Concierge Resepsiyon hizmeti 
* 24 saat oda servisi * MSC Yacht Club Konukları için seçkin etkinlik alanları ( Concierge Lounge, Top Sail Lounge, 
özel restoran, özel havuzu, barı ve güneşlenme güvertesinden oluşan The One kompleksi ) 
s Seçkin ve özel restoranlarda yemek saatlerinin serbest seçimi 
* Mini bar dahil tüm içecekler ücretsiz 
* Zarif mobilyalarla döşenmiş ve Nintendo Wii oyun konsolu bulunan ferah lüks suitler 
* Tercih edeceğiniz günlük uluslararası gazete * Yastık menüsü 
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Şevket On | Siemens Healthineers Türkiye 
Genel Müdür 


Gelecek Erken 
Teşhiste 


iemens, ilk X-ray ünitelerini 1896'da 
üretti.1965'de gerçek zamanlı prosedürlere yönelik ilk ultrason ünitesini, 1970'lerde mamografı teknolojisini piyasaya sürdü. Ardından MR sistemi Magnetom'u, BT'de çığır açan Somatom'u 
ve tüm vücut görüntüleme sistemi Biograph mMRı... 
Tedavinin ilk adımı olan tanı sistemlerindeki teknolojik 
gelişmeler hastalıkları erken aşamalarında yakalamaya 
hatta ortaya çıkmadan önce tespit etmeye olanak sağlıyor. 
Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On, 
Nesnelerin İnterneti, robotik, mekatronik gibi alanlardaki 
inovasyonların sağlık sektörü açısından büyük fırsatlar 
doğurduğunu, son dönemde de yapay zeka ve artırılmış 
gerçeklik uygulamalarının ön plana çıktığını söylüyor. 
Ona göre En ileri aşamada beklenen gelişmeler kişiye özel 
tedaviler ve hatta henüz oluşmadan engellenen hastalıklar... “Cerrahi işlemlerin hızlanması ve etkinliğinin artmasının yanısıra minimal invazif cerrahi hızla gündeme 
giriyor” diyor ve devam ediyor: “Gelecekte ameliyatların 
çok sınırlı kesi ile gerçekleştirilmesi, veri analizleri ve 
olasılık hesaplamalarıyla hastaların çok erken evrede önleyici tedavilerle buluşturulması bekleniyor. Bu bağlamda 
günümüzün de en önemli unsuru erken teşhis...” 

Siement Healthineers, yeni teşhis ve tedavi teknolojilerini sunmak için her yıl küresel cirosunun yüzde &'ini 
ar-ge'ye ayırıyor. 2015 mali yılı itibarıyla yılda bin 474 
buluşa imza atıyorlar. Bu da her iş günü başına dörtten 
fazla patent düşmesi demek... Şevket On, Türkiye'deki 
ar-ge çalışmaları kapsamında da dünya çapında üniversiteler, araştırma enstitüleri ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını söylüyor. Türkiye'de inovasyon alanında 
gençlere fırsat yaratmak amacıyla hayata geçirdikleri 
“Innovation Think Tank” (ITT), Siemens Healthineers 
çatısı altında disiplinler arası yaklaşımla inovatif fikirleri 
gerçekliğe dönüştüren bir platform. Öğrenciler, ITT'de 
ar-ge mühendisleriyle biraraya gelerek disiplinler arası 
proje takımlarında mühendislik, ürün tasarımı, deney, 


hızlı prototip üretimi, test gibi alanlarda çalışabiliyor. 
“Gençlerle beraber yeni çözümleri ve fikirleri tartışıyoruz. Bu hepimizi çok heyecanlandırıyor çünkü birlikte 
“yeniyi arıyoruz” diyor. 

Siemens'in, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile 
birlikte gerçekleştirdiği bir programı daha var: “İnovasyon Yönetimi ve Liderlik Sertifika Programları” (IMLE- 
AP). Bu program kapsamında üniversite öğrencilerine 
inovasyon eğitimi veriliyor, ardından yaptıkları projelere 
Boğaziçi Üniversitesi ile mentorluk veriliyor. Bu program 
eylül ayında çok önemli bir çıktı da verdi. Almanya'da 
düzenlenen “Innovation Research Lab Exhibition 2017” 
yarışmasında Türkiye'yi temsil eden, aynı zamanda bu senenin IMLEAP birincisi öğrencilerin geliştirdiği “Nav-X” 
projesi, “En Yenilikçi Proje Ödülü”nü kazandı. Nav-X, 
hastanın hastane içinde gideceği rotayı hızlı ve kolay bir 
şekilde belirlemesini ve ilgili bölüme ulaşmasını hedefleyen bir çeşit kiosk. Hastaneyi haritalayıp hem fiziki hem 
de mobil çıktısını almaya olanak verirken kolaylıkla sıra 
numarası alınabiliyor. En yakın nöbetçi eczaneyi bulmak, 
öneri ve şikayet gibi uygulamaları da var. Bu iki program 
dışında Türkiye'de birçok üniversite ile ortak ar-ge çalışmaları yaptıklarını da söyleyen Şevket On, “Müşterimiz 
konumundaki bazı kurumların üniversite çatısı altındaki kuluçka merkezleri ile uzmanlığımızı etkin biçimde 
entegre ederek iş ortaklıkları oluşturmak yakın dönemli 
hedeflerimiz arasında” diyor. 


Serkan Barış AstraZeneca Türkiye 


Kişiye Özel laç 


ağlık, teknolojideki gelişmelerin hayatımızda en 

büyük ve önemli farkı yarattığı alan... İnsanın 

ömrü uzuyor bu iyi haber, kötü haberse hastalıklarla birlikte yaşamamız gereken süre de uzuyor. 

Kronik hastalıklarla mücadelede yakın bir gelecekte bugünkünden çok daha güçlü olacağız. AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, bugün kişiye özel 
tedaviler yapılabildiğini, gelecek içinse çok daha fazlasının hayal edilebileceğini düşünüyor. “Kişiye özel ilaç 
üretimi yapılması, inovatif bir ilacın daha keşfi esnasında 
hedefe yönelik olarak tasarlanması mümkün” diyor ve 
hemen ekliyor: “Hatta ilaçların kapsül, tablet, intravenöz 
gibi formlardan çıkarılarak bir nanoparçacığın üzerine 
oturtulup “hedefe gönderilebileceği günlere hızla ilerlediğimizi düşleyebiliriz.” 

Teknolojik gelişmelerin ilaç sektöründe üretimden 
mevcut ilaçların daha etkili kılınmasına ve yeni keşiflere 
kadar uzanan çok geniş bir yansıma alanı var. İlaç geliştirme alanında AstraZeneca'nın Microsoft ile kanser tedavisinde başlattığı işbirliği buna çok iyi bir örnek. Kanser 
alanında kişiye özel tedavi için başlatılan işbirliği çerçevesinde iki şirketin geliştirdiği bulut temelli bir program, 
kanser hücrelerindeki anormal büyüme ve çoğalmaya yol 
açan sinyalleri simüle ediyor ve araştırmacılar, bunlarla 
oynayarak ilaçların nasıl etki edebileceğini bulabiliyor. 
Serkan Barış, bu işbirliğinin ilaç keşfi için gereken uzun 
süreyi kısaltması ve yenilikçi ilaçları çok daha hızlı sunmayı sağlamak gibi yan çıktıları olduğunu da anlatıyor. 

Böyle bir işbirliğini bundan 10 yıl önce hayal etmek 
pek mümkün değildi - beş yıl öncesine kadar da belirli 
kanser türlerinde hala bir tedavi seçeneği bulunmuyordu. 
Bir tedavi seçeneğinin hastalar üzerinde neden aynı etkinliği sağlayamadığı da anlaşılamıyordu. “Artık hastanın 
tümör haritalanması yapılıyor yani tümörünün genetik 
haritası çıkarılıyor ve verilecek tedavi buna göre geliştiriliyor” diyor Barış ve devam ediyor: “Eskiden hastalık 
teşhisi sonrası tümör dokusunda şüphelenilen ve özellikle aranan 1 veya 2 DNA mutasyonu olurdu. Şimdi “yeni 
nesil dizileme” (Next-generation seguencing - NGS) yöntemiyle bir anda 100-200 gen taranabiliyor.” Özellikle son 
yıllarda meme kanserinde hastanın genetik özelliklerine 


göre seçilmiş tedaviler başarılı sonuçlar veriyor. Yani genetik analizler, hekimlerin klinik kararlarını, tedavi tercih 
ve sıralamalarını değiştiriyor. 

Tüm bunlar ilaç sektöründe çok önemli bir dönemece 
işaret ediyor. Ancak asıl önemlisi, bu tedavilerin hastalara 
erişiminin sağlanabilmesi. Serkan Barış, tüm dünyada 
ilgili kurumların bütçe düzenlemesi konusunda önlemler 
aldığını ve günümüz ekonomisinde bunun kaçınılmaz 
olduğuna işaret ediyor. “En önemli tedbirlerden biri, artan nüfus ve hastalıkları karşılayabilecek şekilde sürdürülebilir bir sağlık sigortacılığı sisteminin uygulanabilmesi”. 
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu, 2017-2019 Stratejik 
Planı'nda açıkladığı gibi sağlık sigortacılığının gelişimi 
ve desteklenmesi ile sürdürülebilirliğinin sağlanmasına 
yönelik alternatif modellerin oluşturulması (tamamlayıcı 
sigorta gibi) yönünde bir yol haritası çizmiş durumda. 
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) devlet katkısı hariç 
prim gelirlerinin, emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini 
karşılama oranı 2014”te yüzde 71,6, 2015'de yüzde 75,#'dü. 
2016 tahmini ise yüzde 73,1... Barış, “Bu veriler SGK'nın 
mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi 
hedefine yaklaşmakta olduğunu gösteriyor” diyor. 
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Dr. Hüseyin Bozkurt Medicana Sağlık Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı 


Robot Doktorlar 


on olarak 50 milyon dolar yatırımla 1'inci hastanesini İstanbul Kadiköy'de açan Medicana 

Sağlık Grubu Yöenetim Kurulu Başkanı Dr. 

Hüseyin Bozkurt'a göre Türkiye, sağlık alanında “birçok ülkeden ve çevre coğrafyadan en az 
25 yıl önde”. Dünyadaki sağlık hizmetleri sektörü sıralamasında Türkiye'nin 25 yıl önce 100'üncü sırada olduğuna dikkat çeken Bozkurt “Şimdi ilk 10'dayız” diyor. 
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve erişiminin 
İngiltere, Kanada, Amerika gibi birçok gelişmiş ülkeye 
kıyasla çok daha yüksek olduğu hem sağlık yatırımcıları 
hem de sağlık sektörüne cihaz ve ilaç sağlayan şirketler tarafından sıkça dile getiriliyor. Bozkurt, “Ancak bu 
ülkelerde ar-ge çalışmalarına hem devlet hem de özel 
sektör önemli miktarda destek ve bağışlar sağlıyor. 
Neoklinik adıyla geliştirdikleri, 1 milyar dolarlık ar-ge 
çalışmaları var. Bu harcamaların önemli bir kısmını da 
devlet karşılıyor” diyor. 

Türkiye'nin artan buna karşılık yaşlanan nüfusu, sağlık 
hizmetlerine duyulan gereksinimi her geçen yıl artırıyor. 
Özel sağlık sektörünün iyi bir altyapısı var. Devletin sağlık harcamalarının yalnızca yüzde 25'i özel hastanelerde 
yapılıyor ancak Bozkurt'un “nitelikli vakalar” diye tanımladığı önemli ameliyatların yüzde 50'si özel hastanelerde 
gerçekleştiriliyor. Diğer taraftan uluslararası akreditasyon kurumlarınca tanınan, akıllı bina özelliklerine sahip, 
modern teknolojiyle donatılmış, yetişmiş insan kaynağına 
sahip hastaneler giderek artan sayıda yabancı hastayı 
da kendine çekiyor. Bu Türkiye'nin sağlık bütçesine de 
önemli bir katkı sağlayacak. Bozkurt da Türkiye'deki 
hastanelerin uluslararası kategoriye gireceğini ve dünya- 


m 


nın birçok ülkesinde Türk hastane yatırımları olacağını 
söylüyor. 

Bozkurt özel sektör yatırımlarının teknolojik gelişmelere öncülük ettiğine dikkat çekiyor ve birçok teknolojinin de bu sayede erişilebilir hale geldiğini düşünüyor. 
“Şu anda robotik cerrahiden yararlanıyoruz. Özellikle 
uzaktan muayene ve koruyucu hekimlik gündemdeki 
gelişmeler. Kendi kendine gidebilen araçlar piyasaya çıktığında ABD'de 3 milyon kamyon şoförünün işsiz kalacağı 
söyleniyor. Tüm bu gelişmelerden elbette sağlık sektörü 
de etkilenecek. İleride birçok operasyon robotlar tarafından yapılacak” diyor. 

Aslında şu anda robotik radyo cerrahi sistemi CyberKnife, tüm vücutta milimetrik doğrulukla kanserli doku 
tedavisi yapabiliyor ve beklentiler yakın gelecekte birçok 
ameliyatı kendi başına yapabilen robotların geliştirileceği yönünde. Yine de Bozkurt bugün için işin en temel 
kısmının doktor ve kaliteli tıbbı personel olduğunu ve bu 
alandaki ihtiyacın da her geçen gün arttığını vurguluyor. 
Uzun vadeli planları arasında sağlık sektörünün yanısıra 
eğitim yatırımları da var. Niyetleri bir vakıf üniversitesi 
kurmak. Hüseyin Bozkurt, 

“Geleceğe bırakmak istediğim miras, öncelikle iyi bir 
eğitim kurumu yaratmak. Bu kurumun, başta tıbbi personel olmak üzere farklı sektörler için en iyilerin yetiştiği 
yer olmasını ve Medicana isminin de dünya çapında kaliteyi temsil eden bir yapıya ulaşmasını sağlamak istiyorum” diyor. 
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Güldem Berkman Amgen Türkiye 
Genel Müdür 


Çaresiz Hastalıkların 
Çaresi 


1 laç sektörü, özellikle 1970'le- 
| rin başında bilim insanlarının 
ilk başarılı rekombinant DNA 
deneyini gerçekleştirebilmek 
! için bakteri genlerini kullanmasıyla yeni bir boyuta geçti. 
Biyoteknolojinin gelişmesi çaresi 
olmayan hastalıkların tedavisindebüyük bir adımdı. 2012'de 
Mustafa Nevzat İlaç'ı 700 milyon dolara satın alan Amgen, 
bioteknoloji alanında en büyük 
ilaç şirketlerinden biri. Şirketin 
Türkiye Genel Müdürü Güldem 
Berkman, dünya çapında 800 
milyondan fazla hastanın 200'den fazla biyoteknoloji 
ilacından yarar gördüğünü hatırlatıyor. “Rakamların da 
gösterdiği gibi geleceğin ilaç şirketleri, bilgiyi çok daha 
iyi kullanabilen, biyoteknoloji başta olmak üzere teknolojiye yatırım yapan, hastalıklara daha kişisel bakabilen 
fırmalar olacak” diyor. 

Berkman, dünyadaki gidişata paralel olarak Türkiye'de 
ilaç sektörünün geleceğine bakıldığında asıl ihtiyacın inovatif ve katmadeğeri yüksek ürünler üretmek olduğunu 
söylüyor. Bu kapsamda devletin de “Türkiye İlaç Strateji 
Raporu” ile programa aldığı öncelikler olan ihracat, yerli 
üretim ve ar-ge, Türkiye'yi gelecekte, dünya ilaç pazarında çok önemli bir noktaya taşıyabilecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Amgen Türkiye, İstanbul, Yenibosna ve 
Şekerpınar'da bulunan tesislerinden dünya pazarlarına ilaç 
ihracatı gerçekleştiriyor. “2017 ile birlikte yeni uygulamaya 
koyduğumuz stratejimizle katmadeğeri yüksek inovatif 
ürünler geliştirip dünya ilaç pazarının yaklaşık yüzde 
7O0'ine hitap eden beş büyük bölgeye ihracat yapacağız” 
diyor Berkman, “Türkiye'nin ihracat hamlesine 50 milyon 
dolarlık katkıda bulunmayı hedefliyoruz.” 


Esen Tümer 


Medtronic Türkiye 
Genel Müdür 


Değer 
Bazlı 
Sağlık 
Hizmeti 


ni edikal teknoloji sektörü son 10 yılda büyük 
/N bir değişimden geçiyor. “Hızlı dönüşüm 
sayesinde, devrim niteliğindeki dijital çağa 
geçişi hep birlikte deneyimliyoruz” diyor 
Medtronic Türkiye Genel Müdürü Esen 


| Tümer. Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri çok yakından 
takip ettiğini ve sağlık alanındaki adaptasyonunun hızlı 
i olduğunu da ekliyor. Bu herkes için iyi bir haber. 


Medtronic medikal teknoloji ürünleri alanındaki büyük oyunculardan. 1949'da kurulan şirket, 260'dan fazla 
tesisle 155 ülkede hizmet veriyor ve kardiyovasküler, minimal invaziv ve restoratif tedaviler ile diyabet alanında 
çözümler sunuyor. 

Tümer'e göre mevcut sağlık hizmeti modeli sürdürüle- 


| bilir değil. İnsanlar daha uzun yaşıyor ve daha fazla sağlık 
i hizmetine ihtiyaç duyuyor. Bu da sağlık hizmetlerinin 


maliyetlerin artması demek... “Temel problem sağlık hizmetinin değerinin maliyetiyle ilişkilendirilmemesi” diyor. 
Tümer bir diğer önemli sorunun da sağlık alanındaki 
gerekli yatırımların karşılanabileceği düzenli bir fiyat 
güncellemesi yapılmaması olduğunu söylüyor. Bu sebeple 
sektör ileriye yönelik sürdürülebilir yatırım, istihdam ve 
ar-ge planlaması yapmak güçleşiyor. 

Tümer, tüm bu sorunların çözümü için, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) artan maliyetleri karşılayacak 
bir düzenleme yapılması geri ödeme fiyatlarının düzenli 
olarak güncellenmesi ve sağlığa harcanması gereken kaynakların dengelenmesi sürdürülebilir bir sağlık sistemi 
için kaçınılmaz” diyor. 

Tüm bu sorunlar bir yana Tümer, tıbbın olanaklarının 
yeni teknolojilerle büyük bir gelişme gösterdiğini vurguluyor. Sadece hastalık ortaya çıktıktan sonra değil... 
Yeni ve en önemli trendlerden biri de “hasta olmadan 
sağlıklı kalmak”. Tümer, “Yatırımların ağırlığı hastalık 
sonrası tedavi ekseninden hasta olmayı engellemeye 
doğru kayıyor” diyor. 


Fuslıön 
PROGLIDE 
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Elif Aral | Pfizer Türkiye - Genel Müdür 
Yenilikçi İşbirliği 
Çaği 


laç sektörünün gelişim hızını, kurtulan hayatlarla, sağ 
kalınan yıllarla ve sağlıkta iyileşmelerle takip edebiliriz. Bu açıdan bakınca ortada büyük bir başarı var ve 
bu giderekdaha da artacak. 1970'lerde 60 olan dünya 
ortalama yaşam beklentisi bugün 70'lerde. Pfizer Türkiye Genel Müdürü Elif Aral, “Tarihte bir bakteri salgını, 
dünya savaşlarından daha fazla insanın ölmesine sebep 
olurken bugün sağlığımızı koruyan aşılar var ” diyor. 
Pfizer'in konjüge pnömokok aşısıyla Türkiye'de 10 milyondan fazla çocuğun bağışıklık kazanmasını sağladı. Bu 
sayede son bir yılda Türkiye'de yedi bin bebek ölümünün 


önlendiği tahmin ediliyor. Bulaşıcı hastalıklar, kanser, 
kardiyovasküler hastalıklar gibi alanlarda sağ kalım 
oranlarında da anlamlı artışlar sağlandı. Aral, önümüzdeki beş yılda dünya genelinde 1 trilyon dolar ilaç ar-ge 
yatırımı yapılması beklendiğini söylüyor. “Konuşulan 
konular artık hayal gücünü zorlar nitelikte. Günümüzde 
biyolojik sistemler kullanılarak üretilen moleküller ve 
bunların biyobenzerleri ölümcül ve kronik hastalıklarda tedavi umudu oluyor. Gen terapisiyle genetik kökeni 
olan hastalıkların kaynağına iniliyor, hücre içindeki ge- 
nin yapısı değiştirilerek hastalığın tedavi edilmesi hatta 
engellenmesi hedefleniyor” diyor ve ekliyor: “İmmüno- 
Onkoloji ise kanserle mücadelede bağışıklık sistemini 
harekete geçiriyor.” 

Pfizer da geleceğin tedavilerine odaklanmış durumda. 
Şirket ar-ge'ye yılda ortalama yedi milyar dolar kaynak 
aktarıyor. Şu anda da geliştirme aşamasında oldukları 
80'den fazla ilaç var. Merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler hastalıklar, ağrı, inflamasyon, immünoloji, nadir 
hastalıklar, onkoloji, biyobenzerler ve aşılar gibi alanlarda 
yeni tedaviler sunacak projeler üzerinde çalışıyorlar. 

Aral'ın sözünü ettiği devrimci gelişmelerin örneklerini görmeye başladık bile. Gen terapisinin ilk örnekleri 
uygulanmaya başladı. Tanı, tedavi veya hastalık takibi 
konusunda pek çok yenilikçi ürün, platform ya da araç 
geliştiriliyor. Aral bu yeniliklerin arka planında akademi, 
teknoloji ve ilaç şirketlerinin dahil olduğu bir işbirliği 
ağının olduğunu vurguluyor. “Pfizer olarak yeniliği güçlü işbirlikleriyle geliştiriyoruz” diyor. Örneğin Genetic 
Medicine Institute'da akademi ve özel şirketlerle işbirliği 
yaparak gen terapisi çalışmaları sürdürüyorlar. IBM ile 
yaptıkları “yenilikçi işbirliğiyle” Parkinson hastalarının 
tedavi etkinliğini artırmak üzere dijital çözümler geliştiriyorlar. “23andme” adındaki özgün ar-ge işbirliği platformu otoimmün ve inflamasyon hastalıklarının altında 
yatan genetik faktörleri araştırıyor. Şirket “Access Accelerated” isimli Birleşmiş Milletler bünyesindeki ve 22 ilaç 
devinin de ortak olduğu organizasyon çerçevesinde de 
bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi için sürdürülebilir programlar geliştiriyor. 

Türkiye'ye gelince... Aral, dünyadaki en büyük 16'ncı 
ilaç pazarı olmasına rağmen Türkiye'nin üretim ve ar-ge 
yatırımlarından pay alma konusundaki rekabette geri kaldığını düşünüyor: “Türkiye, dünya toplam ilaç pazarının 
yüzde Vini oluşturuyor ama toplam klinik araştırmanın 
binde #'ünü alabiliyor. Daha fazla ar-ge yatırımı çekebilmek ve hastalarımızın yenilikçi tedavilere erişimini sağlamak için ilaç keşfi ve geliştirilmesi süreçlerinin içinde 
daha çok yer almalı, klinik araştırma sayısını ve kalitesini 
yükseltmeliyiz.” 


HAZIRLAYAN: BİROL BİÇER 
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Devrimin Ayak Sesleri 


Gelecekte insanlığı kim doyuracak? Her zamanki gibi gıda ve tarım. Ancak bu defa biyolojik, 
kimyasal, mekanik ve dijital teknolojilerin yardımıyla... 


homas Malthus 1798'de yayınladığı “Nüfus İlkesi Üzerine” adlı 
eserinde dünya nüfusunun geometrik, gıda arzının ise aritmetik 
bir gelişme izlediğini dolayısıyla 
gıda üretimi artsa bile bu tablo karşısında 
gelecekte insanlığın ihtiyaçlarına karşılık 
veremeyeceğini ileri sürmüştü. O zamandan 
bu yana nüfus ve kaynakların yeterliliği sorunu dünyanın en önemli tartışma konularının 
başında yer alıyor. Nüfusun büyüklüğü ile 
tüketim arasındaki bağlantıyı merkeze alan 
fikri şüphesiz tartışılmaz bir gerçekti; ne var Ve gidan düşünülmesi 
ki bir asır içinde yaşananlar Malthus'u haklı ans ağı TE gekmolojil 
> : m e egre olairiki iş alanının 
çıkarmadı. Hipotezine getirilen eleştirilerden O (SX Greta 
en haklısı muhtemelen onun teknolojik geliş- o © 
melerin üretim araçlarına ve üretime etkisini 
göz ardı ettiği yönünde olanıydı. Nitekim 
dünyada bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin de katkısıyla öngördüğü kara tablo 
gerçekleşmediği gibi artan nüfusa rağmen 
üretimin de katlanmasıyla beklenen olmadı. 
İki yüzyıl öncesinin bu olumsuz tablosunun 
bir benzeri bugün de tüm dünyada tartışılıyor 
ve mevcut nüfus artışı, iklim değişimi, toprakların azalması gibi nedenlerle gıda kaynaklarının 40 yıla kalmadan yetersiz kalacağı 
öngörülüyor. Yoğun nüfus artışı, iklim değişikliği, sosyal sorunlar, paylaşımdaki dengesizlikler ve eski yöntemlerin düşük verimliliği nedeniyle dünya nüfusunun önemli bir 
kesimi açlık ve yetersiz beslenme ile yüzyüze. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
FAO'nun 2017 başlarında yayınladığı “Gıda 
ve Tarımın Geleceği” raporu alarm veriyor. 
Dünya ormanlarının yarısının yok olduğunu, 
yer altı kaynak sularının hızla eridiğini, iklim 
değişikliğinin gıda üreten mekanizmaları 
olumsuz etkilediğini ve biyolojik çeşitliliğin 
hızla azaldığını tespit eden rapora göre gü- 


nümüzde açlıkla karşı karşıya olan insanların 
sayısı 800 milyonu buluyor. Buna yetersiz 
beslenenler de eklendiğinde bu rakam 2 
milyarı geçiyor. Dünya nüfusundaki artış bu 
durumu daha da vahimleştirme potansiyeli 
taşıyor. Özellikle bundan tam yüzyıl önce 1.8 
milyar olan dünya nüfusunun bu sürede tam 
dört misli arttığı ve bunun katlanarak devam 
edeceği de düşünülürse... FAO raporu mevcut 
eğilimlerle 2050 yılında dünya nüfusunun 
9.7 milyara ulaşacağını ve bu nüfusu beslemek için gıda üretiminin miktar olarak en az 
yüzde 50, kalori değeri itibarı ile ise yüzde 
70 artırılması gerektiğini gösteriyor. Kaygı, 
sadece doyurulması gereken boğazların artışıyla ilgili değil. 20'nci yüzyılın başından beri 
üreticilerin verimli çeşitlere yönelmesi ve tarımsal üretimin giderek tektipleşmesi sonucu 
bitkisel genetik çeşitliliğin yüzde 75'inin yok 
olması da bu endişe verici gidişatın bir başka 
boyutu. Aynı genetik zenginlik kaybı hayvan 
varlığı için de söz konusu -hayvan türlerinin 
yüzde 30'u yok olma tehlikesi ile karşı kar- 


şıya. Gelinen noktada dünya gıda üretiminin 
yüzde 79inin sadece 12 bitki ve beş hayvan 
türünden karşılanıyor oluşu bu tehdidin 
boyutlarının bariz bir göstergesi. İnsanlığın 
kalori ve protein tüketiminin yüzde 60'ı ise 
sadece üç bitkiden sağlanıyor bu tabloda: 
Buğday, pirinç ve mısır. 

Kısacası biyoçeşitliliğin azalmasının yanında dünyada giderek kritikleşen bir gıda 
sorunu var ve bu durum gelecek 40 yıllık 
süreçte 10 bin yıldır ürettiğimize yakın miktarda gıda üretmek durumunda olduğumuz 
anlamına geliyor. Çoğalan nüfusu besleme 
problemini çözmek içinse pek çok teknoloji, 
sistem ve metot devreye giriyor. Tüm bunlara bakıldığında gıda ve bu alanın ana iki 
kaynağı bitkisel ve hayvansal tarımda aslında yeni bir devrimin ayak sesleri işitiliyor. 
Bu adımların nereye ulaşacağını ise mevcut 
teknolojilerin getirdiği yeniliklerden ve 
çözüm arayışlarından kestirmek mümkün. 
Malthus döneminin olumsuz beklentisini 
safdışı eden başlıca etken, gelişen teknolo- 


BÜYÜK DÖNÜŞÜM 
En Geleneksel Alanda Teknolojiye Ayak Uydurmak 


Simit Sarayı | Abdullah Kavukçu 


Yönetim Kurulu Başkanı 

“Simit yaparken 15 yıldır SAP programını kullanıyoruz. Biz 
bugünden sonra Türkiye'ye ne katma değer üretebiliriz, 
ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. Bunu da zaten 
gösteriyoruz. Düşünebiliyor musunuz düne kadar sokakta 
satılan bir ürünü (simit) biz mağazacılık haline getirdik, 
milyar dolarlık hale geldi bu şirket.” 


Pladis Türkiye ' Mehmet Tütüncü - CEO 

“Global bir vizyonla yerel bir firma olmak gıda sektörünün 
uzun yıllar boyunca sahip olacağı trendlerden bir 

tanesi. Bir diğer önemli eğilim ise dijitalleşmek... 18'inci 
yüzyıl sanayi devriminin üretim, marka, müşteri, satış 
denklemini tamamen değiştirdiğini ekonomi tarihinden 
hatırlayalım. Bu devrimi kaçıran ülkeler gelişememe 
çemberini kırmakta çok zorlanmış, bu değişimi anlamayan 
şirketler ise yok olmuştur.” 


Boğaziçi Üniversitesi ! Prof. Dr. Gökhan Özertan 
“Gelecek mekanize bir dünya olacak. Bugün yavaş 

yavaş kullanılmaya başlanan otonom araçlar traktörlere 
uygulanacak, ürün ekimini, ilaçlamayı, hasadı robotlar 
yapacak. Çiftçi yatağında uyurken insansız hava aracı tüm 
tarlayı tarayarak gübre, su, zirai mücadele ihtiyacı var mı, 
hasat zamanı gelmiş mi, bunu tespit edecek. İnsan, karar 
verme anında hala insiyatif kullanacak ama bu alanda da 
önemli gelişmeler olacağını bekleyebiliriz.” 


(2016). 
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Dünya gıda ve tarım 
endüstrisinin hacmi 


jiydi. Geleceğin gıda ve tarım üretimindeki 
kurtarıcısı yine değişmedi: Teknoloji. 

Üç yıl önce Balıkesir'in Ertuğrul 
Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk “robot 
çiftliği”olarak açılan Lely-Onet Çiftliği'nde 
neredeyse tüm işler robot teknolojisi ile yürütülüyor. İneklerin sağılması, 
yemlerinin verilmesi, ağılların 
temizliği otonom olarak işleyen 
farklı türde robot makinalar 
tarafından yapılıyor. Robotların 
çiftçiliği bu kadarla kalmıyor; 
yem itme, gübre temizleme, buzağı besleme işi de yine onlara 
bakıyor. Hayvanların sütlerinin 
yağ ve protein oranının ya da 
hastalık ihtimallerinin belirlenmesi de robotlardan soruluyor.“Türkiye'de 
henüz yaygınlaşmamış bu model bilim-kurgu 
filmlerinden esinlenmiş gibi görünse de aslında yeni teknolojilerin gıda-tarım alanında edineceği yerin sadece bir öngösterimi 
niteliğinde. Sürekli yenilenen teknolojiler 


TARIMIN MİHENK TAŞLARI 


Tarihte üç büyük dönüşüm geçiren tarım ve gıda günümüzde yeni bir devrimle yüzyüze: Tarım 4.0 


Mezopotamya'da 
tarımın başlaması. 


Yeni çeşitler, sulama, gübre, zirai 
ilaçlar ve mekanizasyon yoluyla gıda 
üretimini artırmayı hedefleyen Yeşil 
Devrim'in Meksika'da başlaması. 


> Traktörlerin at 
sayısını geçmeye 
başlaması. 


Mekanik domates toplama 
aletinin kullanımı. 


MÖ.6.000 


NM 
Karasabanda 
insanların yerini 
hayvanların almaya 
başlaması. 


Karasabanın en ilkel haliyle 
kullanılmaya başlaması. N 


*-> Yabancı bitki öldüren 
herbisitlerin kullanımı. ABD ve İngiltere'de 
dondurulmuş gıdaların 


kullanımı. 


4-3 Dondurulmuş gıdaların 
piyasada yayılmaya 
başlaması. AN 


N 
Traktörlerin 
kullanılmaya 
başlaması ile 
birden fazla 

pulluğun 


Doğrudan tohum ekim çekilebilmesi. 


makinalarının çıkışı. 
A 


Çin'de ilk hibrit 
çeltik üretimi. 


Koyun Dolly: İlk hayvanın 
klonlanması. 


tüm sektörleri değiştirirken en geleneksellerinden olan gıda ve tarım da bundan nasibini 
alıyor. Bu gidişata inanan ve onu geçerli kılmaya çalışan bir diğer örnek ise birkaç yüz 
kilometre güneyde Aydın Koçarlı'nın Kasaplar Köyü'nde daha farklı bir teknoloji kullanımıyla uygulanmaya çalışılıyor. TABİT Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kurucusu 
Tülin Akın'ın hayali olan ve 298 dönümlük 
arazide uygulamaya konulan Akıllı Köy projesi, 250 haneli bir köyde geleneksel tarımı 
teknolojinin imkanlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Arıların GPS ile takip edildiği, seraların iklimlendirme sistemlerinin İnternet”le 
kontrol edildiği, hayvanların hareketlerinin 
ayaklarına takılı çiplerle takip edildiği, köylü 
ve çiftçilerin cep telefonu üzerinden bilgilendirildiği, Nesnelerin İnterneti sistemiyle 
tekno-tarım yapılacak bir geleceğe hazırlık 
modeli bu aslında. 

Akıllı Köy ve Lely-Onet Çiftliği gibi modeller yeni teknolojilerin tarım ve hayvancılıktaki gelecek öngörüleri ile karşılaştırıldı- 


MÖ.3.5500 


> Saban demirinin 
kullanılmaya başlaması. 


Soğutucunun (dondurucu) 3 
Thomas Moore tarafından icadı. 


Nicolas Appert'in konserve 
tekniğini geliştirmesi. 


Pastörizasyonun 


geliştirilmesi. 
/N 


N 
Çelik pulluğun John Deere 
tarafından icadı. 


Bitki ve meyvelerin etiket 
yerine lazerle tanımlanmaya 
başlaması. 


» > GDO'lu bitki ve gıdaların 
dünyaya yayılması. 


Dijital teknolojilerle Ke 
akıllı tarım. 


ÜLKER 


HER PERŞEMBE 


O 


ğında oldukça mütevazı başlangıç adımlarını 
teşkil ediyor. Bilim adamları, fütüristler ve 
geleceğe dönük yatırımcılar yakın bir zaman 
diliminde tarım ve hayvancılığın bambaşka 
bir boyuta sıçrama yapacağından emin görünürken bugünlerden gerçeküstü görünen 
bir tablo çiziyorlar. Uçan dronların parsel 
parsel toprağı ve ürünleri analiz ettiği tarlalar; uzaktan kumandalı ya da otonom olarak 


GIDA ÜRETİM VE TÜKETİMİ 
1965'e İndeksli Mahsul Verimi 
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2002: 

85. YIL ÖZEL 
SAYISI 
“Yaşam 
Tarzımızı 
Değiştiren 85 
Yenilik” 


1980 1990 2000 2010 2020 


SERGEY BRIN «97:-) 
VE LARRY PAGE 


Pi (1973- ) 
ik Google'ın (1998) kurucuları 
.— “İşler Brin ve Page'in 
başlangıçta düşündüğünün 
çok ötesine geçti. “Elbette 
başarıdan ötürü şaşkınım? diyor 
iddiasız, dağınık ve güçlü Brin, 
spor ayakkabılarını konferans 
odasındaki koltuğun döşemesine 
sürterek. “Kullanıcılar 
Google'e bayılıyor” diyor, 
“çünkü bir yanıta ulaşmak 
için yanıp tutuştuklarında onu 
orada bulabiliyorlar. Daha 
iyi sonuçlar sunmaya devam 
ettiğin takdirde sadakatlerini 
sonsuza kadar koruyabilirsin ve 
onlara bir şeyler satabilirsin.” 
Page, Google'ın “onlar için 
onlara yardım eden, günün her 
saatinde onlara bilgi veren bir 
şahıs haline geldiği” eklemesini 
yapıyor.” 
-“ Gözler Google'ın Üzerinde” 
(26 Mayıs 2003) 


Biğ 
Ideas 


Köpük terlik 
Crocs'tan 
görücüye 
çıktığı Fort 
Lauderdale 
Tekne 
Fuarı'nda bin 
çift satıldı. 


çalışan insansız hava araçları tarafından 
ekilen tohumlar, sulanan ya da ilaçlanan tarlalar; transformers benzeri robota dönüşen 
traktörler tarafından sürülen topraklar; her 
çeşit ürünü hassasiyetle toplayan makinalar; 
yetiştirdiği bitkileri metrekaresine kadar bir 
ekran üzerinden izleyen ve her birime gereken tohum ve su miktarını akıllı tasarımlar 
yardımıyla hesaplayan çiftçiler; boynuna 
takıldığı hayvanın gelişimini ve sağlığını an 
be an izleyerek ana yazılıma veri gönderen 
akıllı tasmalar; dijital gözlüğü ile baktığı her 
bitki ve hayvanı anında analiz ederek gelişimi, beslenmesi ve sağlık müdahalesine ilişkin 
verilere ulaşan çiftçiler; geleneksel metotlara 
göre yüzde 90 daha az su kullanarak bitkileri 
otonom olarak sulayan sistem ve makinalar; 
zararlılarla mücadele eden böcekler, mikro 
robotlar ve teknolojinin getirdiği daha birçok 
innovatif nimet... Gıda, tarım ve hayvancılığın 
geleceğinin vazgeçilmezleri olarak görülen 
tüm bu yenilikler, bilim-kurgu senaryolarını 
andırsa da aslında birçoğu şimdiden kullanılmaya başladı; bir kısmı ise pilot uygulamalar 
aşamasından çıkacakları sayılı günleri bekli- 


3 MART 2003 
“DreamWorks: 

- Hollywood'un En 
Gözde Stüdyosu, 
Devam Filmi” 


İnternet aracılığıyla yazılı ve 
görüntülü sohbete imkan tanıyan 
anlık mesajlaşma uygulaması Skype 
faaliyete geçti. Sekiz yıl sonra şirket 
8,5 milyar dolara Microsoft'a satıldı. 


ELON MUSK «sı-) 


SpaceX'in (2002) kurucusu ve Tesla Inc.'in (2003) 

kurucularından 

“Şunu açıklığa kavuşturalım: Elon Musk deli 

değil. “Karşılaşabileceğiniz en az tuhaf insanlardan biriyim” diyor ısrarla. Tuhaf insanlar genelde daha 
3Vine gelmeden 200 milyon doları cebe indirmiş olmaz, 
Muskın iki İnternet başarısı sayesinde yaptığı gibi -Zip2 
1999'da 307 milyon dolar nakit karşılığında Compag'a satıldı; 
PayPabı da eBay geçen ekim ayında 1,5 milyar dolarlık hisse 
senedi karşılığında satın aldı. Kendi tabiriyle cebinden “on 
milyonlarca? dolarla desteklediği son girişiminde de delice bir 
taraf yok. Devlet onayları işkencesini atlattığını varsayarsak Musk'ın Space Exploration Technologies'i, kısa adıyla 
SpaceX, yılsonu itibarıyla düşük maliyetli roketler fırlatmaya 
hazır olacak.” -“Ta Oralarda” (12 Mayıs 2003) 


ie 
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yor. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 

BEŞ TEMEL BESİNDE KİŞİ BAŞINA KÜRESEL e e han Özertanbu 

ği VE kaçınılmaz gidişi tek cümleyle özetliyor: “Gü- 
GIDA TÜKETİMİ nümüzde teknoloji tarımla entegre oldu”. 15 
Temel Gıdalarda Tüketim Artışı yıldır tarımda teknoloji kullanımı, yenilikçilik, gıda fiyat hareketleri ve iklim değişikliği 
konularında çalışan Özertan, tarım ve gıdanın geleceğini şöyle tasvir ediyor: “Gelecek 
mekanize bir dünya olacak. Bugün yavaş 
yavaş kullanılmaya başlanan otonom araçlar 
traktörlere uygulanacak, ürün ekimini, ilaçlamayı, hasadı robotlar yapacak. Çiftçi yatağında uyurken insansız hava araçları tüm tarlayı 
tarayarak gübre, su, zirai mücadele ihtiyacı 
var mı, hasat zamanı gelmiş mi, bunu tespit 
edecek. İnsan, karar verme anında hala insiyatif kullanacak, neticede makinalar henüz 
karar veremiyor. Ama o alanda da değişim 
söz konusu, bugün dahi makinalarin “ilişki 
kurmaya” başladığı konuşuluyor. O alanda da 
önemli gelişmeler olacağını bekleyebiliriz.” 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fahri 
Yavuz gidişatı tarım ve gıda tanımının değişimi olarak yorumluyor: “Günümüzde tarım 
kavramı, tarımsal faaliyet şekilleri, kullanılan 
1996 1999 2002 2005 2008 201 204 teknolojiler ve tarıma bakış açıları hızlı bir 
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Üç eski PayPay 

çalışanı -Chad Hurley, 

Jawed Karim ve Steve 

Chen- video paylaşım 

sitesi YouTube'u 

kurdu. “Ben Hayvanat 

Bahçesi'ndeyken” adını e 

taşıyan ilk videoda 
Mark Zuckerberg, Harvard'dan üç sınıf arkadaşıyla Karim yer alıyordu. Bir 
birlikte The Facebook adını taşıyan yeni bir sosyal yıl sonra YouTube 1,65 

ağ kurdu. Ağın yılsonunda 1 milyon kullanıcısı vardı. milyar dolara Google'a 

satıldı. 


: Jack Dorsey, Biz Stone, 
“Cepevizyon: Eğlence . Evan Williams ve Noah 
Telefonunuzu Glass, 140 karakterle 
Neşelendirecek” sınırlı mesajlara izin 
veren sosyal ağ Twitter'ı 
kurdu. İlk mesajı Dorsey 
yolladı: “Twttr'ımı 
kuruyorum.” 
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Türkiye'nin tarım ürünleri 
ihracatı. 2002'de bu rakam 
3,6 milyar dolardı. 


Apple piyasaya 
çıkmasından sonraki 
30 saat içinde 270 bin 


12 ŞUBAT 2007 
“Rupert 2.0: Murdoch 
Yarının Haberlerini 


şekilde değişiyor. Tarımın bilinen tanımı, “Tohumu ve toprağı kullanarak..? diye başlardı, 
halbuki şimdilerde topraksız ve hatta tohumsuz bitkisel üretim yapılabiliyor.” 

Son birkaç yıldır özellikle ABD ve 
Avrupa'da gıda, tarım, biyoloji ve kimya 
alanının dev şirketleri ticari tarımın yeni 
taleplerine cevap verebilmek adına ciddi 
bir dönüşüm geçiriyor ve 
büyüme stratejileri izliyor. 
Tarım makinalari üreticisi 
John Deere'ın sürücüsüz 
traktörlerden uçan hava 
araçlarına kadar akıllı tarım araçları geliştirmesi, 
tarım kimyasalları üreticisi 
Bayer'in tohum satıcısı 
Monsanto'yu geçen yıl 66 
milyar dolara satın alması, iki kimya devi 
Dow ve Dupont'un birleşmesi, Çinli kimya 
devi ChemChina'nın İsviçreli Syngenta'yı 43 
milyar dolara satın alması gibi örneklerden 
de görülebileceği gibi büyük şirketler giderek 
daha büyüme ve yayılmaya yöneldikleri gibi 
tarım ve gıdadaki gelişen teknolojiler, değişen yönelimler iş modellerini de değiştiriyor. 
Makina, tohum ya da kimyasal satmakla ye- 


Elon Musk'ın Tesla'sı ilk 
elektrikli aracını görücüye 
çıkardı -Tesla Roadster. 


tinemeyeceklerini anlayan fırmalar artık bir 
tarım tesisi ya da çiftliğin yönetim sistemleri 
türünden yazılım ve donanım platformları 
bile geliştirmeye yöneliyorlar. Bu sistem ve 
yazılımlarla Bulut üzerinde toplanıp analiz 
edilen verilerle üreticileri bilgilendirdikleri 
gibi kendi ürünlerinin kullanımını da garanti 
altına almış oluyorlar. Tüm bu gelişmeleri 
yeni bir devrim olarak nitelendirmek de 
mümkün. İlk devrim 10 bin yıl önce insanların bitkileri ehlileştirerek yeni bir sosyal 
düzene geçmelerini getirmişti. İkincisi sanayi 
devrimi tarlalarda değil, fabrikalarda çalışan 
kitleleri beslemeye yönelikti. Üçüncü, Yeşil 
Devrim ile birlikte biyolojik, kimyasal ve genetik unsurlarla tarımda verimliliği artıran 
yeni üretim teknikleri dünyaya yayıldı. Dünya 
verimlilik, kazanç ve kaliteyi artırmaya yönelik akıllı teknolojilerin harekete geçirdiği 
yeni sanayi devrimi Endüstri 4.0'a geçerken 
tarım ve gıdanın da bundan ayrı düşünülmesi 
söz konusu değil. Yeni teknolojiler ile entegre 
olan gıda ve tarımın girdiği bu yeni dönem, 
“Tarım 4.0” olarak da tanımlanıyor. 
Gelecekte insanlığı güvenli, sağlıklı, nitelikli ve yeterli gıda ile nasıl besleriz?” sorusunun cevabı olarak pek çok yeni uygulama ve 


Satoshi Nakamoto 
takma adıyla bilinen bir 
geliştirici, ilk merkezsiz 
sanal para Bitcoin'i açık 
kaynaklı bir yazılımla 
piyasaya sürdü. 


iPhone sattı. 


Nasıl Yaratıyor” z 
1 ppm SHERYL <M 
MARK ZUCKERBERG TO ANA SANDBERG 
(1984- ) OWN YOUR (1969- ) 


yp Facebook'un (2004) baş işletme yöneticisi 


Facebook'un (2004) kurucularından 
Silikon Vadisi'nde dolaşan söylentilere göre 
Zuckerberg”'ün yaygın popülariteye sahip online 
sosyal ağ sitesi Facebook 10 milyar dolardan 
fazlasını getirebilir. Bu bize çok yüksek bir rakam 
gibi görünüyor. Şirketin sadece 150 milyon dolar 
civarında bir yıllık geliri var. Kesinlikle hızlı 
büyüyor. Ama şirketin 4,3 milyar dolar değere 
sahip olabilmesi için -bu da Zuckerberg*ün 
yüzde 30 hissesinin bu yılki Forbes 400'ün 

giriş ücreti olan 1,3 milyar doları karşılamasını 
sağlar- Facebook'un satış gelirinin 30 katına 
işlem görmesi gerekiyor. - “Ya...” (8 Ekim 2007) 


e! “Facebook ancak platformda 

pi o! paylaşılan bilgi kadar ilginç ola- 

e; i bilir? diyor Sandberg, “Dolayısıyla 

paylaşımı tetikleyen her şey değerli.» 

Ancak muhtemelen Facebook'un 
gerçek değeri sosyal veriyi irili ufaklı 
Web sitelerinde görülen reklamlarla 
ya da başka bir pazarlama olgusuyla- içiçe geçirmesinden gelecek.” 
-“Dünyanın En Güçlü Kadınları” 

G Eylül 2009) 


28 ARALIK 2009 
“Google Sizin Zihninize 
Sahip Olmak İstiyor” 


TEYLÜL 2008 
“Nick Saban: Sporun En 
Güçlü Antrenörü” 


Gürsüt Büyüyor, 
Türkiye geleneksel lezzetlerle 
buluşuyor. 


Süt mucizesinden geleneksel lezzetler üreten Gürsüt'ün, Tire Organize Sanayi 
Bölgesi'nde100 milyon TL yatırımla inşa ettiği fabrikası üretime başladı. 

55 bin m'lik alana kurulu olan fabrika; günlük 1.000 ton süt işleme kapasitesi ile 
özlenen geleneksel lezzetleri ülkenin dört bir yanına ulaştırıyor. 20 bin m“lik kapalı alanı, 
4500 süt üreticisi, 1250 tedarikçisi ve 550 çalışanı ile Gürsüt ürünleri, 
sofralarında doğallık ve sağlıktan vazgeçmeyenlerle buluşuyor. 
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iş modeli karşımıza çıkıyor. Bunların büyük 
çoğunluğu ise dijitalleşmeden geçiyor. Gerçek zamanlı bilgi ve veriye ulaşım kolaylığı 
tüm sektörlerde olduğu gibi tarım ve gıdada 
da dönüşümü sağlayacak olan yenilikçi teknolojiler ve iş modellerine kapı açıyor. Bu 
kapıyı açacak anahtarın başında ise İnternet 
ve Nesnelerin İnterneti geliyor. Bu yolla 
elde edilecek bilginin kullanımının önemini 
çok uluslu büyük tarım şirketleri keşfetmiş 
görünüyor. GDO'lu tohum uygulamaları ile 
dünyada hayli tartışmaya neden olan tarım 
devi Monsanto'nun dört yıl önce çiftçiler için 


Nüfus ve Üretim Paralel Yükseliyor 


meteorolojik veriler sağlayan Climate Corp'u 
satın alırken ödediği 930 milyon dolar salt bir 
hava durumu verisinin bile yüksek ölçekli tarımda ne kadar değerli olduğunu göstermek 
için güçlü bir örnek. Gıda ve tarım teknolojileri şimdiye kadar yatırımcılar için hedef 
alanlardan biri olmadı. Ancak son yıllarda 
yatırımlar rekor seviyelere ulaşıyor. 2010 
yılında tarım teknolojilerine yapılan toplam 
yatırımın 400 milyondan 2015'te 5,2 milyar 
dolara çıkmış olması bu gerçeğin yatırımcılar 
tarafından iyi anlaşıldığını gösteriyor. Yeni 
teknolojileri kapsayan 5,2 milyarlık “akıllı tarım” pazarının 2022 yılında 11,2 milyar dolar 
hacme ulaşacağı tahmin ediliyor. Önce web 
servisleri, ardından sosyal medya ve mobil 
teknolojilere odaklanan yeni inovasyon dalgasının bu defaki odağını, dijitalleşmenin en 


e e, ii düşük olduğu alan olan tarım ve gıda tekno- 

Di Ma Dünya NÜFUSU ema - — İojileri oluşturuyor. 

e eee» o g Akıllı tarım devrine geçişi hızlandıracak 

e LL am Toplam küresel tarımsal üretim (ton) £ — temel unsur, sanılanın aksine teknoloji geli- 
KY e 3 şimi değil -o gayet hızlı ilerliyor- çiftçilerin 
e z eğitimi. Zira toprağını ekip biçen çiftçi, ge- 

2 | 2 lecekte akıllı tarım sistem operatörü olacak 
La a e i aynı zamanda. Geleceği şekillendirecek bir 

O 1085 1993 1997 2001 2005 O 2009 2013 başka hadise ise robot teknolojileri. Fabrika 


işçileri ve yaşlanan çiftçiler için Kubota fir- 


IBM, Dr. David Ferrucci'nin 


20 ARALIK 2010 liderliğinde (adını şirketin 


Julian Assange Şirket : ilk genel müdürü Thomas 
Sırlarınızı Ortaya J. Watson'dan alan) 
Dökmek istiyor KEVIN Watson'ı tanıttı. Sözlü 
dille sorulan sorulara yanıt 
PLANK verebilen bir bilgisayar olan 
(1972- ) Watson, o yıl Jeopardy! 
Under Armour'ın (1996) bilgi yarışmasında eski 
kurucusu şampiyonlar Ken Jennings 


““Pamuk baş ve Brad Rutter'ı yendi. 


düşmanınız? diye 
gürlüyor Plank takım 


elbiseli adamlara. Teri b. 
' emer. Teninize yapışır. JACK DORSEY A 

Sportif performansı (1976- ) 

düşürür. Modası Twitter'ın (2006) kurucularından 

geçmiş, kullanışsız “Twitter fikrini ortaya atan İİ 


adam, şu anda Silikon Vadisi'nin 

en popüler iki yeni kurulmuş teknoloji 
şirketini yönetiyor. 34 yaşındaki 
Dorsey, Twitter'ın idari başkanı ve ürün 


bir şey; ezikler için. 
Diğer taraftan Under 
Armour'ın sentetik, teri 
yok eden gömlekleri 


Neil Blumenthal, David Gilboa, Andrew Hunt ve 


Jeffrey Raider tarafından kurulan Warby Parker, kuru ve hafif kalır. N 12 EYLÜL 2011 geliştirme şefi ve insanların iPhone'ları, 

online gözlük ve güneş gözlüğü satışına başladı. Gelecek onlarda.” "Christine Lagarde iPad'leri ve Android cihazlarıyla ödeme 

Şirket birinci yıl için belirlediği satış hedefine üç -“Under Armour'ın Dizginleri Ele Alıyor yapmasını ve almasını kolaylaştırmaya 
haftada ulaştı. Geriye Dönüşü” (14 çalışan Sguare'in genel müdürü.” 


Şubat 2011) -“İzlenmesi Gerekenler” (10 Ekim 2011) 


OKRKALI 
BİR TÜRR KAHVESİ 
DENEYİMİ, 
AFİYET OLSUN! 


Arzum'un yeni Türk kahvesi makinesi OKKA Minio a 
kahveyi ağır ağır, tadını çıkara çıkara pişirir, FINCAN 
közde kahve keyfini evinize getirir. KAPASİTELİ 
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masının ürettiği güçlü mekanik kollar, Shibuya Seiki şirketinin her sekiz saniyede bir 
çilek toplayabilen robotu, Panasonic'in geçen yıl geliştirdiği her 20 saniyede bir olgun 
domatesi zarar vermeden toplayan robotu 
gibi bireysel robotların gelişmiş ülkelerde 
çiftçilerin yardımcısı olmaya başladığını 
biliyoruz. Ancak robotik bilimi, işi bu kadarla bırakacak gibi görünmüyor. 
İnsanların yerine bilgi temini 
ya da fiziki işler için otomatik makinaların kullanımını 
öngören robotik bilimi tarım 
ve gıdanın pekçok alanına 
robotları entegre etmeye başladı bile. 

Büyük Veri'yi de unutmamak gerek... Gıda şirketleri 
üretim, işleme ya da stoklama 
gibi tüm süreçlerde bilgisayarlar tarafından işlenen bilgilerin giderek çoğalmasıyla karşı karşıya. Nesnelerin İnterneti denilen ve artık her alanda 
bulunan çok sayıdaki algılayıcıdan beslenen 
sistem, sayısız veriyi işliyor. Dijitalleşme ve 
akıllı teknolojilerin artan kullanımı ile bu durum çok daha büyük boyutlara varacak. Bu da 


gi) 
< 
EVAN SPIEGEL 


(1990- ) 
Snapchat'in (2011) kurucularından 


1960'ta 45 milyon ton olan 
dünya et üretiminin 2016'da 
ulaştığı hacim. 


haysiyetli bir alternatif 
-ve bir miktar gizliliği geri 


Bay Doğru'yu ya da Bekar Bayan Hemen'i- arayan 
flörtçüler artık aradığını bir parmak hareketiyle 
bulabilecek çünkü sosyal medya uygulaması Tinder 
faaliyete geçti. 


fikrinin “Bu kıza yolladığım 
fotoğraflar yok olsa keşke? diyen 
üniversite arkadaşından çıktığı 
konusunda ısrarcı.” 

-“<Alt Üst Ediciler” (15 Nisan 
2013) 


16 OCAK 2012: 
İLK 30 YAŞ ALTI EN 
ZENGİN 3 
SAYISI 

“Spotify'dan Daniel 

Ek: 28'inde Müziğin En 
Önemli Adamı” 


Palmer Luckey'nin kurucuları 
arasında yer aldığı Oculus VR, 

2012 Kickstarter kampanyasının 
ardından ilk sanal gerçeklik başlığı 
DKTi üretti. Bir sonraki yıl Facebook 
şirketi 2 milyar dolara satın aldı. 


kazanma şansı- sunuyor. Kullanıcılar şu anda 
günde 100 milyon fotoğraf paylaşıyor. Gelirsiz 
Snapchat 14 milyon dolara yakın bir risk sermayesi finansmanı bulmayı başardı. Bu arada 
Winklevoss tarzı bir tazminat davasıyla da 
karşı karşıya kaldı. 22 yaşındaki Spiegel, şirket 


-bir zamanlar hiç düşünülmeyecek şekildeyazılım şebekeleri ve hizmet sağlayıcılarının, 
çiftçiler ve üreticilerin ayrılmaz partnerleri 
haline gelmesi anlamını taşıyor. Halihazırda 
yeni teknoloji ve yazılımların girmediği yer 
yok gibi. Sokakta satılan basit bir gıda olan 
simitten yola çıkarak günümüzde uluslararası bir zincir mağazalar devi kuran Simit 
Sarayı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Kavukçu'nun “15 yıldır simit yaparken SAP 
programını kullanıyoruz” sözleri bunu teyit 
eden bir örnek. 2016'da yapay zeka üzerine 
çalışmalar yürüten 200 girişimin toplam 

1,5 milyar dolar finansman toplaması göz 
önünde bulundurulursa geleceği şekillendirecek parametrelerin bu en güçlü adayını da 
unutmamak lazım. Üstelik yapay zeka, gıda 
endüstrisi ve tarımda ürünlerin gelişimini izlemek, öngörmek, verimliliği optimize etmek 
ve kullanılan tüm teknolojileri entegre etmek 
için kullanılmaya başlandı bile. 

Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız “blockchain (kayıt zinciri) teknolojisinin 
tüketiciyle bire bir buluşacağı az sayıdaki 
alanlardan biri gıda ve tarım olacak. Kayıtları 
değiştirmenin imkansız olduğu, herkese açık, 
kimsenin saklanan verileri değiştiremediği, 


Apple'ın Siri'sine 


“Snapchat, İnternet'te TI ŞUBAT 2013 eni bir raki 

sürekli izlenen ve siline- “Airbnb'den Brian b 
Meri YAL Chesky: Evleri Otellere n i 
meyen yaşar ım Dönüştürmek” Echo'nun sesli 


ev asistanı 
Alexa'yı tanıttı. 


15 ARALIK 2014 
“Hayırseverlik: 
Vizyonerler 
Çocuklarımızın 
Geleceğini 
Yeniden 
Tasarlıyor” 


110 Yıldır 


Birlikte Çözüm Üretiyoruz! 


Tüm yurt içi ve yurt dışı gönderileriniz için bize ulaşın: 444 00 66 
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Oğuz Aldemir ! Kerevitaş - Yönetim Kurulu Başkanı 


Dönüm noktalarının en etkilisi kentleşme. Çünkü tüm sektörü kökten değiştirdi. 
İkinci büyük değişim, kadının önce kente gelmesi ardından çalışma hayatına 
katılması. Çünkü kırsalda gıda/tarım kadına endeksliydi. Geleceğe dönük baktığımda 
ise tüm dünyada küresel ısınmaya karşı alınacak aksiyonlar belirleyici olacak. Zira 
iklim değişikliği önümüzdeki 50 yılın en büyük manşeti. Öngörüm, teknoloji ile 
iklimlendirilmiş tarım alanlarının oluşturulacağı yönünde. Özetle değişimin yapı taşını 
kentleşme ile birlikte değişen tüketici tercihleri ve yaşam tarzı oluşturacak. 

Diğer taraftan işimizle ilgili bence en büyük fırsat alanı ar-ge'de. Dondurulmuş 
gıdada istikbal görüyoruz çünkü besin değerlerini koruyarak gıdayı sofraya 
ulaştıran en iyi yöntem bu. Çok 
fonksiyonlu gıda alanında da 
gelişim var. Bu şekilde hibrit ve 
güçlendirilmiş besinler daha fazla 
hayatımıza girecek. Akabinde 
biyoteknoloji ve nanoteknoloji ile 
daha fazla işbirliği yapacağız. 

Geleceğe bırakacağımız en 
değerli mirasın bilim olduğuna 
inanıyorum. Çünkü bilime sahip 
olursanız toprağınızı, suyunuzu 
bilinçli kullanırsınız, doğru 
tohumu seçer, doğru tarım 
yöntemleri ile mahsul alırsınız. 
Örneğin Hollanda, İsrail ve 
ABD bilim insanları sayesinde 
dünyanın tohum ve damızlık 
tedarikini yönetiyor. 


19 EKİM 2015 
“Donald Trump: 
“Servetim 4 milyar 
yerine 10 milyar dolar 
olduğunda daha iyi 
görünüyorum.” 


MARKUS PERSSON «s79-) 


Minecraft'ın (2011) yaratıcısı 
“Bu sanal dünyada Persson ya da İnternet personasıyla 
Notch adındaki ağzı kalabalık, fötr şapkalı kaçık milyonlarca 
oyuncu için Zeusvari bir otoriteyle oyunun kurallarını koyan 
ve netleştiren tanrısal bir figür haline geldi. Ama Persson dik 
kafalı ve dışa dönük biri hiç değil. Yüz yüze geldiğinizde nazik, 
açık sözlü ve mahremine düşkün. Zaman içinde hayranların 
bu canavar hiti devam ettirmesi için Notch'tan talep ve 
beklentileri öylesine artmış ki kendisi içine kapanık bir enkaza 
dönüşmüş.” -“Tanrıdan Sonra Yaşam” (23 Mart 2015) 


Jeff Bezos'un Blue Origin'i yeniden 
kullanılabilir bir roketi başarıyla fırlattı, 
indirdi ve yeniden fırlattı. 


23 AĞUSTOS 2016 


şeffaflık sağlayan bir şifreleme zinciri ya da 
kayıt defteri diyebileceğimiz blockchain 
teknolojisiyle insan sağlığı için en hassas 
konulardan olan gıda güvenliği konusundaki 
“bilinmeyenler? ortadan kalkacak. Sır saklamanın mümkün olmadığı bir gıda ve tarım 
endüstrisinde yaşanacak gelişmelerin tüketicinin faydasına olacağı da aşikar... 

Gelecekte gıda sektörünü etkileyeceği 
öngörülen bir başka trend ise “gıdanın kişiselleştirilmesi”. Bireylerin metabolizmalarına, biyolojik yapılarına, beslenme alışkanlıklarına, rejimlerine hatta DNAarına 
göre gıda üretimi öngören bir yaklaşımdan 
söz ediyoruz. New Jersey'li Campbell Soup 
Company, müşterilerine kişiselleştirilmiş 
gıda servisi için 32 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladığında hayli ilgi çekmişti. Nestle Samsung işbirliğiyle hayata geçecek dijital 
platform da, Nesnelerin İnterneti yoluyla 
kişiselleştirilmiş beslenme ve sağlıklı yaşam 
verisi sunmaya hazırlanıyor. Sadece bu iki 
örnek bile teknolojiyle yaratıcı düşünce 
birleştiğinde gıda alanında insan sağlığının 
lehine gelişmelerin yaşanacağına dair umut 
veriyor. 


4 3 aç 27 TEMMUZ 
Tormes 
5 Mİ “Bitcoin 
100 Milyar 
Dolarlık Bir 
Sanal Para 
Çı,lgınlığı 
Doğurdu” 


“Instagram: 
Tesla'dan Elon Musk, evler için e 
ie ork Yi Veren 50 Milyar 1990'larda icat edilmesine karşın stres 
a ışan ni 7 e 2 pi Dolarlık Grand çarkları, her yerde karşınıza çıkan aletler 
owerwal”'u duyurdu. Slam.” haline geldi, insanların sıkıntıyla başa 


çıkmasına yardımcı olurken çevredekiler 
çileden çıkaran. 


USTA İSİMLER belN SPORTS HABER'DE 
 TÜRKSAT'I OLAN HER EVDE 


v Doğru haber almak her sporseverin hakkı. Usta yorumcuları, maç özetleri Vİ , 
doğru haberleriyle belN SPORTS HABER, şifresiz kanal olarak Türksat'ta her evde . * 


digiturk 


Digiturk bir belN MEDIA GROUP kuruluşudur. 
digiturk.com.tr (0212) 4737373 Rİ / ;/ 
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Bitkilerin İnterneti - Online Tarım 
Online akıllı gözlükler takmış bir çiftçi, tarladaki ürünlerine bakıyor ve birkaç dakika içinde aynı gözlüklerden 
ürünün hastalıklı olup olmadığını, ona hangi ilaç ya da 
gübreden vermesi gerektiğini görüyor. Bu da yetmiyor, 
gözlüğe entegre ses vericisinden tarladaki robot çiftçiye 
komutlar vererek gerekli işlemleri kolunu bile kıpırdatmadan gerçekleştiriyor. Bu çiftlikte aynı teknoloji ile 55 
adet küçük ve büyük baş hayvan da yetiştiriliyor. Arvalis 
Bitki Enstitüsü'nün Fransa'da Saint Hilaire-en-Wöeuvre 
kasabasında geçen yıl deneme amaçlı açtığı “Dijital Çiftlik” 
böyle işletiliyor. Fransız kooperatifler birliği InVivo'nun 
akıllı tarım firması SMAG ile bu yılın bahar aylarında başlattığı “1000 Online Çiftlik” kampanyası 2020 yılına kadar 
Fransa'da online çiftlik ağı oluşturmayı hedefliyor. Tüm 
verilerin organizasyonu İnternet ağı üzerinden sağlanıyor ve sistem “Bitkilerin İnterneti” olarak adlandırılıyor. 
Online tarım sistemlerinin avantajları görülünce ABD 
California'lı badem, ceviz, üzüm ve fıstık gibi yüksek katmadeğerli ürün yetiştiricileri de “online” ve “akıllı” tarıma 
geçmeye başladılar. Tarım alanlarının devasa boyutlara 
ulaştığı ABD'de özellikle ülkenin Orta Batı bölgelerindeki 
arazilerde ekili mısır ve soya gibi ürünlerin plantasyonları da artık akıllı teknolojilerle işleniyor. Daha açıkçası 
ürünlerin tohumlama, sulama, gübreleme-güçlendirme 

ve hasatı tamamen bilgisayar teknolojileri ile ve kablosuz 
bağlantılı araç ve makinalar tarafından gerçekleştiriliyor. 
Bu ürünlerin yetiştiği toprak, nem oranı ve iklim şartları da 
aynı sistem tarafından sürekli kontrol ediliyor. 


Hassas Tarım 

Tarımsal üretimde insan gücünden hayvan gücüne, son iki 
asırdır traktörle temsil edilen mekanik güce geçiş sürecinin devamında tarımın evriminde gelinen nokta “hassas 
tarım” olarak nitelendiriliyor. Beş yıl sonra yüzde 100 artışla 78 milyar dolarlık bir küresel hacme ulaşacağı öngörülen hassas tarım, ekonominin yanında doğayı korumaya 
da önem vererek bilişim çağının gelişen teknolojilerinin 
tarımsal üretimle bütünleştirilerek kullanılmasını ifade 
ediyor. Hassas tarımla gübre ve ilaç gibi kimyasal kullanımının düşürülmesi, çevre kirliliğinin azaltılması, yüksek 
miktarda ve kaliteli üretim, işletme ve yetiştiricilik kararlarıiçin etkin bir bilgi akışı ile tarımda kayıt düzeninin oluşturulması hedefleniyor. 


Dikey Tarlalar 

Kentleşme nedeniyle arazi fiyatlarının artışı, gıda üretim 
maliyetlerini de ister istemez yukarı çekiyor. Buna getirilen çözüm önerisi dikey tarım. Küçük çaplı uygulamalarla 
başlayan dikey tarım konsepti son dönemlerde büyük yatırımlarla da dikkat çekiyor. Katlı tarım alanlarını şehirlere 
taşımayı hedefleyen bu fikir doğrultusunda Amazon'un 
kurucusu Jeff Bezos'UNn bu yaz ortasında 200 milyon 


e 
gi 


kald, rin emir... 


dolar yatırım yaptığı, dikey tarım alanında uzmanlaşmış 
bir start-up olan Plenty geleneksel metotlara göre yüzey 
alanına göre 3,5 kat daha verimli olacak tarım teknolojileri 
üzerine çalışıyor. Plenty, San Fransisko yakınlarındaki eski 
bir elektronik cihaz dağıtım merkezinden dönüştürdüğü 
şehir çiftliğinde altı metre yükseklikte kulelerde LED ışıkları altında sebze yetiştiriyor. Dikey tarlalar henüz dünyada yaygınlaşmış olmasa da sadece ABD'de yıllık yüzde 25 
büyüme kaydeden bir sektör. Markets and Markets'ın araştırmasına göre beş yıl içinde ABD'de sektörün büyüklüğü 
6 milyar dolara ulaşacak. Global Market Insights ise sektörün dünyadaki hacminin 2024'te 13 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Özellikle nüfusun ve şehirleşmenin yoğun, 
tarım topraklarınınsa pahalı olduğu Japonya, Singapur ve 
Çin de dikey tarım yatırımlarının gözde olduğu yerler. 


Gökdelen Çiftlikler 

Her yıl 1 milyar artacağı 
öngörülen dünya nüfusunun 
gıda ihtiyacını karşılama 
konusunda alternatiflerden 
biride Gökdelen Çiftlikler... 
Aslında bu eğilimi başta 
Belçikalı Mimar Vincent 
Callebaut'nun fütürist çizgiler taşıyan ve sekiz kuleden 
oluşan çiftlik gökdelenleri 
ya da Pawel Lipinski ve Mateusz Frankowski'nin Mashambas Gökdeleni bu türden geleceğe yönelik çok katlı tarım 
alanlarının ses getiren örnekleri. Şanghay kentinde bu sene 
Sasaki Associates firmasının inşaatına başladığı 25 katlı 
dikey tarım tesisi ise geleceğin bu kaçınılmaz trendinin 

ilk ciddi ve büyük boyutlu uygulaması olarak gösteriliyor. 
Yükselen arazi fiyatları karşısında tarımın zorlaşmasının 
yanı sıra zenginleşmeyle birlikte şehirlerde artan gıda 
talebine en kestirme çözüm yolu olarak geliştirilen “Sungiao Kentsel Tarım Bölgesi” adlı bu proje 100 hektarlık bir 
kullanım alanında 24 milyon kişinin tarımsal gıda ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Güneş ve rüzgar enerjisinden 
yararlanan, yağmur sularını toplayan, atık su arıtma sistemleriyle donatılmış, akıllı teknolojilerle entegre olmuş 
gökdelen çiftlikler, bu büyük çaplı ilk projenin verimli 
olması halinde birkaç on yıl içinde dünya metropollerinin 
yeni trendi haline gelebilir. 


Yüzen Akıllı Tarlalar 

2030 yılında şehir alanları günümüze oranla yüzde 185 
genişleme gösterecek. Tarıma elverişli arazilerin giderek 
azalması ve değerlenmesi anlamına gelen bu durum karşısında gıda sorununa çözüm olacak projelerden bir diğeri 
de yüzen çiftlikler. Bunların en ilgi çekicilerinden biri İspanya merkezli Forward Thinking Architecture firmasının 
birkaç yıl önce tasarladığı proje. Yüzen çiftlik, 250x350 
metre enindeki dev mavnaların deniz üzerinde topraksız 
tarım alanlarına dönüştürülmesi fikrini esas alıyor. Enerjisini güneş panellerinden, okyanus dalgalarından, akarsulardan alacak olan bu dev tarlalar üç katlı yapılarıyla tarım 
alanını üç misline katlıyor ve her bir mavna yaklaşık 200 
bin metrekare tarımsal alan oluşturuyor. 


İnsansız Çiftlik 

2 binin üzerinde süpermarkete marul tedarik eden Kyoto 
merkezli Japon firması Spread'in yapımına geçtiğimiz aylarda başladığı, içinde sadece endüstriyel robotların çalışacağı 4,5 dönümlük kapalı çiftlik, insansız tarımı hedefliyor. 
Proje, geleneksel yöntemlere göre iş gücü maliyetini yüzde 
50, LED lambalarla enerji tüketimini yüzde 35, su kullanımını ise geri dönüşümle yüzde 98 oranında düşürecek. 
Fide dikimi, sulama, budama ve hasat dahil tüm işlemler 
robotlar tarafından yapılacak. Ayrıca ısı ve nem kontrolü, 
karbondiyoksit seviyesi, su sterilizasyonu ve aydınlatma 
sistemi de robotları kontrol eden otomatik sistem tarafından yönlendirilecek. Günde 20 ile 50 bin marul hasadı 
yapılacak çiftlikte beş yıl içinde bu rakamın 500 milyona 
çıkması öngörülüyor. 
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İklim Değişikliği 


ge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Profesörü Harun Uysal tarım ve gıdanın gelecekteki en büyük 
sorunlarından birine dikkat çekiyor: “Tarım ve 
gıdayı en çok etkileyecek unsurların başında 
küresel iklim değişikliği geliyor. Küresel iklim 
değişikliğinin de etkisiyle sular altında kalacak ya da 
verimsizleşecek topraklar nedeniyle insan göçleri yaşanacaktır. Göçler daha çok verimli topraklara ve su kaynaklarına yapılacak, bunun sonucunda da o bölgeler kaos, 
karışıklık hatta savaş alanları haline gelecektir” Konuya 
dikkat çeken ve üzerinde çalışmalar yapan uluslararası 
kuruluşların uyarı ve beklentileri de aynı olumsuzlukta: 
İçinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar iklim dengesindeki bozulmalar, deniz seviyesinin yükselişi, ısı değişimlerindeki anormallikler tarım ve gıdaya büyük etki 
yapacak. International Food Policy Research Institute 
(IFPRN) iklim değişikliğinin gıda güvencesine etkisi üzerine çalışmaları bu durumu şöyle tasvir ediyor: “Yükselen 
sıcaklıklar faydalı ürünlerin verimliliğini azaltırken yabani ot ve parazitlerin gelişimine uygun ortam hazırlayacak. 
Yağış modellerinin değişimi kısa vadede yetersiz verimi, 
uzun vadede üretimdeki düşüşü artıracak. Dünyanın 
bazı bölgelerinde bazı ürünlerin veriminde artış görülse 
bile iklim değişikliği genel olarak tarım üzerine olumsuz 
etkilere neden olacak ve gıda güvenliğini küresel olarak 
tehdit edecek.” Marco Springman yönetiminde gerçekleştirilen bir araştırma ise bu olasıkları daha üst boyuta 
taşıyor. Araştırmaya göre iklim değişikliğinin önünün alınamaması halinde dünya ülkelerinin dörtte üçünü etkileyecek bir kıtlık riski insanlığın üzerinde bir giyotin gibi 
bekliyor. Ancak iklim değişikliği ile tarım arasındaki bu 
etkileşimin halihazırda karşılıklı olduğunu da belirtmek 
gerekiyor. İklim değişikliğini tetikleyen nedenler sadece 
egzost gazları, sanayi atıkları gibi nedenlerden kaynak- 


lanmıyor. Sera etkisine neden olan atmosfere salınan 
gazların yüzde 2'inden ormanların yok edilişi, toprakların kullanım biçimi ve bizzat tarım ve hayvan yetiştiriciliği sorumlu. Atmosferin üç katından fazla -2,5 trilyon 
ton- karbon içeren toprak da karbon için önemli bir emici 
görevi görüyor ancak toprağın tuttuğu karbonun yüzde 
25 ile 79'i yoğun tarım ve toprağın kötü kullanımı nedeniyle kaybediliyor. Gelecekte gaz emisyonlarının sanayide 
olduğu kadar tarımda da azaltılması ve üreticilerin yeni 
şartlara uyum sağlaması gerekecek. Bu ise önemli değişiklikler anlamına geliyor. BM verilerine göre dünyada 
bugüne kadar 2 milyar hektar verimli toprak alanı bozulurken bu durum yıllık 12 milyon dönüm kaybıyla devam 
ediyor. Bu durum geniş bir iklim ve bitki çeşitliliğine sahip olsa da Türkiye için de geçerli. Özellikle Türkiye'nin 
iç bölümleri erozyon ve çölleşme riski ile karşı karşıya. 

Peki dünya ile birlikte Türkiye'yi de bir gıda açmazına 
sokabilecek iklim değişikliğinin önüne geçmek mümkün 
mü? Türkiye'de iklim değişiliği üzerine yürütülen birkaç 
araştırmada görev yapan Prof. Gökhan Özertan “Küresel 
ısınmayı durdurmak artık mümkün değil” diyor ve ekliyor: “Buna nasıl uyum sağlarız ve etkileri nasıl azaltabiliriz sorusuna cevap arıyoruz artık.” 

Dünyada getirilen önerilerden biri beslenme alışkanlıklarını değiştirerek, et tüketimini azaltıp bitkisel 
beslenmeye ağırlık verecek şekilde tarımsal üretimi düzenlemek ve özellikle hayvancılığın neden olduğu karbon 
salımını düşürmek, Oxford Üniversitesi Gıdanın Geleceğini Araştırma Merkezi'nin bunu sağlamak amacıyla hazırladığı rapordaki önerilerden biri “Gıda Karbon Vergisi”. Oxfordlu bilim insanlarına göre hayvancılık ve şeker 
üretimi gibi tarımsal faaliyetlere getirilecek vergiyle sera 
gazı salımının 16 milyon ton gibi daha makul noktalara 
inmesi mümkün. 


YÜZ YILLARCA 
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Yapay Et 

Dünyada et tüketimi son 20 yılda ikiye katlandı ve bir 
yirmi yıl sonra aynı oranda artış göstereceği hesaplanıyor. 30 yıl sonra dünya nüfusuna eklenecek olan 2 milyar 
insanı daha besleyecek et üretiminin nasıl gerçekleştirileceği dünya gıda sorununa eklenen bir başka soruyu 
teşkil ediyor. Bu soruya umut verici cevaplardan biri 
laboratuvardan geliyor. Henüz birkaç ay önce San Fransisko merkezli “Memphis Meats” adlı şirket, laboratuar 
ortamında orijinaliyle tamamen aynı tada sahip dana, 
tavuk ve ördek eti üretmeyi başardı. Memphis Meats teknisyenleri bu etleri gerçek hayvanların kök hücrelerinden 
elde etti. Şirketin üretimi şu esasa dayanıyor: Hayvanlardan alınan hücreler büyük demir hazneler içinde yeniden 
çoğaltılarak üretiliyor ve orijinal tadında ete dönüşüyor. 
Hayvanlarda bulunan antibiyotik ve bakteri türlerini de 
barındırmadığından şirket buna “Temiz et” adı veriyor. 
Yapay et, hayvan hücrelerinin dört-altı hafta yetiştirilmesinden elde ediliyor. Gıda devi Cargill, Bill Gates ve Richard Branson gibi milyarderlerden yatırım alan Memphis 
Meats'in yapay etinin şimdilik maliyeti kilo başına 40 bin 
doları buluyor ancak önümüzdeki on yıllarda fiyatı doğal 
et fiyatının altında kalabilir. 


Bitkisel Et ve Protein 

Sera etkisine yol açan yüksek gaz salımı dolayısıyla 
hayvansal gıda üretimi giderek sürdürülebilir olmaktan 
uzaklaşıyor. Bu soruna çözüm arayışlarının bir kısmı da 
taklit ya da suni gıda sektöründen geçiyor. Bu tür çözümler için yola çıkan iddialı start-upların sayısı hiç de 
az değil. Fasülye ve soya gibi proteinlerden yola çıkarak 


hayvan eti tadı ve kıvamında bitkisel et üretme 
çalışmaları yürüten Beyond Meat bunlardan biri. 
Silikon Vadisi'nden çıkıp da dünyanın gıda sorununu halletmeye ve geleceğin yeni pazarında yer 
almaya soyunan start-up'ların en iddialılarından 
biri de dünyada açlığı azaltmaya azmetmiş Bill Gates'in 
de desteğini alan ABD'li Impossible Foods. Bu inovatif firmanın başlıca motivasyonu bitkisel kaynakları kullanarak 
et, süt, yumurta ve peynir gibi hayvansal besinlerin muadillerini geliştirmek. Hayvansal besinleri moleküler düzeyde analiz eden şirket, bu gıdalardaki protein ve diğer 
besin öğelerini içeren yeşil bitkileri, tohumlar ve tahılları 
kullanarak şimdi et ve süt muadili gıdalar geliştiriyor. 


Soylent Tozu 

Amerikalı bilim insanı 
Rob Reinhart'ın bilimkurgu filmi Soylent 
Green'den esinlenerek 
oluşturduğu Soylent, bir 
insanın günlük gereksinimini oluşturan protein, karbonhidrat, yağ, 
vitamin ve minerallerin 
toz haline getirilmesinden oluşuyor ve su ile 
karıştırılarak tüketiliyor. 
Gelecekte muhtemel gıda krizine karşı bir arayışın ürünü 
olarak tasarlanan bu karışımın insanlar tarafından benimsenmesi için beslenme alışkanlıklarında büyük bir değişiklik yapılması gerekiyor. Ürününün dünyada açlığa sön 
vereceğini düşünen Reinhart'ın yanında gıda ve beslenme 
tarzını geliştirmek için bilim ve teknolojiyi kullanma konusunda oldukça hevesli insanlardan oluşan Soylent bunu 
başarabilecek bir girişim olarak görülüyor. 


uğurda 
BAŞARI 


BiR GELENEKTİR! 
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Uğur Okulları okul öncesinden lise son sınıfa 
kadar akademik ve bilimsel eğitim ile 
öğrencilerine başarılı bir gelecek sunar. 
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Tavuksuz Yumurta 

2011 yılında Joshua Tettrick ve Josh Bulk tarafından 
kurulan California merkezli start-up Hampton Creek 
Foods gündelik besinlerin en yerleşiklerinden ve gıda 
sanayisinin önemli hammaddelerinden biri olan yumurta 
yerine geçecek besinler geliştirmek amacıyla yola çıktı 
ilk ürününü 2013'te ticarileştirdi. Bu, yumurtasız hazırlanan bir mayonez olan Just Mayo. Bitkisel mayonez sarı 
bezelyeden üretildi. Bu buluşla dikkat çeken firma kısa 
sürede Koshla Ventures'dan 500 milyon dolar yatırım 
almakta gecikmedi. Microsoft'un patronu Bill Gates de 
dünyanın gıda sorununa çözüm üretme idealleri doğrultusunda Hampton Creek Foods'un yatırımcıları arasına 
dahil oldu. Bitkisel bazlı proteinli ürünlerle yelpazesini 
genişleten Hampton Creek Foods bu yılın başlarında da 
bitkisel bazlı yapay et üretimine atılacağını da açıkladı. 


Umut Pirinci 


Pirinç özellikle Asya'da çok önemli bir nüfusun ana 
gıdasını teşkil ediyor ve milyarlarca insan için hayat anlamına geliyor. Mısır ve buğdayla birlikte dünyanın en 
çok tüketilen tahıllarından olan pirinç yılda 480 milyon 
ton civarında üretiliyor. Ancak bu üretimin verimliliği 
son dönemlerde yerinde sayma eğilimi gösteriyor. Bu- 


nun önüne geçmek ve pirinç gibi son derece stratejik 
bir gıdada verimliliği artırmak için başlatılan “The C4 
Rice Project” bu nedenle 2Vinci yüzyılın en önemli çalışmaları arasında gösteriliyor. Genetik bir müdahale ile 
bitkinin fotosentez mekanizmasını değiştirerek daha 
verimli kılan C4 fotosentezi seviyesine çıkaran işlem sonucunda yüzde 20 daha verimli ve dayanıklı C4 pirinci 
üretiliyor. Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın kurduğu C4 
Pirinç Konsorsiyumu'nun da üzerinde ayrıca çalışmalar 
yürüttüğü yeni pirinç türü tıpkı mısır gibi başarılı olursa 
geleceğin önemli bir gıdası olabilecek. 


3D Aşçılar 
3D yazıcılar ile hemen hemen her şeyi üretmek mümkün. 
Buna yiyecekler de dahil. Dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcı 
restoranı açılalı bir yıldan fazla oldu bile. Londra'da geçen yaz açılan Food Ink'te tüm yemek ve tatlılar 3D yazıcı 
ile hazırlanıyor. Ancak 3D yazıcılarla gıda alanına odaklananlar işin çok daha öte boyutlara taşınacağını düşünüyor. Önceki nesillere göre daha gelişmiş olan yeni nesil 
yazıcıların çok daha yetenekli ve karmaşık olduklarını 
söylemek mümkün. 

Örneğin 3D Systems'in ürettiği model olan “ChefJet” 
ince şeker katmanlarını geometrik pasta ve şekerlemelere 
dönüştürebiliyor. Barselonalı Natural Foods'un modeli 
“Choc Edge” ise çikolata üzerine uzman. Ancak yeni bir 
model olan “Foodini” gibi kimi yazıcıların çıtayı çok daha 
yukarı taşıdığı görülüyor. Paslanmaz çelik 
kapsüller içindeki 
farklı taze gıda 
hammaddelerini 
kullanan Foodini 
pizza, ıslak kek, 
patates püresi ya da 
börek yapabiliyor. 
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Dijitalleşme ve 
Kişiselleşme 


ıda sektörü dünya çapında büyük bir dönüşümden geçiyor. Uzun yıllardır değişmeyen 
sektör dinamikleri günümüzde tüketicilerin 
ihtiyaçlarına göre farklılık gösteriyor. Bu değişimi anlamak için sektörün büyüklüğünü 
de anlamak lazım. Gıda sektörünün dünyada büyüklüğü 
400 milyar dolar civarında. Batı Amerika, Batı Avrupa ve 
Kuzey Amerika'da ise 200 milyar dolarlık bir büyüklük 
söz konusu. Sektör özellikle bu bölgelerde büyüyor. Geri 
kalan bölgelerde ise yüzde 8 hızla büyüme gösteriyor. 
Çok değil bundan birkaç yıl öncesine baktığımızda şirketler bölgelere göre ürünlerini piyasaya sunuyordu. Şimdilerde ise gıda sektöründe “kişiye özel” kavramı yerellik 
olarak karşımıza çıkıyor. Global bir vizyonla yerel bir 
firma olmak gıda sektörünün uzun yıllar boyunca sahip 
olacağı trendlerden bir tanesi. Bir diğer önemli eğilim ise 
dijitalleşmek... 18'inci yüzyılda sanayi devriminin üretim, 
marka, müşteri, satış denklemini tamamen değiştirdiğini 
ekonomi tarihinden hatırlayalım. Bu devrimi kaçıran 
ülkeler çemberi kırmakta çok zorlanmış ve bu değişimi 
anlamayan şirketler ise yok olmuştur. Bugün ise 4. Sanayi Devrimi / Endüstri 4.0 gündemimizde... Dijitalleşme 
artıyor, dağıtım kanallarında değişim yaşanıyor, üretimde dönüşüm gerçekleşiyor. Dijitalleşmeyi başaramayan 
şirketler çok daha hızlı yok olacaklardır. Bu, önümüzde 
duran somut bir gerçektir. ARGE sürecinden üretim sürecine, ambalajlamadan raflara yani tüketiciye ulaşma sürecine kadar yüzde yüz bir dijitalleşmeden bahsediyorum. 
Süreç, yalın organizasyon ve onay yapısı gibi konular da 
bu dönüşümde önem ve öncelik taşımaktadır. 
Tüketicilerin davranışlarına yön veren ekonomik ve 
sosyal pek çok olgu olmakla birlikte Türkiye'de artan 
dijitalleşmenin, hız ve kolaylık sunan hizmetlere duyulan 
beklentiyi büyüteceğini öngörmekteyiz. Önümüzdeki dönemde, bu ihtiyacı karşılayan markalara yönelimin daha 
da artacağını düşünüyoruz. Örneğin perakende sektöründe, e-ticaretin son yıllarda hızla büyüdüğünü görüyoruz, 
araştırmalara göre bu büyümenin önümüzdeki 10 yılda 
artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 


Dijitalleşme aynı zamanda üretici ve tüketici arasında şeffaflığı da getiriyor. Artık tüketicilerimiz bizimle 
doğrudan iletişime geçebiliyor. Gelecekte bu iletişimin 
artarak devam edeceğini öngörüyoruz, bu iletişimi iyi 
yönetebilen markalar mutlaka kazanacak. 

Tüketicilerimiz, distribütörlerimiz, satış kanalları 
ve ürünlerimizle değer zincirinde yarattığımız değer 
hakkında kapsamlı verilere sahibiz. Bu verileri işimize 
yön vermek ve doğru kararları almak için kullanıyoruz. 
Tüketicinin, kanalların, değer zincirinin sürekli değiştiği 
dünyada işimizi sorgulayıp tüm bu değişimlere uyum sağlayacak şekilde değişiyoruz. Aslında artık sadece değişim 
de yetmiyor; bir dönüşümden, bulunduğumuz noktadan 
bir başka düzleme taşınmadan bahsediyoruz. 

Bir diğer önemli konu da, dünyanın sınırlı kaynaklarının 
dikkatli ve daha verimli kullanılması. Bu hem şirketlerin 
sürekliliği hem de gelecek kuşakların yaşamı için önemli 
bir şart haline geldi. Sürdürülebilirliği sağlamak elbette 
kurumsal bir sorumluluk ama aynı zamanda verimli çalışmak, doğal kaynakları koruyarak ve geliştirerek üretmek 
şirketlerimizin karlılığı ve geleceği için gerekli. Ülker olarak çalışmalarımızı “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” 
ile uyumlu şekilde yönetiyoruz. 2024 yılına kadar 2014 
seviyesine kıyasla emisyon artışı olmadan büyümek, enerji 
verimliliğinde yüzde 25 artış ve lojistik kaynaklı karbon 
salımlarını yüzde 20 azaltma hedeflerimiz var. 
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gibi kavramlar artık gündelik 

hayatta sıkça kullanılır oldu. Bu 
aslında makinalerin insanın yerini alması 
anlamına gelmiyor. Bu teknolojiler ile iş 
yapışın mimarisi değişiyor. Bu da aslında 
bilgiyi kullanarak hem kaynakları daha etkin kullanmayı beraberinde getiriyor hem 
de emek yoğun işlerden çıkarak enerjimizi 
daha çok katma değer yaratılabilecek 
alanlara kaydırmamıza fırsat tanıyor. 

Gelecek mekanize bir dünya olacak. 

Bugün yavaş yavaş kullanılmaya başlanan 


otonom araçlar traktörlere uygulanacak, ürün ekimini, 
ilaçlamayı, hasadı robotlar yapacak. Çiftçi yatağında 
uyurken insansız hava aracı tüm tarlayı tarayarak gübre, 


ıda konusu, sosyal ve 
ekonomik açıdan önemi 
önümüzdeki dönemde 
daha sık gündeme gelecek. Bilimsel çalışmalar, 
iklim değişikliğinin sel, kuraklık, 
don ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının sayısını ve şiddetini arttıracağını, önlem alınmazsa bu olayların 
daha sık yaşanacağını belirtiyor. 
Bilim insanları “Tüm dünyayı sarsacak olan küresel kriz ne petrol, 
ne enerji ne de finans sektöründe 
olacak, kriz tamamen gıda ve su 
kaynakları üzerinde kendini gösterecek” diyerek endişelerini ifade 
ediyor. Dünyadaki küresel iklim 
değişimi, tarım alanlarının azalması, ciddi verim kayıpları ve gıda 
fiyatlarının tehdit edici yükselişi, 
gıda krizinin olabileceği senaryolarını güçlendiriyor. Küresel iklim 
değişikliği, sel, kuraklık ve orman 
tahribatı ekosistemi tehdit ediyor. 


Kriz RİS 


Mehmet Reis | Reis Gıda 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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eknoloji hayatın kaçınılmaz bir parçası. Daha 
önce duymadığımız sinir ağları, derin öğrenme, 
makina öğrenmesi, büyük veri analizi, robotlar 


su, zirai mücadele ihtiyacı var mı, hasat zamanı gelmiş 
mi, bunu tespit edecek. İnsan, karar verme anında hala 
insiyatif kullanacak ancak bugün dahi makinalerin “ilişki 


kurmaya” başladığı konuşuluyor. O alanda 
da önemli gelişmeler olacağını bekleyebiliriz. 

Teknoloji iki alanda farklılık yaratıyor. Birincisi girdi kullanımında tasarruf 
sağlayarak bitkisel üretim ya da hayvancılıkta üreticinin /işletmecinin kârlılığını 
artırmasını sağlıyor. İkinci olarak daha 
çok veriye erişebildiğimiz için daha önce 
pasif olarak takip ettiğimiz süreçlere artık 
müdahale edebiliyoruz. Toplanan bütün 
veri çeşitli algoritmalar kullanılarak ana- 


liz edilebiliyor ve bu şekilde verim bakımından ideal üretimin nasıl olması gerektiğini, yani ideale yakın üretimin 
sınırlarını (frontier) tespit etmek mümkün. 


Yeraltı ve yerüstü sularında kirlenme biyo çeşitlilikte azalmaya neden 
oluyor. Bilinçsizce yapılan sulama, 
ilaç ve gübre kullanımı toprağı 
verimsizleştiriyor. Gıda fiyatlarında 
spekülasyon artıyor. Günümüzde 
gıda ürünleri, en önemli yatırım 
aracı oldu. Bu durum tüm dünyada 
fiyat artışlarına neden oluyor. İklim 
değişikliği, nüfus artışı, tüketimin 
artması, doğal alanların hızla yok 
edilmesi, bitki ve hayvan sağlığındaki olumsuzluklar geleceğe yönelik en büyük risklerdir. Bilim insanları tarafından gıdada yaşanacak 
bir krizin, küresel barışı bozan bir 
güvenlik krizine neden olabileceği 
ifade ediliyor. Dünyada ürün bolluğu ve ucuz ithalat dönemi sona 
eriyor. Dünyanın en büyük endişe 
kaynaklarından biri haline gelen 
üretim eksikliği ve gıda fiyatlarında artış, ancak üretimi arttırarak 
olumlu hale getirilebilir. 
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Hüseyin Arslan Arbel Bakliyat 
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şını teknoloji oluşturacak. Dünya Endüstri 4.0 sürecine giriyor, 

robotik imkânlarla üretim yapılacağı için maliyetlerde sağla- Ya (a 

nacak düşüşler, satış ve rekabette önemli bir etken olacak. Gıda 

şirketleri yeni teknolojilere uyum, güvenli gıda gibi tüketici 
taleplerinin yanı sıra sürdürülebilir iş modelleriyle kendini yapılandıracak. Bilgi ve teknolojinin birlikte kullanımıyla girdi tasarrufu sağlayarak 
maliyetlerin düşmesi sağlanacak, çevreye kimyasal salınım azaltılacak, < 
doğal kaynakların ve özellikle suyun kullanımında etkinlik sağlanacak. ) üretim eksenine oturtmaları 

Türkiye'nin tarımsal zenginliği bölge ülkelerine göre güçlü ama küre- 5 değişimin yapıtaşını oluştusel anlamda gerilerde. Hollanda örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin de kı- ruyor. r. Gelişen teknoloji ve genç nü- 


ektördeki firmaların iş anlayışlarını ulaşılabilir fiyata 
ürün yapmaktan kaliteli 


sıtlı ekilebilir arazilerini daha aktif ve daha verimli olarak kullanabilmeyi fus, gıda ve tarımdaki evrimin diğer 
sağlaması gerekiyor. Türkiye gıda sektörünün eksiği, inovasyon ürünleri lokomotifleri olacak. Hammaddeden 
üretememesi ve markalı ürün ihracatında eksik kalması. Firmalar dünya kalite kontrole, üretim teknolojisinülkelerinde tutan bir ürünün benzerini yaparak üretim yapıyor. Ar-ge den paketleme ve depolama aşamasıçalışmaları ve inovatif ürünlerin üretilmesi sektörü daha da güçlü kılacak. na kadar her aşamada teknoloji ağır- 
Ülkemizde ve dünyada nüfus hızla artıyor. Hindistan ve Çin'in toplam lığını hissettirecek. Genç nüfusun 
nüfusu 2,7 milyar kişiye ulaşmış durumda. Japonya, Güney Kore ve Çin'in ise yüksek ve mahir İnternet kullanı- 
büyük ölçekli firmaları Türkiye, Afrika gibi ülkelerde faaliyet gösteren mıyla pazarı yönlendirebilecek güce 
gıda firmalarını satın alarak ya da ortaklık kurarak bu alanda büyük ya- sahip olduğu gözden kaçırılmamalı. 
tırımlar yapıyor. Türk firmaları da Etiyopya, Pakistan, Hindistan gibi ül- Artan tüketim ve buna paralel gelişip 
kelerde yatırıma hız vermiş durumda. Gıdada Afrika gibi gelişmekte olan büyüyen pazar var. Büyüme devam 
piyasalar, büyümenin lokomotifi olacak. 2050'ye kadar Afrika ve Asya'da ederken rekabetin de artacağını göz 
2.5 milyar ilave kentsel yerleşik kişi olacak, nüfus daha fazla kentleşecek. önünde tutarak fırmaların bir yan- 
Gelişmekte olan piyasalarda yükselen kentsel bir orta sınıf olacak. Bunlar dan yatırımlarını gerçekleştirirken 
işlenmiş gıdalara, et ve süt ürünlerine yönlecek. bir yandan da verimliliklerini arttır- 
Gelecekte gıda sektörü büyük global firmaların elinde olacak. Bu firma çalışmaları yapmaları gerekiyor. 
maların finans kaynaklarına ulaşmaları kolay olduğu için tesislerini en Gelecekte ayakta kalabilmek için 
teknolojik üretim araçlarıyla donatabilecekler, yeni ürün çeşitleri geliştire- teknolojiyi üretim ve iş modeline 
bilecekler. Bu imkânlara hepsi sahip olacağı için maliyetleri düşürme konu- dahil etmek sektörün ana konsant- 


sunda en yaratıcı olan firma fiyat avantajı sağlayarak rekabetçi olacak. rasyonu olmalı. 


© MAPFRE Sigorta 


Emin Ellerdesiniz 


Wwww.mapfre.com.tr 
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Ömer Kızıl Uludağ İçecek 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 


Değişim Çağı 
« ürekli değişen beklenti 
ve ihtiyaçları olan ne- 

<, Sillerle karşı karşıyayız. 

” ) Otomasyon ve robotik 

çi ” teknolojilerdeki gelişme- 
LE üretim hatlarının daha verimli 

ve esnek bir şekilde işlemesine 

imkan tanıyacak. 

Teknoloji şüphesiz ki sektörü 
pek çok farklı açıdan etkisi altında 
alıyor. Öncelikle üretim süreçlerimizi baştan aşağıya değiştiriyor. 
Bundan 10 yıl öncesinden bile çok 
farklı teknolojik altyapılarda üretim gerçekleştiriyoruz. Teknolojinin bir diğer etkisi de, karmaşık iş 
süreçlerini daha basite indirgemesi ve tabii verimliliği artırarak ma- 
| liyetleri önemli ölçüde azaltması. 
Satış kanalları da teknoloji ile 
farklılaşıyor. E-ticaret artık içecek 
sektörünün daha fazla gündeminde yer buluyor. Özellikle uluslararası 
şirketlerin bu doğrultuda attığı önemli adımlar var. B2B kanalları gittikçe güçleniyor. Diğer taraftan dünyada artık anında 3D ve 4D Printing ile 
şişeler üreten içecek otomatları kullanılmaya başladı. 

En önemli değişikliğin kişiselleştirilmiş ürünler tarafında olacağına 
inanıyorum. Nesnelerin İnterneti burada karşımıza çıkan en önemli kavram. Giyilebilir teknolojilerin vücutlarımızla daha entegre hale geldiği 
noktada satış otomatları ve kişisel akıllı cihazlarımız kendi aralarında 
bağlantı kurarak her birimize tamamen bireysel ihtiyaçlarımıza yönelik 
gıda ve içecekler sunacak. Yani tüketeceğimiz her şey zevklerimize, vücudumuzun ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilecek. Hatta vücudumuzun 
bir ürünü tükettikten sonra verdiği tepkiler ölçülecek ve şirketler bu 
veriler doğrultusunda yeni ihtiyaçlar belirleyerek yeni ürünler geliştirme fırsatı bulacaklar. 

Demografık yapıdaki değişiklikler ve nüfus büyümesinin yavaşlaması 
sebebiyle insan kaynakları ve teknoloji iş süreçlerimizin içine daha fazla 
entegre olacak dolayısıyla dijital dönüşüm önem kazanacak. Teknolojinin bu alanı da büyük ölçüde değiştireceğine inanıyoruz. Bu alanda 
yapay zeka, giyilebilir teknolojiler ve büyük veri öne çıkan başlıklar 
arasında. Gıda güvenliği denetimi yapan çalışanların iş süreçleri gözlük 
benzeri giyilebilir teknolojilerle desteklenecek ve hatta denetlenebilecek; büyük veri sayesinde çıkabilecek sorunlar kapsamlı analizler 
yapılarak öngörülebilecek. Yapay zekanın yeterince geliştiği noktada ise 
kusursuz bir gıda güvenliği ile karşılaşacağımıza inanıyorum. 


Ozan Diren Dimes - CEO 


Yeni Kurallar 


nümüzdeki dönemde, sistem inovasyonları, ürün 
inovasyonlarının önüne 
7 geçecek. Doğru kaynak eri- 
”  şimi, doğru süreç yönetimi 
velabe gücünün ana kasları olacak. Tüm 
süreçlerini samimi SWOT analizleriyle 
değerlendirebilen, gerçekçi iş modelleri 
oluşturabilen, paydaşlarıyla samimi ve 
güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurabilen, değer üretimini sadece kendi işi 
için değil, kapsayıcı bir şekilde paydaşlar 
bütünü üzerinde düşünebilen firmaların 
rekabette öne geçtiğini göreceğiz. 
Günümüzün anlık fotoğrafında ise 
teknoloji, her alanda oyunun kurallarını yeni baştan yazıyor. Gerek tarımsal, 
gerek endüstriyel üretim süreçleri 
için teknoloji yatırımları önem taşıyor. 
Kapasite artırımından lojistiğe, çevre 
güvenliğine pek çok alanda teknoloji 
yatırımları yapılıyor. Diğer yandan 
sektörümüzde, ara mamul ya da fason 
üretimden tescilli markaya geçişin hızlandığını görüyoruz. Bu sevindirici bir 
gelişme. Zira markalı üretim ve marka 
yatırımları, değer zincirinin geneli üzerine yayılabilecek katma değer üretimi 
açısından kilit öneme sahip. 


| 
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ünyadaki halka açık şirketlerin 

en büyüklerini sıralayan “2017 

yılı Forbes 2000” listesindeki ilk 

beş telekom şirketinin satışlarının 

toplamı 582 milyar dolar. Telekom 
işi bu hacimle, her sektörü en büyük beş şirketinin satış gelirlerine göre sıraladığımızda 
(otomotiv -929 milyar dolar, petrol ve gaz 
-917 milyar dolar, Wall Mart'ın devasa satışı 
sayesinde indirim mağazaları -717 milyar 
dolar ve finans ağırlıklı tüm sektörler -706 
milyar dolar) beşinci sıraya yerleşiyor. Dolayısıyla tüketici için hareket, enerji, günlük 
tüketim ve biraz paradan sonraki en önemli 
gereksiniminin iletişim olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. 

Ancak bir sorun var: McKinsey'nin Şubat 
2017 tarihli ve en büyük 250 şirket üzerinden hazırladığı telekom sektörü raporuna 
göre küresel boyutta bir gelir kaybı söz konusu. Bu kayıp 2010-2015 arasında düzenli 
olarak yıllık ortalama yüzde 6 dolayında. 
Gidişi, 2005-2010 arasındaki yıllık ortalama 


Daha Fazla Hiz” | 55 
Daha Fazla Bağlantı 


Donanımın yerini yazılımın alması, her şeyin veri üzerinden hareket edip 
işlev görmesi ve daha da öne çıkan "müşteri." İşte telekomun geleceği... 
ERSUN ERDİNÇ 


NS 


N 


İni | 
yüzde 7 afiğ Biçimideki trende geri döndürmek için şirketler yeni teknolojilefimpe 
şinde koşuyor. İlk göze çarpan noktalardan 
biri, moda deyimle “patlayan veri kullanımı. 
Diğer yandan mobil abonelerin cihazlarıyla daha fazla zaman geçirmeleri şirketleri 
kablosuz ağlara yöneltiyor. Sonuçta özellikle | 
büyük oyuncular yatırım harcamalarını ge- N 
lirlere göre örneğin yüzde 15ler gibi UR 
bir oranda tutarak işin üstesinden gelmeye 
çalışıyor. Bu paralar veri analitiği, yâpay 
zeka başta olmak üzere yazılım, ağ'donanımları ve diğer teknolojilere sarf ediliyor. 


rilmesi, Bu c 
simi 

Bu olanaklardan 
önemli miktarda bant ge 


BÜYÜK YARIŞ 
Mobil iletişim rekabetinde her şirketin ayrı bir kozu var... 


Dr. Paul Doany | Türk Telekom - CEO 

Google, AT&T, Deutsche Telekom, Verizon, Samsung 
gibi dünya devleriyle birlikte artık Türk Telekom da 
telekomünikasyon sektöründeki en son gelişmelerin 
izlendiği, yeni teknolojilerin geliştirildiği bu açık 
platformun yönetim kurulunda yer alacak, projelere 
yön verecek ve hatta telekomünikasyon ekosisteminin 
yapısını değiştirecek. 


PN e a RR see Colman Deegan | Vodafone Türkiye - CEO 
: Stratejimiz, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 
: ülkede yaklaşık 32 bin kişiyle yapılan kapsamlı 
: o bir araştırmaya dayanıyor. Bu araştırma bize 
insanların gelecek hakkında iyimser olduğunu 
gösteriyor. İnsanlar özellikle teknolojinin 
geleceği hakkında iyimser. Bununla birlikte 
teknolojinin çok hızlı değiştiğini de kabul 
ediyorlar. 


Kaan Terzioğlu | Turkcell - Gensl Müdür 
Yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik 
gibi teknolojiler mobilite ile birleşerek yeni 
dünyalar yaratacak. Bu teknolojilerin kullanımına 
baktığımızda ağırlıklı olarak oyun dünyasında 
yüksek yoğunluklu bir kullanım görüyoruz. Önemli 
olan teknolojileri insan faydasına kullanarak onlar 
için değer yaratmaktır. 


( . mii 

/ | ABONE'SAYILARI VE PAZAR PAYLARI 
” 2017 2Ç itibarıyla toplam mobil abone sayisı 76,6 milyon 

oldu. Yüzdeler, abone sayısına göre pazar payın gösteriyor. 


TURKCELL 


. 
VODAFONE / 


KAYNAK: BTK 
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Diğer taraftan artan güvenlik talebi, telekom şirketlerine daha fazla yük bindirecek. 
Müşteriler tüm İnternet değer zincirinden 
daha fazla koruma istiyor. Şirketler bu beklentileri karşılamak için daha fazla teknik ve 
operasyonel yeniliklere yönelmek zorunda. 
Öte yandan insan iletişimlerine makinenin 
de katılmasıyla telekom şirketlerinin taşıdığı 
veri miktarı önemli ölçüde artacak. Tahminler yükün 30 kat artacağı ve böylece operatörlerin abone tabanının 6 milyar insandan 
50 milyarın üzerinde nesneye doğru genişleyeceği yönünde, 


GSMA Intelligence'in tahminlerine 
göre 2025 yılında dünya çapında 
5G bağlantı sayısı 1,2 milyar 
olacak. Bu rakam M2M bağlantıları 
hariç olarak değerlendirildiğinde 
dünyadaki tüm bağlantıların yüzde 
14'ünü oluşturacak. 2025 yılında 
5G bağlantıları konusunda en 
büyük pay Asya'nın görünüyor. 
Onu Amerika ve Avrupa takip 
edecek. Ülke bazında Çin, ABD 

ve Japonya öne çıkarken Avrupa 
ülkeleri gelişimlerini bir bütün 
halinde devam ettirecek. Çin, 

ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinden iri bu dörtlü 2025 yılında 5G pazarının 
toplamda yüzde 73'ünü kontrol edecek. 4G bağlantısı ile karşılaştırıldığında 5G 
hizmetinin ilk defa sunulduğu pazarların sayısı daha fazla olacak. Ülkelerin 5G 
konusunda lider pozisyona sahip olma isteği, bu durumun oluşmasındaki temel 
etkeni oluşturacak. Ancak başlangıçlar ve uygulamalar ne kadar hızlı olsa da 
hizmetin geleceğinin nasıl şekilleneceği konusundaki belirsizlikler nedeniyle 5G 
hizmetinin uyarlanması ve yayılması yavaş gerçekleşecek. 


Ortaya çıkan doğal akışlardan biri de, geleneksel ticari işletme, yazılım, donanım ve 
medya modunu tersine çeviren bir yapı olarak buluta yöneliyor. Kullanıcılar, ürünleri 
satın almaktan kiralamaya doğru geçiyor ve 
bu da ağın değerini artırıyor. Ağ üzerinden 
geliştirilen iş modelleri ise artık telekomun 
ötesine geçerek diğer sektörlere genişliyor. 
Burada yeni pazarlar telekom, televizyon 
ve İnternet'in birleşmesiyle yükselen ev ağı 
modeli üzerinden oluşacak. Sesten, genişbant üzerinden katma değer sağlamaya geçiş 
de işte tam burada ortaya çıkıyor. 

Nihayetinde geleceğin gündemi Artırılmış Gerçeklik, Nesnelerin İnterneti ve 
Yapay Zeka. Dünya üzerinde bağlantılı cihaz 
sayısının daha önce olmadığı kadar hızlı bir 
artış gösteriyor. Araştırma şirketi Gartner'ın 
öngörülerine göre 2020'ye kadar başta telekom olmak üzere pek çok farklı sektörde 
20 milyarın üzerinde bağlantılı cihaz kullanılacak. Nesnelerin İnterneti yaklaşımı da, 
bağlantılı cihaz sayısında adeta bir patlama 
yaratacak ve bilgi alışverişi telekom sistemleri üzerinden sağlandığından, ekosistemi 
de katlayarak genişletecek. 

Sonuçta operatörlerin kalıcı olmak için 
ses iletişiminden çok genişbant hizmetleri 
geliştirmeye yönelmesi gerektiği açıkça 
ortaya çıkıyor. Bu noktada üstesinden gelinmesi gereken iki önemli konu, veri trafiği 
ve maliyetler. İlk sorun yani veri trafiğinde 
kuşkusuz en sıcak gündem 5G ve yeni ağ 
mimarileri. 


Hem tele ita hem telefonda bu dülyeyi belli bir aralıkla izlemişti. Zamanla takip aralığının kısaldığı görülüyor... 
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Köklü geçmişinden aldığı engin tecrübeyle dünü, bugünü ve yarını 
gelecekle buluşturan, insana ve ona dair olan her şeye duyduğu saygıyla 
yapı sektöründe çığır açarak Türkiye'nin geleceğini inşa eden bir firma var. 
Gelecek fikri üzerine oluşturduğu yaşam ve iş alanlarıyla insanımız 
ve ülkemiz için her zaman “doğru alanlarda projeler" üreten DAP Yapı var. 


YAPI : 
: YO) www.dapyapi.com.tr 
DOĞRU ALANDA PROJELER 


MOBİL GENİŞBANT ABONESİ BAŞINA MOBİL VERİ KULLANIMI, 2016 


Finlandiya 10,95 Kanada 
8,21 
6,28 
4,38 
4,37 
413 
3,92 
3,83 
3,55 
310 


2,91 


2,71 
2,67 
2,59 
2,30 
2,22 

2,12 
1,84 

1,67 
1,62 
1,54 

1,52 


İsviçre 
Letonya ABD 
Avusturya Norveç 
OECD 


Türkiye 


İsveç 

Danimarka 
Estonya Japonya 
İzlanda İngiltere 


Kore İtalya Belçika 


Polonya Fransa 


İrlanda Avustralya 


Lüksemburg Portekiz 


2020'de hayata geçmesi öngörülen 5G ile 
indirme hızları saniyede 10 GB'lere kadar çıkacak. Bu hız artışından daha kritik olan şey 
kapasitelerin büyüyecek olması. Bugün binlerce cihaz bir baz istasyonuna bağlanıyor 
ve sunulan kapasiteyi paylaşıyor. 2020'de ise 
bir evde ortalama 500 sensörün çalışacağı 
tahmin ediliyor. 1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşamadan veri 
alıp gönderebilmesi ancak 5G ile mümkün 
olacak. GSMA Intelligence, 2025'de dünya 
çapında 5G bağlantılı cihaz sayısını 1,2 milyar civarında tahmin ediyor. Bu rakam M2M 
bağlantıları hariç olarak değerlendirildiğinde dünyadaki tüm bağlantıların yüzde 
1W'ünü oluşturacak. 


Macaristan 
Slovenya 
Almanya 


Yeni Zelanda 
Hollanda 
Çek Cumhuriyeti 


Meksika 
Yunanistan 


Slovakya 


1,49 
142 
1,42 
1,21 
1,06 
1,02 
0,98 
0,86 
0,74 
0,72 
0,66 


Bu büyük veri patlamasının tolere edilebilmesi için ve ikinci büyük sorun olarak 
görülen maliyetleri düşürmek için telekom 
şirketleri şimdiden SDN (yazılım tanımlı ağ) 


denilen yeni nesil ağ teknolojisine yöneliyor. 


SDN, özel donanım platformlarının yerini 
yazılımların alması yoluyla büyük ve karmaşık ağların yönetilmesini kolaylaştırıyor. Üstelik SDN yatırım maliyetlerini azaltıp kaynakların işletmeye ayrılabilmesini sağlarken 
bir yandan da ölçeklenebilirliği kolaylaştırıp 
enerji tüketimini azaltıyor. Ağ fonksiyonlarının sanallaştırılması (NFV) teknolojileri 
ise yeni servislerin geliştirilmesi, denenmesi 
ve düzenlenmesiyle ilgili maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Sektördeki tüm iş yapış 


Mobil telefon, 
Ankara ve 
İstanbul'da; çağrı 
cihazları da Ankara, 
İstanbul ve İzmir'de 
hizmete verildi. 


Türkiye'nin ilk sayısal 
telefon santralı, Ankara 
Kavaklıdere'de hizmete 
verildi. | 


İlk kez Ankara (Ulus)-Gölbaşı Uydu 
yer merkezi arasında, yeraltına 
fiber optik kablo döşendi. İlk 
sayısal radyolink sistemi, Ankara- 
İstanbul arasında hizmete verildi. 


Avrupa'da ilk olarak uydu 
sistemi üzerinden video 
konferans, Türkiye'de 
gerçekleştirildi. İller arasına 
fiber optik kablo, ilk kez 
Aydın-Denizli arasında havai 
olarak döşendi. 


Kablo TV 
Nü? 


İlk olarak Ankara, 
Çankaya'da Kablo TV 
hizmeti verilmeye başlandı. 
A 


Türkiye, GSM teknolojisiyle tanıştı. Ankara, 
İstanbul ve İzmir'deki abonelerine hizmet 
vermeye başladı. Türkiye'nin ilk uydusu 
TÜRKSAT uzaya fırlatıldı. 


EMOS 1 projesiyle, 
İtalya-Yunanistan- 
Türkiye-Ortadoğu 
arasında fiber optik 
denizaltı kablosu 
üzerinden haberleşme 
sağlandı. 


Telekomünikasyon ve 

posta hizmetlerinin 

birbirinden ayrılmasıyla Türk 
Telekomünikasyon A. Ş. kuruldu. 
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HAYALLERİNDEN GERÇEĞE GİDEN 
EN KESTİRME YOL 


' 


SAT VE KİRALA 


Sektörde bir ilk olan “SAT VE KİRALA” çözümü ile, eski araçlarınızı TEB Arval'in 
online ikinci el platformu aracılığı ile zahmetsiz ve güvenli bir şekilde gerçek 
piyasa değerinde satarak, hemen filo kiralama ile tanışabilirsiniz. 

Üstelik kiralama ile bakım, lastik değişimi, onarım, vergi, sigorta gibi ortaya 
çıkan maliyetlerle ve ikinci el riski ile uğraşmadan, aylık sabit maliyetlerle 
hayal ettiğiniz araca kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 


tebarval.com.tr 


a TEB ARVAL. We care about cars. 


p” BNP PARIBAS ORTAKLIĞI We care about you. 


İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ (MİLYON ABONE) 


SABİTTEN MOBİLE 
KAYIŞ EĞİLİMİ 

2008'den itibaren Türkiye'deki 
toplam genişbant İnternet abone 
sayılarına bakıldığında mobildeki hızlı 
artış öne çıkıyor. 2008'de 6 milyon 
olan genişbant İnternet abone 

sayısı 2016 yılı dördüncü çeyrek 
sonu itibarıyla 62,2 milyonu aşmış 
durumda. Toplam İnternet abone 
sayısında yıllık artış oranı yüzde 28.1. 
Bu rakamlara sabit, mobil, kablo, 
fiber vb. tüm genişbant İnternet 
erişim yöntemleri dahil, çevirmeli 
(dial-up) değil. 


2008 
2009 2,5 

2010 72 

201 147 76 
2012 07 O 79 
2013 m2 OBA 
2014 324 Ço 8S 
2015 391 O 95 
2016 7 | 165 


KAYNAK: BTK 


biçimini değiştirecek olan SDN ve NFV tabanlı ağ çalışmaları 5G teknolojilerinin de 


-neredeyse 10 yılda 11 katlık bir artışa karşılık geliyor bu. Buna paralel olarak sabit tele- 


lokomotifi olacak. 

Peki Türkiye? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre 2017'nin 
ikinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve 
mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri toplamı 9,63 milyar lira oldu. Bu gelir 
63,84 milyar dakikalık mobil ve 1,91 milyar 
dakikalık sabit trafik üzerinden gerçekleşti. 

2017'nin ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında mobil trafık miktarı yüzde 6,5 artarken 
sabit trafık yüzde 9 azaldı. Trafiğin yüzde 
93,”sini de mobilden mobile iletişim oluşturdu. Zaten 2008'de 6 milyon civarındaki 
genişbant İnternet abone sayısı, 2017 ikinci 


fon yaygınlığı azalmaya devam ediyor -veriler, bir önceki çeyreğe göre binde 1 oranında 
azalarak yüzde 13,7'e düştüğünü gösteriyor. 
Bu da biraz önce gördüğümüz azalan trafikle uyumlu bir eğilim. Dolayısıyla Türk 
Telekom'un ikinci çeyrekteki 708 milyon 
liralık sabit telefon gelirleri bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 6,3, bir önceki 

üç aylık döneme göre de yüzde 0,7 oranında 
düşmüş oldu. 

Aynı şekilde Türk Telekom'un şebeke içi 
trafiği önceki yılın ikinci çeyreğinde yüzde 
62,2 iken 56,9'a indi; mobil ise aynı dönemlerde yüzde 30,8'den 34,5'e yükseldi. Ayrıca 


çeyrek sonu itibarıyla 66,4 milyona yaklaştı erişim gelirleri şirketin toplam gelirlerinin 


Innova, Argela ve 
Sebit, Türk Telekom 
Grubu bünyesine 
katıldı. Çağrı Merkezi 


TTwinet - Kablosuz İnternet Servisi, AĞA A 
160 hotsportta hizmete verildi. 
Türk Telekom'un özelleştirilmesiyle, 
hisselerin Oger Ortak Girişim | operasyonlarını 
Grubu'na devredildi. vi ia yürütmek amacıyla 


A AssiTT kuruldu. 
yi 
, 
AY(SELL 


Aycell Türk Telekom'a ait bir GSM 
şirketi olarak kuruldu. GSM lisansı, 25 
yıllığına Turkcell ve Telsim şirketlerine 
devredildi. TTNET ulusal internet alt 
yapı ağına ilişkin sözleşme imzalandı. 


Türkiye Ulusal İnternet 
Altyapı Ağı (Turnet) kuruldu. 
Yüksek hızlı veri iletimine 
olanak sağlayan Frame Relay 
hizmeti devreye sokuldu. 


Nüfus işlemlerini 
bilgisiyar ortamına 
alınmasını kapsayan 
MERNİS Projesi 
uygulamaya konuldu. 


, 
— 
avea 


Türk Telekom'un Avea'daki 
hisse oranı yüzde 81,12'ye 
yükseldi. 


Türk Telekom hisselerinin 
yüzde 15'lik payı halka arz 
edilerek İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası'nda işlem 
görmeye başladı. 


İlk Metro Ethernet uygulaması başlatıldı. 
42. 500 okulun ADSL hizmeti ile 
internete bağlanması için Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ortak proje başlatıldı. 


ÖDEME ALMA KOLAYlIğı YAŞAYAN İŞLETMELER 
MOBİL YAZARKASA POS VX680 ECR İLE ÇOK MUTLU! 


Mobil Yazarkasa POS VX680 EGR ile restoran masasında, her evin kapısında, orada, burada, şurada yani dilediğiniz her yerde ödeme 
alabilirsiniz! Üstelik artık hızlı ödeme var, sıra beklemek yok! Mali Modül dahil tüm yazılım ve donanımı Verifane Mühendisleri 
tarafından geliştirilmiş Yüzde Yüz Verifone üretimi VX680 EGR, 3.5” geniş dokunmatik ekran, daha kısa fiş boyutu, bankacılık, 
yemek kartı ve birçok kurumsal uygulamalara uygun altyapısı ile Verifone yetkili satıcılarında sizleri bekliyor. 


ÇAĞRI MERKEZİ 0850 622 9 728 


Verifone verifoneyazarkasa.com 


O 


AT&T 

Verizon Com. 

China Mobile Hong Kong 106,8 

Nippon Telegraph | Japonya | 105 

Softbank Japonya | 82,1 8,3 


2017 YILI FORBES 2000 LISTESINDEKİ SIRASI. KAYNAK: OECD DIGITAL ECONOMY OUTLOOK 2017 


yüzde 56,8'ini oluşturdu. 

Mobildeki büyüme ise kesintisiz sürüyor. 
2017 ikinci çeyrekte toplam mobil trafik 
hacmi 63,84 milyar dakika oldu ve önceki 
yıla göre yüzde 5,5, önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı. Bu dönemde abone sayısına göre 
Turkcell'in yüzde 44,6, Vodafone'un yüzde 
30,9 Avea'nın ise yüzde 24,5'lik paya sahip 
olduğu görülüyor. 

Abonelerden elde edilen gelire göre 
bu, Turkcell için yüzde 44,9, Vodafone ve 
Avea'nın için sırasıyla yüzde 30,9 ve 24,”'lik 
pazar payına karşılık geliyor. Operatörlerin 
gelirleri içinde konuşma (sırasıyla) yüzde 
14,5, 29,7 ve 39,8 payı oluştururken SMS ve 
MMS yüzde 3,6, 6,6 ve 6,5, data gelirleri 
ise yüzde 71,1, 61,2 ve 51,W'ü oluşturdu. Bu 
rakamlar da neden operatörlerin veri iletişimine bu kadar odaklandıklarını da çok net 
bir şekilde anlatıyor. 


Peki bu tablodan şirketlerin geleceğe 
yönelik nasıl bir strateji izleyeceğini kestirebilir miyiz? Dünyadaki eğilimler telekom 
şirketlerinin geleceğini oluşturan yollardan 
birinin içerik sağlayıcılarıyla entegre olmaktan geçtiğini gösteriyor. Zira bağlantı ucuz 
ve ucuzlamaya da devam ediyor. İçerik sağlayıcılarıyla bütünleşmek, kullanıcılara ucuz 
olan bağlantıyı satmak yerine daha karlı 
olan içeriği sunmak nedeniyle daha güçlü 
bir çekim alanı oluşturuyor. 

Araştırma şirketi Cap Gemini bu nedenle 
dünyada 2020 yılına kadar bir veya birkaç telekom operatörünün bir içerik şirketi tarafından satın alınabileceğini öne sürüyor. Buna 
karşılık Capital 1Ç verilerine göre 2016'da 
telekom şirketleri birleşme ve satınalmalar 
için 224 milyar dolar harcadı. Bu önceki yıla 
göre yüzde 137 artışa karşılık geliyor. Türkiye'deki operatörler de bu trende girişim ekosistemiyle daha yakın çalışarak yanıt veriyor. 
Türk Telekom'un hızlandırıcı programı Pilot, 
TurkcelPin kitlesel fonlama platformu Arı 
Kovanı, Vodafone'un Fikir Çarkı, şirketlerin 
ekosisteme yani içerik üreticilerine yakın 
durma stratejisinin yansıması. 

Tabii kısa vadede asıl gündem 5G. Üç 
şirket de halihazırda çok hızlanan veri trafiğini karşılamaya yönelik altyapı yatırımlara 
yönelmiş durumda. Hedefleri, enerjiyi verimli yöneterek milyarlarca cihazın birbirine bağlandığı bir dünyada gerekli altyapıyı 
sağlamak... 


nn 


&-Fatura 
Yüksek hızlı ADSL 2* internet hizmeti <-B Ormanı 
hayata geçirildi. Türk Telekom, 


Avea İletişim Hizmetleri A. Ş. hisselerinin 
Türk Telekom'a devir işlemleri tamamlandı. 


CDP'ye (Carbon Disclosure Project/ Pi Türk Telekom'un Avea'daki payı 26100'e çıktı. 

Karbon Saydamlık Projesi)'ye karbon Avea, 4,5G hız testinde Türkiye rekorunun 

salınımını raporlayan Türkiye'den ilk Türk Telekom, telekomünikasyon sektörünün yeni sahibi oldu. Türkiye'nin ilk entegre akıllı 
telekomünikasyon şirketi oldu. ilk e-fatura özel entegratörü oldu. şehir projesi Karaman'da başladı. 


AN #N 
. . 
ğ 4 a // 


N 


N 
Tivibu lansmanı ile televizyon 
yayıncılığına başlandı. Merkez fe - nh 
ve Doğu Avrupa bölgesinin önde i 
gelen toptan kapasite sağlayıcısı , ÖR 
PANTEL, Türk Telekom grubu Türk Telekom'un Avea'daki hisse oranı yüzde 


89,99'a yükseldi. Türk Telekom Fatih Projesi'nin 


bünyesine katıldı. 
ilk aşamasına ilişkin altyapı ihalesi kazandı. 


Türk Telekom, 1 milyar 
ABD doları tahvil tutarını Türkiye'nin 
yatırımcılarına ihraç etti. UEFA ilk entegre 
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi operatörü Türk 
maçlarının yayın hakları 2015 Telekom oldu. 
- 2016 sezonundan başlayarak 1 Nisan'da Fiber 
üç sezon için satın alındı. Güçlü Giga 4. 5G 
hizmeti başladı. 
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DKY'den Ekopratik, konut sektöründe büyük bir yenilik. 
Fiyatı ekonomik, ödemesi pratik Ekopratik ile 
ödeme şartlarınızı kendiniz belirleyin, 

DKY projelerinde kolayca ev sahibi olun. 


dkyinsaat.com DKY 


444 9359 
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Türk Telekom Dr. Paul Doany - CEO 


5G Yolculuğu 


akın dönemde Türk Telekom ile ilgili en heyecan verici gelişme, şirketin ABD merkezli 

“Open Networking Foundation”ın (ONF) özel 

statülü ortaklarından olmasıydı. Böylelikle 

Google, AT&T, Deutsche Telekom, Verizon, 
Samsung gibi dünya devleriyle birlikte Türk Telekom, telekomünikasyon sektöründeki en son gelişmelerin izlendiği, yeni teknolojilerin geliştirildiği bu açık platformda 
projelere yön verecek. Yani gelecek yılların stratejilerini 
belirleyecek 18 telekom şirketinin yer aldığı ONF yönetim kurulunda yer alacak. Doany bu gelişmenin sektör ve 
Türkiye açısından oldukça önemli bir kazanım olduğuna 
inanıyor. “Dünya çapında teknoloji geliştirilen bir merkezin hem kalbinde hem de mutfağında yer alacağız. Bunun 
Türkiye'nin cari açığının azaltılmasından tutun, sokaktaki 
vatandaşın iletişim kalitesinin artmasına kadar çok çeşitli 
alanlarda büyük faydaları olacak” diyor ve devam ediyor: 
“ONP'ye üyeliği, yerli ve milli teknoloji üretimi ile ihracat 
hedefine büyük katkı sağlayacak. Zira ONF gibi önemli bir 
küresel ağın parçası olarak 5G, yazılım tabanlı ağ (SDN) ve 
sanallaştırma teknolojilerinin tasarımı konusunda öncülük 
edecek ve bunları Türkiye'ye taşıyabileceğiz.” 

Türk Telekom, son dönemde SDN & NFV tabanlı ağ 
çalışmalarıyla iletişim altyapısını 5G teknolojisine hazırlıyor. Bu noktada Ankara'daki “5G Mükemmeliyet Merkezi”, ONF ile yakın ve aktif bir işbirliği içinde hareket 
edecek. Doany bu merkezin, 5G teknolojisiyle günlük 
hayata girecek yenilikçi ürün ve servisler geliştirmenin 
yanısıra siber güvenliği milli teknolojilerle sağlamak gibi 
bir hedefi de olduğunu anlatıyor. 

Tüm bu aksiyon planı aslında Türk Telekom'un gördüğü geleceğin de ipuçlarını taşıyor. Paul Doany “iletişimde 
bir anlamda boyut değişimine neden olacak” diye nitelediği 5G teknolojilerine özel önem veriyor. Bu doğrultuda 
iştirakler Argela, İnnova ve Sebit ile hem Türkiye'de hem 
de uluslararası pazarlarda yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyorlar. 

Mevcut durumda da şirketin rotası buna göre şekilleniyor. Bugün sektör özellikle mobil ve data alanlarında 
büyüyor, sunulan teknoloji ürün ve hizmetleri de çeşitleniyor. Türk Telekom da dijital uygulamalara odaklanıyor. 
Şirket, tv platformu Tivibu, ağustos sonunda tanıtımı 


öncesiyle aynı 
geleceğe sahip değil. 
Ancak hala insan 
faktr ü fark yaratan 
unsur” diyor. 


yapılan dijital klavye Tambu, reklamsız müzik servisi 
Muud'un yanısıra sağlıktan e-ticarete, lojistikten akıllı 
şehirlere kadar geniş bir alanda bir dizi dijital ürünün hazırlığını yapıyor. Doany buna ek olarak artırılmış gerçeklik, Nesnelerin İnterneti ve özellikle yapay zeka alanındaki gelişmelere özel bir önem atfediyor. “Yapay zekanın 
tüketicilerin hem sosyal hem de iş hayatında çok önemli 
bir yere geleceğine inanıyorum” diyor ve Ericsson'un 
“2017 Tüketici Trendleri Raporu”nda yer alan “ileri düzey İnternet kullanıcılarının yüzde 35'inin iş yerlerinde 
bir yapay zeka danışmanı bulunması, dörtte birininse 
işinde yapay zeka donanımlı bir yönetici olmasını istediini” hatırlatıyor. 

Türk Telekom'un bir odağı da bünyesindeki teknoloji 
şirketlerinin büyümesi. Argela, Sebit ve İnnova'nın müşterilerinin hızla değişen iletişim ihtiyaçlarını yanıtlamasına katkı sağladığını anlatan Doany, “İştirakler yatırım 
yapmamız gereken önemli bir alan. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yatırım alanımız sadece telekom olmayacak..” Bu Telekom dışının kapsamında girişim ekosistemi 
de var. Doany, “Çevik ve küçük şirketlere yatırım yapmanın Endüstri 4.0 çağında önemli bir yere sahip olduğuna 
inanıyoruz” diyor. Bu kapsamda 2013'te kurdukları hızlandırma programı Pilot ile yenilikçi iş fikirlerine finansal 
destek sağlayacaklarını ekliyor. 


Otomobil Sahibi Olmanın 


OneCar'a gelin, geniş ürün yelpazemiz ve ayrıcalıklı hizmetlerimizle 
hiçbir masraf ve zahmetle uğraşmadan, dilediğiniz otomobile sahip olun. 


315 €/ay 


Dizel | Otomatik 


399 €/ay 


Dizel | Otomatik 


465 €/ay 


Dizel | Otomatik 


Belirtilen kampanya fiyatları 36 aylık kiralamalarda, toplam 30.000 km ile sınırlı olup 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. 
Kampanya araçları stoklarla sınırlı olup fiyatlara KDV dâhil değildir. OneCar, önceden haber vermeksizin kampanyayı degiştirme ve son verme hakkını saklı tutar. 


/onecartr | & 0850 9111 663 | : Www.onecar.com.tr C © gi 


OneCar bir —WE-/ Filo Kiralama markasıdır. bireysel yıllık kiralama 
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Vodafone Türkiye | Colman Deegan - CEO 


Heyecan Veren 
Gelecek 


odafone Türkiye CEO'su Colman Deegan geleceği tarifine “2030”lu yılların ikinci yarısına 

gelindiğinde, bugün yaşanan su, gıda ve enerji 

kıtlığını bolluğa çevirmek; kişinin genetik yapısını ve yaşam biçimini temel alan kimi yöntemlerle her daim sağlıklı olmasını sağlamak mümkün 
olacak. İnsanlarla rekabet için değil onlara yardım için 
var olan makinelerle birlikte yaşayacağız, çalışacağız ve 
oyun oynayacağız” diyerek başlıyor. 

Bu çerçevede insanlar, bulundukları sınıftan ya da 
oturma odasından çok uzaklardaki mekanları görebilecek, koklayabilecek ya da bunlara dokunabilecek ve 
uzaklardaki insanların yaşamlarında etkili olabilecek. 
Çalışma hayatının anlamı artacak. İnsanlar yeteneklerini daha çok kullanabilecek ve dünyaya daha çok katkı 
sunabildikleri işlerde çalışacak. Yeşil ve temiz şehirlerin sayısı artacak; yaşanan ve çalışılan gökdelenlerde 
aynı zamanda kendi yiyeceklerini yetiştirebilecek ya da 
parkları ziyaret edebilecek. 

Bütün bunları otomobille bir yere gitmek zorunda 
kalmadan yapabilecekler. “Elbette, bunlar birer olasılık. Her sosyal ve teknolojik trend, kendi içinde potansiyel fırsatların yanısıra bazı riskler de barındırır. 
Bununla birlikte ilham, şaşkınlık ve motivasyon kaynağımız olmayı da sürdürür” diyor Deegan. 

Bu öngörüyle Vodafone da gelecek yıllarda yeni teknolojilerin ve dijital servislerin toplumsal dönüşümde 
önemli rol üstleneceğine ve bireylerin yaşam kalitesini 
yükselteceğine inanıyor. Bu nedenle de “yeni marka 
konumlama stratejisini”, “gelecek hakkında iyimser 
olma” temasına dayandırıyor. Deegan, “Gelecek hakkında iyimser olmak için pek çok nedenimiz olduğuna 
inanıyoruz. Yeni marka konumlandırmamızla da yeni 


Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, “İnsanlarla rekabet içinde 
olan değil, yardım eden makinelerle birlikte yaşayacağız" diyor. 


trendlerin yeniden şekillendirdiği dünyamızda müşterilerimizin ve toplumların uyum sürecine ve başarısına 
destek olmayı hedefliyoruz.” diyor. 

Vodafone, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 
17 ülkede yaklaşık 32 bin kişiyle yapılan kapsamlı bir 
araştırmayla oluşturduğu bu strateji çerçevesinde, gelişmekte olan yeni dijital trendlere uyum sağlamaları 
için müşterileri ve toplumlarla birlikte çalışmaya önem 
veriyor. “Bu araştırma insanların gelecek hakkında iyimser olduğunu gösteriyor. Özellikle teknolojinin geleceği 
hakkında. Teknolojiyle yaşamlarının iyileşeceğini düşünüyorlar” diyor ve ekliyor: “Bununla birlikte teknolojinin çok hızlı değiştiğini de kabul ediyorlar ve bu yolculukta kendileriyle birlikte olacak ve gerek yeni trendlere 
gerekse yeni hizmetlere uyum sağlamalarına yardım 
edecek markalara değer veriyorlar. Dolayısıyla “Gelecek 
heyecan verici. Hazır mısın” diyoruz...” 
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Turkcell Kaan Terzioğlu - Genel Müdür 


Veri AÇIŞ 

> kim ayında Turkcell iki yeni uygulamasını duyurdu. Bunlardan biri Türk mühendisler tara- 

* fından geliştirilen yeni nesil arama ve rehber 
uygulaması UpCall. Bu uygulamayla kullanıcının 
rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen 

çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğu görülebiliyor, tüm aramalar tek bir ekrandan yönetilebiliyor. İkinci 
yenilikse Gelişmiş Ses Servisi (EVS). Bu servisle insan 
kulağının duyabildiği frekans aralığına en yakın spektrumda iletilen ses sayesinde yüz yüze konuşmaya yakın 
bir deneyim yaşanıyor. 

Bu servisler 4.5G şebekesinin sağladığı olanaklar ve 
TurkcelPin gelecek stratejisinin de ipuçlarını taşıyor. 
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcelli bir 
altyapı şirketinden hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna 
dönüştüren dijital servislerin artık ses ve veri hizmetleri 
sunmanın ötesine geçtiğine ve müşterilerinin izleme, dinleme, okuma, eğlenme, haber alma, iş yapma ve anılarını 
biriktirme biçimlerini yeniden tanımladığına işaret ediyor. 
Terzioğlu'na göre yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler mobilite ile birleşerek yeni dünyalar 
yaratacak. “Bu yüksek teknolojileri kullanırken şu soruyu 
sormak gerekiyor: İnsanlara değer yaratacak, onların hayatını kolaylaştıracak şekilde bu teknolojilerden nasıl yararlanabiliriz?” diyor ve ekliyor: “Değer yaratmak üzere sanal 
gerçeklik eğitim için kullanılarak nasıl değerlendirilebilir, 
artırılmış gerçeklik dil öğreniminde ne gibi olumu katkılar 
yapar, bunları konuşmamız lazım.” 

Diğer taraftan Terzioğlu, özellikle akıllı şehirlerde değerleri ölçen sensörlerin önümüzdeki dönemin önemli 
bir parçası haline geleceğine işaret ediyor: “Burada daha 
verimli işler yönetebilmek için enerji sektörünü dışarıda 
bırakmak çok yanlış olacaktı. Hedefimiz, enerjiyi verimli 
yöneterek milyarlarca cihazın birbirine bağlandığı bir 
dünyada gerekli altyapıyı sağlamak” diyor. 

2020'de hayata geçmesi öngörülen 5G teknolojisi ile 
indirme hızları saniyede 10 GB'lere kadar çıkacak. Terzioğlu, bu hız artışından daha kritik olanın kapasitelerin 
büyüyecek olması. Bugün binlerce cihaz bir baz istasyonuna bağlanıyor ve sunulan kapasiteyi paylaşıyor. 2020'de ise 
bir evde ortalama 500 sensörün çalışacağı tahmin ediliyor. 
1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşama- 


/ 
? 


d 


> 


nel Müdürü Kaân Terzioğlu, “Hedefimiz, enerjiyi verimli 
ilyarlarca cihazın birbirine bağlandığı bir dünyada gerekli 
altyapıyı sağlamak” diyor. 


dan veri alıp gönderebilmesi ancak 5G ile mümkün olacak. 
Öte yandan 5G'nin getireceği çok yüksek hız ve kapasite, 
minimum gecikme süreleriyle birleşince kullanılan servislerin yetenekleri de tamamen yenilenecek. “Gerçek kişiselleştirme” dönemi olarak tanımlanan bu aşama ancak 5G 
ilemümkün olacak. Böylelikle örneğin sürücüsüz aracıyla 
ilerleyen bir tüketici bir mağazada ilgilendiği bir ürünün 
indirimde olduğu bilgisini alacak ve araç durup tüketici 
mağazaya girince cep telefonunda o ürünün hangi reyonda 
olduğunu görecek ve doğrudan oraya gidecek. Ödemesini 
yaparken indirim kuponu otomatik olarak kullanılacak. 
Ödemeyi yaptığı anda araç çıkış kapısına doğru hareket 
ederek kişiyi almaya hazır halde bekleyecek. 

TurkcelPin yatırımlarının yüzde 95'i veri odaklı. Bir 
telekom operatöründen bir deneyim sağlayıcısı haline 
geçtiklerini ve bunun da mevcut büyümelerine yansıdığı- 
nın altını çizen Terzioğlu, “Dolayısıyla” diyor “gelecekteki 
büyüme rotamız hep veri üzerinden olacak” Yatırımları şekillendiren de bu itici gücün başka bir nedeni de, 
Türkiye'nin mevcut verisinin yüzde 95'inin yurtdışında 
saklanması. “Türkiye'nin enerji ve cari açığından bahsedilirken bir yandan da veri açığı problemi olduğunu” anlatan 
Terzioğlu, “Bunun değişmesi gerektiğini, üretilen verinin 
Türkiye'de saklaması, işlemesi ve tüketilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz” diyor. Turkcell bu amaçla veri merkezi yatırımları yapıyor. Gebze'de açtığı son veri merkezi, şirketin 
kapasitesini ikiye katladı. “Amacımız” diyor Terzioğlu, 
“Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutacağız.” 


İki yıla dolar düşer mi? 
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3 FIRSAT BİR ARADA, SADECE NİVO'DA! 
Evinizi alıyorsunuz, ama ödemeye 2019'da başlıyorsunuz. 
En az 9050 peşinat ödemeniz halinde 24 ay, 9.75 peşinat ödemeniz halinde 30 ay kira garantisi veriyoruz. Kira garantisi sadece Nivo İstanbu projesi için geçerlidir. 
En az 120 ay banka kredisi taksitlerinin, teslime kadar 050'sini biz ödüyoruz. 
Üç seçeneği aynı anda kullanabiliyorsunuz. 


250 Milyar Dolarlık Zirve 


Melek yatırımcılık konusunda dünyanın en büyük organizasyonu olan 
Dünya Melek Yatırım Forumu'nun 2018 Dünya Kongresi 
18-20 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. 


Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı (WBAF), Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü 
Başkan Yardımcısı (EBAN) ve Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği Başkanı (TBAA) 
Baybars Altuntaş 


ünyanın en büyük 

erken aşama sermaye 

ve yatırım piyasaları 

topluluğu WBAF World 

Congress 2018 (WBAF 
2018), İstanbul'da bir ilke daha 
imza atacak. 18 — 20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve, iki 
gün boyunca birbirleriyle iş yapmak için iş dünyasının önde gelen 
yüzlerce liderini biraraya getirecek. 
Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenecek WBAF 2018 aynı zamanda 
eş zamanlı olarak beş önemli zirve 
daha yapılacak. Dünyanın dört bir 
yanından binden fazla delegenin 
katılması beklenen etkinlik, bu sayede Türkiye'yi uluslararası sermaye 
piyasalarının hub'ı haline getirecek. 

Forum kapsamında erken aşama 

yatırımcılığının Oscar'ı kabul edilen “WBAF Dünya Mükemmellik 
Ödülleri” de sahiplerini bulacak. 
Dünya Melek Yatırım Forumu 
Başkanı (WBAF), Avrupa Melek 
Yatırım Ticaret Örgütü Başkan 
Yardımcısı (EBAN) ve Türkiye 
Melek Yatırımcılar Derneği Başkanı 
(TBAA) Baybars Altuntaş, WBAF 
2018 süresince, aile ofisleri ve varlık 
yönetimi kurumlarının yenilikleri 
nasıl teşvik edeceklerini; melek 
yatırımcılar, start-up, scale-up, 
high-growth şirketler ve KOBİ'ler 
ile işbirliği yaparak işlerine nasıl 
daha fazla değer katabileceklerini 


araştırmaya odaklanacaklarını anlatıyor. Ayrıca WBAF 2018'in aile 
şirketleri ve varlık yönetimi kuruluşlarıyla işbirliği yapmak isteyen 
melek yatırımcılara odaklanacağını 
da sözlerine ekliyor. 


WBAF World Congress 2018'in 
önemi nedir? 

Sebep basit aslında... Sadece melek 
yatırımcılar, start-up ve scale-up'ları 
sermaye piyasalarıyla tanıştıracak 
bilgi birikimi ve ağa sahip. Erken 
çıkış için yenilikçi finansal planlar 
hazırlayabilirsek bu çok daha kısa 
zamanda daha fazla iş imkanı ve 
toplumsal adalet anlamına gelecek. 
Bu nedenle WBAF 2018 süresince, aile ofisleri ve varlık yönetimi 
kurumlarının yenilikleri nasıl 
teşvik ettiklerini; melek yatırımcılar, start-up, scale-up, high-growth 
şirketler ve KOBİ'ler ile işbirliği 
yaparak işlerine nasıl daha fazla 
değer katabileceklerini araştırmaya 
odaklanacağız. 


WBAF 2018 küresel bir 
organizasyon... Bu sene kimler 
katılacak? 

Dünyanın önde gelen borsaları, varlık fonu yöneticileri, ortak yatırım 
fonları, servet yönetim şirketleri, 
aile ofisleri, özel bankacılık birimleri, teknopark yöneticileri, 100 milyon dolar ve üzerinde değeri olan 
şirketlerin uluslararası CEO'ları, 
melek yatırımcılar, risk sermayedarları ve 20 ülkeden bakanlar katılacak. Yani sermaye piyasalarının kilit 
oyuncularını, melek yatırımcılar 
topluluğunun işletmelerinde başarılı bir büyümeye ulaşmanın önündeki zorluklar ve fırsatları tartışmak, 
melek yatırımcılarla bağlantı kurabilmesini araştırmak üzere biraraya 
getiriyor. Küresel ekonomik krizle- 


rin ardından herhangi bir finansmana ulaşmak kolay olmaktan çok 
uzak... WBAF, küresel gündeminin 
bir parçası olarak girişimciler ve 
KOBİ'ler için yenilikçi finansal 
araçlar geliştirmeye odaklanıyor. 


Kongrenin gündemi nedir? 
Dünyadaki erken dönem ve erken 
dönem sonrası sermaye piyasalarının 2018 gündemini dünyanın 
önde gelen iş liderleriyle birlikte 
oluşturuyoruz. WBAF Dünya Kongresi 2018, aile şirketleri ve varlık 
yönetimi kuruluşlarıyla işbirliği 
yapmak isteyen melek yatırımcılara 
odaklanacak. 

Uluslararası bilinirliği olan saygın raporlar dünyada 10 binden faz- 


WBAF Dünya Kongresi 
2018'de eş zamanlı 

zirveler yapılacak. WBAF 
Yıllık Konferansı 2018 

ve WBAF Yatırım Alma 
Zirvesi gerçekleşecek. 

Bu etkinlikler sayesinde 
start-up, scale-up ve melek 
yatırımcılar birbirleriyle 
bağlantı kurabilecek. 
“Fintech Zirvesi” finansal 
yayılma ve finansa erişimi 
yaygınlaştırma konuları ile 
ilgilenirken “Ceo-Preneurship 
Zirvesi”, CEO'ları melek 
yatırımcıya dönüştürmenin 
yollarını tartışacak. “Impact 
Yatırımcılık Zirvesi'nde özel 
ve kamu sermayesini toplum 
iyiliği için harekete geçirmek 
için ortaya çıkacak yenilikçi 
fikirler ortaya konulacak. 


ÖZEL İNFO BÖLÜMÜ 


la tekli-aile ofisinin bulunduğunu, 
bunların en az yarısının son 15 yıl 
içinde kurulduğunu gösteriyor. Bu 
konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Aile ofisleri ve varlık yönetimi 
kurumları bütün dünyada patlama 
yaşıyor. Bir tekli-aile ofisinin finansal açıdan uygulanabilir olması için 
ailenin 100-500 milyon dolarlık bir 
varlığa sahip olması gerekiyor. Çoklu-aile ofisleri ise bunun tersine, 
yaklaşık 50 milyon dolarlık varlığa 
sahip çok yüksek gelirli ailelere uygun hizmetler sunabiliyor. Şimdiki 
neslin, sadece Kuzey Amerikada 
önümüzdeki 30 yıl içinde mirasçılarına yaklaşık 30 trilyon dolarlık bir 
servet bırakacağı öngörülüyor. 


Bir taraftan melek yatırımcılık da 
ivme kazandı... 

Evet, Avrupada erken dönem 
yatırımlarının yüzde 90'dan fazlası 
melek yatırımcıların sermayeleriyle 
karşılanıyor. Melek yatırım piyasasının büyüklüğü Avrupada 9,8 
milyar euro'yu, ABD ve Kanadada 
ise 26 milyar doları aşmış durumda. 
2020'de dünyadaki erken dönem 
yatırım piyasası büyüklüğünün 50 
milyar doları aşacağı bekleniyor. 50 
milyar dolarlık melek yatırım piyasası sonraki beş-yedi yıl içinde yaklaşık 150 milyar dolarlık bir çıkış 
imkanı doğuruyor. OECD raporları, 
dünya ekonomisinin yüzde 96'dan 
fazlasının KOBİ'ler, girişimciler ve 
start-up'lar tarafından oluşturuldugunu ortaya koyuyor. Birçok devlet, 
yeni iş alanlarının ve toplumsal 
adaletin oluşturulabilmesinde erken 
dönem yatırım piyasasının önemini 
kavradı. Dolayısıyla regülasyonlar 
yoluyla melek yatırımcılar, kurumsal risk sermayesi şirketleri ve startup'lara vergi kolaylıkları getirmeye 
başladılar. 
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Teknolojideki gelişmelerin, 
insanlığa daha iyi ve kaliteli 
bir hayat sunacağına 
inanılıyor. Ama birçoklarına 
göre bu altüst oluş, 
insanı geri plana atıyor. 
Umutlarsa sadece bir 
objenin tasarlanmasının 
ötesine geçip hayat 
tarzı olarak kendini 
konumlandırmaya çalışan 
tasarım olabilir mi? 
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Tasarım ve Mimari 


on yapılan nüfus sayımına (2016) 
göre Türkiye'de yaşayanların 
yüzde 92,3'ü kent ve ilçe merkezlerinde yaşıyor -73,6 milyon 
kişi. Üstelik 21 kentin nüfusu da 1 
milyon barajını geçmiş durumda. 
40 kentte ise nüfus 500 binin 
üzerinde. Beklentiler bu rakamların kentler 
lehine daha da değişeceğini öngörüyor. Kentleşme sosyal, kültürel ve ekonomik imkanlara 
erişim gibi artılarına karşılık iyi yönetilmesi 
gereken bir olgu. Aksi takdirde beraberinde 
altyapı, barınma, ulaşım, çevre gibi birçok 
sorunu da beraberinde getiriyor. 

Türkiye'nin kentleşme konusunda ne 
yazık ki pek başarılı bir performans gösteremiyor. Özellikle büyükşehirlerde ulaşım 
ve çevre sorunları artıyor. Üstelik insanların 
yaşam standardı beklentisindeki yükseliş de, 
daha iyi şartlar altında yaşama talebinin yükselmesine yol açıyor. Zaten bu beklentiler son 
yıllarda tasarım ve mimarinin yükselişinin de 
dinamiğini oluşturuyor. Artık binalar yerine 
mimarlardan ve mimariden söz ediyor; bir 
şirketinin ürünün tasarımından konuşuyo- 


ruz. Alım talepleri de bu estetik kaygılar üzerinden şekilleniyor. Özetle tasarım ve mimari 
hızla hayatımızın içine entegre oluyor. 

Bu nedenle FORBES'un 100'üncü yaşı vesilesiyle düzenlediğimiz “Ideas” oturumları- 
nın birini geleceğin kırılma alanlarından biri 
olmaya aday tasarım ve mimarlığa ayırdık. 
Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Melkan Gürsel'in moderatörlüğündeki FORBES 
Ideas “Tasarım ve Mimarlığın Geleceği” toplantısında masanın diğer tarafında Harvard 
ve Yale'de dersler vermiş Ağa Han ödüllü 
mimar Han Tümertekin; Herman Miller, 
Moroso, TOTO gibi uluslararası markalarla 
çalışan endüstriyel tasarımcı ve “Sevdiğiniz 
Yaşamı Tasarlayın” isimli kitabın yazarı Ayşe 
Birsel; Mudo markasının kurucusu Mustafa 
Taviloğlu ve tasarım sürecine “yaratıcı yıkım” 
getiren Atölye Labs'ın iki kurucusu Engin 
Ayaz ve Alper Kerem ile sanat ve mimariyi 
tasarladığı yaşam alanlarının merkezine koyan Ferko İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferit Merçten vardı. 

Melkan Gürsel: Bugün farklı disiplinlerden 
uzmanlar olarak “tasarımın ve mimarinin 
geleceğini” konuşmak istiyoruz. Bugün tasarım sadece bir objenin tasarlanmasının 
ötesine geçti, hayat biçimi haline geldi. Hatta 
insanların hayatına ne kadar entegre olursa 
o kadar güzel bir dünyada yaşayabileceğimize inanıyorum. Bana kalırsa bugünün trendi 
“insan?” olmak... Çünkü teknoloji çok hızlı 
gelişiyor, buna karşılık insana dair hiçbir şeyi 
unutmamak lazım. Tasarımın da işte bu noktada önemli bir işlevi var. İnsan hayatını kolaylaştırıyorsa, estetik değer katıyorsa tasarımın 
her yere nüfuz etmesini sağlamalıyız... Buradan hareketle Mudo ile başlamak istiyorum. 
Mudo, Türkiye'nin önemli markalarından. 
Hep yenilikçi ve ilerici olmayı başarmış bir firma... Bugün de önemli bir şey yapıyor; tasarım 
yarışması açıyor. 

Mustafa Taviloğlu: Aslında tasarıma çok 
uzak biriyim. Tasarımcıların yanında konuşmak haddim değil ama felsefem ileriye 
bakmaktır -gerçi birkaç sene önce şirket 
olarak ileriye fazla bakmamdan kaynaklanan 
bir fırtınaya yakalandık ama toparladık. Tasarımı da bir yenilikçilik arayışı, bu ileriye 
bakışın yansıması olarak görüyorum. Zaten 
ileriye bakmadan, yenilikleri takip etmeden 
yola devam edebilmek mümkün değil. Rakiplerimi, dünyayı takip ediyorum ve piyalasarım V 


Mimar 


MİMARLAR OLARAK ALAN KAYBI 
YAŞIYORUZ VE GELECEKTE BU 
DAHA DA ARTACAK. ŞU ANDA BİLE 
MİMARLARIN DAVRANIŞLARI ÇOK 
FAZLA FAKTÖR TARAFINDAN BASKI 
ALTINA ALINMIŞ DURUMDA. 


saya baktığım zaman da yenilik yapanların 
tasarıma önem verenlerin bir adım önde 
olduklarını görüyorum. 

Şimdi bu yarışmayı niye yapıyoruz? 
Mudo'nun bu işe çok önem verdiğini, gelecekte de sürdürmek istediğini, tasarıma 
ve tasarımcılara değer verdiğini göstermek 
istiyorum. Bugün bir tual tek başına bir şey 
demek değil. Ama bir ressam ona dokunduğu 
zaman değeri artıyor. Mudo olarak “al-sat” 
yerine kendi ürünümüzü de yapmak istiyoruz. Endüstriyel tasarımcılarla anlaşmalar 
yapıp onların isimleriyle ürünlerini mağazamızda satmak istiyoruz. Çünkü tasarımla 
birlikte ürünün markaya kattığı değer de 
artıyor. Bu yarışmada zaten “yaşamı tasarlamak” diye yola çıktık. Ödüllendireceğimiz de 
eşyalar değil, yaşam alanları olacak. 

Gürsel: Han çok takdir ettiğim bir mimar, 
Ağa Han ödüllü bir isim. Eskiden mimarlardan değil, binalardan, müteahhitlerden bahsedilirdi. Bugün mimarlardan, mimari yapılardan ve kentleşmeden söz ediyoruz. Kendi 
bakış açısından bugüne kadarki durum neydi 
ve geleceği nasıl görüyorsun? 

Han Tümertekin: Öncelikle değişeceklerden değil de, değişmeyeceklerden bahsetmek 
istiyorum. Gerçi kentler değişti, tabii mimarsız uygulamaların neden olduğu sorunlarla 
beraber... Buna rağmen inşaat teknikleri ve 
kullanılan malzemeler haricinde mekan 
kültürünün değişmediğini düşünüyorum. 
Mekan ihtiyacı ve mekan yaratma düşüncesi 
değişmedi. İnsanların temel ihtiyaçları da 
değişmiyor. Fakat mekan ihtiyacını giderme 


gen Tümertekin 


şekillerinin fiziksel ifadeleri değişiyor. 

Bununla beraber mimarların, insanların 
ihtiyaçlarına yönelik yapılar geliştirirken 
yaratacağı farklılık bence zaman içinde azalacak. Bugün bile toplantılarda işverenler, 
teknoloji yardımıyla fiziksel katılım sağlanmadan dahi görüntülü konuşma yapabiliyor 
ve son derece kolay ulaşılabilen görüntüler 
üzerinden düşünüyor. Yani tasarımcıların 
kısa bir dönem içinde marjinalize olması 
gündeme gelebilir. Sıradan bina üretimi 
mimarlık dışı üretime dönüşecek. Örneğin 
mühendislerin bina yapımındaki söz hakkı 
giderek artıyor. Dolayısıyla mimarlar olarak 
alan kaybı yaşıyoruz ve gelecekte bu daha da 
artacak. Şu anda bile mimarların davranışları 
çok fazla faktör tarafından baskı altına alınmış durumda. Pek çok ülkede bazı ölçütlerin 
uygulanmasının zorunlu tutulduğu yasalar 
çıktı, teknoloji de çok ön planda. Bu aslında 
bir tasarımcı için intihar demek... Bu mekanizma gitgide “mimar sen çekil, biz hallederiz” noktasına geliyor. Çünkü yatırımcılar 
maliyetin azalmasını ve vakitten tasarruf 
etmek istiyor. 

Diğer taraftan yeni yöntemlerle ortaya 
çıkan binalar birbirinden ne kadar farklılaştı- 


Fatih Kıral izmir'de Açıldı 

Kültür Mah,1382 Sok. No:8/B AlsancakizMiR 
Aa ARAMAMA 

2 AUAŞUUU 


IĞı, VZUE 
nt Elana 


orya, İzmir, Bodrum, Antalya, Ankara,Gaziantep, Tahran 


e-İstanbul Tel: 0216 3603443 


Mağazalar: Cemiltopuzlu, Bostancı,L 
ddesi No:18 Selamiçeş 


n hn 
Merkez Ofis: Cemiltopuzlu Cat 


O AE 7 


- Tİ ” D1#77777.4 


ta 
Gi ia: 


364 | FORBES 


3D YAZICI GİBİ TEKNOLOJİK 

GELİŞMELER ÇOK İYİ BENCE. HERKES 
EVİNDE KENDİ TASARIMINI YARATMA 
İMKANI BULACAK. ESKİDEN DE ÖYLE 

DEĞİL MİYDİ? ÇOCUKKEN YATAĞIMI 

ANNEM TASARLADI MESELA. O 
ÇOCUKKEN KIYAFETLERİNİ ONUN 

ANNESİ TASARLAMIŞ. BU ASLINDA O 


Ayşe Birsel 


Tasarım ve Mimari 


KADAR YENİ BİRŞEY DEĞİL. 


rılabilir? Bu soru işareti. Jenerik uygulamalar 
bir yere kadar anlamlı oluyor. İşte ozaman 
bir mimarın getireceği farklılık bugünden 
daha değerli olacak. Otomatiğe bağlanmış 
düşüncenin üretim araçları da gitgide daha 
çok birbirine benziyor. Daha marjinalize olmuş ama daha büyük farklar yaratma imkanı 
çıkacak tasarımcılar adına. Ortak aklın ve 
bireysel olmayan davranışlar bütünün yarattığı eserler verilecek. 

Gürsel: Ayşe Hanım ile en son Herman 
Miller için yaptığı projede bir araya geldik. 
Mobilya firmasının ürünleri, insanların çalışma şekillerini tarif etmek ve ergonominin 
nasıl olması gerektiği konusunda ipuçları veriyor. Mesela bu markanın koltuklarında çok 
uzun saatler oturduğunda beli mümkün oldugunca ağrıtmama, anatomiye uygunluk gibi 
birtakım özellikler barındırıyor. Yani teknik ve 
konfor bir araya geliyor. Diğer taraftan artık 
açık ofislerden bahsediyoruz. Ayşe Hanım, siz 
tüm bu değişimi anlatan ve tasarımı hayatın 
merkezine de alan bir kitap çıkardınız. Tasarımda nasıl bir gelecek bizleri bekliyor? 

Ayşe Birsel: Eskiden pano sistemiyle 
insanları ayırmak üzerine tasarımlar üretilirken günümüzde konfor ve bireysellikten 
ödün vermeden beraber çalışabilecekleri iş 
ortamları geliştirilmeye başlandı. “Less is 
more” bir sistem nasıl geliştirilebilir üzerine 
kafa yoruluyor artık. Bu değişimi de gözlemle 
yapıyoruz. Yani şirketlere gidip çalışanları 
seyrediyoruz. Son zamanlarda kullanıcıyla 
birlikte tasarım yapmaya başladık. Bu düşünce kitabımın yani “Sevdiğiniz Yaşamı Tasarlayın” konseptinin bir devamı aslında. Tasarım 
ve hayat arasında inanılmaz bir bağ var. Avukat bir aileden geliyorum. Avukata ne zaman 
ihtiyacınız olduğunu ve ne kadar para vermeniz gerektiğini bilirsiniz. Fakat tasarımcı için 
aynı şey geçerli değildir. Kimse tasarımcıya 
ne zaman ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Bu da 
bir servis aslında... 

İnsanlar çok yaratıcı sadece onlara imkan 
vermek gerekiyor. Sonuç olarak herkes hayatını bir şekilde tasarlıyor. Fakat çoğunlukla 
bunu bilinçli yapmıyoruz. Kitabı okuyan 
insanlar “şunu yaptım ve hayatımda şöyle 
bir değişiklik oldu” diye bana geri dönüyor. 

O zaman anlıyorsunuz ki hayat ve tasarım 
arasında çok güçlü bir bağ var. Bir şeyi hayal 
edip çizebiliyorsanız, onu yapma şansınız 
artıyor. Sonuçta soru şu: İnsanlar bir deneyim 
veya eşya gibi hayatlarının bir parçasını da 
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BU SÜRECE TÜM BİRİMLERİ VE 
MÜŞTERİLERİ DE DAHİL ETMEK, 
"KATILIMCI TASARIM” DEDİĞİMİZ 
OLAYI ÇOK BAŞKA BİR NOKTAYA 
TAŞIYOR. BU NEDENLE ATÖLYE'DEKİ 
“TOPLULUK” BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ. 


tasarlayabilir mi? Bu fikirle GE'de bir proje 
gerçekleştirdik. Çamaşır ve kurutma makinesini co-desinger gibi yeniden geliştirdik. 
Buradaki püf nokta, kullanıcıların makineyi 
değil hayatı düşünmesi. Bu çalışmadan “günlük eşyanızı yıkayan küçük bir makine niye 
yapılmıyor, böyle bir cihazı otellere koysanız, bavul taşıma derdim kalmaz” şeklinde 
bir yaklaşım geldi örneğin... Çünkü üretici 
ürününü, kullanıcı hayatını düşünüyor ve biz 
tasarımcılar da iki taraf arasında bir köprü 
inşa ediyor. Özetle tasarım önce ürün odaklıydı, sonra insan oldu, şimdi hayat... Gün 
geçtikçe birbirine entegre olan bir yapıdan 
bahsediyoruz... 

Gürsel: Enformatik teknolojilerin gelişmesi senin düşünce ve çalışma tarzında 
herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Diğer 
taraftan artık 3D yazıcılar sayesinde insanlar 
tasarımını üretip kullanabiliyor. Sence tasarımcılar, üreticiler ve kullanıcılar arasındaki 
işbirliği nasıl değişecek? 

Birsel: Benim hala araçlarım kalem ve kağıt... El ile beyin arasında direkt bir ilişki var. 
Elinizle yazdığınızda çok daha akılda kalıcı 
oluyor. Daha rahat düşünüp içselleştirebiliyorsunuz. 

Diğer taraftan 3D yazıcı gibi teknolojik 
gelişmeler çok iyi bence. Çünkü herkes evinde kendi tasarımını yaratma imkanı bulacak. 
Eskiden de öyle değil miydi? Çocukken 
yatağımı annem tasarladı mesela, O çocukken kıyafetlerini onun annesi tasarlamış. Bu 
aslında o kadar yeni bir şey değil. Sadece 
üretim araçları değişiyor. Alışkanlıklar aynı 
kalıyor. Ama teknolojinin sağladığı imkanlar 
arttıkça değişim kaçınılmaz. Mesela ürünlere 
bazı kullanım kolaylığı katmak ya da bir otomobil tasarlamak ciddi uzmanlık ve yetkinlik 
gerektiriyor. Bazı tasarımcılar belki özelleşecek ve ayrışacak. 

Gürsel: Kerem Alper ve Engin Ayaz değişik 
bir danışmanlık anlayışıyla tasarım alanındaki birçok unsuru bir araya getiriyor ve bir 
süreci yönetiyorlar. Kendilerine de “disiplinlerötesi inovasyon platformu” diyorlar. Nedir 
Atölye? 

Kerem Alper: Bir kalıba girmemek, bütünsel yaklaşım, farklı paydaşlarla bir araya 
gelmek, ortak çalışma beş sene evvel bu 
işi kurarken konuştuğumuz değerlerdi. 
Amacımız; problemlerin çözümü için farklı 
disiplinlerin bir araya gelmesine yardımcı 
olmaktı. Bu yolculukta en çok zorlandığımız 


EN ÖNEMLİSİNE 
© ODAKLANIN; 
GÖZ ALICI RENKLER! 


Profesyonel ve oldukça talepkar kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan yeni A3 renkli TASKalfa serisi ile 
etrafındaki her şeyi solgun gösteren renkleri keşfedin. Yenilikçi toner teknolojisi ve yüksek çözünürlük 
sayesinde, elde edebileceğiniz en canlı renklere ve en net baskılara kavuşacaksınız. 


Detay Bilgi için 


KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. - Tel: (212) 275 oo 20 - www.kyoceradocumentsolutions.com.tr 


KYOCERA Document Solutions Inc. - www.kyoceradocumentsolutions.com 


© KYOCERA 


Document Solutions 


368 | FORBES 


Tasarım ve Mimari 


BİYOLOJİDE İHTİYAÇ OLUNCA BAZI 
HÜCRELER ARTAR, BİRBİRİNE 
YAPIŞIR SONRA DA AYRILIR. BİZDEKİ 
SİSTEM DE ÇOK BENZER. AMA 
NİHAYETİNDE İŞ, İNSAN KAYNAĞI 
KOREOGRAFİSİNDE ÇÖZÜLÜYOR. 


husus, mimari mi, teknoloji mi, tasarım mı 
yoksa çalıştaylar yapan bir eğitim firması 
mı olacağımız sorusuydu. Tabii bu peşinden 
“bir etkinlik serisi mi düşünelim, bir marka 
yaratalım o mu insanları sürüklesin yoksa 
takım oyuncularını mı eğitelim” gibi başka 
soruların kapısını açtı. Aslında bu sorular 
ve düşünceler bütünü, süreç ve eylem planı 
aslında tasarımın kendisi. Fark ettik ki bu 
sürece tüm birimleri ve müşterileri de dahil 
etmek, “katılımcı tasarım” dediğimiz olayı 
çok başka bir noktaya taşıyor. Bu nedenle 
Atölye'deki “topluluk” bizim için çok degerli. Bir iş yaparken en iyi mimarı, en farklı 
düşünen arayüz tasarımcısını bulmanız ve 
ekibe katmanız çok kolay olamayabiliyor. 
Ama atölye bu esnekliği sağlıyor. 

Gürsel: Peki bu ekip nasıl koordine ediliyor? 

Engin Ayaz: Biz de 150 üye var. Hepsi farklı 
mesleklerden... Dolayısıyla projeyi iyi bir şekilde yürütmekten ziyade iyi komşuluk var işin 
özünde. Çünkü herkes temas halinde çalışıyor. 
Dört-beş kişi bir proje üzerinde çalışır sonra da 
sunumunu yapar. Bu çok geleneksel bir çalışma 
modeli aslında. Biyolojide ihtiyaç olunca bazı 
hücreler artar, birbirine yapışır sonra da ayrılır. 
Bizdeki sistem de çok benzer aslında. İşin sonunda düğüm, insan kaynağı koreografisinde 
çözülüyor: Kim işe nerede dahil olursa daha 
fazla etki yaratır? Çünkü 50 kişi beyin fırtınası 
yapsa da bunun bir faydası olmayacak. 

Özetle yeni nesil bir tasarım ve proje geliştirme laboratuvarı olarak çalışıyoruz. Burada 
belli bir akış var aslında. Bazısı “design thin- 


Engin Ayaz 


king” diyor. Ama özünde sahaya inip gözlem 
yapmak, gözlemi çerçeveye oturtup bunun 
üzerinden fikir üretmek sonra da bunu hayata geçirmenin döngüsü var. Hiçbir konuda en 
iyi firma olduğumuzu iddia etmiyoruz. Ama 
doğru iş ve doğru insanları biraraya getiren, 
stratejik iş planıyla bu kişileri bir tasarımın 
çatısı altında koordine eden bir firmayız. 

Gürsel: Ferit Bey bir şekilde siz binalar 
yapıyorsunuz. Fakat kendinizi tamamen 
sanat, tasarım ve dizayn ile bağ'daştırıyor ve 
birleştiriyorsunuz. Hem de bu alanlara her 
platformda destek veriyorsunuz. Neden böyle bir yolu seçtiniz? 

Ferit Meriçten: Ayşe Hanım “tasarım hayattır” diye çok güzel söyledi. Çünkü her 
şey bir tasarımdan meydana geliyor. Yapılar 
da tasarımın büyük bir parçası... Estetik ve 
ekonomik olmayan hiçbir tasarım, tasarım 
değildir bence. 

40 yıllık bir inşaat firmasıyız ve 1978'den 
beri yurtdışındayız. İyi binalar yapmaya çalışıyoruz. Bunun birinci şartı da iyi bir tasarım. 
Hep mimarlarla birlikte çalışan, onların düşüncelerine önem veren bir firma olduk. 

Semptomdan teşhise, teşhisten tedaviye 
geçilmesi gerekiyor. Mimari ve tasarım için 


-. lodaMobiy  .' 


Geleceğin 


Mobilya Trendleri 


Modern dekorasyon anlayışının en önemli temsilcilerinden Loda 
Mobilya, özgün bakış açısı ve kreatif çizgilerle birleştirdiği modern 
tasarımlarıyla sektörde farklı bir noktada konumlanıyor. 


“Eviniz kendinizi ifade etmenin 
bir yoludur” mottosunu kendine 
rehber edinen Loda Mobilya bu 
doğrultuda herkesin kendini ifade 
edebileceği bir dizayn dili yaratarak olabildiğince çok kişinin 
hayatına dokunmayı hedefliyor. 
Gerçek başarının ancak sürdürülebilir başarı olduğuna inanan 
Loda Mobilya, arkasında biriktirdikleri ve bugüne taşıdıklarıyla 
geleceğin mobilya trendlerini 
belirlemeyi ve başarıyı sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Bunun 
için her zaman sınırların ötesini 
görerek ezberbozan işlere imza 
atan Loda, çizgi üstü tasarım 
anlayışıyla kendi kulvarının lider 
markaları arasında yer almayı 
başarıyor. 


Hep Daha İleri 

Mağazalaşma süreci ve yurtdışı ataklarıyla hızla yükselen 

bir başarı grafiği çizen Loda 

Mobilya'nın en önemli gündem konularından biri uluslararası arenada 

küresel bir oyuncu olarak anılmak. 
Bu doğrultuda gerçekleştirdiği yurtdışı yatırımlarıyla hedefine adım adım 

ulaşan Loda, son olarak Filistin'in 

en önemli kentlerinden Ramallah ve 

Nablus'da iki ayrı mağaza açarak Ortadoğu pazarına giriş yaptı. Filistinden 

sonra rotayı İsrail'e çeviren Loda, 

burada açacağı bayi ve mağazalarla 

Ortadoğu'da kalıcı olacağının sinyallerini vermiş oldu. 


Loda Mobilya 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Davut Karaçak 


Loda, Furniture İstanbul'da 
Mobilya sektörünün en önemli 
organizasyonlarından olan fuarlar, 
önemli işbirliklerinin yanısıra hedef 
kitleye doğrudan dokunabilme fırsatını 
sunuyor. Loda Mobilya, bu bilinçle 
hareket ediyor ve birçok fuar organizasyonunda yer alarak binlerce ulusal 
ve uluslararası alıcıya ulaşabiliyor. 

Son olarak 7 -12 Kasım tarihlerinde 
CNREXPO'da gerçekleşecek “Furniture 
İstanbul” fuarındaki yerini alacak Loda 
Mobilya, birçok tasarımının yanısıra 


Ayşegül Hotiç imzalı koleksiyonunu da ilk kez ziyaretçilerin 
beğenisine sunacak. “Kalbe 
dokunan tasarımlar” felsefesiyle 
ev dekorasyonuna rehberlik 
eden Loda Mobilya, ilham 
veren tasarımlar yaratmaya 
devam ediyor. Gittikçe büyüyen 
ailesi ve yeni iş birlikleriyle 
yakaladığı başarıyı perçinleyen 
Loda, yeni yıl planlarıyla iddiasını sürdürüyor. 


Kullanıcı Odaklı Çözümler 
Günümüz müşteri beklentilerini en iyi şekilde tahlil eden 
Loda Mobilya, bu doğrultuda 
stratejiler geliştirerek sektörel 
beklentileri ürün ve hizmetlerine yansıtıyor. 

Bu sayede sektörün başrol 
oyuncuları arasında yer alan 
Loda Mobilya, müşteri memnuniyetini odağına alarak 
ilerlemesini sürdürüyor. 
Ulaşılabilir değer üretmeye önem veren Loda, kalitenin tartışmasız gerekliliğinin yanında, doğru fiyat politikası 
belirleme şartına da özen gösteriyor. 
Değer üretme felsefesiyle Loda Mobilya, ev dekorasyonunda yeni eğilim 
ve trendleri öngörerek tüm üretim ve 
hizmet süreçlerini sürekli geliştiriyor. 
Yenilikçi çizgisi ile modern üretim 
ve pazarlama anlayışını sektördeki 
deneyimi ile birleştiren Loda, mobilya 
sektöründe standartları yükseltmeyi 
hedefliyor. &- 
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YAŞAM ŞEKLİ DEĞİŞTİ FAKAT PİYASA 
BUNA TEPKİ VERMİYOR. AMA ŞU 
SAATTEN SONRA DİJİTAL ALTYAPIYI 
VE İZOLASYONU DÜŞÜNMEDEN 
İYİ KONFORLU VE YAŞANILABİLİR 
BİNALAR YARATMAK MÜMKÜN DEĞİL. 
AKSİ ŞEKİLDE YAPILAN BİNALARIN 
YAŞAM SÜRESİ ÇOK KISA OLACAKTIR. 


Ferit Meri m 


de aynı aşamalar geçerli. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Ofiste insan aşağıya yukarı 
sekiz-on saat geçiriyor. Evinde ise uyku dışında dokuz-on saat geçirmiyor. Çalışanın 
mutlu olabilmesi çalışma koşullarını ve ortamını sevmesi lazım. Bazı plazalarda insanlar 
sabahleyin yarım saat asansör bekliyor. Böyle 
güne zaten mutsuz başlarsınız. 

Konutta da öyle... Sadece bir bina olarak 
değil yaşam alanı tasarlamak gerekiyor. Projeye değer katmak için “ortak yaşam alanı” 
gibi kavramlara özen gösterilmeli. Çünkü 
yaşarken mutlu olmak, verimli çalışmak, düşünmek hep tasarımdan geçiyor. O nedenle 
tasarıma çok inanıyorum fakat her tasarımcı 
ekonomist değil, iyi gözlemci değil. Bu yüzden bazı durumlarda takım çalışması yapmak 
gerekiyor. Bir binanın rekabetçi olabilmesi 
için maliyetini hesaplamak zorundayız. Sonuçta para harcayacağım fakat neye ne kadar 
harcayacağımı bilmem gerekiyor. Bir de her 
türlü tasarımda ergonomi olmalı. 

Artık teknolojiden etkileniyor mimari. Yapımda kullanılan malzemeler değişiyor. Süre 
kısalıyor. Son dönem yapılarında minimalizm 
ön plana çıkıyor. Mimari oyunları çok olan ve 
yüksek binalar çok zorlanıyor. Örneğin ofisi 
bir gökdelenin üst katında olan bir arkadaşım 
rüzgar sesinden oturamadığını söylüyor. Bir 
sorun da mutfak. Gereksiz yere çok büyük bir 
mutfaklar konuluyor dairelere. Ama insanlar 
vakitlerini artık evde geçirmiyorlar ki... Dolayısıyla konutları muazzam mutfak tasarımlarıyla 
donatmak bana çok tuhaf geliyor. Yaşam şekli 
değişti fakat piyasa buna tepki vermiyor. Ama 
şu saatten sonra dijital altyapıyı ve izolasyonu 
düşünmeden iyi konforlu ve yaşanılabilir binalar yaratmak mümkün değil. Yoksa bu binaların 
yaşam süresi çok kısa olacaktır ve 20 sene sonra 
yeniden dönüşümü konuşur oluruz. 

34 yıllık bir koleksiyonerim. “İşime bunu 
nasıl entegre ederim” diye düşündüm ve 
ismimle markayı birleştirdik. “Yapıda sanat” Ferko'nun mottosu mesela. Şimdi yeni 
yaptığımız bir binada hem koleksiyonumu 
hem de sanatçıların eserlerini dönüşümlü 
olarak sergileyeceğiz. İnsanların binaya hangi kapıdan gireceklerine araştırdık ve gördük 
ki, tabloların olduğu tarafı tercih ediyorlar. 
Çünkü insanlar güzellikleri fark ediyor ve 
peşinden gidiyor. Şehre de katkı yapıyoruz. 
Dışarıya bina önüne de eserler koyuyoruz. 
Şimdi o binayı insanlar tarif ederken “önünde 
heykel var” diyecekler. 


HAZIRLAYANLAR: ADİL UÇAR - NUREFŞAN KUTLU 
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Küresel bankacılık sisteminin iş modeli ve stratejileri yeniden tanımlanıyor. Yeni bankacılığın 
ilk ipuçları şöyle: Gelecekte bankalar bizim hakkımızda daha fazla bilgi sahibi olacak, günlük 
hayatımızın kilit noktasında yer alacak ancak bir anlamda da görünmez olacak... 


ürk bankacılık sektörü geleceğin bankacılığı 

için şimdiden çalışmaya başladı. Önümüzdeki 

on yılların stratejileri şu anda banka yönetim 

kurullarının toplantılarında alınan kararlarla 

çiziliyor. Sektörün önünde birbirini tamamlayan 
iki hayati meydan okuma var. İlki teknolojik gelişmeleri iş 
modellerine adapte ederek yeni stratejiler belirlemek ve 
bunu mümkün olduğunca çabuk yapmak. İkinci meydan 
okuma ise dijital bankacılıkta halihazırda bulunulan öncü 
konumu kaybetmemek. Geleceğin bankacılığı bu iki zor 
dönemeci aşabilmek için geliştirilecek yeni stratejiler üzerinde yükselecek. 

Değişim elbette sadece Türk bankacılık sektöründe 
yaşanmıyor. Malum mobil teknolojilerin, akıllı telefonların günlük alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdiği bir 
dönem yaşıyoruz. Cebimizdeki cihazlar sadece telefon 
olma özelliğini yitirdi. İş artık altyapı imkanları ve hayal 


gücü ile sınırlı, Üstelik şimdiden Nesnelerin İnterneti'ne 
sahip (Internet of Things-1oT) cihazlar da destekleyici 
olarak gelişmeye devam ediyor. İşte bu teknolojik-dijital 
devrimin yansımaları, küresel bankacılık sisteminin de 
temelden değişmesine neden oluyor. Şu anda ilk sancıların yaşandığı, stratejilerin çizildiği, denemelerin yapıldığı 
bir dönemde yaşıyoruz. Akbank Genel Müdürü Hakan 
Binbaşgil “Bankaların da çok hızlı değişen teknoloji ve 
müşteri beklentileri nedeniyle kendilerini sürekli geliştirmesi ve güncellemesi gerekiyor” diyor. Bankaların uygulayacağı stratejiler çok çeşitli olacak ve bunlardan ihtiyacı 
en iyi yakalayacak stratejiler gelecekteki bankacılık resmini ortaya koyacak. 

Temelde bankacılık mevduat toplama ve bunu kredi 
olarak kullandırma üzerine kurulu bir sistem. Ancak özellikle Türkiye gibi gelişen bir ülkede bankaların altyapı ve 
reel sektörün ana finansörü olmaları gibi önemli bir so- 


rumluluk da omuzlarında. Tek imzada milyar 
dolarların telaffuz edildiği altyapı finansmanında teknolojinin etkisi elbette neredeyse 
yok gibi. Ancak iş reel sektör finansmanı ve 
bireysel bankacılık uygulamalarına geldiğinde değişiyor. Bankalar artık şirket ya da birey 
olsun müşterileri hakkında daha fazla bilgiye 
sahip. Üstelik bu bilgileri eş zamanlı olarak 
işleyerek hızlı karar alabilme ve uygulama 
kabiliyetine de sahip. 

İşte değişim bu noktadan başlıyor. Erişim 
imkanına hız ve karar vermedeki kolaylık eklenince bankalar klasik ürünlerini tüketiciyle 
çok kolay buluşturma imkanına kavuşuyor. 
Yeterli bilgi ürünlerin doğru kişilere ulaştırılmasını sağladığı gibi kişilerin İnternet dünyasındaki izlerini takip edebilmek de ihtiyaç 
anında orada olabilmeyi sağlıyor. Şu anda 
geliştirilen teknolojiler bu konuya odaklanmış 
durumda. Geliştirilmekte olan teknolojiler 
ise kişinin ihtiyacını ondan 
önce tespit edip ürünü 
hazırlamak üzerine. Evet, 
“yapay zeka burada devreye 
giriyor. Bankacılar sizin 
adınıza düşünen ve sizin 
henüz haberinizin olmadığı 
ihtiyaçlarınızı tespit eden 
bir sistem geliştirerek hizmet vermeyi planlıyor. 


Buraya Nasıl Geldik? 
Planlar teknoloji üzerine 
ancak Türk bankacılık sektörü bu planları gerçekleştirecek kadar esnek, kabiliyetli mi? Bu sorunun 
cevabı hiç tereddütsüz evet. Daha ayakları 
yere basan bir analiz yapabilmek için biraz 
geçmişe dönelim... Türk bankacılık sektörü 
açısından dönüm noktası olarak ifade edilebilecek başlıca dönem 2000'li yılların başlangıcı 
oldu. 1999 krizinde küçülen ekonomi bir sonraki yıl yüzde 6,6 oranında büyümeyi başarsa 
da yüzde 70'e ulaşan enflasyonun etkisiyle 
faizler üç haneli seviyelere yükselmişti. Bu 
yükü daha fazla taşıyamayan bankacılık sistemi, Şubat 2001 itibarıyla belirginleşen siyasi 
krizde likidite sorunları yaşamaya başladı ve 
para piyasasında gecelik faiz oranları yüzde 
7000'lere kadar çıktı. Sonrası malum, derinleşen bir kriz, IMF ve kemer sıkma dönemi... 
Türk halkının ödediği bu acı diyetin sonucunda bankacılık sektörü yeni baştan dizayn edil- 
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24 milyon mobil 
bankacılık, 13 milyon 
İnternet bankacılığı 
müşterisiyle bugün 

banka işlemlerinin yüzde 
90'ı dijital ortamda 
gerçekleşiyor. 


di. BDDK kuruldu ve yeni düzenin temel noktası regülasyonlar oldu. Bugün Türkiye'de en 
sıkı raporlanan ve denetlenen kurumlar bankalar. Bu dönemin önemli bir artısı da dünyada kendisini yeni yeni hissettirmeye başlayan 
teknoloji patlamasına bankalarımızın daha 
sağlam bir yapıda girmesi oldu. Eşzamanlı 
olarak tek parti iktidarının getirdiği ekonomik 
istikrar, faizlerin hızlı bir biçimde gerilediği, 
büyümenin ortalama yüzde ler civarına 
oturduğu hatta üzerine çıktığı bir dönemi de 
beraberinde getirdi. Bu büyüme de bankacılık 
sisteminin yıldızını parlattı. İşte bankalar cep 
telefonlarında wap teknolojisini geliştirmelerini bu yapısal sağlamlık ortamında gerçekleştirebildi. Üstelik o dönemde Türkiye bankacılık penetrasyonu düşük bir ülkeydi. 2001 
krizinden önce bireysel bankacılık bugünkü 
anlayışa kıyasla neredeyse yoktu. Kriz sonrası 
yakalanan büyümeyle birlikte bankalar bireysel ve KOBİ pazarından 
pay kapabilmek için müthiş 
bir rekabete girişti. Sağlam 
ekonomik yapıda yaşanan 
rekabet kaçınılmaz olarak 
son teknolojinin sektörde 
yüksek seviyede kullanılmasını da beraberinde getirdi. 

Yabancı sermayenin sektöre hızlı girişi sayesinde 
Türk bankacıları da dünya 
arenasına çıktı. Yönetimsel 
kararlar, uygulama esneklikleri, pratik zeka hemen 
kendini gösterdi ve son on 
yılda Türk bankacılık sektörü dünyada en 
inovatif uygulamaların geliştirildiği, dijital 
alanda “yenilikçi” unvanlarını elde etti. Her ne 
kadar sektörün büyüklüğü gelişmiş ülkelere 
kıyasla çok sınırlı kalsa da sektör teknolojik 
adaptasyon ile ön plana çıktı. Bugün artık 
alıştığımız kredi kartına taksitten sadakat 
programlarına, İnternet bankacılığından mobil bankacılık teknolojilerine birçok alanda 
“dünyada ilk uygulamalar Türk bankaları 
tarafından geliştirildi ve yabancı ortaklar 
aracılığıyla dünyaya yayıldı. 

Yeni teknolojik devrimin getireceği düzende Türk bankaları kuşkusuz önemli bir 
yere sahip olacak. Ancak artık koşullar biraz 
değişmiş durumda ve 2001 sonrasında yaşanan döneme kıyasla daha zorlu bir süreç bizi 
bekliyor. 


Beyin Fırtınası 
Geleceğin 
Bankacılığı 

Nasıl Olacak? 


Hakan Binbaşgil: 
Değişimi tetikleyen, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da yeni kuşaklar 
olacak. Bugün son derece 
donanımlı, dinamik, teknolojiyi hayatın her alanında 
verimli şekilde kullanan ve 
geliştiren bir genç kuşakla 
çalışıyoruz. Bu hepimiz için 
önemli bir fırsat. 


Hakan Ateş: 
Herhangi bir kontrol merkezinin olmaması, yüksek 

güvenirlikli bir ortamda 
olması ve şeffaflığı ile *blockchain' büyük bir dönüşüm 
yaratıyor. 


Ali Fuat Erbil: 
Fintek girişimleri hizmet 
verirken hizmetin yanında ya 
da arkasında bir bankanın, 
daha büyük ölçekli operasyonlar yürüten şirketlerin yer 
alması çok önem taşıyor. 


Ufuk Uyan: 
Gelecekte bankacılık form 
değiştirecek ancak geleceğin 
bankacılarının etik, ilkeli ve 
değer odaklı özelliklerini muhafaza etmeleri büyük önem 
taşımaya devam edecek. 
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Temel Güzeloğlu: 
Dijital dönüşüm, beraberinde adaptasyon becerisi 
yüksek, hızlı problem çözme 
kabiliyetine sahip ve farklı 
ekiplerle birlikte çalışma becerisi olan liderlerin, gelecek 
dönemlerde fark yaratacaklarını gösteriyor. 
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Bugün telefon, bilgisayar gibi 
cihazlardan gerçekleştirilen 
işlemlerin gelecekte çip teknolojisiyle saat, kalem gibi 
kişisel kullanıma indirgenen 
cisimler üzerinden yapılması 
hiç de sürpriz olmayacak. 


Yeni gelen her teknoloji, iş 
yapış şekillerimizi değiştirdiği gibi müşteri beklentilerini 
ve davranışlarını da etkiliyor. 

Aynı zamanda müşteri 
alışkanlıklarına göre de teknoloji kendisini geliştiriyor, 

değiştiriyor. 


Yeni jenerasyon müşterileri 
kazanmak önemli. Bu nedenle süreçler ve organizasyonel yapıların yenilendiği, 
şube modellerinin değiştiği, 
alternatif dağıtım kanallarının etkinliğinin arttığı bir 
dönem göreceğiz. 
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Bireysel ya da kurumsal, 
müşterilerimizin hayatını 
kolaylaştıracak, memnuniyetini artıracak, onlara hızlı 
ve efektif çözümler sunacak 
yatırımlara odaklanmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 
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Bankacılık sisteminin *finansal ürünler satma' şeklinde 
özetlenebilecek geleneksel 
yaklaşımının yerini, sorunları 
çözme odaklı bir yaklaşım 
alıyor. 


Teknolojide Lideriz Ama... 

Bugün Türk bankacılık sektörü hem dinamizmi hem de adaptasyon yeteneği ile küresel 
arenada iyi bir yere sahip. Ancak son üç yıldır 
yeni bir kavram finans dünyasını hakimiyeti 
altına aldı: Finansal teknoloji şirketleri (fintek). Fintekler dijital teknolojinin gelişmesiyle 
ön plana çıktı, ne var ki aynı zamanda finteklerin önemli bir itici gücü daha var ki o da 
“ihtiyaç'lar. Fintekler ilk çıkışlarında İnternet 
ve mobil teknolojilerin bankaların günlük 
işlemlerindeki süreçleri hızlandırmayı hedefledi. Müşterilerden çok, bankaların yapılarına 


fintekler, müşteriler ve hatta sermaye piyasalarının da içinde olduğu bu ekosistemde zamanla bir ahenk yakalanacak. Ne var ki henüz 
işin başındayız ve taşlar henüz oturmuş değil. 
Üstelik Türk bankacılık sektörünü etkileyecek 
olan önemli bir konu da “htiyaç'lar. Gelişen 
bir ülke olan Türkiye'de insanların bankalar 
ile olan ilişkisi kuşkusuz gelişmiş ülkelere göre 
daha farklı. En net örneğini İngiltere'de kurulan ve şubesi olmayan banka denemesinde 
görebiliyoruz. Türkiye de buna en yakın örnek 
ENB Finansbank'ın markası enpara.com oldu. 
2001 sonrası Türk bankacılık sektörünün 


yönelik bu hamlelerden 
sonra iş ödeme sistemleriyle birlikte kullanıcılara 
dokunmaya başladı. Şu 
anda fıntekler bankaların 
süreçlerini kısaltmak, 

yeni pazarlar oluşturmak 
ve biraz da kullanıcılara 
dokunan bir yapıya sahip. 
Ancak gelecek planlarında 
artık robot danışmanlar, 
yapay zekalar yer almaya 
başladı. Bankaların kendi 
başlarına “yaratıcı yıkım” 
gerçekleştiren şirketlere 
karşı koyabilmesi mümkün değil. Nitekim Garanti 
Bankası Genel Müdürü 
Ali Fuat Erbil “Fintek girişimleri hizmet verirken 
hizmetin yanında ya da 
arkasında bir bankanın, 
daha büyük ölçekli operasyonlar yürüten şirketlerin 
yer almasının çok önem 
taşıdığını düşünüyoruz” 
diyerek sektörün de görüşlerini yansıtıyor. ONB 
Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu da 
“Gelecek dönemde banka 
ve fıntek işbirliğinin artacağını ve bu işbirliğin daha 
da derinleşeceğini düşünüyorum” diyor. 

Bu nedenle ilk başta 
bankalar fınteklere karşı 
çıkmış olsalar da şimdi bir 
çeşit ekosistem oluşacağı 
öngörülüyor. Bankalar, 


GELECEKTE 
BANKACILIK 
NASIL OLACAK? 


1 


Yapay zeka kredi işlemlerinden 
ödemelere, portföy yönetiminden alışveriş anındaki 
ihtiyaçlara kadar tüm banka 
işlemlerini arka planda 
gerçekleştirecek. 


2 


Şubeler orta vadede varlıklarını 
sürdürecek. İlk aşama İnternet 


ve mobil olanakların şube 
içinde kullanımı ile dijital maki- 


nelerin şubelere yerleştirilmesi. 


Daha sonra bireysel hizmetler 
şubelerden çıkacak. 


3 


Fintek şirketleri bankalarla 
beraber sektörde etkin olacak. 
Nakit para kullanımının bitmesiyle geliştirilecek uygulamalar, bankalarla eşgüdümlü 
çalışacak. Para kavramı iyice 
görünmez olacak. Pazarlama 
stratejileri değişecek. 


yakaladığı müthiş ivme 
ülkenin şartları nedeniyle 
biraz hız kaybedebilir. 

Bu konuda olumlu örnek 
ise start-up'lar olabilir. 
Bankaların başlangıç 
aşamasındaki girişimlere 
olan ilgisi aşikar. Bu kanal- 
da birçok yeni yatırım ve 
geliştirme mevcut. İhtiyaç, 
yatırımı da beraberinde 
getiriyor. 

Üstelik kullanıcılar 
hala tam olarak mobil/ 
dijital bankacılığa adapte 
olabilmiş değil. Türkiye'de 
henüz bankacılık ile temas kurmayan tahminlere 
göre altı milyona yakın 
birey bulunuyor. Banka 
şubeleri de müşteriler açısından önemini kaybetmiş 
değil. Ortalama rakamlara 
göre şube işlemlerinin 
yüzde 90O'ını para çekme/yatırma oluştursa da 
bankanın tüm işlemler 
içinde şubelerin payı yüzde 50'nin üzerinde. Bu 
nedenle bankalar dijital 
dönüşüm kadar müşteriyi dijitalleştirme ve hiç 
temas edilmeyen müşterilere ulaşmak için çaba 
sarf etmeye devam ediyor 
çünkü iç pazardaki rekabet tüm hızıyla devam 
ediyor. Mesela Garanti 
Bankası'nın yeni şube 
konseptini örnek göste- 
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SİNERJİ YARATIYORUZ 


Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biriyiz, 
bir asrı aşan başarılı geçmişimizle geleceğe güvenle bakmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. 


TI sektörde, binlerce çalışanımızla her adımda daha güzel bir 
Türkiye hedefi ile ilerliyoruz. 


Tekstil - Enerji - İnşaat - Ambalaj - İş ve Tarım Makinaları - Bilişim 
Gayrimenkul - Finans - Eğitim - Sağlık - AVM 
www.sanko.com.tr 
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Murat Dinç: 
Geleceğin bankacıları 
değişime her zaman hazır 
olmalı ve bunu kabullenmeli. 
Ancak bunu yaparken risk 
nosyonundan ve etik kurallardan da hiçbir zaman taviz 
verilmemeli. 


Ümit Leblebici: 
Bankaların teknolojiye 
yatırım yapmaya devam 
etmesi gerekiyor. Dünya 
ortak paylaşımlara doğru 
gelişiyor. Bankaların da diğer 
zincirlerle entegrasyonuna 
ihtiyacı olacak. Gelecekte bir 
marketin kasası ATM olabilir. 


Hakan Ateş: 
“Millenials” dediğimiz Z 
kuşağının dijital kullanım 
alışkanlıklarını devam ettirme isteği önümüzdeki 
yıllarda bankalar için dönüşümü hızlandıracak. 


Ufuk Uyan: 

Orta ve uzun vadede regülasyonların değişimin önünü 
tıkamayacağı bir yapının 
kurulması gerekiyor. 


MONİ 


rebiliriz. Garanti'nin yeni şubelerinde daha 
hızlı hizmet vermek için mobil bankacılıktan 
yararlanılıyor. Şubeye girer girmez gerekirse 
danışmanlar yardımıyla mobil bankacılığa 
erişiliyor ve mobil bankacılık altyapısıyla tabletlerden işlemler hızlıca gerçekleştirilebiliyor. 
Bir başka örnek de TEB'in geliştirdiği son şube 
konsepti verilebilir. “TEB Pratik” adıyla hazırlanan bu konseptte şube içinde çok fonksiyonlu ATM makinelerine benzer işlem kabinleri 
bulunuyor. Bu makinelerde -gerekirse canlı ve 
görüntülü telefon bağlantısı kullanılarak- şubede yapılan tüm işlemler tek başına yapılabiliyor. Hatta banka/kredi kartı bastırmak bile 
mümkün. Her iki örnekte de görülebileceği 
gibi bankalar müşterilerini dijital kanallara 
sevk etmek için büyük yatırımlar yapmaktan 
çekinmiyor. Bankalar sadece dijitale ağırlık 
vererek yapay zeka geliştireceğim derken evdeki bulgurdan da olmak istemiyor. 


Değişimin Ayak Sesleri 

Şu anda taşları döşenen yolda geleceğin bankacılığını ihtiyaçlar ve teknolojinin belirleyeceği bir gerçek. Öyle ki belki 10 yıla kalmadan 
şube kavramının sadece “cep'te olacağı, bütün 
işlemlerin dijital ortamda gerçekleştirilebildi- 
&i, hızlı, maliyeti düşük bir bankacılık dönemi 
bizleri bekliyor. Bu kısa vadenin hedefi... Süreyi biraz daha uzattığımızda işin içine yapay 
zeka da giriyor. Gelecekte yapay zekanın yardımıyla varlık yönetiminin gerçekleşmesi işten 
bile olmayacak. 

Şu anda geliştirilen robot danışmanlar 
ordusu bizim alışkanlıklarımızı öğrenerek 
davranış kalıplarımızı çıkartmakla meşgul. Bu 
toplanan veriler Tot”lar, akıllı telefonlar aracılığıyla günlük hayatımıza etki edebilecek. Ve 


Yapay zeka 
gündemde ancak 
sektör tam bir 
dönüşüm için 
çalışmaya devam 
ediyor. TEB'in yeni 
şube konsepti dijital 
bankacılıkta ara 
kademeyi doldurarak 
müşterileri dijital 
dünyaya hazırlıyor. 


belki bir gün mağazaya gidip gömlek almak 
istediğimizde kol saatimiz titreyerek, aslında 
o gömleği almamamız gerektiğini çünkü bu 
dönemdeki ödemelerimiz nedeniyle nakit 
sıkıntısına girebileceğimizi en uygun iki hafta 
sonra bir başka mağazadaki yüzde 50 indirimi 
kullanarak aynı gömleği sipariş edebileceğimizi söyleyen bildirimlerle bizi uyaracak. Yapay 
zeka -verdiğimiz izinlere bağlı olarak- kredi 
portföyümüzü tamamen otomatik başvurularla yönetecek, mortgage kredimizi faizler 
gerilediği için kapatarak en uygun bankadan 
re-finanse edecek, bu işlemle elde edilen farkı 
gecikmiş ödemelerimizi kapatmakta kullanarak kredi kartı faizini düşürecek... Emeklilik 
fonlarımız, sigorta işlemlerimiz, yatırımlarımız kısacası para ile olan bütün ilişkimiz 
bankalar, fintekler ve geliştirilmiş yapay zekalar tarafından yönetilecek. DenizBank Genel 
Müdürü Hakan Ateş yapay zeka faktörünü şu 
şekilde anlatıyor: “Yaklaşan ödemelerin planlaması, yıllık harcamaların tahminlemesi işlemlerinizi kısa sürede hatasız olarak gerçekleştirmesi, ihtiyacınıza yönelik ürün sunması 
ve en büyük veri yığınından milisaniye sürede 
anlamlı sonuç üretebilmesi yapay zekadaki 
fırsatlardan sadece birkaçı diyebiliriz.” Şunu 
da belirtmek gerekiyor ki gelecekte de şimdi 
olduğu gibi karar/izin verme hakkı her zaman 
insanda olmaya devam edecek. 


Geleceğin Trendleri 

Son iki yıldır bankacıların gündemindeki en 
önemli konu yapay zeka (YZ). Hemen her 
banka bu alanda ne gibi geliştirmeler yapabileceğine, YZ'yi sistemlerine nasıl adapte edebileceklerine odaklanmış durumda. Ana trendin YZlere kaymasının sebebi, dijital-mobil 
bankacılığın artık iyice yaygınlaşması. ABD'li 
fütürist Ray Kurzweil 2019'da yapay zekanın 
insan zekasına üstün geleceğini öngörüyor. 
Kuşkusuz YZ'nin birçok sektörde farklı kullanım alanları olacak ancak bankacılık bunlar 
arasında en önemlisi. Çünkü YZ milyonları 
geçen müşteri kitlesinin ihtiyaçlarını anında 
karşılayacak, bir nevi kişisel “finansal danışmanlık” yapabilecek kapasiteye sahip. İnsan 
faktörü kullanarak böyle bir hizmet verebilmek mümkün değil. 

İlk aşamada YZ'nin üç önemli alanda etkin olması planlanıyor. İlki kişiselleştirilmiş 
bankacılık alanı. Gelişen bulut teknolojisi 
ve İnternet alışkanlıklarının belirlenmesi 
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Temel Güzeloğlu: 

Z kuşağı da iş hayatına giriş 
yapmaya hazırlanıyor. Yeni 
kuşaklar kişiselleştirilmiş 
yaklaşımlara, farklılaştırılmaya, 
anlık ve sürekli geri bildirim 
almaya ve takdir edilmeye 
önem verdiğinden, beklentileri 
de bu yönde... 


İkram Göktaş: 
Bu meslekte yıllarını geçirmiş 
biri olarak bırakmak istediğim 
yegane miras tüm katmanlarıyla toplumun yararına çalışan 
bir eko sistemin yayılmasını 
sağlamak. 


Ümit Leblebici: 
Şubenin tanımı değişiyor, fiziki 
olmayacak belki ancak dijital 
olarak bankalara her yerden 
ulaşılabilecek. Personel sayısı 
çok değişmeyecek ancak iş 
tanımları değişecek. 


halihazırda -izinlere bağlı olarak- şirketler 
tarafından yapılabiliyor. Uygulama örneği 
verecek olursak, ayakkabı almak için arama 
yaptıktan sonra İnternet sayfalarında ayakkabı 
reklamlarının görünmesini gösterebiliriz. İşte 
bankalar YZ”leri bu alanda kullanmak istiyor. 
Gfk'nın hazırladığı Dijital Bankacılık-Kişiselleştirilmiş Bankacılığın Gücü Raporu'nda 
müşterilerin bankalardan faydalı geri bildirim 
aldıkları takdirde daha fazla bilgi paylaşımına 
razı olduğu konusuna dikkat çekiliyor. Bankanın belirlediği kriterlerle görevlendirdiği 
YZ'ler bulut ve İnternet'te müşterilerin davranışlarını sürekli analiz ederek bankaya ya da 
ihtiyaca göre müşteriye bilgilendirme yapıyor. 
Bu alan daha çok harcama alışkanlıklarına 
yönelik bir gelişme. 

YZ”lerin ikinci kullanım alanı varlık/port- 
föy yönetimi. Yine kişinin isteğine bağlı olarak 
belirlenen kriterlere göre YZ”ler portföyleri 
dengede tutma, varlık dağılımını değiştirme 
gibi işlemleri otomatik olarak yapabiliyor. 
Farklı enstrümanlardan oluşan bir portföy, 
sizin haberiniz olmadan belirlediğiniz kriterlere göre YZ”ler tarafından yönetiliyor. Harcama alışkanlıklarınızı YZ'ler analiz ederek 
size çeşitli tavsiyeler verebilecek. Ayrıca halihazırda kişiye özel yazılabilen algoritmalarla 
hisse senedi piyasalarında otomatik işlemler 
yapabilmek mümkün. Bugünün teknolojisinde 


BLOCKCHAIN OYUN PLANINI DEĞİŞTİRİYOR 


Bankacılık işlemlerini ve ödeme sistemlerini temelden değiştirecek teknoloji: 
Blockchain. En basit haliyle birbirini tanımayan iki insanın, üçüncü bir kişiye ve 
kuruma ihtiyaç duymadan güvenmelerini ve burada manipülasyon yapılmaksızın 
herhangi bir şey üzerinde mutabık kalmalarını sağlayacak platform olarak 
tanımlanabilir. Finans sektörüne etkisi ise hız, maliyet ve ürün çeşitliliği olarak 
yansıyor. Blockchain belirli yatırımlarla oluşturulan bilgisayar terminalleri 

üzerinde çalışıyor. Mesela bugün kullanılan ödeme sistemlerinde para göndermek 
istenildiğinde mobil şubeden girilen emir önce BKM'ye gidiyor arkasından diğer 
bankaya/hesaba yönlendiriliyor. İşlem hızı 30 dakika seviyelerine düşmüş durumda. 
Blockchain teknolojisiyle yapılacak işlemlerde ise kişinin oluşturacağı mobil cüzdan 
sayesinde başka bir mobil cüzdana yapacağı transfer için aracı kullanılmıyor. İşlem 


üç bağımsız otoriteden onaylandığı 
anda transfer gerçekleşebiliyor. 
Burada işlem hızı 10 dakika ve 

altı şeklinde gerçekleşiyor. Aracı 
kullanılmadığı için herhangi bir 
maliyeti bulunmuyor. İşlemler 

takip edilebiliyor ve manipülasyon, 
sahtekarlık teorik olarak mümkünse 
de pratik olarak imkansız. Bankalar 
blockchain teknolojisiyle hem 
maliyetlerini düşürmeyi daha hızlı 
işlem yapmayı ve limiti olmayan ürün 


Mya a çeşitliliğine ulaşmayı hedefliyor. 


mobil şubelerden girip varlık dağılımına ya da 
hesap bakiyesine bakarak harcama kararlarını 
verebiliyoruz. Gelecekte YZ”lere “Bu akşam 
dışarda yemek yiyebilir miyim?” sorusunu 
sorup harcama alışkanlıklarınız, bütçeniz, 
borçlarınız, ödemeleriniz, nakit akışınız milisaniyede değerlendirilip “Evet” ya da “Hayır” 
cevabını alabileceğiz. 

Bu teknoloji halihazırda mevcut ancak yaygın değil. Şu anda daha çok robot danışmanlık 
konusu masada -ki bu da YZ”'lerin kullanıldığı 
üçüncü alan oluyor. Robot danışmanlık, 
kişinin belirlediği kriterlere göre 
piyasalar ya da kişisel bütçe performansı gibi konularda otomatikleştirilmiş danışmanlık 
hizmetini kapsıyor. Eğer 
döviz mevduatınız varsa 
robot danışmanlar -önceden belirlenen kriterlere 
göre- sizi alış ya da satış için 
uyarabiliyor. 

Robot danışmanlığın primitif hali “chat-bot'lar şu anda 
kullanımda -Türk bankaları da bu 
hizmeti başlattı. Ve tabii sadece bankacılık değil, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 
de robot danışmanlık önümüzdeki 10 yılın en 
sükse yapacak konusu. Sekiz milyon katılımcısı olan ve her yıl yüzde 15 büyüyen sektörde 
robot danışmanlık hizmeti kilit bir rol oynayacak. Robot danışmanınız piyasa hareketlerine 
ve risk algınıza göre fon değişikliği yapmanızın zamanı geldiğini size mobil telefonunuzdan bildirecek. Ya da kullanıcılar bu soruları 
sorup tatminkar cevaplar alabilecek. 

YZ ve robot danışmanlık teknolojisi sadece 
akıllı telefonlar ya da bilgisayarlar üzerinden 
kullanılmayacak. Bu noktada Nesnelerin İnterneti devreye giriyor. Şu anda daha çok saat 
gibi aksesuarlar yoğun olarak kullanımda. 
Ancak ihtiyaç ve talebe göre şekillenecek İnternet kullanılabilen aletlerin sınırı yok. Şu an 
için bir saat ama belki de gelecekte bir kalem 
ile para transferi yapabilmek mümkün olacak. 

Kuşkusuz gelecekteki bankacılığın kıyısındayız. Bankalar finteklerle beraber “akıllı 
cihazlar, IoT'lar ve ihtiyaçlar” üçgenindeki 
altyapıyı sağlayacak. Sunum ve kullanım 
farklılıkları ise sektördeki rekabetin farklı bir 
boyuta taşınmasına neden olacak. Değişimin 
temel sürükleyicileri ise teknoloji ve yeni 
nesil olacak. (9 
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Garanti Bankası | Ali Fuat Erbil - Genel Müdür 


Dijital Ahen 


— ir gelecek düşünün; bankacılık işlemlerinin 

İ hepsinin mobil üzerinden yapıldığı, robotların 

<, isteklerinize anında cevap verdiği, ihtiyaçları- 

) nızın siz farkında bile olmadan giderildiği, sesli 
- komut veya şifre bile gerekmeden bankacılık 
işlemlerinin halledildiği, çağrı merkezlerine bağlanan 
kullanıcıların doğal konuşmaları esnasında tanınarak işlemlerini ek bir doğrulamaya ihtiyaç olmadan gerçekleştirdiği... Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil'in 
hayal ettiği gelecek işte tam da böyle bir şey... 

2Vinci yüzyılın başından beri sektörün ciddi bir 
dijital dönüşüm yaşadığının bilincinde olduklarını söyleyen Erbil, gelecekte de bu dönüşümün hız kesmeden 
devam edeceğini düşünüyor. Garanti Bankası olarak bu 
alanda halihazırda birçok proje yürütülüyor. Kredi ve 
kredi kartı başvurusu yapılabilen, piyasa bilgileri alınabilen, ATM ve şube lokasyonları sorulabilen bir hizmet 
olan GarantiBot, bankacılık işlemlerini sesli komut ile 
gerçekleştiren Mobil İşlem Asistanı, klavye kullanılan 
her platformdan kolayca para transferi yapabilmeyi 
mümkün kılan Garanti Cep Klavyesi ve 500'ün üzerinde 
e-ticaret sitesinde çalışan GarantiPay bu projelerden 
sadece birkaçı... 

Fakat Erbil'in hedefleri ve projeleri bunlarla sınırlı 
değil. Erbil'e göre son 50 yılı şekillendiren bilgisayar, 
İnternet ve akıllı telefon teknolojileri önümüzdeki 50 
yılda yerlerini robotik, Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, 
akıllı bot, biyometri, mobil ödeme teknolojileri ve API 
çevresinde gelişen teknolojilere bırakacak. Bu yüzden 
de Erbiin liderliğinde Garanti Bankası önümüzdeki 
100 yıla ürün ve hizmetlerini tasarlarken büyük veri, 
yapay zeka, biyometri ve “Agile” olarak adlandırdıkları 
çevik çalışma yöntemini kullanıyor ve yeni projeler geliştirmeye çalışıyor. 

Geleceğin bankacılığının rotasını “dijital ve mobil 
teknolojiler çizecek. Erbil liderliğindeki Garanti Bankası, dijital bankacılık alanında bütünleşik ve yaygın bir 


< 


şekilde hizmet verebilmeyi öncelik olarak görüyor. Halihazırda Garanti Cep ile şubelerde yapılabilen işlemlerin 
yüzde 9O'ını müşterilerin oturdukları yerden çok hızlı 
ve kolay bir şekilde yapabildiklerini belirten Erbil, bu 
alanındaki büyüme hedeflerini ise şöyle açıklıyor: “Dijital bankacılık alanındaki en önemli hedeflerimizden biri 
olarak müşterilerimize, ihtiyaç duydukları tüm işlemleri 
dijital platformlarımızdan yaptırırken mobil odaklı bir 
şekilde büyümeyi amaçlıyoruz.” 

Erbil'in geliştirdiği dijital gelecek stratejisinin üç 
temel bakış açısı bulunuyor. İlk olarak dijitalde insan 
odaklı ürün tasarımı yaklaşımını benimsiyor. Erbil 
“Müşterimizin dijital yolculuklarını gözlemleyip analiz 
ediyor, sıkıntı yaşadıkları noktaları, kullanmadıkları 
fonksiyonları belirliyoruz. Bu süreçte bire bir müşteri 
görüşmeleri, web analitik verileri ve ürün prototipleri 
gibi yollardan topladığımız büyük veriyi kullanıyoruz” 
diyor. İkinci bakış açısı olarak ise ürün ve servisleri 


Garanti Bankası geliştirdiği yeni şube konseptini geçen ay ortasında 
yaptığı lansmanla tanıttı. Yeni şube konsepti, ürün ve servislerdeki 
dijitalleşme sürecini şubelerdeki değişimle bütünleştirerek yeni hizmet 
modelini hayata geçirmesine olanak sağlıyor. Bu konseptte işlemler 
tabletler üzerinden ve mobil bankacılık altyapısıyla yapılabiliyor. Hız ve 
bankacılara kazandırdığı mobilite yeni konseptin temel taşları. 


geliştirirken “Agile metodolojisiyle 
hareket ediyorlar. Erbil'e göre bu çalışma onlara etkin kapsam geliştirme 
ve geliştirmenin ön aşamalarında 
müşteri geribildirimi sağlıyor. Bu da 
doğal olarak ürün ve servis tasarım 
sürecindeki üretkenliği, değişikliklere 
hızlı adapte olabilme yeteneğini, kaliteyi ve pazara sunuş hızını artırıyor. 
Son olarak Erbil, dijital dönüşüm çerçevesinde ürün ve servisleri inovatif 
bir şekilde geliştirebilmek için açık 
inovasyon ve açık çalışma şekline 
inanıyor. Zaten girişimcilere destek 
olmak, teknik altyapı ve fiziki ofis imkanları sunmak için GarantiPartners 
gibi platformlar kurulmuş bile. 

Erbil için geleceği belirleyecek 
konulardan bir diğeri ise fintekler ve 
bankaların finteklerle ilişkilerini nasıl 
kuracakları olacak. Dijital teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu teknolojinin girişimcilere sağladığı imkanlar, girişimcilere mobil uygulama 
geliştirip müşterilere ihtiyaçları olan 
konulara çözüm getirerek milyonlara 
ulaşma fırsatı verdi. Dolayısıyla birçok fintek girişimi ortaya çıktı. Fakat 
Erbil'e göre bu fintek yarışında başarılı olanlarının çoğu dikey yapılanmada 
ihtisaslaşan, belli bir alana odaklanan, 
müşterinin bir konudaki spesifik ihtiyacını çok iyi anlayıp sıkıntılarını çözen veya oluşmamış 


bir talebi gündeme getiren start-up'lardan oluşuyor. “SON 50 SENEYI 
Garanti Bankası da bu tarz fintek girişimlerinin arkasın- $ E Kİ LLEND İ REN Bİ LG İ SAYAR 
Li 


da olmanın faydasına inanıyor. Erbil'e göre finteklerin 


yanında ya da arkasında bir banka veya büyük ölçekli İNTERN ET, AKILLI TELEFON 
operasyonlar yürüten şirketler yer alması gerekiyor. TEKNOLOJ | LE Rİ . Ö N Ü M Ü ZDE Kİ 
Li 


Erbil, “Bu noktada da hem onların yarattığı çözümleri 


bünyesine katmaya açık olan hem de kendilerini geliş- 50 YILDA ROBOTI K, 
tirme yönünde operasyonel ve iş deneyimi değerli olan NESNELE Rİ N | NTERN ETİ 
Li 


bir banka olarak fintek girişimlerinin yanında durmayı 


amaçlıyoruz” diyor. YAPAY ZEKA, AKILLI BOT, 
Kuşkusuz Garanti Bankası sektördeki etkinliğiyle B İYO MET Rİ VE MOB İ L 


geleceğin bankacılığının yaratılmasında öncülerden biri 


olacak. Erbil'in adım adım FORBES'a açıkladığı diji- O DEME TEKN O LOJ İLERİ İLE 
tal-mobil stratejisi ve fintekleri kapsayan uygulamaları D EST EKLEN EC EK" 


bankanın şimdiden geleceği şekillendirmeye başladığını 
da gösteriyor. 
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Akbank | Hakan Binbaşgil 
Genel Müdür 


Ozel Tasarım 
Bankacılık 


cak ayında 70'inci yılını kutlaya- 
X cak Akbank'ta, genel müdür Ha- 
İ kan Binbaşgil'in geleceğe dönük 
| / hedefi, sürdürülebilir başarıyı 
e yakalamak. Teknoloji ile birlikte 
bankacılık sektöründe yeni bir döneme girildiğini ve yeni fırsatlar yakalandığını belirten 
Binbaşgil, “Gelecekte insan odağını koruyan, 
sürdürülebilir hizmet anlayışını benimseyen, 
sade ve kolay erişilebilir çözümler sunan, 
güvenilir kurumlar öne çıkacak” diyor. 
Hakan Binbaşgil'e göre bankacılık sektörünün geleceğini müşteri ve müşterilerin beklentileri belirleyecek. Günümüzde bankaların 
hızlı değişen teknoloji ve müşteri beklentileri 
nedeniyle kendilerini sürekli geliştirmesi ve 
güncellemesi gerekiyor. Akbank da sürekli 
gelişimin ve değişimin başarıda çok önemli 
bir yeri olduğuna inanıyor. Binbaşgil şirket 
içerisinde dinamik bir yapının olduğunu 
belirtiyor ve “Müşterilerimize ihtiyaç duydukları ve bekledikleri deneyimi, en yenilikçi 


"FİNTEK İŞBİRLİKLERİYLE GELEN GİRİŞİMCİ YAKLAŞIMIN 
SEKTÖRDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİNİ YAŞIYORUZ.” 


ürün ve hizmetleri sunabilmek için sıfırdan bir banka 
yaratırmışçasına, insan odaklı, teknolojiyle şekillenen bir 
dönüşüm başlattık” diyor. 

Bu dönüşümün bir parçası olarak Akbank, müşteri 
beklentilerini daha hızlı karşılayabilmek için finansal 
teknoloji şirketleri ile sistematik bir işbirliğine girdi. 
Finansal teknoloji şirketleriyle birlikte ve Akbank bünyesinde gerçekleştirilen tüm inovasyon odaklı çalışmaları 
koordine etmek için bu yıl “Akbank LAB” adı altında bir 
merkez kuruldu. Son beş yılda inovasyon ve Ar-Ge'ye 
500 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirten Binbaşgil 
amaçlarını şöyle açıklıyor: “Akbank içindeki ve dışındaki 
tüm taraflarla etkin iletişimde olmak ve yapacağımız işbirlikleriyle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak 
yenilikçi çözümleri üretmek için çalışıyoruz.” 

Binbaşgil'e göre 50 veya 100 yıl sonrasını tahmin etmek oldukça zor. Fakat önümüzdeki on yılı daha net 
görebildiğini söylüyor. Binbaşgil, “Önümüzdeki yıllarda 
dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar ve yeniliklerle birlikte 
finansal piyasalarda bankalardan farklı dinamiklerde 
kurulmuş yeni oyuncuların hızla girdiğini ve giderek 
etkin rol oynadığını göreceğiz” diyor. Hatta halihazırda 
birçok finansal teknoloji şirketi piyasada yeniliklerin 
kapısını açtı bile. Binbaşgil bu girişimci yaklaşımların 
ve şirketlerin bankacılık sektörü üzerinde dönüştürücü 
etkisinin hızla artmasını bekliyor. Bu nedenle fintek ve 
banka işbirliğinin önemini vurguluyor ve ekliyor “Fintek 
işbirlikleri bankacılık sektöründeki hızlı, esnek, proaktif 
ve yenilikçi çözümleriyle müşteri deneyimini geliştirme 
açısından günümüzde olduğu gibi gelecekte de önemini 
koruyacak.” 

Akbank Genel Müdürü'ne göre sektördeki diğer heyecan verici gelişmeleri ise Nesnelerin İnterneti, blockchaim teknolojisine dayalı dijital ödeme sistemleri, öğrenen 
makineler ve giyilebilir teknolojiler oluşturuyor. Birçok 
bankanın yatırım ve stratejilerinde bu teknolojilerin 
ön plana çıktığını belirten Binbaşgil mobil cihazların, 
üç boyutlu yazıcıların, sensörler gibi teknolojilerin, iş 
dünyasındaki tüm tasarım, üretim ve dağıtım uygulamalarını dönüştürdüğünü düşünüyor. Bu nedenledir ki 
Binbaşgil'in ajandasında iş modellerini, ürün ve hizmetleri ile müşterilere sundukları deneyimi bu doğrultuda 


tasarlamak büyük önem taşıyor. Binbaşgil gelecekteki 
pozisyonlarını belirtirken ise “Kişiye ve kuruma özel 
tasarım hatta duruma ve ana özel tasarımları kolayca 
yapabileceğiz. Müşteri taleplerinin de bu yönde olacağını 
düşünüyoruz” diyor. 

Bankacılık sektöründe büyük bir değişim başladı ve 
ivmesini artırarak önümüzdeki kısa ve uzun vadede etkili 
olacak. Hakan Binbaşgil bu değişimi tetikleyen unsurun 
-bugüne kadar olduğu ve bundan sonra da olacağı gibi- 
yeni kuşaklar olduğunu söylüyor. Şu anda ellerinde çok 
önemli bir fırsatın olduğunu belirten Binbaşgil, “Son derece donanımlı, dinamik, teknolojiyi hayatın her alanında 
verimli şekilde kullanan ve geliştiren bir genç kuşakla 
çalışıyoruz” diyor. Bu değişimin tetikleyicisi yeni nesil 
olabilir ancak çerçevesini ise teknolojinin sınırları ve 
tabii ki kaçınılmaz olarak regülasyonlar çiziyor. 

Sektörün geleceğinde genç kuşak, yenilikçi bankacılar 
ve liderler de büyük rol oynayacak. Teknoloji ile birlikte 
doğal olarak müşteri ihtiyaçlarına paralel iş yapış şekilleri 
ve çalışanlardan beklenen beceriler de değişiyor. Önümüzdeki dönemde, yeni teknolojilere hızla adapte olabilen, esnek, disiplinler arası uzmanlığa sahip bankacıların 
daha da önem kazanacağını göreceğiz. İnsan kaynakları 
yönetimi de analitiği daha etkin kullanarak çalışanların 
deneyimine katkı sağlayacak ve kurumların geleceğinin 
belirlenmesinde daha etkin rol alacak. Binbaşgil böyle bir 
gelecekte “Kurumsal kimliğini koruyup çalışanlar arasında iş birliğine açık bir kültür yaratmayı başarabilecek 
şirketler başarılı olacak” diyor. Akbank da insan kaynağını yeni dinamiklere göre şekillendiriyor. Bu alanda büyük 
yatırımlar yaptıklarını ifade eden Binbaşgil tıpkı müşteri 
deneyimini şekillendirir gibi çalışan deneyimini de uçtan 
uca yeniden tasarlamak için yola çıktıklarını anlatıyor. 
Binbaşgil yeni stratejilerini şöyle anlatıyor: “Bizim gibi 
hizmet sektöründe rekabet eden bir kurumun müşterisine yaşatmayı hedeflediği deneyimi önce çalışanına 
yaşatması gerektiğine inanıyorum. Tüm çalışanlarımızın 
enerjisi ve emeğiyle, bankacılığı farklı bir boyuta taşımak 
istiyoruz.” Öte yandan liderlerin duruşuna vurgu yapıyor 
ve ekliyor: “Bu değişim hız kesmeden devam ederken 
kendi ekosistemlerini ve organizasyonlarını yeniden kurgulayabilen başarılı liderler öne çıkacak.” 
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Yapı Kredi Bankası 
Faik Açıkalın - CEO 


-kosistem 
Bankacılığ, 


apı Kredi Bankası Genel Müdürü 
Faik Açıkalın'ın gelecek öngörüsünde yeni nesil teknolojiler, bankacılık sektörüne farklı bir boyut 
kazandıracak. Fazla değil çok 
yakın bir gelecekte mobil başta olmak üzere 
dijital kanalların gelişimi bankacılığın sınırlarını genişletecek. İşte böyle bir gelecekte 
Açıkalın'ın hedefi bankasını Türkiye'nin en 
teknolojik bankası yapmak... Hatta şimdiden 
geleceğin bankacılık dünyasını kuracak çalışmalar yapılıyor bile. Açıkalın, “Gelecekte 
“yeterince iyi” olan değil, mükemmel deneyim sunan markalar öne çıkacak” diyor. 
Faik Açıkalın, dijitalleşmenin olmazsa 
olmaz üç ana başlık altında ele alınabileceğini düşünüyor. Bu başlıklardan ilki, veri 
yönetimi ve analitik... Günümüzün gerçeği, 
topladığımız veri, yapısal olsun ya da olmasın giderek artıyor. Geleneksel veri modelleme ve analitik yerine artık insan faktörü 
gerektirmeden kullanılan mekanizmalar 
var. Sistemlerin kendi kendini yenileyebilir, 
örnekleyebilir, geliştirebilir olduğunu ve 
yeni modellere kendisini adapte edebildiği 
bir dünya görüyoruz. Açıkalın da bu görüşe 
katılıyor ve ekliyor “Her türlü verinin ve 


“ARTIK HER KURUM MÜŞTERİYE HİZMET GÖTÜRECEK 
EKOSİSTEMİ KURMAK VE HIZLI BİR ŞEKİLDE 
İŞLETMEK ZORUNDA." 


arkasındaki teknolojilerin işleme, yorumlama imkanlarının giderek artmasıyla analitik sonuçlara, aksiyonlara, 
hizmette farklılaşmaya dönüştürülebildiği bir noktadayız. Bu nedenle bankaların bu alana yoğunlaşması çok 
büyük önem taşıyor.” 

Açıkalım'a göre ikinci sırada müşteri deneyimi ve 
bunun etrafında oluşan dijital ekosistemin etkileşimi 
yer alıyor. Bu dijital ekosistemde yer alan Nesnelerin 
İnterneti'nin ve finteklerin geleceğin belirleyicisi olacağına inanan Açıkalın, “Nesnelerin İnterneti sayesinde 
her türlü akıllı cihazın birbiriyle haberleştiği bir noktadayız. Öyle ki fintek gibi yapıların da sunduğu hizmet 
çeşitliliğiyle yer aldığı bu ekosistemin müşteri deneyimini hep iyiye götürecek şekilde tasarlanması gerekiyor” diyor. Açıkalın yeniliklere şüphe ile yaklaşmak yerine onları zenginleştirecek birer fırsat olarak görülmesi 
gerektiğine inanıyor. Bu nedenle, fintek oluşumlarına ve 
bu firmaların bankacılık sektörüne adaptasyonuna önem 
veriyor. Vizyonunu bu şekilde belirleyen Yapı Kredi 
lideri, “Finans sektörüne dinamizm getiren fintek fırmaları ile çok yakın ilişkiler kuruyoruz. Onlarla işbirlikleri 
kurarak sektöre yenilikler kazandırıyoruz” diyor. 

Akalın'ın vurguladığı üçüncü noktada ise kurumların kendi organizasyonel yapılarını, çalışma modelini, 
iş süreçlerini dijitalleştirmeleri, akıllı ve güvenilir hale 
getirmeleri var. Gelecekte bankacılık sisteminin her 
müşteriyi çok iyi tanıyacağını düşünen Açıkalın, doğru 
zamanda ve yerde müşterilere yardımcı olarak onların 
hayatına daha fazla katkıda bulunması gerektiğini düşünüyor. Dijitalleşmenin bize eski yapıları dönüştürme ve 
akıllı organizasyonlar kurma olanağı sağladığını belirten Açıkalın, ekliyor “Artık her kurum müşteriye hizmet 
götürecek ekosistemini kurmak ve hızlı bir şekilde işletmek zorunda.” 

Yapı Kredi, dijital dönüşümde “insan odaklı teknoloji” çözümlere öncelik veriyor. Bu nedenle Yapı Kredi 
Mobili “Bankanın Uzaktan Kumandası olarak konumlandırdı. Günümüzde ve gelecekte amaç tek bir dijital 
kapı üzerinden tüm finans kanallarına ulaşımı sağlamak... Ayrıca dijital alandaki tüm yatırımlara ek olarak 


bu alanda gençleri desteklemek adına “code.yapıkredi” 
programını hayata geçirdi. Açıkalın “code.yapıkredi ile 
aynı zamanda fintek ekosisteminin gelişimine katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz. Herkese kodlama eğitimleri 
sunuyor, girişimcilere finansal rehberlik alanlarında 
destek oluyoruz” diyor. 

BKM verilerine göre 2017 yılının ilk yarısında 
Türkiye'de bankaların sunduğu uygulamalar aracılığıyla 
yapılan her 100 liralık mobil ödeme işleminin 80 lirası 
Yapı Kredi Cüzdan üzerinden yapıldı. Bu rakamlardan 
gururlandıklarını söyleyen Açıkalın, Türkiye'nin ve 
Avrupa'nın ilk göz tanıma sistemi Göz-ID'yi, ATM'ye 
dokunmadan ÇR kod yardımı ile anında para çekme 
işlemini ve Çağrı Merkezi'ne direkt bağlanma özelliklerini içeren Yapı Kredi Mobil'i yeni uygulamalarla zenginleştirmeye devam ettiklerine dikkat çekiyor. 

Açıkalın'ın hayal ettiği gelecekte kusursuz ve kesintisiz teknoloji ile müşteri deneyimi sunmak çok kritik 
bir yerde duruyor. Yapı Kredi de bu nedenle mobilin 
tüm kanalları yönettiği yeni bir ekosistem kurmak üzere 
çalışmalarını sürdürüyor. Açıkalın'a göre gelecekte bu 
ekosistem ile bankacılık işlemlerinde efor azalacak. Islak imza atılması gereken durumlar minimize edilecek. 
Tabii doğal olarak da hız artacak, ekstra güvenlik gelecek ve alışverişten vergi ödemelerine kadar müşteriye 
en yüksek fayda sağlanacak. 

Öte yandan bankacılığın dijital dönüşümü müşteriye 
sunduğu hizmetler kadar insan kaynakları yaklaşımları, 
liderlik, organizasyon yapısı gibi alanları da değiştiriyor. 
Örneğin esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi modeller, 
bugün sektörde limitli kullanılan modellerken gelecekte 
standart çalışma modellerine dönüşecek. Açıkalın bu 
tarz bir gelecekte liderlerin de dönüşüm içinde olması 
gerektiğini düşünüyor. Yapı Kredi'nin sekiz yıllık lideri 
geleceğin lider algısını ise şu şekilde açıklıyor: “Dönüşümün önemli bir yansımasının da liderlik alanında 
olmasını bekliyoruz. Alışılagelmiş liderlik yetkinliklerine kültür ve deneyim ile zenginleşen yetkinlikler eklenecek. İlham veren, yaratıcılığı ve bağlılığı tetikleyen 
liderler ön plana çıkacak.” 


100. YIL 


BURAK SALTOĞLU 


Robot İnsana Karşı 


eknolojik dönüşüm ve dijitalleşme inanılmaz bir hızla gelişiyor. Şu anda üretim 
sektörünün otomasyonun- 
da kullanılan robotların 
hizmetler sektörüne yönelmesi 
ciddi bir hızla devam ediyor. Üretimde halen kullanılan robot sayısı 
1,5 milyon olarak tahmin edilirken 
bunun 2025'e kadar dört kat artması 
bekleniyor. Gelecek dönem ekonomi 
politikalarından, politika ideolojileri- 
ne kadar değiştirme potansiyeli olan 
bu sürecin bankacılık ve sermaye 
piyasaları boyutu bildiğimiz sistemin 
tamamen değişeceğini işaret ediyor. 
Üstelik bu gelişmenin istihdam boyutu da epey önemli. 


Bankacılık Eskisi Gibi Olmayacak 
Blockchain teknolojisi belki de bin 
yıllık bankacılık iş modelinin şeklini 
ve içeriğini ciddi anlamda değiştirme 
olasılığı taşıyor. Kişisel olarak Bitcoin 
ve benzeri kripto para birimlerinin 
ABD Doları'nın yerini almasını çok 
olası görmüyorum. Ancak bankacılığın temel iş modeli olan aracılık 
hizmetlerinin yerini aracısız teknolojilerine bırakma ihtimali uzak bir 
olasılık değil. Büyük banka ve finans 
kuruluşlarının finansal teknoloji üreten firmalara bu denli büyük yatırım 
yapma nedeni de, bu riski öngörmüş 
olmaları. Ödeme sistemlerinin yanı 
sıra teknoloji şirketlerinin aracısız 
fon sağlama (crowd funding) işine 
girmiş olmaları da ticari bankacılık 
faaliyetlerinde teknolojik rekabet 


yaratan bir gelişme. “Kitle fonlaması” diye tanımlanan bu alan standart 
aracılık faaliyetlerine uzun vadede 
tehdit eden bir alternatif teknoloji 
sunuyor. 

Bu noktada ülkemizde hala kayıt 
dışı ve geleneksel nedenlerle de sıkça 
başvurulan nakit ödeme alternatifi 
yeni teknolojilerin gelişimi sonrası 
ciddi sınırlı bir kullanım alanı bulacak. Örneğin son dönemde İsveç'te 
nakit kullanımı tüm işlemlerin yüzde 
lerine inmiş durumda. Bu gelişme 
düşük bir olasılık olsa bile merkez 
bankalarının en önemli avantajı, parasal tekel olma özelliğini zayıflatabileceğini gösteriyor. Bu nedenle birçok 
merkez bankası kendi sanal para birimlerini oluşturmanın fizibilite çalışmalarını yapmaya başlamış durumda. 


Yeni 'Eleman' Robotlar 

Halen yapılan tüm finansal alım satım 
işlemlerin önemli bir kısmı bilgisayar 
algoritmalarıyla gerçekleştiriliyor. Yatırım ve emeklilik fonlarının robotlar 
tarafından yönetilmesi ciddi bir alternatif haline geldi. Halen “Betterment” 
isimli emeklilik fonu şirketi, 8 milyar 
dolar büyüklüğündeki bir emeklilik 
fonunu robotların yönetimine bıraktı. Alternatiflerine oranla çok daha 
düşük komisyon geliriyle işlem gören 
bu fonlar, yerleşik finans şirketlerini 
tehdit ediyor. Sadece maliyet avantajı 
dışında, algoritma yardımıyla alınan 
yatırım kararlarının bir diğer avantajı 
da insanların yaşadığı psikolojik yatırım hatalarına düşmemeleri. 2023'de 


robotlar tarafından yönetilecek toplam fon büyüklüğünün 2 trilyon dolar 
olması bekleniyor. Bu noktada özellikle dijitalleşme ile başlayan istihdam 
kaybı sermaye piyasalarında belli 
profildeki çalışanları olumsuz yönde 
etkileyecek. Tüm bu gelişmelerin 
nereye doğru evrileceği kesin değil 
ama gelecek 10 seneki finans dünyası, 
iş modelleri ve istihdam edilen kişi 
profilleri ciddi anlamda değişecek. 
Aralarında Daron Acemoğlu'nun bulunduğu araştırmacılar, şirketler ve 
kurumların analizleri 2025'te halen 
mevcut istihdamın yüzde 57'sinin risk 
altında olduğunu söylüyor. Robotların yarattığı sorunları çözebilecek, iç 
kontrol sağlayacak insanların da istihdam edilmesi ile toplam istihdamın 
ancak yüzde 9'u kadarının robotlara 
kaybolacağı öngörülüyor. Bu değişim 
çoğu üniversitenin MBA ve finans/ 
ekonomi bölümlerinin programlarını 
da güncelleme zorunluğu doğurdu. 
Örneğin MIT geçen ay ekonomi ve 
bilgisayar bölümlerinin ortak eğitim 
verdiği yeni bir program açtı. 

Teknoloji kullanımı son beş yılda 
inanılmaz bir dönüşüm gösterdi ve 
gerek üretim gerek finans kesiminde 
iş modellerini ciddi anlamda değiştirdi. Daha önemlisi gelecekte bu etkileşim ivmesini kaybetmeden devam 
edecek. Bu gelişmeye hazır olmayan 
kişiler ve kurumlar için çok olumsuz 
sonuçlar beklenebilir. Dijital teknolojiye ayak uyduramayan eski dünya 
devi Kodak'ın batışı bu uyum sorununa en iyi örnek. (9 
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Halkbank Osman Arslan 
Genel Müdür 


Yeni Nesil 
Kuralı 


eleneksel bankacılık hizmetlerinin “donuk, sıkıcı ve karmaşık” 
gelen yüzlerinin, “pratik, sıcak ve 
sevilebilir? hale getirilmesi için 
çalışıyoruz.” Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan gelecek planlarını işte 
bu sözlerle açıklıyor. 80 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Halkbank, gelecek stratejisini 
insan ilişkileri ve teknoloji üzerine kurdu. 
Teknolojinin karşı konulamaz bir şekilde 
sektörü değiştireceğini düşünen Arslan asıl 
fark yaratacak unsurun ise insan odağı olduğunu belirtiyor ve “Değişim neyi getirirse 
getirsin hiçbir teknoloji, iyi eğitimli, güler 
yüzlü ve müşteri odaklı bir bankacının yerini alamayacak” diyor. 
Osman Arslan'a göre bankacılık sektörünün diğer iş alanlarına göre öne çıkan 
iki özelliği var. Bunlardan ilki teknolojik 
gelişmelerin müşterilerin kullanımına hızlı 
şekilde yansıması, ikincisi ise etkin risk yö- 


"DEĞİŞİM NEYİ GETİRİRSE GETİRSİN HİÇBİR TEKNOLOJİ, 
İYİ EĞİTİMLİ, GÜLER YÜZLÜ VE MÜŞTERİ ODAKLI 
BİR BANKACININ YERİNİ ALAMAYACAK." 


netiminin büyük önem taşıması... Teknolojik gelişmelerin sektörde yarattığı dönüşümü her geçen gün gözlemleyebiliyoruz. Türkiye'de son 20 yılda İnternet ve mobil 
bankacılık kullanımları oldukça arttı. Risk yönetiminin 
ne kadar kritik bir konu olduğunu ise 2008 yılında yaşanan kriz ortaya çıkardı. Osman Arslan bu ikinci noktada 
Türk bankacılık sektörünün kısmen daha başarılı oldu- 
&unu söylüyor ve ekliyor “Uluslararası rekabette bizi 
öne çıkaran yanlarımız sağlam teknolojik altyapımız, 
nitelikli işgücümüz ve risk yönetimi tecrübemiz olarak 
sıralanabilir.” 

Geleceğe dönüp baktığında Arslan'ın perspektifinde- 
ki bankacılık sektöründe geleneksel yaklaşımın yerini, 
sorunları çözme odaklı bir yaklaşım alıyor. Arslan'a göre 
teknolojik platformlarla entegrasyon arttıkça, sektör 
hesap açılış, kullanım ve yönetim, bildirim ve istatistik 
gibi birçok fonksiyonu ek finansal yük ve zaman talep 
etmeden, daha konforlu bir şekilde sunacak. 

Tabii bu durum da insanların işlem hızına ve tercihlerine yansıyacak. Öte yandan, şube bankacılığından 
dijital bankacılığa doğru hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. 
Şubesiz bankacılığın yaygınlaşacağını, insanların tüm 
bankacılık işlemlerini şubeye gitmek zorunda kalmadan 
dijital kanallar aracılığı ile yapacağı bir gelecek hayal 
etmek pek de yanlış değil. Arslan bu göstergelerden yola 
çıkarak “Bankaların gelecek dönemde mevcut şube ağlarını daha fazla genişletmeyeceğini, mevcut şubelerini 
dijital bankacılık dönüşümünü destekleyecek ve hızlandıracak doğrultuda geliştireceklerini söyleyebiliriz” 
diyor. 

Türkiye olarak teknolojiyi iyi tanıyan genç bir nüfusumuz ve yeni teknolojilere hızlı adapte olabilen bir 
demografik yapımız var. Geçmişte on yıllar süren değişiklikler 2000'li yıllarda çok kısa zaman dilimleri içinde 
gerçekleşiyor. Osman Arslan da bu genç nüfusun gücüne 
ve önemine inanıyor. “Başta mobil dünya olmak üzere 
dijital kanal kullanım oranlarının artışını göz önüne 
aldığımızda, dijital bankacılığın önümüzdeki dönemde 
sektördeki büyümenin esas gücünü oluşturacağını söyleyebiliriz” diyen Arslan, gençlerin bu dönüşümde kilit 
rol üstleneceğini düşünüyor. 


Arslan için gelecekte, günümüzde de olduğu gibi 
bankacılığın asli unsuru insan olacak. Geleceğin finans 
sektörünü belirleyecek unsurları; pazarın dinamiklerine 
göre şekil alabilme, talep ve beklentilere uyum sağlayabilecek kadar esnek olma ve iş modelinin sürdürülebilirliğini sağlayacak adımları önceden atabilme olarak açıklayan Arslan, bunu sağlayacak iki kritik alanın da insan 
kaynağı ve teknoloji olacağını belirtiyor. 

Arslan'ın önceliği ise insan kaynağı... Sektörün bu 
uzun vadeli değişim sürecinde, her geçen gün gelişen 
teknolojinin yönlendirdiği ancak eğitim düzeyleri ve 
alışkanlıkları itibariyle farklılaşan yeni kuşakların ihtiyaçları doğrultusunda şekilleneceğini belirten Arslan, 
“Gelecek demek, gençlik demek” diyor. 

Öte yandan insan kaynağına verdiği önemi ise şu 
şekilde açıklıyor: “Gençlerimizi geleceğin kurallarını 
belirleyecek başarılı yöneticilere ve girişimcilere dönüştürmenin olmazsa olmazı yaşam boyu eğitim ve teknolojik yatırımlardır. Fakat iş dünyasında başarılı olmanın 
şifresi insanın mesleki kabiliyetlerinin yanında kişiliğiylede çok ilgili...” 

Sektörde uzun vadede değişim yaşanacak bir diğer 
alan da para kullanımı olacak. Son yıllarda blockchain 
teknolojisinin de etkisiyle sanal paralar ve dijital cüzdanlar finans sektöründe yerini aldı. Arslan bu teknolojinin de bankacılık sektörünün geleceğinde büyük yer 
tutacağını düşünüyor. Hatta devrimsel fikirleri bile var. 
Dijital cüzdan uygulamalarındaki gelişime bağlı olarak 
fiziki para kullanımının büyük ölçüde ortadan kalkacağını düşünen Arslan, “Elektronik imza ve kimlik doğrulamaları ve tümüyle kâğıtsız bir ortamda yürütülen 
yeni nesil bir bankacılık anlayışının bizleri beklediğini 
söyleyebiliriz” diyor. 

Görünen o ki, Halkbank Genel Müdürü Osman 
Arslan'ın görüşünde geleceği iki unsur belirliyor: teknolojik gelişmeler ve ufku açık, anlayışlı, yenilikçi insan 
kaynağı... Arslan” a göre “İnsan kaynağını geliştirirken 
inşa edecekleri teknolojik yenilikler, çalışanların müşterileriyle daha fazla iletişim kurmaları için ilave zaman 
ve imkânları da beraberinde getirecek. Değişimin yüzünü teknolojiyle birlikte insanlar belirleyecek.” 
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ONB Finansbank Temel Güzeloğlu - Genel Müdür 


Gerçek Utopyalar 


ankacılıkta son 10 yıldaki dijitalleşme dalgasıyla 
ortaya çıkan İnternet şubeleri ve mobil şubeler 
gibi yeniliklere önümüzdeki dönemde yapay 
zekalar katılacak. Dijitalleşmenin bir sonraki 
seviyesi olan yapay zeka alanında dünyada ve 
Türkiye'de birçok oyuncu yaptıkları yatırımlarla rekabette öne geçmenin yollarını arıyor. ONB Finansbank da 
bu yarışta geri kalmamak için vizyonunu belirlemiş zira 
genel müdür Temel Güzeloğlu'na göre özellikle müşterilerin hizmet aldıkları kanallarda anlık ihtiyaçlarına daha 
akıllı cevaplar verebilmenin ve bunu yaparken de veriyi 
doğru analiz edebilmenin önemi 
giderek artacak. Güzeloğlu bu 
altyapı ve ilerlemeyi sağlamanın 
önemli olduğunu çünkü gelecekte 
sektörde başarılı oyuncuları digerlerinden ayıracak rekabetin bu 
alanda yaşanacağını söylüyor. 

İnovasyon ve dijitalleşmenin 
tüm dünya bankaları için ticari 
bir zorunluluk haline geldiği 
günümüzde, bankalar fark yaratmak için geleneksel bankacılık 
sınırlarını genişletmenin ve yeni 
ufuklara açılmanın yollarını aramaya başladı. Bankacılık işlemlerinin çoğu İnternet veya mobil 
şube aracılığıyla yapılabiliyor. Öte 
yandan şube dışı kanallara şifresiz 
biyometrik giriş yapılabilirken, 
yatırım danışmanları ise video konferans aracılığı ile her 
an müşterilere ulaşılabiliyor. 

Bütün bunlar teknoloji yatırımlarının getirdiği yeniliklerden sadece birkaçı... Fakat Güzeloğlu'na göre teknolojik gelişmeler bunlar ile sınırlı kalmayacak ve gelecekte 
sektördeki gelişimin lokomotifi olacak. Önümüzdeki 
dönemde finteklerin çok önemli hale geleceğini belirten 
Güzeloğlu bu alana yoğunlaşılması gerektiğinin önemine 
dikkat çekiyor ve şöyle diyor: “Son dönemlerde özellikle 
yeni işletme modelleri ve teknolojik gelişmelerin bir araya gelmesi ile yükselen fintekler bankacılıktaki değişime 


“MÜŞTERİLERİN 
HİZMET ALDIKLARI 
KANALLARDA ANLIK 
İHTİYAÇLARINA DAHA 
AKILLI CEVAPLAR 
VEREBİLMEK VE 
EŞZAMANLI OLARAK 
VERİYİ DOĞRU ANALİZ 
EDEBİLMEK ÖNEMİNİ 
ARTIRACAK." 


yön verecek. Finteklerle beraber bankacılık hizmetlerine 
erişim çok daha kolay hale gelirken, bu durum sektörde 
sunulan hizmetler konusunda temel bir değişimi beraberinde getirdi. Gelecekte de banka ve fintek iş birliği artacak ve daha da derinleşecek.” 

Öte yandan dünyada ve Türkiye'de bankacılık sektörünün gelişmesine yönelik yatırımlar devam ederken bu 
yatırımlarla dijital çağın getirdiği yeniliklerin müşterilere 
yeteri kadar ulaştırılıp ulaştırılmadığı büyük bir sorun 
teşkil ediyor. Güzeloğlu da bu noktanın üzerinde durarak 
bir eleştiri yapıyor ve “İnovasyonların önemli kısmının 
teknoloji için teknoloji” boyutunda kalabildiğini görüyoruz. Gerçek 
anlamda müşteri ihtiyacını tespit 
eden, müşterinin günlük hayatını 
kolaylaştıran yeniliklerden ziyade 
teknolojinin sunduğu yeni teknikleri nasıl mevcut teknolojilere 
ekleriz düşüncesi ile uygulamalar 
yapılabiliyor. Elbette her inovasyonun başarılı olması mümkün değil. 
Ancak baştan müşteriyi düşünmeden yapılan yeniliklerin inovasyon 
olmadığını, başarı şansının bulunmadığını kabul etmek gerekiyor” 
diyor. 

ENB Finansbank, dijitalleşme 
ve buna paralel bir şekilde operasyonel verimlilik üzerine birçok çalışma yürütüyor. Hatta Güzeloğlu 
en çok yatırımı bu alanda yapıyor ve bu odaklanmayı sürdürecek. Güzeloğlu bu alandaki çalışmalarını anlatırken 
gelişen teknoloji ve değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum 
sağlayabilmek için sadece İnternet ve mobil bankacılığa 
değil, şube süreçlerine de dijital gözlüğü ile bakabilmeyi 
başarabildiklerini söylüyor ve ekliyor: “Bunun sayesinde hem müşterilerimizin dijital dünyayla tanışmasını 
hızlandırdık hem de şube süreçlerimizde hissedilir hız 
ve verimlilik sağladık.” Öte yandan ONB Finansbank'ın 
gişede para çekme kolaylığında ve hızında tüketici kredisi verebilir hale geldiğini belirten Güzeloğlu “Kağıtsız 


bankacılık bir ütopya olmaktan çıkıp ulaşılabilir bir hedef 
haline geldi” diyor. 

Güzeloğlu'na göre gelecekte değişimin en büyük 
yapıtaşlarından biri de liderler olacak. Dijitalleşme ve 
dönüşüm kavramlarını eskisinden daha sık duyar hale 
geldiğimiz son 10 yılda birçok ekip ve kurum kendisini 
dijitalleşme ve dönüşümün tam ortasında buldu. Tabii 
bu durumda adaptasyon sürecinde yöneticilere büyük 
görevlerin düşmesine neden oldu. Adaptasyon becerisi 
yüksek, hızlı problem çözme kabiliyetine sahip ve farklı 
ekiplerle birlikte çalışma becerisi olan liderler ön plana 
çıkarken, gelişime kapalı liderler ise organizasyonlarının gelişiminde büyük engel teşkil ediyor. Güzeloğlu 
da bu duruma dikkat çekiyor ve “Günümüzde bilgiye 
erişimin hiç olmadığı kadar kolay olduğu, değişim ve 
dönüşümün normalleştiği hatta şaşırtmadığı bir ortamdayız. Bu da hem organizasyonları ve stratejileri hem de 


liderleri sürekli gelişmek için zorluyor” diyor. 

Gelecekte dönüşümün bir diğer parçası da Z kuşağı olacak. Öyle bir dönem içindeyiz ki, X ve Y kuşağı dengesinin 
ne olduğunu, bu kuşakların yüksek performans ve sinerjiyle nasıl bir arada çalışmaları gerekliliğini tarif etmeye 
çabalarken, Z kuşağı da iş hayatına giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu yeni kuşaklar kişiselleştirilmiş yaklaşımlara, farkllaştırılmaya, anlık ve sürekli geri bildirim almaya ve takdir edilmeye önem verdiğinden, beklentileri de bu yönde 
oluyor. ONB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu 
da bu görüşe katılan ve Z kuşağını önemseyen liderlerden 
biri olarak şöyle diyor: “Günümüzde ve gelecekte başarılı 
liderler, kuşak farklılıklarını dikkate alan, çalışanlarını 
dinleyen, beklenti ve ihtiyaçlarına önem ve değer veren, 
çalışanların bireysel gelişimlerine katkı sağlayan ve performans yönetimini bir yönetim aracı olarak kullanıp, bunlara 
yönelik kişiselleştirilmiş çözümler sunanlar olacak.” 
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DenizBank Hakan Ateş - Genel Müdür 


Yapay /eka 
-Irsat 


on 10 yılda yenilik ve inovasyon Türk bankacılık sektörüne damgasını vurdu. Kuşkusuz gelecekte de teknolojik gelişmelerin 

etkisi büyük olacak. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'e göre drone'ların siparişlerinizi getirdiği, akıllı sanal asistanınızın gününüzü 
sizden önce planladığı, aklınıza gelebilecek tüm 
iletişim cihazlarına 24 saat bağlı olduğumuz dünyada gelecek, hayallerimizin de ötesinde olacak. Fakat 
tahmin edilmesi zor olan geleceğe rağmen Ateş'in 
ufku bir hayli geniş zira gelecekle ilgili çok ilginç öngörülerde bulunuyor. Ateş'in hayalindeki gelecekte 
halen gündemimizde odak noktası olan konulardan 
yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, robotlar, blockchair”, sanal para ve dijital cüzdanlar daha da gelişerek sektörde inovatif trendleri belirleyen konumda 
olacak. Öte yandan, Z kuşağı değişimin öncüsü olarak hayatın birçok noktasına dokunacak. 

Teknolojik gelişmelerin alışkanlıklarımızın bir 
parçası olmaktan öteye geçtiği günümüzde, teknolojik devrim kendini hissettirmeden hayatımızın bir 
parçası oldu. Doğal olarak bu devrimin etkileri de 
birçok sektörde olduğu gibi bankacılık sektörüne 
de yansıdı. Ateş'e göre gelecekte sektörü daha da 
büyük gelişmeler bekliyor. Yapay zeka teknolojisi 
bu gelişmelerden en çok adı anılanı olarak dikkat 
çekiyor. Ateş “Yapay zekanın sınırlarını aşıp insanları 
kontrol altına alabileceği benzeri teoriler ve bunun 


yanında çoğu sektörde başrol oynayacakları düşüncesi ne 
kadar korkutucu gelse ve abartılsa da müşteriler ve sektör 
açısından büyük fırsat barındırıyor” diyor. Yaklaşan ödemeleri planlaması, yıllık harcamalarınızı tahmin etmesi, 
herhangi bir insan faktörüne ihtiyaç duymadan işlemlerinizi kısa sürede hatasız olarak gerçekleştirmesi, ihtiyacınıza yönelik ürün sunması ve en büyük veri yığınından 
milisaniye sürede anlamlı sonuç üretebilmesi Hakan 
Ateş'in öngördüğü yapay zekanın sunduğu fırsatlardan 
sadece birkaçı... 

Ateş'e göre yapay zekanın yanında Nesnelerin İnterneti de, bankacılık için dijital dönüşümü hızlandıran faktörlerden olacak. Özellikle dijital kullanım alışkanlıkları 
dikkate alındığında Z kuşağının ilgi alanına giren Nesnelerin İnterneti ile evde, iş yerinizde, arabanızda hatta 
sokakta birbirine bağlı cihazlar 
siz farkında olmadan birbiri ile 
konuşarak ihtiyaç duyduğunuz 
her an çözüm sunmaya devam 
edecek ve yeri gelip bankacılık 
işlemlerinizi size vakit kaybettirmeden yaptıracak. Ateş de 
vizyonunu bu yenilikleri dikkate alarak belirlemiş zira “Tüm 
bu gelişmelerde DenizBank 
olarak yeni ufuklara yelken 
açarak ve dijital alanda gerçekleştirdiğimiz inovatif ürün ve 
süreçlerle sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz” diyor. 

Hakan Ateş, gelecekte sektörü değiştirecek etkenlerden 
bir diğerinin ise *blockchain 
teknolojisi olduğunu düşünüyor. Henüz çok tartışılan ve gelecekte nasıl bir konumda olacağı bilinmeyen blockchain'e 
adapte olmanın önemini vurgulayan Ateş, “Beklemediğimiz anda hayatımıza giren blockchain birçok sektörde 
olduğu gibi bankacılık sektöründe hayal edemediğimiz 
ölçüde geleceği şekillendirecek. Herhangi bir kontrol 
merkezinin olmaması, yüksek güvenirlikli bir ortamda 
bulunması ve şeffaflığı ile büyük bir dönüşüm yaratıyor. 
Teknoloji göz açıp kapayana kadar inanılmaz şekilde 
değişiyor” diyor. 

Blockchain teknolojilerinin bankacılık sektörüne 
girmesi ile kimi zaman günler alabilen işlemler tarihe 
karışacak. Yurtdışında SWIFT, EFT, akıllı kontratlar ile 
bunun örneklerini canlı canlı görüyoruz. Beş yılda süper 
bilgisayarlarla birlikte bu teknoloji daha da yayılacak ve 


“AKILLI TELEFONLAR 
KULLANIP, AKILLI 
OFİSLERDE ÇALIŞIP, AKILLI 
BİNALARDA YAŞAYIP, 
EVDE AKILLI MAKİNELER 
KULLANACAĞIMIZ, 
İŞİMİZİ VE GÜNDELİK 
YAŞANTIMIZI GİYİLEBİLİR 
TEKNOLOJİLER İLE 
YÖNETECEĞİMİZ BİR 
SÜRECE EVRİLİYOR 
DÜNYA." 


büyük verinin yönetimi daha kolay hale gelecek. Hakan 
Ateş bu teknoloji ile özellikle ülkeler arası yapılan ticaretlerde blockchain tabanlı çözümlerin maliyet anlamında avantaj sağlayacağını ve sektöre farklı bakış açıları 
kazandırarak diğer alanda gelişimi hızlandırabileceğini 
düşünüyor. İleriki dönemlerde ülkelerde regülasyonların 
da hafifletilmesi ile çağ atlanarak birçok kullanım alanı 
oluşturabilecek. 

Ajandasına blockchaimi öncelikli olarak koyan Ateş, 
bu teknolojinin hayatımızın birçok noktasına dokunacağını söylüyor ve ekliyor: “Bizim için blockchain her ne 
kadar heyecan verici olsa da biz bu teknolojiyi kurum 
içinde kullandığımız yapıya pozitif bir etki edecek şekilde katmak istiyoruz. Olgunlaşmış bir blockchain ürünü 
ya da hizmeti ile şu an yürüttüğümüz ve yürütmeyi 
planladığımız birçok sürece 
çeviklik katacağımıza eminiz.” 
Ateş şu ana kadar yurtdışında 
block chain geliştirme amacı 
ile toplanmış birçok konsorsiyum ve teknoloji üreticileri ile 
görüşmeler gerçekleştirdiklerini de söylüyor. DenizBank'ın 
inovasyon ve teknoloji ekipleri 
vizyon ve vaka çalışmaları gerçekleştiriyor. 

Ateş, son olarak geleceğe hazırlıkta önemli noktaları ise şu 
şekilde sayıyor: Değişime gösterilen refleks, liderlik anlayışı, 
risk almak ve her jenerasyonu 
doğru anlamak... Liderliğin 
belirli ölçülerinden birinin de 
değişime gösterilen refleks 
olduğunu söyleyen Ateş, “Dünyanın nereye gittiğini izleyerek 
vizyonumuzu, stratejilerimizi 
bu yönde belirleyerek ve bunları risk almaktan, farklılaşmaktan, yenilik yapmaktan ve herkesin atmadığı adımı 
atmaktan korkmayarak başarabiliriz” diyor. 

Öte yandan, her jenerasyonu doğru anlayarak, onların 
beklentileriyle örtüşen, gelişimin paydaşı olacakları bir 
ortamı hazırlamanın da çok önemli olduğunu düşünüyor ve ekliyor: “Y ve Z kuşakları benim gözlemlediğim 
kadarıyla kendilerinden önceki kuşaklardan çok daha 
fazla sorgulayıcı, daha cesur, değişimden korkmayan ve 
değişimi tetikleyen bir nesil. Dolayısıyla gelecek yıllarda 
ekibinin her bir üyesini ortak aklın, değişimin değerine 
inandırmak liderlerin en önemli konu başlıkları arasında geliyor.” 
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TEB Ümit Leblebici - Genel Müdür 


İnsan Faktörü Kaybo 


990'ların sonunda kredi kartlarının kullanılmaya 
başlanmasıyla Türk bankacılık sektörü önemli bir 
dönemece girdi. Bankalar bireysel müşteriyi keşfetmiş iş yapış ve hizmet modelleri hızlı bir değişimden geçiyordu. Bankacılık sektörü bu değişime çok 
hızlı adapte oldu. Bireyselin keşfinden ve plastik karların 
hayatımıza girmesinden sonra bankalar müşteriye yerinde ulaşma konusunda hızlı bir gelişim sağladı. ATM'ler 
bir anda ülkeyi sardı. Elbette 2001 bankacılık krizinin 
bedelleri ağır oldu ancak kriz temizlenip sektöre sağlam 
temeller kazandıran yeni yapılanma tamamlandığında 
Türk bankacılığı atılım yapma fırsatını kaçırmadı. Eşzamanlı olarak devletin de Mernis, Mersis gibi sistemlere 
geçiş yapması, bankaların bugünlere uzanacak teknik 
altyapılarının temelini oluşturdu. TEB Genel Müdürü 
Ümit Leblebici bu gelişimi anlatırken “2001 krizi bizim 
çok büyük dersler çıkarmamıza neden oldu. Türkiye yüksek kronik enflasyondan kurtulması gerektiğini anladı. 
Ve sonrasındaki süreç ise öngörülebilirliği getirdi. Bilgi 
işlem teknolojisindeki gelişim de bankacılığın fiziki ve 
müşteri ilişkisi anlamında değişimini başlattı” diyor. 
Dijitalleşmenin bankacılık sektörüne getirdiği değişim 
bugün yeni bir evreye geçiyor. Önce İnternet arkasından 
da mobil teknolojiler bankaların bu alanlara büyük yatırımlar yapmasına neden oldu. Şimdi yapay zeka ve robot 
teknolojiler konuşuluyor, uygulamalar geliştiriliyor. Ancak bankalar bu teknolojilere hem iş yapış modellerinin 
değişmesi hem de yeni nesil için yatırım yapsa da hala 
geçiş evresinde bulunduğumuzu unutmamak lazım. Bir 
kesim mobil teknolojiyle yatıp kalkarken diğer bir kesim 
hala fatura yatırmak için banka şubesine ihtiyaç duyuyor. Bankalar ise son dönemde şube kanalını kullanan 
müşterilerini dijitale yönlendirmeye çalışıyor. Bunun en 
önemli sebebi hız. Yasal altyapı düzenlemeleriyle dijital 


mayacak 


kanallardan yapılan işlemler artık çok daha hızlı gerçekleştirilebiliyor. İşte Ümit Leblebici'nin geleceğin bankacılığına giden yolda attığı önemli bir adım da bu “ara 
dönem teknolojisini Türkiye'de ilk defa TEB ile sektöre 
kazandırması. TEB Pratik adı altında hayata geçen yapı 
şube müşterisini teknolojiyle buluşturuyor. Bu şubelerde 
kabinler içinde yer alan büyük” ATM benzeri makineler 
bulunuyor ve kişi bunları kullanarak kredi alabiliyor, gerekli evrakları teslim edebiliyor, para çekip yatırabiliyor 
ve hatta kendine banka/kredi kartı bastırabiliyor. Üstelik 
bu cihazların yazılımları da dahil olmak üzere üretimi 
tamamen yerli... Kuşkusuz Leblebici'nin ara dönem formülü dijital bankacılıktan uzak olan yeni müşterilerin 
banka portföyüne katılması ve hatta “mobil işlemlere 
güven duymasında atılacak büyük bir adım. 

Geleceği inşa etmek elbette TEB Pratik gibi ayakları 
yere basan ve geçiş döneminde kolaylık sağlayacak modellerle mümkün. Bir iki adım geri çekilip resmin tamamına baktığımızda ise bankacılık sektörünün büyümek 
için yeni modellere ihtiyacı olduğu görülüyor. Leblebiciye göre büyüme sermaye piyasalarının gelişmesiyle 
hızlanacak. Türkiye'de işletme-altyapı finansmanının 
neredeyse tamamı bankalar tarafından sağlanıyor. Bugün ulaşılan yüzde 140 kredi/mevduat oranı bir sınıra 
gelindiğinin habercisi. Leblebici sermaye piyasalarındaki 
alternatif finansman seçeneklerinin devreye girmesiyle 
bankacılık sektörünün üzerinden fazla yükün kalkacağını 
söylüyor ve Tesla örneğini veriyor; “Tesla'nın ürettiği 
elektrikli otomobil sadece bin adet. Ancak alternatif f1- 
nansman kaynakları kullanılabildiği için bu fikir hayata 
geçebiliyor. Türkiye'de olsa bin araçlık üretim için finansman bulunamazdı. Sermaye piyasalarının gelişimi sadece 
bankacılık sektörünü rahatlatmakla kalmayacak aynı 
zamanda yeni girişimlerin de çok daha hızlı bir biçimde 


“GELECEKTE AYNI SAYIDA 
PERSONEL OLABİLİR ANCAK 
İŞ TANIMLARI BUGÜNKÜNDEN 
ÇOK FARKLI OLACAK." 


hayata geçmesine neden olacak. Türkiye'nin de artık bu 
modele geçmesi şart.” 

Leblebiciye göre geleceğin bankacılığını şekillendirecek ana unsur “ihtiyaçlar? olacak. Bankalar tarafında 
ise sadece “robotik” ya da 'yapay zeka'nın egemen olduğu 
bir gelecekten ziyade insan ve teknolojinin entegrasyonu bekliyor bizi. Leblebici “Makine ile insan kullanımı 
arasındaki entegrasyonun gittikçe yükseldiği bir dönemdeyiz. Bunun ne ihtiyaç yaratacağını zaman içinde ancak 
birbirine entegre bir yapı içinde göreceğiz” diyor. 

Şu anda Türk bankacılık sektörü pek çok gelişmiş ülkeden daha ileride. Özellikle sektördeki teknoloji kullanımı ve entegrasyonu dünyada başarılı örnekler arasında yer alıyor. Ancak değişim artık çok hızlı gerçekleşiyor 
ve bunu da insan ihtiyaçları şekillendiriyor. Bu noktada 
Ümit Leblebici Türk bankacılık sektörünün halihazırda 
dijitalleşme alanındaki liderliğini sürdürmesinin önemli 
bir meydan okuma olduğunu söylüyor. Sektörü bekleyen 
risk gelişmiş ülkelerde “ihtiyaçlar'ın değişmeye başlamış 
olması. Mesela şubesi olmayan İnternet üzerinde işlem 
yapan bankaların kurulmaya başlanması gibi. Burada 
sorun Türklerin ihtiyaçlarının bu kadar hızlı değişip 
değişmeyeceği. Leblebici sektör olarak bu değişime hazırlanmaları gerektiğini düşünüyor ve kendi oyun planlarını “zaman” kavramı üzerine kurduklarını anlatıyor: 
“Zaman çok değerli. Biz zamanı iyi bir servis modeliyle 
müşteriye kazandırmak istiyoruz. Ancak sadece şubenin 
içinde geçirilen zaman olarak düşünmüyorum. Dijital ve 
mobil teknolojiler şubeye yönelik. Ama biz üçüncü partilerle yaptığımız ortaklıklarla zaman kazandırmaya da 
çalışıyoruz.” Leblebicinin stratejisinin en güzel örneği 
hava alanlarında kullanılan ve CepteTEB kullanıcılarının sahip olduğu “hızlı geçiş hakkr. Gelecekteki rekabet sadece kredi/mevduat ya da teknolojiler bazında 
yaşanmayacak. Bankalar stratejilerine göre, TEB'de de 
bir örneğini gördüğümüz gibi bankacılık dışında farklı 
alanlarda da rekabet edecek. 

Dünyanın ortak paylaşımlar üzerine şekillenmeye 
başladığına dikkat çeken Leblebici banka ve diğer zincirler arasında entegrasyona ihtiyaç olacağını söylüyor, 
“Müşterinin kredi-paraya ulaşabilmesi için bir marketin 
kasası aynı zamanda bir ATM olarak kullanılabilir. Uzun 
vadede bunların nasıl olacağına bakmak ve yatırım yap- 
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TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici yeni nesil şube konsepti “TEB 
Pratik”i bu yıl hayata geçireceklerini söylüyor. 


mak gerekiyor, elbette regülasyonlarla beraber ilerlemeli 
bu süreç.” 

Uzak gelecekte ise ödeme sistemlerinin tamamının 
değişeceğini söyleyen Leblebici mevcut yapıların ortadan 
kalkacağını, tam güvenlik sağlanabileceğini bu nedenle de 
fiziki olarak belki de hiç “para kullanılmayacağını düşünüyor. Banka içinde ise dökümantasyonun dijitalleşeceğini 
ancak insan faktörünün de ortadan kalkmayacağını anlatıyor, “Pazarlama, marketing, bilgi verme, destek alma kısımlarını yine insanlar yapacak, belki gelecekte yine 10 bin 
personel olacak ancak bugünkü iş tanımında değil” 
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Burganbank Murat Dinç - Genel Müdür 


-intek Etkisi 


77 inans, banka ve teknoloji sektörlerinin iş birliği- 
nin arttığı, birleşmelerin mevcuttan daha fazla 
gerçekleştiği, ürün çeşitliliği ve sunumunun 
klasik bankacılıktan dijital ve mobil bankacılık 

i alanına kaydığı, bankaların her zaman her yerde 
ulaşılabilir olduğu, yatırım satın alma ve inhouse olarak 
geliştirme gibi birden fazla fintek stratejisinin kullanıldığı 
bir sektör... Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç'in 
kurguladığı gelecekte işte bütün bu yeniliklerin olduğu 
bir bankacılık modeli var. 

Dinç teknolojik dönüşümün gelecekteki değişimin en 
büyük parçası olacağına inanıyor. Bankasının bu alandaki 
çalışmalarını anlatırken ise “Burgan Bank olarak dijital 
kanallara odaklanmanın getireceği avantajla ciddi anlamda müşteri veri kümesini, analitik modeller ve yapay zeka 
uygulamaları yardımıyla işlemeyi hedefliyoruz” diyor 

Dinç'e göre bankacılık sektörünün değişimindeki bir 
diğer mihenk taşı fintek firmaları olacak. Start-up ve fintek şirketleri birçok sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de rekabeti körüklüyor ve farklı iş yapış tekniklerini de beraberinde getiriyor. Dinç de bu konuda fintek 
firmalarının hakkını veriyor ve “Fintekler gerek iş yapış 
şekillerimizde gerekse şube akışlarımızda, otomasyonun- 
da ve yeni personel yatırımlarımızda yeni iş modellerini 
destekleyecek yeni yatırımları planlamamızı ve hayata 
geçirmemizi bir gereklilik haline getirdi” diyor. 

Geleceğin bankacılığında, bankalar orta ve uzun vadede iş süreçlerini değerlendirerek getiri ve maliyet karşılaştırması ile birlikte dijital kapasitelerini maksimize etmeyi hedefleyecek. Dolayısıyla karmaşık süreçlerin yerine 
yalın, zaman ve maliyet açısından olumlu fark yaratacak 
inovatif yatırımlara daha çok yönelecek. Murat Dinç özellikle küresel ölçekte bu tarz eğilimlerin çoktan başladığını belirtiyor ve ekliyor “Önümüzdeki yıllarda Türk bankacılık sektörü oyuncuları da küresel rakipleri gibi ortaklık, 
yatırım, satın alma veya kendi bünyelerinde uygulama ve 
geliştirme gibi birden fazla fintek stratejilerini artırarak 
kullanmaya devam edecek.” 

Böylece mobil-dijital strateji hedeflerine ulaşmakla birlikte bankalar farklılaştırılmış hizmet ve ürün yelpazesini 
çeşitli müşteri tiplerine hızlı bir şekilde ulaştırmış olacak. 
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Dinç dijital alanda Türk bankalarının alacağı bu aksiyonların yanı sıra kamu otoritelerinin ve denetimsel kurumların da bu alan ile ilgili olarak yasal altyapıyı net bir 
şekilde oluşturması gerektiğine dikkat çekiyor ve “Yasal 
altyapı kapsamının netleşmesi ile birlikte devam etmekte 
olan büyük ölçekli yatırımlar da artacak” diyor. 

Dinç'e göre önümüzdeki döneme hazırlanmak için 
sektörün enerjisini operasyonel giderlere ve bunlarla 
alakalı dijital-1T destekli satış ve pazarlama kanallarına 
yöneltilmesi gerekiyor. Bunun sebebi sermaye ve fonlama 
maliyetlerinin yükselmesi. Ayrıca Dinç bankacıların bütün bu süreçlerde ve her alanda verimliliğin artması için 
çaba göstermek zorunda olduğunu söylüyor. 

Murat Dinç, 100 yıl sonra bankacılık sektörünün daha 
çok fintek firmalarının boy gösterdiği bir alan olacağını 
düşünüyor. Hızlı, kaliteli, güvenli, düşük maliyetli ve yenilikçi hizmetin müşteri beklentileri içerisinde en önemli 
unsurlar olacağını belirten Dinç, “Müşteri tercihleri 
klasik bankacılıktan fintek firmalarına doğru ilerleyecek. 
Bankalar da bu pastadan pay almak amacıyla bu alanda 
atılımlar yapacak. Bankalar robot danışmanların, akıllı 
uygulamaların, ATM”lerin şubecilik anlayışıyla geliştirildiği ve kullanıldığı yönetim anlayışına sahip olacak” 
diyor. Dinç'in geleceğe yönelik beklentisi ise şöyle: “Kendi 
kendine karar verebilen otonom sistemlerin yaygınlaşması ve Nesnelerin İnterneti'nin daha da gelişmesiyle bankacılık faaliyetlerinin bu sistemlerin içinde bir servis olarak 
görünmez hale geleceğini düşünüyorum.” 
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ALTIN İŞLETMELERİ 
KOZA ALTIN, TÜRKİYE'NİN ALTIN MADENİ 


Yeraltında yatan değerlerimizi geleceğin Türkiye'sine kazandırmak için çalışan ve bu ülkenin 
insanları ile paylaşan bir Türk şirketi var: Koza Altın. 


Koza Altın, bu ülkenin insanlarının altına verdiği değeri çok iyi biliyor. Geleceğimiz için güvence 
olarak gördüğümüz altını, bu ülkenin geleceği için çıkarıyoruz. Koza Altın, dünya standartlarında 
çevre teknolojilerini kullanarak, ulusal mevzuatlarla tam uyumlu, kalıcı ve ekonomik getirisi yüksek 
altın madenciliği yapıyor. İş hedeflerini, “Sürdürülebilir Madencilik İlkeleri” ile bütünleştirerek, 
yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak 
yaklaşımı benimsiyor. 


GENEL MÜDÜRLÜK 

İstanbul Yolu 10. Km. No: 310 06370 
Yenimahalle / Ankara 

Tel: 0 (312) 587 10 00 Faks: 0 (312) 587 11 00 
OVACIK ALTIN MADENİ 

Ovacık Mahallesi Pk 14 -15 35700 

Bergama / İzmir 

Tel: 0 (232) 641 80 17 Faks: 0 (232) 641 80 19 
ÇUKURALAN ALTIN MADENİ 

Çukuralan Mahallesi Kocagedik Tepe Mevkii, 
Dikili / İzmir 

Tel: 0 (232) 455 43 00 Faks: 0 (232) 455 4301 


MASTRA ALTIN MADENİ 

Demirkaynak Köyü 

Mastra / Gümüşhane 

Tel: O (456) 247 10 01 Faks: O (456) 247 10 14 


KAYMAZ ALTIN MADENİ 

Kaymaz Mahallesi, Şükrü Tuncel Caddesi No: 51 
Sivrihisar / ESKİŞEHİR 

Tel: 0 (222) 721 22 52 Faks: 0 (222) 7212251 
HİMMETDEDE ALTIN MADENİ 

Himmetdede Mahallesi, Ankara Bulvarı No:230 38100 


Kocasinan / Kayseri 
Tel: 0 (352) 220 70 00 Faks: 0 (352) 220 70 14 


BURÇİN MAVİTUNA 


Nereye KOŞUYOTUZ wo) 


elirsiz bir yarına doğru iler- 
) lerken kendimizi henüz ha- 
—. yal edemediğimiz çok daha 
) büyük bir şeye dönüştürüyo- 
# Tuz” diyor Admond Kirsch 
ve Winston Churchillden alıntı yapıyor, “Büyüklüğün bedeli sorumluluktur..” Dan Brown son romanı olan 
Başlangıç ile sarsıcı bir dönüş yaptı. 
Admond romanın ana karakterlerinden biri olan bir bilim insanı. Kim 
olursan ol, neye inanırsan inan, çok 
yakında her şeyin değişeceğini ispat 
etmeye çalışıyor. Aslında pek çok bilim insanı her gün aynı amaçla işe gidiyor. İş insanları için de durum aynı. 
Herkes gelecek hayatımızın bir parçasını bugünden şekillendiriyor. Michio 
Kaku gibi bir fizikçinin ve Alan Musk 
gibi bir girişimcinin ortak noktaları, 
gelecek trendlerini hayal etmeleri 
üzerinden geçiyor. Gelecek nasıl olacak? Bunu bilmiyorum. Ancak günlük 
yaşantımda televizyon ile pek işimin 
kalmadığını cesurca itiraf edebilirim. 
Çocukluğumda siyah beyaz televizyon 
evlere yeni girmeye başlamıştı. Benim 
çocuklarım ekran bağımlısı olarak 
dünyaya geldiler. Onların çocuklarının hayatlarında hiç ekran görmeyeceğine eminim. Bizim çocukluğumuzun gelecek hayallerini çizgi romanlar 
beslerken, şimdiki çocukların Youtube 
üzerinden Kaku'nun gelecek videolarını izlediklerine şahit oluyorum. 
Onların çocuklarının ise bu videoların 
içinde yaşayacaklarından eminim. 
Yarını düşünmek artık daha bireysel bir sorumluluk oldu. Yapay 
zeka, robotlar, D-Wave bilgisayarlar, 
arttırılmış gerçeklik, nano teknoloji, 


alternatif enerji kaynakları, gen biliminde yaşanan gelişmeler ve Mars'ta 
koloni kurma fikri. Akıl almaz bir 
eşikteyiz. Bu kadar hızlı ve karmaşık 
genişleyen bilim etkisinde 2050 yılı ve 
ötesini bugünün gerçekleri ile tahmin 
edemeyeceğimi görüyorum. Çok fazla 
değişken var. Sadece şunu düşünmek 
yeterli. Gelecek 18 ay sonunda elimizdeki akıllı telefonun gücü ikiye katlanmış olacak. Henüz 10 sene önce ilk 
iPhone piyasaya girmişti. 10 sene sonraiPhone X modelinin 100 katı daha 
güçlü bir cihaz taşıyor olacağız. 

Gelecek tahminleri yapmayı bilim 
insanlarına bırakalım ve odağımızı 
daha mikro düzeye ve aile içine kaydıralım; bizim çocuklarımız için, 70 yaş 
artık yeni 40 yaş muamelesi görmeye 
aday gibi duruyor. Bu nedenle eğitimden iş hayatına kadar hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak. Bu duruma inanmak 
zor geliyor olabilir. Ancak eğer gelecek bilimi doğru bir okuma yapıyorsa, 
insanın 150 yaşına kadar yaşamasının 
normal kabul edileceği bir döneme 
adım atıyoruz. 

Gelin bizi nasıl günlerin beklediğine farklı açılardan bakalım. İnsanların 
hızla değişen dünyayı daha yakından tanımalarına yardımcı olmak ve 
ortak geleceğimizi şekillendirecek 
meseleler ve olaylara dair evrensel 
diyaloğa daha rahat katılmalarını 
sağlamak amacıyla Kanada'da bir 
süredir “Munk Münazaraları” düzenlenmekte. Altı ayda bir yapılan 
bu toplantıların yakın zamanda olan 
bir oturumuna Alain De Botton, Steven Pinker, Matt Ridley ve Malcolm 
Gladwell katıldı. Konu çok ilginçti. 


İnsanlık olarak daha iyiye mi yoksa 
daha kötüye mi gidiyoruz? Tartışmaların sonucunda “insanlık daha iyiye 
gidiyor” diyen taraf kazandı. İşte bunu 
kanıtlayan fikirlerden bazıları; 

8 Son 50 yıldır, insan ömrü günde 
ortalama beş saat uzuyor. 

8 Bir insanın başına gelebilecek en 
büyük acı olan çocuk ölümleri son 50 
yılda 2/3 oranında azaldı. 

© Obetize ve trafik artan oranda sıkıntı yaratan şeyler. Ne var ki bu sorunlar 
bolluk artışından kaynaklanıyor. 

8 Afrika olağanüstü bir mucize yaşıyor -aynen 20 yıl önceki Asya gibi. 
Mozambik 2008'e oranla kişi başı 
yüzde 60 daha zengin. Etiyopya'nın 
ekonomisi yılda ortalama yüzde 10 
büyüyor. 

© İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisi sadece bir yıl -2009'da- 
yüzde 1 oranında küçüldü. Ardından, 
2010'da yüzde 5 büyüme yaşandı. 

s Birleşmiş Milletler'e göre dünya 
nüfusu artış hızı 2080'de tamamen 
duracak. 20'nci yüzyılda dünya nüfusu dörde katlanmıştı. Ancak 2Vinci 
yüzyılda ikiye katlanmayacak. 

© Tarımda sağlanan verim artışı ve 
nüfusun artışının yavaşlaması ile aynı 
miktarda gıdayı üretmek için 50 yıl 
öncesine göre yüzde 68 daha az arazi 
gerekiyor. 

Bilim dünyası katlanan bir büyüme 
gösteriyor. Bu yeni düzende fikri sermayenin ayni sermayeye karşı tartışılmaz bir üstünlüğü var. Yeni bir kişisel 
manifestoya hiç bu kadar ihtiyaç duymadık. Bunu nasıl yapacağımızı gelecek ay örnekleriyle anlatmaya devam 
edeceğim... © 


UUHANMAH Yalım 


GÖKHAN KULA 


2040 ve Sonrası 


inans sektörü büyük bir 
teknolojik değişim içinde. 
Günümüzde çeşitli kuvvetler 
finansal kurumların faaliyet 
gösterdikleri piyasalar ile 
toplumlardaki geleneksel rolünde, 
yapıyı ve rekabet ortamını bozuyor. 
Teknolojik gelişmelerin “yaratıcı 
yıkım? yoluyla finansal hizmetler 
ekosistemindeki etkisi bu süreçte 
yaşanan en büyük değişim olabilir. 


Fintekler: Yeni İş Modeli 

Uzun süredir finansal hizmetler ve 
bankacılık sektörüne girmek için 
epey giriş engelleri mevcuttu ve bu 
rekabet ortamını bir negatif etkiliyordu. Teknolojik gelişimle birlikte artık 
rekabet ortamı tamamıyla değişti. 
Yeni kurulan girişim ve risk sermaye 
şirketlerinden yüksek meblağlar çekebilen fintek şirketleri, tüm finans 
sektöründe değişim fırtınasını yarattı 
ve gelecek yıllarda fintekler öncü 
rolü almaya hazır olacak. Tüm finansal sektörler bu gelişimden etkilendi 
ve gelecek yıllarda daha da etkilenecek. Finansal danışmadan sigorta 
şirketlerine kadar örnek verebiliriz. 
Bu değişime ayak uyduramayan 
şirketlerin rekabet gücünün zayıflayacağını ve pazar paylarını bağımsız 
fintek şirketlerine kaybetme riski 
altında olabileceği söylenebilir. 


Paylaşım Ekonomisi Geliyor 

50 yıl sonra da tüketicilerin bankacılık ve finans hizmetlerine ihtiyacı 
olacak. Ancak klasik bankalara ihtiyaç duymadan gerekli işlemleri 
yapabilecek altyapılar hazırlanıyor. 


En azından belki bir banka olarak 
düşündüğümüz oluşum o gün olmayabilir ve başka şirketler bankaların 
yerini alabilir. Paylaşım ekonomisi 
taksi (Uber, BiTaksi) ve otel odalarıyla (Air BNB) başlamış olabilir, 
finans sektörü yakında bu trendi 
takip edecek. Bu durumda paylaşım 
ekonomisi, merkezi olmayan varlıkların sahiplenilmesi ve aracı olarak 
bir bankaya otomatik olarak dönmek 
yerine sermaye kullanıcıları arasında 
etkili eşleşme bulmak için bilgi teknolojisi kullanılabilir. En güzel örnek 
olarak Amazon gösterilebilir: Teknoloji devi son iki yıldır çeşitli finansal 
hizmetler ve bankacılık işlemleri için 
SEC düzenleyicileriyle (ABD finans 
regülatürü) görüşmeler yapıyor. 
Amazon zaten kendi sanal pazarında 
satış yapan tüccarları desteklemek 
amacıyla 2017'de başlatılan borç verme finansal operasyonuna sahip. Bu 
birim son 12 ay içinde 1 milyar dolarlık kredi sağladı. Böylece bankaların 
en temel fonksiyonunu -şimdilik 
küçük bir miktar olsa bile- üstlendi. 


Blockchain ve Bitcoin Depremi 
Blockchain teknolojisi mevcut bankacılık ve finansal hizmetler sektörü 
için radikal şekilde basitleştirme 
potansiyeline sahip. Bu gelişim ile 
birlikte bankacılık, maliyetleri düşürerek, ürün çeşitlerini yatırımcılar 
için çoğaltarak ve işlemlerin hızını 
artırarak daha şimdiden etkilenmiş 
durumda. Blockchain potansiyel 
uygulamaları limitsiz: Müşteri kimliklerinin saklanmasından yurtdışı 
ödemelerin ele alınmasına, tahvil 


veya hisse senedi alım satım işlemlerini kendiliğinden yerine getiren 
akıllı sözleşmelere kadar varabilir. 
Blockchain teknolojisinin bir digital 
para türü olan Bitcoin, inovasyon 
olarak bankacılık sektörünü saf dışı 
bıraktı. Merkezi hükümet idaresi ve 
merkez bankaları tarafından kontrol 
edilmeyen bir paraya erişmelerini 
sağladı. Bir banka hesabına ihtiyaç 
duymak yerine tüm dünyadaki insanlar Bitcoin'i cep telefonlarından 
gönderebiliyor ve alabiliyor. 


Yapay Zekanın Yükselişi 

Finansal hizmetler şirketleri çeşitli 
finansal görevleri daha iyi ve daha 
ucuza gerçekleştirmek için gelişmiş 
yazılımlar geliştiriyor. Robotik veya 
bilişsel otomasyon olarak adlandırılan bu süreç, çeşitli varlık yönetim şirketlerinin (fintek veya robot 
danışman) yükselişine neden oldu. 
ABD'de Wealthfront veya Betterment 
gibi şirketlerin başarısına Avrupa'da 
Scalable eklenince uzun vadede tüm 
küresel portföy yönetim şirketlerini 
etkileyeceğini gösteriyor. 

Bazı şirketler, yatırım bankaları, 
borsalar ve takas kuruluşları bu megatrendleri görüp teknoloji gelişimine yatırım yapıp bu yönde ilerliyor. 
Fakat yine de finansal endüstrinin 
çoğunluğunun yeni teknolojiden yararlanmak için çok az veya hiç bir şey 
yapmamış olması şaşırtıcı. Yine de 
finansal endüstrinin gelecek için çok 
fazla tercihi yok. Şirketler ya teknolojiye ayak uyduracak ya da geleneksel 
iş modeli ile ciddi bir riske girip pazar paylarında düşüş yaşayacak. (9 


O 
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Aktif Bank Serdar Sümer - Genel Müdür 


Küresel Baglantı 


”——-eknoloji yıllar içinde iletişimden ticarete, eğitimden inşaata birçok sektörü etkilemeye başladı. 
Teknoloji ile birlikte sektörler de büyük bir dönüşüm içine girdi. Bankacılık sektörü ise lisanslar ile koruma altında olduğundan, bugüne kadar 
farklı aktörlere karşı büyük ölçüde direnç gösterdi. Ancak 
Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer'e göre teknoloji 
ile birlikte müşteri sahipliğinin önemi azaldıkça, farklı 
aktörler de finans ve bankacılık alanında faaliyet göstermeye başlayacak. Sümer gelecekle ilgili “Finans sektörü veya 
bankacılık fonksiyon olarak devam edecek ancak yöntem 
ve aktörler büyük ölçüde değişecek” diyor. 

Aktif Bank iki farklı yapıyı bünyesinde barındıran bir 
banka olarak piyasada yer alıyor. Serdar Sümer bankasını 
şu şekilde anlatıyor: “Aktif Bank ilk olarak Türk Finansal 
piyasalarına faizli ya da faizsiz pek çok yeni finansal ürünü 
kazandıran inovatif bir yatırım bankası yapısı. İkinci olarak 
ise sahip olduğu yirmiye yakın iştiraki aracılığı ile perakende alanında pek çok finansal ürünü müşterilerine alternatif veya dijital kanallar aracılığı ile sunan yine inovasyon 
odaklı bir “challenger bank”” İnovasyonu müşterilerinin 
hayatını kolaylaştırmak ve finansal hizmetlere erişimi kısıtlı kitlelerin finansman ve ödeme hizmetlerine erişimini 
sağlamak amaçlı kullandıklarını belirten Sümer “Bankamız İnternet ve mobil uygulamalarda önemli atılımlar yapmak için yatırımlarına devam ediyor” diyor. 

Serdar Sümer'e göre Türk bankaları teknoloji konusunda, gelişimlerini özellikle son 20 yılda tamamladıklarından son derece avantajlı bir konumda bulunuyor. Ancak 
geleceğin bankacılığında önemli bir rol oynayacak yapay 
zeka ve blockchain gibi yeni teknolojiler tarafında aynı 
hızlı adaptasyonu bütçe ve ölçek problemlerinden dolayı 
göstermekte sıkıntı yaşıyor. Son yıllarda Türk bankaları 
yatırımlarının çoğunun teknoloji ve inovasyon üzerine 
yapıyor. Yeni gelişen teknolojileri var olan süreçlerine 
entegre etmek bankaların bir numaralı amaçları arasında 
yer alıyor. Ayrıca şube yatırımları için ayrılan kaynakların 
bir kısmı da bu alana kaymaya başlıyor. Şube modellerinin 
değiştiği ve şube sayısından ziyade fonksiyonunun önem 
kazandığı bir döneme girildi. Blockchain teknolojisi ve 
yapay zeka uygulamalarına ilişkin gelişmeler de teknolojik 
dönüşümün özellikle son yıllardaki en önemli ayağı oldu. 


Yurtdışında bankalar, fintek alanında da önemli yatırımlar 
yapmaya başladı. Türk bankaları da doğal olarak bu trendi 
takip etmekte geri kalmadı. 

Aktif Bank Genel Müdürü Sümer de bütün bu gelişmeleri yakından izleyen ve bankasında uygulamaya çalışan 
banka liderlerinden biri... Bütün bu dönüşümün içerisinde 
finteklere ayrı bir önem veren Sümer “Önümüzdeki dönemde bağımsız fintek şirketlerinin arttığı, bir kısmının da 
bankalar tarafından satın alındığı bir sürecin yaşanacağını 
düşünüyorum. Aktif Bank olarak fintek ve özellikle startup'ları, sektörün bileşeni haline getirme konusunda bir 
takım çalışmalarımız var” diyor. Sümer'in finteklere verdiği önem bankasının son zamanlarda yaptığı atılımlardan 
da anlaşılıyor. Yeni uygulamaların geliştirilmesi, İnternet 
ve mobil tabanlı çözümlerin etkinleştirilmesi amacıyla 
araştırma yapan Aktif Bank, uzun vadeli planının bir parçası olarak bu yıl sanal pos hizmeti veren EchoPos isimli 
şirkete ortak olarak fintech alanında önemli bir yatırım 
yaptı. Bu şirketin henüz bir yılı doldurmadan kara geçerek, 
çok az start-up'ın elde edebileceği bir başarıyı yakaladığını 
belirten Sümer “Uzun vadede geliştirdiğimiz teknolojinin 
yanında yaptığımız buna benzer yatırımlarla da sadece 
bireysel müşterilerimize değil KOBİlere de yeni hizmetler 
sağlıyoruz. KOBİlere yönelik iş modelimiz; şubesiz, yüzde 
yüz dijital, ticari finansman ihtiyaçlarına üretilen çözümlerde iş ortaklıklarına açık ve bu kuruluşların tüm alt segmentlerini kapsayan bir model olarak özetlenebilir” diyor. 

Sümer yeni jenerasyon müşterileri kazanmanın ve var 
olanların beklentilerini karşılamanın gelişim açısından 
önemli olduğunu düşünüyor. Maliyetin uzun vadeli olarak 
kontrol altına alınabilmesi de her zaman güncel bir konu 
olduğundan verimlilik ile ilgili süreçlerin de bankaların 
odağında olacağını belirtiyor. Sümer bu kapsamda geleceği 
hayal ederken “Süreçler ve organizasyonel yapıların yenilendiği, şube modellerinin değiştiği, alternatif dağıtım kanallarının etkinliğinin arttığı bir dönem göreceğiz” diyor. 


Yüksek teknolojiyle 
dünya liderliğine... 
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Kuveyt Türk Ufuk Uyan - Genel Müdür 


Taşlar Yerinden 
Oynuyor 


—7 ürkiye'de katılım bankalarının geçmişi 1980'lere 
dayanıyor. Faizsiz bankacılık kısa sürede sektörde önemli bir yer tutmaya başladı. Üstelik bu 

bankalar sektördeki gelecek yarışında yerlerini 
almak için pozisyonlarını belirledi. Ufuk Uyan 


liderliğindeki Kuveyt Türk, bu katılım bankalarından biri... 


Gelecek vizyonu geniş olan Uyan, “Gelecekte teknoloji 
bankacılıkta taşları yerinden oynatacak” diyor ve ekliyor 
“Uzun vadede bankacılık sanal ortamda, kişiye özel ve 24 
saat sunulacağı yeni bir forma dönüşecek.” 

Dünya finans ve bankacılık sektörüne baktığımızda 
önemli ölçüde değişim ve dönüşüm yaşandığını görüyoruz. Teknoloji bu dönüşümün en büyük sebeplerinden biri 
olarak kabul ediliyor. Son yıllarda bankacılık işlemlerinin 
yaklaşık yüzde 90'ı İnternet ve mobil hizmetler üzerinden 
yapılmaya başlandı. Fakat Uyan'a göre İnternet bankacılığının yavaş yavaş eskimeye başladığı bir dönemdeyiz. 
Hatta müşterilere büyük kolaylıklar sağlayan mobil bankacılık bile yeni olmaktan çıkıyor. Bu nedenle operasyonel 
verimliliği arttıracak ve yeni yaklaşımlar getirecek adımlar 
atmak gerekiyor. Uyan bu nedenle bankaların teknolojik 
yatırımlarının her geçen gün artacağını düşünüyor. 

Bankacılık sektöründe öne geçmek için yapılması gereken yeniliklerin başında ürün, hizmet ve süreçlerde yapay 
zeka uygulamalarına yapılan yatırımlar geliyor. Uyan'a 
göre gelecekte robotların kişisel asistan olarak birçok talebe cevap vermesi, bankacılık işlemlerini gerçekleştirmesi; 
giyilebilir teknolojilerinin kişisel finansal yönetime katkı 
sağlaması hatta sosyal medya hesaplarıyla senkronize edilip müşteri taleplerini yönetmesi şaşırtıcı olmayacak. Bu 
nedenle bankalar organizasyon yapılarını yeniden şekillendirmeli. Uyan, “Uzun vadeyi hayal ettiğimizde, teknoloji 
ve yapay zekayla birlikte daha dinamik ve hayatın akışıyla 
bütünleşmiş, fiziki görünürlüğü azalmış bir bankacılık 
sisteminin şekilleneceğini düşünüyorum” diyor. 

Ufuk Uyan'ın gelecekle ilgili öngörülerinde müşteri 
istek ve beklentilerinin artacağı ve üçüncü partilerle ortaklıkların kaçınılmaz olacağı düşüncesi de büyük yer kaplı- 


yor. Uyan artık müşterilere sunulan herhangi bir yeniliğin 
ekstradan sunulan bir çözüm olarak görülmekten çıkıp, 
mevcut yapılması gereken çözüm şeklinde algılanmaya 
doğru gittiğini düşünüyor. Hatta dijitalleşme ve inovasyonun çok hızlı zihinsel dönüşüme sebep olduğu sektörlerin 
başında bankacılığın geldiğini iddia ediyor. Bu “zihniyet ve 
yaklaşım değişiminin” olumsuz etkilerinin ise finansal kurumların birbirleriyle ortaklıklar kurması yoluyla aşılabileceğini belirtiyor. Böylece müşteriler aldıkları hizmetlerde 
direkt olarak bankalarla muhatap olmak yerine arka planda bankaların altyapısını kullanan ve müşteri deneyimine 
odaklanan üçüncü taraflarla iletişimde olacak. 

Uyan için gelecekte fintekler ve girişim bankacılığı da 
yeni fırsat kapıları açacak. Özellikle günümüzde yeni bir 
alan olan girişim bankacılığının önemli fırsatlar içerdiğini 
düşünen Uyan, bu yönde de çalışmalar yapıyor. Kurduğu 
Lonca Girişimcilik Merkezi ile fintek ekosisteminde yerini 
alarak teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip 
girişimcilere, en uygun çalışma ortamını sağlayan Kuveyt 
Türk, her bir girişimci için özel mentor ve danışmanlarla 
projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. 

Ufuk Uyan geleceğe umutla bakan bankacılardan biri... 
Kendisinin gelecek algısının özeti ise şu şekilde: “Gelecek 
dönemde bankacılık sektöründe ürün, hizmet ve süreçlerde yapay zeka uygulamalarından faydalanılarak teknolojik 
açılımlarla köklü değişiklikler olmasını, ülkemizde fintek 
ekosisteminin olgunlaşmasını, banka-fintek işbirliklerinin 
ve teknolojiye yapılan yatırımların artmasını, sektördeki fiziki şube sayısının azalmaya devam etmesini bekliyorum.” 


Türkiye'nin Göz Bebeği 
Dünya Bor Lideri 


© ETİMADEN 


İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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Vakıf Katılım | İkram Göktaş 
Genel Müdür 


Teknoloji 
-ntegrasyonu 


O00Vden sonra yaşanan yapısal değişikliklerin 

yanı sıra Türkiye'de ve dünyada -tüm iş alanlarında olduğu gibi- bankacılık /finans sektörünün 

en önemli dönüm noktası İnternet'in hayatımıza 

girmesiyle birlikte başladı. Bugün bu finansal 
kuruluşlar gerek teknolojik yeniliklerde izledikleri öncü 
strateji ve gerekse müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarla dünyada önemlerini her geçen gün artırmaya 
devam ediyor. 

Ancak gelinen noktada İkram Göktaş bu pozitif duruma rağmen Türk bankalarının finansal büyüklükleri 
açısından dünyadaki birçok büyük bankayla kıyaslandığında halen alınacak çok yol olduğunu söylüyor. Göktaş 
bu durumu aşmak için öncelikle ülkemizde henüz bankacılık sistemiyle tanışmayan kişi ve firmaların sisteme 
entegre edilmesi, bankaların da bu şirketlerin finansal 
derinliklerini artıracak projelere dahil olması gerektiğini 
düşünüyor. Bu strateji izlenirken elbette teknolojiyi en 
üst seviyede kullanarak alternatifler arasında ön plana 
çıkmak gerekiyor. 

Türk bankacılığı büyümek zorunda ve yurtiçi potansiyeli buna müsait. Sahip olduğu büyük fonları Amerika 
ve Avrupa piyasalarında değerlendiren Körfez ülkeleri de 
Türk bankaları tarafından önemli bir hedef pazar olarak 
görülebilir. Göktaş bu önemli ayrıntıya dikkat çekerek 
“Bu bölgenin talepleri doğrultusunda özellikle İslami 
bankacılık alanında geliştirilecek ürünlerle ülkemize 
ciddi bir kaynak geleceğine inanıyorum” diyor. 

Son 20 yılda yaşanan teknolojik gelişmeler verimlilik 
konusundaki ezberleri bozuyor. İnsanlar şubeye gelmek 
yerine işlemlerini alternatif dağıtım kanalları üzerinden 
gerçekleştirmek istiyor. Bu konfora alışan müşterilerin 
sistemlerde yaşanan bir iki dakikalık gecikmelerde bile 
memnuniyetsizliklerini dile getirdiğine dikkat çeken 
Göktaş şöyle devam ediyor: “Bugün telefon, bilgisayar 
gibi cihazlardan gerçekleştirilen işlemlerin gelecekte çip 
teknolojisiyle saat, kalem gibi kişisel kullanıma indirgenen cisimler üzerinden yapılması hiç de sürpriz olmaya- 


cak. Bu doğrultuda sektörümüzde geleceği teknolojinin 
belirleyeceğini, gerekli yatırımları yapan bankaların, 
katılım bankalarının müşteri gözünde farklılaşmayı başaracağını söyleyebilirim.” 

Teknoloji gelecek dönemde sadece finans sektöründe 
değil, tüm sektörlerde belirleyici ana etken olacak. Uzun 
vadede bakıldığında İkram Göktaş'ta bu görüşe katılıyor 
ve “Yeni nesil çalışmalarında teknolojiyi sundukları ürün 
ve hizmetlerine entegre edemeyen tüm kurumlar rekabet 
yarışında geri planda kalacak. Bu sebeple bankacılığın 
teknolojik gelişimini dünya ölçeğinde önderlik yapacak 
seviyeye getirmek en öncelikli hedeflerden olacak” diyor. 

Türkiye'de faizsiz finans, bankacılık sektörünün yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyor. Göktaş “Nüfusunun büyük 
çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede bu oran, faizsiz 
fınansın potansiyelinin çok altında seyrettiğini gösteriyor” diyor. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi 
mevzuatsal eksiklikler. Ancak son yıllarda katılım bankacılığı bu hususların her birini kamu otoritesi ile birlikte 
teker teker kararlı adımlarla aşıyor. Katılım bankacılığı ile 
ilgili kanun taslağı da bu konudaki en önemli adımlardan 
birisi. Yasalaşması beklenen taslakla birlikte faizsiz finans 
sisteminde kullanılan ürünlerin ve uygulamaların standardının belirleneceğini söyleyen Göktaş, bu doğrultuda 
haksız rekabetin ortadan kalkarak dünya ile bütünleşmiş 
bir faizsiz ekosistem oluşturulacağına işaret ediyor. Artık 
geleceğin katılım bankacılığının temellerinin atılmaya 
başlandığını söyleyebiliriz. 

İkram Göktaş çok uzun vadede bankacılığın nasıl icra 
edileceğine dair öngörülerini şöyle anlatıyor; “Torunlarımızı muhtemelen birkaç ana şube dışında fiziki şubelerin 
olmadığı, fiziki paranın tedavülden kalktığı ve işlemlerin 
yapay zeka ile donatılmış gündelik aletlerle yapıldığı bir 
bankacılık ile hayatlarını sürdürürken göreceğiz.” 


NACHİ 
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alBaraka Türk 
Melikşah Utku - Genel Müdür 


KONESANS 
Benzeri Reform 


Ibaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku'ya 

göre gelecekte çok büyük ihtimalle bugün anayasa olarak kabul ettiğimiz bankacılık düzenlemeleri, büyük oranda dönüşmüş ve esnemiş bir 

hal alacak. Gerek teknolojik gelişmeler gerek 
çağın getirdiği değişen müşteri talep ve ihtiyaçlarından 
oldukça etkilenen bankacılık sektörü denetlenmeye, 
değişime ve yenilenmeye mecbur kalacak. Utku, “Bankacılık hep var oldu, olacak. Formu ise zaman belirleyecek. 
Değişimin yönünü teknoloji belirliyor” diyor ve ekliyor 
“Teknolojik, siyasi ve jeopolitik gelişmeler Rönesans benzeri bir reformun veya kırılmanın yaşanabileceği ile ilgili 
ipuçları veriyor.” 

Geleceğin bankacılığı, geleneksel bankacılıktan birçok 
yönden ayrılacak. Utku da geleceği çizerken birçok faktör 
sayıyor. Şube konseptlerinin değişmesi, fintek şirketlerinin 
sektörde öneminin artması, yapay zekaların daha yaygın 
hale gelmesi, blockchain teknolojisine dayanan sanal paraların ortaya çıkması Utku'nun saydığı değişikliklerden sadece birkaçı... Utku'ya göre geleneksel şube bankacılığının 
bir alternatifi olarak dijital ağırlıklı küçük şube konseptleri 
sektördeki ağırlığını her geçen gün artırıyor. Online işlemler çeşitlenip işlem süreleri büyük ölçüde kısalıyor. Hatta 
Albaraka Türk de bu nedenle “boyutu küçük etkinliği yüksek” yeni nesil şube konsepti konusunda çok ciddi adımlar 
atıyor. Melikşah Utku şubelerin geleceği ile ilgili şöyle 
diyor: “Fiziksel şube faaliyetlerinin tamamen ortadan kalkacağını düşünmüyorum, ancak modellerde farklılaşmalar 
olacağı da şu noktada hayli aşikar. Her işlemi yapan şubeler 
yerine bölgesel ve lokasyona göre belirlenecek işlemleri 
sunan daha butik ve dijital yetenekleri yüksek şubelere 
dönüştürmek adına gerekli yatırımları yapmak gerekiyor” 

Utku'nun değişim vizyonunda bir diğer etkeni ise fintek 
şirketleri ve start-up'lar oluşturuyor. Fintek şirketlerinin 
sektörü etkileyerek bankacılıkta yeni iş modellerine imkan 
sağlayacağını düşünen Utku, bankaların bu alanda işbirliklerini arttırmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Gelecekte 


teknoloji işletmeleri ve start-up'larla hem rekabet hem 
birliktelik durumunda olacaklarını söyleyen Utku, “Buna 
rekaberlik? diyebiliriz” diyor. 

Yapay zeka ve blockchain devrimi ise Utku'nun gelecek 
öngörülerinin en can alıcı noktalarından birini oluşturuyor. Utku yapay zeka ile ilgili somut beklentilerini “Bankacılıkta yapay zekanın günümüze göre çok daha etkin kullanılacağı, günümüz şubelerinin yaptığı işlemlerin hemen 
hepsini on-line olarak gerçekleştirilebileceği ve insana 
bağlılığın en aza indirilerek dijitalleşmenin ağır basacağını 
düşünüyorum” sözleriyle açıklıyor. 

Melikşah Utku'nun hayalindeki gelecekte katılım bankaları da büyük bir yer tutuyor. Katılım bankacılığının 
Türkiye'de çok hızlı bir gelişim gösterdiğini belirten Utku 
gelecekte de önemli bir potansiyel taşıdığını düşünüyor. İşlemlerini faizsizlik prensibi üzerinden gerçekleştiren, reel 
ekonomiden destek alarak çalışmalarını sürdüren katılımcı 
ve paylaşımcı bir yapıdaki katılım bankacılığı 1980'lerden 
bu yana devam eden kapsamlı vizyonun sadece bankacılık 
tarafını temsil ediyor. Utku “Halbuki faizsiz bir finansal 
ve ekonomik sistem dediğimizde, sermaye piyasalarından 
borsaya, sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlere çok 
geniş kapsamlı bir katılım sürecinden bahsediyoruz” diyor. 
Hayalini ise şu şekilde açıklıyor: “Yıllardır sektörün içinde yer alan birisi olarak geleceğe baktığımda bankacılık 
kısmından çok daha kapsamlı faizsiz bir finansal sistemin 
Türkiye'de sağlıklı, sağlam ve işlevsel bir şekilde yerleşebilmesini, insanların teveccühünü hayal ediyorum.” 
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Türkiye'nin ve dünyanın kesintisiz enerji sağlayıcısı EMSA Jeneratör, 
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Tevfik Eraslan | İş Portföy - Genel Müdür 


Değişi ; | 
N ortföy yönetimi sektörünün enerjisini 
dünya ile entegre bir şekilde teknolojiye 
ve dijitalleşmeye doğru yönlendirmenin 
doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. 
Denklemin en önemli bileşeni olan insan 
kaynağında da dijital yetenek ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik yatırımlara ağırlık verilmesi yerinde 
olacak.” İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan'ın bu 
sözleri portföy yönetimi sektörünün bugünden uygulamaya başladığı gelecek stratejilerine ayna tuttuğu için 
önemli. Eraslan uzun vadede değişimin genç kuşaklar, 
eğitim, dijitalleşme ve teknolojik inovasyon gibi birbiriyle ilintili faktörlere bağlı olarak gerçekleşeceğini 
öngörüyor: “Yeni kuşaklar, yeni kuşakların eğitimi ve 
teknolojiyi kullanmaları da sadece portföy yönetimi sektörünü değil, bütün sektörleri etkileyecek.” 

Eraslan'ın dikkat çektiği bu değişimin emarelerini hali 
hazırda bütün finans alanında görmeye başladık. Artık 
insanlar fiziki mekanlardan hizmet almak yerine her 
geçen gün artan bir hızla bilgisayar ve özellikle de mobil 
cihazlar gibi dijital kanallar üzerinden finansal hizmetleri alma yoluna gidiyor. Bu değişimin yayılım hızının 
oldukça yüksek olduğunu söyleyen Eraslan dolayısıyla 
tüm sektörlerde olduğu gibi portföy yönetimi sektörünü 
de önümüzdeki dönemde etkilemesini bekliyor. 

Şu anda değişimin ilk aşamaları olarak fonların seçiminde İnternet'in ve mobil aplikasyonların kullanımının yaygınlaştığı görülüyor. Önümüzdeki dönemde 
ise yatırım danışmanlığı hizmetinin de yatırımcılara 
bu teknolojik alanlar kullanılarak ulaşacağını söyleyen 
Eraslan'a göre robot yatırım danışmanlığı, robot servet 
yönetimi tarzı uygulamaların eli kulağında. Eraslan öngörülerine şöyle devam ediyor “Diğer taraftan pasif yönetimli fonların önümüzdeki dönemde daha çok kurala 
bağlı yazılımlar sayesinde yönetileceğini söyleyebiliriz. 
Aktif yönetimli fonlar söz konusu olduğunda ise belli 
ölçüde yazılımlardan yararlanılmakla beraber portföy 
yöneticilerinin istihdam edilmeye devam edileceklerini 
düşünüyorum.” 


Portföy yönetimi sektörünün, fonların yönetimi, tanıtımı ve yatırım danışmanlığı alanlarında teknolojiye çok 
daha fazla yatırım yapacağı aşikar. Eraslan ürün geliştirmeye de yatırım yapılmaya devam edileceğini ve bugünkü 
klasik ürünlerin yanında teknolojiyi çok daha fazla kullanan, doğrudan ekonomiye dokunan ürünlerin geliştirilmesinin de söz konusu olacağını söylüyor. Son dönemde 
ön plana çıkan gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi fonları bu tarz ürünlere örnek olarak verilebilir. 
Bu tarz ürünler sadece fon dünyasını değil temel aldıkları 
sektörlerin ekosistemlerini büyütecek güce sahip. Bugüne kadar yatırımcıların doğrudan yatırım yapamadıkları 
gayrimenkul ve alt yapı sektörlerine bu fonlar aracılığıyla 
erişim sağlanmasının etkilerini sektörler de hissedecek. 
Eraslan “Bu alanda çok daha fazla yeni ürün gelmesini 
bekliyorum” diyor. 

Eraslan'ın dikkat çektiği önemli konulardan biri ise 
“aracısız hizmet alma'nın bütün dünyada genel bir trend 
olduğu. Bu trendi portföy yönetimi sektörü açısından degerlendiren Eraslan “Yoğun teknoloji kullanımını da göz 
önünde bulundurarak özellikle pasif yönetilen ürünlerde 
portföy yöneticilerinin kullanılmadığı bir portföy yönetim işleyişi olacağını tahmin ediyorum. Ancak önümüzdeki görünebilir gelecekte, aktif ürün yönetiminde hala 
iyi eğitim almış insan kaynağına ihtiyaç olacak ve bu insan kaynağı sektörde istihdam edilmeye devam edilecek.” 


RODAPORT A TİPİ 
GÜMRÜKLÜ ANTREPO 
VE SERBEST DEPO 


İNŞAAT çalışmalarına 2015 yılı içerisinde başladığımız çok amaçlı 

A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm 
arazi üzerine kurulmuştur. Öncelikli olarak çelik ürünleri, paletli mallar 
ve dökme ürünlere hizmet vermesi planlanan antrepomuz 32.000 

m? kapalı, 9.200 m?'si açık alan olmak üzere toplam 41.200 m? 
depolama alanına sahiptir. Limanımıza sadece 1 km mesafede 
bulunan antreoomuz, Mayıs 2017 itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. 
Antrepomuzun Bursa Serbest Bölgesi'ne ve yeni İstanbul Otobanı'na 
olan uzaklığı da 2 km'dir. Antreoomuzda ortalama tavan yüksekliği 

11 m'dir, 7 adet tavan vinci, 28 adet farklı ölçülerde seksiyonel kapı ve 
rampalar bulunmaktadır. İstanbul'a gelen ithalat yüklerinin yeni açılan 
köprü ile beraber Anadolu'ya yapılacak olan dağıtımlarında; gerek 

yeni otobana yakınlığı gerekse Marmara Bölgesi'ndeki depo fiyatlarına — 
oranla daha uygun oluşu nedeniyle Anadolu'da bulunan firmalar için 
önemli ve maliyet avantajı sağlayan bir alternatif olarak müşterilerimize 
lojistik hizmetler konusunda çözüm ortağı olmayı amaçlıyoruz. 
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Alp Keler Ak Portföy - Genel Müdür 


Yatırımı Yeniden 
Tanımlamak 


pa. ortföy yönetimi işi finans sektörü içinde en hızlı 
B ) büyüme gösterebilecek potansiyele sahip alan. 
İL... ” Zira küresel büyüklükler ile karşılaştırıldığında 
| Türkiye'nin yönetilen varlık anlamında ölçeği 
oldukça düşük. Gelişmiş ülkelerde sektörün büyüklüğünün milli gelire oranı yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişirken Türkiye'de bu oranın yüzde 9'in altında. 
Portföy yönetimindeki en önemli kırılım noktalarından 
bir tanesi elbette Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 
kurulması oldu. Ak Portföy Genel Müdürü Alp Keler 
gelecekte BES'in sektör ve hatta ülke için öneminin çok 
büyük olduğunu söylüyor ve ekliyor “Ülkemizde de uzun 
vadeli yatırımların ve girişimlerin finanse edilebilmesi 
emeklilik sisteminin gelişmesine ve uzun vadeli yatırımlar yapabilecek şekilde yapısının geliştirilmesine bağlı.” 

2023'e gelindiğinde milyonlarca yatırımcının 300-350 
milyar liralık tasarrufu emeklilik fonları üzerinden ülkemizdeki önemli girişimlerin yatırımcısı haline gelecek. 
Keler'e göre BES'in bu dinamiği sektörü uzun vadede 
şekillendirecek ve gelişmesine öncü olacak. 

İşte tam da bu noktada bütün finans sektörünü kökünden etkileyen “dijital dönüşüm” devreye giriyor. 
Dönüşümün portföy yönetimindeki yansıması “dijital 
yatırım yönetimi girişimleri” olarak kendini gösteriyor. 
Kişisel yatırım yönetimi hizmetinin geniş kitlelere sunulmasını sağlayan, dijital çözümleri içeren teknolojiler 
yaygınlaşıyor. Temelde oldukça teknik bir iş olan yatırım 
yönetiminin teknolojik altyapılar ile desteklenmesi, “robo 
danışmanlık” ve yatırım süreçlerine eklenen algoritmik 
bileşenler, para yönetimindeki standartları kökünden 
değiştiriyor. Keler “Dijital kuşak, bu dönüşümün oldukça 
hızlı gerçekleşmesini sağlıyor” diyor ve ekliyor “Yeni kuşağın tüketim, satın alma ve deneyim alışkanlıkları sektörün dönüşümünü belirleyen faktörlerden en önemlisi 
olacak. Özellikle dijital çözümler yeni kuşakların tasarruf 
ve yatırım yapmasını kolaylaştıracak ve onları doğru yönlendirecek çözümlere ihtiyaç olacak. Robo danışmanlık 
gibi yeni teknolojiler tüm sektörlerde olduğu gibi portföy 
yönetim sektörüne de damgasını vuracak.” 


Gelecekte arka planda çalışan yapay zekalar portföy 
yönetimi tavsiyeleri verir, fonlarınızı sizin adınıza yönetirken portföy yönetim şirketleri de sayıları milyonları 
bulan müşterilere bu hizmeti verecek. Bugün Türkiye'de 
7-8 milyon BES katılımcısı var ve hepsinin sistemden 
beklentisi büyük. Özellikle emeklilik fonlarıyla portföy kurma ve yönetme konusunda daha iyi bir desteğe 
ihtiyaçları var. Bu ölçekteki kitlelere yatırım yönetimi 
hizmeti vermenin, dijital teknolojiyi iyi kullanmak dışında başka bir yolunun olmadığını söyleyen Keler, “Diğer 
taraftan dünyada yatırım kararlarını etkileme potansiyeli 
olan veri seti de son derece hızlı büyüyor. Bu nedenle karar süreçlerini yapay zeka gibi teknolojilerle desteklemek 
gerekecek” diyor. 

İnsan ömrü uzuyor. Bundan 30-40 yıl önce Türkiye'de 
ortalama ömür 57 yıl idi. Şu an 80'e yaklaştı. 50 yıl sonra 
ortalama ömür 100 yılın üzerine çıkacak. Keler'e göre 
insanlar aktif çalışma dönemlerinde emeklilik için çok 
daha kayda değer bir birikim ayırmak zorunda kalacak. 
“Bu durum hem yatırım anlayışını hem de sosyal güvence 
anlayışını değiştirecek” diyor Keler ve ekliyor “Uzun vade 
dediğimiz kavramı yeniden tartışacağız.” 

Yatırım ve vade anlayışının değişmesi de yepyeni enstrümanların öne çıkmasını sağlayacak. Keler insanların 
“yatırım” kavramını tekrar gözden geçireceğini ve tekrar 
tanımlayacağını düşünüyor: “Farklı varlık sınıflarına daha 
kolay yatırım yapılabildiği diğer taraftan yeni varlık sınıflarının ortaya çıkabileceği bir döneme de giriyoruz.” 
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Emir Alpay Yapı Kredi Portföy - Genel Müdür 


ürkiye'de yeni gelişen sektörler ve diğer finansal şirketlerle karşılaştırıldığında, portföy yönetimi sektörünün değişim ve gelişim hızının 

çok yavaş olduğu görülüyor. Nedeni malum, 

kronik faiz yüksekliği yıllardır portföy yönetim 
şirketlerinin ön plana çıkmasının önünde Berlin Duvarı 
gibi duruyor. Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir 
Alpay “Türkiye'de 2013'deki gibi faizin düşük seviyelerde 
olduğu zamanlarda yatırımcıların alternatif getiri arayışı 
ile portföy yönetimi ihtiyacının öne çıktığını görüyoruz. 
Faiz seviyelerinde meydana gelecek düşüşlerin büyüme 
hızımızı artıracağı görüşündeyim” diyor. Elbette faiz seviyeleri önemli, ne var ki faizlerin yükseldiği son yıllarda 
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin getirdiği büyüme sektör 
için kurtarıcı niteliğinde oldu. 

Teknoloji her alanda olduğu gibi portföy yönetim sektöründe de değişimin temellerini oluşturacak. Alpay bu 
gerçeğe dikkat çekerken bir uyarı yapmayı da ihmal etmiyor “Ancak gelecek kuşağı da göz ardı etmememiz gerekir. Teknoloji ile yakınlıkları, 
farklılaşan hayat anlayışları 
elbette bizlerden beklentilerini de şekillendirecek.” Sonuçta Alpay'a göre yeni kuşaklar 
ve onların ihtiyaçları için gelenekselleşmiş yaklaşımların 
yerine farklı, yenilikçi ürün ve 
hizmet modelleri sunmaları 
gerekiyor. Alpay “Teknolojinin hayatımızın her alanında 
hakim olduğu bir dönemdeyiz. Teknolojiyi yalnızca 
hayatımızı kolaylaştırmak için 
değil, katma değer yaratmak 
için de kullanabilmeyi öğrenmeliyiz. Kodlamayla daha 
ilkokulda tanışma şansı olan 
gençlerimizin bu becerilerini 
geliştirerek sektörümüze ve 
ülkemize katkıda bulunacak 
gelişmelere imza atmalarını 
dilerim” diyor. 

Emir Alpay 50-100 yıl gibi 
uzun vadeleri düşünüp sektörün geleceğini hayal ettiği 
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zaman gördüğü tabloda “insan kaynağı” faktörü hala 
önemini koruyor, “Bu soruya verilecek ilk yanıtın makinelerin insanların yerini alması olduğu düşünülebilir. Her 
ne kadar makineler, yapay zeka ya da fintek gelişse de bu 
teknolojileri yönetecek ve daha fazla geliştirecek insanlara da ihtiyaç olacak.” 50 ya da 100 yıl sonra yatırım yaptığımız menkul kıymetleri ihraç eden şirket ve sektörlerin 
bugünden çok farklı olacağını söyleyen Alpay bu nedenle 
fınansal piyasaların ve yatırım araçlarının da değişeceği- 
nin şimdiden düşünülmesi gerektiğini belirtiyor. İşte bu 
nedenle sektörün, farklılaşan ihtiyaçlara cevap veren yeni 
hizmet ve ürünler sunması gerekiyor. 

Teknoloji sadece ürün ya da hizmet alanında değil 
ayrıca şirketlerin verimliliğinin artması alanında da büyük fırsatlar sunuyor. Elbette bu dönüşüm için şirketlerin 
şimdiden yatırım yapmaya başlaması gerekiyor. Ve üstelik bunlar uzun vadeli dönüşleri olan yatırımlar. Alpay 
bu noktaya dikkat çekerek “Bu nedenle beklentilerin de 
aynı yönde şekillenmesi gerekiyor” diyor. Alpay'a göre 
sektörün yaptığı bu yatırımlarda öncelik, zorlu rekabet 
koşullarında rakiplerden ayrışabilmek olarak belirlenmiş. 
Alpay “Teknolojinizle ya da 
uzmanlığınızla fark yaratabileceğiniz gibi elde ettiğiniz 
verimliliği yatırımcılarınıza 
yansıtarak da fark yaratabilirsiniz” diyor. 

Emir Alpay'ın teknolojinin getirdiği değişikliklerle 
ilgili öngörüleri ise şöyle: 
“Teknolojik gelişim belli 
dönemlerde sıçrama yapsa 
da sonu gelmeyecek ve hayatımızın hep içinde olacak. 
Dijital dönüşüm beraberinde 
organizasyon yapılarını değiştirecek yeni ihtiyaçlar doğrultusunda farklı iş tanımları ve 
departmanlar oluşacak. İnsan 
kaynakları da değişimin bir 
parçası olarak yeni ihtiyaçlara 
uygun uzmanlık alanlarını 
kapsayacak şekilde gelişecek.” 
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Murat Salar Azimut Portföy 
Genel Müdür 


Kısıtsız Pazar 


zimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar 

için gelecekte sektörü değiştirecek en önemli 

4 nokta banka kökenli kurumların ağırlığının 
—N kırılması olacak. Salar'a göre portföy yönetim 

j N Nsektörünün bankacılığın bir alt dalı olarak görülmemeye başlaması önemli bir değişim sağlayacak. Bu 
problem aşıldıktan sonra ise yatırımcıların tasarruflarına 
performans odaklı bir servis vermesi, portföy yönetim 
işinin ülkemizde alışılagelmiş tarzı olan dikit fon yatırım 
yapmaktan farklı bir iş olduğunun kabul edilmesi ve buna 
yönelik yatırım ve altyapının sağlanması gibi çeşitli adımlar ile değişim başlayacak. 

2Vinci yüzyıl teknolojinin çok hızlı geliştiği ve teknolojik değişime bağlı olarak dönüştüğü bir dönem. Murat 
Salar da teknolojinin kendi sektörleri için bir kırılma 
noktası olduğunu düşünüyor. Kurumlarda liderlerin teknolojinin öneminin farkına varmaları gerektiğini belirten 
Salar, “Tüm yapılanmalar teknolojideki gelişim üzerine 
kurgulanmalı. 

Günlük iş akışımıza teknolojik değişimi ne denli yansıtabilirsek verimliliği o denli artırabilme imkanımız 
bulunmakta. Hiyerarşik yapılanmalar yerine şirketler 
içerisinde daha yatay organizasyonlar kurmak başarıya 
götürecek bir diğer etmen. Lider şirketlerinden takımlara 
geçiş süreçlerinde olduğumuz kanaatindeyim. Bireysel 
yıldızlar yerine takım oyunu başarıya taşıyacak etmen 
olacak” diyor. 

Türk portföy yönetim sektörünün en etkin ve verimli ortamının tam rekabet koşullarında oluşabileceğine 
inanan Salar, “Yatırımcıların ürünlere ulaşımında hiç bir 
kısıtlamanın olmadığı, bankaların portföy yönetimi sektöründe “crowding out” yani dışsallaştırıcı etkiyle hareket 


etmediği, iyi performans gösteren şirketlerinin büyüdüğü, 


verimsiz çalışanların ise küçülebileceği bir gelecek hayal 
ediyorum” diyor. 


Tufan Deriner İstanbul Portföy 
Yönetim Kurulu Üyesi 


Baskı Unsuru 


| stanbul Portföy'ün Genel Müdürü Tufan Deriner'in 
portföy yönetim şirketlerinin geleceği hakkında yaptığı 
en çarpıcı tespit şu: “Bu sektörde yeni yazılımlar, yeni 
ürünler devamlı olarak yatırımcıların önüne sunuluyor. 
Teknolojiyi sürekli yakından takip ederek, karar vermeden işlem gerçekleştirmeye, risk kontrolden muhasebeye 
kadar, günün gerisinde kalmadan hizmet sunmalıyız. Belki otomobilinizde halen düz vites kullanabilirsiniz ancak 
bu sektörde teknolojik açıdan geri kalmak, ciddi bir risk 
ve yatırımcı memnuniyetini sarsıcı bir durum.” 
Teknoloji, portföy yönetimi sektöründe rutin işlemlerin giderek otomatize edilmesini ve robotik yapıları beraberinde getirecek. Blockchain teknolojisi bu aşamaların 
en güzel örneklerinden biri. Deriner de bu yapıya işaret 
ederek “Belki de beklediğimizden daha kısa bir sürede 
birçok rutin fonksiyonun insanlar tarafından değil makineler tarafından yapıldığını göreceğiz” diyor. Elbette bu 
ilk aşama sermaye yatırımı gerektiriyor. Deriner bu güce 
ve vizyona sahip olanların öne geçeceğinden emin. 
Sadece Türkiye'de değil, küresel düzeyde portföy yönetimi sektöründe rekabetin gelirler üzerinde yarattığı 
baskı reel sektöre benzemiyor, daha yıkıcı. Bir yandan 
regülasyonlar diğer taraftan maliyetler artıyor, kar marjları daralıyor. Açıkçası teknolojinin getirdiği yenilikler 
de şirketler üzerinde farklı bir baskı yaratıyor. Deriner 
bütün bu sebeplerle uzun vadede ölçek ekonomisi gereği sistemde bir konsolidasyon yaşanmasının kaçınılmaz 
olduğunu söylüyor ve Türkiye'nin gelecekteki resmini 
şöyle çiziyor: “Portföy yönetim şirketleri, aile ofisleri, özel 
sermaye yatırımları gibi butik yaklaşımlarla hitap ettikleri 
yatırımcı kitlesine yönelik yüksek katma değer üretebilecekleri hizmetlere yönelecek. Her ne kadar konsolidasyon 
kaçınılmaz olsa da toptancılık mantığına değil, butik yaklaşıma önem veren, buna uygun sistemleri geliştirebilen 
şirketler başarılı olacak.” 


Uğur Boğday Ziraat Portföy - Genel Müdür 


Otomatik 
Danışmanlık 
-tkisi 


——7 ürkiye'nin müzmin sorunu tasarruf eksikliği 
portföy yönetim şirketlerinin gelişmesinin, ya- 
| tırım fonları ve özel portföy yönetimi alanında 


sektörün önündeki en büyük engellerden biri. 
Ziraat Portföy Genel Müdürü Uğur Boğday'a 
göre bu durum şu anda bir sıkıntı olarak algılansa da geleceğin potansiyelini işaret ediyor. Boğday “Bu potansiyel 
BES ve OKS ağırlığının toplam yönetilen varlık büyüklüğü içinde payının giderek artması anlamına geliyor. Uzun 
vadede tasarrufların artmasıyla Türkiye'de profesyonel 
varlık yönetiminin önem kazanmasını ve bu sayede de 
özel portföy yönetiminin büyümesini bekliyoruz” diyor. 

Hızla gelişen dijital bankacılık ile oluşturulacak sinerjiler portföy yönetimi tarafında teknolojik altyapının gelişimini sağlayacak. Sektörün bu hızda büyümeye devam 
etmesinin veri yönetimi anlamında zaten teknolojinin 
daha fazla işin içine girmesini zorunlu kılacağını söyleyen Boğday bu değişimin sektörde operasayonel yönetim, 
dağıtım kanalları ve finansal danışmanlık gibi çeşitli alanlarda kendini hissettireceğini de sözlerine ekliyor. 

Bugün bankaların masaya yatırdığı ve küresel finans 
şirketlerinin harıl harıl üzerinde çalıştığı en önemli konu, 
otomatik finansal danışmanlık (robo advisory). Boğday 
uzun vadede artan ihtiyaçların da etkisiyle otomatik 
finansal danışmanlığın sektörde yaygın olarak kullanılacağını düşünüyor, “Milyonlarca yatırımcınızın olduğu bir 
ortamda, tek tek bu yatırımcılara ulaşıp yatırım tavsiyeleri, finansal danışmanlık vermek imkansız hale gelecek. 
Bu noktada otomatik danışmanlar, diğer bir deyişle algoritmik danışmanlar, çok yönlü yatırım algoritmaları kullanarak yatırımcılara amaçları, koşulları, varlıkları, gelirleri 
ve risk toleranslarına uygun portföyleri önererek her bir 
müşteriye kendi özelinde değişen piyasa şartlarına göre 
portföy yapılarını otomatik olarak güncelleyecek hale 
gelecek” Açıkçası Türkiye'de pek aşina olmadığımız bu 
uygulamaların prototipleri hali hazırda ABD gibi gelişmiş 
ülkelerde şu anda bile uygulanmakta. 


Diğer taraftan Türkiye'de gelişen dijital bankacılık finansal teknoloji dağıtım kanallarının farklılaşmasını sağlıyor. Daha önce yatırım fonları bankalar tarafından kurulup bankalar tarafından satış pazarlaması yapılıyordu. 
Ancak yapılan düzenleme ile portföy yönetim şirketleri 
kurucu oldu. Bu önemli kırılma noktasının portföy yönetim şirketlerine gelecekte farklı kapılar açacağına inanan 
Boğday, “Bağlı bulunduğumuz bankalar en önemli satış 
pazarlama ve dağıtımı kanalımız ancak mobil teknolojinin bu seviyeye ulaşması ve akıllı cihazların kullanımının 
çok hızlı artması ile artık yatırımcılara dağıtım kanalı 
kullanmadan direk ulaşıp kendi platformumuzu sunacak 
duruma geldik” diyor. 

Evet, teknoloji önemli ve hatta finans sektörü için olmazsa olmazlardan çünkü yatırımcıya kolay ve hızlı erişim sağlıyor. Ancak Boğday şirketlerde fark yaratabilecek 
en önemli unsurun insan kaynağı olduğunu şu sözlerle 
açıklıyor: “İyi bir kadroyla yatırımcılara sunulan hizmet 
kalitesi ve performans sektörde belirgin bir ayrışma elde 
edilmesi anlamına geliyor.” 

Boğday uzun vadede sektördeki diğer yöneticiler gibi 
teknoloji kullanımının artacağını öngörüyor. Özellikle 
milyonları geçen emeklilik fonları yatırımcılarına verilecek danışmanlık hizmetinde dijitalleşme kilit rol oynayacak. Dijital bankacılığın kullandığı birçok teknoloji 
kanalını kullanacaklarını söyleyen Boğday “Daha da ötesi 
otomatik danışmanlık yatırımcı sayımızın milyonları aştığı noktada sektörün kurtarıcısı olacak” diyor. 


Gülsevin Çipli | Yapı Kredi Yatırım 


Genel Müdür 


Bölgesel Hedef 


racı kurum sektöründe son yılların en önemli 

trendi konsolidasyon olarak ön plana çıkıyor. 

Şirketlerin sayısını azaltan ancak daha sağlıklı 

bir yapının ortaya çıkmasına sebep olan bu 

hareketin asıl sebebi şirketlerin gelirlerindeki 
azalma. Hisse senedi işlemlerinden alınan komisyonların 
serbest bırakılmasıyla başlayan bu süreç küçük şirketlerin 
kapanmasına ya da satışına, büyük şirketlerin ise organizasyonlarında değişikliklere gitmesine neden oldu. Bugün gelinen noktada aracı kurumları sadece hisse senedi 
alım satımına aracılık eden şirketler olarak tanımlamak 
yetersiz kalıyor. Kamu otoritesince yapılan çok sayıda 
reform ve alınan aksiyonlar orta-uzun vadede yatırım 
bankacılığını geliştirecek bir zemin hazırladı. Özellikle 
büyük aracı kurumlar geleceğin büyük yatırım bankaları 
olmaya hazırlanıyor. Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü 
Gülsevin Çipli bu değişime işaret ederek “Kurumsal yatırımcı tabanı olgunlaştıkça sermaye piyasası ürünlerine 
olan talebin de artacağını öngörüyorum” diyor. 

Aracı kurumların yatırım bankasına doğru ilerlediği 
yolda teknolojik gelişmelerin önemi elbette büyük. Borsa İstanbul tarafında başarı ile gerçekleşen BISTECH 
transformasyonu sayesinde devreye giren yeni teknolojik 
gelişim ve eşyerleşim hizmetleri ile altyapıda ciddi iyileşmeler yaşanıyor. Ülkemizde işlem yapmaya başlayan sistematik fonlar, piyasada likiditenin artmasını sağlamaya 
devam ediyor. Artan likidite ve işlem frekansı genel işlem 
hacmini yükseltiyor. Bu trendin devam etmesini bekleyen 
Çipli, teknolojik gelişmeler sayesinde sermaye piyasasının büyümesinin destekleneceğini ve yabancı yatırımcı 
için daha kolay yatırım yapılabilen bir ortam oluşacağını 
belirtiyor. 

Elbette sektör uzun vadede önemli değişimler gösterecek. Hem yasal hem de teknolojik faktörler sektörün 
yapısını önemli ölçüde değiştirecek. Yasal olarak sadece 
Türkiye'deki düzenlemeler değil, yurt dışındaki düzenlemeler de bu değişimlerde etkili olacak. Örneğin 1 Ocak 
2018 tarihinde İngiltere ve Avrupa'da MIFID2'nin devreye girmesi sektör için bir miktar belirsizlik yaratsa da 
önemli fırsatlar da ortaya çıkarıyor. 


Kısa vadede teknoloji maliyetlerinin ve alışılageldik 
aracılık faaliyetlerindeki komisyon oranlarının düşüşte 
olması nedeniyle halihazırda faaliyet gelirleri az olan 
sektörde muhtemelen oyuncu sayısı daha da azalacak. 
Çipli'nin tahminine göre üçlü bir yapı ortaya çıkacak: “Bu 
yapı, “dijital discount broker'lar ve butik yatırım bankalarının yanında hem insan kaynağının kalitesi hem de ölçek 
ekonomisi avantajını kullanabilen lider yatırım bankalarından oluşacak.” Bu yapı içinde yatırım bankalarının 
geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunarken müşteri 
deneyimine özen göstermeleri de büyük önem kazanıyor. 

Halihazırda sermaye piyasalarını kullanan yatırımcıların kanal kullanım alışkanlıkları değişmeye başladı. Çipli 
bu durumun hızlanarak devam edeceğini öngörüyor ve 
uzun vadede sektörün geleceğiyle ilgili “Teknoloji maliyetli olmakla birlikte zaman içinde maliyeti düşebilen ve 
taklit edilebilen bir faktör. Dolayısıyla tek başına teknoloji ile kalıcı bir rekabet avantajı oluşturmak mümkün. Farkı yaratan yine nitelikli ve motive insan olacak. Bu nedenle değişen teknoloji, piyasa şartlarına adapte olabilecek 
ve öngörü yeteneklerine sahip insan gücü en az teknoloji 
kadar önemli hale geliyor” öngörüsünü yapıyor. 

Orta-uzun vadede aracı kurumların salt aracılık faaliyetine dayalı bir iş modelinden belli ölçüde risk taşıyabilen farklı bir modele geçişi ve bu alanlarda organizasyonel yatırımları söz konusu olacak. Gülsevin Çipli “Makro 
ve jeopolitik koşullar olgunlaştığında uzun vadede kurumlarımız bölgesel fırsatlarla da ilgilenecek” diyor. 


Mert Erdoğmuş Ak Yatırım - Genel Müdür 


Strateji Değişimi 


/ aklaşık 10 yıl önce 
ABD'de patlak veren kredi krizi küresel piyasaları 
altüst ederken teknolojik 
gelişmeler iyice hız alıyordu. Krizin etkileri yavaş yavaş 
aşılmaya başlarken İnternet ve 
dijitalleşme bankalar, portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların 
günlük işleyişini hızla değiştirmeye 
başladı. Yöneticiler bir yandan kriz 
nedeniyle alt-üst olan piyasalar 
ile ilgili kararlar almaya çalışırken 
diğer taraftan finans sektöründeki 
bu kalıcı değişimin ilk adımlarını 
kaçırmamaya çalışıyordu. Nitekim 
kaçırmadı da, tüm küresel finans 
sektöründe otomizasyon ve robotlaşma hızı yükseldi. Ak Yatırım 
Genel Müdürü Mert Erdoğmuş bu 
dönemde yaşanan teknolojik gelişmelerin finans sektörünün reel 
sektöre göre daha hızlı ilerlediğine 
dikkat çekiyor. Türkiye'de de aracı 
kurumlar penceresinden baktığımızda dijitalleşmenin hızla yayıldı- 
$ı görülüyor. 

Sektörün orta ve uzun vadeli geleceğini değerlendiren 
Erdoğmuş'a göre bilgi birikimi ve tecrübenin daha da 
ön plana çıktığı, bunun sistemsel ve insan hissiyatından 
arındırılmış olarak uygulanmasının önem kazanacağı bir 
dönemde ilerliyoruz. Geçmiş tecrübe ve bilgi birikiminin 
elektronik sistemlere aktarılarak uygulanması ön planda 
olacak. Bu gelişmelerin meslekler arası bazı geçişkenlikler de yarattığını söyleyen Erdoğmuş, gelecekte artacak 
elektronikleşme sayesinde sektörde teknolojik ihtiyaç ve 
istihdamın artabileceğine işaret ediyor. 

Elbette geleceğe sadece sektördeki gelişmeler açısından değil bir de yatırımcılar açısından bakılması gerekiyor. Zira bugün sadece aracı kurumların değil, bütün 
finans sisteminin en büyük sorunu finansal okuryazarlık 
seviyesinin çok düşük olması. Erdoğmuş gelecekte finansal okuryazarlık seviyesinin yükselerek yatırımcı ilgisinin 
artacağını düşünüyor. Haksız da değil. En azından yeni 
nesil mobil platformların sağladığı avantajlarla hem bil- 


giye daha kolay ulaşabiliyor hem 
işlem yapmak çok kolay hem de 
profesyonel destek almak. Önümüzdeki dönemde bütün bunların 
artarak devam edeceğini söylemek 
hiç de yanlış bir tahmin olmaz. İşte 
bütün bu etkiler geleceğin yatırımcı profilinin şimdikinden çok daha 
etkin olma potansiyelini gösteriyor. 

Sermaye piyasaları ve aracı 
kurumlar sektörü baz alındığında gelişen piyasalar grubundaki 
rakiplerimize ve özellikle de içerisinde bulunduğumuz CEEMEA 
(Central Eastern Europe Middle 
East Africa) bölgesindeki piyasalara karşı ciddi anlamda önde 
olduğumuz alanlar var. Bu alanlara 
dikkat çeken Erdoğmuş, “Özellikle 
gelişmiş piyasalardaki teknolojik 
değişimleri kendi grubumuzda yer 
alan rakiplerimizin çoğundan daha 
önce adapte edebildik. Bunun yanı 
sıra özellikle regülasyon ve piyasa 
işlerliği anlamında kendi rakiplerimizden epey ilerde olduğumuzu 
söyleyebiliriz” diyor. Piyasa derinliği açısından ise halen gidilecek önemli bir yolumuz var. 
Kendi bölgemiz olan CEEMEA'de en likit piyasa olmamıza karşın özellikle Asya'daki büyük gelişen piyasalardan 
derinlik anlamında halen gerideyiz” diyor. 

Geleceğin aracı kurumlarına dair Erdoğmuş'un düşünceleri teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte günlük 
rutin ve operasyonel işlerin daha çok makinalara devredileceği yönünde. Erdoğmuş insan faktörünün de ortadan 
kalkacağına inanmıyor: “Ana stratejiler ve iş yönetimi 
alanlarında eğitimli ve farklı alanlarda da donanımı olan 
bireyler tarafından oluşturulmaya devam edecek.” 

Kuşkusuz aracı kurum sektörü de değişime uyum 
sağlamak zorunda ve bunu büyük bir hızla yapıyor da. 
Erdoğmuş'a göre teknolojik gelişimin beraberinde dijitalleşme, yaşanan bu değişim rüzgarının en temel yapıtaşı 
olacak. Piyasalar ve küresel regülasyonlardaki değişiklikler ise eğitim, tasarruf eğilimleri, finansal okuryazarlık ve 
buna paralel yetişmiş yeni nesil ile şekillenecek. 


Z 5 İşe i lm piLsa 


Modem 
Yorum 


HAZIRLAYAN: NİLAY DİRİM 


e 15'inci yılını kutluyoruz" 
rın ve testlerin sonucunda motor 


modellere göre de 10-17 kg daha da 
karar verin. harley-davidson.com 


işi! Dyna hattının sürüş performansın 
motosiklet ve motosiklet aksesuarlar 
Boy,9 Heritage Classic, Low Rider,* Sofi 
aşıyan modellerle sokaklar, sürücüsü 
motoruyla güçlendirilmiş Softail serisi d 


Na 


ftail hattının özel tasarımıyla b 


ail Slim,9 Deluxe, Breakout,9 Fa 


fir. Pahada nasıl olduğuna ise de 


r 


diyor, Harley Davidson. Binlerce saat sürmüş araştırmalautkunları için sekiz yeni Softailm 
O 


odeli çıkararak yapıyor bu 
leştiren Harley Davidson, 


üretme konusunda efsanevi çizgisini sürdürüyor. Yeni Fat 


Bob“ ve Street Bob“ adını 


ne bir oyun alanı keyfi yaşatacak gibi. Milwaukee-Eight 107 


aha sert ama daha hafif çelik çerçeveye sahip. Önceki 


eyimledikten sonra siz 


TET 
“d il İ 


Yaratıcılık Serenad 


on Giovanni adını duyduğumuzda artık aklımıza yalnızca Mozart gelmiyor. Belleğimizde baş köşeye kurulmuş bir isim daha var: Ünlü operadan esinlenerek 
yaptığı Don Giovanni koleksiyonu ile karşımıza çıkan, 20'nci yüzyılın en sıra dışı ve 
üretken markalarından Fornasetti. Piero Fornasetti (1913-1988) tarafından kurulan, 
yaşadığımız mekanları sahip olduğu zengin ve kışkırtıcı görsel dil ile yeniden yaratan 
Fornesetti, bu koleksiyonda yine rahat durmuyor. Parçaların arz-ı endam ettiği alanlar, 
adeta üç boyutlu bir masal kitabının içinde kaybolmuş hissiyatı yaratıyor. Geçmiş 
zamanlarda Don Giovanni sahnelenirken kullanılan set tasarımları, koleksiyonun ilham 
kaynağı olmuş. Operayı çok seven Barnaba Fornasetti, "Müziksiz bir dünyayı hayal 
etmeye çalışın, dekorasyonsuz bir dünyada yaşayacağınız şey de bu" diyor. Koleksiyondaki lake ahşap masa 9 bin 850, cilalanmış ahşap lake Cilindro 17 bin 700, Don 
Giovanni paravan ise 14 bin 750 civarında. fornasetti.com 

kafine Seçim 
M ario Guerra tarafından kurulmuş Arcahomn, alışık olmadığımız 
işlerin peşinde. 1958'den bu yana Rönesans tekniklerini ustaıkla kullanan bir ekip, Zebu sığırının boynuzlarını işliyor. Bu boynuzardan eşsiz parçalar yaratırken zarif ahşap panelleri, özenle seçilmiş 
derileri kullanmayı tercih ediyor. A. Andreucci tarafından tasarlanan 
bu satranç setinde olduğu gibi. 'Architettura" tam bir İtalyan ama 
siluetinde New York'u anımsatan bir metropol var. Oyunun tahtasını lake ve aynalı camdan ya da deriden seçmek mümkün. İkonik 
binaları keşfederken dalıp gitmek de... Bu seyir keyfini, parlatılmış 
pirinçten ve mat boynuzdan yapılı taşlar tamamlıyor. 40x40x7 cm 
ölçülerindeki bu akıl oyunu tam bana göre diyenlerdenseniz etiketi 
yaklaşık 6 bin euro. arcahorn.com 


| FORBES 100. YIL 


Sofistike Mavilik 


u R' renk değildir mavi, huydur bende" diyor şair. Kimi sanat yapıtları dile gelse, benzer 
mealler yankılanacakmış gökkubede. Güzel sanatlarda bir devrim niteliği taşıyan Prus- 
ya mavisinin keşfi gerçekleşmeseydi, bugün ne Picasso'nun Mavi Dönem yapıtlarının ne Van 
Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunun ne de Hokusai'nin 36 Fuji Dağı Manzarası'nın seyrine dalabilecektik. Yol bizim yeniden, bu kez maviliklere A. La öhne ile açılma zamanı. Zamanı 
paylaşan, mavi kadranlı dört yeni yol arkadaşıyla. 
nge & Söhne imzası taşıyan; Lange 1, Lange 1 Daymatic, Saxonia ve Saxonia Auto 
odellerinin koyu mavi som gümüş kadranlarla ve beyaz altın kasalarla har 
arı, nesilden nesile uzanan tam bir ustalık işi. Bi na dönüşm 
ries'de yer alan parçalarda, çarpıcı konti k için fırça d 
mış saat kolları ve rodyum kaplama al İ İ ş. Serideki 
a parçalarındaki el işçiliğinden, iki aşan ji ine dek Lange'ni 
ini yansıtan şirket üretimi tescilli kali - Öyle ki safir k 
kasa Sır örülmeyen yüzeyler bile ihtimamla bezenmiş. an denge horozu 
klasik kan birlikte Lange'nin kararlı mükemmellik arayışının bir sembolü. Mahir 
ellerde diki mavi timsah derisi kayışlarla ise nihai dokunuş tamamlanıyor. Akrepi 
yelkovan ünde sahnelediği efsunkâr bir zaman oyunu bu. alange-soehne.com 


Dijital Dönüşüm 

Teknoloji ve internet artık 
hayatımızın vazgeçilmez parçaları. 
Akıllanan telefonlar, evler, arabalar 
derken günlük ihtiyaçlarımızın dahi 
çok geniş bir kısmını internet ve bu 


akıllı nesneler aracılığı ile karşılıyoruz. 


Bu anlamda tüm dünyaya erişimi 
kolaylaştıracak bir dijital dönüşümün 
içindeyiz. “Ekstrem temelli 
aktiviteleri satın almak onları 
yapmaktan daha zor olmamalı” 
mottosu ile kurulan Türkiye'nin ilk 
online aktivite merkezi 
www.althernas.com, macerayı 
yakalamak için tek adres konumunda. 
Şu an için Türkiye ve K.K.T.C'nin en 
popüler turizm noktalarında hizmet 
veren proje; dalış, yamaç paraşütü, 
balon turu, kayak, snowboard, 
kitesurf gibi heyecan dolu aktiviteleri 
kullanıcılarına tek bir adres üzerinden 
sunuyor. 


İşe Dönüşen Tutku 


www-althernas.com'un kurucusu Abdullah KİREMİTCİ, yamaç paraşütü eğitimi 
almak için araştırma yaptığı bir dönemde, bu aktiviteye dair internet üzerinde 
detaylı ve doğru bir kaynak olmadığını görmüş ve tutkusunu bir projeye 
dönüştürmeye karar vermiş. Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi'nde 
projelendirilen çalışma İzmir merkezli, yaratıcı işler geliştiren Hayal Mahsulleri 
Dijital Sanatlar Atölyesi ortaklığında hayata geçirilmiş. 8 aylık bir yazılım 
geliştirme sürecinin ardından 14 Haziran 2017 tarihinde yayına başlayan proje, 
4 ay gibi kısa bir sürede 220 binin üzerinde kullanıcı ziyaretine ulaşmış 
durumda. 


Sınırları Kaldırın 


Daha 10 yıl öncesine kadar uçak bileti satın almak için dahi caddeler üzerinde 
adım başı yer alan acentelere giderek nakit ödeme veya havale ile birçok 
zorlayıcı adımı tamamlamak gerekiyordu. Şimdi ise bu işlemi yalnızca bir cep 
telefonu ve online ödeme süreçleri ile birkaç dakikada tamamlayabiliyorsunuz. 
Ya da dünyanın herhangi bir ülkesinden otel rezervasyonu yapmak için fiziki bir 
acenteye ya da kişiye ihtiyaç duymadan, tamamen online olarak tüm bu bilgi 
ve detaylara erişerek işlemlerinizi sorunsuz yapabiliyorsunuz. Artık kullanıcılar 
uçak bileti, otel rezervasyonu gibi işlemleri online olarak tamamladıklarında 
geriye bir soru daha kalıyor; “Oraya gittiğimde ne yapabilirim?” 
Tam bu noktada, macera aktiviteleri özelinde bir cevap olan althernas.com, 
kullanıcılarına gerçekleştirmek istedikleri aktivitelere, tek adres üzerinden 
direkt erişim imkanı sağlıyor. althernas.com bu anlamda bir macera havuzu 
konumunda. Kullanıcılar platform üzerinden, gerçekleştirmek istedikleri 
aktivitelere dair karşılaştırmalı olarak fiyat ve içerik bilgisine kolaylıkla 
ulaşabiliyor. Katılmak istedikleri aktiviteyi seçen kullanıcılar tüm bankaların 
kredi kartları ile dilerlerse taksitli ödeme seçeneğini kullanarak macerayı 
kolayca yakalayabiliyor. Tüm bu deneyimin sorunsuz tamamlanması için 
çalışan althernas.com'da, aktivite öncesinde gerçekleşebilecek olası 
durumlar için son 48 saate kadar ücretsiz iptal seçeneği de mevcut. 


Hedef Global Pazar 


Ülkemizin dinamo sektörlerinden olan turizmin gelişmesi için 
dijital dönüşüm ile tüm bu hizmetlere erişimin 
kolaylaştırılması gerekmekte. althernas.com Kapadokya'nın 
eşsiz manzarasında balon turu, Bodrum'da dalış ve 
Uludağ'da kayak gibi aktivitelere yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin direkt olarak ulaşmasına 
imkan tanıyor. Diğer taraftan şuan 
Türkiye ve KKTC'de hizmetler sunan 
althernas.com, 2018 yılı sonunda öncelikle 
Avrupa pazarında yer alarak global pazarlara 
adım atmayı planlıyor. 


ÖSİETİSİ 


göre dansın her devirde büyüleyici bir etki Y: 
gizliydi. Günümüzde bu sembolün önemli temsilcileri, fark 
1 biçimlendiriyor: Küba'nın bale superstarı Carlos 
luğuyla sahne alan Carlos Acosta, Olivier Award, Prix B: 
rds gibi pek çok prestijli ödülün de sahibi. Küba Ulusal Bale 
Kraliyet Balesi'ne katılan ve 2003-2016 yılları arasında bu toplu 
Carlos Acosta aynı zamanda Acosta Danza'nın da kurucusu. 6-7 Kasım 


tarihlerinde İş Sana esine konuk olacak olan Havana merkezli Acosta Danza'nın gerçekleştireceği dans 


gösterisi hem bale hem de modern dans alanında eğitim almış seçkin dansçıları, iyi bir koreografi eşliğinde 
izlemek isteyenler için iyi bir fırsat. issanat.com.tr 


Rodin Metropolitan'da 


“Doğada çirkin olarak nitelendirilen, sa 
Bunun nedeni sanatı güzel yapan şeyin karakterin gücü olmasıdır" diyen 
Auguste Rodin, ölümünün yüzüncü y 


erler, sergilenen heykellerle etk 


sal iklimi de gözler önüne seriliyor. 


“Düşünen Adam" ve “Tanrının Elleri" 


farklı malzemelerden yapılmış 50 ya 
Claude Monet (1840-1926) ve Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898) gibi 
önemli isimlere ait eserler, Met koleksi 


natta güzel olarak nitelendirilebilir. 


nda Metropolitan Müzesi'nde 
Metropolitan Museum of Art) sergilenen emsalsiz bir seçki ile anılıyor. 
gibi sanatçının en önemli eserlerini 
ew York'taki sanatseverlerle buluşturan sergide, mermer, bronz, alçı gibi 
p 


yer alıyor. Rodin'in arkadaşları olan 


yonundaki resimler, mektuplar, defleşimli olarak sunulurken dönemin sanat- 


Rodin'in yaratıcı evrenini, heykellerinde 


yansıttığı sanat anlayışını nasıl biçimlendirdiğini ortaya koyan bu görkemli 


serginin kapıları 15 Ocak 2018'e dek aç 


k olacak. 


"Harry Potter ve Felsefe Taşı" 


Orkestra Eşliği 


“Harry Potter, sıradan bir çocu 


getirdiği mektupla yaşamı değ 


Cadılık ve Büyücülük Okulu'na 


rası, İstanbul'daki müzikseverlerde. Ci 
Consumer Products, geçtiğimi 


verdikleri, kült filmin gösterim 
gerçekleşeceği bir dünya turu 
2016'da başlayan tur, J.K. Row 


yapaca 


yı 


Za 


iç 


fında 


nde Gösterimi 


k olduğunu sanırken bir baykuşun 

işir. Başvurmadığı halde Hogwarts 
kabul edilmiştir." Şimdi de kabul sıneConcerts ve Warner Bros 

z yıl “Harry Potter Film Concert" adını 
ve müzikal performansının eş zamanlı 


klarını duyurmuştu. Haziran 


perdesindeki gösterim ile eş 


Ma 


John Williams imzalı film 
ikleri, Orkestra İstanbul tara- 


bir dü 


n. 


ing'in “Büyücülük Dünyası'nı, 2018 
ı boyunca 35'ten fazla ülkeyi 


kapsayan yüzlerce gösteri eşliğin- 


de izleyicilerle buluşturacak. Bu 
rne kapsamında serinin ilk filmi 
“Harry Potter ve Felsefe Taşı", 

nlı orkestra eşliğinde 3-4 Kasım 


arihlerinde Zorlu PSM'de göste- 


n yorumlanırken dev sinema 


nlı olarak sunulacak. Büyülü 


nyayı, beyazperdede konser 


deneyimiyle yaşamak isteyenler 


iz. 


LONDRA 


Hair Müzikali 


13 Ocak'a kadar 


Hair! İlk kez 1967'de sahnelenen, tabuları yıkarak yıllarca aralıksız 
gösterimde kalan Broadway başyapıtı.Gösteri, 1979'da Milos Forman 
tarafından beyazperdeye uyarlanmış, gişede de yüzleri güldürmüştü. 
Şimdi ise 50'nci yılını kutlamak için görkemli bir prodüksiyonla yeniden sahneleniyor. Çiçek çocukların savaş karşıtı politik eleştirileri, 
cinsel devrime vurgu yapan sahneleriyle büyük tartışmalara neden 
olan Hair, 68 ruhunu bir kez daha Londra'ya taşımaya kararlı görünüyor. 17 Ekim'de The Vaults'da perdesini açan müzikal, 13 Ocak'a dek 
izlenebilecek. Woodstock ve rock ruhunu sahnede yeniden yaşamak 
isteyenler için güncellenmiş bu yorumdaki yenilikçi, psychedelic" 
ndon 


BARBIER MUELLE 


BEDELDİR 


DE TAHMINI 


F.P JOURNE 


u 
T 
p 


FIYATLARM 


CHRISTOPHE CLARET 
PATEK PHILLIPE Ç 


pi , duyduğunu belirterek 11 Kasım'daki müzayedeyle vakfa çok büyük kaynak 
(on MW Watch Sedali M U zayed ©S| yaratılacağını söylüyor. Beklentisinin yüksek olması aslında satışa çıkacak 
52 lotun, her birinin yüksek saatçilik markalarının usta ellerinden çıkmış 
Only Watch, dünyada az rastlanan ve genellikle erkek çocuklarda görülen olması. Üstelik her bir parça bu müzayede için özel olarak tasarlanıp ha- 
çok önemli bir kas hastalığı olan Duchenne kas distrofisinin araştırılmasına O yata geçirildi. “Bu durum" diyor Lord Snowdon, “saat koleksiyonerlerinin, 
finansman sağlamak üzere 2005 yılında kurulmuş bir vakıf. İki yılda bir müzayededen evlerine hakikaten eşsiz bir parçayla dönmeleri için sıra dışı 


düzenlenen hayır amaçlı Only Watch saat müzayedesi, 11 Kasım'da saatçi- bir imkan yaratıyor. İşin sosyal sorumluluk boyutu ise sahip olunanı 'saat 


liğin kalbi olan Cenevre'de, Christie's ev sahipliğinde gerçekleşecek. Vakıf, ile sınırlamıyor; koleksiyonere büyük gurur da yaşatıyor." 


Duchenne Kas Distrofisi ücadele Derneği (Association Mon&gasgue Only Watch 2017 Koleksiyonu Bangkok, Singapur, Dubai, Hong Kong, 


contre les Myopathies) içi amda 25 milyon euro'dan fazla bağış topla- (o Taipei, New York ve Los Angeles'dan sonra yolculuğunu Cenevre'de 


yarak on yılı aşkın süredi malara önemli katkılarda bulundu. gerçekleşecek müzayedeyle noktalayacak. 


Bu sosyal sorumluluk projesi için dünyan ünlü saat markaları ile en iyi 
saat ustaları her iki yılda bir özel saatler üretiyor. Özel tasarlanmış saatleri ONLY WATCH 2017 Koleksiyonu'ndaki Markalar: 
koleksiyonlarına dahil etmek ve bu yolla bir hayra da vesile olmak için Andersen Geneve, Armin Strom, Arnold & Son, Audemars Piguet, Barbier 


eksiyonerleri iki yılda bir, kıyas if verme yarışına giriyor. Only ueller, Bell & Ross, Blancpain, Boucheron, Bovet Fleurier, Breguet, Carl 
üzayedesi'nin Monako Prensi İkinci rt'in himayesinde ve des- o F. Bucherer, Chanel, Chopard, Christophe Claret, Chronoswiss, De Bethuorganize edilen bir müzayede olmas aha da prestijli kılıyor. ne, Dewitt, F.P. Journe, Faberge, Fr&derigue Constant, Girard Perregaux, 
2017 Only Watch Koleksiyonu'nun yalnızca bir kez üretilen 52 saati, 27 H.Moser & Cie, Harry Winston, Hautlence, Hermes, Hublot, Jacob & Co, 


Eylül'de Monako'dan başlayarak bir buçuk ay boyunca saat koleksiyo- Konstantin Chaykin, Laurent Ferrier, Jaguet Droz, Louis Moinet, Louis 


nerlerine gösterim amacıyla dünya turuna çıktı. Koleksiyon 18 Ekim'de Vuitton, Maurice Lacroix, MB&F, MCT, Montblanc, Moritz Grossmann, 


de Akbank Private Banking desteği ile İstanbul'daki koleksiyonerler ile Patek Philippe, Piaget, Rebellion, Ressence, Speake Marin, Tag Heuer, Tu- 


buluşmuştu. Davete katılan Only Watch Marka Elçisi ve Christie's Onursal dor, Ulysse Nardin, Urwerk, Voutilainen, Zenith. Özel projeler: (Agenhor x 


Başkanı Lord David Snowdon, evladını da bu rahatsızlıktan kaybetmiş olan Oo Head/Haute Ecole dArt et de Design - Geneve), Wostep (Ecole Horlogöre 


Luc Pettavino'nun başkanlık yaptığı vakfa destek vermekten büyük onur - Neuchâtel). 


Ahlatcı Gram Altın a 
Anadolu'nun gücü var. 


www.ahlatcimetal.com.tr 
www.ahlgramaltin.com 
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KLASİK UÇAK RALLİSİ 


Geçen yüzyıl.başlarımdan'Kalma klasik çift kanatlı uçaklarla 19 ülke ve 


Sebi 2OOYmYo) kat etmek... Tabirkotöpilot ve navigasyon sistemleri yok. 
Rlasık ötömobil ralllerinden sıkılan buyurun klasik uçak rallisine. 


e. 


A 


intageAirRally, sıra dışı bölgelere hem insan hem havalandığı rallide uçakların 14'ü Güney Afrika'ya ulaşabilmiş, 

de malzeme transferi yapan, müşterileri arasında arızalanıp yarışı tamamlayamayanların yanı sıra 71 yaşında 

CNN ve BBC gibi kanaların da bulunduğu Prepare- O bir pilot da Güney Sudan'a mecburi iniş yapmış ve iletişimin 

2go şirketinin organizasyonu. Firmanın kurucusu de kesilmiş olması sebebiyle bulunması birkaç gün almış. 

Sam Rutherford'un uçuş tutkusu, Prepare2go'nun O “Crete2Cape" adı verilen rallide Etiyopya devlet kurumları, 
hareket kabiliyetiyle birleşince, küçük uçaklarla Sahra Çölü'ne pilotları, ülkenin uçuş sahasına izinsiz girdikleri için Gambella 
ve hatta Kuzey Kutbu'nda küçük buzullara inmek gibi fikir- Havaalanı'nda kısa bir süre gözaltına dahi almış. Crete2Cape'de 
ler oluşmuş. Müşterilerden de bu yönde istekler gelmeye yer alan en eski uçak, yasaklı yıllarda ABD'de içki kaçakçılığında 
başlamış. Uçak sahiplerinin dünyanın bir yerinden başka yerine (| kullanılan bir 1928 model Travel Air 4000. Bir başka klasik, 
naklini de istemeye başlamasının ardından nihayet sıra klasik 930 model Travel Air 4000 ise uzun dönem 'barnstormuçaklarla bir organizasyona gelmiş. ing'denen hava şovlarında (şimdi bildiğimiz uçuş gösteriler- 

İlk etkinlik Kasım 2016'da, Girit'ten Cape Town'a, 10 ülke ve O inden farklı; bir uçaktan diğerine geçilen, kanatta çarliston 
8 bin millik bir organizasyon olarak gerçekleşmiş. 19 pilotun dansı ve akrobasi yapılan gösteriler) kullanılmış. 1950 model 


Stampe SV4 ise Il Dünya Savaşı'nda Belçika'da mana kadar imkan olmayan Küba-ABD uçuşu 
kullanılan eğitim uçaklarının bir replikası. Bakalım O yapılacak. Florida'da gerçekleşecek gala geces- 
Arjantin'den ABD'ye uzanan yeni rotada hangi inde trofenin sahibi ve ekiplerin oylarıyla seçilen, 
uçaklar yer alacak, nasıl maceralar yaşanacak... en gıpta edilen ekibi ve uçağı belirleyen “Spirit of 
Eşsiz uçaklarla, eski günlerdeki gibi bir uçuş the Rally" ödülü sahiplerini bulacak. 
deneyimi sağlayan VintageAirRally'nin yeni Vintage Air Rally çok eski uçaklarla, çok özel 
edisyonu "Ushuaia2USA", 1920'lerin rotalarını rotalarda yolculuklar yapma fikrinden doğmuş. 
canlandırmak için 19 ülke ve sayısız durağa Amaç bu uçakların neredeyse 100 yıl sonra bile 
uğrayıp 42 günde tamamlanacak. Ayrıca bu 1920 ve 1930'larda yaptıkları zorlu rotalarda 
süre içinde ve devamında, klasik otomobil ral- başarılı olabileceklerini göstermek. İyi hava 
lileriyle eşzamanlı birkaç günlük etkinlikler de koşullarında kısa mesafe uçuşları için tasarlanan 
planlanacak. ABD, İngiltere, Almanya, Şili ve Yeni bu uçaklar, yeteneklerinin yanı sıra birçok zorluğu 
Zelanda'nın aralarında bulunduğu 15 ekibin kayıt da berberinde getiriyor. Uçakların yaşı sebebiyle 
yaptırdığı filoyu genişletmek için süre azalıyor. kimi pervaneleri elle çevrilerek uçuşa başlıyor. 
1 Aralık'ta uçaklar için kayıtlar dolacak zira Ocak Çoğu çift kanatlı olan bu klasikler, üst üste iki 
2018'de uçakların Arjantin'e nakledilmek üzere kanada sahip, eski filmlerden bildiğimiz modeller. 
hazır edilmesi gerekiyor. Üç modern uçak ve iki Tek motorlu olmaları, motor uçuşta arıza yaparsa 
helikopter, filonun destek ekibini taşıyacak. "yedek yok" anlamına geliyor. Kokpit de güneş, 
Uçakların hepsi, klasik tutkunu pilotların özel yağmur, kar ve dondurucu soğuk gibi tüm etkenaraçları ancak uçak sahibi olmadan hatta pilot lere açık. Sürekli yüksek motor sesini de hesaba 
lisansına sahip olmadan bile organizasyona katılmak O katınca, otopilottan destek alınamadığı için pür 
mümkün. Bazı uçaklar yardımcı pilot ya da yolcu dikkat “gökyüzüyle bir" seyredilen bu uçuşları 1,5 
olarak misafir kabul edebildikleri gibi ralli direktörü saatten fazla yapmak yıpratıcı hale gelebiliyor. 
Sam Rutherford'un uçağında da yer bulunabiliyor. Bunca etken bir araya gelince zorunlu inişlere de 
Klasik uçaklarda yer kalmadığında ise destek uçaklar (| hazırlıklı olmak gerekiyor. Neyse ki vintage uçak- 
ya da helikopterlerden katılım sağlanabiliyor. Tüm lar, bir futbol sahası gibi kısa mesafede ve dağda 
rotaya değil, bir-iki ülke ya da birkaç ayak için kayıt bayırda bile iniş yapmaya elverişliler. 
yapmak da mümkün. Kendi uçağı olmayıp lisans Motor parçalarını uzak bölgelerde bulmakta 
sahibi klasik meraklıları için klasik uçak kiralayan zorlandıklarını belirten Sam Rutherford, "Bir 
ABD'li firmalar öneriliyor. Ushuaia2USA katılım 90 O önceki rallimiz, Crete2Cape'deki en eski uçağımız 
bin dolar. Bu fiyata her şey dahil; yakıt, konaklama, 1928 yapımı idi. Bizim rallilerimiz bu uçakları 
yemekler, bürokratik işlemler vs... mekanik sınırlarını zorlayan nitelikte. Düzgün 
Arjantin'in en güneyindeki Ushuia'dan bakılmış ve servis görmüş olanlar problem 
başlayan 9 bin 200 millik yolculukta; çıkarmadan uçuyor ama biz yine de yüzyıl önces- 
Patagonya'nın sert rüzgarlı iklimi, And dağlarının inin uçaklarından çok fazla şey bekliyoruz" diyor. 
zirveleri, Paraguay'ın bataklıkları ve Peru'nun Ushuaia2USAda da BirdLife Internavahşi ormanları aşılacak. Ralli filosu ayrıca tional için maddi destek sağlanacak. Bu sefer 
Amazon yağmur ormanları ve Panama Kanalı, E| gerçekleştirilecek bir diğer yardım etkinliği ise 
Salvador volkanları gibi muhteşem yerlerin üzer- tohum bombardımanı! Dünyanın birçok yeri gibi 
inden geçecek. Altı haftalık ralli boyunca ekipler ağaçsızlaşmadan mustarip Güney Amerika'da 
Güney Amerika'nın zengin kültürünü yaşama yapılacak uçuşlarda, önceden hazırlanmış 
fırsatı bulacak. Rallinin son durağı ise Küba tohum topları uzmanların belirlediği bölgelere 
olacak. Havana'da puro partisinin ardından yakın bırakılacak... & wuwwvintageirrally.com 
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Aristokratların oyunuyken son yüzyılda servet 
sahipleri için “küresel pasaport'a dönüşen polonun 


Rusya, Çin, BAE'ye yayılması tesadüf değil. Zira 'polo 
ekonomisi! sadece zenginliği ve lüksü takip ediyor. 


NN Gi ME ONA 2 KER RAYLI İT İNN Bad ya A LİGİ DAY ANALİZ 
ita 4 yi iş) uy YEN ? ği N 1 DE , BL v4 2d) kab 
AA a İY iel zi, yam NR TA e pire 


ralların, aristokratların ve son yüz yıldırda 


milyonerlerin oyunu olarak anılan polo herkesin 


ulaşabileceği bir spor ve oyun değil kuşkusuz. Diğer 
sporların aksine oldukça dar ve elit bir kesime hitap 
etmesi, pahalı bir spor oluşu ve mahir bir at bi 
olmayı gerektirmesi bunun başlıca sebepleri. Ancaktüm 
askeri, 


bunlar, bir zamanlar sömürgeci ülkeler ve kolonilerinde 
siyasi ve ticari elit arasında hayli popüler olan bu oyunu 
kenara itildiği anlamına gelmiyor. Geniş kitlelerin gözleri 
uzak kalsa da polo oyunu, tarihinin en parlak dönemleri 
birini yaşıyor ve bir yükselme devrine girmiş durumda. 

defa Farslar ve eski Türkler tarafından oynanan çevgan, 


İlk 


NİCİSİ 


n.bir 
nden 
nden 


Hindistan'da bu oyunu gören ve tutulan İngiliz sömürgeciler 


tarafından son 150 yılda poloya dönüştürülüp kolonileri 


üzerinden dünyaya yayıldı. Büyük Britanya ile eski kolonileri, 


ABD ve Arjantin'de elit bir kesim arasında oldukça popü 


Ki AR Wi 


ep; 


ler 


GORE 
YE» 


olan polo artık kendine dünya genelinde yeni hamil 


er bulmaya 


devam ediyor. Günümüzde 16'sında profesyonel olmak üzere 
90 ülkede -10 yıl önce bu rakam 77 idi- oynanan polo, son 


dönemlerde artan servet sahiplerinin sayısıyla da o 
olarak portföyüne yeni coğrafyaları ekliyor. 


Lüks yaşam tarzı, üst düzey markalar, centilmen sti 


rantılı 


li ve büyük 


kontratlarla özdeşleşen polo, lüksü ve parayı takip ediyor. Tabii 
onlar da poloyu:... Winston Churchill'in “Polo bir dünya pasapor- 


tudur" sözüyle 'küresel pasaport olarak nitelediği oyu 
elitle bağlantı kurmak ve bu topluluğa katılabilmek ad 
bir köprü oluşturuyor. Bu avantajlarıyla poloyu son dö 


n, küresel 
na elverişli 
nemlerde 


keşfeden ve benimseyenlerin başında ise servet sahipleri giderek 


çoğalan Çin ile milyarderleri giderek büyüyen Körfez ü 


İkeleri 


geliyor. Dünyada yeni merkezlere kavuşan polo özellikle bu iki 
bölgede adeta yeni bir Rönesans yaşıyor. Üstelik sadece polo 


olarak değil, poloya bağlı yeni açılımlarla birlikte. 


Mta yar 


Mile Polonun Yükselişi 
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irkaç ay önce mart ayında Dubai'de açılan St. Regis —i sali zn” ii a vi er 


Al Habtoor Polo Resort & Club'ı bu yeni açılımların 

son örneği olarak değerlendirmek mümkün. Bileşik 

Arap Emirlikleri otelcilik grubu Al Habtoor'un lüks 
otelciliğin yıldızlarından olan St. Regis marka ve işletmesi 
altında 270 milyon dolar yatırımla açtığı St. Regis Al Habtoor 
Polo Resort & Club poloya olan ilginin artık hangi boyutlara 
taşındığının da bir göstergesi adeta. Al Habtoor Group Başkan 
Yardımcısı Mohammed Al Habtoor, kralların sporuna yakışır 
seviyede tamamen poloya odaklı lüks oteli açmaktaki amaçlarının ekonominin zirveye ulaştığı Körfez bölgesinde yükselen 
bu sporun giderek artan meraklılarını toplamak olduğunu 
gizlemiyor: “Üst seviye bir turistik güzergah olarak Birleşik 


Arap Emirlikleri ile birlikte büyümeye odaklandık. Polo, Birleşik 

Arap Emirlikleri'nde son sürat gelişen bir spor... Dubai'de yeni 

açtığımız St. Regis Dubai Hotel'in yanı sıra St. Regis Al Habtoor O seyretmek için bir yere gitmesi gerekmiyor; odalarının ya 

Polo Resort & Club bu amaç doğrultusunda binicilik ve polo da villalarının balkonuna çıkmaları yeterli. Üç ve beş odadan 

meraklılarını cezbedecek eşsiz bir güzergah oldu." oluşan villaların tümünün dört polo sahasına komşu olduğu 
Binicilik ve polo meraklısı misafirlerine üst düzey bir konfor O bu tesiste, misafirlerin ata binmesi ya da poloya katılması 

sunan St. Regis Al Habtoor Polo Resort & Club, çoğu zaman için yapması gereken tek şey birkaç adım uzaklıktaki polo 

lüks bir otelde konaklayan misafirlere yakınlarda bir yerlerde kulübüne kadar teşrif etmesi. 

hizmet veren polo ve binicilik kulüpleri modelinden biraz farklı. Meksika-İspanyol Hacienda tarzında, rafine bir şekilde 

Zira burada lüks hizmet ve en üst düzey konfor sunan 132 dekore edilmiş otel ve villaların pencereleri zeminden tavana 

oda ve süitli bir otel ile 162 Endülüs tarzı villanın çevrelediği kadar polo sahalarına bakıyor. Otelin binicilik ve poloya 

dört polo sahası, bir polo kulübü, 520 atlık eküriden oluşan adanmışlığı daha girişte gösterişli üç mermer at heykeli ile 

St. Regis'in ilk polo odaklı oteli olan Al Habtoor Polo Resort donanmış bir çeşme ile başlıyor. Binicilik ile doğrudan uyumlu 

& Club bu bütüncüllüğüyle yeni bir otelcilik anlayışı getiriyor. kestane ve krem renkleri arasında bir renk paleti iç mekanlara 

Konaklayan misafirlerin polo oynamak, oyunları ya da atları hakim. St. Regis, polo ve at tutkunu misafirlerine sunduğu 


konforu özel kahya servisi ile desteklemeyi ihmal etmemiş. Tesis misafirlerinin 
polo keyfini Arjantin ızgaraları, İspanyol 
Tapasları, Arap, Akdeniz ve Endülüs 
mutfağından örnekler sunan üst düzey 
beş restoran ve St. Regis Polo Bar ile 
tamamlıyor. İkisi polo sahalarına bakan 
teraslardan oluşan bu mekanların dışında 
St. Regis'in ikindi çayı ritüelinin keyfini 
çıkarmak için The Eguestrian Lounge'a 
uğramak yeterli. Dubai'nin merkezine 
25 dakika mesafede, yapımı süren dev 
alışveriş ve eğlence merkezi Dubailand'ın 
tam kalbinde yer alan tesis aynı zamanda 
şehrin göklere yükselen dev bloklarından 
uzaklaşmak isteyenler için kırsala kaçış 
imkanı da sunuyor. Bu haliyle lüks bir kır 
kulübü olarak da hizmet veriyor. 


ncak tüm bunlar, ana odağı teşkil eden binicilik ve 
polonun yanında tamamlayıcı ve tali ögeler, St. 
Regis Al Habtoor Polo Resort & Club'da 'Polo' bu 
ismi tamamlayan bir kelimeden çok daha ötesi. Polo 
sahaları ve ahırların yanında bunu sağlayan asıl unsurlar Polo 
Kulübü, Binicilik Okulu ve Polo Akademisi. Üst düzey profesyonel uzmanların binici ve polo oyuncusu yetiştirdiği bu 


akademi ve okulun dersleri biniciliğin yanı sıra çölde binicilik, 


poni kulübü kamp 


kımlarından birine 
tesis ve faaliyetleri 


için ayrı ayrı komple programlar sunan akademi, binicilik ve 
duğunda akla gelen tüm hizmetleri verecek 
in 


polo söz konusu o 


donanımda. Oda fi 


tüm bu hizmetleri 


tenis kortu ve çocuklara mahsus oyun alanı ve büyük salonr. St. Regis Al Habtoor Polo Resort & Club'd 


larla tamamlanıyo 


arı, gece gezileri, eğlence ateşleri, klinik gibi 
pek çok aktivite ve hizmeti içeriyor. Dubai'nin önemli polo taev Sahipliği yapan Al Habtoor Polo Club'un 


tüm misafirlere açık. Çocuklar ve yetişkin 


yatları gecelik 350 dolardan başlayan ote 
geniş bir spa merkezi, dinlenme merkezi, 


iki 


Polonun Yükselişi 
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verilen spa masaj ve terapileri de binicilere mahsus nitelikler 
taşıyor. Iridium Spa merkezinin sunduğu “Binici Destek Masajı" 
ya da "At Yolculuğu" temalı özel masaj ve tedaviler polo ve 
binicilik meraklılarını zinde tutmaya, kaslarını gevşetmeye ve 
gördükleri hasarları iyileştirmeye yönelik olarak uygulanıyor. 


sasen St. Regis'in polo maçları ve takımlarını destekleyen tarihi çok daha eskilere gidiyor. 1904 yılında New 
York'ta St. Regis'i kuran Jacob Astor IV tutkulu bir polo 
meraklısı ve takipçisi olarak biliniyor. Polo maçlarına 
katılan, oyuncuları otelinde ağırlamayı adet edinen Astor'un 
markası St Regis daha o günlerden poloya sponsor olarak yatırım yapıyor. Dolayısıyla St. Regis'in tamamen poloya yönelik 
bu ilk tesisini açmak için Dubai'de karar kılması bir tesadüfe 
değil, bölgenin son 10 yıllık dönemde dünya polo silsilesinin 
bir parçası haline gelmesine ve Dubai Polo Gold Cup serileri 
gibi kupalar vesilesiyle oyuncuların akın etmeye başlamasına 
r. BAE'de 1990'ların başlarında oynanmaya başlayan 
nun ülkede ilk hamisi “Dubai'de polonun babası" lakabıyla 
da anılan Ali Albwardy. 1970'lerden itibaren ülkede bir yatırım 
imparatorluğu kuran Albwardy'nin kurduğu Desert Palm 
Polo Club ülkenin ilk kulübü. Şeyh Zayid Sultan Bin Nahyan'ın 
'te Abu Dabi'de çölde bir vaha teşkil eden 300 hektarlık 
arazide kurduğu Ghantoot Racing & Polo Club bu ilgiyi bir 
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adım öteye taşıyan halka. Polo'nun Körfez'de kök salmaya baş- 


lamasının asıl tarihi ise Bundan 10 yıl sonra başlıyor. 2005'te 
dev inşaat grubu Emaar Group'un başkanı Mohammed 
Alabbar'ın kurduğu Dubai Polo & Eguestrian Club ile bölgede 
polonun yükselişi de perçinleniyor. Emirler ve çevrelerini oyuna alıştıran bu kulüplerin açtığı yolun devamında Albwardy'nin 
polo takımının Arjantinli yıldız Adolfo Cambiasso'yu transfer 


edişiyle birlikte uluslararası profesyonellerin ve sponsor lüks 
markaların ülkeye yönelişinin de yolu açılmış. Polo'ya milyonlarca dolar akıtan Mohammed Al habtoor'un iki yıl önce bir 
söyleşide sarf ettiği şu sözler durumu anlatıyor: “2009 yılına 
kadar Dubai'de polo o kadar ilginç bir spor değildi. Yıllarca hep 
aynı kişilerle oynadım ve oyunumu ilerletemedim. Polomu 
geliştirmem için tek çare daha fazla poni almak ve bunun için 
daha fazla para harcamaktı. Bu sayede İngiltere ve Arjantin'den 
bize göre beş-altı kat daha iyi olan profesyonel oyuncuları 
kapmayı başardım." 


I Habtoor'un açıklaması mizahi görünebilir ancak 
gerçeklik payı yüksek. Son 10 yıllık dilimde özellikle 
Dubai ve Abu Dabi'de polo oyunu tarihinin en hızlı 
gelişimine tanık oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 
büyük servet sahiplerinin kısa zamanda fazlaca benimsedikleri 
bu oyunun bölgede yükselişi ülkenin ekonomik yükselişine 
paralel gelişiyor. Hatta kar, toprak ve çim üzerinde oynanan 


UNEER THE PATRONASE DE HM Sö 
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poloda Arapların kendi şartlarından esinlenerek yeni bir kulvar 
açtıklarını söylemek de mümkün. Bu kulvar, Dubai'de doğan 
Plaj Polosu. Dünyanın kumlar üzerindeki ilk polo turnuvası 

da düzenleniyor. Tabii ki beraberinde ama- 


2004'ten beri bura 
tör ve profesyonel 


milyoner oyuncular ile sponsor lüks marka 


temsilcilerinden oluşan elit bir kalabalık kitle eşliğinde... Dubai 


ve Abu Dabi'de düzenlenen British Polo Day ve Beach Po 
Cup gibi uluslararası polo camiasında itibar gören organizas- 
iyi oyuncularını da yavaş yavaş bölgede 


yonlar dünyanın en 


birçok ülkede uzantıl 
a 


kurulan polo takımlarına katılmaya yöneltmiş durumda. Ü 
arıyla sürdürülen bu organizasyonlar 
dının polo alanında bir markaya dönüşmesine de katkıda 
bulunuyor. Birkaç yıl önce kendisi de bir polo oyuncusu o 
Prens Harry'nin yardım amaçlı yıllık polo maçı için Abu Da 
seçmesi de tesadüf değil kuşkusuz. Emirliklerde bu şekild 
ivme kazanan polonun en büyük finansal destekçilerinde 


(0) 


stelik 
BAE 


an 
bi'yi 
e 


n 


olan, 35 polo ponisi ve kendi polo kulübünde dünyanın en iyi 
yedi oyuncusu için her yıl milyonlarca dolar harcayan iş adamı 
Mohammed Al Habtoor'u sonunda St Regis Al Habtoor Polo 
Resorts & Club'ı açmaya götüren de bu ivmenin ardında yatan 


talebin ağırlığı. But 


diğer ziyaretçiler... 


parçasını teşkil eden Dubai Polo Gold turnuvasında 10 takım 
mücadele ediyor. Polo'nun 100 yıldan fazla süredir kurumsal 
şekilde oynandığı Büyük Britanya'daki üst düzey turn 
n zamanlardaki ikinci kalesi ABD'de Palm 


14, polonun moder 


alebin bir diğer getirisi ise polo aktivitelerine katılan milyarderler ve yüklü paralar harca 


Bugün sadece World Polo Tour'un 


layı seven 


uvalarda 


Beach'teki US Open şampiyonasında ise altı takımın mücadele ettiği dikkate alınırsa BAE'nin poloda geldiği nok 


de küçümsenecek t 


D) 


— 


ta hiç 
ürden değil. Albwardy, Al Habtoor ve Bin 
ais gibi sülalelerin desteğiyle bugün poloda dünyanın önemli 


parkurlarından biri haline gelen BAE, Dubai Polo Akademisi'nin 
kurucusu Steve Thompson'a göre Birleşik Krallık, ABD ve Araşmış ve dünyanın ilk beş polo güzergahın- 


jantin seviyesine ul 


Son 10 yıllık dilimde 
özellikle Dubai ve Abu 
Dabi'de polo, tarihinin 
en hızlı gelişimine tanık 
oluyor. Açılan polo 
kulüpleri ve düzenlenen 
prestijli uluslararası 
şampiyonalar sayesinde 
Birleşik Arap Emirlikleri 
dünyanın ilk beş polo 
güzergahından biri olarak 
gösteriliyor. 


JULlUS EAER GOLD CUP 2017 


18 GOAL HANDICAP 


© 


us Bâr Julius Bör Julius B 


dan biri olarak kabul ediliyor. BAE kadar yüksek ilgiye mazhar 
olmasa da polonun Arap Körfezi'nde fethetmeye başladığı iki 
ülkeyi de eklemek gerekiyor. Bahreyn ve Ürdün. 


Polo Takvimi ve 


Coğralyası 


üresel polo sezonu öncelikle Avrupa'da açılıyor. 
Avrupa'da sezonun açılışıyla dünyanın en iyi oyuncuları önce mayıs ayında İngiltere'ye geliyor. Ardından 
ağustosta Fransa ve İspanya'ya doğru hareketleniyorlar. Eylülde Arjantin'in yolunu tutan zirve oyuncular, ocak 
ayında ise soluğu ABD Palm Beach'te alıyor. Kış sezonunda ise 
kar polosuna dönülüyor. Kar polosunun en gözde güzergahları ise Moritz, Courchevel, Kitzbuhel, Klosters, Megeve, Val 
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d'lsere başta olmak üzere Avrupa'nın en lüks kayak merkezleri. 
Polo'nun dünyadaki en itibarlı merkezleri İngiltere, Fransa, 
Hindistan, ABD ve Arjantin'de bulunuyor. Modern haliyle 16'ncı 
yüzyıldan beri Babürlülerin sultası altında Hindistan Jaipur'da 
oynanan polonun bugün izlenebileceği en otantik yerlerin 
başında Jaipur Binicilik ve Polo Kulübü geliyor. Ancak polonun 
dünyada önde gelen merkezlerinin başında İngiltere Windsor 
Park'ta 1955'te Prens Philippe tarafından kurulan ve Oueens 
Cup gibi dünyanın en prestijli kupalarına sahne olan Guards 
P 
€ 


le 


EB) 


olo Kulübü geliyor. Yine Avrupa'nın en prestijli kupası Gold 
up'ın düzenlendiği İngiltere West Sussex'teki Cowdray Polo 
Kulübü de Britanya polosunun yuvası olarak nitelendiriliyor. : 
1910'de Baron de Rotschild'in ilk polo turnuvasını düzenlediği Bolşevik Devrimi'yle yasaklanan "seçkin sınıf" oyunu polo, komünizmin 
Fransa'da, Paris'e altı kilometre mesafede Chantilly Şatosu top-  <öKÜşü le Rusya'ya yüz yıl sonra yeniden girdi. Bölgede polo le yeni 

ğ ve z iç tanışan bir diğer ülke ise Azerbaycan. 
raklarında kurulan Chantilly Polo Kulübü de önemli turnuvaların yapıldığı en önemli merkezlerden biri. Bu sporun en yaygın 
ve popüler olduğu Arjantin'de ise Buenos Aires yakınlarındaki rak da değerlendirmek mümkün. Bu yayılmada başı çekenler 
Palermo'da "Polonun Katedrali" olarak anılan Campo Argentino | ise Singapur, Tayland ve polonun en yeni güzergahı Çin. Son 


de Polo, polonun en itibarlı kupalarından Argentina Open'a 10 yıl içinde iki polo kulübünün kurulduğu Çin'de elit cazibesi, 
ev sahipliği yapıyor. Eski İngiliz kolonisi Avustralya'da, polo içerdiği eğlenceli beceri ve lüks bir yaşam tarzı ile özdeşleşmiş 
tarihinde önemli bir yere sahip olan New South Wales'taki olması poloyu son yıllarda mantar gibi çoğalan milyarderler 
Ellerston da dünya polo şampiyonalarının yapıldığı gözde bir açısından giderek cazip kılıyor. 


merkez. Pataya yakınlarındaki Tai Polo ve Atçılık Kulübü de 

Uzak Doğu'nun en önemli polo merkezlerinin başında yer ı . . 

alıyor. Tayland'ın dünya çapında itibarlı bir diğer merkezi de - © iy KO pia Ul |) Ye |) | Kesi 

uluslararası bir polo okulu da işleten King Power Polo Kulübü. 

Ancak dünyada servet sahiplerinin ve lüks eğilimlerin artışına edincinci-dokuzuncu yüzyıllar arasında Tang 

paralel olarak polo da kendi coğrafyasını genişletiyor. Hanedanı'ndan itibaren imparatorların en güzel atlarla 
oynamaya başladığı “jiju”, Çinli milyarderler tarafından 
son 10 yılda polo adıyla yeniden keşfedilmiş görünü- 


Yen İd ii |) RU 5Yd da yor. Aslında bugün Çin'e bağlı olan Hong Kong'a İngiliz idaresi 


döneminde polo daha 1960'larda girdi. Hong Kong Uluslararası 
ilenyumla beraber polonun girdiği bir başka yerise O Polo ve Binicilik Kulübü ile başlayan bu süreç 2000'lere doğru 
yine komünizmin çöküşüyle yıldızları parlamaya zayıflasa da son yıllarda Hong Kong'da sporu canlandırma çabaşlayan oligarkların ülkesi Rusya. Komünist dev- baları hayli kayda değer boyutlara ulaştı. Poloya gönül vermiş 
rimle birlikte ülkede ortadan kalkan polo oyununun . kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları birkaç yıllık hareke- 
Rusya'da yeniden doğuşu için 90 yıl beklemek gerekti. 2003 tin sonucunda bugün Hong Kong'a ait ulusal bir takım bile 
yılında Victor Huaco ve Gregory Berezkin tarafından kurulan oluşturulmuş durumda. Ancak servetleriyle birlikte yaşama 
ve üç yıl sonra ABD-Rusya Ticaret Odası Başkanı Aleksey sanatını öğrenme konusunda oldukça istekli Çinli milyarderin 
Rodzianko tarafından satın alınan Moskova Polo Kulübü, Çarlık | hızla çoğaldığı Çin'de bu ivme çok daha göze batıyor ve ülke 
döneminin popüler sporunu ülkede yeniden dirilten ilk adım yeni polo kulüplerinin ortaya çıkışına şahitlik ediyor. 1980'lerde 
oldu. Russia Open polo şampiyonasının düzenlendiği kulüp Çin pazarına giren ve iş adamları arasında popüler olan golfe 
şimdiden ülkenin en eski kulübü olmuş durumda. Polo'nunen nazaran daha elit bir sınıfsallığı temsil eden polonun Çin'e girişi 
son sıçradığı bir diğer güzergahsa petrol ve doğalgaz zengini daha geç, büyümesi daha yavaş olmakla birlikte bunu istikrarlı 
Azerbaycan. 2013 yılında Arjantin ve İngiltere takımları arasın- o bir büyüme olarak nitelendirmek mümkün. 1983 yılında kuru- 
da ülkede oynanan ilk polo maçıyla Bakü'de açılan Bakü Polo lan Çin Binicilik Derneği ile atlı sporların yolu açılırken modern 
Arena geleneksel şekillerde oyunun oynandığı ülkeye modern © polo ülkeye ancak 2000'lerden sonra girdi. Önce 2005'te 
polo oyununun ilk adımı oldu. Ancak polonun Uzak Doğu'da gayrimenkul milyarderi Xia Yang tarafından Pekin'de açılan 
kaydettiği gelişmeye bakınca bunları emekleme aşamaları ola- o Sunny Times Polo Kulübü, ertesi yıl ise Şanghay'da kurulan 
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Nine Dragons Hill Polo Kulübü ile polo ülkede yer edindi. Asıl 
büyüme ise bundan sonraki dönemde gerçekleşti. Çin, sadece 
son 12 yıllık dilimde büyük şehirlerinde oldukça görkemli ve 
masraftan kaçınmayan 5 büyük polo kulübü ve tesislerinin 
açılışına şahit oldu. 


010'da Pekin'de Wenyu Nehri'ne bakan 35 bin metrekarelik hoş bir alanda açılan Tang Polo Kulübü iki polo sahası, 100 ahırı, Avustralya, Arjantin ve Birleşik Krallıktan 
özel olarak getirilen ponileriyle polonun Çin'de geçtiği 
atağın habercisi oldu. Cartier, Royal Salute, St. Regis, Bentley, 
BMW gibi birçok markanın sponsor olduğu kulüp, uluslararası 


Lİ 
turnuvaları da Çin'e taşımaya başladı. 2012'de açılan Pekin j ç i i 
ö dö 


Uluslararası Polo Kulübü'nden iki yıl önce kurulan ve henüz yedi 
yıllık tarihine rağmen ülkenin en iyi polo ve binicilik tesislerine 


sahip olan Tianjin Goldin Metropolitan Polo Kulübü de bunlardan biri. Kurulduğu 2010 yılından sonra kısa sürede Çin'in 

en büyük polo kulüplerinin başına yerleşen Goldin Properties 

Holding'in yönettiği 890 bin metrekarelik alanda kurulu kulüp boyunca büyük turnuvalara destek veriyor, yerli ve yabancı polo 
üç polo sahası, 300 ahırı, polo tutkunlarını ağırlayan bir oteli merkezlerinden takımları davet ediyor. Uluslararası Polo Fede- 
ve oldukça iyi şarap mahzenlerine sahip restoranlarıyla kendini rasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Kar Polosu Dünya 
Çin'in “Yeni Soyluları"nın cazibe merkezi olarak nitelendiriyor Kupası'na da ev sahipliği yapıyor. VIP konuklar için locaların 

ve Çinli servet sahipleri ile çocuklarını "yeni asaletin bir parçası bulunduğu 5 bin kişilik bir stad inşa eden kulübün 2012'de düolmaya" ve "seçkinler arasındaki yerini almaya" davet ediyor. Bir o zenlenen Kar Polosu Dünya Kupası için sahalarını 2 milyon dolar 
gayrimenkul ve finans devi olan Goldin Group'un at ve şarap harcayarak suni karla kaplatması, takımlar için 200 poniyi hazır 
meraklısı, dünyanın en büyük Bordeaux şarapları koleksiyoncu- O bulundurması ve kupanın Hong Kong kanallarından birinde naksu milyarder patronu Pan Sutong'un girişimiyle kurulan kulüp yıl o len yayınlanması Çinli ekonomik elitin bu spora olan tutkusunun 
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göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu ilginin altında at ve spor soluklu sponsorlarından olan Polo Ralph Lauren, Jaeger Le 
merakının ötesinde başta Arap ve Çinli milyonerler olmak üzere (o Coultre, Cartier, BMW, Audi, Bentley gibi markalar poloyu 
dünyanın yeni ekonomi kralları tarafından polonun temsil ettiği kendi markalarının temsil ettiği lüks algısının bir taşıyıcısı olarak 
maddi ve manevi potansiyelin keşfinin yattığını görmek için kullanmayı tercih etmekte. Jonas Hoffmann ve Ivan Costemedyum olmak gerekmiyor. Zira tüm spor ve oyunlar içerisinde (o Manier'in yazdığı “Global Luxury Trend - Innovative Strategies 
lüks, asalet, servet ve elitizmle ilişkilendirilmek konusunda en for Emerging Markets" adlı kitabın poloyu lüksün iletişim aracı 
güçlü imaja polo sahip. olarak nitelendirmesi bu yüzden boşuna değil. 


ormal maçlarda seyirci sayısının ancak yüzlerle ifade öneticilerinin deyişiyle “Yeni bir yaşam tarzı geliştiredildiği polo maçlarında en büyük polo finali bile en mek ve bir polo topluluğu oluşturmak” amacıyla Tian- 
fazla 5-10 bin seyirciye ulaşıyor. Özellikle lüks ve dev jin Goldin Metropolitan Polo Kulübü'nü kuran Goldin 
markaların böyle sınırlı bir spora sponsorlukları dikka- Properties'in ana amacı, bölgeye yeni ve seçkin bir 
te alındığında bu sayı az görünebilir, Ancak polo meraklıları ve lüks yaşam tarzını tanıtırken Çin ve dünya zenginlerini çekmek 
oyuncularının profili ve bu profilin niteliksel ağırlığı göz önüne O ve tabii bol miktarda lüks konut satabilmek. Ancak menfaat 
ındığında sponsorların neden bu alana yatırım yaptıklarını tek taraflı değil. Tianjin Goldin Metropolitan Polo Kulübü Genel 
nlamak hiç de zor değil. Bu profili şöyle özetlemek mümkün: üdürü Domenico Palumbo bunu şöyle ifade ediyor: "Polo 
ndüstri patronları, emlak imparatorları, medya patronları, sadece bir lüks meselesi değil. Yeni bir dünya düzeninde yerini 
atırım fonu patronları, banka sahipleri, deniz ve hava ulaşım an Çin 'kralların sporu' için oldukça önemli bir pazar. Bence 
irketlerinin patronları, sinema yıldızları, yüksek sosyete, ünlü inliler en etkili süpergüç olacaklar ve bu konumda polo da 
müzisyenler, top modeller, varlıklı aristokratlar vs... Meraklıları nlar için en iyi pasaportu teşkil ediyor; nereye giderlerse 
ve oyuncularının lüks ve yüksek seviye ile özdeşleştiği bu itsinler bu pasaportla iyi karşılanacaklar. Arapça, Rusça ya 
sporda sponsorların da en lüks markalar olması kaçınılmaz. ince konuşmanız sorun değil; at uluslararası bir dildir. Atı 
Dünyanın en büyük markalarının kısıtlı ulaşımı olan bu spora iyorsanız dü n herhangi bir yerinde herhangi bir 
yaptıkları yatırımları Polo Ralph Lauren'in başkan yardımcısı imse ile köprü ilirsiniz." 
David Lauren'in şu ifadeleriyle açıklamak mümkün: “Polo 66 polo kulübünü iyette olduğu İngiltere ile 
sadece bir spordan ibaret değil, bir yaşam tarzıdır. İnsanların kıyaslandığında bu yeni güzergahlar henüz yolun başında 
talep ettiği bir marka konsepti oluşturan bir yaşam biçimi. Bu görünebilir ancak Körfez ülkeleri ve Çin'de polonun sadece 10 
kendi doğallığında, kendi gerçekliğinde modası geçmeyen yılda kaydettiği performansın göz kamaştırıcılığı bu pasaporstil unsurlarıyla ilgili bir şeydir". Bu nedenle polonun en uzun tun geçerliliğini ispatlamaya yeterli görünüyor. & 
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Geleceğe Ikma Olmak 


Yenilenen Audi A8, sahip olduğu teknolojiyle gelecekten ışınlanmış gibi. 
AYKUT ÖZDEK 


udi A8'in Valensiya'da gerçekleşecek ilk sürüş 
davetini aldığımda kabul etmekte bir an bile 
düşünmedim. Daha piyasaya çıkmadan şehir 
efsanesine dönüşen A8'i sürmek elbette müthiş 
bir deneyim olacaktı. Onunla ilk tanışmamızda 
-toplantı mekanına transferimiz sırasında- arka koltukta 
oturdum. Bu iyi de oldu. Zira bu modelin sahipleri, direksiyon 
başında değil, daha çok arka koltukta oturanlar olacak. Hem 


böylece A8'i patron ve sürücü olarak deneyimleme şansı 
bulmuş oldum. 

Bu otomobilde arka sağ koltuk demek, konforlu lüksün 
mabedi demek. Deri koltuğunuzu ısıtabilir, soğutabilir, oturma 
açısını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yeni HD Matrix okuma 
ışıkları bir yana, ortam aydınlatması da sizin kontrolünüzde. 
Koltuk kol dayanağı üzerinde yer alan OLED ekranlı kumandanın dokunmatik özelliği çok hızlı cevap veriyor. Ayrıca ön 


koltuk başlarının arkasında yer alan ekranlar komutla da birçok sisteme ulaşılabiliyor. Navigassayesinde İnternet'e bağlanıp gazete okuya- yona giriş yapıldığında LTE (Long Term Evolution) 
bilir, maillerinizi kontrol edebilir veya bir film hızındaki bağlantı ile bulut üzerinden varılacak 
açıp trafik stresini unutabilirsiniz. Arka koltukta yer ve ortam bilgileri alınıyor. Üstelik navigasyon 
oturmanın en kıskanılası özelliğini sona sakladım: o hem direksiyon önündeki ekrandan hem de sağ 
Sağ ön koltuğun arkasına monte 
edilmiş üniteyle şahane bir ayak 
masajı seansı sunuyor olması A8'in 
sürprizlerinden. 
Peki direksiyon başına geçtiğiniz- 
de neler olacak? Bir ihtimal arka koltuğun cazibesine rağmen teknolojinin tüm nimetleriyle dolu bu 'kaptan 
köşkü'nden kalkmak istemeyebilirsiniz. Orta konsolun merkezinde yer 
alan 1OJ inçlik dokunmatik ekran, 
A8'in beynini oluşturuyor. Kapılarla 
birlikte bu ekran da açılıyor. Altında 
daha yatay bir şekilde yer alan ikinci 
bir ekran bulunuyor. Yazı klavyesi 
olan bu ekrandan klima ve konfor 
odaklı özellikler kontrol ediliyor. 
Navigasyon tuşuna bastığınızda 
alttaki ekrana gideceğiniz yeri gelişi 
güzel yazmanız yeterli. Sistem girdiginiz harf dizinine göre seçenekleri 
sunuyor. Her iki ekranın da tepkilere 
cevabı çok hızlı. Yeni A8'de sesli 


Audi A8 ilk sürüş davetinde evsahipliğini üstlenen 
Audi Türkiye Pazarlama Müdürü Mustafa Murat 
Uluer ile sohbetimizin satırbaşları... 


Yeni Audi A8 barındırdığı birçok teknolojik ve konfor 
özelliklerinin yanında dünyada ileri otonom sürüş (3. seviye) için 
geliştirilen ilk seri üretim otomobil. 


Güvenlik, otomobillerde en önem verilen konuların başında 
geliyor. Bu anlamda, Yeni Audi A8'de sunulan güvenlik 
özelliklerinin diğer modellerde de olması kuvvetle muhtemel. 


Audi markası artık kendini “Premium Dijital Otomobil Markası” 
olarak tanımlıyor. Bu konumlandırma, beraberinde otomobilin 
insan hayatına dokunduğu tüm alanlarda, markanın Audi Akıllı 
Teknolojiler “Audi Intelligence Al“ olarak ifade ettiği, merkezinde 
insanın olacağı, üretim teknolojilerinden satışa ve satış sonrası 
hizmetlere uzanan tüm konuların gündemde olacağı yeni bir 
dönemin işaretlerini veriyor bize. Otomobilin artık araç olmaktan 
çok mobil bir cihaza dönüşeceği yakın bir gelecekten bahsediyor 
olacağız. Bu da insanların hayatına daha kaliteli geçirecekleri “#1 
saat” yani “25. saat” olarak karşımıza çıkacak. 
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İlk Sürüş - Audi A8 


ön cama yansıyan “head-up display” ekranından 
görülebiliyor. Geliştirilmiş navigasyon sistemi, 
kullanılan yolları öğrenerek gidilecek adresler için 
akıllı tavsiyelerde bulunuyor. 
Otomatik sürüş için geliştirilen ilk tüketici sınıfı 
otomobili olması, A8'in direksiyonuna oturmayı 
hepten heyecanlı kılıyor. Yapay zeka pilotu, gidiş 


ele alabiliyor. Bunun için orta konsoldaki "Al" tuşuna basmak yeterli. Aktif hale getirilen 'pilot', durur 


vaziyetteyken aracı kaldırabiliyo 


r, şeritle 


dönüyor, öndeki araç durursa frene bas 


re göre 
yor. SİZ 


mi? Telefonunuzla dilediğiniz gibi h 
lirsiniz mesela...Hız arttığ 
yapamayacak hale geldiğinde ise d 
tutmanız için uyarıyor. Bunu yapan 


kontrolörü (ZFAS). Bu sistem, sensörlerden elde 


edilen ve 
rekli ta 


rileri topluyor. Aracın etra 
rıyor ve yapay zeka pilotu 


devralmanız gerektiği kararını veriyor. Audi'nin, 
kamera ve ultrason sensörlerin yanı Sıra bir lazer tarayıcı kullanan ilk otomobil 


radar sensörleri, ön 


üreticisi olduğunu da belirtmeliyim 
ola 


rak park etme sorununu da ortadan 


aşır neşir olabi- 


zaman ve artık kontrolü 


ireksiyonu 
sürücü asis 


lan 


fındaki alanı 
ndan sürüşü 


, Buna bağlı 


kaldırmış 


A8. Hatta park ederken otomobilin içinde olmak 


zorunda bile değilsiniz. Dışarı çıkıp onun 
milimine park edişini izleyebilirsiniz. 


Audi A8, 2018'in ilk çeyreğinde 


rına girecek ve ilk etapta 3.0 TDI 286 


3.0 TFSI340 HP benzinli olarak ik 
seçeneği ile sunulacak. Lansmand 


milimi 


Türkiye paza- 

P dizel ve 
i farklı motor 

a IDI motorun 


ve geliş şeritlerinin bariyerler ile ayrıld 


ğı otoyol ve 


yer aldığı versiyonunu kullandım. Araç, ürettiği 
286 HP'lik gücü 600 Nm'lik torku ile destekliyor. 


ana yollarda, 60 km/s'den düşük hızlarda kontrolü 


Tasarım olarak selefine göre daha kompakt bir görüntüsü var. Özellikle 

arka bölümde, bagaj kapağını komple kaplayan şerit şeklindeki OLED 
teknolojisinden yararlanan LED stop sistemi iri ve geniş gövdesini daha minimal 
göstermiş. Anahtarsız giriş sistemine sahip Yeni A8'e yaklaştığınız anda HD 
Matrix LED far grubu ve diğer aydınlatmalar görsel bir şölen sunuyor. Ön 
bölümde de geniş ve yüksek tek çerçeveli ızgara ile akıcı ve sert bir tasarım 
sağlanmış. Profilden bakıldığı zaman dik ön kısmı ve yumuşak kavisli arka kısmı 
dinamik bir görüntü sergiliyor. 


Sekiz ileri otomatik şanzımanın geçişleri sarsıntı- 


Motor hacmi: 2967 cc 

Azami güç: 286 HP 

Azami tork: 600 Nm/1250-3250 d/d 
250 km/s 

Hızlanma (0-100 km): o 5,9sn. 

Ortalama CO2 salınımı: 152-145 g/km 


Ortalama yakıt tüketimi: 5,8 1t/100 km 


i Azami hız: 
i R 
| Aks mesafesi: 
; 


2998 mm 


Bu modelde park etme sorunu tamamen ortadan kaldırılmış. 


Hatta park ederken otomobilin içinde olmak zorunda bile 


değilsiniz. 


sız. Bu şanzımanı direksiyon arkasındaki kulakçık- 


5,9 saniye. Fabrika ver 


ortalaması 8,7 It/100 k 
çok şehir içi olduğu i 
bilirim. Daha stabil 


bir 


ne yaklaşmak mümkün 


seviyeleri yakalanabilir. 


verileri ortalama 70 km/s 


başındaki kişinin ortala 


tüketimi 5,8 It/100 km. 


için 
yolculukta fab 


erine göre or 


m. Bu kullanın 
makul olduğ 
olmasa da 6, 


hız ve direl 


ma 7/8 kg civa 


(Otomobilleri 


lar ilede kontrol edebiliyorsunuz. Azami hızı 250 
km/s olan Yeni A8'in 0-100 km hızlanması ise 


talama yakıt 


80 km'lik sürüşümüzün 


nımız daha 
unu söyleyerika verileri- 
5 İt/100 km 
n fabrika 
ksiyon 

rında olduğu 


test sürüşlerinde belirleniyor.) 2 bin 998 mm aks 


mesafesi A8 L versiyonun 


oluyor. 185 cm ortalam 
arka koltukta konforlu 


asında boya s 


uzun versiyonu tercih ederseniz bul| 


rıdaki aks mesafesi ora 
Yeni A8 için 48 volt 
güç alan yeni 


miş. Süspansiyonu, tümüyle a 


nında artacak 


bir sistemden 
kontrol ediliyor. Yol 


den beslenen 
yer alan kamera 
tümsekleri tespi 


koşu 
tekerlekte ayrıca 48 volt 
bir elektrikli mo 
saniyede 18 kez yolu tar 
t ediyor ve ak 


uk ana elek 


a geçince 3 


bin 128 mm 
ahip kişiler 


bir yolculuk yapabilir. Eğer 


konfor yukatr. 


uk elektrik sisteminden 
aktif süspansiyon siste 
ktif, elektromekanik 
oluşuyor. Her tekerlek ayrı olarak 

larına uyum sağlıyor. Her 


mi geliştiril- 


trik sistemin- 


tor yer alıyor. Önde 


yor; 


tif süspansiyonu 


yola göre ayarlıyor. Sadece birkaç milisaniye 


süren bu denklemde yi 
elektronik şasi p 


ol hakk 


nda toplanan bilgi, 
atformu (ECP) tarafından işlene- 


rek süspansiyonun tüm parçalarının neredeyse 
gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesi sağlanıyor. 


Sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi de 


mak- 


simum performans ve yola tutunmasını sağlıyor. Özetle bunun anlamı şu: Özellikle İstanbul 
yollarında bolca bulunan kasislerden geçerken 
otomobilin içindekiler hala yağ gibi akan yolda 


ilerlediklerini sanıyorlar -çukurlardan geçerken de 


öyle hissede 


cekler. 


A8'in sensörleri olası kazalarda da görev üstleniyor. Senaryo şöyle olsun: Şehrin ara sokakların- 


da 25 km/s hızla ilerliyo 


rsunuz ve henüz gör- 


mediniz ama size doğru bir araç yaklaşıyor. 360 


derece emni 


sensörler bu 


yet sistemi 


ile donatılmış A8'deki 
tehlikeyi tespit ediyor ve darbenin 


yaşanacağı yanı, yarım saniye içinde yaklaşık 


80 milimetre yükseliyo 


kuvveti, A8'i 


meyen hali i 


e kıyaslandığında sürü 


r. Bu sayede çarpmanın 
n yan eşikleri ve zemini gibi daha 
kuvvetli olan kısımlarına yönlendiri 


liyor. Yükselcü ve yolcu- 


arın yaşadığı sarsıntı şiddeti yüzde 50 oranında 
azaltılmış oluyor. 
İki saat boyunca kullandığım Au 
kurgu filmlerinde tarif edilen “geleceğin” geldiğine insanı ikna edecek güçte olduğunu söyleyebiirim -arka koltukta otursan 


di A8'in bilim 


ız da... © 


Audi güvenlik uzmanları, 
otomobillere olası 

siber saldırılara karşı 

özel güvenlik tedbirleri 
aldı. Audi Güvenlik 
Bölümü, modelin üretimi 
başlamadan araçtaki 
güvenlik açıklarını bulmak 
üzere etik bilgisayar 
korsanlarının da yer 

aldığı kapsamlı testler 
gerçekleştirdi. Pilotlu park 
gibi özellikle akıllı telefon 
bağlantısı gerektiren 
uygulamalar için teknik 
standartların haricinde 
uygulama ve otomobil 
ara yüzü arasında ilave 
güvenlik önlemleri 
geliştirdi. 


nsan 
Dokunuşlar 


Neyin moda olacağından çok, markaların 
hayata ne kadar sahip çıkacağı önemli. 


asarımcılar geleceği Diğer yandan yeni meslek dallarının 
"şimdi" olarak yaşayıp önlenemez yükselişi, meslek kuramlarıüretkenliklerini bu zamansız nın, geleneklerinin tamamen değişmesi, 
paradoksta gerçekleştirmek ofissiz yaşam ya da ofislerin konsept dedurumundalar. Bu sebeple gişikliği kendini giyim kurallarında gös- 
de "moda çılgın insanların yolcuğu" termeye başladığını biliyoruz. Bu durum 
diye bahsetmiştim bir röportajımda. ilerleyen zamanlarda giysi kurallarıyla 
Geleceğin şimdisine baktığımızda birlikte giyinme mantığının matematiğini 
da müthiş hızlı ilerleyen bir moda de etkileyecek. 
serüveni disiplinler arası olurken bir 
yanda da disipli 


nsizleşen, sınırlarını MODA 
Li 


tamamen kaldıran, zaman kavramını 


yapı bozumuna uğratan bir olgu olarak 'IN NOVATIVE 
karşımıza çıkıyor. CRAFT' KAVRAMI 


Artık neyin moda olacağından çok, 


markaların ne kadar hayata sahip çıktığı ETRAFIN DA 
aha önemli. Dünya toplumları olarak EVRİLECEK 


çok kalabalık ve oyunsu bir sahnedeyiz. Bu karmaşık etkinin karşısında 


a 


moda dünyası bizi makro-minimal bir Çağın karşı konulamaz dijitalleşmesine 
sürekliliğe taşıyor. Formlar over-size ve karşılık bir tepki değilse de bir 'denge' 
buna eklenen clean-cut kesimler ilecan O unsuru olarak doğaya dönüş temasının 
alıcı parçalar yaratılıyor. Blok renkler ve giderek güçleneceğini öngörmek mümfüturistik doku örgüleriyle öne çıkan kün. İklim değişikliği, tükenmeye yüz 
yüzeylerin hakimiyeti giderek artıyor. tutan kaynaklar ve dünya üzerinde artan 
Inovasyon, dijital dünya ve teknolojiyle gelir dağılımı dengesizliği nedeniyle ancak 
sınırlı değil artık. Önümüzdeki yıllarda "yüksek moda'da rahatlıkla sağlanabileinovasyonun materyale ve kullanıcının cek 'denge", pamuk, keten, ipek, yün gibi 
yeni lükslerine yansımalarına sıkça şahit o saf materyallerin yanı sıra -nefes almaya, 
olacağız. Ne var ki el emeği, insan eli şeffaflaşmaya olan ihtiyacın karşılığı 
değmişlik duygusu, insani duyarlılık ve olarak- transparan dokularla da kendini 
sürdürülebilirliği içine alan bir inovasyon- o gösterecek. 

dan bahsediyorum. "İnnovative-craft” Genç neslin hükmüyle beraber 
kavramı modada üzerine çok konu- görmeye başladığımız 'underground', 
şulacak, çok düşünülecek bir kavram protest etkiler de kendine uzun soluklu 
olacak. Ve üretimler bu kavram etrafında ( yer edindi. Canlı renk kullanımları, 
evrilecek. mix&match kumaş farkındalıkları kendini 


tamamen gösteriyor. Örneğin 


çıkan kesik çoraplar gibi... 


zaları gibi öngörülemez işleyen 


Terörizm, iklim etkileri veya sanayi 


klasik ör- 


meler çılgın stylinglerle buluşuyor artık... 
Tüketim ne kadar ileri gidiyorsa, özgün 
olma ihtiyacı, butik eğilimler de artıyor 
bu da moda performanslarının disiplin 
kolektifliğine vurgu yapmasını sağlıyor. 
Bizim defilemizde de açılışta video-art, 
moda sunumu ve müzik performansı bir 
arada kullanıldı. Bu eklektisizm kendini 
koleksiyonda da gösterdi, bomberlarla 

buluşan dantel elbiseler, sandaletlerden 


kagünümüz 


dünyasında mutluluk, kendimizi yakaladıgımız her yerde. Ve çoğunluk artık lüksü, 
yaşama ve insanlığa kattığımız değerler 


olarak görüyor. Buna bağlı olara 


en önemli kriter oldu. Louis Vui 
Dior, Balenciaga gibi markaların 


ambalaj malzemeleri, üretimde 


k dünyada 


markaların artan kurumsal sosyal sorumuluk bilinci, marka değerlerini tanımlarken 


ton, Gucci, 
transferleri 


uçak değil de gemilerle yapmaları, enerji 
tasarruflu ve doğal dokunuşlu malzemelerle tasarlanmış mağazaları, çevreci 


daha az 


su tüketmeyi hedeflemeleri gibi projeleri 
dünyayı gelecekte daha anlamlı bir yere 


getirme çabası taşıyor. 


Moda markaları, hayatları daha çok 


tüketmek yerine üreterek, de 


neyimleye- 


rek ve öğrenerek yaşamaya yönlendirmeye doğru evriliyor. "Experince design" 


(deneyim tasarımı) kavramı m 


dünyasına yeni bir boyut kattı. 


deki yıllar “ürün” değil “deneyi 
olacak. 


oda 
Önümüzm'zamanı 


* Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Giysi Ana Sanat Dalı'nda Yrd. Doçent, Dünya Renk ve Konsept Birliği Türkiye Temsilcisi. 
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Zula Dünya Kupası İçin 


Geri Sayım Başladı 


8 milyon oyuncu sayısıyla dünyaya açılan Zula, 100'den fazla 
ülkede 15-25 yaş arası gençlerin en sevdiği oyunlar arasına 
girdi. InGame Grup Kurucu ortağı Tuncay Büyükoğlu ile oyun 
ekosistemini ve InGame Grup'u konuştuk. 


ekonomisi hızla büyüyor. Oyun 
endüstrisinin Türkiye'deki 
geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
Dünyada 100 milyar dolar, Türkiye'de 
ise 500 milyon dolar büyüklüğe 
ulaşan oyun pazarı, son 10 yıldır hiç 
soluk kesmeden sürekli 
büyüdü. Önümüzdeki beş 
yıl içinde oyun pazarının 
büyümesi hiç hız kesmeyecek gibi duruyor. Zira şu 
an dünyadaki cep telefonlarının yüzde 92'sinden 
fazlasında en az bir oyun 
uygulaması yüklü. İşin 
Türkiye ayağındaysa, gelişmekte olan oyun pazarları için gösterge ülkeyiz. 
Türkiyeden çıkan güzel 
hikayeler var ama Çin ve 
G.Kore'nin altı-yedi yıl gerisindeyiz. 
Bu ülkelerdeki gibi değeri 10 milyar 
doları aşan şirketler çıkarmak istiyoruz. Bu amaçla iki yıl önce Türkiye 
Oyun Geliştiriciler Derneği'ni kurduk. 
Amacımız ekosistemi büyütmek ve 
genişletmek. Özel sektör, akademi ve 
ilgili bakanlıklarla oyun geliştirme girişimciliği, eğitim programları, teknoloji 
geliştirme ve e-spor alanlarında farklı 
projeler yürütüyoruz. 


--#Zula'nın başarısının arkasında 
nasıl bir çalışma var? 
MMO PC oyunları, yazılım geliştirme 


derecesi en zor projelerden. Deneyim, 


mühendislik ve ar-ge gereksinimleri yüksek. Üstelik Zula yoğun rekabetin 
olduğu bir kategoride yer 
alıyor. Ana stratejimiz aslında basitti: 
“Yerli sinema ve dizi pazarında olduğu 
gibi bu coğrafyadan bir temaya sahip 
Zula birçok pazarda başarılı olabilir”. 
Üç yıl süren geliştirme ve ar-ge sürecinin sonunda hazırlandı ve yaklaşık bir 
yıl Türkiye pazarında olgunlaştırdıktan 
sonra farklı coğrafyalardan yayıncılarla 
anlaşmalar yaparak diğer pazarlara 
açıldık. 

Geliştirme süreci devam ederken 
bile dünyadaki belli başlı fuar ve etkinliklere katıldık. Bu sayede Zula bir 
yıl içinde Brezilya, Arjantin, Avrupa, 
Kuzey Amerika ve İran'da oyuncularla 
buluşabilme şansını yakaladı. 


InGame Kurucu Ortağı Tuncay Büyükoğlu, 8 binin üzerinde lisanlı e-spor 
oyuncusunun 2 bine yakın e-spor takımında, her ay Zula Ligi'nde yer 
alacak 256 takım arasına girebilmek için mücadele etiğini söylüyor. 


WORLDCUP 


--sZula Dünya Kupası yaklaşıyor. 
E-spora bakış açınız nedir? 

Gençler e-sporu çok seviyor artık. 
Beklentiler, birkaç yıl içinde e-spor 
aktivitelerinin, diğer sporların izlenme 
oranlarını geçebileceği yönünde. Zula'yı 
tasarlarken dahi e-spor unsurlarını profesyonel oyuncularla çalışarak ekledik. 
Şu an Zula'nın 8 binin üzerinde lisanlı 
e-spor oyuncusu 2 bine yakın e-spor takımında, her ay Zula Ligi'nde yer alacak 
256 takım arasına girebilmek için mücadele ediyor. 2017'de e-spora 4 milyon lira 
yatırım yapmayı öngörüyoruz. Bu yatırımın Zirvesi de Zula Dünya Kupası. 100 
bin dolar nakit ödüllü kupaya dünyanın 
dört farklı bölgesinden takımlar katılacak. Nisan ayında yapmayı planladığımız 
finallerin festival havasında geçmesi için 


Yüzyıla Damgasını Vuran İkon Tasarımlar 


Başlangıç 
Noktasi 


"İyi tasarım, dünyanın eksik olduğunun farkında olmadığı 
bir şey üretmek üzere teknoloji, bilimsellik, insan 
gereksinimi ve güzelliği birleştiren bir Rönesans tavrıdır.” 
diyor yazar Paolo Antonelli. Son yüzyıla damgasını 
vuran bu tasarımlar gibi. Kimi zaman biçimin işlevi, kimi 
zaman işlevin biçimi izlediği akıl dolu işler... Hikayeleri 
sonlanmayan, doğadan ve tarihten ilham alsalar da 
üretildikleri zamandaki tekdüzelikle savaşan başyapıtlara 
ve geleceklerine kısa bir yolculuk bu... 
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"Cartier! Kuyumcuların kralı ve kralların kuyumcusu" 
Kral VII. Edward 


rinmeşhur Panteri orman 
inde Jeanne Toussain, Lou 


e tutuyordu. Bundan 


radayım" diye kükreyiverm 
gunu gerçek anlamda baş 


e cesur ve yaratıcı formlar 


seven stil tanrıçası. Ona göre 
metrik, Art deco, siyah-beyaz desenlerden 
ydı. 1935 yılında Panthere de Cartier 


is Cartier tara 
isine hediye edilen şık bir sigara tabakas 
tam yüzyıl öncesin 
ait tasarımda Cartier'in ön 
üjdelediği panter figürü, ağaçların arasın 


nı ilk kez terk 


fından 
nı 
e1917 


ceki yıllarda desen 


şti tabakada. 


dan 


atan kişi aslında 


cevher tasarımcısı Jeanne Toussaint. Nostaljiyi 


kullanarak renklerle 


panterin kü 


£. 


azlası 


rkünde 


koleksiyonunun ilk 


nan, en önemli i 
için verilen öze 
yaptığı broşla ilk kez ü 


ine Carti 
çbo 


tasarlayan mark. 


düşeceklerdi. 19 
tutkunu Prens Ağa Han' İ İ 


ina için hazırlanan 
.1983 yılında ise 


rilmiş, birkaç yıl son rmanların bu vahşi 


iş yapmıştı. Görünen o ki 


a isedönemin ş 


sor Düşesi Walli 


yutlu panterini 
n “Mücevheratı 


Idaması için kol 


ur, özgür ve korkusuz b 
terin yolculuğu uzun yı 


w 


er 116.74 kara 


rurla temsil eden bu 
evam edecek. 
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CHANEL 


PARIS 


PARFUM 


Chanel N95 


“Kişinin hayatının parfümünü arayışı, hayatının aşkını keşfetmesine benzer. 


st notalarda portakal çiçeği, ylangylang, bergamot, orta notalarda süsen, 

yasemin, zambak... Bu çiçek senfonisinin 

bestecisi Ernest Beau, savaşın yıkımından 

uzaklaşmak için Fransa'ya gelmiş olan 
kimyager bir parfümcü. Yolları Coco Chanel ile 
kesiştiğinde ona müşterileri için minik eşantiyonlar 
hazırlamaya başlıyor. Chanel özgün tarzını kokulara 
da taşımayı arzulayıp, parfüm üretimine geçmek 
isteyince, onu seçmenin zor olduğu çarpıcı koku 
numuneleriyle karşılıyor Beau. Yıl 1921, yılın beşinci 
ayı, beşinci günü ve beş numaralı şişeyi seçiyor 
chanel. Koku dünyasında lüksün ve sadeliğin 
buluştuğu en güçlü sembol böylece yaratılmış 
oluyor. Chanel No 5'i benzersiz kılan özelliklerden 
biride doğada olmayan, aldehit maddesinin ilk kez 
böylesi vurgulandığı, sentetik bir bileşime sahip 


John Oakes 


ne 


| ol 


DI 


rakması, bir anda büt 
ir anda baştan 
sarımından bu yana şişeden ziyade tıpasının birçok 
gişikliğe uğraması, 
başka bir göstergesi. Kendisinden daha 
tonlarda geçtiğimiz yıllarda piyasaya 


Gi 


Ambalaj 
Ü SİZİN 
r parfümün 


yaratır. 


fi 


li olan bi 


çılkarmasıd 


gının 
umuşak 


onroe gibi 
i değil. Parfüm Hakkında Bilmek 
bının yazar 
relim: Parfüm seçerken ilk 


ar, göz alıc 
hayatınızın 


ün çanlar 


No 5'i 


Nası. Yani her anlamda cesur: "Gece yatarken 
giyersiniz" sorusuna, “Chanel No 5" şeklinde 
cevap veren Marilyn 
nası tesadü 
İstediğiniz Her Şey kita 
başlamıştık onunla biti 
bakışta aşka düşülmemesi 
kırıklığ 
isimler o parfüm 
Önem 


kadınların tercihi 


John Oakes ile 


gerekir, bu bazen hayal 
şişeler ve ünlü 
aşkı kılmaz. 
izde ansızın bir etki 
çaldırması ve sizi 


ır” diyor yazar. 1924'teki 


üzerin 


n göz alıcı tasarımlarla işi 


n Chanel No 5 Eau P 


remiere'de olduğu gibi. 


Lady Dior 


"Gerçek lüks, en iyi malzemeleri ve en iyi işçiliği gerektirir.” 


ior'un 140 ayrı parçanın bir araya gelerek yarattığı Dior ise yaşadığı dönemde dünyanın en çok fotoğrafı çekilen 
bu modelin şöhretini bir nevi diplomasiye kadınlarından biri olan Prenses Diana'nın bu sevgisini karşılıksız 
borçluyuz. Kod adı 'Chouchou' olan çantanın Lady O bırakmayarak çantanın adını “Lady Dior" olarak değiştiriyor. 
Dior'a dönüşmesinin ardında saray erkanı var. ilk bakışta fark edilen dikey ve çapraz çizgilerin raks ettiği 

1995 yılında Prenses Diana, Fransa'ya bir ziyaret dikiş tarzı, kapitoneleri, altınla detaylandırılmış marka yazısıyla 


düzenliyor ve döne 


min Fransa Cumhurbaşkanı Jacgues bütünleşen tasarımı, kullanan kişiye de ayrı bir aristokrat 


Chirac'ın eşi Bernadette Chirac kendisine zarafetine yakışan hava katıyor. Geçmişte Carla Bruni, Diane Kruger, Monica 


bir hediye vermek i 
Dior tarafından yen 


stiyor. O zamanlar adı 'Chouchou' olan Bellucci ve bugün Marion Cotillard, Lady Dior'un yüzü olarak 
i tasarlanmış bir çanta, hediye seçenekleri karşımızda. Lady Dior, formundan taviz vermeden, çarpıcı 


arasında galip geliyor. Prenses çantayı devlet törenlerinden, renk ve aksesuar kombinasyonları ile müdavimlerini mutlu 
gündelik ziyaretlere kadar pek çok yerde kullanmaya başlıyor. kılmaya kararlı. 


Lady Dior 
sanatçı 
tasarımlarıyla 
coleksiyonu 


ürekli yeniliyor 


oji 
E. 
An 


ya 


devrim yapan 
arasında süzü 
onun işi. Bu efsaneyi uçuran h 
James Bond'u 
olması onun m 
Fantastik delil 


yolcular için uçak yolculuğunu 
havayolları için 


glas DC-3, uçak mühendisi Arthur 
Raymond tarafından 
nerika Birleşik Devle 
ptığında tarih 17 Ara 
İnanması güç ama 
bu tasarım halen gur 


üyor. Macera,a 


n, yolcuları aras 


ştirilerek 
nde ilk u 
k 1935'i gös 


aceraperest ruhu 
eri bir yana bıraka 


a Damgasını Vuran Ikon Tasarımlar 


Douglas DG3 


"Hayat varılacak yer değil, yolculuktur. 
Ralph Waldo Emerson 


arın 


ıyla 
sın 


arlığ 


de kar oranlarını 


n, 


hızla artmasıyla eş 


ik Amerikan Hava Kuvvetleri'nde a 
kytrain modeliyle savaşta 
emişliği de var. Bin 


Je 


çuşunu 
teriyordu. 
trisinde 


savaş bölgesine 
Fransa'da 2. Dünya S 


ason bir seyrüsefer 
fikse kanat yapılı, per 


art ayında Cenevre Havali 


Jones'un 
un bir yansıması. 


havacılığın yıldızını yakı 
DC-3 'Dakota' Rahn 


talayacak. Eğer sivil 
örmek isterseniz, Douglas 


Kolex Daytona 


“Bir bahçeniz olsun ve mutlaka yaprak döken ağaçlar dikin. Böylece 
zamanın geçtiğini daha iyi anlarsınız.” 
Le Corbusier 


Rolex 
Daytona'nın 
platin, altın gibi 
farklı kadranları 
bulunuyor. 
ml 

ünyanın hız başkenti olarak anılan Daytona! 1903 "Cosmograph" kadranda belirirken yıllar içerisinde “Oyster”, 

yılından bu yana plajlarında motor yarışlarının “Perpetual”, “Cosmograph”", "Daytona" ve "Superlative 

yapıldığı, Florida'daki bu kentin şöhretini, biraz da chronometer Officially Certified" ibareleri eklenerek efsanenin 

motor yarışları dünyasının yüksek performansına tarihi yazılıyor. 1960'lar ve 1970'lerde kuvars mekanizmaların 

eşlik eden bir ikona borçluyuz. 1963 yılında ortaya çıkmasına rağmen Rolex, mekanik saatine ve 
piyasaya profesyonel yarış pilotlarının taleplerini karşılamak Cosmograph Daytona modeline sadık kalıyor, 1988 yılında ise 
üzere sürülen Rolex Cosmograph Daytona'ya. Son derece Daytona, otomatik kurmalı hale geliyor. Yeni estetik unsurlar, 
güvenilir kronografı ve takometrik ölçeğe sahip çerçevesiyle 1988 Cosmograph Daytona modelinin kodlarına sadık 
pilotların ortalama hızlarını saatte 400 kilometre veya mile kalınarak sade ancak güçlü hatlarını ve dengeli ergonomisini 
kadar mükemmel bir şekilde ölçmelerine imkan tanıyor mükemmelleştirmek üzere işbaşı yapıyor. 2013 serisinde 
kendisi. Bu emsalsiz form ve fonksiyon simyasının, birçok ise platinden yapılmış ilk Oyster modeli ve özel buz mavisi 
açıdan en üstün kronograf olarak nitelendirildiğini belirtiyor bir kadran beliriyor. İleri teknolojiyle üretilmiş seramikten 
Rolex. Cosmograph Daytona, tamamen Rolex tarafından yapılan yeni monoblok Cerachrom çerçeve ise 2016 yılının 
geliştirilmiş ve üretilmiş otomatik kurmalı mekanik bir eseri, Oyster Perpetual Cosmograph Daytona'ya sahip olmak 
kronograf mekanizması olan kalibre 4130 ile donatılmış. isteyenler, bazı haberlere karşı hazırlıklı olmalı. 2016 model, 
Sembolik modele zamanla eklenen ibareler, öyküsüne paslanmaz çelikten versiyonu için iki ile beş yıl arasında 
şahitlik ederken bize yol gösteriyor: Başlangıçta yalnızca değişebilen bir bekleme süresi olduğu iddialar arasında. 


ıla Damg 


da e 


sını Vuran Ikon Tasar 


Proust Chair 


yarlılık kazanmasıdır.” 
(Kayıp Zamanın İzinde / Marcel Proust) 


"Aşk, kalbin zaman ve mekana du 


ilano doğun 
koltuk tasarla 
yılında bu d 
hayal ederek, 
imza atmış o 
eserleri gibi ölümsüzleşmiş durumda. 18'inci yüzyıl Fra 
karşın 20'nci yüzyıl tasarımının simgelerinden biri. For 
noktaları arasında anılıyor. Elle oyularak boyanmış ahş 
resimden esinlenilerek yine elde boyanan renkli bir ku 


dı. İlginç olan, yazarın yaşadığı döne 


nsa'sında 


nlu mimar Alessandro Mendini, 1978 yılın 


ünyayı terk-i diyar etmiş biri olmasıydı. 
çağdaş İtalyan tasarımları arasında hız 
du. Cappellini tarafından bugün İtalya'da üretilen b 


mda ve este 
ap çerçevesi 
maşla kaplanmış. Çalışm 


Ancak Mendini, Prou 
a kendine yer bulan postm 
u koltu 
n, Neo-Barok tarzdan esintile 
tikte kusursuzluk arayışının 
, ünlü ressam Paul Signa 


na zaman için 


yeniden yorumlanarak ilginç bir mobilya serisine dönüştürülmü 
yılında karşımıza geometrik desenlerle çıkarken, 2014 


farklı tasarımcıların elinde yeniden hayat buldu. Tasar 


dersiniz? Mendini, aşkın kalbe ettiklerini bu tasarımıyla yansıtmak istemiş olab 


te Milano fuarı için 38.7 ton 
m dünyasının reenkarne 


ş. 1980'lere damga vuran Pro 


çalışmalarının 


ilir mi? 


c'ın tarafınd 
de pek çok 


luk beyaz mermerd 
başında. Ne 


r taşımas 


ust chair, 


da Fransız yazar Marcel Proust için bir 
mde yatağından pek çık(a)mayan ve 1922 
st'u böyle bir ko 
odem bir 
k tasarımı, Proust'un 


tukta 
rüyaya 


Na 


temel referans 


an bir 
kez 
2009 


GN; 


| evis* 5Öl 


“Jean pantolon, modaya demokrasi getirmiştir. 


3IİLIŞİU 


scar Wilde'ın "Moda o kadar sıkıcı bir şeydir 

ki altı ayda bir değiştirmek zorunda kalırlar." 

sözünü ettiği yıllarda jean çılgınlığı henüz baş 

göstermemişti. Bugün modası geçmeyen yegane 

unsurların başında jean geliyor, jean denince de 
Levi Strauss'un ürettiği 5019. Bu modelin arkasında bulunan 
ikonik çift at baskılı yama, Levi Strauss'un en temel vaadini 
yansıtıyor: "Ne kadar uğraşsanız da yırtamazsınız”. Jean, 
1950'lerde beyazperdenin etkisiyle gençler arasında hızla 
moda oldu. 1980'lerde ise sınıf atlayarak ünlü modacıların 
kreasyonlarında kendine yer buldu. 2015 verilerine 


göre dünyada yıllık kot pantolon üretimi beş 
üzerinde. Üstelik Levi's 5019 bu kadar dayanı 
giyilebiliyorken! O, yalnızca bir jean değil, başlı başına kültürel 
bir mit artık. Nasıl Barack Obama'dan Brad Pitt'e, Steve 


Jobs'dan David Beckham'a, M. Mon 


roe'danR 


milyarın 


klı ve yıllarca 


ihanna'ya pek 


çok farklı jenerasyondan ve statüden insan onu tercih ettiyse, 
gelecekte de edecek. Levi's o yüzden mirasın 
sahip çıkarak, vintage bir koleksiyon sunuyor. 
da 1915 yılına, ister 1940'lara ait olsun, 501 J 
orijinallerinin birebir aynısı olarak bu koleksiyonda üretiliyor. 


Aynı kesim, aynı kumaş, hatta aynı i 


plikten! 


ean mode 


a sadakatle 
İster 1890 ya 


leri 


? 
> 


33 
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Bulgari Serpenti 


a “Elizabeth Taylor'un bildiği tek İtalyanca kelime Bulgari idi.” 
yi Richard Burton 
op art dehası Andy Warhol, Roma'ya varır varmaz soluğu ( 'Kleopatra' filminin çekimlerinde Bulgari Serpenti ile görüldüğü 
Bulgari'de alıyordu. Meraklı sorular karşısında yanıtı karelerin ardından, dünyada başlayan Serpenti hayranlığı devam 
şuydu: "Çünkü orası dünyanın en önemli çağdaş sanat ediyor. Değerli ve yarı kıymetli taşları bir arada kullanarak İtalyan 
müzesi". Günümüzde Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigila O zarafetini antik motiflerle buluşturan Serpenti, meşhur yılan 
gibi yıldızların müzayedelerde satışa çıkan mücevher bileziklerini, 1940'lı yıllarda saatlere taşıyor. Zamanla “Tubogas" 
koleksiyonlarında Bulgari tasarımları kapışılıyor. Özellikle de adı verilen bir teknikten yararlanarak dekoratif bükülmüş 
Serpenti mücevherleri! İtalyanca “yılan” anlamına gelen Serpenti, O bir sicimi çağrıştıran, bileğin etrafında sarmalanan eşsiz bir 
Bulgari'nin hem saatlerinde hem de mücevherlerinde kullandığı forma imza atıyor. 2000'lerde Serpenti'yi yalnızca saatlerde 
sofistik tasarımlarla bütünleşen en tanınmış motifi, ilhamını değil, yılanbaşı tokası ile çantalarda da görmeye başlıyoruz. 
Yunan ve Roma uygarlıklarından, mitolojik öykülerden alıyor. 2016'da imza attıkları İncantati Koleksiyonu ise bu efsanenin 
Güç, bilgelik, şifa gibi özelliklerin simgesi olan yılan, tarih boyunca O sonlanmayacağı bir kez daha kanıtlanıyor. Bulgari, 2.700 
türlü objelerde egzotik figürlerde kendine yer bulsa da bu işi yıllık olağanüstü bir kültürel zenginlikten yola çıkarak gelecek 
kimse Bulgari gibi taçlandıramadı. Elizabeth Taylor'un 1963'te kuşaklara kıymetli bir miras bırakıyor. 


YSL Smokin 


“Günümüz kadınının gardırobunu yarattım, kendi çağımın dönüşümüne katkım oldu, diyorum 
kendime. Kıyafetlerle yaptığım, müzikte, mimaride, resimde ya da diğer sanatlarda yapılanlar 
kadar önemli değil tabii ki ama yine de değeri var. Kendimi kadınların hizmetine sunmak 
istedim. Yani onlara, bedenlerine, hayatlarındaki tutumlarına hizmet etmek. Son yüzyılda 
yaşanan büyük özgürleşme hareketi içerisinde onlara eşlik etmek istedim.” 


e etti de. Çok eski değil, 1933 yılında ünlü Emerson koleksiyonu 'modası geçmiş' olarak nitelendirirken; 

aktris Marlene Dietrich, Atlantik üzerinden Nan Kempner, YSL imzalı takım elbisesiyle New York'un 

Paris'e giderken giydiği beyaz takım elbiseyle ünlü mekanlarından geri çevriliyordu. Bu olumsuzlukların 

gazetelerde boy göstermiş ancak o elbiseyi YSL'i pes ettireceğini sananlar yanıldılar. 2008 yılında 

çıkarmazsa hakkında yasal işlem yapılacağı aramızda ayrılan modacı, işinin başında olduğu sürece her 
yönünde tehdit edilmişti. Düşünün, bir adam bu olaydan 30 yıl bir smokin tasarlayacağını söyledi. Yıllar içinde tasarım, 
yıl sonra podyumda smokin giymiş bir kadını yürütecekti. farklı modacılar tarafından kimi zaman kadife, ipek ya da 
Bahsettiğimiz kişi, 1957 yılında, henüz 21 yaşındayken deri kullanarak yorumlandı ya da bir trençkot ya da şort 
Dior'un baş tasarımcısı olan Yves Saint Laurent. Mondrian ile kombinlenecek şekilde tasarlandı. 2000'lerde Anne 
tablolarını podyuma taşıyacak kadar sıra dışı, ilk kez bir Hathaway, Ellen DeGeneres, Jennifer Lawrence, Ellen Page, 
siyahı o podyumda yürütecek kadar gözü pek bir adam. Emma Watson ve Kim Kardashian gibi isimlerin üzerinde 
Bugün kadınlar takım elbiseleri işte, sahnede, galalarda, görmeye devam ettiğimiz model, en çok 2014 BAFTA 
gündelik hayatta böylece rahat kullanabiliyorlarsa bu Ödülleri'nde ses getirdi. Angelina Jolie, kırmızı halı üzerinde 
genç adamın özgürlükçü düşlerinin payı büyük. 2009'da poz verdiği yaklaşık 4 bin 500 dolarlık YSL smokini ile moda 
Daily Telegraph yaptığı bir haberde kadınların pantolon sayfalarından uzun süre inmedi. İnsanlar bugün, bir erkek 
giymesini yasaklayan 1800 tarihli kararın, teknik olarak hala kıyafetinin, kadınların kurtuluşunun simgesi haline gelmiş 
yürürlükte olduğunu yazınca, yaptığı işin ne denli önemli olmasını ilginç buluyor. YSL, "provokatif, küstah ve eğlenceli 
olduğunu dünya bir kez daha anlamış oldu. 1967 Sonbahar/ işler yapmayı seviyordu. 1971'de Mick Jagger'ın düğününde 
Kış Koleksiyonu'nda takdim ettiği “Le Smoking" adlı takımı eşi için yaptığı tasarım gibi. Lakin o, bunları tasarlarken ilginç 
Dietrich'in gördüğünden daha az tepki aldı sanıyorsanız bir şekilde moda olmanın değil, öncü bir hareketin parçası 
yanılıyorsunuz. O yıllarda New York Times eleştirmeni Gloria (o olmanın peşindeydi. 


Yves Saint Laurent 1967'de 

“Le Smoking”"i tasarladığında 
iherine Deneuve onu ilk giyenler 
idaydı. Bugün bile YSL takımıyla 
mızı halıda yürümek çok havalı. 


a 


d 


yapacak güce muktedir 
slında oldukça yeni. Fuj 
ticaret fuarında verileri bir yarı 
model, dü 
2 megabyte'lık SRAM'İ il 


teslim olma 


nları ölümsüzleştirmen 
kışı sağlıyor. Ara Güler 
iye boşuna demiyor. Bi 


ozunda nostalji iyidi 
mışken, 


bir başkaydı. 
süresi, en güzel ma 
bilmeceye dönüşen net 
Üstelik dijital görüntü e 


"Biz tari 


Yüzyıla Damgasını Vuran Ikon Tasarımlar 


-UJI Kamera 


FUJİFİLM 


“Sadece kameranız ve siz varsınız. Fotoğrafınızdaki kısıtlamalar 


size bağlıdır çünkü ne gördüğümüz kim olduğumuzdur.” 
Ernst Haas 


Bugü 
nzarada fi 
ik ayar 


in yanı 


r gün neredeyse her 
dijital fotoğraf ma 
ifilm, 1988 yılında Al 


ünyanın ilk kamerası ol 
nyanın ilk tam 


d 


eğerinde veri saklayab 


iletken hafıza 
an FUJIX DS-1P ta 


e birlikte hafıza kartı 
iliyordu. (Piyasaya sü 


sıra bize haber ve önem 
hçiyiz, aslında tarih yazıyoruz." 

kesi foto muhabiri 
kinelerinin tar 


kdi 
dijital tüketici kamerası oldu. İçindeki 


r. Hayatımız hıza bu kadar 
banyo edilen fotoğraflara 
kavuştuğumuz anların tadı, önce 
n güzel olan taraf, bekleme 

min bitmesi, 

gibi dertlerden azade olmamız. 
Ide etme konusunda 


sindeki heyecan 


geldiğimiz nokta, 
i bilgi 


hi ise 
manya'daki bir 
kartına kaydeden 
m ediyordu ve 


5 ila 10 fotoğraf 
rülen ilk dijital 


kamera ise 1991 yıl 


gereken CCD (yük 
Fo 
kamera geliştirme 
Onlar bu durum içi 
DNAS 
dijital 
kalitesini sunan , 5 
ile fev 
pe 
tekno 
elinizde tuttuğunu 


eki 


DS-1P'nin ardından 1970'li yıllarda Fujifilm, bir dijita 
gözle görülür ışığı bir elektrik sinyali 


toğraf filmi üreten bir firmanın, h 
nda var" diyorlar. Bu DNA, son halini FUJIFIL 
kamera serisi 
kalade tonlar, gelişmiş 


rformanslı lensler gibi özel 
ojilerin kullanıldığı, yak 


ında Kodak'tan geldi, Kodak DCS-100) FUJIX 
kameranın 
ne dönüştürmesi için 
teknolojisini geliştirmişti. 

iç film kullanmayan bir 
konusunda bu kadar hevesli olması şaşırtıcı. 
n “Çığır açan ürünler yaratmak Fujifilm'in 

X gelişmiş 
nde bulmuş durumda. Dünyanın en iyi imaj 
4 megapiksel gibi olağanüstü bir çözünürlük 
renk reprodüksiyonu ve yüksek 
iklere sahip. En ileri dijital 

aşık 23 bin liralık bu kamerayı 
zanda "etrafınızdaki dünya değişecek" diyor 


bağlaşımlı aygıt) 


FujiFilm. Yine de fotoğraf çekerken Vernon Trent'in "Amatörler 
pmanı, profesyoneller zamanı, ustalar ışığ, 


düşünür. sözünü 


akılda tutmakta ya 


rar Var. 


Kolls-Royce Phantom 


“Rakip tanımayan bir lüks. Güç ve konfor. Hepsi biraraya 
geldiğinde Phantom adını alıyor.” 


Rolls-Royce 

ünyaya ikonlar gerek" diyor, Rolls-Royce ve dediğini o 1965'te John Lennon'a özel olarak yapılan, Black Valentine 

de yapıyor. Bunun için Phantom serisine göz atmak (Phantom özel çiçek motifleri ve sembollerle boyanmış, arka 

yeterli. "Mükemmelliği seçen ayrıcalıklı kişiler için" koltukları çift kişilik yatağa dönüşebilen içinde televizyon, 

tasarlandığı belirtilen, bu baştan çıkarıcı otomobilin o buzdolabı, telefon, kayıt cihazı ve özel bir ses sistemi gizleyen 

tarihçesi 1925'lere dek uzanıyor. Kendisini tercih bir tasarıma dönüştürülmüştü. Bu Phantom V, sonraki yıllarda 
eden isimlerse Phantom'un tanımını ziyadesiyle haklı çıkıyor. Rolling Stones, Bob Dylan ve The Moody Blues gibi efsaneler 
Phantom |, beyazperdede adeta uçarken izlediğimiz Fred tarafından da kiralandı. Tarihçedeki diğer bir önemli bir model 
Astaire'ın yollardaki tercihi idi. 1932 yılının sonunda dünya ise Rolls-Royce Phantom Vil. Model, 2003'te marka BMW 
kara hızı rekorunu tam altı kez kıran, Kral 5. Henry tarafından himayesine girdikten sonra tanıtılan ilk Phantom. “Rolls-Royce 
şövalye ilan edilen Malcolm Campbell, kullandığı açık mavi satın alınmaz, tıpkı bir sanat eseri ya da lüks bir yat gibi sipariş 
Phantom Il'ye tutkuyla bağlıydı. Phantom V/, 1977 yılında üzerine hazırlanır." diyen marka, bu görkeme yaraşır bir şekilde 
tahta çıkışının 25'inci yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'e birkaç ay önce "Rolls-Royce Phantom Vlll"i tüm dünyaya 
hediye edilmekle kalmamış, Prens William ile Kate Middleton tanıttı. 3 boyutlu lüks mimari'nin otomobil dünyasındaki ilk 
evlendiğinde Cambridge Düşesi'ni taşıyan model olmuştu. örneği olan Yeni Phantom'un, dünyanın en sessiz sedasız 
Şaşırtıcı gelse de Phantom'un savaş karşıtı olarak tarih motoruna da sahip olduğu söyleniyor. Lüks otomobil 
perdesinde belirdiği de oldu. Lennon, 1969 yılında Vietnam endüstrisinde adeta bir çağı başlatan bu tasarım, füturistik 
savaşını protesto ettiğinde yanında kim vardı dersiniz? düşlerimizi benzersiz bir konseptle bugüne taşımış görünüyor. 


ll 


ANANIN! 
HANAAKAAA NUN 


Yüzyıla Damgasını Vuran Ikon Tasarımlar 


Barcelona Chair 


"Bu mektubu her zamankinden uzun yazıyorum. Çünkü kısa yazacak kadar vaktim yok." 
Blaise Pascal 


inimalizmin en etkileyici sloganlarından biri olacak şekilde tasarlanmış, 1950'de paslanmaz çelik kullanılıp 
“Less is more", Az nasıl daha fazla olabilir yeniden yorumlanarak çerçevesi kaynakla birleştirilerek 
sorusunun yanıtı için sözün sahibi Ludwig Mies (o kesintisiz, daha pürüzsüz bir görünümle sergilenmiş. 
van der Rohe'nin işleri ö 
Alman mimar ve tasarımcının, Lilly Reich ile vaha etkisi yaratıyor. Ludwig Mies van der Rohe'nin modern 
birlikte tasarladığı Barcelona chair, yüzyılın en tanınmış mimariye yaptığı katkılarla birlikte, dekoratif anlamda 
objelerinden biri olmasının yanı sıra modern hareketin getirdiği yeniliklerin anıtsal bir ifadesi gibi. Günümüzde Knoll 
simgelerinden kabul ediliyor. 1929 yılında, Barcelona'daki nternational tarafından farklı versiyonlarla , usta ellerde 
World Expo'da İspanya Kralı için takdim edilse de elbette üretilmeye devam ediyor, ortalama 7 bin euro. "Her bir 
yalnızca krallar için değil. Bugün dünyanın en çok taklit edilen (o parçası diyor Knoll, modern dizaynın ve olağanüstü işçiliğin 
tasarımlarından biri. Barcelona chair, başlangıçta cıvatalı birlikteliğini taşıyor." 
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örnek mahiyetinde. Günümüzde ilham arayışında olan tasarımcılar için çölde bir 
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“BirFilmin 
Döyanlmaz 


AA 
Çekiç — k ra Ve 


Tarihte ilk film gösterimini ai bunü geçici lr heves 
olarak görmüştü. Bugün sadete gişe hasılatı yılda — 
40 milyar dolara ulaştı sYarattığı endüstrin boyutlarını ölçmek ; 
mümkün. Peki ya Sinema salonünda; Gori koltuğa gömülüp Var” 
, filme dalmianın “değerini... z X.” ri , 


MILAYDIRI/A « " 
gir , — .” 

ndan yüzyıl önce bombalan midesi kn ları arasinda kurulan panayrlar, saaşta pek çok şeyini yitirmiş ve "gerçeğin yönider azılabildiği kurgusal bir dünyanın 
özlemini taşıyan ruhları ağırlıyordu. Pa nayi Ziyaretçi ihkendilerini bir anda aralanan 
bir düş perdesinin ardında bulurken;sinemanın 20161yılıhda 38,6 milyar dolarlık gişe 
hasılatı yaratacak bir pazara dönüşebileceğini elbette düşünemezlerdi. Yedinci şanatin gelişimine şahitlik ettiklerinin henüz farkında olamayan:ıbu insanları suçlayamayız. Zira 1895'te! © > 
gerçekleştirdikleri ilk sinema gösteriminin ardından köuise ve Auguste Lumiere kardeşlerin; , “ 
kendileri de bunun geçici bir heves olduğünu düşünüyorlardı. Lumiere kardeşler, İşçilerin Çikışı, Trenin La Ciotat Garı'na Gelişi gibi hareketli görüntüleri; 35 kişilik bir topluluğa izletmeyi” £ 
başarmıştı. Sinemanın babaları"olarak kâbul edilen bw-iki-kardeş için görüntüler, hayatı yansıt», 
malıydı. Seyrettikleri trenin pefdeden.çıkarak'kendilerini ezeceği korkusuyla sandalyelerden. 
fırlayarak kaçan insanların halleri, istediklerini başardiklarını gösteriyordu. İzleyici kısa sürede * * 
bilinçlendi ve bir anlamda “Zeki Müreniin,de'onları görle)mediğini” öğrendi. İnsanlar yaşamın 
herhangi bir anını yansıtan bu görüntülere büyülenmiş gibi bakıyor, sirk gösterisi izler gibi hesinema Haritası 


yecanla panayırları dolduruyorlardı. Dolan tek 
şey elbette yalnızca koltuklar değil, dönemin 
eğlence yerlerinin para kasalarıydı da. Sinemanın ilk yıllarında insanlar için arka arkaya gelen 
bu karelerin anlamlı bir hikaye anlatmasına 
gerek yoktu, zaten bu iş için tiyatro vardı. 
Bugün sinemanın geldiği noktayı düşünürsek, bu yaklaşımın çok dar bir bakış açısı oldugu aşikar. Yüzyıl önce, zamanın ötesinde bir 
grup insan da bizim gibi düşünüp, sinemanın 
seyrini değiştiriverdiler. Yönetmen Georges 
Melies, ilk kez özel efektin kullanıldığı, sinema 
tarihinin ilk bilim kurgu filmi olan "Aya Yolculuk" ile sinemanın ticari bir üründen fazlas 
olduğunu göstererek “başka bir sinema mümkünmüş" dedirtti. 
1902 yılında çekilen 14 dakikalık bu film gibi sinemanın anlatım 
olanaklarını kullanarak bir kompozisyon yazar misali aşamalar 
yaratan Wark Griffith'in çektiği “Büyük Tren Soygunu" ve "Bir 
Ulus Doğuyor", sinemayı sanata dönüştürme yolunda kilometre taşı olan yapımlardı. Griffith'in sinemadaki başarısı bir anda 
brokerların da büyük ilgisini çekmişti. Zira film 100 bin dolarlık 
maliyetiyle 50 milyon dolar civarında hasılat elde etti. 
1920'lerde Hollywood gittikçe artan bir iştahla film yapmayı 
sürdürüyor, Buster Keaton, Robert Flaherty, Eric Von Stroheim 
gibi yönetmenler seyircinin ilgisini karşılıksız bırakmıyordu. 
Ancak o yıllarda Avrupa'nın daha ciddi meseleleri vardı: Savaş 
gibi! Hayatta kalabilmeyi başarabilenler için bu psikolojik yıkımın üstesinden gelmenin, yaşananları gösterebilmenin yeni 
bir yolu olmalıydı. Yol olarak sinemayı seçenler, diğer sanat 


pa “STAR FILM” 
Ges Milk, Paris 


yo 


men 
vurg 


ım 


isimlere de. Onlar, güçlü bir ifade aracı olarak 
narak montajla zamansallık yaratıyorlard 
başına bir anlamı ol 
k kurgu' yoluy 


kulla 


Sinema, kendi 


Nara 


i izleyen in 
ken adama yani. 


LE VOYAGE 
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u. “Her şeyi 


Ayzenştayn 
uluyordu. 


ka'n 
zamanlar 
nı Joseph 


ği 
G 
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Val 


sı'nı çe 


u'na, Lev Ku 


k 'dramati 


şekillerini, siyasi 


dallarında olduğu gibi farklı akımları, ifade 


yapıyla birlikte değişen algı 


biçimlerini de birlikte yaratacaklardı. 


ler... ABD'd 


e Griffith filmlerinin 


bankerlerin gözüne altından 


hisse senedi gibi gö 
k sesle 

çıktığı bir ülkede, ya 
Griffith yarattı, 
şeyler borçlu olmayan sinemac 
,bir başka devrimin de sin 


devrimin aya 


n Brüksel şehri 
en büyükfi 


oebbels'in “Eşi be 
n bir Bolşevik olabilir.” dediği 
Yalnızca ona değil Sovyet Kurgu 


leshov, Dziga Ver 


a, sin 


nde aç 
mi" seçilen, Nazi P 


ründüğü zamanlarda, 
rinin olabildiğince gür 
pıtları fırtınalar koparı- 


o keşfetti. Dünyada ona bir 
yoktur. sözleriyle Ru 


s yönetşandığını 


emada ya 


Peki sinema tarihi, Ayzenştayn'a neler borçluydu? 1958 
nda Belçika'nı 


nya Fuarı'nda 
ropoganda 
nzeri olmayan şaheser. Bu 
film, “Potemkin 


lan DÜ 


od Pudovkin gibi 
tekniği sinemada 
ı. Bu şu demekt 
mayan görüntüleri kulla- 


tov, Vsevo 


flar arasındaki uçurumlar 


İlk Korku Hilmi 
Almanlardan 


izi Dr. Caligari'nin Muayenehanesi'ne (1919) alalım. 
İçerisi tuhaf, karanlık ve ürkütücü, kabul... Tıpkı 1. 

Dünya Savaşı'nın yaşattığı vahşet gibi. Bu film, bir 

akıl hastasının dünyayı algılayış biçimini seyircilere 
gösterirken aynı zamanda kahramanların iç dünyalarını sürreal 
set tasarımıyla yansıtan, bilinçli olarak çarpıtılmış bir perspektif 
sunan, dekor ve ışıkla yazılan çok güçlü psikolojik bir tepkiydi. Alman sinemasının en önemli yapıtları arasında yer alan 
Robert Wiena imzalı film, resim, heykel gibi sanat alanlarının 
ardından sinemada da içsel olan duygusal tepkilerin, dışsal olana yansıtıldığı (dekordan makyaja kadar) dışavurumcu akımın 
en önemli özelliklerinden birini hakkıyla yerine getiriyordu. 
İhtişamlı yapımlar üst üste Hollywood'da çekilirken, sinemanın 
ilk gerçek korku filmi olan Nosferatu'nun (Bir Dehşet Senfonisi, 
922) tam da bu yıllarda Almanya'da çekilmiş olması tesadüf 
müydü dersiniz? Anlatmak yerine göstermeyi şiar edinen, Fritz 
Lang'den Metropolis'i (1927), Stellan Rye'dan Praglı Öğrenci, 
enrik Galeen'den Golem, Otto Rippert'dan Homunculu gibi 
yapımları çıkaran Alman sineması, sonraki yıllarda ise özellikle 
itler'in iktidara gelmesinin ardından, dayatılan propaganda 
ilmlerinin yarattığı baskı ve çok sayıda Alman sinemacının 
ABD'ye gitmesiyle birlikte kan kaybı yaşayacaktı. Bu durumun 
kazananı ise yine Hollywood oldu, ortaya çıkan güçlü estetik 
kaygıların ve unsurların etkisi altına giren Amerikan filmleri, 
bir kez daha yorgun, gelecekteki iyi günlere özlemle bakan 
Avrupa'nın film endüstrisine meydan okuyacaktı. 


fi 


Sesim Geliyor mu? 


"Bilgimiz bizi alaycı yaptı. Çok düşünüyoruz ama çok 


yansıtarak, bireye hayat denen şeyi anlatabilir ve insanların az şey hissediyoruz. Makineleşmeden çok insanlığa, 
üzerinde bir uyanışa neden olabilirdi. zekadan çok iyiliğe ve nezakete gereksinmemiz var. 
Potemkin Zırhlısı (1925) ve Grev (1925) filmleri kurgu ve Onlar olmazsa biz kayboluruz." Charlie Chaplin 
montajla desteklenen yeni bir anlatı tarzını yarattı. Dziga Vertov 
ise bugün "televizyonda en çok ne izliyorsunuz?" sorusuna i OZ 'lar... Sesin kullanımından önce Chaplin, sinema 
verilen yanıtla bizleri tanıştırdı: Belgesel. Vertov'a göre kamera salonlarına o ünlü yürüyüşüyle çoktan giriş yapbizim göremeyeceğimiz şeyleri görüyordu ve konu gerekli mıştı bile, İlk kez, çekim sırasında yağmurdan kaçmak için depo 
değildi, önemli olan doğallıktı. Eğlence kültürünü ve sömürgeci kiralanması fikriyle ortaya çıkan film stüdyoları hızla büyüyor, 
anlayışı yücelten bazı ABD'li sinemacılarla, kendilerini kültürel film maliyetleri artıyordu. Zor koşullarda çalışan işçiler, kentleşişçiler olarak gören, sosyalist bir üretim ilişkisi kurmaya çalışan me sancıları içinde gittikçe yalnızlaşan, emeğine yabancılaşan 
Ruslar'ın arasında belirgin bir düşünsel farklılık olmasına karşın insanlar, makineleşme ve meta fetişizm kavramlarıyla bütünle- 
Ayzenştayn'ı en iyi anlayanlardan biri Yeni Kıta'dan çıkacak, Po- şen kapitalist döneminin sancılarını en çok hissedenlerdi. Yeni 
temkin Zırhlısı'nda taştan aslanların ayağa kalkması sahnesinde- O bir sinema dili geliştirip bunu zeki göndermeler eşliğinde sıkı 
ki montaj tekniğinin benzerini, Modern Zamanlar'da fabrikaya bir sistem eleştirisine dönüştürmek, üstelik bunu yaparken de 
yetişen işçilerle koyun sürüsü görüntülerini bir arada kullanarak O izleyiciyi gülmekten kırıp geçirmek mümkün müydü? 1925'te 
uygulayacaktı. Bu şaşırtıcı adama geçmeden önce sanatta "Time Dergisi'ne kapak olan ilk aktör" olarak tarihe geçen 
çağdaşa düşman, sansüre dost Adolf Hitler başa geçmeden Chaplin için mümkündü. İnsanlar artık sinema perdesinde 
Weimar Cumhuriyeti döneminde (1919 - 1933) altın çağını yaşa- O onunla duygulanıyor, çarklar altında ezilen bedenlerinin acısını 
yan Alman Sineması'na kısa bir bakış atmakta yarar var. bir kez daha duyumsuyor ve her şeye karşın insanın insana 
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1927 yapımı “Caz Şarkıcısı”nda 
yönetmen Alan Crosland (sağda), 
orkestraya diyalogların eşlik ettiği ilk 
sesli sinema filmine de imza atıyordu. 
“Konuşursam beni sadece İngilizce 
bilenler anlayacak ama sessiz bir filmi 
herkes anlayabilir. Dünya Amerika'dan 
ibaret değil!” diyen Chaplin (sol altta) 
1939 yılında “Modern Zamanlar” filmi ile 
sessiz film dönemini sonlandırdı. 

1927 yapımı “Metropolis” 


olan sevgisini, inancını yitirmiyorlardı. En beğendiği filmin, savaş 
gemisi Potemkin'deki dayanılmaz 
koşullarda yaşayan mürettebatın, Çar rejimine bağlı subaylara 
karşı başlattıkları ayaklanmayı 
anlatan Potemkin Zırhlısı olduğunu 
söyleyen Chaplin, sistem eleştirisi 
yapmanın, her zaman çatık kaşlı 
söylemlere ihtiyaç duymadığının en 
önemli kanıtlarından biriydi. "Ha 
uzak çekimde komedi, yakın planda trajedidir." sözüne sadık 


plan ve sekanslar eşliğinde Yumurcak (1921), Altına Hücum 

(1925), Sirk (1928), Şehir Işıkları (1931), Modern Zamanlar 

(1936), Büyük Diktatör (1940) ve Sahne Işıkları (1952) gibi 

birer başyapıt niteliği taşıyan filmler çekti. vedalaşanlar oldu. 

Şarlo'nun filmleri özellikle İngilizcesi zayıf, işçi sınıfı ve Yeni çekim tekniklerine uyum sağlayamayan, gerekli yergöçmenler için ayrı bir anlam taşıyordu. Sessiz sinema ile dilin lerde etkili taktik veremeyen yönetmenler de onların arkasınsınırları kaldırılıyor, perdenin karşısındaki izleyici topluluğu dan geliyordu. 1929'da imdada King Vidor ile birlikte dublaj 
kelimelerden azade selamlanıyordu. Ancak beyazperdede kullanımı yetişince ardı arkası kesilmeyecek gibi duran bu 
değişim rüzgarı hızlı esmeye başladı, film gösterimleri çoktan vedalar da sonlanmış oldu. Yaşanan bu son gelişmeye en çok 
panayır eğlencesi olmaktan çıkmış, lüks salonlara taşınmıştı. memnun olanlardan biri de sessiz çekmek üzere yola çıktığı 
Chaplin'in üstünde büyük bir baskı kuruldu, “Konuşursam beni O Şantaj (1929) filmine bu gelişmelerin ardından gönül rahat- 
sadece İngilizce bilenler anlayacak ama sessiz bir filmi herkes lığıyla sesli olarak devam edecek olan Alfred Hitchcock idi. 
anlayabilir. Dünya Amerika'dan ibaret değil!" diyen Chaplin, “Kötü adam ne kadar başarılıysa film de o kadar başarılıdır. Bu 
sesli film çekmemek için daha ne kadar direnecekti? 1930'lu en önemli kuraldır." diyen gerilim sinemasının büyük ustasının 
yılları tümüyle etkisi altına alan sesli sinema Warner Bros'un ve ( kapıdan içeri girdiği 1930'lu yıllar komedi, gangster filmleri ve 
onun geliştirdiği “vitaphone" tekniğini ustalıkla kullanan Alan Westernler açısından oldukça bereketli geçiyordu. Müzikaller, 
Crosland'ın işbirliğinin eseriydi. Caz Şarkıcısı filmini yöneten sesli sinemayla birlikte en sevilen türler arasına girmiş, dans 
crosland, orkestraya sesli diyalogların eşlik ettiği ilk sesli eden starlar uçuşan, görkemli kostümleriyle milyonları büyülüsinema filmini 1927 yılında çekti ve 1939 yılında Modern Za- yordu. Dünya sineması, 1939'da iki şaheserle daha tanışacaktı, 
manlar ile Chaplin de sessiz film dönemini sonlandırdı. Bu yeni o Oz Büyücüsü ve technicolor yöntemiyle yapılan ilk büyük 
teknoloji, birkaç yıl içinde inanılmaz bir hızla yayılarak sektörü renkli film olan Rüzgar Gibi Geçti. Victor FHleming'in yönetmen 
ele geçirse de bu durum yüzünden işsiz kalanların sayısı da koltuğunda oturduğu, Margaret Mitchell'ın Pulitzer Ödüllü aynı 


bir hayli çoktu. Tiyatro kökenli oyuncular revaçtayken, kötü adlı romanından sinemaya uyarlanan filmin, enflasyon hesaba 
sesli ya da aksanlı oyuncular ve ezberi zayıf olanlar setlerle ilk katıldığında tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan filmi 


olduğu iddia ediliyor. 

Savaş sonrası 1940'lı yıllardaki Amerika'ya geçmeden önce 
film endüstrisinin dişli çarklarına değil, özgürlüğe ve aşka yelken açmış tutkulu adamların yarattığı akımlarla Avrupa'da kısa 
bir yolculuk vakti şimdi. 


Sairane Filmler 


"Neşeli bir dram yapmak istiyorum.” Jean Renoir 


audleaire umutsuzca haykırır: “Paris! Seviyorum 

seni, rezil başkent!" Loş sokakları aydınlatan sokak 

lambalarının altında, hüzünlü bulvarlarda yürürken 

yağan yağmurdan kaçtığımız kafelerde, yasak aşklara 
şahitlik eden kır kahvelerinde bekliyor bizi Fransa. Melankolik 
suçlular, kavuşamayan yalnız aşıklar, kayıp bir ötekinin düşünü 
kuranlar... 1930'lu yıllar, Fransız sinemasının tam da Paris'in 
atmosferine yaraşır bir akımla çıktığı zamanlar. Ünlü empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'ın oğlu Jean Renoir'in 
babası olarak kabul edildiği, Bir Kır Eğlencesi, Mösyö Lange'ın 
Suçu gibi filmlerle hayat verdiği Şiirsel Gerçekçilik (Şairane 
Gerçekçilik) ile. Diyalogların da şiirsel görüntüler yakalamak 
kadar önemsendiği bu yapımlarda, gerçekçilik yüze bir tokat 


gibi inmiyor ama iyi bir mısra gibi insanı arkasından vuruyordu. 


Dönemin en güzel filmlerinde, özellikle Marcel Carne yapım- 


larında senarist olarak ünlü şair Jacgues Prevert adını görmek 
bile bu dönemi özetliyor aslında. 1934 yılında henüz 29 yaşında dünyadan ayrılan Jean Vigo ise büyük eleştirilere maruz 
kalsa da Yeni Dalga sinemasına en çok ilham verenlerden biri 
olacaktı. Savaş bitti, Paris'te gerçeğin şiirsel olarak dile geldiği 
dönem yerini artık Roma sokaklarını kendine fon yapan Yeni 
Gerçekçilik'e bıraktı. 


İtalyanların Gerçeği 


"Sınırlar tembeller veya dengelerini çabucak yitirenler 
için değil midir?” Luchino Visconti 


Nİ ameraları, gerçeğin yaşandığı sokaklara alalım, 

kapansın stüdyoların spot lambaları, gün ışığında yolumuzu bulacağız. Edebi cümleler kuran 

starlarla değil, doğaçlama konuşan acemi oyuncularla çekilecek sahneler. Her şey mümkün olduğunca doğal!" 
Visconti bizi kurallar konusunda uyarsa da Yeni Gerçekçilik 
akımına sadık kalarak bir film çekmek isterseniz, vermeniz gereken direktifler az çok bunlar. Luchino Visconti'den Tutku'yu, 
Roberto Rossellini'den Roma, Açık Şehir'i (1945) izledikten 
sonra bir parça cesaret kırılması, Vittorio De Sica'nın Bisiklet 
Hırsızları ile de (1948) daha iyisi yapılamaz diye bir vazgeçişin 
yaşanması muhtemel gözükse de. Bir grup sinema eleştirmeni 


: Alain Resnais'den 1959 yapımı “Hiroşima Sevgilim” (üstte), 


3) Vittorio De Sica'nın 1948 yapımı “Bisiklet Hırsızları” (solda). 


tarafından temelleri atılan bu akım, Alman Dışavurumculuğu 
gibi savaş sonrası yıkımın etkilerini gözler önüne seriyor ancak 
dekor kullanmıyor, efektsiz bir kurgu ile filmleri tamamlıyordu. 
Vittorio de Sica'nın “Umberto D. (1952) yapımı ile perdesini kapatan akım, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Gianni 
Puccini gibi çok değerli yönetmenleri ve ünlü senarist Cesare 
Zavattini'yi dünya sinemasıyla buluştururken son yıllarına 
yetişen Fellini, Pasolini ve Bertolucci gibi ustaların doğuşunu 
müjdeliyordu. 


Fransa'dan Yayılan Dalga 


“Yeni Dalga deyimini, L'Express dergisi icat etti. Bir 
ekol değil, bir dönemdir. Bir manifesto ya da kesin 
ortak noktalar yoktur. Yönetmenlerinin 30 yaşında 
ve filmlerin hepsinin maliyetinin 50 bin franktan 
aşağı olması belki ortak nokta sayılabilir. Bir de bütün 
filmlerde, sokaklar boyu, neden olduğu bilinmeden 
yürüyen insanlar ve mutlaka birer yatak sahnesi vardır. 
Bu hareketin başlangıcından itibaren üç yılda 120 yeni 
yönetmen ayak bastı sinemaya, yeni biçimler, yeni 
fikirler... Bütün bunlar, inanılmaz bir canlılık getirdi. Yeni 
Dalga budur işte." Agnes Varda 


ransızlar bu kez François Truffaut, Jean-Luc Godard, 
Eric Rohmer, Claude Chabrol ve Jacgues Rivette'nin 
öncülüğünü yaptığı Yeni Dalga ile tüm dünyayı, “yaratıcı 
yönetmen/auteur" kavramıyla tanıştırıyor, yıllar sonra 
Tarantino sinemasında da sıkça karşımıza çıkacak, kronolojik 
olmayan bir kurgu anlayışıyla izleyici şaşkına çeviriyordu. 
İtalyan Yeni Gerçekçiliği'nden etkilense de Yeni Dalga'da 
çekilen her bir film, ayrı bir manifestoydu. Yönetmenler için 
sokaklar adeta bir oyun alanı oluyor, stil öyküden bağımsız- 


laşıyord 
çeken yönetmen 
yönetmen arasınd 


farklı o 


u. Deneysellikten de büyük keyif alan bu akım, filmi 
ile filmi yaratarak mizanseni ön planda tutan 
aki farkı gösteriyordu. İtalyan sinemasından 
lan bir diğer noktası ise toplumsal meselelere sorum- 


luluk çerçevesinde yaklaşmayarak, Amerikan sinemasını da 


yakından takip ediyor oluşlar 
arasında sinemalarını şahland 
nema dilini bozan, 


vererel 


k tabuları yıkan bu ada 


(Louis Malle, 1958), Yakışıklı Serge (Cla 


400 Darbe (Franç 
nais, 1959), Se 


Re 
film 


Wn 


rseri Aşıklar 


ydı. Fransız 
ıran, özgürlükçü kimi zaman sikusurlu sayılabilecek çekimlere özellikle yer 
mları sevmişlerdi. İdam Sehpası 


ar, 1950-1965 yılları 


ude Chabrol, 1958), 


OİS Truffaut, 1959), Hiroşima Sevgilim (Alain 
(Jean-Luc Goddard, 1959) gibi 
er bu dönemde çekildi. Yeni Dalga akımının yönetmen- 


leri bakışlarını Hollywood semalarına doğru kaldırıp Howard 
Hawks, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Fritz Lang, John Ford 
gibi isimleri yakın takibe alıyorlardı. 


7 O4 'lı yılla 
sıkınt 


Savaşın Ardından 


"Dünya harabeye dönerken biz aşık olmakla 
uğraşıyoruz.” Casablanca 


rdaki ge 
sı çeken 


yetişecek cinsten. Mahatma 


ken pe 
ediyor. 


düzenliyor, Amerika 
ki'ye bırakıyor. McDo 
icat ediliyor. Yaşam 


Nagaza 


yıllarda 
Göz 


tör" (19 
McCart 


k çok suikast 
Çin komünis 


girişimin 
t oluyor, 
ise sava 


yız. 


boyutla 
yanların 


fişleneceğinden de. Michael C 


senaristle 
Gandhi su 
den kurtu 


şta kullanıl 


işmeler, film endüstrisinde konu 


rin bugün bile imdadına 
ikasta kurban gideran Adolf Hitler intihar 


Japonya, Pearl Harbor'a saldırı 


an son atom bombasını 


nald's kurulurken, ilk bilgisayar 
temposunun ve hu 


zursuzluğun yükseldiği 


ümüz kulağımız yine Amerika'da. “Büyük Dikta- 
40) gibi cesur filmlerin yapıldığ 


günlerde insanlar, 


hy dönemi ile başlayacak olan cadı avının korkunç 
ra ulaşacağından habersizdi, propaganda filmi yapma- 


urtiz'in yönettiği Casab- 


Michael Curtiz'in yönettiği Casablanca, 1943 yılında En İyi Film, En İyi 
Yönetmen, En İyi Senaryo dallarında Oscar aldı ve geçtiğimiz yıllarda 
tüm zamanların en iyi aşk filmi seçildi (üstte), Charles Vidor'un 
yönettiği 1946 yapımı Gilda'da Rita Hayworth, yalnızca eldivenini 
çıkartarak dünyanın en erotik sahnelerinden birine imza atıyordu 
(sağ üstte). Günümüzde pek çok sinema eleştirmeninin gözünde 
sinema tarihindeki en iyi yapım olarak görülen bir film de bu yıllarda 
çekildi. Orson Welles, Yurttaş Kane için yönetmen koltuğuna 
oturduğunda henüz 25 yaşındaydı (sağ altta). 


lanca, ilk gösterimini 1942'de yapmış; Rita Haywo 
eldivenini çıkartarak dünyanın en eroti 
imza attığı Gilda'da (1946) arz-ı endam 
verd 
psikopatolojisine dair aydınlanma yaratan bir açıklamada 
nacaktı: "Hayatıma girenler Gilda'ya aşık oldular, sabah Rita ile 
uyandılar." Hayworth'un bile mutsuz olduğu yıllarda, mutluluk 
ite Rick ve Elsa'dan yana da olmayacaktı. Buna karşın Casablanca, tüm dünyada büyük beğeni topladı, 1943 yılında En 
İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo dallarında Oscar ald 
ve geçtiğimiz yıllarda tüm zamanların en iyi aşk filmi seçildi. 
Günümüzde pek çok sinema eleştirmeninin gözünde sinema 
tarihindeki en iyi yapım olarak görülen bir film de bu yıllarda 
çekildi. Orson Welles, Yurttaş Kane için yönetmen koltuğuna 
oturduğunda henüz 25 yaşındaydı. “Sinemayı yaratan Ayzenştayn, mükemmelleştiren Welles, öldüren Goddard'dır." sözüyle 
her dem anılan ABD'li yönetmen. Büyük medya patronu William Randolph Hearst'ün Amerikan halkını nasıl yönlendirdiğini 
anlatan bu başyapıt, iktidar ve güç kavramlarına benzersiz bir 
yaklaşım getiriyordu. Bunu çeken bir adam için imkansız diye 
bir şey olabilir mi? Dönemin yıldızı Rita Hayworth ile evlenerek, ünlü yıldızı kendisine aşık edeceğine dair arkadaşlarıyla 
girdiği bahsi de kazanmıştı. Bugün sinema tarihinin en çok 
övgüye mazhar olan iki adamı Chaplin ve Welles, bu dönemde 
kara listeye alınmıştı, günümüzde yapıtları hayranlıkla izlenip 
ders niteliğinde okullarda okutulurken McCarthy için bunu 
söylemek ne mümkün! 


rth yalnızca 
k sahnelerinden birine 
ediyordu. Yıllar sonra 


iği bir röportajla filme gönderme yaparak mutsuz starların 
bulu- 


Kumandayı Uzatır mısın? 


“Televizyon en geç altı ay içinde piyasadan silinecektir. 
Insanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak 
istemezler." Daryik F. Zanuck, Twentieth Century Fox'un 


başkanı, 


1944 


“Televizyondan nefret ediyorum, fıstıktan nefret 
ettiğim kadar ama fıstık yemekten kendimi 
alıkoyamıyorum." Orson Welles 


195 


erde günümüzde olduğu gibi te 
bi çok kişi nefret ediyor ama bir 


evizyondan 
şekilde izle- 


meden duramıyordu. 1950'ler siyasete damga vuran soğuk 
aryolarla ve manipülasyon teknikleriyle 


savaşın, farklı sen 


de, Marlon Brand 


Dean'i gördüğüm 
rini etkisi altına al 


İnsanlar, Alfred H 


vermişti. Jean, itibar kazanmış, a 


o'yu 


Ilar. Her iki 
a kalmam 


üzy 
mak 


beyazperdede hüküm sürdüğü zamanlardı. Rıhtımlar Üzerin- 
(Elia Kazan, 1954), Asi Gençlik'te (1955) 
ise kuşak çatışmalarının ortasınd 


a, motorunun üzerinde James 
filmde, dönemin gençleş, moda sektörüne de yön 

si çocukların forması olmuştu. 


itchcock yapım 


sinirlerini, Yağmu 


r Alt 


ı Vertigo gibi filmlerle gerilen 


nda (Stanley Donen, Gene Kelly, 1952) 


gibi muhteşem müzikaller 
ya da Marilyn Monroe ve 


Titanik ve 2003'd 
sü fi 


Tony Curtis'in yer aldığı Ba 
1959) gibi 
tırıyorlardı. 
1959'da ise bir film tam TI 
i havaya 
97'de 

e Kralın 
İmlerine kadar 
r yapımı, aynı zamanda 


Sıcak Sever 
edilerle yatış 


r heykelciğin 
rdı! Rekor, 19 


Marlon Brando'nun başrolünde olduğu “Rıhtımlar Üzerinde” 

(Elia Kazan, 1954) ve James Dean'in oynadığı “Asi Gençlik” 

(Nicholas Ray, 1955) dönemin gençlerini etkisi altına almakla kalmamış 
moda sektörüne de yön vermişti (solda). Dans edip şarkı söyleyen 
aktörlerin yıldızı parlıyordu: “Yağmur Altında” (Stanley Donen, 1952) 


Savaşma, Film Çeki 


dönemin en pahalı filmi 
rekorunu kıran Ben-Hur'da 
saklı kalacaktı. 
Alain Resna 

Sevgilim'i, Billy Wilder'ın Su 
Sonsuz Soka 


klar'ı, Sidney L 


ise Unutulmuşlar ve Nazari 


diline sahip ama birbirini ta 
bıraktığı yılla 


öncü olan, 1952'de En İyi Ya 


Raşomon, Yedi Samuray gibi 


is'in Hiroşima 
nset Bulvarı'nı, Federi 
Z umet'in 12 Öfkeli Adam'ı çektiği 
yıllarda toplumsal eleştirinin dozunu bir hayli yükselten isi 
u Ş n yapıtlarıyla Luis Bu 
1950'li yıllar aynı zamanda uzak coğrafyalarda, f: 

T 

rd 


Devletleri tarihinin en 


ir eden iki adamın 
ı. Beyazperdede bi 


rçok tekniği ilk kez kulla 
nızca Savaşlar değil, 


aşyapıtları ve epi 


Lİ 


çeken Japon yönetmen Aki 


Dergisi tarafından dünyanın ya 
olarak gösterilen İsveçli Ingn 
Mühür'de ölümle satranç oy 
Yaban Çilekleri'nde ise yaşlı bir p 
olan hesaplaşmasını olağanüstü 
ye taşımıştı. “Dil hep ağrıyan 
tutar. diyordu Bergman, içsel hesaplaşmalarımızı yok saymak 
için üstlerine örttüğümüz tülü 


Kurosawa ve 2005 yılında Ti 
ayan en büyük yönetmeni 
r Bergman. Bergman, Yedinci 
nayan bir şövalyeyi, 1957 yap 
rofesörün ölümle ve kendi 
imgeler eşliğinde beyazpe 
i yoklar. İnsan acıyı hep ak 


ralan Stanley Kubric 


acd 


felsefik ve alegorik anlam 


sulca çekip alırken. 


içek çocuklar, barış do 
ın hayalini kurarken, Ameri 
genç başkanı olan 
rban gitti. Dr. Marti 
ünle 
ede 


uthe 
rde ise Vietnam Sava 
n oluyordu. Savaş, 
ar Hollywood'u da etkisi 
tarihinde Gagarin'i 
halen pek çok tart 
k başyaptı “2001: 
ick çektiği bu bili 


Uzay Yolu 


"sihirbazın şapkasında kalmış tavşanlar gibiyiz." 
Ingmar Bergman 


u başka bir 


ka Birleşik 


Kennedy, 1963 
r King'in “Bir 


şı'nın yıkıcı 


siyasi hayatı 
a alacaktı. Yalzaya çıkan ilk 


n odağınd 


ç 


rgu filminin 


gını o denli iyi bili 
ı konusunda spe 
azır uzayın derinliklerine gi 
i. 93 milyon dolara çekilen ve 453 mi 
ılat elde eden Franklin 1. Schaffı 


u ki “2001'in 


külasyon yapma 


dilmişken 


ner imzalı 


i'nin ilk filmi de ne tesadüftür, aynı 
izyona girdi. 1960'larda muazzam filmler çekmek 


Macerası" 


için elbette gözleri yalnızca bulutların ardına dikmek gerekmiyordu. Aksiyon, western türünde hala tahtını kimseye 
kaptırmayan İyi, Kötü ve Çirkin'i, Sergio Leone 1966 yılında 
tamamlamıştı, Federico Fellini, 60 yılında çektiği Tatlı Hayat 
ile İtalyan sinemasının bayrağını, Fransız Yeni Dalga karşısında gururla dalgalandırıyordu. Fellini, tam üç yıl sonra da 108 
yönetmenin oylarıyla sinema tarihinin en önemli 10 eserinden biri seçilen “8 14" filmini çekecekti. Yalnızca Yeni Dalga 
ile Avrupa sineması değil, Güney Amerika'daki Yeni Sinema 
hareketi ve Afrika sineması da artık yükselişteydi. 


larının yüzünü en çok güldüren yönetmenler arasındaydı. Gişe 
hasılatı 100 milyon doları geçen, gişe kaygısıyla dev prodüksiyon ve bütçe eşliğinde çekilerek ortalığı duman eden yapımlar 


"Suçlulara ve sanatçılara karşı garip bir zaafım var. için kullandığımız “Blockbuster” terimi, Steven Spielberg ile de 
Her ikisi de hayatı olduğu gibi kabul etmiyor. Her hazin — bu yıllarda özdeşleşmiş oldu. Spielberg'in 9 milyon bütçeli filmi 
hikaye, gerçek hayattaki olaylarla çelişki içinde olmalı” O Jaws, 1975 yılında vizyona girdi ve yalnızca ABD'de 260 milyon 

Stanley Kubrick dolarlık bir hasılat elde etti. Beklenmedik bir gişe rakamı da bu 
kez romantizmin ağır bastığı Aşk Hikayesi'nden geldi. 2 milyon 
'li yıllar 68 Hareketi'nin etkisiyle mevcut siste- dolar gibi bir maliyete çekilmesine karşın gişede 106 milyon 
me karşı toplumsal hareketlenmelerin sürdüğü dolar hasılat elde etmişti. Superman, James Bond ve Rocky 
yıllardı. Kadın hareketi, ekolojik hareket gibi oluşumlar ivme ka- ( serisi gücü kutsamaya devam ederken, korku sineması da 
zanmış, Vietnam Savaşı'nın çalkantıları arasında sesini duyur- Alien, Şeytan, Halloween gibi yapımlarla büyük bir atağa geçti. 
maya çalışıyordu. İran'da devrim nedeniyle kadınlar haklarını Devletin ideolojik aygıtlarına ya da kültür endüstrisi yoluyla 
kaybederken Birleşik Krallık'ın başına ise Demir Leydi lakaplı yapılan manipülasyona yönelik eleştiri taşıyan başyapıtlar da 
Margaret Thatcher geçmişti. Diktatörlerden Pinochet'nin izleyici tarafından beğeniyle karşılanıyordu. Milos Forman'dan 
yükselişine şahitlik eden dünyadan Mao göçüp giderken Guguk Kuşu'nu, Stanley Kubrick'ten Otomatik Portakal", 
sinema için yeni ilham kaynağı, Nixon döneminde gerçekleşen Oo Martin Scorsese'den Taksi Şoförü'nü ve Alan /. Pakula'dan 
Watergate Skandalı patlak verdi! Başkanın Tüm Adamları'nı izleme şerefine nail olduk 1970'li 

Sinema artık 1960'lı yıllardaki baskılardan kurtulmak istiyor —— yıllarda. Almanya'da Wim Wenders, İngiltere'de Ken Loach, 
ve daha çok gişe başarısına ihtiyaç duyuyordu. 68 kuşağının İtalya'da Bernardo Bertolucci gişe kaygısından azade işlere 
etkisiyle sanat ve modada olduğu gibi sinema da yeni arayışla- o imza atarken Hollywood'a yönelik en muhalif ses ise kendi 
ra girecekti. Amerika için 1980'lere kadar şahane filmlere imza O içinden çıkacaktı. Yıl 1973, Oscar kazanan Marlon Brando, töreatılan "New Hollywood" vakti idi. Bu yıllarda Kıyamet ve Baba 1, one kendisini temsilen “Sacheen Küçük Tüy" adlı bir Kızılderiliyi 
Baba 2 filmlerini çeken Francis Ford Coppola, gişede yapımcı- Oo gönderecek, Küçük Tüy yalnızca salonu değil tüm dünyayı 


Francis Ford Coppala “Baba” (sol üstte). “E.T.” Steven Spielberg, 
1982 (üstte). “Otomatik Portakal” Stanley Kubrick, 1971 (sol altta). 
“Guguk Kuşu” Milos Forman, 1975 (sağ altta). 


şaşkına çevirecek şu sözleri söyleyecekti: "“Wounded Knee karakterlerinden birini yaratmaya çalışırken. Bunu da üstelik 

Katliamı başta olmak üzere Amerikan yerlilerini kamuoyuna Yıldız Savaşları'nın en sevilen oyuncularından biriyle yaparken! 
yanlış tanıtan Hollywood'u ve televizyonu protesto etmek için (O Üniversite sınavlarında arkeolojinin taban puanlarına ne kadar 
bu ödülü geri çeviriyorum." sirayet etti bilmiyoruz ama tüm dünya elinde kamçısıyla gezen 


maceraperest, akıl küpü bu adamı çok sevmişti: Indiana Jones. 
. Kendisi kah acımasız kabilelerden kah Hitler'in askerlerinden 
© | — S dVd — | d (| K | L| İYOT kaçıyor, bu vesileyle Harrison Ford, Empire tarafından düzenlenen “Tüm Zamanların En Büyük 100 Film Yıldızı" listesinde 
"Eğer herkes yeni bir televizyon seti yerine barış bir numara seçiliyor (1997), 2000'li yılların başında ise Tom 
isteseydi, o zaman barış olurdu." John Lennon Hanks'in ardından tüm zamanların en fazla gişe yapan ikinci 
aktörü oluyordu. Kendisi şu ara “Blade Runner 2049; Bıçak 
i G 8 'li yılların modasını değil de, sinemasını yazıyor Sırtı" ile yine gündemde. 


olmak büyük şans yoksa unutmak istediğimiz Bilim kurgudan, korku sinemasına geçtiğimizde ise bizi 
pek çok detayla karşı karşıya kalacaktık. İşte seksenler: 46 önden Stanley Kubrick karşılıyordu: Stephen King'in aynı adlı 
km uzunluğundaki Berlin Duvarı yıkıldı, Challenger mekiği romanından uyarlanan filmi Cinnet (1980) gösterimdeydi. Elm 


kalkıştan 73 saniye sonra infilak etti, John Lennon vurularak öl- o Sokağında Kabus, 13. Cuma yapımları arkadan geldi. 1988 yılındürüldü. CNN kuruldu, MTV ilk yayınını yaptı, Çernobil reaktör O da çektiği Bettle Juice ile korku sinemasını komedi ile harman- 


kazası gerçekleşti, George H. W. Bush başkan seçildi, IBM-PC layarak kapıdan içeri giren Tim Burton ile tanışma dönemi idi 
rüyaları süslemeye, İnternet küreselleşmeye başladı! artık. Stop-motion tekniğini, inanılmaz bir hayal gücüyle buluş- 
Bu yıllarda Yıldız Savaşları efsanesi hız kesmeden sürerken turduğu gotik masallarıyla da. Tim Burton, Makas Eller (1990) 
uzaydan bizi ziyarete gelen sevimli bir dostumuz daha vardı: Big Fish (2003) gibi yapımlarla bir kişinin deliliğinin, başka bir 
E.T. 435 milyon dolar gişe rakamı ile Steven Spielberg'i, galak- kişinin gerçekliği olabileceğini anlatan hikayelerini bugün halen 


silerin olmasa bile gişe savaşlarının kazananı yaptı. Üstelik usta (o sürdürüyor. 1980'li yıllarda seyirciye merhaba diyen Uçak, 
yönetmen, sinema dünyasının en karizmatik, en ikoni Hayalet Avcıları ve Polis Akademisi gibi komedi serilerinin 


Tam da bahsettiğimiz bu tarzın çok uzağında filmler çeken 
bir adam, oldukça zamansız bizimle vedalaştı. 1996 yılında 
aramızdan ayrılan, Dekalog serisi ile efsaneleşen Polonyalı 
yönetmen Krzysztof Kieslowski gibi. Şiirsel sinemanın en 
0 i temsilcilerinden olan Rus Yönetmen Andrey Tarkovski, 
İtalya'da 1983 yılında Nostalji'yi çekmiş, 1986 yılında Cannes 
Film Festivali'nde tam dört ödül alarak festivale damga vuran 
Kurban filminin çekimlerini bitirdiği yıl, hayata gözlerini yummuştu. Ünlü şair Arseniy Tarkovski'nin oğlu olan yönetmen, 
Ingmar Bergman için “Hayatın bir yansımadan ve rüyadan 
ibaret olduğunu betimleyerek yeni bir dil icat eden" adam- 


“Beter Böcek” Tim Burton, 1988 (üstte). Steven Spielberg'ün 1989 yapımı dı. Arkasında esaslı bir soru bırakarak gitti bunun bir cevap 
“Indiana Jones” filmindeki rolüyle Harrison Ford, Empire tarafından e : 


düzenlenen “Tüm Zamanların En Büyük 100 Film Yıldızı” listesinde bir olduğunu düşünmek istemediğimiz türden: “Yoksa aramızda 
numara seçiliyor (1997), 2000'li yılların başında ise Tom Hanks'in ardından (o sanatın hiç kimseye hiçbir şey öğretemeyeceği düşüncesini 
tüm zamanların en fazla gişe yapan ikinci aktörü oluyordu (altta). paylaşmayanlar mı var? İnsanoğlu, dört bin yı dır hiçbir şey 
öğrenemediğini yeterince göstermedi mi?" 


Biz Kimiz? Neredeyiz? 
Truman: Hiçbir şey mi gerçek değildi? 


Christof: Sen gerçektin. Seni izlemeyi bu kadar güzel 
yapan da buydu. The Truman Show 


i 990, yıllarda iki siyahi insan kadrajdaydı: Yoksullukla ve AlDS ile yürüttüğü mücadele ile Nelson 


belli aralıklarla motor demesi gibi! 1980'lerin ruhuna uygun Mandela, diğer yandan cinayet davası ile O. J. Simpson. Time 
bir şekilde aksiyon sineması da altın çağını yaşıyordu adeta, Dergisi'ne kapak olan, ilk klonlanmış memeli Dolly yalnızca 
Rocky'i yazdıktan sonra filmi çekebilmek için çalmadık kapı bilim dünyasının değil, sinemanın da ilham pınarlarındandı. 
bırakmayan Sylvester Stallone, Terminatör ile Arnold Schwar- Oo Tokyo Metrosu'ndaki sarin gazı saldırısının, felaket filmlerine 
zenegger büyük yükselişteydi. Filmleri dünyada 3,05 milyar esin kaynağı oluşu gibi. İngiltere'de ise Harry Potter serisinin 
dolardan fazla gişe yapan Bruce Willis ise “Moonlighting” (Mavi ilk kitabı basılmış (yalnızca 500 adet) aynı yıl Prenses Diana, 
Ay -Dedektiflik Bürosu iyi günler diler!) dizisi ile cuma akşam- Paris'te bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti. 
larını güzelleştirmek ve Zor Ölüm serisiyle dünyayı kurtarmak Bu yıllarda video pazarı bir filmin gelirini ikiye katladığı için 
için görev başındaydı. yapımcılar, TV'lerde gösterime uygun filmlere sıcak bakmaya 
Geleceğe Dönüş filmi ile zaman yolculuğu konusunda başladılar. 1998 yılına kadar ortalama film bütçesi 53 milyon 
umutlandığımız, film maliyetlerinin ortalama 18 milyonu bul- dolarken birçok film 100 milyon dolara mal olmuştu. Mel 
duğu 1980'li yıllarda, önceki dönemlere göre daha az deneysel | Gibson'ın hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği 
ve özgünlük konusunda sıkıntılı işler görülse de film endüstrisi, o 1996 yılında beş dalda Oscar kazanan destansı filmi Cesur 
çok izlenmenin formülünü bulmuştu. Teknolojinin hakimiyeti- o Yürek, “Herkes ölür. Ama herkes gerçekten yaşamaz." repli- 
nin arttığı filmler, göz kamaştırıcı efektler, yüksek ücretli starlar (| iyle hafızalara kazanırken tarihçiler tarafından iyi bir senaryo 
ve pazarlama bütçeleri ile reklam kampanyaları artık pek de için tarihi gerçekleri kurban ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu. 
Hollywood'un Rönesans ruhunu önemsemediğini gösteri- Tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen Esaretin 
yordu. Bu durum, başka bir değişimi de beraberinde getirdi. Bedeli, Olağan Şüpheliler, Fargo, Sıkı Dostlar, İnce Kırmızı Hat, 
Yetişkinler artık sinema salonlarından elini eteğini çekmeye Trainspotting ve David Fincher imzalı Dövüş Kulübü bu yılların 
başlamıştı; 1980'lerdeki gişe verilerine göre izleyicilerin nere- en çok konuşulan yapımları arasındaydı. “Her gün işe gidiyordeyse yüzde 50'sini 12-20 yaş arasındaki gençler oluşturuyor- o sun. Akşamları erken uyuyorsun. Ve bunun karşılığında aldığın 
du. Bu durum 1980'ler sinemasının bir nevi melezleştiği, türler (o tek şey koltuk takımı." cümleleriyle tüketim kültürüne sarsıcı 
arası geçişleri imkanlı kılan dinamik bir sinema dilinin kapısını eleştiriler getiren, Chuck Palahniuk romanından uyarlama 


aralamış olsa da “sessizlik” artık filmlerde hoş karşılanmamaya Dövüş Kulübü, o yıllarda tabiri caizse masaya inmiş bir yumruk 
başlamıştı. Sürekli aksiyon, derinlikten uzak diyaloglar, gittikçe (o etkisi yarattı. 1999 yılı izleyicinin kafasının epey karıştığı bir yıl 
yükselen bir tempo, izleyiciye hiç iş bırakmadan hızlıca anlatı- oldu. Larry ve Andy Wachowski kardeşler yazıp, yönettikleri 
lan yüzeysel hikayelere dönüşüyordu. Matrix ile “İçinde yaşadığımız evren bir simülasyon olabilir mi?” 


(©) FORBES — > 
| Sinema Haritası 


düşüncesini bir bomba gibi kucağımıza bırakıp gittiler. Seyirci 
bunları düşünürken de Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, 
Sylvester Stallone, Mel Gibson, Eddie Murphy, Kevin Costner, 
Robin Williams, Jim Carrey, Demi Moore ve Julia Roberts 
gibi yıldızların sözleşmelerinde astronomik rakamlarla adları 
çoktan yan yana durmaya başlamıştı bile. 1990'lı yıllar kimileri 
için de kayboluşun sembolleriyle doluydu. Uyanıktık ama sürreal bir düşte idik, Lynch'in başyapıtı Kayıp Otoban'da (1997) 


gidiyorduk. Zemeckis tarafından çekilmiş Forrest Gump (1994) 
ise mutluluğu imajlarda arayan ruhlara gülümseyip çocuksu bir — yıllar. 11 Eylül'de İkiz Kuleler'e düzenlenen terör saldırısı ve Irak 
masumiyeti bağrına basarken edebiyat dünyası ile ilgili acı bir Savaşı senaristler için halen güncelliğini koruyor. Amerika'nın ilk 
gerçeği, bir kez daha gösteriyordu. Forrest Gump'ın uyarlan- siyahi başkanının ardından Donald Trump'ın gelmesiyle yaşanan 
dığı aynı adlı roman, yalnızca 30 bin adet satmışken filmden ilginç günler de mizahçıları ziyadesiyle mutlu ediyor. Yalnızca 
sonraki sene 1.6 milyonluk bir satış rakamına ulaşmıştı. 1998 sinemanın değil, bizim de hayatımızda sıkça efektler kullandığıyapımı The Truman Show ile televizyon kültürüne ve medyaya (mız günlerdeyiz. Buna mukabil, E. Hopper'ın yalnızlaşan büyük 
eşsiz bir eleştiri geliyor, yaşadığı ada, çevresindeki insanlar, bir şehri resmetmesi gibi, iletişim çağında iletişim kuramayan 
tüm olaylar kurmaca olan bir adamı anlatan filme bakılırsa da insanları çekmeyi deniyor yönetmenler. 
çanlar bizim için çalıyordu. 2000'ler sinemasının en göze çarpan özelliklerinden biri 
yaşamlarımızda daha az düş kurduğumuzdan olsa gerek, fantastik yapımların ve devam filmlerinin inanılmaz bir yükselişte 
olması (Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Karayip Korsanları 


ve Batman serisi gibi). Bu durum alternatif sinema örnekleri- 
nin gittikçe daha az salonda yer bulabilmesinin de bir nedeni. 
Peki, gişe savaşları ne durumda? Kamyon şoförlüğü yaparken 
"Sizde sorun yok, bakış açınızı değiştirin. Kendimi (Kulağınızda Elvis çalmaya başladı mı?) Yıldız Savaşları filmini 
öldürmek için evden çıkmıştım ama bir dut hayatımı — izledikten sonra işi bırakıp maket ve model yaparak film 
değiştirdi. Sıradan, önemsiz bir dut. Dünya göründüğü sektörüne giriş yapan James Cameron, bakıyor artık o işe. 


gibi değildir. Bakış açınızı değiştirmelisiniz ki dünya Terminatör'ü yazdığı zamanlarda sokakta yaşayan yönet- 


değişsin." Kirazın Tadı menin, Titanik'i çektiği zaman filmin bütçesi, geminin yapım 
maliyetini geçmişti bile. Peter Jackson ve Steven Spielberg 
'ler... Bugün Maslow yaşasaydı, muhtelemen onun rekorunu kırmaya çalışırken Cameron 10 yıl çalışıp çektiği 


ihtiyaçlar piramidine kablosuz İnternet'i de koy- o Avatar (2009) ile 310 milyon dolarlık bütçeli filmden, 2 milyar 
mayı düşünürdü. 2000'li yıllar hayatımızın “hız'a teslim olduğu 185 milyon dolar hasılat elde etmekle kalmadı, bir de izleyiciyi 


üç boyutlu sinemanın dünyasıyla tanıştırdı. Film çekmeye 
heveslenenler için bir umut olması açısından bu verdiğimiz 
örnekler, az bütçe ile yüksek gişe mümkün değil anlamına 
gelmiyor. 15 bin dolar maliyetle çekilen Paranormal Aktivite, 193 milyon dolar hasılatla döndü 
mesela. Bugün, 1990'larda gümbür 
gümbür ayak seslerini duyduğumuz, 
Dijital Devrim'e ayak uydurmaya çalışan 
sinema salonlarının ve yönetmenlerin, 
sesli sinemaya geçişteki benzer sıkıntıla- 
” 

s 


İran'daki muhafazakârlarla özdeşleştirip onların dünyayı benzer şekilde 
algıladığını söyleyerek bu tavrı protesto 
etti Farhadi. Ödülü yine kazandı ve 
gitmedi, törende konuşma metnini ise 
illk Müslüman kadın astronot olan İranlı 
Anousheh Ansari okudu. 
Christopher Nolan, Wes Anderson, 
George Miller, Theodoros Angelopou- 


yaşadığı yıllardayız. Chaplin'in sesli 
inemaya direnmesi gibi, O. Tarantino 
gibi bu dijital dönüşüme karşı çıkanlar 
da oldu. Tarantino için bunun sinemanın 


ölüm ilanını vermekten, toplu bir halde los, Guillermo Del Toro, Terrence Malick, 
televizyon izlemekten ne farkı vardı? Kim Ki-Duk, Wong Kar-Wai, Hayao Mi- 
Dijital devrim, sinema salonlarına da yazaki, Jim Jarmush ve Coen Kardeşler 
ciddi bir maliyet getirdi, dijital görüntü ile entegre sistemleri 2000'lerin en önemli filmlerine imza atan isimler arasındayken 
yenilemek kimileri için yüz binlerce dolar demekti, geçmiş özel bir yönetmenden bahsetmeden de geçmeyelim. "Hu- 
yıllarda bizi sinemanın en güzel örnekleriyle buluşturan sinema O zursuz seyirler dilerim," diyen bir ustadan, geçtiğimiz yıllarda 
salonları hızla kapanmaya başladı. Beyaz Bant, Saklı ve Aşk filmleriyle çok konuşulan Haneke'den. 
Sinemanın gerçeği kaydetme özelliğinden ziyade, yaratma Sinemanın 100 yılına dair, yerli sinemadan bağımsız, kısa bir 
gücüne vurgu yapan Melies gibi ustaların kadrini bir kez daha bakış sunan bu satırlarda, ismen telaffuz edilmeyen ama satır 
anladığımız bu zamanlarda, minimalist ve insancıl bir dille, aralarına gizlenmiş çok sayıda usta var. Aylak Adam'da Yusuf 
ustalık işi bir sinematografi ile karşımıza çıktı İran Sineması. Atılgan, "Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği, kısa ömürlü 
Abbas Kiarostami 1997'de Kirazın Tadı ile Altın Palmiye kazan- bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan." diyordu. "Gördümış, Bahman Gobadi, Cafer Panahi festivallerden ödüllerle gü film, ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil. 


dönüyordu. Ödüllerin İran Sineması'nın protest duruşuna zeval ( İnsanlarla barışık. Onun büyük işler başaracağı umulur ama 
getirdiği düşünülmesin”Bir Ayrılık” filmiyle En İyi Yabancı Film beş-on dakikada ölüyor. Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu; 
Oscarı'na (2011) layık görülen Asgar Farhadi, bu yıl da “Satıcı” asık yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi, yürüyüşleriyle onu aralarına 
adlı filmiyle aynı ödüle aday oldu. Ancak Donald Trump'ın, alıyorlar, eritiyorlar." diye de ekliyordu. Başka bir ustanın te- 
İran'ın da dahil olduğu yedi ülkeye vize kısıtlaması getirmesinin o mennisi ile bitirelim öyleyse biz de. “Ben, siz sinema salonunu 


ardından törene katılmayacağını açıkladı. Trump yönetimini, terk ettikten sonra film başlasın istiyorum." & 


at Endüstrisi 
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Nereye Gidiyor 
Kaptan 


Yat endüstrisinde ulaşılacak 
en ileri teknolojinin fiberglas 
olduğunu düşünmeyin. Gelecekte 
biyomateryaller ve karbon nanotüpler 
devreye girecek. 
DENİZ BORA 


ezi tekneciliği neredeyse ticari denizcilik ya da balıkçılık kadar eski ancak 

işin endüstrisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. Önceleri sadece çok 
seçkin bir grubun eğlencesiyken denizcilik bugün çok daha geniş kitlelerin 
hobisi oldu. Elbette önceki yüzyılların “tenezzüh tekneleri", her postası elde 
döşenen, ustasının alın teri ve tutkusuyla denize inen, zarafetiyle bugün bile 
hayran olduğumuz teknelerdi. Haliyle herkesin sahip olabileceği "oyuncaklar" 
değildi. İkinci Dünya Savaşından sonra yavaş yavaş işin endüstrisi oluşmaya, 
kontrplak ve hatta fiberglas gibi malzemeler kullanılmaya başlandı. Böylece 
daha geniş kitleler tekne hayali kurabilmeye başladı. 
Esasında işin rengi fiberglas ile değişti. 1938'de kurulan “Owens-Corning”" 
adlı şirket, fiberglas kumaş ve reçineyi farklı oranlarda karıştırarak uçaklar 
için sağlam bir yapı elde etmeye uğraşıyorlardı. Owens-Corning 1942'de, 
ki uçak filosuna destek için fiberglas ve polyester uçak parçalar 
ye başladı. Bu şirkette çalışan Ray Greene, 1937'den itibaren tekne 

ye de başlamıştı ancak en mukavemetli plastiği elde etmek için 

arına devam ediyordu. Nihayet 1942'de bir günlük gezi teknesi yaptı... 


w 


2010 senesinde denize 
indirilen Wider 42, 
açılan bordaların küçük 
yatlardaki öncüsü oldu. 
Fazla uzaklara gitmeye 
gerek yok; Türk markası 
Atak Yachts, 10,60 metre 
boyundaki açılır borda 
platformlarıyla dikkati 
çeken P35'i bugünlerde 
suya indirecek. 


Gerisi çorap söküğü gibi... O günün gezi teknesi atölyeleri 
bir bir fiberglası keşfettiler. 1800'lerden gelen değerli markalar 
Amerikan Chris Craft, Fransız Beneteau ve İtalyan Riva, 
bunlara iki farklı kıtadan sadece birkaç örnek. Fiberglas 
alzeme, kalıp hazırlayıp aynı tekneden çok sayıda üretmeye 
olanak tanımasıyla işi seri üretim boyutuna taşıdı. 1970'ler 
tüketicinin daha konforlu, içinde yaşayabileceği tekneleri talep 
etmesiyle bugün bildiğimiz fiberglas tekne formu ortaya çıktı. 
Motoryatlarda flybridge'in kullanılması 1960'larda başladı 
ancak burasının bir konfor vahası olarak tasarlanmaya 
başlaması 1980'leri buldu. 1990'larda yelkenlilerde başta ve 
kıçta birer kamara, iskelede harita masası, sancakta mutfak 
yerleşimi gibi genel bir alışkanlık vardı; 2000'lerde daha farklı 
yerleşim seçenekleri ortaya çıkmaya başladı. Motoryatlar ise 
her 10 senede bir boy attı. 1980'lerde 15 metre bir motoryat 
büyük sayılırken şimdi orta halli bir tekne boyutu oldu. Bunda 


> 
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Solaris, hiç yakıt istemeden dünya turu yapabilecek bir tekne. 


en büyük etki, teknolojinin ilerlemesiyle tek kişinin bile bu boy O ödüller toplamaya başladı. Seri üretimle süperyat dünyasını 
bir tekneyi yürütebilecek olmasıydı. Yelkenlilerde de benzer birleştiren tek şey seri üretimcilerin atılımı değil. 2000'li 

bir eğilim var ama motoryatlar kadar hızlı boy atmadılar. Zira yıllarda süperyatlar seri üretim yatların fikir öncüsü olmaya 
yelken tekneleri, tüm vinç ıskotalarının dümen mahallinden başladı ve bu da seri üretimlerin daha özgür tasarımlarla 
yapılabilmesi sebebiyle daha küçük ekiple abranabilmeye karşımıza çıkmasına yol açtı. Mesela son yılların en iddialı 
başladıysa da daha meşakkatli bir uğraş olmaya devam ediyor. o modası, eskiden konsept yatlarda görüp de "hadi canım, olur 
Velhasıl seri üretim yatlarla özel üretim süperyat dünyası mu öyle şey" dediğimiz, balkonları olan, bordası açılan 
birleşmeye başladı. Birçok motoryat markası süperyat süperyatlar virüs gibi yayıldı, küçük boylara dahi sıçradı. Wider 
segmentine fırladı bile. Mesela İngiliz Sunseeker 2005 yılında, o Yachts hem küçük yatlarda hem de süperyatlarda bu işin 

32 metrelik bir süperyat ile piyasaya atıldı ve yıllar içinde öncülerinden biri. Hiçbir şey göründüğü gibi değil özetle işler 
kendine bu alanda da bir yer açmış oldu. Ya da Beneteau hareketlenmeye başladı. Seyir halinde tespih böceğine 
Group, Monte Carlo Yachts adıyla 2010'da İtalya'da bir fabrika benzerken demir yerinde açılıp saçılan yatlar bile çıkıyor 
kurarak yenilikçi bir üretim tekniğiyle süperyat üretmeye ve karşımıza. İskele, sancak bordalar kalkıyor, yüzme platformu 


bir merdivenle denizin içine kadar uzanıyor; bütün bu formuyla öyle çok da fazla oynanamıyor. Yelken denemeleri o 


hareketlilik sonucu havuzluk, denize çok yakın bir terasa kadar ileri gitti ki tamamen farklı bir sistem olan "DynaRig" 
dönüşüyor. Çatı platformunun da yukarı kalkmasıyla gölgelikli, o karşımıza çıktı. Bol ödüllü, ezber bozan süperyat olan Maltese 
hamaklı bir flybridge ortaya çıkıyor vs... Her yerde sürprizler Falcon, 2006'da İtalyan Perini Navi'nin Türkiye'deki üretim 

bizi bekliyor. Mesela CRN Yachts'ın gelenekçi görünen 60 noktası Yıldız Tersanesi'nde inşa edildi. Yelken direklerini tutan 
metrelik süperyatının, bordadan girişi bulunan bir bot garajı çarmıhların olmaması yani direklere yana devrilip kırılmasın 
var. İçeri giren bir havuz gibi düşünebileceğimiz garaja diye en ufak bir destek sağlanmaması DynaRig'in ilk dikkati 
teknenin alınması ya da atılması için vince gerek yok. Tekne, çeken özelliği. Seyre başlandığında ise yelkenlerin rüzgara göre 
Riva Iseo gibi ikonik bir güzel olunca, iç mekanın estetiği de ayarlamak yerine, direğin dönerek kendi trimini yapması işin 
bozulmuş olmuyor. Ayrıca tekne çıktığında, burası salonun “uzay teknolojisi" boyutunu biraz daha artırıyor. Tabii ki daha 
içinde doğal deniz suyuyla dolu bir havuza dönüşmüş oluyor. önce söz ettiğimiz yelkenin zorluğu nedeniyle tekne boylarının 
Siz teknenizin salonunda "garaj" ister misiniz bilemeyiz ama kısıtlı kalması gerekliliğini de ortadan kaldırıyor bu yeni 

biri hayal etmiş ve gerçekleşmiş; işin en güzel yanı bul Ve tabii o teknoloji. Tasarımların esnekleşmesinde elbette malzeme 

ki çevreci bir anlayışla yakıt tasarrufuna giden, yeşil enerjiyi teknolojisinin gelişi de büyük pay sahibi. Basit cam elyafı ile 
hayatımıza daha çok sokmaya çalışan tasarımlar mevcut... polyester karışımları yerini kevlar ve karbonlu kompozitlere 
Bolca güneş paneliyle, enerjinin tümünü karşılayamasa da bıraktı. Farklı üretim teknikleriyle daha güçlü ve akışkan 

ciddi katkı sağlayan tasarımlar, işin süperyat boyutunda malzemeler yaratıldı. Eskiden küçük lumbozlarda kullanılan 
Arcadia Yachts, 10-20 metre arasında ise Greenlinee gibi öncü O cam ise özel güçlendirilmiş bir materyal olarak birçok yatın 
firmalar tarafından temsil ediliyor. Daha verimli güneş enerjisi tüm yan güvertesini kaplayabiliyor artık. Feadship, Lürssen, 
teknikleriyle bu alanında önümüzdeki dönemde gelişeceğine Benetti gibi süperyat devleri hatta otomobil markaları kendi 
kuşku yok. Duffy London'ın son dönemde atılım gösteren markalarıyla konsept yatlar ürettiriyor, bu gerçeküstü yarıştan 
güneş enerjisi ve akü teknolojileriyle geliştirdiği Solaris, hiç geri kalmak istemiyor. Birgün kanlı canlı bir yata dönüşmesi 
yakıt ihtiyacı duymayan bir lüks motoryat projesi. Yelkenlilere şöyle dursun, bir ayrıntısının dahi hayata geçebileceğini 
dönersek; 1994'te kurulan, keskin minimalist hatlarıyla dikkati düşünmek yani 'geleceği tasarlayan' olmak, tasarımcılara 
çeken Wally Yachts, farklı şeyler görmeye çok da alışık üretme enerjisi veriyor. Üstelik bir çocuk gibi oluruna olmazına 
olmadığımız günlerde şaşırtıcı işlere imza attı. Ancak bakmadan' hayal kurmak, geleceğin ihtiyaçları ve yaşam 


yelkenlilerde genel olarak şekil değil daha kolay yelken üzerine (| tarzına dair kendi tahayyüllerini deniz yaşamına uyarlamak, 
devrimler yaşandı zira verimli yelken yapabilmek için gövde kimse başını çevirip bakmasa bile eğlenceli. Feadship, "daha 


yüksek hız, az yakıt tüketimi, daha yüksek tavanlar, hafif iç 
yapı, daha çok su sporları yapma olanağı ve elbette yeni 


teknolojinin sonuna kadar değerlendirild 


iğ 


yatların 


önümüzdeki yıllarda revaçta olacağı" öngörüsüyle her sene 


bir konsept proje geliştiriyor. Bu bölümle 


r tekne 


demirlediğinde tamamen ayrılıp servis botu olarak işlev 
görüyor" İş, gelecek öngörüsüyse, bunu da bir konsept 


tasarım erbabıyla konuşmak lazım. Otom 
tasarımında uzman Türk tasarımcı Timur 
alanda ödüllü bir genç yetenek. Cauta ve 
konseptleriyle SnowBoats Design Award 


s,| 


obil ve tekne 
Bozca, uluslararası 
Sarco 


DA International 


Design Awards, A Design Awards ve European Product 


Design Awards tarafından altı ayrı ödüle 


ay 


"Bir tasarımcı olarak vizyonu ve bilgiyi ar 


tür 


mak için 


mükemmel bir egzersiz. Ayrıca konseptler, yeni ve radikal 


k görülen Bozca, 


tasarımlara karşı halkın ve potansiyel müşterilerin tepkilerini 
ölçerek üretime gidilip gidilmeyeceğini anlamak için önemli. 
Doğru stratejiyle sektörün geleceğini konseptler yoluyla 
yönlendirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bana 
göre tasarımcı yeni bir şey üreten, yeni bakış açısı getirendir. 
Bu yüzden benim tasarım anlayışım yenilikçilik-sıra dışılık” 
diyor. Birçok kişi konsept çalışmalarını gördüğünde "hayatta 
gerçekleşmez bu" der. Ancak Timur Bozca "düşünebildiğimiz 
her şeyi gerçekleştirebiliriz" diyor. “Çoğu zaman tasarımcılar 
konsept oluştururken estetiğin yanında ergonomi, konfor, 
yer planlaması, teknoloji, ana standartlar vb. özellikler 
üzerinde de yoğunlaşıyor, gerçekçi bir yolla geleceği 
öngörmeye çalışıyorlar. Range Rover, Evogue, Audi TT, BMW 
i8 gibi arabalar konseptlerden doğdular. 20 yıl önce antenli, 
küçük renksiz ekranlı, konuşma ve mesajlaşma hariç doğru 


düzgün özelliği olmayan cep telefonları kullanıyorduk. O istenildiği zaman denizaltı olabilecek. Ayrıca 3D printing 


zamanlarda şu anda kullandığımız telefonları konsept olarak devrine giriyoruz, bu yüzden seri üretimin bitip tamamıyla 
sunsalar muhtemelen aynı tepki verilirdi; hayatta kişiselleştirilmiş, çok daha hızlı üretilebilen, farklı tasarımlara 
gerçekleşmez bu!" Birçok yenilikten söz etsek de genel tarz sahip yatlar bizi bekliyor. 

birbirine benziyor. Bozca “Endüstridekiler, risk almak Materyal, tasarım için en önemli unsurlardan biri; 
istemiyor herhalde" diyor ve devam ediyor. "Bu yüzden hedeflediğiniz amaca göre malzemeyi seçmeniz tasarımınızı 
konseptlerimle yeni bir perspektif kazandırarak klasik maksimum şekilde tamamlar. Günümüzde karbonfiber araç 
anlayıştan çıkmayı hedefledim. Altı yıl önce neredeyse doğru O yapımında birçok yönden çoğu materyalden üstün görülüyor, 
düzgün yat konsepti yokken şimdilerde tasarımcılar, bence bu ileride de devam edecek ancak kullanım yelpazesi 
tersaneler, mühendisler her geçen gün yeni bir konsept artarak. Fiyatlarının çok daha aşağı ineceğini düşünüyorum. 
sunuyorlar. Yeni neslin sektöre dahil olmasıyla yat dünyasının O Buna ek olarak, 3D printing yatların devreye girmesiyle uygun 
yeniliğe daha açık bir hale geldiğini görüyorum." Konsept plastikler, doğaya duyarlılık her geçen gün artıyor. Bu yüzden 
tasarımlar bize gelecekle ilgili fikir veriyor ama Timur biyomateryaller, çelikten daha sağlam olup saç kılından 
Bozca'nın öngörüleri işin arka planına da ışık tutuyor. “Çok daha ince karbon nanotüpler de gelecekte endüstride bizi 


yönlü araçların üretileceğini düşünüyorum. Örneğin yat bekleyen materyaller arasında olacaklardır." 
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Liguid 


teknes 


Bodrum'da verdiği özel bir davetle 


gerçekleştirdi. Öd 
Oeino imza 
sahip 'Liguid Sky'i 


zarif bir tasarım çizgis 
n iç mekanları Beril 


7 


VW) Seyir Postası 


I 


— 
timin 47 


AZIRLAYAN: DENİZ BORA” 


Sky'ın Türkiye 


prömiyerini daha önce 
tamamlanan Mystic 


iyle birlikte Palma 


üllü tasarımcı Esp 


rina 


en 
ine 


Başaran/Artebel Design imzası taşıyor. 


Liguid Sky, Dünya 


prömiyeri için ilk 


seyrini okyanus aşarak 1-5 Kasım 


arasındaki Fort La 


uderdale Boat Sh 


ow'a 


doğru yapacak. Orient Star ve Mystic'in 
de başarıları düşünüldüğünde, CMB 


Yachts'ın yeni göz 


desinin Miami'de 


göreceğini tahmin etmek güç değil. 
Ağustos ayında Antalya'da suya 


indirilen megayat 
olan CMB Yachts 
C32 motorları ile 


aşırı seyir yapabili 
çok geniş banyos 


teknolojisiyle yüzde 100 yerli se 


, tamamen komp 


5 knot'ta okyanu 


u, giyinme ve otu 


bölümleriyle muh 


teşem bir ana ka 


ire 
HP CAT 


yor. Çalışma odası, 


ilgi 


Ozit 


rmaye 
tarafından üretildi. 
490 groston hacme ve 8,85 me 
genişliğe sahip Liguid Sky, 1450 


S 


rma 
iMa- 


ranın yanı Sıra yatta iki adet VIP ve iki 
adet misafir süiti yer alıyor. 


“250 kişilik genç ve dina 


O Şimdi Okyanusta 


B Yachts, CMB47 serisi 


—— 


Dİ 8 


mik ekibimiz- 


le 10 bin metrekare üretim alanımızda, 


özellikle 40 met 


küresel pa 
CMB Yach 


Koordinatörü Cüneyt Okcu 
şöyle anlatıyor: “47 metreli 


Orient Sta 


derece başarılı tasarımlar... 
olmasına rağmen daha gen 


kullanım a 


megayat arasındaki boşluğ 
yor. Jakuzi, şelale ve bar 


is Tersane Müdü 


r yatlarımız benz 


anına sahip Ligu 


re üzeri megayatlarla 
zarda yerimizi aldık” diyen 


rü ve Projeler 
, Liguid Sky'ı 


k Mystic ve 


ersiz ve son 
47 metre 
iş hacimli 
id Sky ise iki 


u tamamlı- 


ile flybridge, 


akıllıca konumlandırdığımız ana kamara, 


fonksiyonel misafir alanları 


ve yine 


geniş dış mekanlar Liguid Sky'ın dikkat 


çeken öze 


likleri... Skylounge'ta iskele ve 


sancak taraflarında konumlandırdığımız 


balkonlar, 


bir iç hacme kavuşuyor. Bu 


büyük davet veya parti ortamı sağlanar kullanım şekli de yaratmış 


rak yeni bi 


oluyoruz" dedi. 
CMB Yachts'ın üretimi d 


ve detayla 


prensip anla 


teslim edil 


mesi planlanıyor. 


www.cmbyachts.com 


iki açılır kapı ile birleşip geniş 


özelliğiyle 


evam eden 


rı gizli tutulan CMB47 serisinin 
diğer iki projesinin ise 2018 yılında, 
şması imzalanan sahiplerine 


FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV 


Dört yerleşim planı, beş çeşit arma, üç farklı salma tipi ve 
150'den fazla kişiye özel seçenek ile Beneteau Oceanis 511 
tekne sahibinin özel vahası olarak tasarlanabiliyor. Kendinden 
amolalı flok, sarma ana yelken, Dock&Go yanaşma sistemi, 


1, torpil salmanın kazandırdığ 


Hızlı Gezgin 


tünleşik cıvadra gibi pratik uygulamalarla küçük bir ekiple 
ken seyrini mümkün kılıyor. Tüm halatlar tek bir vinçe 
mendeyken kontrol edilebiliyor. Uzun karbon ya da alüminm direğiyle yüzde 35 ek yelken alanına kavuşan Oceanis 


İM O 


ksek performanstan da faydaıyor. 
Geniş kokpitin yanı sıra güneşle- 


ne 


teknenin keyif köşeleri... İçerde 
iskele taraftaki mutfağın deva- 


me alanları ve yüzme platformu, 


Sularımıza Yeni Girdi 


4-9 Ekim'deki Boat Show Eurasia'da Türkiye tanıtımı yapılan 14.29 metre boy ve 4.25 metre enindeki Prestige 460, gövde boyunca uzanan 
camlarıyla serinin tasarım geleneğini sürdürürken aydınlık bir iç mekan 
yaratıyor. Fiybridge'teki L şeklindeki kokpit, baş taraftaki güneşlenme minderleriyle birlikte konuklar için ferah kullanım alanı sunuyor. 
Güneşlenme minderleri ön cam ile rüzgardan da korunmuş oluyor. Kıç 
havuzlukta yine L şeklinde bir oturma grubu ve masa, ön güvertedeki 
ikinci güneşlenme alanı, deniz havasını doyasıya yaşamak isteyenler 
için. Hem denize girmek hem de deniz oyuncaklarını tekneye almakindirmek için kullanılan yüzme platformu gayet geniş. Sonuna kadar 
açılan salon giriş kapısı, kokpitten kolay geçiş sağlıyor. Mutfağın salon 
ile kokpit arasına yerleştirilmiş olması da iki tarafa rahatça servis yapma 
imkanı veriyor. Salonda karşılıklı oturma grupları ve masası, sancakta ise 
kuzine konumlandırılmış. 

Vasattaki ana kamaranın konforlu çift kişilik yatağının yanı sıra 
kanepesi ve kendine ait banyosu var. Baş taraftaki misafir kamarasının 
çift kişilik yatağı ise iki tek kişilik yatağa dönüştürülebiliyor. Kıçta ayrı 
girişi bulunan tuvalet-duşlu kaptan kamarası seçeneği de sunuluyor. 
Prestige 460, Volvo Penta IPS600 2X435 HP ya da IPS500 2X370 HP 
motorlarla tercih edilebiliyor. 

Standart donanımlı, vergiler hariç fiyatı 481 bin 400 euro. 


www.triodeniz.com 


mında bulunan oturma grubu, navigasyon masasıyla birleşiyor. 
Sancaktaysa geniş oturma grubu ve masası yer alıyor. Üç, dört ya 
da beş kamaralı yerleşim planları olan teknede kaptan kamarası 
baş tarafta konumlandırılmış. 15.94 metre boy ve 4.80 metre 
enindeki teknenin özel banyolu ana kamarasında, 1,6 metre eninde bir ada yatak bulunuyor. 


www.tezmarin.com 


Zamane Güzeli 
KE a) 


Omega'nın yeni modeli Seamaster 
Agua Terra Worltimer'ın dışı kumlanmış 
platin-altından yapılmış. Kadranında 18 
karat sarı altın göstergeleri ve Super 
Luminova (gece görüşü sağlayan 
madde) kaplı akrep-yelkovanı yer alıyor. 
Safir kristal merkezi kadranının üzerinde 
canlı renklerde, el yapımı ve mineden 
bir dünya haritası bulunan saat, 15 bar'a 
(150 metre) kadar su geçirmezlik özelliği, 
platin-altın katlama tokalı kahverengi 
deri kayışı ile satışa sunuluyor. 
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Didünceli 


GEÇMİŞİN TEHLİKESİ ESİR OLMAKTI, 
GELECEĞİN TEHLİKESİ İSE ROBOT OLMAK. 


ERIC FROMM 


Gelecek cennet gibi birşey; herkes 
onu göklere çıkarıyor ama kimse 
oraya şimdi gitmek istemiyor. 

JAMES BALDWIN 


Geleceğin imparatorlukları, aklın 
imparatorluklarıdır. 
WINSTON CHURCHİLL 


Bir geçmişi olan kadınları, bir 
geleceği olan erkekleri severim. 
OSCAR WILDE 


Büyükbabamın kim olduğunu 

bilmem, daha çok ilgilendiğim onun 

torununun nasıl biri olacağıdır. 
ABRAHAM LINCOLN 


Geçmişi değiştiremezsin fakat 
gelecek daima elindedir. 
HUGH WHITE 


Geleceği satın alabilecek tek şey 
bugündür. SAMUEL JOHNSON 


Neşelenin! En kötüsü henüz 
gelmedi. 
PHLANDER JOHNSON 


Büyük Fransız Mareşali Lyautey bir 
gün bahçıvanını çağırıp bir ağacı 
bahçeye dikmesini ister. Bahçıvan 


Mareşal'in bu isteğine itiraz ederek 
ağacın çok geç büyüyeceğini ve 
olgunluk çağına gelmesi için 100 
yıl geçmesi gerektiğini söyler. 
Bahçıvanın bu sözleri üzerine 
Mareşal “Bu durumda ağacı hemen 
dikmelisin demek ki kaybedecek 
vaktimiz yok” der. 

JOHN F. KENNEDY 


Asla tahminde bulunmayın, özellikle 
gelecek hakkında. 
SAMUEL GOLDWYN 


Geleceği asla geçmişe göre 
planlayamazsın. 
EDMUND BURKE 


Yarın beni korkutmuyor çünkü dünü 
gördüm ve bugünü seviyorum. 
WILLIAM ALLEN WHITE 


Eğer dün hakkında düşünmeyi 
bırakmazsan daha iyi bir yarına 
sahip olamazsın. 

CHARLES F. KETTERING 


Yarın dünyanın yerle bir olacağını 
bilsem, yine de bir elma ağacı 
dikerdim. MARTIN LUTHER 


Yarını var etmemizdeki 
tek engel, bugüne dair 
duyduğumuz şüphelerdir. 
FRANKLIN D. ROOSEVELT 
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MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle Türkiye'yi temsilen 15-55 yaş arasında 
3.014 kişinin (1.465 kadın, 1.549 erkek) katılımıyla gerçekleştirilen 
“Türkiye'nin Lovemark'ları 2017” araştırması sonucuna göre 

Ziraat Bankası, Banka kategorisinde birinci olmuştur. 
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2 Ziraat Bankası 
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THOMAS PIETERS, — > ” ç N ri , LUKE DONALD, 
NEDBANK GOLF CHALLENGE ” k a BMW PGA CHAMPIONSHIP 


NICOLAS COLSAERTS, 
MARTIN KAYMER, MATTHEW FITZPATRICK, ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 
HNA OPEN DE FRANCE DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP SCOTTISH OPEN 


MATTEO MANASSERO, ANIRBAN LAHIRI; THORBJOİRN OLESEN, 
ITALIAN OPEN DUBAI DUTY FREE IRISH OPEN TURKISH AIRLINES OPEN 


ROLEX SERİES. 

SEKİZ TURNUVA. 

EN İYİ OYUNCULAR. 
YEPYENİ BİR MÜCADELE. 


European Tour golfçüleri bu yıl, ilk kez 2017'de 
görücüye çıkacak olan ve sekiz turnuvadan oluşan 
yeni mükemmeliyet sınavı Rolex Series'de dünyayı 
heyecanlandıracak. Rolex Series, farklı özelliklerde 
sekiz sahada gerçekleşecek olan birbirinden prestijli 
sekiz turnuvaya ev sahipliği yapacak ve dünyanın 
dört bir yanından oyuncuların katılımıyla kolektif 
alana dikkat çekerek dünya çapında yoğun ilgi 
görecek. Bu yeni mücadele boyutunda Rolex, 
yetenekleri ve tutkularıyla örnek teşkil eden ve 


en büyük takdiri hak eden en iyi oyuncuların 
muhteşemliğini sergiliyor. 
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BMW PGA CHAMPIONSHIP 
HNA OPEN DE FRANCE 


ROLEX DUBAI DUTY FREE IRISH OPEN 
SERIES 


ABERDEEN ASSET MANAGEMENT SCOTTISH OPEN 
ITALIAN OPEN 
TURKISH AİRLINES OPEN 


ban e 29 |ROLEX 


DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP YEARS OF GOLF 


